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KerlkelLevewln  Kerkdiensten mei/juni

Drempt & Oldenkeppel voor actuele informatie zie onze wekelijkse Nieuwsbrief of kijk op onze website

Datum Uur Voorganger Locatie Opmerkingen

Zo. 16-5 10:00 ds. Lidy van Prooyen Schuurman Drempt

Zo. 23-5 10:00 ds. Karin Spelt en diaken Anton Bos Drempt Pinksteren, Oecumenische viering
Z0.30-5 10:00 ds. Machteld de Mik - v.d. Waal Drempt Avondmaal

Zo. 6-6 10:00 ds.Klaas Bakker Drempt

Zo. 13-6 10:00 ds. Joop Jansen Schoonhoven Drempt

Zo. 20-6  10:00 ds. Karin Spelt Drempt dienst rond het ambt

Voorganger Locatie Opmerkingen
Zo. 16-5 10:00 dhr. Herman Haan (Toldijk) Dorpskerk
Zo. 23-5 10:00 ds. Elise Wijnands Dorpskerk  Pinksteren
Zo. 30-5 10:00 ds.Jacqueline Krajenbrink (Vorden) Dorpskerk
Zo. 6-6 10:00 ds.Elise Wijnands Dorpskerk
Z0. 13-6  10:00 dr. Gerlof Bosma (Breda/Ginneken) Dorpskerk
Zo. 206 10:00 ds. Elise Wijnands Dorpskerk ~ Vaderdag

Wichmond voor actuele informatie zie onze website

Voorganger Locatie Opmerkingen

Do. 13-5 9:00 ds.T. Wiersum Dorpskerk Hemelvaartsdag
Zo. 16-5 10:00 ds. W.Blanken (Zutphen) Dorpskerk

Zo. 23-5 10:00 ds.T. Wiersum Dorpskerk Pinksteren

Zo. 30-5 10:00 ds.C.Bochanen (Deventer) Dorpskerk

Zo0. 6-6 10:00 ds.T. Wiersum Dorpskerk

Zo. 13-6 10:00 ds. J. Krajenbrink (Vorden) Dorpskerk

Zo. 20-6 10:00 ds.T. Wiersum Dorpskerk

Zo. 27-6  10:00 ds. W.van der Spek (Purmerend) Dorpskerk

Kerken: Drempt, Kerkstraat 1, 6996 AE; Hoog-Keppel, Burg. Van Panhuysbrink 11, 6997 AA; Hummelo, Dorpsstraat 22, 6999 AC;

Wichmond, Dorpsstraat 16, 7234 SN. Na de diensten wordt samen koffie gedronken. (In Hummelo bij diensten met eigen predikant.)

Kopijdatum  Verschijnt
28 mei 15 juni

25 juni 13 juli

13 augustus 31 augustus
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Volgende nummers




Pelgrimeren in Nederland

KUNSTWEGEN

Sculpturen langs de Overijsselse Vecht

I ijk, hij is helemaal van glas. Gezellig zitten ze
op de voet van het beeld op de Grote Markt in
Zwolle. En ze willen best even met me praten,
de dametjes van een jaar of zes oud. Samen
ekijken we het kunstwerk dat inderdaad
opgebouwd is uit plakjes glas.‘Maar wie zou het zijn?; vraag
ik. Ze twijfelen geen moment.‘Een elf!’ Dat steekt toch een
beetje. Dat de kinderen niet met de naam Michaél komen,
de schutspatroon van de stad, wekt geen verbazing. Maar in
een gestalte met vleugels denken ze in eerste instantie niet
aan een engel. Dat zegt toch iets over het verwaaien van
het christelijk geloof. Het is de 3,5 meter hoge aartsengel
bijna aan te zien. Hij staat erbij alsof hij niet goed raad weet
met zichzelf in onze tijd. Alsof ze dwars door hem heen
kijken, zien de mensen hem niet meer staan.
Aan de andere zijde van de Grote of Sint-Michaélskerk staat
een bronzen Adam. Wie weet nog waar hij voor staat? ‘Call
me’staat onder het beeld. Als ik het 0900-nummer bel, komt
een wat cynische Adam aan het woord. Hij bekritiseert pas-
santen, zijn schepper is Rodin, en alleen waar het gaat om
zijn naaktheid verwijst hij naar een verloren paradijs.
Ik wandel het begin van ‘Kunstwegen, een route langs de
Overijsselse Vecht. Op allerlei manieren prikkelen kunst-
werken je daar om anders te zien dan je gewend bent. Niet
per se religieus. Maar wanneer ze het vanzelfsprekende op
onverwachte wijze uitdagen en bevragen, komen je basis
en je overtuiging snel in het geding. In pelgrimstred bezin
ik me op wat zich aandient. Ik vraag me af waarom amper
't meer wordt herkend wat mij nu juist houvast en troost

» biedt.
r

E Kunstwegen is de kunstroute die het plaatsje Ohne, bij het
i’ Duitse Bentheim, verbindt met Zwolle. Langs het traject van
' 180 kilometer zijn zo'n 75 kunstwerken te bewonderen. De

weg valt samen met langeafstandsfietsroute LF16 door het

6 {f‘ de en gel niet £ Vechtdal, die door de ANWB als zodanig bewegwijzerd is.
goe T"ﬂﬂ-d weel meft Zie www.kunstwegen.n/. ll
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Tekst en foto: Dick Vos
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Houvast

'Wat is uw houvast in leven en
sterven? Bekende Nederlanders
geven antwoord op deze
persoonlijke vraag. Ditmaal
MARTINE VONK. Voorvechtster
van duurzaamheid, en spreker,
schrijver en lector ethiek en
technologie aan hogeschool
Saxion. * Martine Vonk is op
donderdag 14 november 2019
overleden.

‘Ik heb nooit aan
God gevraagd:
waarom overkomt
mij dit?’

k vind houvast in God. Hij is heel dichtbij, dagelijks
praat ik met Hem over situaties die ik meemaak. Dat zit
in kleine dingen: hoe ik met collega’s omga, hoe ik de
vergadering met lectoren voorzit, hoe ik beleid vorm-
geef.

Ik kreeg borstkanker toen onze dochter net een jaar
geworden was. Ik kwam in een medische molen te-

recht van onderzoeken, uitslagen, chemotherapieén en
hormoonbehandelingen. Mijn haar viel uit. Ik ben vier keer
geopereerd. Eerst twee borstsparende operaties, maar toen
er uitzaaiingen waren, heb ik een borst weg laten halen. Een
ingrijpende gebeurtenis. Ik raakte vervroegd in de over-
gang. Mijn man en ik hadden graag nog een kind gewild,
maar dat kon toen niet meer. Toch heb ik nooit aan God
gevraagd: waarom overkomt mij dit?

De ziekteperiode trok een wissel op de relatie tussen mijn
man en mij. Sommige mensen gaan in zo'n situatie uit
elkaar, en ik kan dat goed begrijpen. Waarom wij nog bij
elkaar zijn? Omdat wij elkaar een gelofte van trouw hebben
gedaan, daar hielden wij ons aan vast. En we hebben
professionele hulp gezocht. Ik merk om me heen dat er
onder christenen een taboe rust op relatieproblemen door
ingrijpende levensgebeurtenissen. Ik zou wensen dat er
meer openheid kwam.

Bij mijn inzet voor een beter milieu vind ik houvast in het
idee dat God niet loslaat wat zijn hand eenmaal begon.
Als ik niet zou geloven, zou ik het idee hebben dat ik in
mijn eentje het milieu moet redden. Dat kan ik niet, die
opdracht is te groot. Op mijn plekje kan ik duurzaam leven
en lezingen geven om mensen bewust te maken van

hun omgang met het milieu. Ik geloof dat Hij deze goede
dingen zegent. Het zijn glimpen van Gods koninkrijk. =

Ditinterview is overgenomen uit het Nederlands Dagblad, de
kwaliteitskrant van christelijk Nederland. Wilt u meer van deze

verhalen lezen? Ga naar ww.nd.nl/houvast

Tekst Gerald Bruins, Foto: Dick Vos
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Predikant: ds. Karin Spelt « tel.: 06-13554749 - e-mail: karin.spelt@gmail.com
Scriba: Marian Lusink - tel.: 0313-479174 - e-mail: scriba@kerkdrempel.nl
Website: www.kerkdrempel.nl

Bij de diensten

Op dit moment is het nog zo dat u zich moet
aanmelden wanneer u een dienst wilt bijwonen.
Er mogen 20 mensen in de dienst aanwezig zijn,
medewerkenden niet meegerekend. In de kerk
liggen, verspreid over de banken, kussentjes
klaar waarop u kunt plaatsnemen.

Aanmelden kan, bij voorkeur, per mail of
telefoon bij:

Scriba Marian Lusink:
scriba@kerkdrempel.nl

Ds. Karin Spelt:

Karin.spelt@gmail.com

telefoon 06-13 554 749

Marjan van Zadelhoff:
marjanvanzadelhoff@online.nl
telefoon 0313-474251

In memoriam

Bij kerkbezoek gelden de gebruikelijke regels:

* yoordat u naar de kerk komt, doet u de
gezondheidscheck

* bij binnenkomst ontsmet u uw handen

*in de kerk houdt u afstand en draagt u een
mondkapje

* u volgt de aanwijzingen van de koster

* en neemt plaats op een van de daarvoor
bestemde kussens.

Wilt u op de hoogte zijn van de actuele

ontwikkelingen, houdt u dan de Nieuwsbrief in

de gaten.

Deze verschijnt wekelijks per mail en wordtu

gratis toegezonden.

U kunt zich aanmelden door een mailtje te

sturen naar Jan Bruil, die de nieuwsbrief

verzorgt en verstuurt: bruil.jan@online.nl

De Nieuwsbrief kunt u ook vinden op de website

van onze gemeente: kerkdrempel.nl

-Marjan van Zadelhoff, voorzitter kerkenraad.

Op Stille Zaterdag, 3 april, is overleden Dirk Jan Scheffer, in de leeftijd van bijna 76 jaar.

Zaterdag 10 april werd er afscheid van hem genomen tijdens een viering in de Lambertikerk in
Zelhem, waarna de begrafenis plaats vond op de Algemene Begraafplaats in Vorden.

Jarenlang was Dick aan onze kerkgemeenschap verbonden.

Als nauwgezet en toegewijd organist begeleidde hij de gemeentezang. Met zijn enthousiasme en
enorme kennis van zaken ondersteunde hij onze gemeente op de weg van liturgische vernieuwing

en het ons eigen maken van nieuwe liederen.

Daarnaast was hij ook jarenlang een inspirerende dirigent, eerst alleen van het Keppels Kerkkoor en

later ook van het gezamenlijke Kerkkoor Pro Deo.

Als kerkenraad en gemeente gedenken wij hem met grote dankbaarheid. Hij heeft veel voor onze

kerkgemeenschap betekend.

We wensen Mientje, Immy en Roland, Dirk en Joanne, Emilie en Victor heel veel sterkte in deze

dagen van verdriet en afscheid.

Op de kaart schreven jullie dat het aardse leven van Dick op Stille Zaterdag voorgoed verstilde met

de hoop op Paasmorgen.



Dat dit vertrouwen en deze hoop van Dick ook jullie tot troost en steun mag zijn.

Zoals het klinkt in lied 655 uit ons Liedboek:

‘Wij zullen naar zijn land geleid
Doorleven tot in eeuwigheid

En zingen bij zijn wederkeer

Een nieuw gezang voor God de Heer’

Namens de kerkenraad,
-Marjan van Zadelhoff, voorzitter

Van de predikante

De kracht van herinneringen

De eerste week van mei is een week van
herinneren. Rondom 4 en 5 mei delen we
herinneringen aan alles wat er gebeurd is voor,
in en na de tweede wereldoorlog.

Dit jaar was de herdenking op 4 mei voor de
tweede maal zonder mensen op de Dam. En
ook elders in het land konden we niet bij elkaar
komen om te herinneren en te gedenken.
Gelukkig waren er zoals elk jaar wel weer veel
mooie en goede programma’s op de tv te zien.
Films, documentaires, boeken. Ze maken elk
jaar weer veel indruk op ons. Zelf las ik het
afgelopen jaar het indrukwekkende boek van
Roxanne van Iperen ‘het Hooge Nest'

B VAN TPEREN ' |
't Hooge Nest |

-

Over de verzetsactiviteiten van de Joodse zusjes
Janny en Lien Brilleslijper. Vanuit het landhuis
het Hooge Nest in Naarden waar ze waren
ondergedoken bleven ze verzetsdaden plegen.
Uiteindelijk worden ze opgepakt en naar
Duitsland afgevoerd. Als één van de weinigen

Joden overleven ze een verblijf in Auschwitz en
Bergen Belsen, waar ze ook Anne en haar zus
Margot Frank leren kennen. De beschrijving van
de jaren in het verzet en de ontberingen in de
concentratiekampen maken heel veel indruk.
Het is goed om deze periode te blijven
herinneren. Om je geschiedenis te kennen.

Ze blijven ons er dagelijks aan herinneren dat
vrijheid kwetsbaar is en dat er mensen nodig
zijn die zich inzetten voor vrede, vrijheid en
welzijn voor iedereen. Mensen die hun leven
zoals de zusjes Brilleslijper willen inzetten voor
recht en gerechtigheid.

Ook in ons persoonlijk leven zijn herinneringen
belangrijk. Wij mensen leven dagelijks met
herinneringen. Dat kunnen herinneringen zijn
aan moeilijke periodes in je leven, aan pijn en
verdriet, aan mensen die je hebben gekwetst,
aan keuzes waar je spijt van hebt, aan fouten
die je gemaakt hebt. We hebben vaak de
neiging om deze negatieve herinneringen de
boventoon te laten voeren. En daar kun je last
van hebben. Toch is het goed om ernaar te
kijken. Ze helpen je om jezelf beter te begrijpen.
Om gevoelens, gedachten, gedrag te plaatsen.
Om te leren van wat er in het verleden is
gebeurd. We hebben soms de neiging pijnlijke
gebeurtenissen weg te stoppen. Maar juist dan
blijven ze je negatief beinvloeden.
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Natuurlijk zijn er daarnaast ook mooie
herinneringen. Het is belangrijk om juist die ook
te delen met elkaar.

Wie mooie herinneringen deelt leeft twee keer,
wordt er wel eens gezegd.

In de periode na het overlijden van een dierbaar
persoon spelen herinneringen een belangrijke
rol.

Kunstwerk met een herinnering... - Wendy Graat

Herinneringen aan het leven dat je samen hebt
geleefd. Ik ervaar dat zelf in onze familie dit
afgelopen jaar na het overlijden van mijn
schoonvader in februari 2020. Na intensieve
jaren, waarin de ziekte van Alzheimer zijn leven
steeds meer overschaduwde. In eerste instantie
herinner je dan vooral de ervaringen van de
laatste jaren. De moeizame jaren thuis, de
mantelzorg die steeds zwaarder werd, de
opname in een verpleeghuis, de manier waarop
hij veranderde en we een groot deel van hem al
verloren. Een paar weken geleden waren we
met mijn schoonmoeder een weekend naar een
familiehotel in Zuid-Limburg. Een dierbare plek
met veel herinneringen. Met mijn schoonouders
en ons gezin zijn we daar meer dan 20 jaar elk
jaar een weekend te gast geweest. Door de
ziekte van mijn schoonvader was mijn
schoonmoeder er tien jaar niet meer geweest.
Het was heel bijzonder om samen op die plek te
zijn en mooie herinneringen aan de dagen daar
op te halen. Ook herinneringen uit de tijd dat
Alzheimer zijn leven nog niet beheerste. Dat is

heilzaam. Ik besef in deze dagen nog meer dan
anders de kracht van herinneringen.

In de verhalen van de bijbel is herinneren en
gedenken ook een belangrijk thema dat steeds
terugkomt. Bijvoorbeeld rondom de
herinneringen die het volk Israél heeft aan de
jaren van slavernij in Egypte, aan de uittocht en
doortocht door de Rode Zee, aan de
bevrijdende daden van God, die met hen
meetrekt in de jaren in de woestijn. In de
boeken van de psalmen en de profeten, maar
ook in de evangelién worden deze
gebeurtenissen steeds weer herinnerd. Als bron
en bemoediging voor het leven nu. Dat ook wij
de kracht van herinneringen blijven ervaren.

-ds. Karin Spelt
Bij de diensten

Sinds begin april kunnen wij de kerkdiensten
vanuit de kerk in Drempt online uitzenden.
Vanaf die tijd zijn we ook weer begonnen met
maximaal 20 mensen bij elkaar te komen in de
vieringen. Het is fijn de vieringen weer in de
kerk van Drempt te kunnen vieren. Met een
aantal vertrouwde mensen in de kerkbanken.
Het zijn kleine groepjes. Veel mensen zijn nog
voorzichtig en dat is goed. Maar het voelt voor
de mensen die voorgaan heel anders om niet
tegen een lege kerk te praten, maar een paar
mensen te zien zitten. De komende weken gaan
we waarschijnlijk op deze manier door. Met
maximaal 20 mensen en opgave vooraf. We
hopen op termijn weer met 30 mensen in de
kerk te kunnen zijn.



Met voldoening kijken we terug op de vieringen
in de Stille Week en met Pasen. Veel mensen
hebben in de vieringen genoten van de muziek
en zang. Lucian heeft met onze zanggroep en
de zangers van Full House mooie liederen
ingestudeerd. Daarvoor nogmaals hartelijk
dank. Het was heel inspirerend. Ook was het fijn
dat op Paasmorgen de kinderen even in de kerk
waren. Zij hebben na de dienst een leuk
Paasprogramma buiten gehad. Eerst hebben ze
bloemen gelegd op de graven op de
begraafplaats. Teken van nieuw leven dat
doorbreekt.

Na de kerkdienst op Paasmorgen hebben de
kinderen Paaseieren gezocht in het parkje bij de
Dreef. En gezellig samen gegeten in de tuin bij
Mariélle van Amerongen. Alle kinderen kregen
een mooi paastasje mee.

Zo komt onze gemeente weer een klein beetje
tot leven. We moeten nog steeds geduld
hebben. Maar steeds meer mensen worden
gevaccineerd. Dus we hopen richting de zomer
elkaar weer meer te kunnen ontmoeten.
Geniet u ondertussen van de ontluikende lente
rondom onze dorpen. We gaan met elkaar de
Paastijd in. De zeven weken tussen Pasen en
Pinksteren. Een tijd waarin de boodschap van
Pasen door mag klinken.

Met de woorden van lied 978:

Gij roept het jonge leven wakker
een tuin bloeit rond het open graf
Gij hebt de bloemen op de velden

met koninklijke pracht bekleed
de zorgeloze vogels melden
dat Gij uw schepping niet vergeet
't Is alles een gelijkenis
van meer dan aards geheimenis.

Bonhoeffer

Op 25 april, 2 en 9 mei zijn er vieringen geweest
waarin teksten van Dietrich Bonhoeffer een plek
hebben gekregen. Helaas was het niet mogelijk
de kerk op andere dagen open te stellen om de
expositie met schilderijen van Jeltje
Hoogenkamp te bekijken. Wel is er steeds na de
kerkdienst een mogelijkheid geweest langs de
schilderijen te lopen.

Zondag 23 mei Pinksteren
Oecumenische dienst

De oecumenische viering van zondag 23 mei is
voorbereid door diaken Anton Bos van de RK
Parochie Achter-Drempt en Ds. Karin Spelt. Het
was door de coronamaatregelen nog niet
mogelijk ter voorbereiding met de
oecumenische werkgroep bij elkaar te komen.
De leden zullen echter wel een taak op zich
nemen tijdens de dienst. Ook is er een kleine
zanggroep met zangers uit beide gemeentes.
Ben Peters, Bert Pelgrom, Gerda Wiertz en Josja
van Mierlo zullen zingen. Ook voor deze dienst
is opgave vooraf nodig. U kunt dat doen bij de
genoemde adressen.
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Zondag 30 mei heilig avondmaal

Deze zondag willen we waarschijnlijk weer
avondmaal met elkaar vieren. We zullen we dat
doen in de vorm die we ook op Witte
Donderdag hebben gebruikt. Brood en wijn
worden u aangeboden in bakjes en bekertjes.
De ambtsdragers reiken het aan in de
kerkbanken. Een sobere vorm, die op Witte
Donderdag toch als heel mooi hebben ervaren.
Het is fijn om in deze tijd de gemeenschap met
Jezus te vieren. Eind mei zullen we via de
nieuwsbrief laten weten of het avondmaal
doorgaat.

Afscheid Ds. Chris Kors uit
Angerlo-Doesburg

Op zondag 9 mei heeft Ds. Chris Kors afscheid
genomen van de gemeente Angerlo-Doesburg.

Hij heeft een beroep aangenomen naar de
Protestantse gemeente in de Nieuwe Kerk in
Middelburg. Op verzoek van ds. Kors is de
viering op 9 mei om 15.00 uur in oecumenisch
verband gehouden. De voorgangers die het
afgelopen jaar hebben samengewerkt in de
online vieringen vanuit de Martinikerk hebben
medewerking verleend.

Ik heb Chris Kors in de twee jaar dat ik met hem
heb mogen samen werken mogen ervaren als
een bevlogen en inspirerend predikant. Met
creativiteit en zorgvuldigheid bereidt hij zijn
vieringen voor. Daarbij maakt hij vaak gebruik
van kunst. Ook de actualiteit krijgt altijd
aandacht. Chris heeft een diaconaal hart, met
compassie voor mensen in de samenleving die
kwetsbaar zijn. Zijn voortdurende aandacht
voor de vluchtelingen op Lesbos is daar een
voorbeeld van. In de periode van advent
organiseerde hij acties voor de voedselbank. In
de periode dat er een vacature was in onze
gemeente was hij consulent. Ook heeft hij in
vakantieperiodes de eigen predikant
vervangen. Een aantal gemeenteleden hebben
hem zo persoonlijk leren kennen bij een
uitvaartdienst. Ook op het gebied van
ontmoeting en inspiratie was Chris actief. We
zullen Chris missen en wensen hem een heel
goede tijd toe in het Zeeuwse land.

-ds. Karin Spelt

Gevonden in de kerk in Drempt

In de dienst van 18 april is in de kerk in Drempt
een hangertje gevonden, zie de afbeelding.

Is dit hangertje van u? Neem dan even contact
op met Jan Bruil, bruil.jan@online.nl, mobiel
06-10360085



Vacatures iPad bedienen. Natuurlijk krijg je vooraf een
goede instructie.

w D aD Q 0 ‘ Geinteresseerd of ken je iemand die dit zou
Vp\ Jw\ bb' bep willen doen, neem dan contact op met:

Jan Bruil
email : bruil.jan@online.nl
‘ mobiel : 06 10360085
) Namens de Kerkenraad,
-Jan Bruil

Een gemeenschap zoals onze kerk kan niet
functioneren zonder de inzet van vrijwilligers.In  Administrateur en gastvrouw, -heer
onze hectische samenleving wordt het steeds begraafplaats Hoog-Keppel
moeilijker om vrijwilligers te vinden. Wij zijn op
korte termijn op zoek naar een aantal

vrijwilligers.
Bediening van de iPad tijdens de Rudolf Kits en Catrien Bruil hebben aangegeven
kerkdiensten per 1 juli met hun werkzaamheden voor de

begraafplaats in Hoog-Keppel te willen
stoppen. Natuurlijk vinden wij dat erg jammer.
Rudolf heeft de functie van administrateur ruim
een jaar uitgevoerd. Catrien is al zeer lange tijd
het vertrouwde gezicht voor de begraafplaats.

De administrateur verzorgt begraafplaats
administratie, dat is onder meer het bijhouden
van de gravenadministratie en facturering na
een uitvaart. De gastvrouw, -heer heeft contact
met de nabestaanden en de

Vanaf Pasen beschikken wij over KerkTV. Mensen  Uitvaartonderneming. o
die niet naar de kerk kunnen komen kunnende  De begraafplaats kan natuurlijk niet goed

dient op televisie, op de tablet, pc of functioneren zonder dat deze cruciale functies

smartphone bekijken. De vieringen zijn ookna  Zijningevuld. Rudolf en Catrien zorgen voor een

de dienst nog terug te kijken. Wanneer de goede overdracht, zodat je goed beslagen de

coronamaatregel dat toelaten en de PC's weer functie kunt overnemen.

activiteiten kunnen organiseren kunnen ook

deze activiteiten worden uitgezonden en Geinteresseerd of ken je iemand die wil zorgen

opgenomen. voor de continuiteit van de begraafplaats, meld
jedan aan:

Nu zoeken wij vrijwilligers die tijdens de Jan Bruil

vieringen of andere activiteiten de iPad willen email : bruil.jan@online.nl

bedienen. Wanneer zich meerdere mensen mobiel  :06 10360085

opgeven hoef je maar een beperkt aantal keren
dienst te doen. Als je thuis of op vakantie foto’s ~ Namens het College van Kerkrentmeesters,
of filmpjes maakt kun je ook gemakkelijk de -Jan Bruil
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'Staar je niet blind op de hefnel',
zei Jezus tegen zijn leerlingen.

'Je denkt toch niet dat het
voorbij is tussen jullie en mij
en tussen God en jullie?'

En Hij wees op een kracht
die ze mee zouden dragen,
een kracht waarin ze iets
van Hem zouden herkennen.

"Ik blijf bij jullie) zei Jezus.
'lk zal je aanraken zoals

de wind langs je wang strijkt.
Dan zul je troost vinden.
Je zult mijn stem horen
overal waar stemmen
protesteren tegen onrecht.
Je zult mijn hulp ervaren

in de hulp van mensen,
want ik heb mijn geloof

in een betere wereld

in hun handen gelegd.

Later zouden zijn leerlingen
ontdekken wat Hij bedoelde.
En nog altijd zijn er mensen
die dat opnieuw ontdekken.

Dit gedicht is van Greet Brokerhof-van der Waa,
gemaakt bij Hemelvaart en Pinksteren. Bij het
zoeken naar een afbeelding over hemelvaart
kwam ik onderstaande foto tegen.

De foto hoort eigenlijk bij het roepingsverhaal
van de leerlingen, zoals Johannes het ons in zijn
evangelie vertelt. Johannes 1: 35-42. Johannes
ziet Jezus aan de oever van de rivier lopen en
zegt tegen twee van zijn leerlingen: daar is het
Lam van God. Ze volgden Jezus. De foto lijkt een
beetje mislukt, het hoofd staat er immers niet op
maar dat is nu juist de bedoeling: het gaat om de
voetstappen, hoe Jezus eruit ziet zullen we nu
nog niet weten.

Kom en zie, laten we samen oplopen, dan
kunnen we in de voetsporen van Jezus ans
levenspad bewandelen. En ervaren dat we de
kracht van Jezus’ woorden voelen: 'lk blijf bij
jullie’, zei Jezus. 'lk zal je aanraken, zoals de wind
langs je wang strijkt. Dan zul je troost vinden.

- Ds. Elise Wijnands




Bij de diensten

Er zijn hopelijk weer diensten gehouden in de
Dorpskerk van Hummelo en we hopen dat we
deze ook in de komende tijd kunnen
voortzetten. Voorzichtigheid blijft geboden.
Om het corona-virus geen kans te geven om
weer toe te slaan wil dat dus zeggen dat u bij
gezondheidsklachten niet naar de kerkdienst
kunt komen.

Mochten onverhoopt de diensten niet door
kunnen gaan, dan vindt u op
www.kerkhummelo.nl op zondagmorgen
10.00 uur de kerkdienst ook online. Ook later is
deze nog te beluisteren via de link op de
website.

Kerkdienst ]
oax
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Als zijn gezondheid het toelaat verwelkomen
we op 16 mei Herman Haan uit Toldijk.

Op 23 mei, Pinksterzondag, staat ds. Elise
Wijnands weer op de kansel en een week later,
30 mei, komt mw. ds. Jacqueline Krajenbrink-
Bennink uit Vorden. Ds. Elise Wijnands is er dan
weer op zondag 6 juni. Of er orgelspel zal zijn in
de diensten waar nog niet zal worden
gezongen waarschijnlijk, is op het moment van
schrijven nog niet duidelijk.

Voor de volledigheid worden wel de namen
vermeld van de organisten die aangezocht zijn.

Koster/organist

16 mei: Chris Vrogten/Atze Douma
23 mei: Ab de Vries/Joop Agelink
30 mei: Gerrit Minkhorst/Ap Addink
06 juni: NN/Broer de Boer

Bloemengroet
Zodag 28 maart zijn de bloemen door ds. Elise
bezorgd bij mw. Willy Berendsen.

Helaas bereikte ons op het moment van
schrijven, het bericht dat mw. Berendsen op

27 april jl. is overleden.

Paaszondag zijn de bloemen naar Zorgcentrum
Hyndendael gebracht. Op 11 april zijn de
bloemen gebracht naar Henny Maalderink aan
de Veldhof en op 18 april gingen ze naar Hans
van Essen.

Uitgangscollectes

16 mei: eredienst en muziek

23 mei: plaatselijk diaconaal werk
30 mei: pastoraat Hyndendael

06 juni: plaatselijk diaconaal werk

Kinderkerk
Palmpasen 2021

Dit jaar geen palmpaasoptocht met muziek
door het dorp, maar alle kinderen hebben wel
thuis een hele mooie palmpaasstok versierd.
Hierbij laten we u onze kleurrijke optocht zien!

Groeten, de kinderen en leiding van de jeugd-
en kinderkerk Hummelo
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“Ut kump goed”

Het was half december 2020 dat we voor de
laatste keer een kerkdienst hielden in onze
mooie Hummelse kerk. Neg, het was al lang niet
meer zoals we ‘vroeger’ gewend waren, elkaar
een hand geven als begroeting of misschien wel
een arm om iemand heen slaan die daar op dat
moment behoefte aan had, maar we konden
naar de kerk.

Richting het eind van het jaar werden de
besmettingscijfers dusdanig dat we, in
navolging van de richtlijnen van de PKN, de
kerkdeuren gesloten hebben gehouden.

Maar nu lijkt het toch langzaam aan weer de
goede kant op te gaan, al kan het in de tijd
tussen dit schrijven en het uitkomen van
Kerklevenin al wel weer anders zijn, het is soms
maar net wat je horen wil of wie je horen wil.
Toch hebben we vanaf begin mei de kerkdeuren,
zij het onder strikte voorwaarden, weer
geopend.

Naast de fysieke dienst op de zondagmorgen is
het ook de bedoeling dat we de dienst online
blijven uitzenden. We zitten nog wat in het
‘leertraject’ maar hoe mooi is het wanneer uom
welke reden dan ook een keer niet naar de kerk

kunt, u dan de dienst 's morgens om 10 uur of
op een later tijdstip alsnog kunt volgen.

De u bekende voorganger in de u bekende kerk
met de voor u bekende gezichten die de
mededelingen doen, terwijl u met het snuutje
achter het beeldscherm zit.

Mocht het u niet lukken om de dienst op het
scherm te krijgen, trek dan gerust iemand van
de kerkenraad aan de jas, het zijn niet allemaal
wizkids - om maar eens een goed Nederlands
woord te gebruiken - maar ze kunnen u vast op
weg helpen.

Tot slot hoop ik, dat dit toch één van de laatste
stukjes van de voorzitter is over corona- al vrees
ik van niet ... - en dat we richting de zomer weer
meer vrijheden krijgen in ons dagelijkse leven
en ook in ons kerkelijke leven.

Want we willen toch ook graag weer een keer
koffie drinken na een kerkdienst en mekaar
spreken zonder dat daar een mondkapje tussen
zit.

Zoals we dan in Hummelo zeggen “ut kump
goed”.

- Hans Nusselder

Van de kerkrentmeesters

Bloembakken voordeur kerk

Wist u dat Ab de Vries en Mieke Jansma ervoor zorgen dat de
bloembakken keer op keer gevuld zijn? Dit doen zij vrijwillig. Dat wil
zeggen dat ze ook de bloemen financieren. Daar zijn wij als
kerkrentmeesters natuurlijk erg blij mee. Ab en Mieke hartelijk dank dat
jullie dit voor jullie rekening nemen en zo netjes verzorgen.

U zult begrijpen dat de kosten voor deze bloemen behoorlijk oplopen.
Een gift hiervoor is dan ook van harte welkom. Vindt u het leuk om
bloemen te sponsoren? Neem dan contact op met Ab en Mieke,
bereikbaar op 0314-384226 of a.devries15@kpnmail.nl.



Onderhoudswerkzaamheden in de kerk

In de week van 12 april is schildersbedrijf

De Kastert gestart met onderhouds-
werkzaamheden. Twee jaar geleden zijn de
ramen aan de buitenkant geschilderd. In
verband met vocht moet nu ook de binnenkant
worden gedaan.

De naden tussen het
ijzerwerk en het glas
worden schoongemaakt
en dicht gekit.

Ook wordt het ijzerwerk
zelf schoongemaakt en
opnieuw in de verf
gezet. Aanleiding is het
rapport van de
Monumentenwacht. Onze kerk wordt jaarlijks
gecontroleerd. Na controle wordt een rapport
met aanbevelingen uitgebracht, waarbij ook
wordt aangegeven welke werkzaamheden
prioriteit hebben. Het onderhoud aan de
ramen wordt dan ook conform de bevindingen
van de Monumentenwacht uitgevoerd.

In memoriam

Online kerk

En dan is het nu eindelijk zover: ook de
Hummelose kerk is online. In samenwerking
met Showline uit Toldijk is een camera
geinstalleerd. Vanaf nu wordt via onze eigen
website www.kerkhummelo.nl de zondagse
dienst uitgezonden. Kunt u zelf niet naar de
kerk komen dan kunt u op deze manier toch de
dienst meemaken. Dat kan rechtstreeks of u
kijkt het later terug op een moment dat voor u
uitkomt. Met een groepje vrijwilligers wordt er
hard aan gewerkt om het bedienen van de
camera en het regelen van de uitzending eigen
te maken. Het is mogelijk dat het niet direct
perfect verloopt. Hiervoor uw begrip! Dank aan
iedereen die meegeholpen heeft om dit te
realiseren.

Gift

Ouderling Hermien Langeler heeft een gift
van € 150,- ontvangen. Namens de kerkrent-
meesters hartelijk dank aan de gever voor
deze spontane financiéle bijdrage.

Toch nog onverwachts is overleden Jacoba-Christina Garretsen-Hesselink, geboren 15 juli 1933
in Angerlo. Coba is in vrede in bijzijn van haar geliefde man Evert en kinderen van ons heengegaan
op 20 maart jl.. Coba was een sterke vrouw, die het in haar leven niet altijd gemakkelijk heeft
gehad. Zo bleef ze alleen achter met een boerderij en de drie kleine kinderen Gerrit, Rix en Petra
toen haar echtgenoot Frits Wensink in 1972 onverwachts uit haar leven weggerukt werd. Een
zware tijd brak aan zo vertrouwde ze mij toe. Vier zware jaren heeft ze zich staande gehouden met
in haar gedachten: moet ik de boerderij verkopen? Totdat Evert binnen kwam, zei ze met een lach
op haar gezicht. Op dat moment begon de zon voor mij weer te schijnen: een nieuwe toekomst
met Evert aan haar zijde. Liefde en geluk mochten ze samen 45 jaar lang delen en de verhuizing
naar de Polder was een succesvolle uitdaging. Coba was een actieve en bezige vrouw, niets was
haar te veel ze was van vele markten thuis. Toen Gerrit en Margriet naar Canada gingen emigreren
om daar een veebedrijf op te starten kon ze zich daar helemaal in vinden. Vaak is ze met Evert daar
geweest. Toen de gezondheid voor beiden broos werd bleef ze via live stream op de hoogte.
Kinderen en kleinkinderen waren haar trotse bezit, Gerrit heeft vanuit Canada herinneringen met
ons gedeeld, Rix en Petra hebben mooie woorden uitgesproken over hun moeder, de
kleinkinderen hadden een film ingesproken, allemaal geweldige herinneringen in het uur van
afscheid op 25 maart in de Omarming te Zutphen. Ziek worden was voor Coba een grote
teleurstelling. Ze had het niet zien aankomen, toch heeft ze de tijd die ze nog had moedig
gedragen, behandeling mocht geen genezing meer bieden. We hebben het Bijbelgedeelte
Spreuken 31, vers 10 gelezen “Een sterke vrouw is veel waard".
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Vervolg In Memoriam Jacoba-Christina Garretsen-Hesselink

Deze tekst hebben we samen kort voor haar sterven uitgezocht. Haar leven was goed geweest,
afscheid nemen en los laten van allen die haar zo dierbaar waren was voor Coba een laatste en
zware opdracht hier op aarde. Het leven had haar veel moois gebracht, het was ook goed zo.
“Door de wind en door de regen, dwars door alles heen

door de storm, door de zee van afstand,

denkend aan jou ... voelen wij ons nooit alleen’.

Evert en familie, ik wens jullie sterkte, kracht, en liefde toe in de tijd die komen gaat.

Een medelevende groet,
- J.Tankink-Ligtenbarg
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In memoriam *2 februari 1931 Gerrit Hendrik Veldhorst 115 april 2021

Op 2 februari 1931 wordt Gerrit geboren op boerderij Kerkkamp in de Slangenburg bij Doetinchem.
Samen met broer Herman en zusje Alie groeit hij op deze prachtplek, midden in de natuur op. Als
Gerrit 9 jaar is breekt de Tweede Wereldoorlog uit en dit zal altijd een belangrijk thema in zijn leven
blijven. Marleen vertelde tijdens de afscheidsdienst dat haar vader een kast vol oorlogsboeken had,
alle slagen kende, inclusief de betreffende generaals. Over zijn eigen ervaringen uit de oorlog
vertelde hij regelmatig. Gerrit wist al heel vroeg dat hij net als zijn vader boer wilde worden, het was
op zijn lijf geschreven een echte boer in hart en nieren. In 1961 ontmoet hij op een feestavond van
Jong Gelre, Diny Jolink. Vier jaar later trouwen ze en komt Diny op de boerderij wonen. Verdriet
blijft hen helaas niet gespaard: Hun eerste zoontje komt levenloos ter wereld en hun tweede
dochtertje mag slechts 17 maanden worden. Wat zal het ontzettend spannend en dubbel geweest
zijn toen Diny weer in verwachting was. Marleen werd geboren en wat een geschenk dat daarna
André ook gezond ter wereld kwam.

Bij het voorbereiden van de afscheidsdienst kwamen we al snel uit bij de Bijbeltekst uit Mattheus 6:
25-36. De tekst uit de Bergrede, waaruit wij leren dat ons leven in Gods hand ligt en wij ons
daardoor geen zorgen hoeven te maken. “Kijk naar boven, zie de vogels in de lucht. Zij zaaien niet,
zij oogsten niet, ze leggen geen voorraad aan in schuren, het is de Hemelse Vader die voor ze zorgt.
Kijk naar de lelies op het veld, hoe ze groeien en bloeien.” Zo stond Gerrit ook in het leven, hij liet
zich niet door zorg en tegenslag uit het veld slaan. Lang stilstaan bij dingen kon gewoon niet, “er
moest wel gemolken worden!” ledere dag vroeg op 365 dagen per week. Hij deed het met plezier,
wat was hij trots op zijn zwart-bonte koeien en vooral op zijn Jerseys. Gerrit reist naar Denemarken
om daar een paar prachtexemplaren te bemachtigen!

|



Vervolg In memoriam Gerrit Veldhorst

Als Gerrit 72 jaar wordt is het mooi geweest, samen met Diny verhuist hij naar Hummelo. Het
wonen ‘op het dorp’ bevalt hen alle twee heel goed, Diny is weer terug in haar geboortedorp en
Gerrit vermaakt zich ook uitstekend: de tuin, het rondbrengen van de maaltijden van tafeltje-dekje
en er is nu tijd voor hobby's. Hij is maar wat druk met biljarten en de jazzclub. De biljartmiddagen
worden vrijwel nooit overgeslagen. Gerrit vond het dan ook heel moeilijk toen hij in een rolstoel
belandde en niet meer zou kunnen biljarten. Wel kon hij nog genieten van de Jazzmuziek. Altijd zo
mooi als je met Gerrit over Jazzmuziek sprak, wat kon hij dan glunderen. Toen vorig jaar augustus
zijn Diny overleed, was het gouden randje wel van het leven. Kort daarna kreeg hij een
herseninfarct, er volgden ware maanden van herstel en revalidatie, maar ook in deze periode liet
Gerrit zien hoe sterk hij was! Langzaam krabbelde hij weer op en kon zelfs begin van dit jaar weer
naar huis. Helaas van korte duur, de zorg wordt te intensief. Gelukkig is er al snel een plekje voor
hem bij de Hessengracht in Doesburg. Hier heeft hij het echt weer naar zijn zin! Op donderdag 15
april slaapt Gerrit rustig in.

“Het leven is als jazz.

Een groot deel daarvan is geimproviseerd.

We kunnen niet alle variabelen onder controle houden.

We moeten het met lef en flair leven, ongeacht wat er op ons pad komt”.

Gerrit en Diny zijn ons daarin voorgegaan.

Laten Marleen, André en Sandra de mooie herinneringen aan hun ouders tot steun zijn!
- Ds. Elise Wijnands

kunnen een (financieel) beroep op de diaconie

9 mei Kerk in Act.ie doen. U kunt uw bijdrage overmaken op
Noodhulp Libanon/Jordanié lichtpunten voor Panknummer van de Diaconie t.n.v.
Syrische vluchtelingen Protestantse Kerk Hummelo:

Miljoenen Syriérs zijn in de afgelopen tien jaren ~ NL34RABO 03150.00.929.

hun land ontvlucht vanwege het

oorlogsgeweld. Velen zijn terechtgekomen in Gift

de buurlanden Libanon, Jordanié en Irak en De diaconie heeft een gift ontvangen via
leven er in grote armoede. Zo goed en zo kwaad  Jo Remmelink van euro 50,-. De diaconie
als het kan, proberen ze een nieuw bestaan op bedankt de gever hartelijk voor deze gift.
te bouwen. Dat is lastig. Door de economische

crisis en de coronapandemie is er nauwelijks Traditioneel zijn de “Zonnestraaltjes” dit jaar
werk. Kerk in Actie ondersteunt Syrische rondom Pasen met hulp van de medewerkers
vluchtelingen en arme lokale families met een van Hyndendael ook uitgedeeld aan de
opleiding in sectoren waar veel vraag is naar bewoners van Hyndendael.

personeel, of met het opzetten van een eigen

bedrijf.

23 mei Plaatselijk Diaconaal werk

De diaconie ondersteunt plaatselijk, in onze
directe woonomgeving, mensen die door wat
voor oorzaak dan ook in de problemen zijn
geraakt en waarvoor andere hulp ontbreekt. Zij
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Hemelvaart

Het is een mooie traditie, daar waar Hemelvaart
nog altijd wordt gevierd met een vrije dag. De
aardse tijd zou schraal zijn zonder hemelvaart. Fijn
dat we met hemelvaart vrij zijn en dat er in
Wichmond op die dag een kerkdienst is! Even zijn
we dan met Jezus in de hemel. Maar wat bedoelen
we met de hemel? Het is een andere dimensie en
toch niet helemaal van ons gescheiden. We kunnen
er een indruk van krijgen. En ook de Bijbel geeft wat inzicht. Wat kunnen we erover zeggen?

1. De hemel is puur.

Er is geen kwaad in de hemel. Daar is enkel licht. Een heel mooi lied luidt: “Ik zie een poort wijd
open staan, waardoor het licht komt stromen.” Op Hemelvaartsdag kijken we in de kerk naar boven
en zien we dat licht. Hier op aarde is veel duisternis, maar dit is niet alles wat er is. Er is een hemel
en dat is vol licht. En Christus is daar in dat licht. Hij weet wat het kwaad is, want hij heeft er
ervaring van opgedaan op aarde, maar daar in de hemel is het kwaad niet aanwezig. Christus is
daar verheerlijkt en zit daar op zijn troon. Dat kan niet meer ongedaan worden.

2. Eris contact tussen hemel en aarde.

Christus kan vanuit de hemel spreken. Hij doet dat in het boek Handelingen hoofdstuk 9. Hij grijpt
daar in, in het leven van Saulus. Saulus (de latere Paulus - zijn naam verandert) was op weg naar
Damascus om daar de christenen te arresteren, maar Christus sprak hem toe vanuit de hemel:
“Toen hij onderweg was en Damascus naderde, werd hij plotseling omstraald door een licht uit de
hemel. Hij viel op de grond en hoorde een stem tegen hem zeggen: ‘Saul, Saul, waarom vervolg je
me?” Het is de stem van Jezus vanuit de hemel. En weer dat licht. Het leven van Saulus wordt op
zijn kop gezet! Ineens kan de hemel opengaan! Heel merkwaardig. Heeft u het meegemaakt?

3. In de hemel pleit Christus voor ons.

Een Bijbelboek dat ons veel over de hemel leert is Hebreeén. Een schitterend boek! Het heeft veel
van de Griekse filosoof Plato in het geloof verwerkt. Plato zegt dat we op aarde alleen maar de
schaduwen van de werkelijkheid zien. Een schaduw van iets verwijst naar de aanwezigheid van dat
iets, maar is het niet. Zo is de aarde op een mooie lentedag maar een schaduw van de
werkelijkheid, van de eeuwigheid, van de hemel. Dit aardse verwijst naar het hemelse, wat
substantiéler is. Ook de eredienst is maar een schaduw van de lofzang die in de hemel wordt
gebracht. De eredienst van de kerk is al mooi - ik vind het het mooiste waaraan ik mag werken en
doe het bijna altijd met plezier. Hoe moet de lofzang in de hemel dan zijn? Hier op aarde bidden
wij, maar ons bidden is zwak en niets om over op te scheppen. Het is dan ook maar een schaduw
van het echte. Dat echte bidden - “pleiten” - wordt door Christus gedaan, in de hemel. De schrijver
van Hebreeén zegt: “Zo kan hij ieder die door hem tot God komt volkomen redden, omdat hij voor
altijd leeft en zo voor hen kan pleiten.” Dat geeft moed!

-Ds. Tim Wiersum




In memoriam Drika Straatman - Steege (9 mei 1934 - 12 maart 2021)

n de nachtvan 11 op 12 maart is Drika Straatman — Steege in haar slaap overleden Ze
was 86 jaar.

Het is goed zo... staat er boven aan de kaart. En dat is ook zo. Drika heeft een goed
leven gehad, zoals ze zelf ook zei. Maar de laatste jaren leed zij erg onder het ouder
worden. Haar gehoor en haar ogen werden steeds slechter waardoor haar
eenzaamheid steeds groter werd. Drika Steege werd geboren aan de Walterslagweg.
Al op jonge leeftijd verloor zij haar hart aan haar buurjongen Gerrit Straatman van 't
Menkhorsterslag aan de Lankhorsterstraat. Ze trouwden en kregen 2 dochters Anja en
Heidi.

Het plotselinge overlijden van Gerrit in 1993 betekende voor haar een groot verlies.
Toch pakte zij de draad van het leven weer op. Het huwelijk van Heidi met Hubert en
de geboorte van de kleinkinderen Jurgen en Carlot bracht weer nieuw geluk in haar
leven. Drika was een hartelijke vrouw, doortastend, wijs en met humor. Met
dankbaarheid denk ik terug aan de periode dat zij ouderling was, toen ik als predikant
in Wichmond werkzaam was. Zij zal gemist worden door haar kinderen en
kleinkinderen en vele anderen. Dat de vele mooie herinneringen hen mogen troosten.
-ds. Kees Bochanen

Oma

Ze heurt de maispotter niet meer
En d'n gietling niet op de loze.
Gin woord kump meer oaver

Ze lig stille en broze

Eur lach is verstorven

Eur treune bunt ehuuld

Ok eur doen en eur laoten,
Bunt vot, net as eur praoten

De hond zit te wachten,
Op een aai van eur hande.
Oma is dood, ze ging

Ze is herinnering

Ze hef eheurd, ezien en edaon
Met eur vraogen en eur wetten
Now lig ze rostig

‘tis goed, 't is edaon, 't is vesletten

Een leaven klaor, toch een gemis.
Leuge dage en leuge nachten
Ok de hond zit te luusteren

En braaf nog te wachten....
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In memoriam: Lammert ten Have

Lammert ten Have werd geboren op 4 augustus 1928. Hij was het zevende kind uit een gezin met
tien kinderen. De boerderij waar hij opgroeide stond aan de Koekoekstraat.

In 1944 ging Lammert werken bij Maalderij en Bakkerij Jansen, aan de lJsselweg. Zijn
werkzaamheden bestonden onder andere uit het met paard en wagen rondbrengen van
bakkersproducten. Het was een mooie tijd.

In 1948 werd Lammert opgeroepen voor militaire dienst in Nederlands-Indié. Lammert verbleef
daar twee jaar. Hij diende bij de Prinses Irenebrigade. Na terugkomst bleef hij een trouwe
aanwezige op de jaarlijkse veteranenbijeenkomsten.
Van 1950 tot 1956 werkte Lammert bij de familie
Wuestenenk op boerderij de Snippe. Zijn zus Aaltje
was daar getrouwd met Jan Wuestenenk. Hij leerde
daar veel. In die tijd kreeg Lammert ook verkering
met Nellie Hissink — Nelleke.

Ze trouwden in 1957.

Lammert kreeg de kans om zelfstandig boer te
worden aan de Polweg en trok daar naartoe met zijn
bruid. Samen brachten ze een goede melkproductie
op gang. Lammert had een grote liefde voor dieren
en was heel goed voor het vee.

Lammert en Nelleke bleven kinderloos, maar ze waren heel gastvrij en neven en nichten mochten
altijd komen logeren in de vakantietijd. Ook ontvingen ze graag stadskinderen die de schoonheid
van het boerenleven in de Achterhoek wilden ervaren.

Lammert en Nelleke hadden hele goede contacten met hun buren. Er was veel wederzijdse steun in
de buurt gedurende moeilijke tijden. De liefde voor elkaar was duidelijk te merken tijdens de
afscheidsdienst, waarbij de buurt meehielp met het dragen van de kist en er mooie toespraken
waren van zowel buren als neven.

Lammert is vredig ingeslapen, in de leeftijd van 92 jaar, op 20 maart, op zijn boerderij, omgeven
door twee neven.

Moge hij, verenigd met zijn geliefde Nelleke, rusten in vrede.
Ds. Tim Wiersum

Een groet of een felicitatie vanuit de kerk in de

maand april
4 april: Mw. L. Klein Gotink, mw. A. Borgman-Berenpas en
dhr. W. Olthof
11 april: Mw. G. Jansen- Huurnink en mw. B. Listelle-Stokreef
18 april: Mw. D. Heuvelink-Jansen en mevr. A. Garritsen-Regelink
25 april: Familie van mw. D. Straatman-Steege en dhr. G. Pardijs




Vanuit de diaconie

Wij hebben voor de maand april € 150,- over gemaakt naar de actie van Kerk in Actie
voor mensen in Ghana

Voor de maand mei gaat de collecte naar de stichting Dokters van de Wereld

Dokters van de Wereld, onderdeel van het internationale Médecins du Monde-netwerk. Samen met
15 andere delegaties komen zij in binnen- en buitenland op voor het universele recht op
gezondheid, met als belangrijkste speerpunt, toegang tot gezondheidszorg voor mensen die
hiervan uitgesloten zijn.

Het fundament van Dokters van de Wereld is sterk gebouwd op vrijwilligers. Samen met betrokken
medische professionals, actieve leden, jong talent en de vaste medewerkers zetten ze zich actief in
voor het recht op gezondheid.

Kwetsbare groepen

Zij zorgen dat mensen in kwetsbare posities niet vergeten worden en helpen hen. Ten eerste
bekommeren zij zich in Nederland om kwetsbare groepen zoals migranten zonder
verblijfspapieren. Zij weten vaak niet de weg in het Nederlandse zorgsysteem of ze zijn bang
opgepakt te worden vanwege hun verblijfstatus.

Ten tweede maken ze met Operatie Glimlach operaties beschikbaar in het buitenland voor kinderen
en jong-volwassenen met een schisis (hazenlip) of met brandwonden. Door het ontbreken van
toegang tot medische/chirurgische zorg leven zij veelal uitgesloten van de samenleving.

En ze heten niet voor niets Dokters van de Wereld, dus ze steunen ook verschillende internationale
projecten via het Médecins du Monde-netwerk. Bijvoorbeeld projecten in Gaza, Syrie en Mali.
Meer informatie over hun internationale werk vind je op de site Dokters van de Wereld.

De Voorjaarscollecte heeft het mooie bedrag van € 902,01 opgebracht.

Daar zijn we heel erg blij mee en zeker in deze onzekere tijd.

We zijn blij met alle rondbrengers en natuurlijk met u als gever. Heel hartelijk dank!

Het koffiepotje in de pastorie heeft ondanks dat we er al heel lang niet meer zijn geweest
€ 10,90 opgebracht, de mooie kaarten € 20,- en in het zendingspotje zat € 8,71.

Ook voor al deze gevers, hartelijk dank.

Evert-Jan Pellenberg is onlangs weer in Oeganda geweest en heeft
ons gevraagd of wij het meisje [die eindelijk weer naar school mag]
weer kunnen ondersteunen.

Zij is vanwege corona bijna een jaar niet naar school geweest en de
laatste gift die wij hebben gedaan is [in goed overleg] besteed aan
het kindertehuis waar zij woont. Ook deze kinderen zijn niet naar
school geweest, de verblijfskosten van het kindertehuis waren dan
ook veel hoger dan normaal dus kwam dit geld extra goed van pas.
Wij hebben van Evert-Jan nog een mooie foto gekregen en we hopen
dat alles goed mag gaan met het kindertehuis.

-College van diakenen




KerikelLevenin

Kerkdienst Online
Sinds begin dit jaar is kerkbezoek door Corona helaas niet meer mogelijk. Maar is de dienst wel via
het internet te volgen. Hoe is dit mogelijk?

Philip Vaartjes, Henk Ellenkamp, Gerrit Kamphuis, Erik Rukkers en
ondergetekende hebben samen heel wat uren werk verzet om dit mogelijk
te maken. Wat is er allemaal gebeurd?

In januari hebben we op een soort houtje-touwtje methode allerlei geleende
zaken aan elkaar geknoopt en het werkte! Wel viel de uitzending soms uit of
ging er iets anders mis maar het lukte redelijk.

|
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We hebben daarna verschillende kerken bezocht om te kijken welke
apparatuur zij hadden, welke kosten, welke mogelijkheden, wat wel en niet werkte, etc.. Vandaaruit
hebben we een voorstel geschreven voor streamingcommissie en moderamen. Na goedkeuring
zijn we over gegaan naar aanschaf van professionele apparatuur.
De planning van 1 april was krap maar is gelukt.

Er is een mooie kast gemaakt waarin alle apparatuur verwerkt zit. Er zijn
werkelijk honderden meters kabel getrokken zodat we ook kunnen uitzenden
vanuit Withmundi en vanuit de pastorie. We hebben 2 beweegbare camera’s,
een geluid-mengpaneel, een grote en kleine TV, computers en nieuwe
microfoons aangesloten. En daarna zijn meerdere mensen opgeleid om het
geheel te bedienen (2 personen per dienst) en om de liturgie voor te bereiden
voor elke dienst.

Dus als u thuis de dienst volgt, weet dan dat er veel
uren voorbereiding en bediening achter schuil gaan.
En het resultaat is volgens ons geweldig: mooie
beelden en goed geluid! Te volgen op computer, op TV
en via een app. Als kerk zijn we daarmee voor jaren
klaar voor de toekomst. Ook als de kerk straks weer
gewoon open mag, heeft dit veel voordelen en veel
mogelijkheden.

Maar wellicht is het mooiste is niet zichtbaar en daarom hier het vermelden waard: Vele handen
maken het werk niet alleen licht maar ook leuk. De samenwerking om dit allemaal voor elkaar te
krijgen, de vele dagen boren, trekken, schroeven, solderen, uitzoeken, proberen, bestellen,
afstemmen en verven was vermoeiend maar ook gezellig en leuk. De snelle besluitvorming van de
kerkenraad was daarbij zeker plezierig. En niet te vergeten, een leuk bos bloemen en wat lekkers
met Pasen als bedankje. Een mooi project waar we als kerk dankbaar en trots op mogen zijn.

-Hiske Huiting



Hulde aan de livestream-groep

Op paasmorgen had ik het voorrecht in de kerk aanwezig te mogen zijn en heb ik kunnen
zien hoe de livestream in zijn werk gaat, wat grote indruk op mij heeft gemaakt.

Er is een imponerende kast vol professionele apparatuur achter in de kerk geinstalleerd,
maar het bijzondere is vooral dat een groep gemeenteleden zich ingespannen heeft om
hiermee te werken.

Dankzij deze mensen kunnen we elke zondag toch een kerkdienst meemaken, wat veel
meer voeten in aarde heeft dan je als kijker thuis in de gaten hebt.

Wat opvalt is het grote enthousiasme bij de live-streamers die veel tijd en energie in het
hele project hebben gestoken en naar ik begreep zijn er nog meer gegadigden die zich
ook in deze techniek willen gaan verdiepen.

We mogen trots zijn dat dit in onze gemeente mogelijk is gemaakt en we op deze manier
ook toekomstbestendig zijn geworden, hoewel we natuurlijk allemaal hopen op termijn
weer in de kerk te kunnen samenkomen en elkaar ontmoeten.

-Marieke

Veel dank voor de vrijwilligers die de nieuwe livestream hebben verwezenlijkt

Zoals u gemerkt zult hebben zien onze livestream/online kerkdiensten er sinds 28 maart
heel anders uit. Je mag onze nieuwe livestream best professioneel noemen.

Vijf vrijwilligers met verstand van zaken te weten:

Hiske Huiting, Erik Rukkers, Henk Ellenkamp, Gerrit Kamphuis en Philip Vaartjes hebben
met veel inzet gewerkt aan het verwezenlijken van een livestream waar we in Wichmond
trots op mogen zijn. Jullie manier van werken is een voorbeeld voor anderen hoe je op de
juiste manier iets aanpakt. Jullie hebben je eerst verdiept in de materie, “je huiswerk
gemaakt’, en zijn daarna aan de slag gegaan waarbij op tijd deskundigheid ingewonnen is
bij het uitzendplatform kerkdienstgemist.nl en Schaapsound, de leverancier van de meeste
apparatuur en technische ondersteuning. Wat jullie elders op betere voorwaarden in
konden kopen hebben jullie daar gekocht.

Bekabelingsplan maken en uitvoeren, kast timmeren en verven, apparatuur plaatsen en
aansluiten, de bediening eigen maken inclusief een uitvoerige handleiding maken voor
toekomstige livestreamers enz.

Jullie hebben het allemaal geheel belangeloos gedaan.

Voor ons gemeenteleden verandert er niets om de diensten te vinden en in een ander
artikel in dit nummer van KerklevenIN zal nader ingegaan worden op de techniek.

Hiske, Erik, Henk, Gerrit en Philip nogmaals hartelijke dank voor de vele uren die jullie eraan
besteed hebben met een fantastische livestream tot gevolg.

Jullie mogen er trots op zijn en wij, de gemeenteleden, op jullie!

-De kerkenraad




D KK

Sinds Pasen staan er twee enorme vazen op het altaar. Dat troost mevrouw Bontje. De muizen houden de
Met dode takken erin. De muizen lopen er al een paar  takken dus goed in de gaten. “Bloeien, wat is dat?”
weken verbaasd omheen. “Wat Iélijk! Is dat nou feest?” fluistert kleine muis, “iets griezeligs, met bloed?”
roepen ze. Ze hebben wel een beetje gelijk. Mevrouw  “Nietes,” piept een ander, “het betekent dat er

Bontje, de kosteres, heeft zich al met rode wangen blaadjes aan komen”. “Nee!” zegt Kik, “Bloeien is dat
verontschuldigd: “Meneer pastoor, het is zo erg! Ik had er bléémen aan komen!” Dat kan kleine muis niet
bloeiende magnolia besteld bij Blom, en wat kwam hij  geloven. Ineens zien ze het. Er beginnen roze
brengen? Kale takken! Komt wel goed - zei Blom - bloemblaadjes uit de takken te komen! Mevrouw
geduld hebben. Ik zeg: ‘U weet toch dat het féést is, Bontje is dolblij. Vooral als ze de takken optilt: er zitten
de boel moet in bldéi staan!’ Toen mompelde hijiets  al wortels aan! Kik lacht tevreden. “Zie je wel.
over de veiling ... en het weer, en corona, en wég D) Als je maar met je voeten in het water blijft,
was-ie”. De pastoor is in een toegeeflijke bui. “Ach, t komt het altijd goed.”

mevrouw Bontje, ik heb mijn paaspreek toch mooi :
aangepast?” zegt hij, “Jezus stierf aan het dorre
kruishout en is daarna voor ons een bloeiende
levensboom geworden.”
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Whaar Je e ols mens niet mee hoeft te bemoeien f&
dat is of het gras en de bomen Nog wel groeien. /
Net dls b en vioed:
dat komt heus wel goed.
Zit maar hiet met zorgen die je enkel maar vermoeien.

ISt
Hoe de sterren stagn en hoe rivieren viceien, - .<olegs,
hoe de winden gaan en hoe vulkanen gloeien. e

Echt geloof het maan
't Zit goed in elkaan, .‘( s

Wil je t6ch wat doen, zacieh, planten, shoeien? =
. Ziin je vingers groen, wil je gieteren en sproeien?
b - Doe dah wat Jij kan e
in Gods grote plan,
in zijn visioen: de woestiin zal bloeien!
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be woestjn zal juichen,
de dorre viakte vrolijk zijn,
de wildernis zal jubelen
en bloeien!
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