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KerieLevemlin  Kerkdiensten juni/juli
Drempt & Oldenkeppel vooractuele informatie zie onze wekelijkse Nieuwsbrief of kijk op onze website

Datum  Uur  Voorganger Locatie Opmerkingen

70. 20-6  10:00 ds.Karin Spelt Drempt

70. 27-6  10:00 ds.Jolande van Baardewijk Drempt

70. 4-7 10:00 ds.KarinSpelt Drempt

70. 11-7 10:00 ds. Arja Oude Kotte-de Boon Drempt

70. 18-7 10:00 ds.Karin Spelt Drempt

70. 25-7 10:00 ds.Lidy van Prooyen Schuurman Hoog-Keppel

Datum  Uur  Voorganger Locatie Opmerkingen

70. 20-6  10:00 ds.Elise Wijnands Dorpskerk ~ Vaderdag

70. 27-6  10:00 mw. Jansje Ruiterkamp vorden) Dorpskerk

70. 4-7 10:00 ds.Deodaat van der Boon Hummelo) Dorpskerk

70. 11-7 10:00 ds. Wilma Onderwaater (aaten) Dorpskerk

70. 18-7 10:00 ds. Elise Wijnands Dorpskerk

70. 25-7 10:00 ds. Joop Jansen Schoonhovenpestinchem) Dorpskerk

Wichmond voor actuele informatie zie onze website

Voorganger Locatie Opmerkingen
70. 20-6  10:00 ds.T.Wiersum Dorpskerk
70. 27-6  10:00 ds.W. van der Spek purmerend) Dorpskerk
70. 47 10:00 ds.T.Wiersum Dorpskerk
7o. 11-7 10:00 zangdienstcommissie Dorpskerk
70. 18-7 10:00 ds.D.van Alphen zutphen) Dorpskerk
70. 25-7 10:00 ds. D.Bos (Doetinchem) Dorpskerk

Kerken: Drempt, Kerkstraat 1, 6996 AE; Hoog-Keppel, Burg. Van Panhuysbrink 11, 6997 AA; Hummelo, Dorpsstraat 22, 6999 AC;

Wichmond, Dorpsstraat 16, 7234 SN. Na de diensten wordt samen koffie gedronken. (In Hummelo bij diensten met eigen predikant.)

Kopijdatum  Verschijnt
25 juni 13 juli

13 augustus 31 augustus

10 september 28 september

KerikeLevenin

Volgende nummers




Nieuws van Present Bronckhorst

8K

Twintig jongeren van World Servants en hun vijf begeleiders gaan deze zomer in
samenwerking met Present projecten doen in Bronckhorst en Doetinchem. De jongeren gaan
aan de slag bij Het Passion, een time-out voorziening voor dak- en thuislozen in Hummelo en
de crisisopvang van Iriszorg in Doetinchem. De jongeren zijn in totaal tien dagen in de
Achterhoek en logeren en kamperen bij Het Passion. Normaal dienen de World Servants bij
projecten in Zuid-Amerika, Azié en Afrika, maar door corona gaan een aantal groepen nu in

Nederland op werkvakantie.

Het Passion

Tijdens hun werkvakantie helpen de jongeren bij het Passion mee bij de
bouw van een kas, een spoel- en inpakplaats en een open keuken en bij het
onderhoud van bijvoorbeeld de moestuin. Daarnaast doet een groep van
vier vrijwilligers mee met de begeleiding van de dak- en thuislozen. Ook kan
de groep sport- en spel activiteiten organiseren voor de bewoners en
gasten.

Iriszorg

Bij Iriszorg gaan de jongeren de woningen van de crisisopvang opknappen. Hier gaan ze samen
met bewoners meerdere woningen binnen en buiten schilderen. Daarnaast gaan de jongeren ook
hier sport- en spelactiviteiten organiseren voor de bewoners. Bijvoorbeeld een leuke middag voor
de kinderen die in de crisisopvang wonen.

Hummelo

Op zondag 22 augustus zal de groep door ds. Elise Wijnands ontvangen worden in de kerk in
Hummelo en zal er een speciale dienst zijn gericht op jongeren. Meer informatie hierover volgt.
Meer weten over World Servants, kijk dan op www.worldservants.nl

Samen voor een groene en sociale omgeving

Present Bronckhorst is op zaterdag 8 mei gestart met het project Sociaal Groen. Binnen dit
project helpen groepen vrijwilligers bij het duurzaam beplanten van tuinen van kwetsbare
mensen. Mensen die door gezondheidsproblemen, een beperkt budget en klein sociaal
netwerk zelf niet in staat zijn om hun tuin goed te onderhouden. De eerste tuinen die in de
gemeente Bronckhorst werden opgeknapt zijn een aantal tuinen in de Haverstraat in Halle.

Mensen verbinden

Met het project Sociaal Groen wil Present mensen met elkaar
verbinden en buurten in Bronckhorst vergroenen. “We willen dit
samen met enthousiaste vrijwilligers doen. Mensen die houden
van groen en anderen een natuurlijke, onderhoudsarme tuin
gunnen’, vertelt Hilde Colenbrander, projectcoordinator van
Present Bronckhorst. Present wil de komende jaren ieder voorjaar
vijf en ieder najaar vijf tuinen duurzaam gaan beplanten. “De
planten die we willen gebruiken, zijn verschillend en ze hebben
allemaal een eigen functie. Met de planten willen we insecten
aantrekken en water vast houden”.




Sociaal Groen wordt georganiseerd samen met de gemeente Bronckhorst en wooncorporaties Sité
en Prowonen.

Meer informatie
Wil je op de hoogte blijven van onze projecten in Bronckhorst, kijk dan op onze
facebookpagina: facebook.com/PresentBronckhorst/.
A Wil jij ook iets betekenen voor iemand anders of ken je iemand die wel wat extra
stichting  * _ aandacht kan gebruiken? Kijk dan op www.presentbronckhorst.nl of neem
present contact op met Hilde Colenbrander, projectcodrdinator Present Bronckhorst,

bronckhorst

hilde.colenbrander@presentbronckhorst.nl of 06 15136687,
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De Schilderschool

Creatieve Workshops & Traipingen

De Schilderschool bestaat 12,5 jaar en als
schoolgebouw bestaan we 70 jaar!

De Schilderschool in Doesburg bestaat 12,5 jaar en dat
wordt gevierd op 3 en 4 juli! Dit wordt gedaan door een
grote relinie voor iedereen die ooit les heeft gehad op
deze bijzondere school. Als kleuter, Kidskunstenaar of
cursist: ~ Open huis ~ live muziek ~ Grote kledingbeurs
voor kinderen uit de sloppenwijken van Kaapstad ~
doorlopende unieke fota's en filmbeelden uit het
verleden. Zet deze data vast in de agenda! Meer exacte
info over het programma volgt. Kijk op de website www.schilderschool

Herbronnen

Wandel- en schilderretraite met ‘Ben onderweg’ en André Bikker. Voor € 375 heb je alles: een
kamer, maaltijden, koffie, thee, teken-en schilder materialen en een bijzonder retraite programma
met twee ervaren retraite begeleiders.

L Data:2t/m5 september 2021 en 31 maart t/m 3 april 2022.

Een unieke combinatie van een bijzonder locatie Pelgrims Hoeve Kafarnaum,
wandelen met Ben Onderweg en meditatief schilderen met André Bikker. Wil je
F == meer weten mail naar: info@andrebikker.nl. Er is ruimte voor een beperkt aantal
* deelnemers, dus wacht niet te lang.
Zie ook pelgrimshoevekafarnaum.nl/




Pelgrimeren in Nederland

KRUISTOCHT OP
WANDELSCHOENEN

Volksvroomheid in Zuid-Limburg

. veral kom je ze tegen hier: wegkruisen of

. veldkruisen. Het zijn hoge crucifixen, meer of
. minder versierd, die gewoon in de openbare
/' ruimte staan. De kruisen zijn van smeedijzer
of hout, Christus is van gietijzer, lood, hout of
steen. Sommlge zijn voorzien van een korte tekst. ‘Leidsman
ten leven, ‘Luistert naar hem; en‘Bete Fiir Die Arme Seele!
Maar ook: ‘Hier verongelukte Glilhelmus. De man vervoerde
jongeren naar de kermis in Simpelveld. Het jaarlijkse uitje
waar ze lang voor spaarden, stel ik me zo voor, en waar ze
hun partners zochten. Toen bij Ubachsberg de remmen wei-

Een herinnering gerden, sprong Gulhelmus van de wagen af. Hij kwam helaas
aan een dimensie die om tussen de wielen. Het gebeurde in 1907, maar nog steeds
' heil brengt herinnert een memoriekruis op deze plek zijn naam.

Andere kruisen zijn geplaatst uit dankbaarheid. Of als door-
gaand gebed - voor bescherming tegen ziekte of oorlog
bijvoorbeeld. Of tegen noodweer dat het gewas aantastte.
Ze stammen uit een andere wereld, lijkt het. Niet uit die van
de wetmatigheden van moleculen, mechanica of medisch
inzicht. Hier draait het om vroomheid en eenvoudig vertrou-
wen. Het besef dat de mens niet alles in de hand heeft en dat
we ons soms moeten overgeven aan wat zich aandient.’Es
God bleef; lees ik ook: als God 't belieft. Kome wat komt...
Een andere wereld? Nog steeds worden de kruisen onder-
houden door families en buurtverenigingen. Ongetwijfeld
mede uit gewoonte. Tegelijk is het een constante herin-
nering aan een dimensie die zin en betekenis zoekt op een
manier die heil brengtin plaats van louter begrip.
Kruistocht op wandelschoenen is een rondwandeling van
14 km in Zuid-Limburg, die op verschillende manieren
verkort kan worden. Volgens de goed gedocumenteerde
en te downloaden routefolder is de basisroute in drie uur
te lopen. Op veel plekken zal de pelgrim echter even stil
willen staan, daarnaast moet je gewend zijn aan lopen in de
heuvels. Achtergrondlnformatle en folder via:

L.

ANA AJ 1co onlkanal! ¥ 1Foc
\ .-"."!.'l'.."-:llrl."(.'“"'.'..Jl.ll"hir'.."\:'-r'_ imt urg. l/routes. ®

Tekst en foto: Dick Vos




KerrlLevenln

Predikant: ds. Karin Spelt « tel.: 06-13554749 - e-mail: karin.spelt@gmail.com
Scriba: Marian Lusink - tel.: 0313-479174 - e-mail: scriba@kerkdrempel.nl
Website: www.kerkdrempel.nl

Vanuit de Kerkenraad

Bij de diensten

Versoepeling coronaregels

In verband met de versoepeling van de coronaregels zijn de mogelijkheden voor het houden van
kerkdiensten weer meer verruimd.

Vanaf heden gelden de volgende regels:

*er kunnen maximaal 30 personen de dienst

bijwonen, medewerkenden niet meegerekend

*personen uit een huishouden mogen naast alleen m krijgen we
elkaar zitten corona onder controle

*opgave vooraf is niet nodig, maar “vol is vol”
*desinfecteer handen bij binnenkomst

*draag een mondkapje bij verplaatsen

*houd anderhalve meter afstand

*alleen waar een kussentje ligt, is een zitplaats
*volg de aanwijzingen van de koster

De diensten worden tot 25 juli gehouden in de kerk van Drempt om twee redenen:

In de eerste plaats omdat de kerk in Drempt ruimer is en het daardoor ook mogelijk is dat er een
zanggroepje aan de dienst meewerkt. We hebben de afgelopen maanden ervaren hoe fijn het is
dat er in de dienst op deze manier toch gezongen kan worden.

En ook beseft hoe bijzonder het is dat er in de kring van onze gemeente mensen zijn die zich daar
met veel plezier en enthousiasme voor inzetten!

In de tweede plaats is de kerk in Hoog-Keppel op dit moment in gebruik als priklocatie voor de
coronavaccinaties. Dat duurt in ieder geval nog tot eind juli. Op deze manier hoeft de kerk niet
steeds ‘omgebouwd ‘ te worden. Dat scheelt veel tijd en energie.

Vanaf zondag 25 juli gaan we weer het gebruikelijke rooster volgen:

-de eerste en de derde zondag van de maand is er dienst in Drempt

-de tweede en de vierde zondag in Hoog-Keppel

Wanneer er in een maand een vijfde zondag is, is die afwisselend in Drempt of in Hoog-Keppel.
Wanneer er om wat voor reden ook wordt afgeweken van het rooster, wordt dit tijdig vermeld in de
Nieuwsbrief en Kerkleven en op de site van onze gemeente.




Op zondag 4 juli was er een openluchtdienst
gepland als een soort afsluiting van het seizoen
en begin van de zomertijd.

Omdat er rond de coronamaatregelen nog veel
onzekerheid is en nog lange tijd onduidelijk was
of en wanneer er versoepelingen zouden
komen, hebben we in de kerkenraad besloten
om de openluchtdienst uit te stellen naar
september.

Op zondag 12 september zullen we nu het
nieuwe seizoen starten met een
openluchtdienst.

Deze dienst zal beginnen om 11:.00 uur.

En na afloop is er gelegenheid, binnen de
mogelijkheden die er dan zijn, elkaar te
ontmoeten onder het genot van een hapje en
een drankje.

Nadere gegevens volgen in het volgende
nummer van Kerkleven en in de Nieuwsbrief.
Maar noteert u deze datum vast.

Het zou heel fijn zijn om op deze manier met
elkaar aan een nieuw seizoen te kunnen
beginnen!

Afscheid

In de kerkenraadsvergadering van 31 mei
hebben we afscheid genomen van Janny
Beernink als diaken.

Zij verhuist binnenkort naar Winterswijk. En de
afstand Winterswijk - Keppel/Drempt is
praktisch gezien te groot om hier in onze
gemeente te blijven meeleven en participeren.
Dat is jammer, maar ook heel begrijpelijk.

Janny, namens kerkenraad en gemeente wil ik je
graag bedanken voor alles wat je voor onze
gemeente hebt gedaan, als voorzitter van de
diaconie, als meedenkend lid van de kerkenraad
en binnen de beroepingscommissie. We zullen
je aanwezigheid in ons midden en je inbreng
missen.

We wensen jou en Ronald een mooie tijd op een
nieuwe plek in een nieuwe omgeving. Het ga
jullie goed!

In de dienst van zondag 4 juli zullen we afscheid
nemen van Janny.

In diezelfde dienst magen we Elsbeth Besselink
herbevestigen voor een nieuwe periode als
ouderling.

Vacatures
((ole)
o JI

He lpende handen
gezocht !

Met het vertrek van Janny is er per direct een
vacature in het college van diakenen.

Wat doe je als je diaken bent?

Een diaken is iemand die wil opstaan tegen
onrecht

Die ziet waar hulp nodig is

Die praktisch denkt en ingesteld is

Die samen met de andere diakenen projecten
ondersteunt

En mensen bewust maakt van wat er nodig is
Dichtbij en ver weg

Kortom als mensen je aan het hart gaan en je
wilt opkomen voor wie het moeilijk heeft of niet
mee kan komen in onze maatschappij, kom dan
onze diaconie versterken!

We hebben je nodig! Mensen hebben je
nodig!

Wil je meer informatie?

Neem dan contact op met :

Marian Lusink (0313-479174) of Toon Folmer
(0314-380885)



KerrlLevenin

Vacatures rond de begraafplaats in

Hoog-Keppel

Met het vertrek van Rudolf Kits (administrateur)

en Catrien Bruil (gastvrouw) is er voor de

begraafplaats in Hoog-Keppel geen

aanspreekpunt meer voor alle zaken die de
fplaats betreffen.

kB :
Dat betekent in de praktijk o.a.
*geen adres om een overlijden te melden
*geen overleg over een graf of plaats in de
urnenmuur

*geen contactpersoon voor een
begrafenisondernemer

*geen gastvrouw/heer die nabestaanden
ontvangt en/of begeleidt

*geen begeleiding bij een uitvaart

Enz.

U begrijpt dat dit een onmogelijke situatie is!
Die niet kan en mag voortbestaan!
Daarom doen we nogmaals een dringend
beroep op u:

Denk er over na of de functie van administrateur
of van gastvrouw/gastheer iets voor u is.

Deel deze oproep ook met mensen die geen
Kerkleven of Nieuwsbrief ontvangen!

Voor beide functies is geen lidmaatschap van of
betrokkenheid bij de kerkelijke gemeente
noodzakelijk.

Wel betrokkenheid bij mensen, diein een
moeilijke situatie uw aandacht nodig hebben!

Voelt u zich aangesproken

Of kent u iemand die mogelijk geinteresseerd
is

Neem dan contact op met:

Jan Bruil, voorzitter College van
kerkrentmeesters:

Telefoon 06 103 600 85 of bruil.jan@online.nl

Bediening van de iPad in de kerk

Vanaf de diensten rond Pasen hebt u wekelijks
onze diensten kunnen volgen via uw pc, tablet
of tv.

Om dit mogelijk te maken moet er elke zondag
iemand in de kerk zijn, die de iPad bedient.
Zodat u thuis de juiste beelden ontvangt en de
hele dienst kunt volgen.

We zijn op zoek naar nog een paar vrijwilligers
die zo af en toe in de kerk willen zijn om deze
taak op zich te nemen.

Hebt u / heb je belangstelling?

Neem dan contact op met : Jan Bruil 06 103 600
85 of bruil.jan@online.nl

Zorgen

Als kerkenraad maken we ons regelmatig zorgen
over de kwetsbaarheid van onze menskracht.
Dat ondervinden we vooral als we op zoek zijn



naar mensen die een taak of een gedeelte
daarvan willen overnemen of oppakken.

Maar die zorgen zijn er ook als we kijken naar de
mensen die nu veel werk doen. Hoe lang
houden zij dat vol. En hoeveel vrije ruimte is er
voor hen om ergens mee te stoppen of iets
anders te gaan doen.

Deze zorgen willen we graag met u delen. En we

Van de predikante

........door de kracht van de Heilige Geest

willen u ook vragen om actief met ons mee te
denken. Laat het ons weten als u ideeén hebt
of als u zelf een activiteit / taak wilt oppakken.
We kunnen alleen vanuit een gezamenlijke
verantwoordelijkheid samen gemeente-zijn!

Met een hartelijke groet, namens de kerkenraad,

-Marjan van Zadelhoff, voorzitter

Wat altijd is geweest,
het waaien van de Geest
gebeurt aan ons vandaag.
Dat vuur van het begin
wij ademen het in,
Gods woord dat antwoord vraagt.
Die in de stilte sprak,
het noodlot onderbrak
en baande nieuwe wegen,
Hij is nog niet verstomd,
Hij zoekt naar ons, Hij komt
in mens na mens ons tegen.

Op Pinksterzondag 23
mei zongen we dit lied
in de kerk van Drempt
tijdens onze
oecumenische
Pinksterviering. Het
was fijn weer met 30
mensen in de kerk te
zijn. Mensen uit onze
Protestantse gemeente en de RK Parochie van
Achter-Drempt die elkaar ontmoeten, samen
bidden en vieren, genieten van mooie liederen
van de zanggroep onder leiding van Lucian
Venderink. We zijn blij dat dat weer kan. De
dienst is nog te bekijken via
kerkdienstgemist.nl.

We hebben het in de dienst gehad over het
thema hoop. En hoe de kracht van de Heilige
Geest maakt dat we hoop houden. Mooi is die
combinatie te vinden in de tekst van Romeinen
15:13

-lied 689

Moge God die ons hoop geeft, u in het geloof
geheel en al vervullen met vreugde en vrede,
zodat uw hoop overvloedig zal zijn door de
kracht van de Heilige Geest.

Diaken Anton Bos en ik hebben beide wat korte
gedachten over de kracht van de Heilige Geest
gedeeld. Anton maakte de vergelijking met een
schip dat de zeilen hijst. De Geest van God is als
de wind die door de wereld waait. Maar om
optimaal gebruik te kunnen maken van die
Geest moeten we onze zeilen goed afstemmen
op de wind. Alleen dan kunnen we groeien aan
de Geest. Kunnen de zeven vruchten van de
Geest ook in ons groeien: liefde, vreugde, vrede,
geduld, vriendelijkheid, goedheid, vertrouwen
en zachtmoedigheid. Symbolisch hebben we
aan het begin van de dienst zeven kaarsen
ontstoken aan de zevenarmige kandelaar. Als
symbool voor deze vruchten van de Geest.

Zelf moest ik bij kracht van de Geest denken aan



het woord veerkracht. . Ik vond de volgende
definitie van veerkracht: veerkracht is de
vaardigheid om bij tegenslag terug te veren en
je aan te passen aan veranderende
omstandigheden. Veerkracht doet je meeveren
, maar niet zo ver dat het elastiek knapt.
Veerkracht is de kracht die je nodig hebt om op
te staan.. Om te kunnen incasseren, om de
moed niet te verliezen als het moeilijk is. Om op
te veren. Je te herpakken als je te maken krijgt
met tegenslagen. Vertrouwen en hoop houden

in onzekere tijden. In deze coronatijd wordt het
woord veerkracht vaak genoemd. We hebben
met elkaar geleerd om veerkracht te laten zien.
We zullen het ook nog even nodig hebben.
Maar er is hoop dat er andere tijden aanbreken.
Aan het eind van de dienst hebben we
zegenwoorden van Janneke Nijboer gebruikt.
Zij heeft een mooie zegen geschreven bij het
beeld van de regenboog:

Zegen van de regenboog

lk zegen je met rood van de passie,
waardoor je voelt dat bloed door je aderen
stroomt,

dat je leeft!

Ik zegen je met oranje van de ondergaande
zon,

waarin jij je kan hullen als een deken van
troost.

Ik zegen je met groen van het gras,
zodat je weet dat er grond onder je voeten is,
een weg om te gaan.

Ik zegen je met blauw van water,
om af te spoelen wat mis gaat
en waar je op stukloopt in het leven.

Ik zegen je met paars, dat als een
mantel van waardigheid om je heen geslagen
ligt.

Ik zegen je met Gods licht,
waarin alle kleuren samensmelten

en wij thuiskomen in wie wij zijn.

Mooie woorden om deze zomermaanden mee in te
gaan,

-ds. Karin Spelt



Thee en Tijd

Elkaar ontmoeten op maandagmiddag

Na een lange tijd, waarin het stil was in de kerk
en de gemeente beginnen we elkaar gelukkig
weer langzaam aan wat meer te ontmoeten.
Bijvoorbeeld bij de kerkdiensten. Alleen is het
nog niet mogelijk samen na te praten en koffie
met elkaar te drinken. Om daar voorzichtig weer
een begin mee te maken nodig ik u uit om op
maandagmiddag bij mij in het Kerkhuis in
Hoog-Keppel thee te komen drinken. Dat kan
goed op 1.5 meter.

Leuk om even hij te praten. Delen van ons leven.
Delen wat ons bezig houdt. Misschien ook
delen van een gedachte of vraag die de
kerkdienst van de zondag ervoor bij ons heeft
opgeroepen. De thee staat klaar in het Kerkhuis
in Hoog-Keppel van 14:30 tot 15:30 uur. Opgave
vooraf is niet nodig.

Wandelen
Een gesprek onderweg

Misschien zijn er ook mensen die de voorkeur

geven aan een ontmoeting tijdens een
wandeling. Op maandagmiddag van 13:00 tot
14:00 uur maak ik een wandeling vanaf het
Kerkhuis in Hoog-Keppel. Wie met mij mee wil
wandelen is van harte welkom. Ook dan is er
gelegenheid te delen wat je bezig houdt.

Zelf zou ik het erg fijn vinden om mensen weer
te ontmoeten. Ik heb de ontmoeting met elkaar
erg gemist dit jaar. Als er genoeg belangstelling
is wil ik deze ontmoetingen op
maandagmiddag in de zomermaanden een plek
geven. Behalve in de weken dat ik zelf vakantie
heb.

Via de nieuwsbrief wordt u steeds van de data
op de hoogte gehouden.

Afhankelijk van de ontwikkeling van de
coronamaatregelen hoop ik half juni hiermee te
beginnen.

Tot ziens op maandagmiddag,
-ds. Karin Spelt

Jaarrekening 2020

In de vergadering van 31 mei heeft de Kerkenraad de jaarrekening 2020 van onze gemeente
vastgesteld. Op 11 mei had de controlecommissie de jaarrekening al gecontroleerd en akkoord

bevonden.

Het verkort overzicht is in de Nieuwsbrief van zaterdag 5 juni gepubliceerd en staat, samen met de
ANBI-rapportage op onze website (www.kerkdrempel.nl). De jaarrekening in haar geheel heeft ter
inzage gelegen van 5 tot en met 12 juni. Leden die nog belangstelling hebben kunnen contact met
Jan Bruil opnemen voor een nadere toelichting.

-Jan Bruil, voorzitter CvK



Een werkzaam woord
Heer, ik bid U:

Om humor,

om een vrolijke blik,

om een lach als een zomers korenveld,
om een gezicht als een zonnebloem.

Om ogen vol tevredenheid,

om oren die het goede willen verstaan,
om een stem vol zang en dans,

om een begrijpend hart.

Om meer dan voldoende geduld met de
kinderen,

om daadwerkelijke handen bij wat ik moet
doen,

om bereidwillige voeten voor wie mij vraagt,

om welgemeende woorden voor
gesprekspartners.

Om vooral een intens mens te mogen zijn,
die op deze nieuwe dag

vanuit zichzelf

en voor een ander,

van het woord liefde

een werkzaam werkwoord maakt.

Alfred Bronswijk schreef dit gebed.

Van het woord liefde, een werkzaam
werkwoord maken, dat doet de muis in
bijgaande afbeelding ook. Soms moet je zelf
liefde de wereld in roepen, kijk eens wat je er
voor terug krijgt! En zo'n echo wordt vast en
zeker door héél veel mensen gehoord!

Alle goeds! Ds. Elise Wijnands




Geboren

Op zondag 30 mei stond er een witte roos in

de kerk want Joy is geboren, dochter van Sanne
en Justus van Berkum, zusje van Lynn en Stijn.
De roos is met de gelukwensen namens de
Hummelse kerk gebracht naar de familie

Van Berkum in Baak. Jos en Ingrid van Berkum
feliciteren wij van deze kant ook met de
geboorte van hun kleindochter.

Dat Joy haar naam eer aan mag doen!

Van de kinderkerk

WE MOGEN WEER!!! De Coronamaatregelen
zijn de afgelopen tijd zover versoepeld dat we
met Pinksteren, op de verjaardag van de kerk,
weer konden samenkomen met de kinderen.
Mooie redenen voor een feestje, dat Vera samen
met de kinderen kon vieren.

Ze schrijft daarover het volgende:

Afgelopen zondag hebben we het Pinksterfeest
gevierd. We hebben gelezen uit Romeinen 8.
Daarin staat dat de Heilige Geest voor ons bidt,
als we dat zelf moeilijk vinden. Het verhaal zelf
ging over een meisje dat met haar vader in het
oude Rome naar de kerk ging en daar een brief
van Paulus kreeg. Tijdens het bidden denkt ze
terug aan haar moeder die kort daarvoor
overleden is. Zij is zeer blij en opgelucht als ze
hoort dat de Heilige Geest er voor haar is en
voor haar bidt, juist als het leven erg moeilijk is.
Wij hebben verschillende samenwerk-
opdrachten gedaan. Verstoppertje terwijl de
zoeker geblinddoekt was. Maar met hulp was
het een stuk makkelijker... Tekenen terwijl je
niet ziet wat je tekent, maar met hulp was dit

een stuk makkelijker... lastig was dan wel de
hulp aanvaarden en loslaten. Dit vinden wij als
volwassenen ook nog moeilijk. Het liefst doen
we alles alleen, terwijl de hulp er al is... je hoeft
er alleen maar om te vragen.

Aan het einde van de dienst vormden de
kinderen een erehaag voor alle bezoekers uit de
kerk die werden verrast door een
bellenblaas-festijn. Zo werd de Heilige Geest
nog eens zichtbaar gemaakt.

Samen met de kinderen heeft ze deze mooie
duif gemaakt:

De volgende datum waarop er kinderkerk is, valt
op zondag 20 juni. We hopen jullie dan allemaal
weer te zien.

Met vriendelijke groet,
- Anita Nusselder

Bloemengroet

Zondag 25 april zijn de bloemen bezorgd bij
Henk Reinders. Op 2 mei werden ze gebracht bij
de familie Van de Vlasakker.

Na de dienst op 9 mei kreeg René Meulenbeek
deze attentie en op zondag 16 mei werd de
bloemengroet naar Riek Willemsen aan de
Beatrixlaan gebracht.

De heer en mevrouw Buunk-van Essen
ontvingen de bloemen op zondag 30 mei.



Kerklevenin

Bij de diensten

Er worden weer diensten gehouden in de
Dorpskerk van Hummelo. We hopen dat we in de
aangepaste vorm die ons vanuit de overheid en
de PKN is aangereikt ook in de komende tijd de
diensten kunnen voortzetten. Voorzichtigheid
blijft geboden. Om het corona-virus geen kans te
geven weer om toe te slaan wil dat dus zeggen
dat u bij gezondheidsklachten niet naar de
kerkdienst komt.

Mochten onverhoopt de diensten toch niet
door kunnen gaan, dan vindt u op
www.kerkhummelo.nl op zondagmorgen
10.00 uur de kerkdienst ook online. Liturgieén
zijn te vinden onder het kopje “vieringen”. Ook
later nog is een dienst te beluisteren via de link
op de website.

Zondag 20 juni gaat onze eigen predikant ds.
Elise Wijnands voor. Op 27 juni komt Jansje
Ruiterkamp-Klein Lebbink, ons al bekend, uit
Vorden. Op 4 juli is ds. Deodaat van der Boon
de voorganger. Zondag 11 juli gaat voor ds.
Wilma Onderwaater uit Aalten, nog niet zo
bekend hier. Een week later, 18 juli, staat ds.
Elise Wijnands weer op de kansel en op zondag
25 juli gaat ds. Jansen Schoonhoven uit
Doetinchem voor.

Er zal wel orgelspel zijn in de diensten, maar er
zal nog niet worden gezongen waarschijnlijk.
Toch maar hopen, dat dat ook gauw weer een
keer kan, want ook de organisten vinden dit
eigenlijk maar niks zo ...

Koster/organist

Op het moment van schrijven zijn nog geen
kosters voor het derde kwartaal bekend.
Voor de volledigheid worden wel de namen
vermeld van de organisten.

20 juni: Chris Vrogten/Atze Douma

27 juni: Gerrit Minkhorst/Ap Addink
4juli: /Broer de Boer

11juli /Joop Agelink

18 juli: / Atze Douma

25juli:  /Joop Agelink

Uitgangscollectes

13 juni: Handen ineen voor Gambia
20 juni: Plaatselijk kerkenwerk

27 juni: Plaatselijk diaconaal werk

4 juli: Plaatselijk jeugdwerk
11 juli: Zomerpret (KiA)
18 juli: Orgelfonds
25 juli: Poor People’s Fund Afrika

Jaarrekening 2020 Kerk & Diaconie
De jaarrekeningen van zowel Kerk als Diaconie
zijn gecontroleerd en door de kerkenraad
goedgekeurd. Wilt u de jaarrekening inzien?

Dat kan tot uiterlijk 30 juni.

U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken
met Heleen Hendriksen (0314 — 382002) voor
de jaarrekening van de Kerk en met Rikie Evers
telefoon (06 — 45226417) voor de jaarrekening
van de Diaconie.



We gaan weer de goede kant op

De corona-cijfers waar we al een jaar lang
dagelijks mee geconfronteerd worden laten nu
eindelijk een duidelijk dalende lijn zien.
Normaal willen we bij veel dingen graag een
stijgende lijn zien, maar bij Covid-19 is het net
ff anders, negatief is positief zullen we maar
zeggen.

Maar we zijn er nog niet, voorzichtigheid blijft
nog even geboden, het zal nog wel even duren
tot iemand ‘gezondheid’ tegen u zegt als u
driemaal niest.

Zoals het nu lijkt zal bij het uitkomen van deze
Kerklevenin het aantal kerkgangers dat we
mogen begroeten naar boven bijgesteld zijn,
wat betekent dat vooraf aanmelden bij de
voorzitter niet meer nodig is. Ook met een
verruiming van het aantal bezoekersis de 1.5
meter norm nog vlot te hanteren.

Toch blijft het plannen van activiteiten nog wel
lastig. We hopen zo dat ‘alles’ weer mag, maar
wanneer?? Dat blijft nog koffiedik kijken.

Van de diaconie

De uitgangscollecte Diaconie zijn bestemd voor:

13 juni Stichting Handen ineen voor Gambia

Mochten er echter zaken zijn die u aan de
kerkenraad kwijt wilt, schroom dan niet om u te
melden, wij proberen zo goed mogelijk de
kerkelijke zaken en activiteiten te runnen maar
zijn uiteraard niet alwetend, kerkenraad en
kerkleden houden samen onze Hummelse kerk
in beweging.

Hopend op betere tijden sluit ik af met de
woorden: “Het verleden is geweest, leer ervan.
De toekomst komt er aan, bereid je er op voor.
Het heden is hier, geniet ervan".

-Hans Nusselder
Voorzitter kerkenraad

Van de kerkrentmeesters

Via ouderling Karel Onstenk is een gift van

€ 20,- ontvangen. Namens de kerkrentmeesters
wordt de gever hartelijk bedankt voor deze
financiéle bijdrage aan de Hummelose Kerk.

e anden e oo Ganb

Dankzij uw hulp en in dit geval extra hulp kon er een geschikte auto worden aangeschaft en
worden verscheept, die nu inmiddels gereed is om als ambulancedienst te doen bij het
ziekenhuisje in Latriya. En zijn er nu drie klassen in de school, met een nieuwe hoofdonderwijzer,
en ook zijn er goede tafeltjes en stoeltjes geplaatst. De laatste tijd is men erg druk geweest met het
organiseren van voedselpakketten, nu de economische crisis heel erg toeslaat. Bijna dagelijks
komen er verzoeken bij deze stichting binnen om hulp, omdat ze, simpel gezegd, gewoon honger
hebben of de huur van hun huisje (lees: hutje) niet meer kunnen betalen en op het strand moeten

slapen.

6 en 27 juni Plaatselijk Diaconaal werk

Waar nodig ondersteunt de diaconie iedereen woonachtig in Hummelo financieel en/of met
levensmiddelen. De diaconie ondersteunt plaatselijk, in onze directe woonomgeving, mensen die
door wat voor een oorzaak dan ook in de problemen zijn geraakt en waarvoor andere hulp
ontbreekt. Zij kunnen een (financieel) beroep op de diaconie doen. Elke maand wordt hiervoor uw
financiéle bijdrage gevraagd door middel van een collecte.

Helpt u mee met deze collectes? U kunt uw bijdrage ook direct overmaken op banknummer van de
Diaconie t.n.v. Protestantse Kerk Hummelo: NL34RABO 03150.00.929.

Hartelijke dank!



KerklLevenin

In memoriam - Wilhelmina Derkje Maria Berendsen

Op dinsdag 27 april overleed op 98-jarige Willy Berendsen-Smeenk. Zij werd geboren in Toldijk op
dinsdag 23 januari 1923. Geboren en getogen in de Achterhoek heeft Willy uiteindelijk de meeste
jaren van haar leven in de Achterhoek gewoond. Na haar huwelijk met Bernard Berendsen in 1947
hebben Bernard en zij op verschillende plaatsen in het westen des lands gewoond, maar toen
Bernard in 1985 met pensioen kon, lonkte de Achterhoek en ze hadden geluk: op de Muldershof
stonden de eerste huizen van de toenmalige nieuwbouwwijk te koop. Lang hoefden ze er niet
over na te denken: hun toekomstige huis was snel gekocht en ze kwamen er als een van de
eersten te wonen. De vroegste bewoners van de Muldershof maakten onderling snel kennis en
vormden toentertijd een hechte club van betrokken kerkgangers.

Bernard heeft maar kort kunnen genieten van het nieuwe huis. In Februari 1986 overleed hij na
een kort ziekbed. We herdachten hem in een kerkdienst in de kerk van Hummelo.

Willy bleef, omringd door haar goede buren, aan de Muldershof wonen en ging met hen iedere
zondag ter kerke. Zo kwam het, dat ik Willy in 1988 kon vragen als ouderling voor ‘de
nieuwbouwwijk’ Hoeveel mensen zal zij als nieuw ingekomene hebben bezocht met een
Kaapse/Hervormde viool en een informatieboekje als welkomst attentie? In ieder geval werd haar
manier van welkom heten zeer op prijs gesteld. Willy kende haast de vele nieuwe kerkgangers
persoonlijk!

Naast het kerkenraadswerk dat Willy met veel plezier heeft gedaan, was ze een enthousiast lid van
het Doetinchemse Toonkunstkoor. Toen dat ingewikkeld werd, werd ze lid van de cantorij en van
het Hummels Gemengd Koor. Over de aandacht die de leden van het Hummels Gemengd Koor
voor haar hadden kon ze dankbaar vertellen.

Toen Willy wist dat haar leven ten einde zou lopen en zij in het Slingeland was opgenomen, heeft
ze mij gevraagd haar uitvaartdienst te leiden. We hadden ooit zo veel meegemaakt. Ofschoon ik
haar niet meer echt had gesproken sinds mijn vertrek in mei 1991, pakten we de draad direct op -
en zo was het goed.

Op maandag 2 mei deden we haar na een kerkdienst uitgeleide vanuit de kerk van Hummelo en
brachten haar naar het crematorium de Slangenburg. In de dienst klonken de woorden van Psalm
37:5"... Wentel uw weg op den Here en vertrouw op Hem; Hij zal het maken..; haar trouwtekst.
We bedachten ons wat deze woorden betekenden in de context van Willy’s leven en van ons,
hoorders in 2021. Zo was het goed.

Mogen vele mooie herinneringen en het vaste
vertrouwen van hun moeder, groot- en

overgrootmoeder Willy's kinderen, klein- en
13 J\ achterkleinkinderen bij blijven.

\ - = - Deodaat van der Boon




In memoriam - Gerrit Jan Kuiperije

Op 16 april 2021 is er een einde gekomen aan het leven van ons gemeentelid Gerrit Jan Kuiperije,
voor velen bekend als Gert van de Veldhoen.

Gerrit werd geboren 14 oktober 1937 als tweede zoon in de familie Kuiperije. Ze woonden op

“de Kolde Morgen” in Hoog-Keppel. Gerrit was timmerman, maar dit beroep heeft hij niet lang
kunnen uitoefenen. Na een ernstig auto-ongeluk werd hij al snel arbeidsongeschikt. Gerrit ging
werken bij “de Veldhoen" in Langerak. ledereen kende Gerrit en Gerrit kende alle klanten en
verenigingen. De familie Brugger heeft vele mooie jaren met Gerrit mogen samen werken.

Na het overlijden van zijn moeder verhuisde Gerrit met zijn vader van de Kolde Morgen naar het
Ds. Hulsmanplantsoen in Drempt. Na het overlijden van zijn vader bleef hij daar alleen wonen met
de geweldige zorg van Annie Hagelstijn. Tot het laatste heeft zij voor Gerrit gezorgd en daar was
hij zeer dankbaar voor. Vele wandelingen en fietstochten heeft Gerrit gemaakt, later met zijn
scootmobiel naar Doesburg of Hengelo om zelf inkopen te doen en zo bleef hij lang onafhankelijk.
De gezondheid van Gerrit werd broos. Na een tussenopname in Maria Postel kwam er augustus
2012 een appartementje in Hyndendael vrij. Gerrit heeft prachtige jaren gehad, fijne verzorging
en met Elsbeth, zijn nicht, als mantelzorger op de achtergrond was het leven goed in Hummelo.
De maandelijkse kerkdiensten werden bezocht, maar de corona met zijn lock-down heeft hij als
moeilijk ervaren: niet naar buiten, geen wandeling, de hele dag binnen blijven, dat was hij als
buitenmens niet gewend. Gerrit leefde het leven op zijn manier, sprak geen kwaad en wist de
mensen in hun waarde te laten. “Je was met weinig tevreden’, zo herinnerde Frank zijn oom Gerrit.
Na een periode van afneembare gezondheid, ging het begin april niet goed en er was geen
genezing meer mogelijk. “Gerrit vond het goed zo, hij had een goed leven gehad, een man van
weinig woorden’, zo herinnerde neef Frank hem op 22 april bij zijn afscheid in zijn Café de
Veldhoen, alwaar hij een groot deel van zijn leven gewerkt had.

Gerrit had zijn afscheid niet mooier kunnen registreren dan zijn laatste uur, hier in het aardse leven
in zijn geliefde Café de Veldhoen te Langerak.

“Ga met God en Hij zal met je zijn", waar je je ook bevindt.
Sterkte en Kracht voor Elsbeth en Frank samen met hun naaste familie.

Een medelevende groet,
- J. Tankink-Ligtenbarg
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Website: wichmond.protestantsekerk.net - Koster: mw. G. Schepers - tel.: 0575-441420

Vanuit de pastorie

De zomer staat voor de deur

Leert dan van de vijgenboom deze les: Wanneer
zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet
uitspruiten, weet gij daaraan, dat de zomer
nabij is (Marcus 13:28). Dit is een van de
meerdere plekken in de Bijbel waarop we

het woord zomer tegenkomen. Maar Jezus
heeft het hier niet over 21 juni. Nee, hij heeft
het over het eind der tijden.

Hij maakt een vergelijking tussen de tekenen die het eind der tijden aankondigen en verschijnselen
in de natuur die de zomer aankondigen.

Ik merk dat laatste in de pastorie. Op een gegeven moment, zo begin mei, begint het steeds
donkerder te worden in mijn werkkamer. Dan weet ik: de zomer is in aankomst. De zomer betekent
veel bladeren aan de grote bomen in de pastorietuin en dus weinig zonlicht in mijn kamer. Ben
daar niet blij mee, nee. Maar ben nog veel minder blij met een waarschuwing over het einde van de
wereld. Ja, en dat heb ik de laatste jaren wel zien aankomen: opwarming van het klimaat, stijging
van de zeespiegel, plastic in de voedselketting... Wanneer de temperatuur met meer dan twee
graden stijgt, wanneer het ijs op de noordpool en de zuidpool weg is gesmolten, wanneer de zee
zo vol is met plastic dat daar geen vis meer kan leven, weet gij dan...

Maar er staan nog andere teksten in de Bijbel waar de zomer in voorkomt. Kijk 's naar deze: Welzalig
de mens, wie de Here de ongerechtigheid niet toerekent, en in wiens geest geen bedrog is. Want zolang ik
zweeg, kwijnde mijn gebeente weg onder mijn gejammer de ganse dag; want dag en nacht drukte uw
hand zwaar op mij, mijn merg verdroogde als in zomerse hitte. Maar ik verbrak het zwijgen. Ja, ik
verkoos het spreken en het zeggen en het doen. Ik koos voor een bekering. Nee, ik koos niet, ik
werd ertoe gedwongen. Oh lezer - prijs die Heer die zo nu en dan dwingt!

Het kwam tot stand en het werd... lente!

Oh, en er is meer. Meer over zomer te zeggen, ja, ook in positieve zin: Ga tot de mier, gij luiaard, zie
haar wegen en word wijs: hoewel zij geen aanvoerder heeft, noch leidsman, noch heerser, bereidt zij in
de zomer haar brood, verzamelt zij in de oogst haar spijs. Hoelang, luiaard, zult gij neerliggen, wanneer
zult gij opstaan uit uw slaap? |k sta dus op als Christus uit het graf en ga direct aan de slag, vlijtig als
de boeren in de Achterhoek die van ‘s ochtends vroeg tot s ‘avonds laat in de zomer op hun
tractors rijden om te maaien en te oogsten, om te voeren en te melken, ik pak mijn fiets en ga op
weg, of ik ga die kerk in, ik mag nu weer, ik bid ik zing en ik prijs de Heer. U ook?

Fijn! Dan zijn we met z'n tweeén. Alleen is soms saai..



Maar mijn Heer is sterk. Mijn God kan alles. Ik heb het gelezen in psalm 74: Gij zijt het, die bronnen en
beken hebt opengebroken; Gij zijt het, die altijdvlietende stromen hebt doen verdrogen. Uwer is de dag,
uwer ook de nacht; Gij zijt het, die hemellicht en zon hebt gesteld. Gij zijt het, die al de grenzen der aarde
hebt bepaald; zomer en winter, Gij hebt ze geformeerd. Ja en dus mijn Heer kan zijn kerk overeind
houden - dat is voor hem een fluitje van een cent.

Waarom zijt gij zo kleingelovig, o gij lid van Wichmond PKN?

Hoeveel tijd heb ik nog? Hoeveel tijd heeft u nog? Hoeveel tijd heeft de kerk nog? Hoeveel tijd heeft
Nederland nog? Hoeveel tijd heeft de aarde nog? Hoeveel tijd heeft de zon nog?
Hoeveel...Voortaan zullen, zolang de aarde bestaat, zaaiing en oogst, koude en hitte, zomer en winter,
dag en nacht, niet ophouden.

Zolang de aarde bestaat? Best nog wat tijd dus, mits we zuinig zijn.

-Ds. Tim Wiersum

Koninklijk onderscheiden

Ons aller bekende Zwennie Langwerden-Bloemendaal is op maandag 26 april verrast met een
koninklijke onderscheiding voor al het vrijwilligerswerk dat zij de afgelopen jaren heeft gedaan en
nog steeds met passie en liefde doet.

Ook binnen onze Protestantse gemeente Wichmond is Zwennie geen onbekende en heeft zij veel
betekend in het vrijwilligerswerk.

Zij was o.a: Voorzitter van de kerkenraad, ouderling en ouderling met een bijzondere opdracht,
preek en koren voorziener, lid van de beroepingscommissie, maakte deel uit van de bezoekgroep
80+ en van de werkgroep ZWO, lector, helpt de kerk schoonmaken, verricht hand en spandiensten
tijdens de braderie, loopt mee voor de kerkbalans en zit in de rouwverwerkingsgroep: Verder na
verlies.

Zwennie, als kerkelijke gemeente Wichmond zijn wij heel blij met jou en willen we je feliciteren met
deze koninklijke onderscheiding.




KerklLevenin

Wij gedenken
Garhard Heuvelink

16 februari 1929 --- 17 april 2021

Gerrit Heuvelink, want zo kenden we hem, groeide op aan de Vierakkersestraatweg 25, samen met
zijn broer Derk en zus Gerrie. Hij was de jongste in het gezin. Het boerenwerk was hem van jongsaf
vertrouwd. Daarnaast ontwikkelde hij een passie voor het fokken van paarden.. Op een van de
paardenfokdagen in Zelhem ontmoette hij Dinie Jansen die uit Drempt afkomstig was.

In 1962 zijn ze getrouwd en betrokken een bungalow die speciaal voor hen was gebouwd aan de
Vierakkersestraatweg. Zo kon Gerrit verder boeren, maar hoefden ze niet op de boerderijin te
trekken. Het was een woning die levensloop bestendig bleek te zijn, want tot het eind konden hij
en Dinie daar blijven wonen, wat ook hun diepe wens was.

Hun huwelijk werd gezegend met de geboorte van twee dochters, Hennie en Annet.

Nadat het boerenwerk was afgesloten kon Gerrit z'n energie kwijt in de grote tuin rondom het huis.
Veel tijd heeft hij daarin doorgebracht, want vakanties waren aan hem niet besteed. Hij genoot van
de vele contacten in de buurt en in de familie. Hij en Dinie hadden er plezier in om bij vrienden op
bezoek te gaan. De kroonjaren van verjaardagen of huwelijksjubilea werden uitgebreid gevierd,
meestal bij Den Bremer. Gerrit was ook erg gesteld op z'n kleinkinderen die hij om zich heen zag
opgroeien. Dat die band wederzijds was, bleek wel uit de mooie bijdrage van de kleinkinderen die
door de oudste kleinzoon Sander werd gelezen in de afscheidsdienst. Allerlei warme herinneringen
kwamen voorbij, via een bandopname, want Sander was vlak daarvoor positief getest en kon
helaas niet in de afscheidsdienst aanwezig zijn.

In de afscheidsdienst lazen we uit Prediker 3. Alles heeft z'n tijd...

We benoemden dat we het leven en alles wat daarin gebeurt niet in eigen hand hebben. Maar ook
dat het niet blijft zoals het is. En als we van het goede van het leven mogen genieten dan is dat een
gave van God. Ik denk dat Gerrit Heuvelink daar kracht in heeft gevonden. Juist ook in de laatste
moeilijke fase, waarin zijn wereld steeds kleiner werd.

We wensen Dinie, de kinderen en kleinkinderen toe dat ze op hun weg ook daarin kracht en troost
mogen vinden en met dankbaarheid terugdenken aan hun lieve man, vader en opa.

-Deddie van Alphen-Ubbens




Vanaf zondag 30 mei weer fysieke kerkdiensten voor onze gemeenteleden
Als u de pinksterdienst van zondag 23 mei via onze livestream bekeken hebt, is het u wellicht
opgevallen dat er mensen in de kerk zaten. Deze dienst was naast eredienst bedoeld als een soort
oefendienst voor de mensen die de livestream bedienen.

De kerkenraad heeft besloten dat we vanaf zondag 30 mei weer fysieke kerkdiensten gaan houden.
De meest kwetsbaren zijn inmiddels gevaccineerd en dat maakt de situatie een stuk veiliger dan
vorig jaar december toen we gestopt zijn.

De diensten verlopen eigenlijk op dezelfde manier als in december waarbij de coronaregels vanuit
de landelijke PKN kerk leidend zijn.

Als u een dienst bij wilt wonen kunt u zich opgeven via de mail op pknwichmond@gmail.com en als
u geen mail heeft telefonisch bij onze voorzitter Tineke ten Dijk telnr. 441282. Uiterlijk
zaterdagavond krijgt u de uitnodiging om naar de kerk te komen op zondagmorgen. Geen
uitnodiging is niet naar de kerk komen.

Gemeenteleden die tot de ‘harde kern’ behoren hoeven zich niet op te geven maar melden zich af
als ze niet komen zodat we hun plaats aan een ander kunnen geven.

We mogen helaas niet meer dan 30 kerkgangers ontvangen maar vorig jaar hebben we nooit
iemand hoeven te weigeren. U kunt zich dus rustig opgeven en wij zoeken een oplossing.

Onze eigen gemeenteleden hebben voorrang bij fysiek kerkbezoek.

Er is nog geen koffiedrinken na de dienst en er is ook geen gemeentezang maar we willen wel met
solisten of een koortje gaan werken.

Bij heen en weer lopen in de kerk dragen we een mondkapje maar die mag tijdens de dienst af.
Wie corona(gerelateerde) klachten heeft komt niet naar de kerk!

Doe het ons niet aan dat we mensen weg moeten sturen want dat gaat echt tegen ons “samen
kerkzijn gevoel” in.

Er is een uitgangscollecte waarvan de opbrengst voor de helft naar de Diaconie gaat en voor de
andere helft naar het kerkenwerk.

Ook als u niet in de kerk komt is een collectebijdrage van harte
welkom.

Naast het inmiddels bekende overmaken van geld naar onze
bankrekening is er nu ook de mogelijkheid om te geven middels een
QR code.

U kunt een bijdrage aan de collecte doen door een geldbedrag overte %
maken naar onze bankrekening NL15 RABO 0366 4069 06 ten name
van de Protestantse gemeente te Wichmond o.v.v. ‘Collecte’ of door
nevenstaande QR code te scannen met uw smartphone mits die met
internet verbonden is en voorzien is van een scan mogelijkheid en de
aanwijzingen op te volgen.

Uw gift via de QR code is net als bij een gift in de collectezak anoniem.

Wij zien uw collectebijdrage graag en met dankbaarheid tegemoet!

Er is op deze manier al best veel gegeven in de afgelopen weken.

De kosten voor de kerk, denk daarbij ook aan het opzetten van de livestream, gaan gewoon door.
Qok de Diaconie heeft projecten die ze wil blijven ondersteunen.

Wilt u op de hoogte zijn van de actuele stand van zaken houdt dan s.v.p. onze website in de gaten.
Met vriendelijke groet,

De kerkenraad



In memoriam: Toos Groot Jebbink-Hammers

Toos is geboren op 30 december 1932 in Leesten.

Zij kwam uit een gezin van 6 kinderen, 4 broers en 1 zus. Op 6 jarige leeftijd ging zij naar de lagere
school in Leesten en later aan het werk bij verschillende dominee’ s van de Hervormde gemeente.
Zij kende Jan Groot Jebbink al lang, op18 jarige leeftijd kreeg zij verkering met hem. In 1952 zijn zij
getrouwd en kregen 11 kinderen. Terwijl vader Jan voor het loonbedrijf werkte en later zelf een
loonbedrijf begon, zorgde Toos voor het gezin. Vele mooie jeugd herinneringen zijn er, er werd
altijd veel gelachen, er konden altijd nog wel kinderen
blijven spelen en eten , want Toos kookte en bakte graag.
Heel haar ziel en zaligheid heeft zij aan de kinderen
gegeven en daar zijn zij heel dankbaar voor.

| Groot was het verdriet toen in 2000 hun kleinzoon Dennis
overleed. Om kleiner te gaan wonen zijn zij in 2002 naar
de Lindeselaak 14 in Wichmond verhuisd.

Nadat jullie samen met Toos vader met zorg omringd
hebben, is hij op 24 maart 2010 overleden. Kort daarop
was er weer verdriet toen dochter Betsie overleed.

Vanaf oktober 2020 is zij ziek geweest, de buurtzorg kwam vaak bij haar, totdat zij zichzelf niet meer
kon verzorgen en na haar laatste valpartij op Goede Vrijdag met spoed is opgenomen in een
appartement in den Bouw in Warnsveld.

De laatste maanden hebben de kinderen intens met haar meegeleefd en zijn dankbaar dat zij haar
met liefde en zorg hebben mogen omringen. Zij is in haar vertrouwde omgeving en omringd door
haar dierbaren op zondag 9 mei 2021 rustig en vredig ingeslapen.

Wij lazen op de begraafplaats Psalm 23, zo hopen en geloven wij dat zij terug keren zal bij haar Heer,
en hopen dat God de naaste familie zal steunen bij het verwerken van het verlies van deze moeder,
schoonmoeder, oma en overgrootmoeder.

Zwennie Langwerden

Vanuit de diaconie

Wij hebben voor de maand mei €150,- over gemaakt naar de Stichting Dokters van de

Wereld. Voor de maand juni gaat de collecte naar: Stichting Ontmoeting.

Stichting Ontmoeting is opgericht in 1988 door een groep predikanten die geraakt

werden door het lijden van dakloze medemensen in de stad. Vastgelopen mensen

worden door Stichting Ontmoeting ondersteund om hun leven weer op orde te

krijgen. Ze leren om weer op eigen benen te staan, relaties aan te gaan en te onder

houden en de juiste keuzes te maken. Zo krijgen ze weer perspectief in hun leven.
Met vrijwilligers en professionals

Dankzij hun vrijwilligers en medewerkers kunnen ze deze missie uitvoeren. Ze zetten

zich met hart en ziel in voor hun medemens. Door een luisterend oor of praktische

begeleiding te bieden. Of door ondersteunende taken te verrichten.

Op hun website staat veel informatie over de projecten die ze in Nederland hebben

lopen. Van harte aan bevolen om daar een kijkje te nemen.




In memoriam: Ali Groot Tjooitink-Borgman

Op 17 november 1940 is Ali Borgman geboren aan de Toverstraat 16. Het gezin Borgman telde 6
kinderen, 3 meisjes en 3 jongens. Toen het volop oorlog was, was zij nog maar 4 jaar, zij vertelde
soms over het vliegtuig dat neerstortte in het weiland vlak bij hun huis.

Op 6 jarige leeftijd ging Ali naar de lagere school in Wichmond, daarna ging ze naar de
huishoudschool in Vorden. Gaan werken bij anderen was voor haar niet weggelegd, haar moeder
stierf op jonge leeftijd en zij heeft samen met zus Annie het gezin Borgman draaiende gehouden.
Al jaren kende zij haar buurjongen Dik Groot Tjooitink en kregen verkering, zij zijn op 11 augustus
1967 getrouwd en gaan wonen in het oudershuis van Alie, later gingen zij in het oudershuis van
Dik wonen en bouwden een eigen huis.

Zij kregen 3 kinderen, Hermien, Elbert en Alice.

Samen hadden zij veel hobby’s, Dik was druk met zijn
rietdekkersbedrijf, Ali zorgde voor het gezin. Inmiddels
waren de kinderen het huis uit en zijn zij Opa en Oma
geworden van 7 kleinkinderen en zou Ali in september
een achterkleinkind krijgen en overgrootmoeder
worden.

Op 15 april 2010 is haar man Dik vrij onverwachts
overleden, alles werd nu anders en Ali moest nu alleen
verder. Gelukkig kreeq zij veel steun van familie en
vrienden .Haar hobby’s waren puzzelen, kralen breien, kant klossen, borduren, knipmutsen en
kleding maken voor de boerendansers.

Elke week ging zij naar de gymnastiek bij WIK, later naar DOG in Baak. Zij ging naar de dansgroep in
Flophouse, en was zij vrijwilliger bij stichting Hand in Zutphen.

Tijdens het oranje feest in Wichmond deed zij heel graag mee met ringrijden, ook was zij lid van de
Oecumenische Vrouwengroep en ging zij op donderdagmiddag de jeu de boules baan bij de
sporthal.

Onverwacht werd zij onwel, werd opgenomen in het ziekenhuis en mocht na een week naar huis.
Intens verdrietig, maar met grote dankbaarheid voor de vele gelukkige jaren die zij samen
mochten beleven, is op 15 mei 2021 overleden deze lieve, zorgzame moeder, schoonmoeder en
trotse oma Ali Groot Tjooitink-Borgman.

Wij lazen in de afscheidsdienst in Handelingen de lezingen rondom Hemelvaart en Pinksteren over
de belofte van God die zegt: ik zal mijn geest uitgieten over het volk en zal bij hen wonen.

Dat de naaste familie de komende tijd hoop en troost mag vinden bij deze woorden.

Zwennie Langwerden

Een groet of een felicitatie vanuit de kerk in de maand mei
2 mei: Familie van dhr. L. ten Have, dhr. en mw. Krijt-te Waarlo,
mw. Z. Langwerden-Bloemendaal
9 mei: Familie Rietman-Hilbrink, familie Brummelman-Heuvelink,
mw. T. Groot Jebbink-Hammers
16 mei: Mw. G. Hartemink-ten Have, dhr. M. de Greef,
dhr. G. Schuppers
23 mei: Mw. D. Wagenvoort-Smeenk, dhr. K. Breunissen
30 mei: Mw. D. Heuvelink-Jansen, dhr. G. Wagenvoort,
dhr. T. Smallegoor




Eerst viel het nog niet op. Maar Kik begreep het wel.
Altijd-hongerige muis was niet zomaar een beetje
mollig. Ze zou jonkies krijgen. Toen het nieuws
eenmaal bekend was, werd de aanstaande moeder
geholpen en verwend tot ze er zelf een beetje genoeg
van had. Jongens,’ zei ze, ‘ik ben niet van suiker. Laat
me mijn gang gaan, ik moet heel veel regelen!’ Ze
begon zachte plukjes stof, snippers papier en dotjes
gras naar haar hol te slepen. Ze trok en duwde tot ze
een prachtig nest had gebouwd. De muizen brachten
- af en toe - lekkers. Kik breide warme babysokjes.
En op een ochtend was er nieuws: er waren acht
jongen geboren! De muizenvrienden
waren door het dolle heen.

k 1 Babybed
Verwondering a
is een wonderlik 2. Huilen
woord. 3 Voorwerp
Vah zijn letters
kun Je veel ¥ Aarde
afdere 5 Brede straten
woorden maken. i
Kun Jij dat? 6 Boosheid
Probeer 7 Niet boven
de puzzeF
met die letters 8 Lang geleden
in te wiign. g R
ban lees je
vah ohder ¢ Kleup
Naar boven
een bekend l WQ’tEJ‘anf
woord! l2. Geen puzie

U heeft mij gemaakt, U heeft me gevormd
in de buik van mijn moeder.

Ik prijs U, want het is een wohder
hoe U mij heeft gemaakt.

Ales wat U heeft gemaakt, is bijzonder. §

A\

Naar Psalim 1390131,

Ze namen cadeautjes mee, een voetbal van zilverpapier,
een lege doos, een trampoline van pannenspons.
Moeder liet de muizen een voor een kijken. ‘Ocoh!’
zeiden ze vol verwondering. ‘0?" ‘Huhh??’ hoorde je
ook. Brutale muis zei het maar eerlijk: ‘Wat een rare
baby’s. Ze hebben geen haar, geen ogen, geen oren.’
Moeder muis had er genoeg van. ‘Kom over twee
weken maar terug.” En ze kroop bij haar kinderen, hield
ze warm en gaf ze te eten. En daarna hield hongerige
muis een feestje. Haar baby’s hadden een prachtig
bontvel gekregen, grote oren en donkere kraalogen.
Ze roetsjten en sprongen als de besten. En moeder
muis was erg blij met de babysokjes van Kik.
Want haar baby’s pasten er allemaal in.
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Teksten: Maret de Jong

Tekeningen: M. Jurrigns




