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KerieLevemlin  Kerkdiensten juli / augustus
Drempt & Oldenkeppel voor actuele informatie zie onze wekelijkse Nieuwsbrief of kijk op onze website
Datum Uur Voorganger Locatie [ Opmerkingen

Zo. 18-7 10:00 ds. Karin Spelt Drempt

Zo. 25-7 10:00 ds. Lidy van Prooyen Schuurman Hoog-Keppel

Zo. 1-8 10:00 ds. Charlotte Goldschmeding Drempt

Zo. 88 10:00 ds.Karin Spelt Hoog-Keppel  Avondmaal

Zo. 158 10:00 ds.Jan Kool Drempt

Zo. 22-8 10:00 ds. Susanne v.d. Sluijs Hoog-Keppel

Zo. 29-8 10:00 ds. Deodaat v.d. Boon Drempt

Zo. 5-9 10:00 ds.Wijke Greydanus Hoog-Keppel

Zo. 12-9 10:00 ds. Karin Spelt Drempt Openluchtdienst/Startzondag
Zo. 18-7 10:00 ds. Elise Wijnands Dorpskerk

Zo. 25-7 10:00 ds. Joop Jansen Schoonhoven(poetinchem) Dorpskerk

Zo. 1-8 10:00 ds.Klaas Bakker (poetinchem) Dorpskerk

Zo. 88 10:00 ds.Jaap van Sloten (Gaanderen) Dorpskerk

Zo. 15-8 10:00 ds. Charlotte Goldschmeding (Hoog-Keppel) Dorpskerk

Zo. 22-8 10:00 ds. Elise Wijnands Dorpskerk World Servants

Zo. 29-8 10:00 ds. Monica Schwarz (Almelo) Dorpskerk

Zo. 59 10:00 ds. Elise Wijnands Dorpskerk

Zo. 12-9 10:00 dhr. Piet Piersma (Vorden) Dorpskerk

Wichmond voor actuele informatie zie onze website

Zo. 18-7 10:00 ds. D.van Alphen (Wamnsveld) Dorpskerk

Zo. 25-7 10:00 ds. D. Bos (Doetinchem) Dorpskerk

Zo. 1-8 10:00 dhr. H. Dijkman (vorden) Dorpskerk

Zo. 8-8 10:00 ds.H.Westerink (vorden) Dorpskerk

Zo. 15-8 10:00 ds.T. Wiersum Dorpskerk

Zo. 22-8 10:00 ds.T. Wiersum Dorpskerk Openluchtdienst
Zo. 29-8 10:00 ds.T. Wiersum Dorpskerk

Zo. 5-9 10:00 ds.T.Wiersum Dorpskerk Startzondag
Zo. 12-9 10:00 ds. D.Engelage (vorden) Dorpskerk

Kerken: Drempt, Kerkstraat 1, 6996 AE; Hoog-Keppel, Burg. Van Panhuysbrink 11, 6997 AA; Hummelo, Dorpsstraat 22, 6999 AC;

Wichmond, Dorpsstraat 16, 7234 SN. Na de diensten wordt samen koffie gedronken. (In Hummelo bij diensten met eigen predikant.)
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Volgende nummers

Kopijdatum  Verschijnt

13 augustus 31 augustus

10 september 28 september
15 oktober 2 november







Veronica
Over deze vrouw die in sommige tradities op 12 juli wordt herdacht zijn meerdere verhalen in
omloop. In de zgn. kruiswegstaties, veelal te zien in RK kerken, wordt ze in de zesde daarvan
afgebeeld waar ze met een doek Christus’ gelaat afdroogt. Een Duitse dichter die zichzelf “Wilde
Man" noemt en rond het einde van de 12e eeuw ergens in de buurt van Keulen geleefd moet
hebben, beschrijft in zijn Veronica-legende een bijzondere gebeurtenis die hierna kort wordt
weergegeven.

Aangezien in legenden bijbelse thema'’s en personen zich vaak vermengen met buiten-bijbelse
elementen ontstaat er vaak een interessante mix die weer aanzet tot nadere studie. Zo'n onderzoek,
literair-taalkundig, heb ik de afgelopen jaren met anderen mogen doen en vandaar deze kleine
bijdrage.

Wat in elk geval duidelijk wordt, is dat de zgn. donkere middeleeuwen toch ook veel heldere
aspecten kenden. De bij bovengencemde dichter (maar ook bij andere schrijvers) aanwezige kennis
van de bijbelverhalen en ook de diepere theologische achtergronden en inzichten die daarin
voorkomen, hebben mij blij verrast. Vraag me wel eens af of de gemiddelde PKN-er daar vandaag
de dag nog aan zou kunnen tippen ...

Hoe dan ook, in deze specifieke legende
neemt Veronica op zekere dag een doek
mee voor de schilder Lucas.

| Waarschijnlijk is daar ook de evangelie-

| schrijver mee bedoeld, omdat die
misschien wel de meest nauwkeurige

| beschrijving van Jezus geeft. Zij vraagt

| hem om een portret van Jezus te maken.
Lucas zegt: “Ik heb Hem net nog gezien en
| ga hem voor je schilderen!” Toen hij

| daarmee klaar was, bleek het schilderij een
| beetje mislukt en samen met Veronica
ging hij op zoek naar Jezus om een nieuwe
poging te doen. Ook die slaagt niet, want
Jezus is te beweedlijk, hij zit niet stil en zo
kan er geen portret van Hem gemaakt
worden, maar dat niet alleen, Hij ziet er

L telkens weer anders uit ... Uiteindelijk zegt
| Hij tegen Veronica zoiets als: geen mens

| kan Mij echt kennen zoals Ik ben. Dat kan
alleen “de Hoogste Wijsheid” oftewel God
Zelf. (Matth. 11:27) Teleurgesteld gaat
Veronica naar huis, maar Jezus belooft bij

. _ haar te komen eten. Na binnenkomst
vraagt Hij om water om zich even wat te wassen en zij geeft hem een doek om zich af te drogen.
En, o wonder, die doek ontvangt de vorm van het gelaat van Gods Zoon! Jezus ziet haar aan en zegt:
“Je zult er je voordeel mee kunnen doen als ik niet meer op aarde ben”




En inderdaad, later blijkt die doek genezende kracht te bezitten. Keizer Vespasianus bijvoorbeeld,
door een hoofd vol wespen geplaagd, werd door die doek genezen (Kerklevenin sept.2019).

De beweeglijkheid van Christus, in deze legende verwoord met “Hij bleef maar springen ., doet
denken aan een vers uit het Hooglied 2:8, over een huppelende en springende geliefde. In de
uitleg van het Hooglied wordt deze “geliefde” nog wel eens allegorisch in verband gebracht met
Christus, o.a. in de Oud-Engelse literatuur waar ook sprake is van een naar meerdere stadia
“springende” Christus. Voor wie het interesseert: bisschop Cynewulf van Lindisfarne (8e eeuw)
beschrijft in een theologische verhandeling zes “sprongen” van Christus: kort gezegd uit de hemel
en weer terug en dan nog vier tussenliggende stadia:
https://englishlanguageandhistory.com/?id=cynewulf-christ-six-leaps&tt=cynewulf

De “Wilde Man" eindigt zijn legende met de woorden:

Mit den gilovigen muze wir wesen, Tot de gelovigen moet je behoren,
dat wir zun ewen ginesen. om gered te worden tot het eeuwige leven.
in goddis namin In Gods naam,

“amen” sprechit alli samen. zegt allen samen: “Amen!”.

Naschrift: De traditie heeft de naam van de heilige Veronica verklaard met de woorden “vera eikwv
(eikoon)” = ware afbeelding, vanwege het gelaat van Jezus op de doek. Waarschijnlijker is de
verklaring dat haar naam een Latijnse versie is van Berenice, een Grieks-Macedonische vrouwelijke
voornaam. In de bijbel komt in Hand. 25 en 26 ook een Berenice voor. Die dame is echter geen
legende, maar de zus (misschien zelfs de maitresse ...) van Herodes Agrippa de Tweede.

- Barend Verkerk (PG Hummelo)

zesde Kruiswegstatie in beeld
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Vanuit de Kerkenraad

Bij de diensten

Versoepeling coronaregels

Met ingang van zaterdag 26 juni heeft de rijksoverheid opnieuw een aantal versoepelingen
doorgevoerd. Voor de kerken is daardoor opnieuw

meer ruimte ontstaan ten aanzien van de kerkdiensten.

Het moderamen van de Generale synode van de PKN

(landelijke kerk) heeft in overleg met het CIO afiesn m

(overlegorgaan kerken en overheid) een nieuw advies
i corona onder controle
uitgegeven.

Dit komt er, kort samengevat, op neer dat er weer meer

kerkgangers naar de diensten mogen komen, voor zover daarbij de 1,5 meter aangehouden kan
worden.

Er kan weer meer gezongen worden mits er aan goede ventilatie wordt gedacht

Voor samenkomsten buiten is de beperking van de groepsgrootte vervallen, maar blijft de 1,5 meter
uitgangspunt.

Waar de 1,5 meter niet gehandhaafd kan worden blijven mondkapjes verplicht.

Koffiedrinken na de dienst mag ook weer, maar ook daarvoor gelden dezelfde regels.

Verder blijven de algemene basisregels nog in tact: afstand houden; handen desinfecteren;
registreren bij binnenkomst; thuis blijven hij klachten, vaste zitplaatsen etc.

Als kerkenraad hebben we besloten dit advies grotendeels over te nemen. Dat betekent voor onze
diensten vanaf 4 juli het volgende:

* er zijn vaste plaatsen op 1,5 meter

* personen uit 1 huishouden zitten bij elkaar

* van de liederen in de dienst zingt de gemeente steeds 1 couplet mee

* ook het Kyrie wordt weer meegezongen, evenals het ‘amen ‘ na de zegen

* wanneer 1,5 meter afstand niet mogelijk is, bijvoorbeeld bij binnenkomst of verlaten van de kerk,
dragen we een mondkapje

* over koffiedrinken na de dienst, buiten, neemt de kerkenraad op 12 juli een besluit.

* we hopen dat dit vanaf zondag 18 juli weer mogelijk is.

* actuele informatie hierover kunt in de Nieuwsbrief lezen.

* vanaf zondag 25 juli gaan we ook weer in Hoog-Keppel kerken.



* volgens het bekende rooster: 1e en 3e zondag in Drempt

* 2e en 4e zondag in Hoog-Keppel

* zie de actuele roosters in de Nieuwsbrief, Kerkleven en op de website

Als kerkenraad zijn we blij dat er door de nieuwe versoepelingen weer meer mogelijk is. Dat maakt
de onderlinge ontmoetingen gemakkelijker. En geeft ons ook weer ruimte om dingen te

organiseren.

Het is fijn dat inmiddels heel veel mensen volledig gevaccineerd zijn. Dat geeft een gevoel van
vrijheid en bewegingsruimte, die langzamerhand terug komt.
We blijven voorzichtig en koesteren onze herkregen vrijheid en ruimte!

Namens de kerkenraad wens ik iedereen een mooie zomer toe.

Met een hartelijke groet,
- Marjan van Zadelhoff, voorzitter.

Van de predikante

Zomaar onderweg

De zomer breekt aan. Veel mensen trekken erop
uit. Op vakantie in Nederland of toch naar het
buitenland nu het weer kan. Als we thuis zijn
gaan we er in de zomer ook vaak op uit. Als het
mooi weer is ergens wandelen of fietsen. Naar
een museum. Naar een leuk dorpje of stadje.
Het leuke van onderweg zijn is dat je zomaar
onverwacht iets tegen kunt komen. Een gedicht
bijvoorbeeld dat je aan het denken zet. Zo staat
er langs het Albertkanaal ten westen van
Maastricht op de reling van de brug over het
kanaal een prachtig gedicht:

Ik wil terug naar huis vinden
de plek waar ik bij me ben
waar de wind me omarmt
de ruisende bladeren stil toebehoren
de schaduwlijnen mijn verhaal vertellen
de maan mij herkent.

Aan de reling van dezelfde brug aan de overkant
staat het gedicht in het Duits. Het was de brug
waar in mei 1940 voor Belgié de Tweede
Wereldoorlog begon. Het gedicht werd door
een Duitse soldaat geschreven. Veel fietsers
blijven even staan op deze plek met de uitkijk
op het stromende water. Ze denken aan die tijd
van geweld. En aan die Duitse soldaat. Wie is hij
geweest? Hoe voelde hij zich? En even probeer
je jein hem te verplaatsen. Een paar woorden
leggen verbinding met het verleden.

Zo kom je wel op meer plekken zomaar onder
weg woorden tegen die je even aan het denken
zetten. Langs de Geul in Zuid-Limburg tussen
Mechelen en Epen wandelen wij graag. Ook
daar staan gedichten langs het wandelpad.

Bijvoorbeeld deze van Mark Boog:

Mij schaap

Mij schaap overkomt niets dan wat de herder wil
wat het gras wil de lucht

wat de dam en de groene overkant

En ik tors mijn wol mee of het verlies van wol
en ik kijk vol overgave uit mijn
vochtige ogen. Ik ben gelukkig met wat ik heb.

De tijd verstrijkt als gras, door mij
En elk verzet is hol. De bomen ruisen zinneloos.
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En al wandelend gaan de woorden nog even
door je hoofd. Ik ben gelukkig met wat ik heb.
De tijd verstrijkt. Elke verzet is hol. Ik tors mijn
wol mee of het verlies van wol. Achter die
woorden schuilen levens van mensen. Waar
raken de woorden aan mijn leven?

Zo kun je onderweg van alles tegen komen.

Een klein kapelletje waar mensen kaarsen
hebben aan gestoken, een plek waar bloemen
zijn gelegd, omdat iemand daar een ongeluk
heeft gehad, een mooi kerkje waar je even
binnen loopt en de stilte zoekt. Het zijn allemaal
plekken die je aan het denken zetten. En soms
brengen ze je even dicht bij de Eeuwige. En
steek je zelf ook een kaarsje aan. Dit soort kleine
momenten zijn waardevol. Ze horen bij de
zomer. Bij het onverwachte dat je tegen komt
als je onderweg bent. Ik wens u allen een fijne
zomer toe.

Zelf neem ik mijn vakantie aan het eind van de
zomer. Van 15 augustus tot 10 september heb ik
vakantie. En ook van 19 tot 26 juli zijn wij er nog
een weekje tussenuit. De andere weken ben ik
aan het werk. En hoop ik u ook te ontmoeten,
bij de kerkdiensten, bij de thee in het kerkhuis
of zomaar onderweg.

- ds. Karin Spelt

Thee en Tijd

In juni zijn we begonnen met elkaar op
maandagmiddag te ontmoeten in het kerkhuis
in Hoog-Keppel van 14.30 tot 15.30. De thee
staat klaar. Het is fijn elkaar weer te spreken na
een jaar waarin we veel op ons zelf zijn geweest.
Tot nu toe is er steeds een groepje mensen
gekomen en dat is erg gezellig.

Wie een keer mee wil doen is van harte welkom
op maandag 12 juli, 2 en 9 augustus.

Wandelen

Op deze dagen kunt u ook meedoen met een
wandeling rond Hoog-Keppel. Van 13.00 tot
14.00 uur. Start bij het Kerkhuis.

Openluchtdienst 12 september

De voorbereidingen voor de openluchtdienst
zijn begonnen. Houdt u deze zondag alvast vrij.
Met deze dienst starten we het seizoen. De
kinderen en jongeren zijn erbij. Josja en Mariélle
hebben een leuk programma voor jong en oud
bedacht. Vanaf 10.15 uur staat de koffie klaar in
de tuin bij de familie Folmer in Eldrik. Om 11.00
uur begint de dienst. Na afloop ontmoeten we
elkaar met een hapje en een drankje.

Evenin het kort:

Wat: Gezellig samen zijn.

Wanneer: maandag 12 juli, 2 en 9 augustus,
van 14.30 tot 15.30

Waar: Kerkhuis in Hoog-Keppel.

Wat: Samen wandelen.

Wanneer: maandag 12 juli, 2 en 9 augustus,
van 13.00 tot 14.00 uur

Waar: Kerkhuis in Hoog-Keppel.

Wat: Openluchtdienst

Wanneer: 12 september, vanaf 10:15 uur

Waar: Tuin bij de familie Folmer in Eldrik.



In Memoriam Jan Hendriksen

Op 22 juni is Jan Hendriksen overleden op de leeftijd van 88 jaar. Samen met zijn vrouw Jantje
woonde en werkte hij op Stokhoven, het agrarisch bedrijf dat door zijn zoon Gerrit is
voortgezet. We kunnen er genieten van heerlijke asperges. Na zijn pensionering gingen ze
wonen aan de Veldweg 22 in Drempt. De ouderdom en de kwetsbare gezondheid van Jan
maakten het nodig om naar een aanleunwoning bij Hyndendaal in Hummelo te verhuizen.
Begin mei van dit jaar zijn ze daarheen gegaan. Jan ging toen al erg achteruit. Met veel zorg
en hulp van de kinderen en kleinkinderen heeft Jantje deze laatste periode thuis voor hem
kunnen zorgen. Ze is dankbaar dat dit tot het eind toe is gelukt.

Toen ik twee jaar geleden predikant werd in Drempt en Oldenkeppel waren Jan en Jantje de
eerste gemeenteleden waar ik op bezoek ging. Ze waren op 17 april 2019 60 jaar getrouwd.
Een mooi moment om samen terug te kijken op hun leven. Ik leerde die dag twee blijmoedige
mensen kennen, die probeerden te genieten van het leven. Er waren moeilijke periodes in hun
leven geweest. Groot verdriet is er om het overlijden van hun dochter Dinie een paar jaar
geleden. Maar wat overheerst is de dankbaarheid. Om de vele jaren dat ze al samen mochten
zijn. Met veel liefde spraken ze over hun kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.

Ze genieten ervan hun leven te delen.

Jan en Jantje verstaan de kunst om iets van het leven te maken. Elke dag samen een spelletje
Carcasonne doen bijvoorbeeld. Genieten van de kleine dingen van het leven. Ook in de
coronatijd bleef Jan blijmoedig. Voorheen ging hij de boodschappen doen, maar nu zijn zoon
dat overnam was het ook goed. Het gaat goed, zei hij toen ik hen een keer belde.

Jan kwam graag samen met Jantje in de kerk. Ze waren trouwe kerkgangers. In de kluis thuis
lag een brief voor Jantje klaar, die ze mocht lezen als hij overleden was. Daarin stonden ook
liederen en teksten die hij graag bij het afscheid een plek wil geven. De trouwtekst uit het
verhaal over de bruiloft te Kana heeft een plek gekregen bijvoorbeeld. En dan met name de
tekst: ‘En ook Jezus was genodigd’ Het geloof is belangrijk voor hen. Zo is deze trouwtekst een
heel leven lang meegegaan. Jezus was er bij, ze hebben hem ook steeds uitgenodigd en zich
open gesteld voor zijn aanwezigheid. In een gesprek met hen spraken we daarover met het
beeld van de ' lichtkring van God’ Op moeilijke momenten in het leven voelden ze zich staan
in de lichtkring van God. Voelden ze zijn dragende kracht en liefde. Ook de laatste weken van
Jan’s leven hebben hij en Jantje dat ervaren. Jan verlangde ook naar de lichtkring van God.
Naar rust en vrede. Het lichaam was op.

Aan zijn ziekbed hebben we samen gebeden en psalm 139 gelezen. Een psalm die verhaalt
over God die ons omsluit van achter en van voren, die zijn hand op ons legt en in het duister
het licht laat oplichten. Aan die lichtkring van God hebben we Jan toevertrouwd bij het
afscheid om dinsdag 29 juni in de kerk van Drempt. Ds. Dirk Engelage heeft de dienst geleid.
Wij wensen Jantje en de familie veel liefde, licht en draagkracht toe in deze tijd van verlies en
gemis.

- ds. Karin Spelt
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De uitgangscollecte Diaconie

Zondag 4 juli:
Binnenlands diaconaat, actie vakantietas.

Je zult maar elke zomer je klasgenootjes op
vakantie zien gaan, terwijl jouw ouders geen
geld hebben om eropuit te trekken. Wat duurt
een zomervakantie dan lang! Een vrolijke
rugzak vol speelgoed, toegangskaartjes en een
tegoedbon voor een ijsje is voor kinderen uit
kwetsbare gezinnen extra welkom. Elke zomer
deelt een groot aantal protestantse gemeenten
deze rugzakjes uit aan kinderen in hun
omgeving. Actie Vakantietas is een van de
projecten waarmee Kerk in Actie kinderen in
armoede helpt.

Zondag 11 juli:
Inloophuis De Herberg.

De Herberg in Apeldoorn is elke middag als
inloophuis geopend. Het voorziet in een
huiselijke ontmoetingsplek voor mensen die in
het dagelijks leven veelal niet het gehoor en de
aansluiting vinden welke zij verdienen.
Vrijwilligers onder leiding van een
beroepskracht verrichten het dagelijks werk.
Eenmaal per week wordt er een maaltijd
verstrekt en 2 maal per week is er soep. Ook
kunnen bezoekers steun krijgen bij vragen van
maatschappelijke aard, zoals het beheer van de
financién. De stichting citypastoraat Apeldoorn
vraagt de diaconieén in Gelderland dit echte
diaconale doel te steunen.



Zondag 18 juli:
Pax Kinderhulp Borculo.

M pax’kinderhulp

Meer dan 30 jaar werd een groep Poolse
vakantiekinderen met met diabetes type 1
uitgenodigd voor een vakantie van drie weken
in Borculo. De kinderen verbleven in een
groeps-accomodatie. Een grote groep
vrijwilligers zorgde ervoor dat de kinderen en
hun begeleiders de vakantie van hun leven
hadden.

In de zomer van 2021hopen we kansarme
Poolse kinderen te kunnen opvangen i.p.v.
suikerpatiéntjes.

Net als de voorgaande jaren zullen er allerlei
dagactiviteiten plaatsvinden en zullen de
kinderen kunnen genieten van een zorgeloze
vakantie van twee weken in een
groepsaccommodatie.

God houdt ons vast

Laten wij elkaarg

vasthouden

Zondag 25 juli
Amref vliegende dokters.

/M
MREF

De Flying Doctors Service van AMREF vliegt
artsen en verpleegsters naar

moeilijk bereikbare gebieden in Oost-Afrika. In
Sub-Sahara Afrika heeft twee op de vijf mensen
geen schoon water. Het vieze drinkwater
veroorzaakt vaak diarreeziektes zoals cholera,
tyfus en dysenterie. Om dit probleem aan te
pakken, zorgt AMREF voor veilig drinkwater,
riolering én veilige wc's. Die voorzieningen
kunnen mensen met kleine leningen zelf
aanschaffen. Hiervoor werkt AMREF samen met
lokale partners zoals de overheid en banken.
AMREF wil datin 2030 iedereen in Afrika
schoon water heeft en voor een goede hygiéne
kan zorgen. Om dat voor elkaar te krijgen,
richten de programma’s zich vooral op meisjes
en jonge vrouwen. Via hen wordt het gezin en
de families bereikt.

- Toon Folmer, diaconie.
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Anthem betekent hymne, oorspronkelijk is het
een lofzang, gezongen door twee elkaar
antwoordende koren, oftewel een antifoon.

Pas geleden had ik een uitvaart in mijn andere
gemeente, het lied van Leonard Cohen met als
titel Anthem nam in het leven van de
overledene een belangrijke plaats in.

Vooral de inspirerende zin: “There is a crack in
everything, that's how the light gets in” (in alles zit
een barst, dat is hoe het licht binnenkomt)

Juist door die barsten en scheuren ben je
waardevol! leder mens loopt butsen en deuken
in het leven op, soms gaan de beschadigingen
vele malen dieper dan je aan jezelf, laat staan
aan een ander, wilt laten zien. Maar juist die
imperfecties, maken je wel tot wie je nu bent.
Je kunt je heel hard tegen alle oneffenheden
verzetten, dikke muren om je heen bouwen,
maar uiteindelijk zit je op dood spoor.
Eigenheid, daar gaat het om. Pas als je beseft
dat die breuk in alles zit, open je een opening
naar de mensen om je heen. Herkenning en
erkenning. En ja wat is dat spannend en
moeilijk. Het vraagt om heel wat lef en
doorzettingsvermogen om jezelf te zien zoals je
bent en om dat wat is te tonen aan anderen.
Omarm de breuken in je leven. Het klinkt zo
eenvoudig, maar niets is minder waar.

Er is een Japanse kunstvorm: Kintsugi, oftewel
Gouden verbinding, waarin gebroken
aardewerk op een hele bijzondere manier wordt
gerepareerd. De breuken worden namelijk aan
elkaar gelijmd met goud of zilverkleurige lak. In
de Japanse schoonheidsleer dragen de sporen
van breuk en herstel bij aan de schoonheid van
een voorwerp. Er ontstaat iets nieuws van de
oude gebroken delen.

Uit de bijbel leren we dat Jezus heel veel
mensen ontmoet die met gebroken levens bij
Hem komen, zieke mensen, verschoppelingen.
Wat opvalt is dat de oude levens van de mensen
nooit worden ontkend of weggepoetst. Nee het
hoort er allemaal bij. Maar er vindt wel genezing
plaats, soms letterlijk en vaak ook symbolisch.
Hoe vaak laat Jezus merken dat ieder mens
ertoe doet! Met je hele hebben en houden.
Raap de stukken op zodat ze tot iets nieuws
gemaakt kunnen worden, je hoeft dat wat stuk
ging in je leven niet te verbergen. Gebruik maar
goudlijm: dat wat geweest is zal altijd bij je zijn.
“There is a crack in everything, that's how the light
getsin”
Over breuken, scheuren en licht lezen we ook bij
de apostel Paulus in zijn brief aan de gemeente
in Korinthe:
Paulus, vergelijkt een mens met aarden vaten:
broos en kwetsbaar, maar met een prachtige
schat in zich. Het licht van Christus straalt door
de barsten en scheuren heen. Zo krijgt jouw
gebrokenheid in Gods handen een gouden
randje. Alleen door een kruik met barsten
schijnt het licht in die kruik voluit in het rond.
Via de scheurtjes komt het licht naar buiten.
Wat een zegen als je die sprankjes licht weet op
te vangen. Want wat is het belangrijk dat er
iemand is die naar jouw verdriet luistert, die
woorden spreekt die je nou nét nodig hebt, die
jou uit de donkerte haalt en je ogen opent voor
de mooie dingen, die ondanks alles, om je heen
zijn. En dan, heel voorzichtig verschijnt er weer
een glimlach op jouw gezicht. Dan lijkt het alsof
de hemel zich opent, alsof er een lijntje recht
naar de hemel gaat. En je voelt dat je een
geliefd mens bent.
here is a crack in everything, that’s

- Ds. Elise Wijnands



Bij de diensten

We zijn als gemeente blij met de verspoepelingen van de coronamaatregelen maar voorzichtigheid
blijft geboden. Om het corona-virus geen kans te geven weer toe te slaan wil dat dus zeggen dat u
bij gezondheidsklachten niet naar de kerkdienst komt.

Kunt u (om welke reden dan ook) niet naar de kerk komen dan kunt u via www.kerkhummelo.nl op
zondagmorgen 10.00 uur de kerkdienst online bijwonen. Liturgieén zijn te vinden onder het kopje
“vieringen”. Ook later nog is de dienst terug te zien via de link op de website.

Zondag 18 juli gaat ds. Elise Wijnands voor en op 25 juli ds. Joop Jansen Schoonhoven.

Op 1 augustus is ds. Klaas Bakker onze voorganger, bij sommigen misschien al bekend.

Ds. Jaap van Sloten gaat voor op 8 augustus en zondag 15 augustus ds. Charlotte Goldschmeding.
Een week later, 22 augustus, is een beetje een bijzondere dienst. Een aantal jongelui van de
organisatie World Servants doen vrijwilligerswerk op Het Passion in Hummelo. Zij willen de dienst
in de Hummelse kerk bijwonen en ds. Elise Wijnands heeft zich bereid verklaard om dan voor te
gaan. Op zondag 29 augustus is ds. Monica Schwarz uit Almelo bij ons, een bekend gezicht uit het
verleden.

Koster/organist
18 juli: NN/Broer de Boer
25 juli: Jan Teerink/Joop Agelink
1 aug: Ab de Vries/Ap Addink
8 aug: Jan Hagenbeek/Charlotte Lindeboom
15 aug: Jan Teerink/Atze Douma
22 aug: Chris Vrogten/Hans Schimmel

o ) Uitgangscollectes
29 aug: Gerrit Minkhorst/Frans Konincks

18 juli: Orgelfonds
25 juli: Poor People’s Fund

1 aug: Plaatselijk pastoraat

8 aug: Plaatselijk diaconaal werk
15 aug: Ned. Bijbelgenootschap
22 aug: World Servants
29 aug: Plaatselijk diaconaal werk

Bloemengroet

Op 6 juni werden bloemen gebracht naar mw. Mientje Nusselder van Neerheide. Op 13 juni werden
ze gebracht naar mw. Mante in Doetinchem. De bloemengroet op zondag 20 juni was bestemd
voor mw. Dies Kempers van de Zelhemseweg. Op 27 juni werden ze gebracht bij Belinda Plant aan
de Hessenweg.

Verhuisbericht

Per 1 juliis het adres van ds Elise:
Valkenbos 2 6997 AS Hoog-Keppel.




Kerklevenin 4

In memoriam

Toch nog onverwachts is ons gemeentelid Aantje Timmer op 6 juni jl. overleden in haar vertrouwde
kamer in Verpleeghuis Hyndendael.

Aantje, geboren 6 februari 1933 in Renkum, mocht na haar studie een mooie baan vervullen bij het
ministerie van landbouw en visserij. Vele jaren heeft ze gewoond in Hoog-Keppel alwaar ze samen
met Ali Pennenkamp woonde op Brinkenhorst 3. Ze genoot van het dorp met de mooie bosrijke
omgeving. Vele mooie reizen heeft ze gemaakt, veel van de wereld gezien, ze was zeer creatief in
schilderen en de tuin hadden haar passie. Fijne familie in haar nabijheid was een garantie voor
aandacht en liefdevolle zorg om haar heen. In 2017 verhuisde Aantje Timmer naar Hummelo en
ging daar wonen in een aanleunwoning. Dat was een enorme verandering voor haar en daar mocht
ik Aantje leren kennen. Door de jaren heen werd een vertrouwensband opgebouwd. Ze kwam
regelmatig in de kerkdiensten, maar was ook graag in haar eigen omgeving. Toen haar gezondheid
achteruit ging, verhuisde ze nog een keer. Ze heeft een mooie tijd in het Hyndendael gehad met de
fijne verzorging van alle medewerkers. Zondagmiddag hebben we afscheid van elkaar genomen.
Aantje nam zelf de beslissing, wilde geen ziekenhuis of behandeling meer, het was goed zo!

Vredig en in vol vertrouwen is Aantje die nacht ingeslapen.

Zaterdag 12 juni hebben we in bijzijn van familie en vrienden afscheid van Aantje Timmer
genomen. Haar achternichten Marga, Jannie, en Arianne hebben mooie woorden van herinnering
aan een dierbare trotse tante en oudtante uitgesproken. We hebben haar ter ruste gelegd op de
begraafplaats in het haar zo geliefde Hoog-Keppel.

Abba Vader U alleen, U behoor ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart, U behoort het toe.

Sterkte en liefde toegewenst, voor hen die achterblijven.

- J. Tankink-Ligtenbarg




Uitgangscollectes Diaconie toegelicht

11 juli Zomerpret voor kwetsbare kinderen (KIA)

Je zult maar elke zomer je klasgenootjes op vakantie zien gaan, terwijl
jouw ouders geen geld hebben om eropuit te trekken. Wat duurt een
zomervakantie dan lang! Een vrolijke rugzak vol speelgoed,
toegangskaartjes en een tegoedbon voor een ijsje is voor kinderen uit
kwetsbare gezinnen extra welkom. Kerk in Actie helpt kinderen in
armoede.

25 juli Poor People Fund Afrika
In de nieuwsbrief 2021 van PFF wordt geschreven over ervaringen van Madelon en Carollne

Het was een groot verlangen van Harrie om met name Madelon als medebestuurslid van het PPF,
een keer Afrika en in het bijzonder Oeganda te laten zien en kennis te laten maken met
contactpersonen en kinderen/studenten. Omdat Caroline graag geneeskunde wilde gaan studeren
en heel graag ook eens kennis wilde maken met de gezondheidszorg in Oeganda zijn zij in oktober
samen met Harrie naar Oeganda gevlogen, maar niet voordat Caroline een benefietdiner ten
behoeve van het PPF had georganiseerd, welke € 1.900 opleverde. Indrukwekkend was de
kennismaking met dit prachtige land en zijn even mooie bevolking. Caroline mocht kennismaken
met de werkwijze in een kliniek waar ze meteen geconfronteerd werd met het sterven van een
baby aan malaria. Daarnaast was ze onder de indruk van wat er gedaan kan worden met beperkte
middelen. De arts is in grote mate afhankelijk van zijn eigen waarnemingen zonder hulp van scans
of réntgen. Het bezoek aan de scholen doet je beseffen hoe goed we het hier hebben. Klaslokalen
van 12 m2 met 29 kinderen erin. Wandjes geplaatst in een grote schuur zodat er aparte klaslokalen
zijn. De wandjes komen niet tot het plafond waardoor de diverse klassen in open verbinding staan.
Eris 1 boek en dat is van de leerkracht die hieruit lesgeeft. En de kinderen zijn blij dat zij onderwijs
krijgen. In Rwibaale ontmoetten we Enoch, een zeer intelligente jongen van 18 die plotseling wees
geworden was en die van zijn (kost)school af zou moeten omdat het schoolgeld niet meer betaald
kon worden. Schoolgeld van zo'n jongen bedraagt € 375 per jaar waarbij hij dus kost, inwoning en
onderwijs krijgt. Enoch is ‘geadopteerd’ door Madelon via het PPF.

Ook hebben we Grace ontmoet die verloskundige is in de kliniek en
dankzij het PPF haar opleiding heeft kunnen doen. Zij heeft in de kliniek

: _ een kamer van 6m2 waar ze op een matras moet slapen omdat ze zich

i1 Ty &l geen bed kan veroorloven. Haar inkomen is € 60 per maand, maar ze heeft
T de zorg overgenomen van een 12-jarig nichtje dat thuis mishandeld werd.
Dit nichtje woont nu bij haar in die kamer, maar ze betaalt voor dit meisje haar school omdat ze
vindt dat het nu haar beurt is om anderen te helpen. En deze visie zie je bij veel mensen die
geholpen zijn door het PPF.

8 en 29 augustus Plaatselijk Diaconaal werk

Waar nodig ondersteunt de diaconie iedereen woonachtig in Hummelo financieel en/of met
levensmiddelen. De diaconie ondersteunt plaatselijk, in onze directe woonomgeving, mensen die
door wat voor een oorzaak dan ook in de problemen zijn geraakt en waarvoor andere hulp
ontbreekt. Zij kunnen een (financieel) beroep op de diaconie doen. Elke maand wordt hiervoor uw
financiéle bijdrage gevraagd door middel van een collecte.



22 augustus World Servants

De eindcollecte wordt gehouden voor World Servants. Dit is omdat een groep jongeren van World
Servants dit jaar in Hummelo logeert. Zij zullen ook op zondag 22 augustus in onze dorpskerk een
kerkdienst bijwonen. Met als thema “Handen en voeten geven aan het Geloof" Deze groep wordt
door ds. Elise Wijnands ontvangen in onze kerk. In verband met corona gaan groepen nu in
Nederland op werkvakantie. Normaal dienen de World Servants bij projecten in Zuid-Amerika, Azié

en Afrika. Meer informatie over de verdere invulling van deze dag volgt. wn
N

Helpt u mee met deze collectes? Se rva n ts

U kunt uw bijdrage ook direct overmaken op banknummer van de Diaconie
t.n.v. Protestantse Kerk Hummelo: NL34RABO 03150.00.929.

Hartelijke dank!

Kinder- en jeugdkerk aie
Op 18 juli is er de overstapdienst, waarin we de 4-jarigen verwelkomen bij - -
de kinderkerk en de 12-jarigen de overstap maken naar de jeugdkerk.

Ook nemen we in deze dienst afscheid van Natalie als leiding van de
kinderkerk.

Dit is de laatste kinder- en jeugdkerk van dit seizoen, daarna hebben we vakantie.
Met de startzondag, in september, hopen we jullie weer allemaal te zien.

We wensen iedereen een gezellige en zonnige vakantie en tot ziens in september.

Met een vriendelijke groet van
- Anita Nusselder




Doe jij ook mee?

Lezen, ontdekken en samen delen.
Wat houdt ons bezig, wat geloven we.

it

Op dinsdag 21 september beginnen we weer met de bijbelkring.
Elke 3e dnsdag van de maand van 10.00 tot 11.30 uur in De Ruimte. ‘ :
Doe je mee?

Meld je aan bij Hermien Langeler, telefonisch op nummer 382054 of
via e-mail g.langeler@hotmail.com.

eindelijk is het dan vakantie
niets dat moet en niksen mag
ruik de zee en hoor de vogels
op een zwoele zomerdag

- = eindelijkis het dan vakante
. voel het zonlicht op je snoet
en het zand tussen je tenen

- niksen mag en nie
E-'?'. . -. . LT, T gy "“":.

Ten slotte,
een hartelijke groet vanuit de Hummelose kerkenraad.
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Vanuit de pastorie

In de maand juli zijn er belangrijke
momenten in de geschiedenis te
gedenken die te maken hebben met de
strijd tegen dictatuur en om vrijheid - de
strijd tegen machthebbers die hun wil
opleggen aan de meerderheid, hetzij van
binnen, hetzij van buiten. Op 4 juli
gedenken de Amerikanen dat ze sinds die
dag in 1776 onafhankelijk zijn van de
koloniale macht van Groot-Brittannié. Ze
kozen ervoor om hun eigen koers te gaan varen. En wat hebben ze gevaren, die Amerikanen - tot
aan de maan toe! Op 14 juli, nog geen 15 jaar later, veroverden de Fransen hun overwinning op
het absolutisme van hun eigen monarchie. De Bastille werd bestormd, de revolutie begon, de
koning werd afgezet, en tot de dag van vandaag gedenken de Fransen dat ze hun liberté, hun
égalité en hun fraternité te danken hebben aan die dag in juli van het jaar 1789. Er moesten nog
wel wat hobbels genomen worden voordat de democratie er kwam, maar de idealen van de
revolutie triomfeerden aan het eind. En ook in Nederland kan je in de maand juli denken aan de
strijd tegen een machthebber die het hier voor het zeggen had — de Spaanse Filips de Tweede,
tegen wie Prins Willem van Oranje de strijd aanging voor eigen zeggenschap van het volk over
geloof en politiek in eigen land. Hij bekocht die strijd met zijn leven, toen hij neergeschoten werd
in het Prinsenhof op 10 juli 1584, omdat hij door Filips Il vogelvrij was verklaard. Maar zijn dood
betekende niet het eind van de strijd om vrijheid - de 80-jarige oorlog ging door, tot 1648.

De Vrede van Minster die in dat jaar getekend werd was een grote stap op de weg naar nationale
zelfbepaling.

Dan kijken we naar de wereld van vandaag. Wat een contrast! Die overwinningen op dictatuur uit
het verleden lijken ver weg. Vandaag zijn de berichten over het streven naar vrijheid om cynisch
van te worden: vergeet het maar, het heeft geen zin. De tiran wint, overal. In Hong Kong, in
Oeganda, in Wit-Rusland, in Myanmar, in Egypte... Alle pogingen om de democratie en de
rechtstaat te doen gelden lijken tevergeefs. Je voelt je hier in het vrije westen op een eilandje op
aarde, een klein paradijsje. Geen wonder dat miljoenen hier proberen te komen. Zou ik ook doen.
En geen wonder, denk ik soms, dat de kerk hier aan relevantie verliest - het koninkrijk der hemelen
is hier immers al lang gekomen! Het Onze Vader is beantwoord. Maar daar, in die landen? Hoe zou
je daar zonder geloof kunnen overleven? Wat rest je anders als je gefolterd wordt in duistere
gevangenissen alleen maar omdat je vraagt om wat democratie, om respect voor het recht? Dan is
er alleen gebed. Dan bid je: Heer, ontferm U over mij en dit arme volk. Bidt u ook mee met Navalny
en Bobi Wine en Protasevich en Joshua Wong?



Ja, want waar dient het christelijk geloof eigenlijk voor? Bestaat het niet omwille van de volledige
vrijheid van de mens? De volledige emancipatie? Ook van de kerk, als de kerk zijn missie
verloochent en zich schaart aan de kant van de dictatuur? Christus zegt: “Wanneer de Zoon u vrij
zal maken, zult u werkelijk vrij zijn” (Johannes 8: 36). Werkelijk vrij, van alle dictatuur, in breedste
zin —in de psychische, in de sociale, in de religieuze, in de economische, in de politieke ... opdat
“alle tirannie eens zal geleden zijn. O sabbat Gods! En zie, dan zal het vrede zijn!” (Lied 756).

- Ds. Tim Wiersum

Start koffieochtenden in de pastorie

We hopen in de nazomer te kunnen starten met koffieochtenden in de
pastorie.

ledereen is dan welkom voor een kopje koffie/thee en samenzijn staat
Voorop.

We willen dan 2 keer per maand bijeenkomen, van 10.00 tot 11.30 uur.
We nodigen dus breed uit en hiervoor hebben de ouderlingen nog contact met meerdere
organisaties in Wichmond-Vierakker. Dit ook om e.e.a. te kunnen organiseren.

In het kerkblad dat eind augustus verschijnt komen we hierop terug en zullen ook de data
bekend worden gemaakt.

-De ouderlingen

Paaskaars 2020

alweer een tijdje op de vloer van de consistorie;

de Paaskaars van 2020-2021, “de oude paaskaars” en hij
verdient echt beter.

De kerkenraad is prima in staat om iemand te vinden die
we blij kunnen maken met onze “oude” Paaskaars en
waar hij zeker niet op de vloer zal belanden.

Ik heb hem al eens mogen ontvangen en hij staat bij mij
netjes op een standaard.

We willen onze gemeenteleden ook graag de
gelegenheid geven om namen te noemen.

Als er iemand is waarvan je vindt dat hij of zij de kaars
verdient laat het dan s.v.p. voor 1 augustus weten via
pknwichmond@gmail.com of via één van de
kerkenraadsleden.

Wij zien jullie reacties met belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke groet,

-Gerrit Huurnink (Scriba)




KevklLevenin

Openluchtdienst in de feestweek op zondag 22 augustus

Op zondag 22 augustus hopen we weer een Openluchtdienst te organiseren. Deze dienst is
onderdeel van de feestweek. Het Oranjecomité zal vertegenwoordigd zijn en heeft de dienst in het
programma voor de feestweek opgenomen. Dit jaar zal de dienst plaatsvinden op het terrein van
de St Willibrorduskerk, Vierakker. Aanvang is 10.00 uur. Thema is “Blijdschap!” ledereen is welkom.
We hopen op een goede opkomst van zowel jong als oud.

Alle op dat moment geldende Covid-maatregelen zullen in acht worden genomen.

Collectebonnen: Hoe kom je eraan?
Nu het weer een beetje begint te lopen met de kerkdiensten neemt ook de vraag naar
collectebonnen toe. We hebben ze in twee soorten namelijk van €0,50 en €1,25 per stuk.

Om aan collectebonnen te komen kunt u het bedrag waarvoor u bonnen wenst te ontvangen
overmaken op het bankrekeningnummer van de kerk: NL15 RABO 0366 4069 06 t.n.v. Protestantse
gemeente te Wichmond onder vermelding van het aantal
bonnen van welke soort u wenst te ontvangen.

De bonnen worden vervolgens bij u in de brievenbus
bezorgd.

In onze kleine gemeente waarin we elkaar kennen kan dit
gewoon.

Met vriendelijke groet,

-Kerkrentmeesters en diaconie

Heeff « daar

een boa vaor?

Vanuit de diaconie

De diaconie wil omzien naar de ander, dichtbij en ver weg, in het bijzonder naar mensen
In nood. Dit hoeven dus niet altijd mensen te zijn uit onze eigen gemeente.

Mocht u/je iemand kennen die mogelijk wel wat financiéle en/of andere

ondersteuning nodig heeft, laat het ons dan alsjeblieft (vertrouwelijk) weten .

Wij hebben voor de maand juni 150 euro overgemaakt naar de Stichting Ontmoeting
Voor de Maand Juli gaat de collecte naar: Kerk in actie

Actie Vakantietas: zomerpret voor kwetsbare kinderen. Je zult maar elke zomer je klasgenootjes op
vakantie zien gaan, terwijl jouw ouders geen geld hebben
om eropuit te trekken. Wat duurt een zomervakantie dan
lang! Een vrolijke rugzak vol speelgoed, toegangskaartjes
of een tegoedbon voor een ijsje is voor kinderen uit
kwetsbare gezinnen extra welkom.

Elke zomer deelt een groot aantal protestantse gemeenten
deze rugzakjes uit aan kinderen in hun omgeving.

Actie Vakantietas is een van de projecten waarmee

Kerk in Actie kinderen in armoede helpt.




w STICHTING kinde'rhulp
dominicaanse republiek

www. kinderhulpdominicaanserepubliek.nl
email: contact@kinderhulpdominicaanserepubliek.nl

Actie nieuwe bus

De Stichting Kinderhulp Dominicaanse Republiek zet zich al ruim 40 jaar in voor onderwijsprojecten
in de Dominicaanse Republiek.

Het doel van de stichting is dat elk kind naar school kan, ongeacht de positie van de ouders of de
gezondheid, liefst vanuit een veilige thuisbasis, Zodat ze opgroeien tot zelfstandige en
verantwoordelijke volwassenen.

Helaas is de thuisbasis voor veel kinderen in de Dominicaanse Republiek verre van optimaal: er is
armoede, honger, gebrek aan water, gebrek aan hygiéne en gebrek aan aandacht. Ze missen 1 of 2
ouders en wonen daarom bij familie. Er is nauwelijks geld voor het dagelijks levensonderhoud en de
kosten voor onderwijs zijn voor veel families niet op te brengen.

Bijzondere aandacht besteden we aan de groep kinderen met een beperking. In dit land komt met
name doofheid relatief veel voor. In het gewone onderwijs zijn dove kinderen kansloos. Gelukkig zijn
er tegenwoordig op een aantal plaatsen dovenscholen. Maar dit onderwijs is duurder dan regulier
onderwijs en zorgt voor nog meer financiéle problemen voor de ouders. Het allergrootste probleem
is vaak het vervoer naar de vaak ver van huis liggende scholen. Met het vervoer staat of valt de
deelname van dove kinderen aan het onderwijs. Daarom heeft Kinderhulp twee bussen om dit
vervoer te waarborgen. Deze bussen worden intensief gebruikt en ook de vaak slechte wegen zorgen
er voor dat de bussen af en toe moeten worden vervangen.

Dat is natuurlijk een kostbare zaak. De Stichting zou graag in ieder geval 1 bus willen vervangen door
een goede tweedehands-bus. Via diverse acties zal in 2021 geprobeerd worden het benodigde geld
bijeen te vergaren. Wij hopen op uw steun.

Indien u de actie wilt ondersteunen, kunt u uw bijdrage overmaken op rekening

NL74RABO 0361 1205 08 o.v.v. “Nieuwe Bus”

Hartelijk dank!

ANBI
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Ds. Bochanen met emeritaat
Op 13 juninam ds. Bochanen in de Ontmoetingskerk in Dieren afscheid van de gemeente waaraan
hij bijna 24 jaar als predikant verbonden was.

Zijn eerste gemeente was onze gemeente waar hij 38 jaar geleden als predikant bevestigd werd, na
het emeritaat van ds. Fortgens.

Ds. Bochanen was zelf hoofdvoorganger in zijn inspirerende afscheidsviering op deze zonnige 13e
juni.

Het thema was: “Nooit meer oorlog” aan de hand van de bijbeltekst: “We zullen onze zwaarden
omsmeden tot ploegijzers en onze speren tot snoeimessen”. (Micha4) Dus van potentieel dodelijke
wapens omsmeden tot gereedschap om juist het leven mogelijk te maken. In het streven naar
vrede en gerechtigheid hebben we allen een taak en we hoeven het niet alleen te doen, maar
weten ons gesteund door God.

Aansluitend aan de viering waren er meerdere sprekers die met
humor Kees in het zonnetje zette. Een lunchbuffet sloot de
ochtend af.

Ook uit Wichmond-Vierakker waren er meerdere gasten
aanwezig en ondergetekenden waren er namens onze
gemeente.

Op de foto hiernaast ziet u de huwelijksinzegening van
Rob en Erna Harkema, het eerste huwelijk ingezegend door
ds. Bochanen op 25 oktober 1984.

We wensen dat Kees samen met zijn vrouw, Ingrid de Zwart, nog lang mogen genieten van hun
emeritaat. ( Ingrid heeft op 20 juni afscheid genomen van haar gemeente, PKN Deventer, in de
Lebuinuskerk)

-Zwennie en Ria

Op onderstaande foto: Kees en Ingrid werden rondgereden in een oldtimer op 13 juni de dag van het afscheid door
Dieren langs 7 locaties waar zich in totaal 20 groepen presenteerden.




Van vrijwilligers tot kerk voor de toekomst
Ik zoek een aanleiding om dit stuk te beginnen en schrijf toch maar weer iets over enthousiaste
mensen die bereid zijn iets voor de kerk te doen.

Streamen, maar ook een nieuwe koster die met verve aan zijn taak is begonnen.

Qok oudgedienden blijven belangrijk, getuige de jonge bomen aan de ingang van het kerkplein en
één in de pastorietuin, nadat enkele oude bomen opgeruimd zijn.

Allemaal werk wat door vele handen in en om de kerk gebeurd en ogenschijnlijk dus maar gewoon
gedaan worden. Het heeft alles met belangstelling te maken, met het geloof, maar ook met het
gebouw/de organisatie en de plek die de kerk en haar gebouwen innemen in het dorp.

Dat heeft en geeft verantwoordelijkheid van en aan ons allen en gelukkig worden we er in
gehonoreerd als kerk. Hier en daar moet er ook nog wat georganiseerd worden en daar kunnen we
ook wel wat jonger bloed gebruiken. Ik schreef het al eerder, en heb het ook gemerkt dat niet alleen
de kerk om nieuw bloed verlegen zit. Ook anderen in verenigingsverband hebben het moeilijk met
het verkrijgen van nieuwe aanwas in het besturen van hun club.

De kerk staat daarin niet alleen, maar naar ik mag hopen (en bidden) staan er uiteindelijk toch een
paar frisse mensen klaar om de organisatie te laten voortbestaan. Wellicht kunt u als lid van onze kerk
ook eens uw gedachten laten gaan over wie er mee wil doen in een weliswaar wat gedateerde groep,
maar wel een groep met vernieuwende gedachten en ideeén. Zo hebben we ook al een

“nieuwe klup” bij de kerk, die her en der wat in en rond de kerk gaat
opschonen/netjes houden/repareren/etc. etc. en de basis
is........koffiedrinken, want daarmee kun je toch véél doen!!!!

En er is ook al wat gebeurd, we hebben een rondleiding van hoog in
de toren tot diep in de kelder gedaan en we zijn ook begonnen om
dakpannen bij de klokken weg te halen en kapotte pannen en leienspul naar beneden te halen om
afgevoerd te worden.

Dit, om daar boven de zaak schoon te laten zijn voor de onderhouders van de klokken en de daken.
Als u over een poosje de boel in de steigers ziet staan dan weet u dat er aan het onderhoud gewerkt
wordt. We zijn dus als kerk ook in onderhoud langzaamaan klaar voor de toekomst.

-Met een hartelijke groet, Philip

Een bloemengroet vanuit de kerk in de maand juni
6 juni Mw. M. Bosman-Veenstra, mw. A. Derksen-KI. Meulenkamp

en mw. C. Kok

13 juni Mw. A. Vruggink-Bretveld, mw. J. Dijkman-Hiddink
en mw. R. Eggink-Kl. Winkel

20 juni Dhr. P. Warnaar, dhr. H. Jansen

27 juni Familie van mw. T. Gr. Jebbink-Hammers
en mw. W. 't Hooft-Oldenhave




&_\ ONTSPANNEN

Zomer. De zon schijnt. Tijd om te ontspannen. Maar De eerste gasten zijn de libellen Eldert en Elleke.

de muizen zijn nog nooit zo druk geweest. Want achter Ze lusten geen koekjes. Ze willen geen bed, maar een
het orgel, in het voormalige huisje van tante Mies, zijn  rietstengel om op te slapen. Ze vertrekken. Dan komen
ze een Bed & Breakfast begonnen. Het was een idee Paula en Pol de Mol. Die hebben hoogtevrees, ze

van Martje muis, die niets liever doet dan huishouden. durven de trap niet op. Daarna kloppen professor

‘Weten jullie wel hoe gestrest iedereen is tegen- Houtrot en doctor Boktor aan. Die zijn niet welkom. Ze
woordig? Laten we een plek maken waar ze tot rust vertrekken op hoge poten. De muizen raken er gestrest
kunnen komen! Met orgelmuziek en een excursie door van. Elke dag maken ze schoon en zorgen ze voor verse
de kerk. Dan zorg ik voor bed en ontbijt!” Na weken hapjes. ‘Ontspannen is blijkbaar heel moeilijk!” zuchten

timmeren en schilderen zet Martje muis een bord op  ze. ‘Misschien moeten we eerst zelf oefenen.’ En de
het kerkplein: ‘B&B Het Oude Orgel. WELKOM'., muizen eten samen, heel ontspannen, alle lekkere
Martje heeft de bedden opgemaakt en koekjes hapjes op. Alleen Martje maakt zich nog vreselijk druk.
neergezet. De andere muizen gaan eropuit Ze kan niet gaan zitten en de boel de boel laten.
om reclame te maken. 50 Zij moet het nog leren.

Ontspannen is ...

Ontspannen, dat doe je op jouw manier,
‘t is anders voor ieder mens of dier, | i
de luiaard, de leeuw, de bedrijvige mier:
elk heeft zijn ritme, zijn rust en plezier.
Ook mensen, de dokter, de juf, de bankler,
de psychiater, de pater met zijn brevier, u
de kapster, de voetballer, de marinier:

de een kan ontspannen met verf en papier, |
de ander met vrienden, muziek en bier. €
of je voor stilte kiest of voor vertier, :
ontspannen is: zijn in het nu-en-hier!

Uit de Bijbel

Zes dagen lang mag je werken, maar

op de zevende dag moet je rust houden;

dah kunhen ook je rund en Je ezel uitrusten
en kunnen Je bedienden en de vreemdelingen
die voor je werken op adem komen!
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