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KerikelLevewln  Kerkdiensten juli/augustus

Drempt & Oldenkeppel voor actuele informatie zie onze wekelijkse Nieuwsbrief of kijk op onze website
Datum Uur Voorganger Locatie Opmerkingen

Zo. 59 10:00 ds.Wijke Greydanus Hoog-Keppel

Zo. 12-9 10:00 ds. Karin Spelt Eldrik Openluchtdienst/Startzondag
Zo. 19-9 10:00 ds.BertBomer Drempt Avondmaal

Zo. 26-9 10:00 mw. Marjan van Zadelhoff Hoog-Keppel

Zo. 3-10 10:00 ds. Karin Spelt Drempt

Z0.10-10 10:00 ds. Karin Spelt Hoog-Keppel

Datum Uur Voorganger Locatie Opmerkingen

Zo. 5-9 10:00 ds.Elise Wijnands Dorpskerk

Zo. 129 10:00 dhr. Piet Piersma (vorden) Dorpskerk

Zo. 199 10:00 ds. Elise Wijnands Dorpskerk Startzondag

Zo. 26-9 10:00 dhr. Henk Dijkman (vorden) Dorpskerk

Zo. 3-10 10:00 ds. Elise Wijnands Dorpskerk

Z0.10-10 10:00 ds. Bart Vijfvinkel (0ostzaan) Dorpskerk

Wichmond voor actuele informatie zie onze website

Datum Uur Voorganger

Locatie Opmerkingen
Zo. 59 10:00 ds.T. Wiersum Dorpskerk Startzondag met ontbijt 9.00uur
Zo. 12-9 10:00 ds. D. Engelage (vorden) Dorpskerk
Zo. 19-9 10:00 ds. G.Ruiterkamp (Apeldoorn) Dorpskerk

Zo. 26-9 10:00 Dienst met school de Garve RK. kerk
Zo. 3-10 10:00 ds.J. Leijenhorst (Barchem)
Z0.10-10 10:00 ds. E. Fokkema (Twello)

Vierakker
Dorpskerk Dialectdienst
Dorpskerk

Kerken: Drempt, Kerkstraat 1, 6996 AE; Hoog-Keppel, Burg. Van Panhuysbrink 11, 6997 AA; Hummelo, Dorpsstraat 22, 6999 AGC;

Wichmond, Dorpsstraat 16, 7234 SN. Na de diensten wordt samen koffie gedronken. (In Hummelo bij diensten met eigen predikant.)

Kopijdatum  Verschijnt

10 september 28 september
15 oktober 2 november
12 november 30 november
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Volgende nummers




Vriendenmiddag Tent of Nations op 25 september in Doesbu

Op zaterdagmiddag 25 september 2021 wordt op 21 plekken in Nederland een
Vriendenmiddag Tent of Nations georganiseerd. Zo ook in de Grote of Martini kerk
in Doesburg. Van 14.00-16.30 uur ben je van harte welkom!

Tent of Nations is de naam van het vredesproject van de Palestijns-christelijke familie Nassar in
Bethlehem. Het was de droom van Bishara Nassar dat de boerderij van de familie een plek zou
worden waar in allerlei opzichten gewerkt wordt aan vrede, het bouwen van bruggen van hoop,
begrip en verzoening. Aan die droom geeft de familie Nassar tot op de dag van vandaag handen
en voeten, samen met tal van mensen die vanuit heel de wereld komen om mee te werken op het
land, in de zomerkampen voor kinderen en in de vrouwenprojecten. Zo zet de familie Nassar zich
op een geweldloze en creatieve manier in onder het motto ‘Wij weigeren vijanden te zijn!

Dit levensmotto staat in meerdere talen op een grote steen bij de ingang.

Het vraagt veel van de familie waar zij leven en werken onder moeilijke omstandigheden en
voortdurende bedreiging van landonteigening door de Israélische autoriteiten.

Toch probeert de familie om haar frustratie telkens weer om te zetten in positieve acties, in daden
van hoop.

Het afgelopen jaar was de familie Nassar extra kwetsbaar omdat er vanwege Corona geen
buitenlandse vrijwilligers konden komen. Aanvallen, vernielingen en bedreigingen zijn
toegenomen, tot brandstichting toe, waarbij recent ruim 1.000 fruitbomen in vlammen zijn
opgegaan. Desondanks gaat de familie déér. Wij willen hen hierin steunen en ons laten inspireren
door hun levenshouding.

Het wordt een inspirerende en dynamische bijeenkomst met bijdragen van Daoud Nassar (Tent of
Nations) en Carolien Roelants (Midden-Oosten expert en journalist), een korte film over de invioed
van Corona in Bethlehem, ontmoeting in kleine groepjes, creativiteit en een solidariteitsactie.

Meer informatie en een overzicht van alle 21 locaties is te vinden op www.tentofnations.nl.
Aanmelding is verplicht en kan via tentofnationsnl@gmail.com, uiterlijk maandag 20 september.

Van harte welkom, en nodig vooral ook anderen uit mee te komen!

Meer weten? Mail naar diana@house-of-innovation.nl






Berichten van de Protestantse Kerk

De Protestantse Kerk in Nederland
wil u graag op de hoogte brengen
van activiteiten in het hele land, van
nieuwe uitgaven en materiaal voor
het gemeenteleven. Hieronder een

greep uit de komende activiteiten.
Samenstelling: Jedidja Harthoorn

Meer nieuws op
protestantsekerk.nl

18-26 september;
PAX Vredesweek

p " T ‘& Protestantse
\ T 4 Kerk

WAT DOE /) IN
VREDESNAAM?

Vrede lijkt vanzelfsprekend, maar
niets is minder waar. Het vraagt
onze blijvende aandacht. Tijdens
de PAX Vredesweek komen daar-
om elk jaar honderden verschil-
lende lokale activiteiten samen in
één nationale Vredesweek. Dit jaar
is het thema van de week 'inclu-
sief samenleven’ Hoe kunnen we
herkennen waar mensen uitge-
sloten worden, en recht doen aan
iedereen?

>> vredesweek.nl

Vindplaats van

geloof, hoop en liefde

| even in vertrouwen:
hoe doe je dat?

We kunnen ons als mensen eindeloos zorgen maken. Over
ons geluk en ongeluk, over ons werk en onze carriere, over
onze kinderen en kleinkinderen, over onze gezondheid en
ons sterven. Als reactie daarop proberen we vaak kramp-
achtig ons leven te sturen.

De Bijbel laat ons zien dat er ook een andere houding
mogelijk is. Een houding van vertrouwen en overgave, in
de wetenschap dat de toekomst in Gods hand is. Maar hoe
leren we om te leven in dat geloofsvertrouwen? Lees meer
over dit thema op petrus.protestantsekerk.nl en bestel de
gratis Petrus-uitgave!

>> petrus.protestantsekerk.nl/vertrouwen

Protestantse Canon

Het kerkgebouw, de taal,

de muziek... Soms weet je
meteen: ditis typisch een
protestantse gemeente. Er
zijn veel symbolen, woorden,
gebruiken, voorwerpen en
mensen die de Protestantse
Kerk hebben gemaakt tot
wat ze is. Onder de noemer
#protestants werkt Petrus
daarom aan een protestantse
canon. Bekijk de canon-in-
wording alvast online!

>> petrus.protestantsekerk.nl/
protestants

(foto: Tom Stanowicki)
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Vanuit de Kerkenraad

Bij de diensten

Inmiddels is het ‘gewone’ ritme in de kerkdiensten weer zoveel mogelijk teruggekeerd.
Het is fijn om weer om en om in Hoog-Keppel en Drempt bij elkaar te kunnen komen.
Tijdens de diensten worden de liederen weer gezongen.

Evenals het Kyrie eleison en het Amen na de zegen.

Vanaf eind juli is het ook weer mogelijk om na afloop van de dienst samen koffie te drinken.
Als het weer het toelaat doen we dat buiten.

Wel is het nog steeds van groot belang om de algemene basisregels in acht te nemen:
*1,5 meter afstand houden

*handen desinfecteren

*thuis blijven bij klachten

*vaste zitplaatsen

*personen uit 1 huishouden kunnen naast elkaar zitten.

Openluchtdienst/Startzondag

Zondag 12 september vieren we de start van het seizoen met een openluchtdienst
bij de familie Folmer in Eldrik.

De dienst begint om 11:00 uur!

Vanaf 10:15 uur staat de koffie klaar.

Na afloop van de dienst is er een gezellig samenzijn onder het genot van een
hapje en een drankje.

Meer informatie hierover vindt u elders in dit blad.

We hopen op mooi weer en een feestelijke start van een nieuw seizoen.

ledereen is van harte welkom!

Met een hartelijke groet,
-Marjan van Zadelhoff, voorzitter

!




In memoriam
Gerrit Wunderink

Gerrit Wunderink

Op 19 juli is Gerrit Wunderink overleden in de
leeftijd van 75 jaar.

Hij werd geboren op de boerderij aan de
Eekstraat in Drempt.

Daar groeide hij op en na zijn huwelijk met
Christien bleven zij daar samenwonen.

Ook hun kinderen werden er geboren.

Niet lang nadat ze met het boerenbedrijf gestopt
waren, verhuisden ze naar een bungalow op een
andere plek aan de Eekstraat.

Ook daar kon hij blijven genieten van het
buitenleven.

Bij zijn afscheid vertelden zijn kinderen en
kleinkinderen over wat hij voor hen had
betekend.

Over zijn plek als vader in het gezin.

En over zijn tomeloze energie en inzet als oppas
opa, waarbij niets te veel was.

Dat typeerde Gerrit.

Zijn grote kracht was geven, zorgen dat een
ander niets tekortkwam.

Niet alleen in zijn gezin , maar ook in de buurt,
de vereniging en in de kerk.

Hij leefde met een ruim hart en liefde voor
mensen.

In de afscheidsdienst lazen we uit Openbaring 21
over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.
Het was de trouwtekst van Gerrit en Christien:
“Zie, Ik maak alles nieuw”

Dit visioen, deze droom van Gods nieuwe
wereld, waarop vrede en gerechtigheid woont
en waar ieder mens tot zijn / haar recht komt,
heeft het leven van Gerrit en Christien bijna 52
jaar gedragen.

We wensen Christien, de kinderen en
kleinkinderen toe, dat dit visioen van hoop en
toekomst hen ook nu blijft dragen, hen zal
troosten en bemoedigen.

En dat er mensen om hen heen zijn die hen
daarin nabij zijn en steunen.

-Marjan van Zadelhoff.

Riet Kwakkel-Knotter

Op 12 augustus overleed na een lang ziekbed
Maria Helena (Riet) Kwakkel-Knotter in de

leeftijd van 71 jaar.

Sinds juli 2003 woonden Riet en Dick aan de
Bernardlaan in Laag-Keppel.

We hebben Riet leren kennen als een warme,
creatieve en enthousiaste vrouw.

Naast haar baan op het secretariaat van een
middelbare school was Riet actief en betrokken
bij alles wat er op haar pad kwam. In onze
gemeente was ze o.a. jarenlang
kerkrentmeester, nauwgezet en trouw. Altijd
bereid dingen op te pakken en te ondersteunen,
Niet alleen plaatselijk, maar ook binnen de
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Classis was Riet actief o.a. als lid van de
Classicale Commissie voor de visitatie.
Daarnaast kon ze met veel plezier samen met
andere vrijwilligers het Kerkhuis herinrichten of
een creatieve dag organiseren en de lunch
verzorgen.

Dit typeerde haar veelzijdigheid , de liefde
waarmee ze al deze dingen deed en midden in
het leven stond.

Op de rouwkaart stonden drie kernwoorden die
voor haar belangrijk waren en die haar leven
tekenden: Liefde, Vrijheid, Hoop.

Deze woorden gaven haar kracht en perspectief,
ook in de moeilijke laatste periode van haar
ziekte. Toen haar lichaam op was en ze ondanks
haar optimisme en wilskracht het leven moest
loslaten.

In de afscheidsdienst, die geleid werd door
mevr. Barbara de Beaufort, zongen we over die
Liefde, Vrijheid en Hoop met de woorden van

Van de predikante

Van u is de toekomst

lied 527:
“ Uit uw hemel zonder grenzen komt Gij tastend
aan het licht

Met een naam en een gezicht, even weerloos
als wij mensen

Als een woord zijt Gij gegeven, als een nacht
van hoop en vrees

Als een pijn die ons geneest, als een nieuw
begin van leven *

We wensen Dick, de kinderen en kleinkinderen
toe, dat er ook voor hen troost en kracht uitgaat
van deze woorden van hoop en nieuw leven.
En dat er mensen om hen heen zijn, die hen
hierin steunen en bemoedigen. En die hen zo
iets laten ervaren van de God die hen nabij wil
zijn in hun verdriet en gemis.

-Marjan van Zadelhoff

Het jaarthema dat de PKN voor het komend jaar heeft gekozen luidt : ‘Van U is de toekomst” Er is
veel onzekerheid over de toekomst. De covid pandemie heeft ons nog meer doen beseffen dat de
toekomst er zomaar ineens heel anders uit kan zien dan je had gedacht. Op

Il_lli LA/
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persoonlijk gebied ervaren we dat natuurlijk altijd al van tijd tot tijd in ons
leven. Als jezelf of één van je familieleden ziek wordt is het leven ineens heel
/i anders dan je had gedacht. Er kunnen dingen gebeuren die je leven op zijn

kop zetten. Zoals de mensen in Duitsland, Belgié en Limburg deze zomer

tijdens de watersnood hebben ervaren. Ineens ben je alles kwijt waar je jaren
voor hebt gewerkt. Op kerkelijk gebied maken we ons zorgen over de toekomst van de kerk. We
hebben te maken met een krimpende kerk, en merken dat de mensen na de coronatijd niet gelijk
allemaal de weg naar de kerk terugvinden. Het is spannend hoe dat het komende jaar zal gaan.
Daarnaast wachten ons wereldwijd een aantal grote uitdagingen met het oog op de toekomst. Het
klimaat is daar één van de grote thema's van. Recente wetenschappelijke rapporten laten zien dat
bepaalde processen bijna onomkeerbaar zijn. Deze zomer zagen we veel natuurrampen die
verbonden worden met klimaatverandering. Extreme hitte en droogte met grote bosbranden tot
gevolg, overstromingen en alles wat dat voor mensen betekent. Er komt veel op ons af. Wat staat

ons allemaal te wachten? Scriba René de Reuver van de PKN schrijft naar aan leiding van het

jaarthema ‘Van U is de toekomst': ‘Ons voortbestaan als individuy, als kerk, als samenleving, als



aarde hangt niet alleen van onszelf af. Natuurlijk moeten we ons ervoor inzetten en doen wat in ons
vermogen ligt. Maar er is een besef dat het ons ook gegeven moet worden: de kracht en de
creativiteit om ons in te zetten, de moed om te veranderen wat we kunnen, de

KQ /7 wijsheid om te accepteren wat we niet kunnen veranderen en het vertrouwen

L & datalles eens goed zal komen! Hij roept ons op om in alle onzekerheid en
angst ontvankelijk en waakzaam te leven. Vanuit het vertrouwen dat de
schepping in Gods hand ligt. Dat de Geest van God werkzaam is in onze wereld.

Dat is een mooie gedachte. Het kan een zekere ontspanning geven. Het wil niet zeggen
dat we zelf niets moeten doen. Want God roept ons op om te werken aan zijn
Koninkrijk. Wij mensen hebben een grote verantwoordelijkheid gekregen voor de aarde

en de mensen. Maar we hoeven het niet alleen te doen. God laat ons niet alleen. leder
van ons zal die aanwezigheid van God anders ervaren. Zelf heb ik altijd veel aan het
beeld van God als bron waaruit je kunt putten. Bron van liefde. licht en leven. Door zijn

aanwezigheid te zoeken en uit die bron te putten kan ik mij inzetten voor het leven op
deze aarde, kan ik zoeken naar licht als het donker is en leven vanuit liefde,

barmhartigheid en zorg voor de ander.

Het is natuurlijk niet altijd gemakkelijk om vertrouwen in de toekomst te hebben. Maar laten we
toch proberen met vertrouwen de toekomst in te gaan. En natuurlijk met hoofd, hart en handen
doen wat wij kunnen bijdragen aan een goede toekomst.

- ds. Karin Spelt

Openluchtdienst en startdienst 12 september 2021

Inloop met koffie 10:15 uur. Aanvang kerkdienst 11:00 uur.

Eldrikseweg 22, Laag-Keppel

Met hoofd, hart en handen.......

Met de openluchtdienst sluiten we ook aan bij
het jaarthema van de PKN.

Als thema hebben we gekozen
voor de woorden: ‘met hoofd,
hart en handen! Daarbij zullen
de woorden van het bekende
gebed ‘het Onze Vader' centraal
staan. In dat gebed gaat het
ook over de toekomst. We
bidden o.a. ‘Uw Koninkrijk kome’ En we bidden
ook dat wij ons toevertrouwen aan God die ons
de weg naar de toekomst, het Koninkrijk van
God, wil wijzen. In de hoop dat wij er ons met
hoofd, hart en handen voor inzetten.

De openluchtdienst kon vorig jaar helaas niet

doorgaan vanwege de coronamaatregelen. Dit
jaar hebben we hem naar september verzet in
de hoop dat het dan wel kan. Daarom is deze
dienst tevens de startdienst. We hopen
natuurlijk op mooi weer, zodat we allemaal in
de tuin bij de familie Folmer aan de Eldrikseweg
22 in Laag-Keppel kunnen vertoeven. Bij slecht
weer gebruiken we de deel. Er zal ook een tent
in de tuin worden gezet. Als u wilt kunt u een
eigen stoel meenemen. Er zullen ook
klapstoelen uit de kerk zijn, dus het is niet persé
nodig. Wel een eigen beker meenemen graag.
Met de voorbereidingscommissie hebben we
een leuk en speels programma gemaakt voor
jong en oud, waarin we ook een moment met
hoofd, hart en handen aan de slag gaan. Er valt



KereLevenin

iets te zoeken en te vinden. Een aantal
muzikanten van de muziekvereniging
Hummelo en Keppel o.l.v. Niels Bloemendaal zal
voor de muziek zorgen.

De kerkdienst begint om 11:00 uur. Vooraf is de
tuin vanaf 10:15 uur open en kunt u samen een
kopje koffiedrinken. Na afloop van de dienst is

er nog een hapje en
drankje en kunnen we
elkaar ontmoeten. We
hopen op een
feestelijke en zonnige
dag.

Ontmoeting en inspiratie

Het vorige jaar konden de activiteiten van
ontmoeting en inspiratie helaas niet doorgaan.
Corona maakte alle ontmoetingen met groepen
mensen onmogelijk. We hopen dat we dit
najaar wel wat kunnen organiseren. Alles blijft
natuurlijk onder voorbehoud. We wachten af
wat er in september en oktober mogelijk is.
Maar we gaan er wel vanuit dat ontmoetingen
in kleine kring en met voldoende afstand weer
kunnen.

Op vrijdag 17 september starten we met Maal
en Verhaal. Vorige zomer hebben we in het
Kerkhuis in Hoog-Keppel een nieuwe keuken
gekregen. Van alle gemakken voorzien. Een
kookplaat, magnetron/oven en afwasmachine.
Het is natuurlijk ook leuk deze regelmatig te
gebruiken. Daarom gaan we op een aantal
vrijdagen een lunch verzorgen met als titel Maal

en Verhaal. Het idee is om elkaar te ontmoeten
tijdens een gezamenlijke lunch. Van 12:00 tot
13:00 uur eten we met elkaar. Van 13.00 tot
14.00 gaan we in gesprek over een thema uit de
actualiteit. Daarvoor kunnen we een artikel uit
de krant gebruiken, maar ook een bericht uit
andere media. U mag zelf ook een thema uit het
nieuws meenemen, waar u graag eens over
door zou praten. Maar dat hoeft niet.




Natuurlijk houden we alle coronamaatregelen in

acht. Daarom kan er maar een beperkt aantal
van maximaal acht mensen aanwezig zijn. U

Met beelden op verhaal komen

Filmavond dinsdag 5 oktober 19:30 uur

JUST BETZER presents

WINNAAR OSCAR®

‘ BESTE SUITEKLMIDSE FILMJ,}

BABETTE’S FEAST

kunt zich voor 14 september opgeven bij ds.
Karin Spelt: karin.spelt@gmail.com tel
06-13554749

ISAK DINESEN'S

[BABETTES GAESTEBUD] S

@

Ook met de filmavonden willen we weer van
start gaan. Ook hier met een kleine groep van
maximaal 12 mensen, zodat we op 1,5 meter
kunnen zitten. Daarom is opgave vooraf dit keer
wel nodig. We gaan kijken naar de film

Babette's Feast.

De Oscar winnende Deense film Babette's Feast
(Babettes Gaestebud) speelt zich af in de
negentiende eeuw in een strenggelovig
Lutheraans dorp. Babette, gespeeld door
Stéphane Audran, vluchtte weg uit Frankrijk om
in Denemarken als kok bij twee
domineesdochters te werken. Als ze jaren later

de loterij wint besluit ze een feestmaal te
organiseren voor het dorp. In de film zie je twee
manieren van leven. De soberheid van de
domineesdochters en het genieten van het
leven door Babette. De eén is niet beter dan de
ander. Ze concurreren ook niet met elkaar. We
zien in de film wat de ontmoeting tussen deze
twee manieren van leven met de mensen doet.

Vanaf 19:00 uur staan koffie en thee klaar. Na
afloop is er onder het genot van een drankje
een kort nagesprek van een half uur.
Opgave voor 4 oktober bij ds. Karin Spelt
karin.spelt@gmail.com tel 06-13554749
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Zondag 5 september gaat ds. Elise Wijnands voor. Een week later op 12 september de heer Piet
Piersma uit Vorden, in deze regio ook bekend als koordirigent. Dan is op zondag 19 september de
startzondag. Nadere invulling nog niet bekend, maar wel de voorganger en dat is ds. Elise Wijnands.
Zondag 26 september ontvangen we de heer Henk Dijkman uit Vorden als voorganger, welbekend
inmiddels hier.

Koster/organist Uitgangscollectes:

5 sept: NN/Joop Agelink 5 sept: Plaatselijk kerkenwerk

12 sept: Ab de Vries/Ap Addink 12 sept: Stichting Handen ineen voor Gambia
19 sept:Jan Hagenbeek/Atze Douma 19 sept: Stichting Diva Dichtbij

26 sept: Freek Kok/Joop Agelink 26 sept: Eredienst en muziek

Bloemengroet

De bloemen werden op 4 juli bezorgd bij Theo Schuurman en op 11 juli bij Willy Nijhof. Op 18 juli
werd de bloemengroet gebracht bij mw D. Brekveld en op 25 juli gingen ze naar mw. Van Til aan de
Muldershof. Zondag 1 augustus werd een boeket gebracht bij mw. Hendriksen-Scherpenzeel in
Doetinchem. Zondag 8 augustus gingen ze naar mw. A. Nieuwenhuis in Didam en 15 augustus naar
Jan Schreurs van de Zelhemseweg.

meckrans

Op donderdagmiddag 16 september a.s. hopen we weer de bijeenkomsten van de Dameskrans te
starten. Wij komen bijeen in dorpshuis De Ruimte van 2 tot 4 uur, waarbij we onze ervaringen van
het afgelopen jaar delen, wat woordspelletjes doen en luisteren naar 1 of meer korte verhalen.
Zoals altijd zijn gasten welkom.

Hartelijke groeten,

- Henny van Zadelhoff

Vanuit onze kerkelijke gemeente zijn bloemen gebracht
naar de heer en mevrouw G. Boschman, de Muldershof 22,
ter ere van hun 60-jarig huwelijksjubileum. Ze vierden
deze dag met een bezoek aan bekende plaatsen uit hun
verleden. Ze kijken uit naar de toekomst met een vast
vertrouwen in God. Wij wensen hun Zijn kracht en zegen
toe en danken hen voor hun standvastige getuigenis.




Een nieuw boek:

In mijn mailbox ontving ik informatie over een
spiksplinternieuw boek. Zo nieuw dat het even
duurde voordat het geleverd kon worden.

Ik ben heel benieuwd naar de inhoud. In een
volgend Kerklevenin zal ik er vast meer over
schrijven. Wie weet kan er wel een middag en
/of avond aan gewijd worden. Ik laat het
weten!

Samenvatting

Het is zeldzaam dat een Protestants theoloog
over Maria schrijft. ‘Maria staat in een rij van
sterke bijbelse vrouwen die laten zien dat de
kerk niet zonder de vrouwelijke stem kan,
aldus Huijgen.

‘Maria’ van Arnold Huijgen is een theologisch
werk over de bijbelse figuur Maria en beschrijft
haar vanuit verschillende invalshoeken. Maria
is een voorbeeld van geloof en vertrouwen.
Wie naar haar kijkt, wordt bemoedigd. Dit
boek gaat terug naar de Bijbel om Maria

Dank!

opnieuw in beeld te krijgen als Joods meisje,
moeder van de verlosser en moeder van de
gelovigen. De traditie van de vroege kerk, de
Reformatie en moderne literatuur helpen om
Maria als icoon van genade te zien.
Transparant tot op Gods genade werpt zij licht
op seksualiteit, kunst, de eenheid van de kerk
en op de toekomst van Europa als christelijk
continent na de coronapandemie.

ARNOLD HUIJGEN

Hartelijk dank voor de prachtige bloemen die wij na de kerkdienst van 18 juli kregen en de vele

gelukwensen voor het nieuwe huis in Hoog-Keppel.

Elise, Josephine, Sebastiénne en Amélie.

- Ds. Elise Wijnands

Harinnarina Kaerlchhalan« N1
Herinnering Kerkbalans 2021

Geef vandaag voor de kerk van morgen!

Heeft u al voor onze kerk gegeven? Zo niet dan vragen wij u

2021

vriendelijk dit alsnog te doen. Uw bijdrage is welkom op

rekeningnummer NL91RABO.03150.02.522 ten name van
Kerkrentmeesters Hummelo onder vermelding van

“Vrijwillige bijdrage 2021".
Bij voorbaat hartelijk dank!
- De kerkrentmeesters

Gift

Actie
Kerkbalans

Via ouderling Hans Nusselder is een bedrag van € 20,- voor de kerk ontvangen. Namens de
kerkrentmeesters hartelijk dank aan de gever voor deze bijdrage!
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In memoriam - Derk Gersen
Nog even op pad, dit waren de woorden waarmee Derk Gersen op 5 juli in zijn auto stapte.
Het werd zijn laatste ronde. Derk werd geboren op 12 augustus 1936 te Warnsveld.
Na zijn schoolperiode ging hij het slagersvak in, leerde Gerrie Visschers kennen met wie hij 60 jaar
getrouwd was. Samen werden ze de trotse ouders van Henny en Dick. In de loop der jaren werd
het gezin uitgebreid met schoonzoon Wim, schoondochter Corine en Derk werd de trotse opa van
Rik en Joris. Graag vertelde hij daarover. Derk kende zijn slagersvak, wist wat kwaliteit was.
Samen met Gerrie runde hij een mooie slagerij in Laag-Keppel aan de Dorpsstraat. Later heeft Derk
als slager bij Albert Heijn in Doetinchem gewerkt. Derk had vele hobbys: schapen, dwerggeiten en
de Shetland pony hadden zijn belangstelling. Op elke keuring was Derk van de partij, maar ook de
handel daarin vond hij een uitdaging. Zijn gezondheid was broos geworden de laatste jaren, maar
met de goede zorg en verzorging van Gerrie wist hij zich lang staande te houden al vond hij dat
soms lastig. “Even een rondje maken’, zei hij tegen Gerrie zoals altijd voordat hij wegging, maar
deze keer werd een ongeval hem noodlottig. Derk keerde niet meer terug in huis bij zijn Gerrie aan
de Brouwerij 18. Medische zorg mocht niet meer baten. Derk overleed die middag in het
ziekenhuis na een wel besteed leven met zijn gezin en allen die hem dierbaar waren. In besloten
kring is er afscheid genomen van een dierbare echtgenoot, vader, schoonvader en opa.

Je komt niet meer thuis van je laatste ronde, het is goed zo
Goede Reis ...

Deze bijzonder woorden stonden op de kaart.

Hierbij wensen wij Gerrie, Henny, Wim, Dick, Corine, trotse kleinzoons Rik en Joris kracht, mooie
herinneringen en liefde toe voor de tijd die komen gaat.

Met een medelevende groet,
- J. Tankink-Ligtenbarg




Open Monumentendag
Wist u dat Hummelo 92 monumenten telt, 55 gemeentelijke p en
monumenten en 37 rijksmonumenten. Eén van deze MONUMENTENDAG
rijksmonumenten is onze eigen Hummelose kerk en toen dan ook de
vraag kwam of wij als kerk mee wilden doen met de ‘open
Monumentendag Bronckhorst” hebben we daar, ik zou haast zeggen
uiteraard, ‘ja’ op gezegd. Met een clubje gelijkgestemden zijn we
toen aan de slag gegaan om verschillende wetenswaardigheden
maar zeker ook wetens-aardigheden naar boven te krijgen zodat we
nodg meer te bieden hebben dan alleen een kijkje in onze mooie kerk.
En ik kan u zeggen dat er meerdere geschiedwaardige informatie en
leuke feitjes uit de archieven zijn opgeduikeld die echt wat meer
inzicht geven in de geschiedenis van de kerk als middelpunt van ons
dorp.

Zaterdag 11 en zondag 12 september zal de kerk haar deuren
openzetten om u te verwelkomen, zodat u ook eens met andere
ogen naar de kerk en haar historie kan kijken. Het zal u verbazen welk een geschiedenis vastzit aan
deze plek en dit gebouw. Komt u dus gerust eens binnenlopen en kijk met andere ogen naar de u
zo vertrouwde Hummelse kerk. Meer informatie leest u op de websites
www.openmonumentendag.nl en www.openmonumentendagbronckhorst.nl

-Hans Nusselder
Voorzitter kerkenraad

Zaterdag 25 september SAM’s Kledingactie

Op zaterdag 25 september a.s. kunt u in Hummelo kleding en schoenen -die u niet meer draagt,
maar waar iemand anders misschien nog wel blij van wordt- inleveren in het voorportaal van
Basisschool de Woordhof aan de Keppelseweg 56. De Sam's vrijwilligers zijn dan van 10.00-12.00
uur aanwezig om de goederen -geheel coronaproof- in ontvangst te nemen. Kapotte en vuile
kleding, speelgoed en knuffels, handdoeken, kussens en dekbedden mogen zij helaas niet
aannemen. Deze actie is een initiatief van de diaconie van de Dorpskerk Hummelo.

Uw steun is onbetaalbaar

Een financiéle bijdrage van € 75.000,- biedt kinderen in WAT MAG U INLEVEREN
Oeganda iets onbetaalbaars: door naar school te gaan, WEL INLEVEREN  NIET INLEVEREN
maken zij kans te kunnen ontsnappen uit de armoedecirkel n m “ q
en een betere toekomst voor zichzelf te creéren! Met uw LT h _L
steun in de vorm van kleding en schoenen zorgt Sam's — ? = < =y
Kledingactie er samen met Cordaid voor dat de kinderen

die niet (meer) naar school gaan of na Covid-19 niet terug o '
zouden komen, na de heropening toch weer naar school m ‘@'i!
gaan of op school blijven. Hoe meer kinderen naar school i e

toe gaan, hoe meer kans ze hebben op betaald werk en hoe ﬂ 5 P LD S04 GESLOTEN AN ARMEVRTEN
beter hun toekomst- perspectief wordt. En dit geven zij i et
weer door aan hun kinderen. Doet u mee ?
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In memoriam - Dirk Adrianus Huntelaar

Op 25 juli is Dick Huntelaar overleden op de leeftijd van 93 jaar. De laatste maanden woonde hij op
Hyndendaal. Op zaterdag 31 juliis zijn leven in de kring van kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen herdacht. Daarna is hij bij zijn vrouw Martha begraven op de begraafplaats in
Hummelo. Dick heeft een lang leven mogen vol maken. Een leven waarin veel is gebeurd. Hij werd
geboren in Amsterdam, waar hij als jongen van 12 tot 17 jaar de oorlog en de hongerwinter
meemaakte. Zijn eerste werkplek was in de gemeente Haarlem. In 1953 kreeg hij werk op het
eiland Schouwen-Duiveland in Zeeland. Na de ramp was hij daar werkzaam in de burgerlijke
gemeente en hielp met de wederopbouw. Een moeilijke tijd, maar ook een tijd waarin hij zijn
geliefde Martha Boot ontmoette. Zij trouwden samen en kregen vier kinderen. Dirk Jan, Hans,
Marco en Cor. In de jaren ‘60 verhuisden ze naar Hoog-Keppel. Dick werd gemeentesecretaris in de
gemeente Hummelo en Keppel. Hij deed zijn werk in de gemeente met veel inzet en
betrokkenheid. Dick was een sociaal bewogen man, die er voor alle burgers wilde zijn. Hij heeft
zich ingezet voor woningbouw, voor behoud van het zwembad, in het bestuur van de
kruisvereniging en op tal van andere gebieden. Hij had altijd het belang van de burgers voor ogen.

We lazen bij zijn afscheid Matteus 6: 25-34. Een tekst waarin een oproep wordt gedaan om je geen
zorgen te maken voor de dag van morgen. Om te vertrouwen op God en te werken aan zijn
Koninkrijk. De trouwtekst van Dick en Martha. Dick heeft moeilijke tijden in zijn leven meegemaakt.
Zijn jongste zoon Cor overleed plotseling toen hij 43 was. Kort daarna werd zijn vrouw Martha ook
kwetsbaar door een hartinfarct. Hij verstond de levenskunst om zich niet teveel zorgen te maken
en weer door te gaan. Over persoonlijke dingen sprak hij niet veel. Maar zijn kleinkinderen
herinneren wel hoe mooi hij over van alles kon vertellen. Hij had een brede kennis en ze hebben
veel van hem geleerd.

Het afscheid was een dienst van dankbaarheid. Dankbaar zijn de kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen voor alles wat hij heen heeft gegeven en geleerd. Dankbaar dat ze tot het
laatst toe dichtbij hem woonden en er voor hem konden zijn. We wensen hen veel sterkte toe in
deze tijd van verdriet en gemis.

- Ds. Karin Spelt




In memoriam

4 augustus 1930 Hillegonda van Hof-Stout 6 augustus 2021
Met de klanken van het Klarinetconcert van Mozart, vooral bekend geworden door de film Out of
Africa, begon de herdenkingsdienst in de Ruimte. Dochter Connie en haar man Ruud konden er
helaas vanwege een coronabesmetting niet bij zijn. Maar zoals Henk het altijd zo mooi zegt:
“Voor alles is een oplossing!” zodoende was er met hen een livestream.
91 jaar geleden kreeg Nieuwpoort, het vestingstadje aan de Lek, er een nieuwe inwoner bij:
Hillegonda. Het dak van het witte huis op de Wal werd destijds gelift, zo kon er een verdieping
tussen gebouwd worden, Gonda had namelijk nog twee oudere broers en na de verbouwing was
het huis weer groot genoeg. Een eindje verderop werd ook een groot huis gebouwd: voor de
gemeentesecretaris van Hof en zijn gezin. En jawel een van de zoons was Henk!
Gonda en Henk groeiden samen op. De middelbare schoolperiode werd op verschillende scholen
gevolgd. Gonda ging na de mulo als secretaresse werken bij de zilverfabriek van Nieuwpoort.
Henk waaierde na de HBS te Utrecht, verder uit naar de zeevaartschool op Terschelling. Het lag
voor de hand dat het ruime sop werd gekozen, verschillende wereldzeeén werden bevaren.
En telkens was het Gonda die Henk uitzwaaide, wat waren ze blij als ze elkaar na die lange reizen
weer zagen. In 1955 trouwde Henk met zijn buurmeisje, extra mooi dat Henks vader de
ambtenaar van de burgerlijke stand was!
Ze verhuizen naar de Meern, hier worden hun drie kinderen, Wim, Quirina en Connie, geboren.
Henk is voor zijn werk heel veel weg, eerst met de boot en later met het vliegtuig. Mede hierdoor
is Gonda een hele zelfstandige vrouw en runt het gezin met verve. Na verloop van tijd strijkt het
gezin in Hummelo neer. Gonda voelt zich al gauw op haar gemak en is actief betrokken bij veel
verenigingen. Aansluiting wordt ook gevonden bij de Hummelse kerk. Wat was het altijd fijn
Gonda in de kerk te zien! De laatste keer samen met Henk in hun vertrouwde bank zal menig
kerkganger bijblijven. Gezang 479 was en is een lievelingslied van Gonda en Henk.
Aan U behoort, o Heer der heren, de aarde met haar wel en wee, de
steile bergen, koele meren, het vaste land, de onzekere zee. Vooral het
couplet over de bloemen was geliefd, Gonda hield van bloemen,
vooral van die mooie plukboeketten. Als Bijbeltekst werd voor de
dienst 1 Korintiérs 13, het loflied op de liefde, gekozen. Liefde kunnen
we ook voorstellen als een bloem. Liefde vormt samen met geloof en
hoop een schitterende plant. Het geloof is de wortel van die plant,
het geeft je leven houvast en zorgt ervoor dat je leven gevoed wordt.
De stengel, hoop, geeft perspectief, uitzicht op de toekomst.
Zoals een stengel boven de grond uitsteekt en wuift door de wind, zo
steekt hoop omhoog en houdt je staande wanneer je door de stormen van het leven heen en
weer geslingerd wordt. Hoop kan tegen een stootje, omdat ze verbonden is met geloof.
Hoop verbindt het geloof met de bloem van de liefde.
Bidden wij Henk, Wim en Irma, Quirina en Mark, Connie en Ruud, klein -en achterkleinkinderen en
allen die Gonda in hun hart hebben gesloten toe, dat zij zich gedragen weten door God en de
mensen om hen heen.

- Ds. Elise Wijnands

Ten slotte,
een hartelijke groet vanuit de Hummelose kerkenraad.
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Vanuit de pastorie

“Van U is de toekomst”

Zo luidt het thema van de landelijke kerk
voor de komende startzondag

(5 september). Het wordt ons aangereikt
als een stelling waarmee we ons

een jaar lang bezig kunnen houden,

in kerkdiensten, in gesprekskringen,

in de columns die we schrijven.

Dus ik begin alvast.

Als ik het thema lees, dan is mijn eerste
reactie: juist niet! Meer dan ooit lijkt de toekomst van ons. Toch? Van 1-12 november zal er een
belangrijke klimaattop gehouden worden in Glasgow. De beslissingen die de mens daar wel of niet
zal nemen zullen voor een groot deel onze toekomst bepalen. Wij moeten als mensen op aarde
anders gaan leven, anders gaan eten, anders gaan reizen, anders gaan produceren. Doen we het niet,
dan is er geen toekomst voor ons leven op deze planeet. Opwarming van het klimaat door irrationeel
menselijk gedrag zal zo ver gaan dat de hele wereld onder enorme druk zal komen te staan, met alle
gevolgen van dien. Zo'n vreselijke toekomst staan we op het punt op ons af te roepen. Tenzij we op
het nippertje het roer radicaal omgooien — door vanuit ons verstand te handelen in plaats vanuit
onze driften. Onze politieke leiders kunnen alleen maar iets doen als wij daar massaal om roepen. Wij
gewone mensen bepalen, of falen door onverschillig te blijven. Wat voor een toekomst willen we?
Van ons is de toekomst.

Maar toch niet helemaal. De wereld is niet totaal maakbaar. De toekomst heeft ook verrassingen die
we niet kunnen voorzien. Daar moeten we dan op reageren. Dat hebben we geleerd van het
CoronaviruDie toekomst hadden we niet van tevoren voorzien. Verder is er ook zo iets als kosmische
ironie. Je denkt alles met je verstand geregeld te hebben, en dan gaat het toch fout. Daar schrijft een
grote dramaturg zoals Shakespeare over. Bijvoorbeeld in Romeo en Juliet. Alles lijkt goed en
voorzichtig in elkaar te zijn gezet om het liefdesverhaal tot een mooi einde te brengen, en toch loopt
het spaak. Dat is de kosmische ironie. Of christelijk gezegd: de mens wikt, maar God beschikt. Dat is
dan wel een arbitraire god. In zo'n God geloof ik niet. Er is wel ironie en tragedie in het leven, maar ik
geloof in een God die alles uiteindelijk ten goede zal keren. Ik geloof in de opstanding van Jezus
Christus. Ik geloof in de overwinning van het leven op de dood, van het goede op het kwaad, van de
liefde op de haat. We kunnen niet alles van tevoren bepalen, maar we zien wel wat dreigt en wat we
nu moeten doen om de aarde in goede banen te leiden - de maatregelen die we met ons door God
geschapen verstand moeten nemen. En dan is het zaak om blijmoedig, en vertrouwend in een goede
en meelevende God, de toekomst tegemoet te gaan. Zijn toekomst en de onze. We werken er samen
aan.

-Ds. Tim Wiersum



Fysieke kerkdiensten

Vanaf zondag 29 augustus zingen we alle liederen weer gezamenlijk!

Het Coronaprotocol vanuit de landelijke kerk is aanzienlijk versoepeld.

Vanaf zondag 29 augustus zingen we alle liederen weer gezamenlijk net als voor corona.

De anderhalvemeter maatregel is nog steeds van kracht.

Als u een dienst bij wilt wonen heeft reserveren nog steeds onze voorkeur en kunt u zich opgeven
via de mail op pknwichmond@gmail.com en als u geen mail heeft telefonisch bij onze voorzitter
Tineke ten Dijk telnr. 441282. Uiterlijk zaterdagavond krijgt u de uitnodiging om naar de kerk te
komen op zondagmorgen. Je kunt ook “spontaan” naar de kerk komen maar bij teveel bezoekers
gaan degenen die gereserveerd hebben voor.

De praktijk heeft ons geleerd dat we nog nooit iemand hebben moeten weigeren omdat het te vol
werd.

Gemeenteleden die tot de ‘harde kern” behoren hoeven zich niet op te geven maar melden zich af
als ze niet komen. Onze eigen gemeenteleden hebben voorrang bij fysiek kerkbezoek.

Naast het weer samen zingen van alle liederen is er na de dienst KOFFIEDRINKEN in Withmundi en
dat wordt zeer gewaardeerd.

Er is een uitgangscollecte waarvan de opbrengst voor de helft naar de Diaconie gaat en voor de helft
naar het kerkenwerk.

Ook als u niet in de kerk komt is een collectebijdrage van harte welkom.

U kunt een bijdrage aan de collecte doen door een geldbedrag over te maken naar onze
bankrekening NL15 RABQ 0366 4069 06 ten name van de Protestantse gemeente te Wichmond

o.v.v. 'Collecte’ of door de op onze website vermelde QR code te scannen. Uw gift via de QR code is
net als een gift in de collectezak anoniem.

Wilt u op de hoogte zijn van de actuele stand van zaken houdt dan s.v.p. onze website in de gaten.
Met vriendelijke groet
-De kerkenraad

Startzondag-ontbijt
Op 5 september is de jaarlijkse Startzondag en dit jaar willen we voorafgaand aan de dienst een
ontbijt organiseren, zo mogelijk in de tuin achter Withmundi en bij slecht weer in de zaal.

Onder de huidige corona-omstandigheden kunnen we plaats bieden aan maximaal 40 mensen.
Om de dienst bij te wonen kunt u zich op de gebruikelijke manier aanmelden, maar wanneer u deel
wilt nemen aan het ontbijt dient u zich daarvoor op te geven bij Gerrie Hiddink, tel.nr. 0575-441154
of per e-mail: mts.hiddink@planet.nl

Ook komt er een lijst achter in de kerk te liggen waarop u zich kunt inschrijven.

N.B. bij nieuwe corona-ontwikkelingen kan het gebeuren dat de plannen moeten worden
gewijzigd of het ontbijt alsnog afgelast wordt.

Maar uiteraard hopen we velen van u op de Startzondag te kunnen ontmoeten.

-Tim, Gerrie, Rita, Ans & Marieke.
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25 jarig jubileum
ds. Tim Wiersum

Op zondag 4 juli werd ds. Tim
Wiersum verrast met een mooie bos
bloemen ivm. zijn 25 jarig jubileum
als predikant.

Echtgenoot Jo was op dat moment in
Engeland en kon er dus niet bij zijn.
Zij heeft inmiddels ook op zondag 15
augustus een bos bloemen
ontvangen.

Vanuit de diaconie

De diaconie wil omzien naar de ander, dichtbij en ver weg, in het bijzonder naar mensen
In nood. Dit hoeven dus niet altijd mensen te zijn uit onze eigen gemeente.

Mocht u/je iemand kennen die mogelijk wel wat financiéle en/of andere ondersteuning
nodig heeft, laat het ons dan alsjeblieft (vertrouwelijk) weten .

Ook dat helpt ons helpen, zeker in deze onzekere en vreemde periode

Wij hebben voor de maand juni 150 euro overgemaakt naar de actie van Kerk in actie: zomerpret
voor kwetsbare kinderen.

Voor de maand augustus gaat de collecte naar: De Stichting Bartimeus

Zij willen dat slechtziende en blinde mensen voluit kunnen meedoen in de samenleving.

Dat hun levenslust en hun talenten volledig tot hun recht kunnen komen.

Het is hun ambitie ervoor te zorgen dat mensen die slechtziend of blind zijn het leven kunnen leiden
dat bij hen past. Want iedereen in ons land heeft recht op een veilige woonomgeving, goed
onderwijs en werk waarin je je kunt ontplooien.

-College van diakenen

Een bloemengroet vanuit de kerk in de maand juli
4juli  Familie Schuppers-Rietman, Mw. G. Maandag-Ronk,
Mw. H. Steege-Regelink.
Familie van Mw. A. Groot Tjooitink-Borgman
11 juli Mw. A. Grotenhuis-Baardewijk en familie Warnaar-Nijland
Mw. E. Rietman-Hissink en mw. G. KL. Geltink.
18 juli Dhr. W. Onstenk en mw. D. Wagenvoort-Smeenk
25 juli Mw. R. Eggink-KI. Winkel en dhr. H. Bitter




TIEN KLEINE CHRISTENEN

Tien kleine christenen ontvingen saam de zegen, één vond de preek de moeite niet, toen waren er
nog negen

Negen kleine christenen, ze baden dag en nacht, één bad en kreeg niet wat hij vroeg, toen waren
er nog acht.

Acht kleine christenen op de smalle weg door 't leven, één vond de brede weg zo mooi, toen waren
er nog zeven.

Zeven kleine christenen, ze lazen elkaar de les, één werd er boos en zei: ‘Adieu; toen waren er nog
zes.

Zes kleine christenen actief in het werkbedrijf, één miste wierook en Latijn, toen waren er nog vijf.
Vijf kleine christenen traditie in het banier, één hoorde “jullie God is dood’, toen waren er nog vier.
Vier kleine christenen onder Johannes Paulus pontifi, één kreeg van hem geen erelint, toen waren
er nog drie.

Drie kleine christenen, elk had zo zijn idee, één werd oneerlijk miljonair, toen waren er nog twee.
Twee kleine christenen: met tweeén heel alleen, met ruzie wie de grootste was, toen was er nog
maar één.

Eén heel oprechte christen vol van lieve vree, zijn vijand werd een goede vriend, toen waren er
weer twee.

Twee heel bescheiden christenen aan het werk met veel plezier, zij vroegen niets, zij deelden uit
toen waren er weer vier.

Vier heel gewone christenen, zij hielpen dag en nacht, en die geholpen werd, hielp mee toen
waren er weer acht.

Acht vriendelijke christenen, zij vroegen God om zegen, maar vroegen er ook mensen bij, toen
waren er weer negen.

Negen kleine christenen, in mensen God gezien, zij zongen samen gloria, toen waren er weer tien.
Tien kleine christenen, zij brachten HEM tot leven, Die niet voor kerk, maar voor de MENS zijn leven
had gegeven.

Twaalf kleine christenen, zij leefden zoals Hij, zo kwamen er weer net als toen in één dag duizend
bij.

Dit gedicht herinner ik mij van wel 30 jaar geleden. Na even zoeken vond ik het weer terug via
Google. En wat is het nog actueel. Misschien kunnen we een beetje hoop/inspiratie putten uit het
laatste gedeelte.

vriendelijke groet,

-Dieneke Blanken

Chrysantenactie

Op zaterdagmorgen 11 september verkopen wij
weer bolchrysanten en boeketten bij bakkerij
Besselink.

De opbrengst is voor ons project Rhotia
Childrens Home in Tanzania.

-De ZWO-commissie.
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Varkensbedrijf te koop

Er zijn heel veel verschillen tussen een kerk en een varkensbedrijf maar er zijn ook overeenkomsten.
Beide hebben gebouwen, installaties, de nodige Wet en Regelgeving en een strak zich wekelijks
herhalend werkschema.

De eigenaar van dit bedrijf heeft ongeveer mijn leeftijd en wil het rustiger aan gaan doen.

Het gedeelte van het inmiddels wel zo'n beetje gedecimeerde varkenshouderijwereldje dat
belangstelling heeft voor een extra bedrijf erbij komt kijken en het moet gezegd worden: de
gebouwen zien er goed uit en hebben zelfs een soort luifeltje aan de voorgevel en dat is al heel wat in
een sector waarin alleen degene met de laagste kostprijs overblijft.

Het is helemaal een ‘State of the Art’ bedrijf zoals dat heet.

Ook met de installaties is niets mis en er worden veel biggetjes geboren en grootgebracht. De varkens
groeien heel goed. Kortom een mooi bedrijf.

Toch ziet het er, tot verbazing van de verkoper, heel lang naar uit dat de stallen gesloopt zullen
worden en in het kader van de inmiddels wel bekende rood voor rood regeling en vervangen zullen
worden door woningen.

Wat is er aan de hand?

Er wordt één ding niet meegeleverd bij de koop van dit bedrijf en dat is de leiding over het bedrijf. De
eigenaar deed dat immers zelf. Kennelijk is “de vent, kan ook heel goed een vrouw zijn, belangrijker
dan de tent.”

Het hele varkenswereldje weet heel goed dat het snel omhoog kan gaan maar dat het nog sneller
naar beneden gaat als de juiste aansturing van een bedrijf ontbreekt.

In dit geval komt het toch nog goed.

Twee enthousiaste jonge capabele ondernemers nemen het bedrijf over.

Voor onze kerk is het niet zoveel anders. De weg omhoog kan best snel, kijk maar naar de bouw van
de livestream, en de weg naar beneden gaat bij het ontbreken van een goed krachtdadig kerkbestuur
ook snel.

We moeten er voor zorgen dat onze kerkenraad compleet is; minimaal zeven bevestigde
ambtsdragers en minimaal één extra Diaken en één extra kerkrentmeester die wel tot de
gemeenschap van de gemeente behoren maar niet bevestigd hoeven te worden.

Onze gemeente moet deze mensen leveren.

ledereen is verschillend maar we komen het verst met mensen die al iets weten maar vooral bij willen
leren.

Is het kerkbestuur niet compleet dan moet je in overleg treden met het Breed Moderamen van de
Classicale Vergadering. Je wordt dan als gemeente gewoon onder curatele gesteld.

Het kerkbestuur moet niet bang zijn om beslissingen te nemen die soms pijnlijk zijn.

Als kerkbestuur moet je verstandige beslissingen nemen en je niet onder druk laten zetten.

Kordaat optreden is mooi maar mag nooit roekeloos zijn. De scheiding tussen kordaat en roekeloos is
vaak best wel vaag. o v
Waar zijn de capabele mensen uit onze gemeente die de kerk kunnen '
en willen besturen?

We geven de moed nog niet op en we rekenen erop dat ze komen om
onze kerk in Wichmond/Vierakker voort te zetten.

-Met vriendelijke groet, Gerrit Huurnink




Goedkeuring jaarrekening 2020 kerk

De jaarrekening 2020 is in de kerkenraad behandeld en goedgekeurd.

Daarmee ben je er niet want de boekhouding moet ook goedgekeurd worden door de
kascontrolecommissie en het CCBB (Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken).
Ook deze goedkeuringen zijn binnen met een paar kleine opmerkingen.

Nieuw in de boekhouding voor dit jaar is dat het onroerend goed voor de werkelijke waarde (WOZ
voor Pastorie en landbouwgrond voor de marktwaarde) op de balans gezet moeten worden. Kerk
en Withmundi doen niet mee want die kun je niet verkopen tenzij je als gemeente ophoudt te
bestaan.

PKN heeft zo beter in beeld hoeveel vermogen er bij kerken en diaconieén is.

Wij willen op deze plaats ook een aantal mensen bedanken voor hun inzet en dat zijn:

-Hilly Bakker voor het verwerken van alle inkomende en uitgaande posten en het opstellen van de
jaarrekening. Daarnaast verzorgt Hilly ook de ledenadministratie en maakt zij de enveloppen voor
de actie KERKbalans in orde.

-Henk Loman als kerkelijk ontvanger voor het doen van de betalingen en afstortingen.

-Herbert Keppels en Hennie Arends als kascontrolecommissieleden voor het controleren van de
jaarrekening

De verkorte samenvatting van de jaarrekening vindt u op de website onder ANBI. De jaarrekening
kunt u ook inzien en daarvoor kunt u contact opnemen met Gerrit Huurnink
(gebrhuurnink@planet.nl of telnr.06-57142201).

Met vriendelijke groet,
Het College van Kerkrentmeesters,
-Ep Heuvelink, Philip Vaartjes en Gerrit Huurnink

De Paaskaars

Eind juli reden Klaas, Betsy en
Janneke naar Apeldoorn, met de
ingepakte Paaskaars.

Op de thee bij Josephine Meyer,
die ons vriendelijk verwelkomde.
Ze was zeer verrast en blij met de
Paaskaars van de kerk.

Deze zal een mooi plekje krijgen
in de kamer.

We hebben gezellig gekletst en
we hebben Josephine bijgepraat
over Wichmond.

Toen we naar huis gingen gaf
Josephine voor iedereen de
groeten mee, en bedankte ons
voor ons bezoek en voor de kaars.
Bij deze doorgegeven.

-Betsy en Janneke




o
“Gezondheid!” roepen de muizen in koor, als Kikker ©
op een zonnige dag heel hard niest. Dan piept Martje
muis: “O neee! Je hebt toch niet de kikkerkoorts?” e
Ineens springen alle muizen zenuwachtig door elkaar.
De kikkerkoorts is besmettelijk. Je gaat ervan niezen
en je wilt maar één ding: de koele vijver inplonzen. ©
De muizen willen niet ziek worden - want zwemmen,
brrr! “Voel je je wel goed, Kik?” vragen ze bezorgd. o
“J-jawel,” zegt Kik “Ik-ik-kwatsjoe! Voel me prima. O
Een beetje warm. Ik neem even een duik in de vijver,
doeil” De muizen blijven achter. “Zie je wel. Hij hééft
het. En wij krijgen het ook.” Ineens vraagt Marius muis
plechtig het woord. “Vrinden, er is een OPLOSSING!”

De kerk is een plek voor gezonden én zieken,
een plek waar je bij een gemeenschap hoort,
waar ieder de anderen ziet ols vrienden,

dat is het genezende van Gods woord!

Want Jezus ging rond om de mens

hiet enkel huh kwalen, maar ook hai

Zo leer jij met iedereen te spelen,

hiet enkel met knap, rijk en blakend gezol d

Dat is het bijzondere van dokter Jezus

Hij kijkt door je heen ... je lichaam, je geest,
en weet wat de oplossing van je probleem is.
Zijn geloof inspireert ons en prikt ons nog steeds!

Uit de Bijbel

Een vriendelijke uitspraak
is een korf vol hohing,
zoet voor de ziel en
gezond voor het lichaam.

».
WIEN=ZSG

Spreuken 16,24

o

De muizen gaan in een kring om Marius heen staan.

“Ik heb het op televisie gezien. We moeten allemaal een
PRIK. Of twee! Daarna word je niet meer ziek.” Dat is
topnieuws! “Waar kunnen we de PRIK halen?”, “Mag ik
er ook twee??”, klinkt het door elkaar. Marius wijst vier
muizen aan om alles te organiseren. Zij snellen weg naar
de keuken en even later klinkt een klotsend geluid.
Twee vrienden rollen een fles sinas voor zich uit, de
derde draagt een teiltje, de vierde een heleboel rietjes.
Samen gieten ze de fles leeg en dan mag elke muis naar
hartenlust prik nemen. “Heerlijk!” roepen ze “lk voel me
stukken gezonder!!” Als Kik terugkomt, is er geen prik
meer over. Maar ach, hij voelt zich alweer Kiklekker.

en: M. Jurriéns



