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Drempt & Oldenkeppel voor actuele informatie zie onze wekelijkse Nieuwsbrief of kijk op onze website

Datum Uur Voorganger Locatie Opmerkingen

Zo. 3-10 10:00 ds. Karin Spelt Drempt

70.10-10 10:00 ds. Karin Spelt Hoog-Keppel

70.17-10 10:00 mw. Marjan van Zadelhoff en diaken Achter- Oecumenische viering
Gunther Oudegroen Drempt

70.24-10 10:00 dhr. BartNiek v.d. Zedde Hoog-Keppel

Z0.31-10 10:00 ds. Karin Spelt en mw. Toos Looman Drempt Oogstdienst/Kinderkerk

Zo. 7-11 10:00 ds. Dirk Engelage Drempt

Zo. 14-11 10:00 ds. Yolanda Voorhaar Hoog-Keppel Avondmaal

Wichmond voor actuele informatie zie onze website

Datum Uur Voorganger Locatie Opmerkingen

Zo. 3-10 10:00 ds.J. Leijenhorst (Barchem) Dorpskerk Dialectdienst

70.10-10 10:00 ds. E. Fokkema (Twello) Dorpskerk

Z0.17-10 10:00 drs. C. Boon (Texel) Dorpskerk

70.24-10 10:00 ds. W. Blanken (Zutphen) Dorpskerk

70.31-10 10:00 ds.T. Wiersum Dorpskerk

Wo. 3-11 20:00 ds.T. Wiersum Dorpskerk Dankdag voor Gewas en Arbeid
Zo. 7-11 10:00 ds.D.van Alphen (warnsveld) Dorpskerk

Zo. 14-11 10:00 ds. M. Benard-Boertjes (Wierden) Dorpskerk Heilig Avondmaal

‘!atum Uur Voorganger Iocat!e lpmer!mgen

Zo. 3-10 10:00 ds. Elise Wijnands Dorpskerk
Z0.10-10 10:00 ds. Bart Vijfvinkel (0ostzaan) Dorpskerk
Z0.17-10 10:00 ds. Elise Wijnands Dorpskerk
Z0.24-10 10:00 ds. Henk Boonen (Dieren) Dorpskerk
Z0.31-10 10:00 dhr. Herman Haan (Toldijk) Dorpskerk Hervormingsdag
Zo. 7-11 10:00 ds. Elise Wijnands Dorpskerk
Zo. 14-11 10:00 ds. Arien Treuren (Pijnacker) Dorpskerk

Kerkdiensten

oktober/november

Kerken: Drempt, Kerkstraat 1, 6996 AE; Hoog-Keppel, Burg. Van Panhuysbrink 11, 6997 AA; Hummelo, Dorpsstraat 22, 6999 AG;

Wichmond, Dorpsstraat 16, 7234 SN. Na de diensten wordt samen koffie gedronken. (In Hummelo bij diensten met eigen predikant.)

KerieLeveniin

Kopijdatum  Verschijnt

15 oktober 2 november
12 november 30 november
Volgende nummers 31 december 6 januari



Lang leve Kunst en Naoberschap : kunst door de brievenbus

Samen genieten van culturele activiteiten, dat is waar
het programma Lang Leve Kunst en Naoberschap
AMPHI o N Lﬁmg (LLK) van Amphion Cultuurbedrijf voor staat. Omdat
het leuk is, je er van alles in kwijt kunt, het uitdaagt
en je nieuwe kanten van jezelf ervaart.
Al een aantal jaren wordt met veel succes gewerkt aan een project genaamd Kunst aan de
Keukentafel. In gesprek met een medewerker van LLK wordt samen een kunstzinnige activiteit
bedacht en daarbij wordt een kunstenaar gezocht. Deze kunstenaar bezoekt de oudere vervolgens
thuis en samen gaan ze drie keer aan de slag. Dat kan van alles zijn: tekenen, schilderen, schrijven,
pianospelen, muziek luisteren, voorgelezen worden, gedichten maken, zingen en zelfs dans en
theater. Het project vindt plaats in de gemeente Bronckhorst, Doesburg, Doetinchem, Montferland
en de Oude lJsselstreek. Vele vrijwilligers zijn betrokken bij dit initiatief.
Toen de coronatijd meer afstand vroeg werd iets nieuws ontwikkeld: 'kunst door de brievenbus'
Ouderen die meededen kregen elke week een opdracht door de brievenbus. Zij maakten een foto
van hun werk en stuurden dat op naar Amphion. Dat leverde vele leuke kaarten op met tekeningen,
gedichten etc. Ouderen beleefden er veel plezier aan en ontdekten nieuwe talenten in zichzelf. Juist
in deze coronatijd en op een leeftijd waar mensen veel thuis zijn is het heel waardevol. Eén van de
deelnemers schrijft: * Met tekenen
blijf ik bezig, het zet me ‘aan ' lk
moet bijvoorbeeld iets opzoeken,
ik moet nadenken. Door nieuwe
dingen te doen houd ik mijn brein
aan de gang' Het project loopt
nog steeds en het aantal
deelnemers groeit.
Het resultaat van al het werk is nu
bij elkaar gebracht in een reizende
expositie. Deze is op zaterdag 9 en
zondag 10 oktober te zien in de
Dorpskerk in Hoog-Keppel. Op
initiatief van Keppel Cultuurin
samenwerking met de PG Drempt
en Oldenkeppel. Op deze dagen
verzorgt Amphion Cultuurbedrijf
ook een aantal workshops, waarbij
deelnemers zelf creatief aan het
werk kunnen. Onder begeleiding
van de kunstenaars en vrijwilligers
van Amphion. Bent u een
nieuwsgierige 50+er en heeft u
zin om een keer iets nieuws te
proberen en u creatief uit te laten
dagen? Meld u dan snel aan!
Deelname is kosteloos, het aantal
plekken is beperkt.




Zaterdag 9 oktober

11:00-12:30 uur Tekenen met Ankie

Plezier en humor, deze twee elementen staan centraal in deze tekenworkshop. Laat u verrassen
en leer anders kijken. Ook voor mensen die denken niet te kunnen tekenen! Met kunstenares
Ankie van den Nieuwenhuijzen

13:30-15:00 uur Poézie met Helma

Samen aan de slag met taal en de schoonheid van woorden ontdekken. Voor iedereen die zich wil
laten raken door een mooi gedicht en zelf aan de slag wil. Met verhalenvertelster en dichter des
Achterhoeks Helma Snelooper

Zondag 10 oktober

12:30-14:00 uur Zingen met Lucian

Houd u van zingen en heeft u het gemist om dat met anderen te doen? Deze workshop bedient u
op uw wenken!

Met dirigent en organiste Lucian Venderink

14:00-15:30 uur Stilleven maken met Heike

Tijdens deze verrassende workshop maakt u een bijzonder stilleven van natuurlijk materiaal.
Neem uw mobieltje of tablet mee om uw kunstwerk op de gevoelige plaat vast te leggen. Met
kunstenares Heike Engel

Opgave

U kunt zich uiterlijk tot 4 oktober opgeven door een e-mail
te sturen naar Maria van der Post
mariavanderpost@amphion.nl of telefonisch via 0314 37
60 00. Geef duidelijk aan voor welke workshop u zich op
wilt geven en vermeld opgave 9/10 oktober Hoog-Keppel.
Als u zich opgeeft, rekenen we op uw komst.

Expositie Kunst door de Brievenbus

Sinds begin 2020 genieten vele Achterhoekers om de week
thuis van het maken van een kunstzinnige opdracht. Vanaf
nu mag de rest van de wereld meegenieten, tijdens het
bekijken van de reizende expositie met werk gemaakt
tijdens het project. Wilt u meedoen en zoekt u meer
informatie? Kijk op

3 | https://www.amphion.nl/samenleving/langlevekunst/

Kerkdienst: De kunst van aandacht

Op zondag 10 oktober is er om 10:00 uur ook een kerkdienst, waarin de kunst een plek zal krijgen.
Met als thema: ‘De kunst van aandacht’ Een meditatieve viering met muziek door Lucian
Venderink op de piano en Caroline Hendriks op de dwarsfluit. Met gedichten en teksten. Met
aandacht voor wat het project betekent heeft voor de mensen die hebben meegedaan. En met
aandacht voor wat het bij ons oproept. De dienst wordt geleid door ds. Karin Spelt.



eneraties gaan, generaties komen,
maar de aarde blijft altijd bestaa

Prediker 1,4
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Predikant: ds. Karin Spelt « tel.: 06-13554749 - e-mail: karin.spelt@gmail.com
Scriba: Marian Lusink - tel.: 0313-479174 - e-mail: scriba@kerkdrempel.nl
Website: www.kerkdrempel.nl

Vanuit de Kerkenraad

Bij de diensten

17 oktober - Oecumenische Viering komende weken kunt u nadere informatie
verwachten.
Op zondag 17 Na afloop van de dienst bent u welkom bij de
oktober bent u koffie.
welkom in de Op dit moment is het in de RK.-kerken nog
Oecumenische gebruikelijk om voor de dienst een plaats te
viering, die deze reserveren. Dat kan op twee manieren:
keer gehouden zal ~ Per e-mail: voor vrijdagmiddag 16.00 uur naar
s worden in de RK. locatieraaddrempt@gmail.com met
WV\Q Willibrorduskerk duidelijke opgave van naam, telefoonnummer
in Achter-Drempt.  en aantal personen.
De viering zal worden voorbereid door de Of telefonisch: tot zaterdagmiddag 16.00 uur

Qecumenische Werkgroep. Voorgangers zullen  naar Ingrid Stortelder 0313-479294
zijn: Diaken Gunther Oudegroen en mw. Marjan  Ook zonder reserveren bent u van harte welkom,

van Zadelhoff. maar dan geldt de regel “ vol = vol “!

Het thema van de dienst zal waarschijnlijk Het kan zijn dat deze maatregel om te
ontleend worden aan het thema van de reserveren rond 17 oktober inmiddels vervallen
Vredesweek 2021. Op het moment dat ik dit is. Ook hierover zult u dan tijdig via de

schrijf moeten de voorbereidingen nog van Nieuwsbrief geinformeerd worden.

start gaan. In de Nieuwsbrieven van de

2 november - Allerzielen
Gekend geleefd

Innig mee verbonden
Niet weg te denken uit het leven
Een hart vol herinneringen
Van liefde en verdriet
Voor altijd draag ik jou mee....

ledereen kent wel dit gevoel van verlies, geliefde die is overleden, bij iemand die we
verdriet, leegte en gemis. missen. Dan is het fijn om daar een goede plek
leder jaar op 2 november, de dag van Allerzielen, voor te hebben. Een plek waar rust is en stilte,
is er op veel plaatsen, in kerken en op waar plaats is voor je verdriet en je

kerkhoven, gelegenheid om stil te staan bij een  herinneringen. Zo'n plek kan de kerk voor jou,



voor iedereen zijn.
Daarom zetten we de deuren van onze kerken

open.

Binnen klinkt zachte muziek en branden
kaarsen.

En is er voor iedereen gelegenheid om zelf voor
iemand een kaarsje op te steken .

Voor wie dat wil is er gelegenheid voor
ontmoeting of gesprek.

ledereen is van harte welkom!

Waar:

- St. Joriskerk, Kerkstraat 1, Voor-Drempt
- Dorpskerk Hoog-Keppel, Burg. Van
Panhuysbrink 11, Hoog-Keppel
Wanneer: dinsdag 2 november

Tijd: van 17.00 - 18.30 uur

Bloemendienst

Sinds het afgelopen jaar staat er op
zondagmorgen steeds één boeket bloemen in
de kerk, dat na afloop van de dienst
weggebracht wordt naar iemand in onze
gemeente.

De boeketten in de kerk worden verzorgd door
vrijwilligers die zich daarvoor opgegeven
hebben, langer of korter geleden. Zij zijn
volgens rooster aan de beurt om voor een
bepaalde zondag bloemen naar de kerk te
brengen.

Omdat er minder boeketten nodig zijn: één per
zondag in plaats van twee, zoals dat jarenlang
gebruikelijk was, zijn er per kalenderjaar ook
minder vrijwilligers nodig. Dat kan betekenen
dat u een jaar niet bent ingeroosterd maar nog
wel op de lijst staat. En in het daarop volgende
jaar automatisch bovenaan de lijst komt te
staan. In dat nieuwe jaar bent u dan dus eerder
aan de beurt!

En wanneer iedereen, die op de lijst staat, aan

de beurt is geweest, wordt weer bovenaan de
lijst begonnen. Zo zal dat steeds rouleren.

krijgt iedereen een nieuw jaarrooster. Zo kunt u
zelf zien wanneer u aan de beurt bent of dat u
dit kalenderjaar een keertje overslaat!

Mochten er nog onduidelijkheden zijn, neem
dan gerust contact op met uw wijkouderling of
met degene die de bloemenlijst verzorgt.

Namens de kerkenraad,
-Marjan van Zadelhoff, voorzitter.

Van de predikante

Openluchtdienst 12 september

Wat waren het prachtige beelden zondag 12
september in de tuin van de familie Folmer aan
de Eldrikseweg. Wat hebben we er met zijn allen

van genoten. Van het prachtige weer op deze
nazomerochtend in september. Van de goede
zorgen van de familie Folmer. Genoten omdat
we voor het eerst weer met zoveel mensen bij

elkaar konden zijn en elkaar ontmoeten. Samen

koffiedrinken en een hapje en drankje na
afloop. Mooie beelden ook van iedereen aan



KerrlLevenin

het werk om codes te vinden in het spel dat muziekvereniging Hummelo en Keppel. Het was

Josja en Mariélle hebben gemaakt. Sommige super. ledereen die zijn steentje heeft
mensen heel fanatiek op zoek. Anderen bleven bijgedragen hartelijk bedankt. Dit hadden we
gezellig zitten om samen wat te kletsen. De even nodig na 1% jaar corona.

sfeer was gemoedelijk en ongedwongen. Een De collecte voor het Jeugdwerk van de

mooi beeld ook van de kring waarin we de Protestantse Kerk heeft € 204,55 opgebracht.
dienst afsloten met het Onze Vader met Een heel mooi bedrag, alle gevers bedankt.

gebaren. En natuurlijk de muziek van de

Ontmoeting en Inspiratie de Martinikerk tijdens de coronatijd, gevraagd
om ook mee te doen. De geloofsgemeenschap

locatie Doesburg hebben hierop positief

In de commissie Ontmoeting en Inspiratie is er al gereageerd. Waarschijnlijk zal ook de
jaren een vruchtbare samenwerking met de PG~ Ooipoortkerk mee gaan doen, maar het overleg

Hummelo, Angerlo Doesburg en de in de kerkenraad moet daar nog plaatsvinden.
Remonstranten Doesburg. We zijn blij dat nu Vanuit deze oecumenische samenwerking is het
ook een aantal andere kerken zijn aangesloten.  Plan ontstaan om in het seizoen 2021/2022 een
We hebben onze oecumenische partners, aantal activiteiten te organiseren rondom de

betrokken bij de onlinevieringen in Doesburgin ~ zeven werken van barmhartigheid.



Met als thema: ‘zeven wegen... een manier van
leven’ De zeven werken van barmhartigheid
vinden hun oorsprong in de bijbeltekst uit
Mattéus 25: 37-40.

Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te
eten gegeven, of dorstig en u te drinken gegeven?
Wanneer hebben we u als vreemdeling gezien en
opgenomen, u naakt gezien en gekleed? Wanneer
hebben we gezien dat u ziek was of in de
gevangenis zat en zijn we naar u toegekomen? En
de koning zal antwoorden: Ik verzeker jullie, alles
wat jullie hebben gedaan voor één van de
onaanzienlijksten van mijn broeders en zusters,
dat hebben jullie voor mij gedaan.

Op grond van deze tekst zijn de zeven werken
van barmhartigheid gekozen:

Hongerigen voeden

Dorstigen laven

Naakten kleden

Vreemdelingen herbergen

Zieken bezoeken

Gevangenen bezoeken

Doden begraven

Met deze werken als uitgangspunt gaan we elke
maand in één van onze
geloofsgemeenschappen een aantal
activiteiten organiseren, waarbij uiteraard ook
de leden van de andere
geloofsgemeenschappen van harte welkom
zijn. Zo verdiepen we onze samenwerking en

hopen we elkaar nog beter te leren kennen.
Ook is het leuk elkaars gebouwen en
gemeenschappen te bezoeken.

In de maand oktober zal de PG Drempt en
Oldenkeppel de eerste activiteiten organiseren
rondom het thema: ‘de hongerigen voeden
Tijdens een oecumenisch overleg in september
zullen we plannen maken voor de rest van het
jaar.

Het plan is elke maand een themadienst te
organiseren, die voorbereid wordt door twee
voorgangers. De gastkerk is de kerk die die
maand aan de beurt is. Kerkdiensten op andere
locaties gaan gewoon door, maar we proberen
met een kleine afvaardiging uit de verschillende
geloofsgemeenschappen aanwezig te zijn bij
de themadienst.

De gemeente Drempt en Oldenkeppel heeft
ervoor gekozen de oogstdienst van zondag 31
oktober in de kerk van Drempt hiervoor te
gebruiken. Met als thema: ‘de hongerigen
voeden' De dienst wordt voorbereid door ds.
Karin Spelt en voorganger Toos Looman van de
RK Willibrordparochie te Doesburg. Uiteraard in
samenwerking met de commissie die de
oogstdienst altijd voorbereidt. Net als andere
jaren kunt u producten voor de oogst van het
jaar naar de kerk van Drempt brengen. Plaats en
tijd worden later nog bekend gemaakt via de
nieuwsbrief. Na de dienst zullen de producten
verkocht worden. De opbrengst is voor een
goed doel.

In dezelfde maand organiseert de kerk ook een
avond rondom het thema.

Deze avond wordt samen met de Protestantse
gemeente Hummelo voorbereid en vindt plaats

op:
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Dinsdag 26 oktober 20.00 uur in De Ruimte Hummelo

Met als thema:

Geef ons heden ons dagelijks brood
De wereld achter ons voedsel

Voedsel is onze eerste levensbehoefte. In de
agrarische sector wordt hard gewerkt om goed
voedsel voor ons te produceren. Ook in onze
regio zijn veel agrarische bedrijven. We weten
allemaal dat boeren het op het moment niet
gemakkelijk hebben. Verhalen hierover worden
met elkaar gedeeld. In de media, maar ook
onder elkaar in onze dorpen. Veel boeren
zoeken naar mogelijkheden om hun bedrijf ook
in de toekomst rendabel te houden. Daarbij
wordt er ook geinvesteerd in duurzame vormen
van bedrijfsvoering. Om zo in de toekomst
kwalitatief goed voedsel te produceren en een
bedrijf te houden, waar ook voor de boer een
goed inkomen aan te verdienen is. Zo is er veel
aandacht voor het verbeteren van de bodem,
het op een verantwoorde manier omgaan met
bestrijdingsmiddelen, biologische
landbouwmethoden en investeren in een
vruchtbare kringloop.

Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van
alles wat er in de agrarische sector gebeurt. Als

kerken in de regio Hummelo-Keppel-Drempt
organiseren we deze avond om het verhaal van
de boeren te horen. Wat houdt hen bezig, waar
lopen ze tegenaan, wat vinden ze moeilijk, wat
motiveert hen en hoe kunnen zij hun werk met
plezier en voldoening blijven doen?

Een aantal mensen werkzaam in de agrarische
sector zal deze avond iets vertellen over hun
werk. Er is ook ruimte voor vragen en gesprek.

Inloop met koffie vanaf 19.30 uur. De avond
begint om 20.00 uur.

Ook zal er een film passend bij het thema
worden vertoond.

Dinsdag 5 oktober Kerkhuis Hoog-Keppel

Film: Babette’s Feast

De Oscar winnende Deense film Babette's Feast
(Babettes Gaestebud) speelt zich af in de
negentiende eeuw in een strenggelovig
Lutheraans dorp. Babette, vluchtte weg uit
Frankrijk om in Denemarken als kok bij twee
domineesdachters te werken. Als ze jaren later
de loterij wint besluit ze een feestmaal te
organiseren voor het dorp. In de film zie je twee

manieren van leven. De soberheid van de
domineesdochters en het genieten van het
leven door Babette. De eén is niet beter dan de
ander. Ze concurreren ook niet met elkaar. We
zien in de film wat de ontmoeting tussen deze
twee manieren van leven met de mensen doet.

Het Kerkhuis is open vanaf 19:.00 uur voor inloop



met koffie en thee. Om 19:30 uur begint de film.  oktober bij ds. Karin Spelt

Na afloop is er een kort nagesprek met een karin.spelt@gmail.com tel 06-13554749
drankje. Opgave vooraf uiterlijk maandag 4

Thee en Tijd
Maandag 11 oktober, 1 november en 29 november, 14:30-15:30 uur
De afgelopen zomer was het Kerkhuis in meer doen. Maar een paar maandagen bent u
welkom om elkaar te ontmoeten. lk heb deze
> dagen steeds gepland na en zondag waarop ik
» voorga in de kerkdienst. Zo kunnen we in het
gesprek ook nog terugkijken op wat u in de
me 5%,,_...__‘. dienst heeft geraakt of ingaan op vragen die er
leven. Zelf vind ik het ook waardevol te horen
Hoog-Keppel op maandagmiddag open om hoe u de diensten ervaart. Maar het gesprek
elkaar te ontmoeten en thee te drinken met mag uiteraard ook gaan over ander dingen die
elkaar. In het najaar wil ik dit niet wekelijks u bezighouden.
Bij de diensten

Zondag 3 oktober

Deze zondag mogen we weer genieten van de  ze de zanggroep onder leiding van Lucian ook

zang van Mariélle van Amerongen, Janine nu voort willen zetten. Er wordt prachtig
Garretsen, Josja van Mierlo en Gerda Wiertz.In ~ gezongen. Een grote meerwaarde in onze
de coronatijd, toen samenzang niet mogelijk kerkdiensten

was, hebben ze vaak gezongen. We zijn blij dat

-ds. Karin Spelt

Kerkbalans 2021

De slogan voor de Actie Kerkbalans 2021 was “Geef vandaag voor de

kerk van morgen".

Heeft u al voor uw kerkgegeven? Hartelijk dank hiervoor!

Nog niet? Dan vragen wij u vriendelijk dit alsnog te doen. Wij krijgen .
geen subsidie. Om te kunnen bestaan hebben wij een financiéle Actie

bijdrage nodig van onze leden. Zo blijven wij van waarde vooronze K@ rkbalans
leden en de samenleving.

Uw bijdrage is welkom op rekeningnummer NL 72 RABO 0315 0025 73 ten name van Protestantse
Gemeente Drempt en Oldenkeppel onder vermelding van “Vrijwillige bijdrage 2021".

Bij voorbaat hartelijk dank!

-Kerkrentmeesters Houd elkaar VGSt
Geef aan je kerk
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Predikant: ds. Elise Wijnands » mob.: 06-23517979 « e-mail: dominee@kerkhummelo.nl «
Scriba: dhr. Barend Verkerk - adres: Van der Hardt Abersonlaan 2, 6998 AX Laag-Keppel -
tel.: 0314 - 849896 « e-mail: scriba@kerkhummelo.nl -« Website: www.kerkhummelo.nl

U die voor mij uitgaat

Heer,

Als ik eerlijk ben:

mijn leven lijkt zo vaak een doolhof.

Ik zoek mijn weg, maar steeds weer kom ik op
dezelfde paden

en heb ik het gevoel terug bij af te zijn.

Aan U de toekomst?

Ik geloof het wel, maar bespeur er zo weinig van.
Niet alleen in mijn eigen hart en leven,

maar ook als ik de krant lees en het Journaal zie.
Vol hartstocht bid ik:

‘Laat komen, Heer, Uw rijk, Uw koninklijke dag...
Maar hoe lang bidden mensen dit al?

Soms bekruipt me het gevoel: heeft het wel zin om
dit te blijven bidden?

Is het leven niet een eeuwige wederkeer van
groeien, bloeien en verzinken?

Van ‘er is een tijd van vrede en een tijd van oorlog’?
Gloort Uw toekomst wel of is morgen niet anders
dan vandaag?

Vanuit mijn twijfel roep ik tot U:

laat Uw woord een lamp voor mijn voet en licht op
mijn pad zijn

zodat Uw weg zichtbaar blijft

ook al loopt die door de zee

en kom ik steeds weer langs start.

Houd mij gaande,

ga mij voor, Uw toekomst tegemoet.

Amen.

Bovenstaand gebed is door de scriba van de
PKN, René de Reuver, geschreven. Het is
opgenomen in de gelijknamige bundel

“U die voor mij uitgaat”. De uitgave van deze
bundeling gebeden voor onderweg, kwam
mede tot stand in samenwerking met het blad
Petrus. Het gebed past mooi bij het jaarthema
van de PKN: Van U is de toekomst.

Tijdens onze laatste consistorievergadering
werd tijdens de opening het gebedslied van
Reinier Kleijer gelezen: “Heer, wees aanwezig op
ons levenspad”. Het kan gezongen worden op
de melodie van Lied 247 (Blijf mij nabij,
wanneer het duister daalt)

Heer, wees aanwezig op ons levenspad.

Leg in ons hart een diep vertrouwen dat

U bij ons bent-ook als wij U niet zien,

en dat door ons Uw toekomst wordt gediend.

Heer, wees erbij op onze levensweg,
met alles wat U ons hebt toegezegd:
Blijf met Uw zorg en liefde ons nabij,
sta in wat moeilijk is aan onze zij.

Heer, wees erbij, ons leven lang

als een bemoediging wanneer wij bang
of heel onzeker onze wegen gaan.

Laat ons dan voor Uw liefde openstaan

Heer, wees erbij als bron van levenskracht,
als onuitsprekelijke overmacht,

als inspiratie voor geloof en hoop,

als kompas voor onze levensloop.

Ook dit gebed past heel mooi bij het thema:

van U is de toekomst.

De aanwezigheid van God als kompas voor onze
levensloop. Hoe het soms ook tegen kan zitten,
het leven soms op een doolhof kan lijken, zoals
in het eerste gebed is verwoord. We mogen
geloven en erop vertrouwen dat God er bij is.
Als een kompas om op af te stemmen, een
navigatie voor het leven.

-Ds. Elise




Aianctan

Zondag 3 oktober is het Israélzondag. Voorganger is dan ds. Elise Wijnands. Op 10 oktober komt
een “oude” bekende, want de voorganger is dan ds. Bart Vijfvinkel uit Oostzaan. Een week later is
het weer ds. Elise Wijnands die voorgaat en op 24 oktober komt ds. Henk Boonen uit Dieren. Hij is
hier nog vrij onbekend. Dat geldt niet voor de voorganger van de daaropvolgende zondag, want
dat is Herman Haan uit Toldijk. Het is dan traditioneel Hervormingsdag.

Koster/organist Uitgangscollectes

3 okt: NN /Broer de Boer 3 okt: Kerk en Israél
10 okt: Ab de Vries /Frans Konincks 10 okt: Stichting SONOM Malawi
17 okt: Chris Vrogten/Atze Douma 17 okt: Plaatselijk jeugdwerk
24 okt: Jan Hagenbeek/Ap Addink 24 okt: Stichting Shehata Tanzania
31 okt: Gerrit Minkhorst /Broer de Boer 31 okt: Orgelfonds
Bloemengroet

Op 22 augustus gingen de bloemen uit de kerk naar Evert Garritsen op Hyndendael. Ze werden
Op 29 augustus naar Andries Nusselder gebracht. Hanneke Pasman ontving de bloemengroet
op 5 september en Ineke Jansen van de Keppelseweg was het adres voor de bloemen op

12 september.

Op donderdagmiddag 21 oktober komen we weer
bijeen in dorpshuis De Ruimte.

Dan zal troubadour en verhalenverteller

Gery Groot Zwaaftink de middag verzorgen.

Tijd van samenkomst van 14.00 tot 16.00 uur.

Gasten zijn welkom. Wel graag even opgeven aan
Henny van Zadelhoff, tel. 0314-381224 of 06-20644481.
In november is er door (prettige) omstandigheden geen bijeenkomst.
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In samenwerking met Drempt & Oldenkeppel wordt op
dinsdagavond 26 oktober een avond gehouden waarop
de agrarische sector centraal zal staan.

In de kerk van Hummelo, inloop 19.30 uur start 20.00 uur.

Meer info leest u op pagina 10 van dit blad.
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World Servants enthousiast over Hummelose Kerk

Een gedeelte van een artikel uit de Gelderlander vanuit World Servants, Rijnsburg over het bezoek
aan onze kerk met daarna een potje klootschieten op zondag 22 augustus 2021:

Behalve gewerkt — er is ook geklust aan crisiswoningen van Iris Zorg in
wn M Doetinchem — hebben de jongeren ook de omgeving verkend. Zo stond
N zondag in het teken van een bezoek aan de kerk in Hummelo, een
S e I' Vq n t S gezamenlijke lunch en een potje klootschieten,, Ik zat in het winnende
team!’; zegt Lisa trots. En ze waren onder de indruk van de Achterhoek
“ledereen is aardig en groet elkaar, en het is zo mooi en rustig hier. Bij ons is alles volgebouwd’, zegt
Sandra over haar dorp Rijnsburg, aan de Noordzeekust net achter Leiden.
Hoewel vrijdag hun laatste dag is hier, zouden zowel Alieke, Lisa als Sandra dan ook geen moment
twijfelen om terug te komen. Lisa: “Als we hier nog een keer zouden kunnen werken, zou ik het meteen
doen!”

Kinder- en jeugdi

De vakantie is weer voorbij, we zijn op 19 september, op
startzondag, weer begonnen met de kinder- en jeugdkerk.
Voor de vakantie, op zondag 18 juli, heeft Sebastienne de
overstap naar de jeugdkerk gemaakt en bij de kinderkerk
mochten we Puck verwelkomen. Puck kreeg in de dienst
haar doopdruppel overhandigd en Sebastienne kreeg voor
onderweg de bekende rugzak mee. Ook Natalie kreeg de
rugzak mee bij haar afscheid van de kinder- en jeugdkerk.
Natalie bedankt voor je enthousiasme, voor je goede ideeén, voor alles wat je voor de kinder- en
jeugdkerk hebt gedaan. We wensen je veel succes in je nieuwe baan.

Op 19 september hopen we er weer een leuke dienst van te maken, daarover in het volgende
nummer van KerkLeven meer.

Met vriendelijke groet,

- Anita Nusselder

lip

Voor wie graag informatie leest met (prot.) christelijke achtergrond
zijn er natuurlijk de bekende dagbladen als Trouw, Nederlands
Dagblad en het Reformatorisch Dagblad en het met name in
Friesland bekende Friesch Dagblad. Minder bekend is misschien het
digitale Christelijk Informatie Platform waar zeer veel nieuws en
achtergrondinformatie te vinden is uit allerlei kerkelijke kringen, niet
alleen protestants overigens. Soms is er ook algemenere informatie te
lezen. Mooie columns van bijv. dr. Piet van Midden (op hem werd ik eens attent gemaakt door ds.
Reinier Kleijer) en anderen uit kringen van PKN en daarbuiten.
Het kan uw blik verruimen. Kijk op www.cip.nl. Voor diepgravender zaken moet vaak een luttel
bedrag per maand betaald worden, maar dat kennen we inmiddels wel van meer websites.

Van harte aanbevolen!

- Barend Verkerk
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10 oktober Stichting SONOM Malawi
Vanuit het bestuur, Gerard Menting, een bericht over SONOM:

In moeizame tijden toch SONOM-steun aan Malawi. De praktische betrokkenheid van SONOM,
de stichting Ondersteuning Neurologisch Onderwijs in Malawi, stond de afgelopen maanden op
een laag pitje. Dat had twee belangrijke oorzaken. In de nasleep van de presidentsverkiezingen
kwamen er 'hervormingen' in de universitaire wereld. Voor medische studies werd een nieuwe
universiteit opgezet in Blantyre, in het zuiden van Malawi. Daarnaast werd het door de Covid-19
pandemie steeds moeilijker om de basale gezondheidsvoorzieningen in het land op peil te
houden. Ook vertrokken vertegenwoordigers van internationale organisaties.

Door de gevolgen van de pandemie en door familieomstandigheden was het voor dr. Chuck van
de Vlasakker niet mogelijk om dit voorjaar naar Malawi te reizen om daar de medisch studenten
verder te brengen op het vakgebied van de neurologie. Hij bleef wel actief betrokken bij de
gezondheidszorg in Malawi doordat er contact is gebleven met de artsen die hij in hun studie
heeft begeleid. Er zijn Whatsapp-groepen, waarin lokale artsen in Malawi een beroep op zijn
kennis kunnen doen. Een soortgelijke ondersteuning is er voor uitgezonden tropenartsen.

Als ze niet verder komen met kennis van collega's ter plekke kunnen ze Consult Online benaderen,
opgezet door de vereniging van tropenartsen TROIE. Chuck van de Vlasakker is daar een van de
artsen die geraadpleegd kan worden. Inmiddels zijn er nieuwe contacten gelegd in Blantyre, waar
het lesmateriaal dat dr. Van de Vlasakker voor dat doel had achtergelaten dankbaar wordt gebruikt
in het nieuwe semester.

SONOM biedt de talentvolle Geoffrey Malazani al enkele jaren financiéle steun om zijn medische
opleiding te voltooien. Hij is daartoe inmiddels verhuisd naar Blantyre en werkt daar in het
districtsziekenhuis. Geoffrey heeft in zijn artsenopleiding specifiek aandacht voor neurologie en
kan daar ingezet worden in het neurologie-onderwijs, om zijn kennis over te dragen.

24 oktober Stichting SHEHATA Tanzania
Dit project oen wij samen met de diaconie van de protestantse
gemeente “Rijnwaarden”

U kunt uw bijdrage ook direct overmaken op banknummer
van de Diaconie t.n.v. Protestantse Kerk Hummelo:
NL34RABO 03150.00.929.

Bij voorbaat hartelijke dank!
En met hartelijke groeten, Diaconie Dorpskerk Hummelo
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Succesvol Open Monumentenweekend Dorpskerk Hummelo

In het weekend van 11 en 12 september heeft de kerk haar deuren opengesteld in verband met
Open Monumentendag. Stichting Vrienden Hummelose Kerk kijkt terug op een succesvolle
eerste deelname.

Enige tijd geleden ontving secretaris Henri Heijting van Stichting Vrienden Hummelose Kerk een
e-mail met de vraag om mee te werken aan Monumentendag. Het bestuur van de Stichting was
direct enthousiast. Maar wat bieden we de bezoekers aan? De kerk op zich is natuurlijk al een
bezoekje waard maar wat kunnen we extra laten zien? Er is uviteraard veel te vertellen over de
historie. Maar direct ontstond het idee te laten zien hoe de kerk is ontwikkeld naar de huidige
multifunctionele kerk. Betrokkenen bij die ontwikkeling destijds waren Jan Hagenbeek en

Gerrit Minkhorst. Maar hoe ga je al die informatie vormgeven? De naam van Henk ten Zijthoff viel.
Henk reageerde direct positief om ons te helpen. En zo hebben we tijdens een paar (gezellige)
vergaderingen informatie met elkaar gedeeld. Met als resultaat een prachtige beamerpresentatie
en een aantal informatiepunten bij de highlights in onze kerk. Aangevuld met de expositie van
schilderes Anja Straatman was het programma compleet.

Ongeveer 210 bezoekers hebben we dit weekend mogen ontvangen.
Onder de bezielende leiding van Jan Hagenbeek en Gerrit Minkhorst werden de bezoekers
rondgeleid. Deze interactie leidde tot leuke en verrassende ontmoetingen.

Hartelijk dank aan alle vrijwilligers die hebben meegeholpen om dit weekend
tot een succes te maken.

Namens de organisatie,
- Leida Wenneker en Heleen Hendriksen




Berichten van de Protestantse Kerk

De Protestantse Kerk in Nederland
wil u graag op de hoogte brengen
van activiteiten in het hele land, van
nieuwe uitgaven en materiaal voor
het gemeenteleven. Hieronder een

greep uit de komende activiteiten.
Samenstelling: Jedidja Harthoorn

Meer nieuws op
protestantsekerk.nl

Protestantse Lezing

Op 30 oktober 2021, de vooravond
van Hervormingsdag, houdt ster-
renkundige Heino Falcke de Pro-
testantse Lezing 2021. Falcke werd
bekend als de fotograaf van het
zwarte gat: Hoe kijkt deze weten-
schapper én lekenpredikant naar
de schepping, rentmeesterschap
en de toekomst van de kosmos?
Wat is aan God, en wat is de rol van
mensen?

De Protestantse Lezing wordt dit
jaar opnieuw omlijst door het
Petrus Festival, dat deels online te
volgen is. Bekijk het programma en
de lezing via petrus.protestantse-
kerk.nl/festival.

ViimArlIaafre vl
Vindplaats var

geloof, hoop en liefde
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Petrus-gebedenboek:
'U die voor mij uitgaat’

We leven in een tijd waarin
veel op losse schroeven lijkt
te staan. Hoe houden we te
midden van crises, onzeker-
heid, pijn en ziekte vast aan
het hoopvolle perspectief
dat de toekomst in Gods
handen is? Het nieuwe
Petrus-gebedenboek wil
woorden aanreiken om
biddend onze weg door het
leven te gaan, bij blijdschap

U DIE
VOOR MIJ
UITGAAT

Fededen roar podérwep

en verdriet, thuis enin de
gemeente, samen en alleen.
De gebeden in het boek zijn
geschikt voor persoonlijk
gebruik, maar ook bruikbaar

in kerkdiensten of vergade-
ringen.

Bestel het gebedenboek
voor € 8,99 via petrus.protes-
tantsekerk.nl/gebedenboek.

Een groene kerk

Op 8 oktober is het weer de jaarlijkse Dag van de Duur-
zaambheid. Wil je met je kerk actief aan de slag met duur-
zaamheid, sociale rechtvaardigheid en het vergroenen

van je eigen gemeenschap? GroeneKerken helpt jou en je
kerk om duurzamer en groener te worden en faciliteert dat
kerken - van beginner tot duurzame expert - elkaar kunnen
vinden en stimuleren. Kijk voor alle informatie op groeneker-
ken.nl.




Predikant: ds. Tim Wiersum - tel:0575-441376 - e-mail: twiersum@hetnet.nl -
Scriba: dhr. Gerrit Huurnink - tel.: 06-47127235 » e-mail: pknwichmond@gmail.com -
Adres: Protestantse gemeente te Wichmond, Dorpsstraat 16, 7234 SN Wichmond -
Website: wichmond.protestantsekerk.net - Koster: mw. G. Schepers - tel.: 0575-441420

Vanuit de pastorie

29 september is voor veel christenen een
belangrijke dag want op die dag viert een
deel van de wereldkerk het feest van de
Aartsengel Michaél en tevens van alle
engelen. De Engelse naam voor dat feest
is Michaelmas. Wie is de aartsengel
Michaél? De aartsengel Michaél wordt vijf
keer genoemd in de Bijbel, drie keer in het
boek Daniél, een keer in de brief van Judas
en een keer in het laatste Bijbelboek,
Openbaring. Hij strijdt aan de zijde van het volk Gods. We kennen ook de aartsengel Gabriél, die de
boodschap van de geboorte van Jezus aan Maria bekend maakte.

Engelen komen best vaak voor in de Bijbel. Er zijn engelen die in de kerstnacht de lof zingen in de
hemelen, er zijn engelen die voor Jezus zorgen in de woestijn, er is een engel die Petrus bevrijdt uit
de gevangenis... Er is zelfs ook een engel voor iedere kerk. In het Boek Openbaring wordt Johannes
opgedragen om een brief van Jezus aan zeven gemeenten te richten: “Schrijf aan de engel van de
gemeente in Filadelfia... in Laodicea... in Efeze...enz”” Zeven gemeenten krijgen een brief gedicteerd
aan hun engel vanuit de hemel. Sommigen krijgen complimenten, anderen waarschuwingen -
bijvoorbeeld de gemeente van Efeze: “U hebt de liefde van weleer opgegeven... Doe weer als
vroeger, anders kom ik naar u toe en neem ik, als u geen berouw toont, uw lampenstandaard van zijn
plaats...”

Wat zou er vandaag in de brief aan de engel van de gemeente in Wichmond staan? Ik denk
misschien woorden die we tegenkomen in een van de zeven brieven die Johannes moet schrijven,
namelijk in de brief aan de gemeente in Smyrna: “Wees niet bang voor wat u te wachten staat”
(Openbaring 2:10). Dorpskerken zijn vandaag de dag nogal bangig. Ze maken zich zorgen over de
toekomst. Kinderen worden nauwelijks nog gedoopt, er zijn geen belijdeniskandidaten, de
gemeente vergrijst, kerkenraden zijn moeilijk te vullen... Piekeren is tijdsverspilling. Zeker is dat we
in een ander tijdperk zijn gekomen als kerk. Maar dan denk ik: nou, we zijn er tenminste nog! Ja,
maar heeft het nog waarde in deze tijd, hoor ik sommigen vragen?




Is het nog zinvol? Natuurlijk! is mijn antwoord! Het dorp Wichmond moet toch een kerk hebben?
De klokken van de kerk van Wichmond moeten toch blijven luiden? De lofzang moet toch namens
Wichmond iedere week gebracht worden? Die muziek wil God toch blijven horen? Daar ben ik van
overtuigd, dat Hij dat niet wil missen. Er is een orgel in Wichmond, er zijn organisten, er is een
preekstoel, er is een avondmaalstafel en er zijn iedere zondagochtend mensen in de kerk die de
lofzang gaande houden, er is ook een boeiende kinderactiviteit in Withmundi tijdens de preek... En
er is zelfs tegenwoordig livestream! Wat zouden al die nieuwe livestream-kijkers zeggen als we
geen dienst meer zouden uitzenden op zondagochtend? Nee, dat kunnen we absoluut niet maken!
Meer dan ooit spreken de woorden uit de brief aan de gemeente in Smyrna: “Wees niet bang voor
wat u te wachten staat!” Vandaag is het zinvol. En dus, we gaan gewoon door en God zorgt wel
voor de toekomst.

-Ds. Tim Wiersum
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Oecumenische Vrouwengroep

Na een lange periode van geen verenigingsavonden kunnen
organiseren, hopen wij op woensdag 13 oktober 2021 onze

eerste avond weer bij elkaar te komen.

Deze avond zal dhr. Jan Huttinga ons prachtige beelden laten zien
over zijn werk als jachtopziener bij de Kroondomein Het Loo.
Onze start avond zou 8 september zijn, maar is vanwege alle
maatregelen nu verplaatst naar 27 oktober 2021.

Dus een extra avond in het programma.

Die avond zal het duo “een en ander” ons vermaken met vrolijke
sketches, leuke liedjes en korte verhalen.

De avonden worden gehouden in het Withmundi gebouw aan de Dorpsstraat in Wichmond
en beginnen om 19.45 uur en zullen rond 21.45 uur sluiten.

Vanaf 19.30 uur staat de koffie/thee klaar. Gasten zijn altijd welkom.

! 3. Opstarten koffie-ochtenden in de pastorie
/samen een bakkle dwn ?\ De ouderlingen willen de koffie-ochtenden goed
voorbereiden en hebben daarvoor ondermeer nog
6 — overleg met afgevaardigden van meerdere

organisaties in Wichmond-Vierakker.
wmn voor de gezelli

Zodra meer duidelijk is, maken we daar melding
van. Wordt vervolgd!
gny -de ouderlingen

Een bloemengroet vanuit de kerk in de maand augustus
1 augustus Mw. J. Heerink-Rietman en mw. D. Pieterse-Straatman

8 augustus Mw. J. Kempers en mw. A. Kastelein-Schroder

15 augustus Ds. D. v. Alphen-Ubbens en mw. J. Wiersum-Osselton

22 augustus  Mw. J. Derksen-Kevelham en dhr. H. Stoltenborg

29 augustus  Mw. G. Jansen-Huurnink en dhr. J. Tjoonk




Vanuit de diaconie

De diaconie wil omzien naar de ander, dichtbij en ver weg, in het bijzonder naar mensen in nood.
Dit hoeven dus niet altijd mensen te zijn uit onze eigen gemeente.

Mocht u/je iemand kennen die mogelijk wel wat financiéle en/of andere ondersteuning nodig
heeft, laat het ons dan alstublieft (vertrouwelijk) weten .

Wij hebben voor de maand augustus € 150,- overgemaakt naar de Stichting Bartimeus.

@,
/r De collecte van de maand september gaat naar
|\\'\'\'1_|\|1 k1||\|t'1'\'|1 van il't\|n\|'\l|.' ® StiChting compassion.

CompaSSIOn Compassion begon in 1952 in Korea met de droom van

in Jezus' naam één man: de Amerikaanse evangelist Everett Swanson.

Tijdens en vlak na de Korea-oorlog zag hij de verschrikkingen in het land waar hij als leger
predikant werkte. Kinderen zwierven op straat, omdat ze wees of verstoten waren.

Een-op-een

Terug in Amerika liet het Swanson niet los en begon hij een weeshuis te ondersteunen. Al snel
kwamen er meer weeshuizen bij en bleek dat er behoefte was aan lange termijnhulp. In 1952
zette hij een sponsorprogramma op. Zo kon een westers gezin een kind in nood ondersteunen.
Het begin van Compassion. Zijn inspiratie kwam uit Matthets 15:32:

“l have compassion on the multitudes. | will not send them away.”

2 miljoen

Wat begon met 35 weeskinderen in Korea, is uitgegroeid
tot ruim 2 miljoen kinderen wereldwijd. Nu werken we in
25 ontwikkelingslanden op 3 continenten: Azié, Afrika en
Latijns-Amerika. In Nederland is Compassion sinds 1996
actief. De missie van Compassion is kinderen bevrijden
van armoede in Jezus' naam.

J .fa_".' ' | T
Op hun website kunt u zien waar en op welke manier deze stichting kinderen overal op de wereld
helpt.

Op 29 augustus hebben wij een collecte gehouden voor de verwoesting op Haiti.
De gehele collecte heeft € 261,25 opgebracht. Deze wordt verdubbeld door de diaconie.

Een heel mooi bijzonder resultaat. Allemaal hartelijk dank!

-College van diakenen
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Beste Wichemse kerkleven-in lezers,
De vorige keer dat ik wat schreef vroeg ik u hoe u de toekomst van de kerk in Wichmond ziet en ik
ben er nog niet helemaal wijzer van geworden, maar inmiddels is er begonnen aan de toekomst
getuige deze foto's van de kerk in de steigers en de toren even zonder haan en uurwerk.
Wat u niet kunt zien, is dat de klokken binnen in de
toren even zijn losgemaakt en bovenin de toren
staan totdat het gedeelte waar ze aan hangen weer
gerenoveerd is om ze een goede toekomst te geven
en ons dus weer een aantal jaren kunnen oproepen
tot.....alles waar ze in het verleden ook voor dienden.
Echter, nu met iets meer toekomstperspectief dan ze
hadden, want enige slijtage en oxidatie was er wel
aan en dat betekende dat ze in de toekomst wellicht
een val zouden kunnen maken waardoor hun
klanken verloren zouden zijn gegaan voor de
toekomstige generaties van ons dorp. e
Ook zijn we nu even een tijdloze tijd in gegaan, maar >3
als we in de toekomst de waarborg willen hebben de N
juiste tijd te kunnen aflezen, dan moest daar ook het
één en ander gebeuren en dat gebeurd nu, in het
heden, met alle zorg voor de toekomst.
Ook belangrijk voor de toekomst is, dat we goed
onderdak zijn als kerk(gebouw) en daarom is de kerk
ook gesteigerd, want de zinken daken naast de toren
i links en rechts gaven aanleiding tot vernieuwing om
toekomstig droog onderdak te blijven bieden aan
wat we onderdak geven.
Hulde aan de eigenlijk gepensioneerde schilder Hans,
die hoeterdekoet (zo'n mooi woord) wilde komen
opdraven om het schilderwerk onder en naast het
nieuwe zink opnieuw aan te brengen en daardoor
dat zink voldoende toekomstperspectief te geven en
dank aan onze koster, die de schilder belde met de
vraag ons uit de schildersnood te helpen.
Zo worden we aan alle kanten geholpen om onze
toekomst veilig te stellen in elk geval wat het
gebouw betreft en dat is een fijne gedachte.




Ook een aardige foto van de sculptuur die
ontstaan is toen onze koster enig snoeiwerk
heeft verricht aan de, wat mij betreft, zeer lelijk
geworden struik bij de rechter ingang, die geen
echt fraai gezicht meer opleverde voor de
toekomst.

Als je dan snoeit ontstaat er maar zo iets
bijzonders, iets wat we maar even moeten
laten, iets wat niets meer is zo leek het, maar
misschien als kunst voor de kerk nog een soort
toekomst heeft.

Kijkt u er ook eens naar of u er wat in ziet voor
de toekomst? In de toekomende tijd is het
misschien ook wel aardig om over alle
toekomstige zaken na te denken en te delen.
Met vandaag een groet en een goede toekomst
gewenst van Philip.

Horizontaal

1 In hoge mate nooddruftig volgens een gelijknamig
Bijbelboek 10 Land in Azié 11 Overal 12 Koker 13 Wandelen
15 Gracht 16 Biljartstok 18 Gemeente in Gelderland
20 Europeaan 21 Middenstuk van een vliegtuig 23 Vies
24 Stemmingmaker 25 Zeewier voor sushi 26 Domstad in
Duitsland 28 Vleesspies 29 Tijdperk 30 Droge woestijn-
bedding 32 Onmetelijk 35 Gang van een paard 36 Stad in
Frankrijk 37 Springstof (afk.) 38 Moerbeiachtige klimplant
39 Regelmatige beweging 41 Muurpijpje 43 Bezieling, vuur
45 Luizenei 46 Restaurantklant 47 Vijftig worden volgens
Joh. 8:57.

Verticaal

2 Wilde haver 3 Vermaak 4 Spoorstaaf 5 Symbool voor
mangaan 6 Horige 7 Veldgewas 8 Adellijke manspersoon
9 Voorzetsel 12 "Toen werd de duisternis verdreven"
volgens Gen. 1:3 13 Religieus 14 Haarkloven volgens Matth.
23:24 17 Vader van Jozef 19 Amerikaanse auteur (18009-
1849) 20 Eng 22 Onderkennen met de smaakzin 27 Vogel-
product 31 Zoon van Jakob en Bilha 33 Chinese staatsman
(1893-1976) 34 Vliegendoder 39 Moabitische vrouw uit de
Hebreeuwse Bijbel 40 Stad in Frankrijk 42 Eerste vrouw van
Jakob 44 Vlaktemaat 45 Nota bene (afk.) 46 Emeritus (afk.).
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Kik en de muizen genieten van de avondzon. Wie
komt daar om de hoek? Het is Humbert muis. Hij kijkt
nors. Zoals altijd. ‘Vrienden!” bromt hij, ‘Ik heb een
afgevallen blad gezien. Het is afgelopen met de zomer!
Hij ploft naast hen neer. ‘Het wordt winter. Koud.
Geen eten.” Al gauw zitten alle muizen te somberen.
‘Waar lag dat blad, Humbert?’ vraagt Kik opgewekt.
Samen gaan ze naar de moestuin van de kerk. ‘Bij die
boom!” wijst Humbert. Het vergeelde blad ligt er nog.
Dan valt er nog een. En nog een. De muizen springen
zenuwachtig rond. Ineens roept Martje muis: ‘Kijk
eens!’ Ze heeft iets gevonden dat gelig is, maar ook
rozerood. ‘Jawel! Een rijpe pruim!’ roept Kik. ‘Wat?
Is die ook uit de boom gevallen?’ vraagt Martje.

Groeien er pruimen in jullie tuin, of bij opa en oma?

Zo niet, haal ze in de winkel en verwen je 2h

huisgenoten met dit zelfgebakken pruimentaartje.
Met een beetje hulp lukt dat beslist!

Nodig:
4 plakjes bladerdeeg,
2 el amandelschaafsel, 2

2 el suiker, kaneel, A
L o, BN
1dl room, =

250 gr pruimen (evt, wat jam) <

=

Druiven en pruimen en appels en peren
kunnen ons over Gods liefde leren.

Er zit In de schepping vah alles verborgen
waarmee God voor mensen en dieren wil zorgen.
Hij geeft de groei en de bloei en de vruchten,
Hij schept de vreugde, wat zit jij te zuchten?

=7 I 1";—’@
God zegt: 'Ik zal jullie op gezette tijden regen schenken,
zodat het land opbrengst geeft en de bomen

; 255 ) ;
Naar Leviticus 264 gt it

Doen: 1. Verwarm de oven voor op 180 graden.

1

O

viucht dragen.

KiK

Ze bijten allemaal een stuk af en zijn door het dolle heen.
‘Lekker! Zoet! Sappig! Een wonder!’ roepen ze door
elkaar, ‘Léve het einde van de zomer!’ De volgende
morgen gaan ze terug naar de boom, nu ligt er voor
élke muis een pruim! Ze eten hun buikje rond. Natuurlijk
gaan ze de volgende morgen weer! Maar ... er ligt niets
meer. ‘Het is met ons gedaan,” moppert Humbert. Een
heerlijke geur lokt de muizen naar de keuken. En nu
shappen ze het. Mevrouw Bontje heeft vier pruimen-
taarten gebakken voor na de viering. De muizen zijn
opgetogen. ‘Taart! Nog lekkerder! Kruimels!!’ ‘Als er
tenminste wat valt,” moppert Humbert. Maar hij is
altijd een beetje een zuurpruim. -

o

Laat 4 plakjes diepvries bladerdeeg ontdooien en
bekleed een ingevette lage bakvorm ermee. Strooi
een schepje suiker over de deeghodem.

2. Snijd de pruimen in vieren en leg ze (zonder pit)

, met de bolle kant naar boven op de bodem. Klop

het ei los met de room, een schepje suiker en kaneel
en schenk dit tussen de pruimen. Bak je taartje in de
oven in ca. 20 minuten goudbruin en gaar.

3. Haal het uit de oven en strooi de amandelen

2 eroverheen. Voor meer glans kun je ook wat jam

op de pruimen doen. Dat zal lekker smaken!
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