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- binnenkomst en ontmoeting 

- orgelspel 

  Op de Drempel 

- welkom en mededelingen 

- aanvangslied: lied 221 

 

Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd 
waakt over mij en over al mijn gangen. 
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid 
om, als ik val, mij telkens op te vangen. 
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt. 
Ik moet in lief en leed naar U verlangen. 
 
  



Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft, 
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. 
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft, 
wil alle liefde aan uw mens besteden. 
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft – 
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden. 
 

- votum en groet 

Onze hulp in de Naam van de Heer 
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
die trouw blijft in eeuwigheid 
Genade met u en vrede van God onze Vader 
door Jezus Messias in de kracht van de Heilige Geest. 
AMEN. 
 
Drempelgebed  
 
Blijf mij noemen bij mijn naam 
 
Gun niet de dood het laatste woord. 
Laat liever nog het leven spreken. 
En daarom blijf mij noemen bij mijn naam 
 
Noem mij 
zoals een liedje dat je niet kan laten. 
Verweef mijn naam door uren van geluk. 
 
In helder lentelicht 
wanneer wat dood leek onbevangen herbegint. 
Op zoete zomeravonden  
bij troostende verhalen. 
Of als de herfstwind  
meeneemt wat vergaat. 
En in de grijze winterdagen 
waarop kilte ongenadig in je kleren kruipt. 
Fluister mijn naam dan zonder pijn of droefenis. 
 
  



Waar je ook bent en waar we samen waren 
blijf mij daar noemen.  
Doe het 
In lachen en huilen 
in dromen en verlangens. 
 
Ik ben 
waar jij me nu 
niet meer kunt zien.  
En in de oeverloze stilte. 
Want weg en uitgewist 
ben ik pas helemaal 
als men me dood gaat zwijgen.  
                                            Kris Gelaude 
 

Kyrië en Gloria 
 
- smeekgebed (aansluitend gezongen Kyrië) 
…..   Heer ontferm U 
en hoor ons als wij biddend zingen: 
Kyrie eleison, Christi eleison, Kyrie eleison 
 
- oproep tot lofprijzing 
 
  



- loflied: 657: 1,2,4 

 
Al is mijn stem gebroken, 
mijn adem zonder kracht, 
het lied op and’re lippen 
draagt mij dan door de nacht. 
Door ademnood bevangen 
of in verdriet verstild: 
het lied van Uw verlangen 
heeft mij aan ’t licht getild. 

  



Ons lied wordt steeds gedragen 
door vleugels van de hoop. 
Het stijgt de angst te boven 
om leven dat verloopt. 
Het zingt van vergezichten, 
het ademt van uw Geest. 
In ons gezang mag lichten 
het komend bruiloftsfeest. 
 

De Schriften 
 
- groet: de Heer zal bij u zijn / DE HEER ZAL U BEWAREN 
 
- gebed bij de opening van de Schriften 
 
- lezing uit het Oude Testament : Psalm 77 in de vertaling van Huub 
Oosterhuis 
 
Mijn stem is mij vergaan. 
Ik roep zonder geluid. 
 
Hemel hoor je mij? 
Ooit was iemand daar 
die ik noemde God 
Jij. Besta je nog?  
 
Ik denk aan vroeger, dagen van ooit, 
dwalend door mijn geheugen. 
 
Ik zong in de nacht, ik was 
alleen met mezelf en met jou. 
 
Ik graaf in mijn ziel, en weet niet – 
ben je nog die van toen? 
 
Ben je geen ander geworden, 
die geen genade meer kent? 
 
Maar ik weet nog je woorden, 
wonderen in mijn oren.  
 
De stem die mij stuurde ten goede – 
ik hoor je nog, diep in mijn hart.  



 
Gij baant een weg waar geen weg is. 
Gij zoekt de afgrond der zeeën.  
 
Maar ook de afgrond zoekt U 
het water ziet U en golft hoog op. 
 
Hemelwater valt U te voet 
wolken omstuwen uw schouders. 
 
Gij trekt een weg door de zee, 
Gij wilt wat niet kan en weet:  
 
Het kan, Gij loopt over het water 
en neemt aan uw hand ons mee.  
 
  



- lied: 91a zanggroep 

 
 
Engelen zendt Hij alle dagen 
om jou tot vaste gids te zijn. 
Zij zullen je op handen dragen 
door een woestijn van hoop en pijn. 
Geen bange nacht zal je doen beven, 
geen ziekte waar een mens van breekt. 
Lengte van leven zal God geven, 
rust aan de oever van een beek. 
 
 



Geen duister zal je overvallen, 
er is een licht dat eeuwig brandt. 
Duizenden doden kunnen vallen, – 
jij blijft geschreven in Gods hand. 
God is een schild voor zijn getrouwen 
die leven van geloof alleen. 
Hij zal een nieuwe hemel bouwen 
van liefde om hun tranen heen. 
 
- lezing uit het Nieuwe Testament: Marcus 4: 35-41 
 
[35] Aan het eind van die dag, toen het avond was geworden, zei Hij 

tegen hen: ‘Laten we het meer oversteken.’  [36] Ze lieten de menigte 

achter en namen Hem mee in de boot waarin Hij al zat, en voeren 

samen met de andere boten het meer op.  [37] Er stak een hevige storm 

op en de golven beukten tegen de boot, zodat die vol water kwam te 

staan.  [38] Maar Hij lag achter in de boot op een kussen te slapen. Ze 

maakten Hem wakker en riepen: ‘Meester, kan het U niet schelen dat we 

vergaan?’  [39] Toen Hij wakker geworden was, sprak Hij de wind 

bestraffend toe en zei tegen het water: ‘Zwijg! Wees stil!’ De wind ging 

liggen en het water kwam helemaal tot rust.  [40] Hij zei tegen hen: 

‘Waarom zijn jullie zo angstig? Geloven jullie nog steeds niet?’  [41] Ze 

werden bevangen door grote schrik en zeiden tegen elkaar: ‘Wie is Hij 

toch, dat zelfs de wind en het water Hem gehoorzamen?’ 

 
  



-lied 330 zanggroep 
 

 

- overweging 
 
  



  Ons Antwoord 

-lied: 940 zanggroep

 



Moment van gedenken 
 
We noemen de namen van hen, 
die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen 
We delen de dankbaarheid om wie ze waren 
En de pijn om hun afwezigheid 
We noemen hun namen 
En ontsteken een licht aan het grote Licht van Pasen 
Teken van leven boven alle dood uit 
En in dat Licht weten wij ons geborgen 
In Gods ontferming, liefde en trouw 
 
Licht uit de hemel 
Licht in ons midden 
Licht tegen het donker 
Licht dat blijft stromen 
Licht, dat lag in jouw ogen 
Licht dat sprak uit jouw woorden. 
Licht dat altijd blijft doorgaan 
Licht, eerste en laatste 
Breng ons de glans van de troost 
 
Zingen Lied  199    Koester de namen die wij hier gedenken 
              dat zij geborgen zijn in uw genade, 
              dat zij gekend zijn bij u en bij ons. ( 2x)  
 

Wij gedenken vandaag: 

Hendrik Jan Garretsen  

 

Riet Klein Roseboom-Pouwe 

 

Dick Scheffer 

 

Jan Hendriksen 

 

 

 Lied  199    Koester de namen die wij hier gedenken 
     dat zij geborgen zijn in uw genade, 
     dat zij gekend zijn bij u en bij ons. ( 2x)  
 



Wij gedenken vandaag: 
 
Gerrit Wunderink 
 
Riet Kwakkel-Knotter 
 
Hennie Bruggemann-Nusselder 
 
Arie Pellikaan Schriek 
 
En we ontsteken een kaars 
Voor allen die in onze wereld 
Ongekend en zonder naam gestorven zijn 
Maar die door God 
Bij name gekend zijn 
En geschreven staan in de palm van zijn hand 
 
 Lied  199    Koester de namen die wij hier gedenken 
     dat zij geborgen zijn in uw genade, 
     dat zij gekend zijn bij u en bij ons. ( 2x)  
 
We noemen in stilte de namen van hen die ons ontvielen 
En er is gelegenheid om in eigen gedachtenis 
een kaars aan te steken 
 
Lied 598 zanggroep 
Als alles duister is, 
ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft 
vuur dat nooit meer dooft 
 
Lied 458  zanggroep 
Zuivere vlam verdrijf met je licht 
de angsten van ons hart 
 
Zuivere vlam, verdrijf met je licht 
de schaduw van de dood 
 
 - gebeden 
  voorbeden telkens beëindigd met: “zo bidden wij U samen”  
  waarop de gemeente antwoordt met: “HOOR ONS, O HEER” 
  afgesloten met stil gebed en het Onze Vader 
 
Aankondiging van de inzameling van de gaven.  



De collecten zullen niet op de gebruikelijke wijze plaatsvinden. Bij de 
uitgang van de kerk staan dozen, waar u uw giften in kunt doen. Hartelijk 
dank! 
 

  Op Weg 

 slotlied:416 

 

Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

  



Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

-Wegzending en zegen: 

 A: Amen (3x) 

-orgelspel 


