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KevielLevemlinn  Kerkdiensten december-januari

Drempt & Oldenkeppel voor actuele informatie zie onze wekelijkse Nieuwsbrief of kijk op onze website

Datum Uur Voorganger ocatie Opmerkingen

Zo. 5-12 10:00 ds.Joop Jansen Schoonhoven Drempt 2e Advent

Zo. 12-12 10:00 ds. Kees Bochanen Hoog-Keppel 3e Advent, Kinderkerk

Zo. 19-12 18:00 ds. Karin Spelt Drempt 4e Advent, Kerstmaaltijd

Vr. 24-12 22:00 ds. Karin Spelt Drempt Kertsavond

Za. 25-12 10:00 ds.Bram Grandia Hoog-Keppel Kerstfeest

Zo. 2-1 10:00 ds.Karin Spelt Drempt Viering rond het ambt,
Nieuwjaarsontmoeting

Zo. 9-1 10:00 ds.Klaas Bakker Hoog-Keppel

Zo. 16-1 10:00 ds.Bert Bomer Drempt

Zo. 23-1 10:00 ds. Karin Spelt Hoog-Keppel  Oecumenische viering

Zo. 30-1 10:00 ds.Joop Jansen Schoonhoven Hoog-Keppel

Datum Uur Voorganger Locatie Opmerkingen
Zo. 5-12 10:00 ds. Elise Wijnands Dorpskerk 2e Advent
Zo. 12-12 10:00 pastor Rien Baauw (Wichmond) Dorpskerk 3e Advent

Zo. 19-12 10:00 ds. Joop Jansen Schoonhoven (p'chem) Dorpskerk 4e Advent
Vr. 24-12 20:45 ds.S.Hiemstra & ds. M. Schwarz (Almelo)  Dorpskerk Kerstavond, samenzang v.a 20:45

Za. 25-12 09:45 ds. Elise Wijnands Dorpskerk 1e Kerstdag, samenzang v.a. 09:45
Vr. 31-12 19:30 ds. Elise Wijnands Dorpskerk Oudejaarsavond

Zo. 2-1 10:00 ds.JoopJansen Schoonhoven (D'chem) Dorpskerk Nieuwjaarsreceptie

Zo. 9-1 10:00 ds.Elise Wijnands Dorpskerk

Zo. 16-1 10:00 ds. Charlotte Goldschmeding (Hoogkeppel) Dorpskerk

Zo. 23-1 10:00 ds. Elise Wijnands Dorpskerk

Zo. 30-1 10:00 mw.Jansje Ruiterkamp (Vorden) Dorpskerk

Wichmond voor actuele informatie zie onze website

Zo. 5-12 10:00 ds.W.Onderwaater (Aalten) Dorpskerk 2e Advent

Z0. 12-12 10:00 ds. W.van de Spek (Purmerend) Dorpskerk 3e Advent

Zo. 19-12 10:00 Zangdienstcommissie Dorpskerk 4e Advent

Vr. 24-12 20:00 ds.T. Wiersum Dorpskerk Kerstavond

Za. 25-12 10:00 ds. T. Wiersum Dorpskerk 1e Kerstdag

Zo. 26-12 10:00 ds. T. Wiersum Dorpskerk 2e Kerstdag

Vr. 31-12 20:00 mevr. Z. Langwerden Dorpskerk Oudejaarsavond
Zo. 2-1 10:00 ds.T. Wiersum Dorpskerk Nieuwjaarsbegroeting
Zo. 9-1 10:00 ds.T. Wiersum Dorpskerk

Zo. 16-1 10:00 ds.D.Engelage (vorden) Dorpskerk

Zo. 23-1 10:00 ds.T. Wiersum Dorpskerk

Zo. 30-1 10:00 ds.J.Krajenbrink (vorden) Dorpskerk

Kerken: Drempt, Kerkstraat 1, 6996 AE; Hoog-Keppel, Burg. Van Panhuysbrink 11, 6997 AA; Hummelo, Dorpsstraat 22, 6999 AC;

Wichmond, Dorpsstraat 16, 7234 SN. Na de diensten wordt samen koffie gedronken. (In Hummelo bij diensten met eigen predikant.)




Welkom bij ons

Auteur: Marjet de Jong
Ilustratie: Marcel Jurriéns

Zal ik een lichtje in de vensterbank zetten, mam?’ roept Irina, ‘dan kunnen opa en oma ons
makkelijk vinden!" Het is kerstavond en alles is versierd. Zelfs Borneo, de hond, draagt een
lichtkrans om zijn nek. Na wat krabben en schudden heeft hij zich verzoend met de batterij onder
zijn halsband. Afleiding genoeg. Alles in huis is anders.

Want na maanden komen opa en oma logeren. In plaats van met z'n vieren zullen ze vanavond en
morgen met zessen zijn. Het past precies in de huiskamer met die extra bijgeschoven tafel onder
een meterslang papieren kleed. Geen Skype meer, geen Zoom, nog geen zoen, maar wel samen.
Het mooiste vindt Irina de logeeroplossing. Opa en oma mogen in het kraakhelder opgemaakte
bed van pap en mam, die zelf in de schuur gaan slapen.

De hele week zijn ze bezig geweest om de schuur op te ruimen. Ze hebben er met kleden en
luchtbedden een redelijke slaapplaats van gemaakt.
Verwarming is er niet, wel een stopcontact. Maar het komt
goed. Ze hebben straks kerstlampjes, dekbedden en elkaar.
Eerder vanavond heeft Irina een hete kruik onder hun
dekbed verstopt. Elkaar verrassen, een lichtje zijn, daar
gaat het om, vindt ze.

‘Ja, zet maar neer, hoe meer hoe mooier!” antwoordt mama.
Met interesse volgt Borneo hoe Irina de jampot- lichtjes
voor het raam zet.

‘Welkom bij ons’ schrijft ze in fraaie letters op een groot vel
papier en plakt dit tegen het raam. Het duurt niet lang of
opa en oma staan in de gang tussen volle tassen en een
rondspringende hond. Er komen glazen op tafel, koekjes
en hapjes, schotels en schalen.

En verhalen, veel verhalen. Het is fijn elkaar weer te zien,
een spelletje te doen bij kerstmuziek, alle zorgen te
vergeten. Borneo ligt tevreden in zijn mand. Dan spitst hij zijn oren en jankt even. Het janken gaat
over in geblaf. Hij staat op en duwt zijn neus tegen het raam, gromt. ‘Af, Born!’ roept Irina. ‘Het is
Kerstmis. Niks aan de hand! Maar na een tijdje gegrom en gekwispel stuift Borneo naar de keuken
en moet Irina erachteraan. Hij wil naar buiten. Er is iets aan de hand in de schuur. En als ze de deur
opendoet, krijgt Irina de schrik van haar leven.

Twee onbekende mensen glimlachen naar haar vanuit het schemerdonker.

De liggende vrouw koestert een pasgeboren baby, de man spreekt onverstaanbare woorden en
maakt verontschuldigende gebaren. Irina begrijpt hem niet, en toch wel. Ze knielt neer bij de baby.
‘Oh, wat lief. Welkom bij ons!’ fluistert ze.

En dan roept de kwispelende Borneo alle anderen erbij. Het is Kerstmis.

Kopijdatum  Verschijnt
31 december 18 januari
28 januari 15 februari
25 februari 15 maart
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Nieuws van Present Bronckhorst

Kom zelf in actie met kerkgenoten, familie of vrienden

Nadat we bijna anderhalf jaar alleen maar duc’s of kleine
groepen konden inzetten bij projecten, is het sinds een
paar maanden weer mogelijk om in een groep van 4-6
vrijwilligers een medemens te helpen.

Lijkt het jou ook leuk om samen in een groep een gezin,
alleenstaanden of een stel met een slechte gezondheid,
§ weinig netwerk en weinig financiéle middelen te helpen

e'zijn er,
VOOr e’&aar bij een klus in huis en tuin?

Meld je dan nu aan op www.presentbronckhorst.nl en wij

zoeken een passende klus voor jullie!

Steun Present met belastingvoordeel

Present maakt het mogelijk dat steeds meer mensen omzien naar elkaar. Samen opkomen voor
mensen die wel wat hulp kunnen gebruiken. Daar wordt iedereen blij van!

Om dit werk te blijven doen heeft Present Bronckhorst jou hard nodig. Voor een blijvende impact
in Bronckhorst zijn we afhankelijk van mensen die het ideaal van
Present omarmen.

Een van de manieren om Present Bronckhorst te steunen, is een
periodiek schenking. Jouw gift is volledig aftrekbaar van de
belasting als je besluit ons minimaal vijf jaar lang te steunen. Zo
wordt jouw gift meer waard, voor jezelf en voor Present. Je steunt
ons op de meest voordelige manier die er is €én Present Bronckhorst
is verzekerd van langdurige steun.

Jouw gift wordt vastgelegd in een onderlinge overeenkomst. Het
vastleggen kost niets; er is geen akte voor nodig en je hoeft niet
naar de notaris. Het invullen van een schenkingsovereenkomst van de Belastingdienst is
voldoende. Na ondertekening kun je de overeenkomst mailen naar info@presentbronckhorst.nl.
Je ontvangt vervolgens een door ons getekend exemplaar retour, die je kunt gebruiken voor je
belastingaangifte.

Nieuwsgierig geworden, kijk dan op presentbronckhorst.nl/steun-ons.

Present bezorgt WorldServants vakantie met impact

Een groep van WorldServants uit Rijnsburg zijn in de laatste twee weken van de zomervakantie
aan de slag zijn gegaan voor Present in de Achterhoek. De jongeren zouden eigenlijk via World
Servants al in 2020 een school gaan bouwen in Rwanda. Door corona kon dit toen en ook dit jaar
niet doorgaan.



In samenwerking met Present Bronckhorst en Doetinchem konden ze zich in 2021 gelukkig een
stuk dichterbij huis toch nuttig maken. Door woningen en tuinen van de crisisopvang van
IrisZorg in Doetinchem op te knappen en te klussen en mee te draaien met de begeleiders bij
Het Passion in Hummelo, waar dak- en thuislozen tijdelijk kunnen wonen om even tot rust te
komen. Ook wilden ze iets voor kinderen betekenen en hebben ze twee dagen meegedraaid in
het Kneuterkamp in Doetinchem.

De jongeren verbleven in totaal twaalf dagen in

I de Achterhoek, waarvan ze tien dagen aan het

werk gingen. In deze tijd logeerden en

kampeerden ze bij Het Passion in Hummelo. Op

zondag 22 augustus was de groep te gast

tijdens een speciale kerkdienst in de

Protestantse Dorpskerk in Hummelo.

. De jongeren vertelden de aanwezigen hier meer

=% over World Servants tijdens een dienst met het
. thema ‘Geef handen en voeten aan je geloof.

- Voor alle jongeren was het een werkvakantie

= met veel impact.

Veel van hen vonden het jammer dat ze niet naar Rwanda konden, maar spijt van hun reis naar de
Achterhoek hebben ze niet. Op een van de laatste dagen schreven ze in hun blog:

“Wat hebben we een leuke groep op dit moment met deze bijzondere mensen in de opvang. Allemaal
met een heftig verhaal, maar wat is het gaaf om te zien hoe sterk ze zijn en nog zo positief in het leven
kunnen staan. We hebben al zo veel leuke/leerzame momenten gehad met de mensen die we hebben
ontmoet, hun verhalen gehoord en plannen voor de toekomst gedeeld'”.

Wil je op de hoogte blijven van onze

projecten in Bronckhorst, kijk dan op

onze facebookpagina:

facebook.com/PresentBronckhorst/. T

ronckhorst

Wil jij ook iets betekenen voor iemand
anders of ken je iemand die wel wat
extra aandacht kan gebruiken? Kijk dan
op www.presentbronckhorst.nl of neem
contact op met Hilde Colenbrander,
projectcoordinator Present Bronckhorst,
hildecolenbrander@presentbronckhorst.nl of T 06 15136687.

¥
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Predikant: ds. Karin Spelt - tel.: 06-13554749 - e-mail: karin.spelt@gmail.com
Scriba: Marian Lusink - tel.: 0313-479174 - e-mail: scriba@kerkdrempel.nl
Website: www.kerkdrempel.nl

Vanuit de Kerkenraad

Coronamaatregelen

Met ingang van zaterdag 13 november jl. zijn in onze kerkdiensten de volgende regels van kracht:
- Desinfecteer uw handen bij binnenkomst

- Draag een mondkapije bij verplaatsingen in de kerk

+ Houd 1,5 meter afstand in de kerk

« Neem plaats op de aangegeven zitplaatsen: A co R 0 NA

« In Drempt op de kussens MAATREGE[EN

- In Hoog-Keppel op de stoelen met een liedboek

+ Personen uit 1 huishouden zitten naast elkaar

- Eris geen koffie na de dienst

Deze regels gelden in ieder geval t/m zaterdag 4 december a.s.

Afhankelijk van eventuele aanvullende maatregelen zullen de regels in de kerk ook weer worden
aangepast.

Kerstviering
70+

In verband met de huidige coronamaatregelen  Dat is jammer.

hebben we besloten ook dit jaar geen Maar u bent natuurlijk wel van harte welkom in
kerstviering voor gemeenteleden van 70 jaaren  de Kerstvieringen op 24 en 25 december. En bij
ouder te organiseren. de Kerstmaaltijd op 19 december.

Een grote groep samenbrengen in een Daarover leest u elders in dit blad meer.
betrekkelijk kleine ruimte lijkt ons niet En vergeet ook vooral onze online-uitzendingen
verantwoord. Bovendien is een gezellig niet! Alle diensten en bijeenkomsten zijn te

samenzijn op 1,5 meter niet te realiseren. volgen via www.kerkdienstgemist.nl




Januari 2022

Aan het begin van het nieuwe jaar hopen we
elkaar te ontmoeten in en na de dienst op 2
januari.

Op het moment dat ik deze
| kopij schrijf, is het nog niet
bekend wie van de
kerkenraadsleden
aftredend zijn en of zij
eventueel nog voor een nieuwe periode
beschikbaar zijn.

Via de Nieuwsbrief, die ook altijd op de website
staat, zullen we u op de hoogte houden.
Ontvangt u nog geen Nieuwsbrief, stuurt u dan
een mailtje naar Jan Bruil en meldt u aan

(bruil.jan@online.nl) . De Nieuwsbrief
verschijnt elke zaterdag. Zo kunt u altijd op de
hoogte zijn van wat er speelt!

Er zijn geen kosten aan verbonden.

Nieuwjaarsontmoeting

Afhankelijk van de ontwikkelingen rond corona
en de dan geldende
maatregelen hopen we dat het

mogelijk is elkaar na afloop .

van de dienst nog te m}
ontmoeten. En elkaar veel heil —
en zegen te kunnen wensen.

U hoorter te zijner tijd. meer

over!

Tenslotte

Het is telkens weer schakelen met nieuwe
maatregelen en beperkingen. Ook in de kerk
blijft het steeds opnieuw zoeken naar wat kan
en wat niet kan. Naar wat verantwoord en veilig
is en wat niet.

Laten we proberen elkaar niet uit het oog te
verliezen. Maar elkaar wel de ruimte te geven
die we nodig hebben. En laten we allemaal

onze verantwoordelijkheid nemen voor onszelf
en voor elkaar.

Zo gaan we op weg naar het feest van Licht,
Hoop en Vrede, en een nieuw jaar tegemoet.
Mooi verwoord in een kort gedichtje, dat u kunt
vinden in het Kerstnummer van de Open Deur.
Dit kerstnummer hebt u samen met
KerkLevenin ontvangen.

KIND VAN HET LICHT
Kind van het licht, breek door het duister,
Kind van de hoop, wees ons nabij.
Kind van de vrede, woord van de toekomst:
Kind van de strijd met zachte hand.

-Chris Fictoor, Uit: zangen van zoeken en zien

Namens de kerkenraad wens ik u een vredige kersttijd toe en alle goeds voor het nieuwe jaar.

-Marjan van Zadelhoff, voorzitter

Van de predikante

Verhalen van Hoop

In de tijd van advent en kerst delen we verhalen van hoop. We leven in onzekere tijden met veel
zorgen over de toekomst. Het is belangrijk om hoop te houden. Op het moment dat dit kerkblad
geschreven wordt weten we nog niet wat er allemaal mogelijk is in de decembermaand. We hopen
dat de vieringen, die we nu gepland hebben door kunnen gaan.




KerrlLevenin

Oecumenische vespers in de tijd van

advent: Verhalen van Hoop

Vanuit de oecumenische samenwerking in de
regio Doesburg zijn er ook dit jaar in de tijd van
advent weer vespers op de vrijdagavond in de
kleine kerken. Steeds zijn er twee voorgangers
die de viering samen voorbereiden. Mooi om
onze samenwerking zo voort te zetten.

Advent is een tijd van wachten en verwachten.
Van uitzien naar de geboorte van een kind dat
licht brengt in donkere tijden. Een teken van
hoop. Op de zondagen horen we hoe Elizabeth
en Maria in verwachting zijn van de geboorte
van hun kind. In het Oude Testament staan veel
verhalen over vrouwen die een kind
verwachten. Een kind dat ook voor hen een
teken van hoop is. Zij brengen hun kind ter
wereld in een tijd, waarin er zorgen zijn over de
toekomst en het moeilijk is om hoop en moed
te houden. De zwangerschappen zijn soms ook
onverwacht en niet vanzelfsprekend. Sara die
op hoge leeftijd in verwachting is van lzadk en
de hoop op nageslacht al bijna verloren heeft.
Jochebed die haar zoon Mozes baart in tijden
van onderdrukking en slavernij en hem moet
verstoppen voor de Egyptische soldaten die alle

Wees Gij mijn toeviucht de komende nacht A
De morgen die ik ondanks alles verwacht
Hoe kan ik gaan slapen, als Gij er niet zijt

Die mij van het donker en wanhoop bevrijdt.

Aanvangstijd 19:30 uur

eerstgeborenen willen doden. Hanna die niet
zwanger wordt en God belooft haar kind aan
hem te geven als ze zwanger mag worden. Ze
brengt haar zoontje Samuél naar de tempel en
hij zal uitgroeien tot een grote profeet. Ruth, de
Moabitische die haar man en haar land verliest
en met haar schoonmoeder Nadmi naar Israél
gaat. Daar ontfermt Boaz zich over haar en
baart zij Obed, de voorvader van David. Hij
wordt genoemd in het geslachtsregister van
Jezus. Het zijn verhalen van krachtige vrouwen,
die hoop en moed houden juist in moeilijke
tijden.

Hoop en moed hebben wij ook nodig in onze
tijd. Er zijn veel zorgen over de toekomst. De
coronacrisis, klimaatveranderingen, de
groeiende tweedeling tussen arm en rijk,
individualisering, verharding en polarisatie die
samenlevingen wereldwijd bedreigen. Welke
toekomst is er voor de kinderen die vandaag
geboren worden? Elke geboorte is voor ouders
een teken van hoop. Nieuw leven vol
verwachting naar de toekomst. De verhalen van
deze krachtige vrouwen kunnen ons inspireren
hoop en moed te houden. We besluiten de
vesper elke week met een avondlied 263:

- Vrijdag 26 november Ooipoortkerk, Doesburg, voorgangers:
Jaap Lof (Ooipoortkerk) en Francie Jansen (RK Doesburg);
« Vrijdag 3 december Gasthuiskerk, Doesburg, voorgangers:
Susanne van der Sluijs ( Remonstranten) en Toos Looman ( RK Doesburg);
« Vrijdag 10 december St. Joriskerk Drempt, voorgangers:
Karin Spelt(PG Drempt Oldenkeppel) en Bert Bomer(PG Angerlo-Doesburg);
+ Vrijdag 17 december Protestantse Kerk Hummelo, voorgangers:
Elise Wijnands ( PG Hummelo) en Arnold Vellekoop ( Leger des Heils).
De vespers zijn ook online mee te vieren. De link is te vinden op de website van de betreffende

kerken.



Zondagen in advent - Kindernevendienst

De eerste drie zondagen delen we verhalen van hoop uit Lucas. Verhalen over Zacharias en
Elisabeth, over Maria en Jozef. Er zal kindernevendienst zijn op zondag 28 november en 12
december. De kinderen gaan tijdens de kindernevendienst aan het werk om de dienst voor Jong en
QOud op 19 december voor te bereiden.

Zondag 19 december 18:00 uur Drempt
Kerstmaaltijd voor Jong en Oud

We hopen net als twee jaar geleden op de vierde
o o PO advent in de avond met Jong en Oud het

kerstfeest te vieren tijdens de kerstmaaltijd. We
herinneren ons de prachtig gedekte en

1% . versierde tafels in de kerk. Wat verlangen we er
' ' naar om weer zo samen om de tafel te zitten,
elkaar te ontmoeten en te eten. De kinderen
zullen een kerstverhaal spelen, er is muziek en
zang. In de loop van december zullen we
beslissen of de maaltijd door kan gaan enin
welke vorm. Waarschijnlijk zal er een maximaal
aantal deelnemers kunnen zijn, omdat het niet
te druk kan worden. En om samen veilig rond de
tafel te zitten kan een coronatoegangsbewijs
gevraagd worden. U hoort daar later meer over.

y Kerstavond vrijdag 24 december
22:00 uur

Bloeien in de nacht...

Bij dit kerkblad heeft u het kerstnummer van de
Open Deur ontvangen met als thema * Bloeien
in de nacht. Een mooi thema om ook in de
kerstnacht te gebruiken. Veel kerstliederen
gebruiken het beeld van het tot bloei en tot groei komen van bloemen juist op plekken en op
momenten waarop je het niet verwacht. De roos die ontloken is
uit barre wintergrond. Het twijgje dat ontspringt aan de stronk
van Isai. Bomen die bloeien ondanks kou en ijs midden in de
winternacht. Er wordt gezongen over bloesem in de winter, roze
dageraad, teken dat de zon verschijnen gaat. Ook dit zijn beelden
die hoop willen uitdrukken.

In deze kerstavonddienst zal een kleine zanggroep met zangers uit
onze gemeente een aantal liederen zingen. Onder leiding van
Lucian Venderink oefenen ze deze in de tijd van advent.
Voorganger is ds. Karin Spelt




KereLevenin

Kerstmorgen zaterdag 25 december 10:00 uur

Kerstmorgen gaat ds. Bram Grandia uit Doesburg voor. Het thema van deze dienst is op het moment
nog niet bekend.

Ontmoeting en Inspiratie
In de maand december zijn er geen activiteiten in het kader van ontmoeting en inspiratie. We hopen
daar in januari weer mee door te gaan. Met een filmavond in het Kerkhuis op dinsdag 11 januari en

Maal en Verhaal op vrijdag 21 januari. Te zijner tijd wordt daar via de Nieuwsbrief meer over bekend
gemaakt.

Kloosterweekend 11-13 februari 2022

= R = 3 —
Alvast een vooraankondiging van een kloosterweekend in februari. Samen met ds. Helma van Loon,
voorganger bij de kerk van Slangenburg in Doetinchem bereid ik een weekend van stilte, bezinning
en ontmoeting voor in het klooster Slangenburg. We zijn een weekend te gast bij de Benedictijnen
in de St. Willibrords abdij te Doetinchem Slangenburg. Op de website van de abdij is meer informatie
over deze gemeenschap en het gastenverblijf te zien: willibrordsabdij.nl
We zullen daar het ritme van het klooster aanhouden en meebidden op de gebedstijden in de kerk.
Daarnaast zullen Helma en ik een bezinningsprogramma aanbieden. Het thema daarvan is nu nog
niet bekend. Natuurlijk is er ook ruimte om zelf tot rust te komen en te wandelen in het mooie
gebied rond de abdij. Er kunnen maximaal 16 mensen uit beide kerken mee. Als u belangstelling
heeft kunt u zich alvast bij mij opgeven.

-ds. Karin Spelt




Geef vandaag voor
de kerk van morgen

Actie Kerkbalans 2022 komt eraan

In januari gaat Actie Kerkbalans van start. Het thema is ook dit jaar ‘Geef vandaag voor de kerk van
morgen: Tijdens deze Actie krijgen alle leden van onze gemeente een brief met het verzoek voor
een jaarlijkse financiéle bijdrage. We hopen dat we ook in 2022 weer op u mogen rekenen!

Voor de kerk van morgen

De kerk is niet alleen voor ons maar ook voor de generaties na ons van grote waarde. Zeker na een
ingewikkelde coronatijd willen we als kerk nu weer vooruit. Om ook in de toekomst van betekenis
te zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. Om uitnodigend te zijn voor jonge
mensen die hun leven nog voor zich hebben. Door vandaag te geven, maken we de kerk van
morgen mogelijk.

Aftrap

We zullen de actie dit jaar inluiden met het luiden van onze kerkklokken, op 15 januari 2022 om
12:00 uur. Als de coronamaatregelen het toelaten zullen wij dit moment feestelijk omlijsten. Als het
kan, zullen we het thema zichtbaar maken in onze kerk.

Samen voor onze kerk

Kerk-zijn kunnen we alleen samen. Doe daarom mee aan de Actie Kerkbalans en vul het
toezeggingsformulier in januari ruimhartig in. In de week van 24 januari 2022 komt een vrijwilliger
het formulier bij u ophalen. U kunt uw bijdrage ook digitaal overmaken. Kijk te zijner tijd voor
actuele informatie op kerkdrempel.nl/kerkbalans.

Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor
staat. Op naar de kerk van morgen!

Actie Kerkbalans 2021

Wij hebben een groot deel van de toezeggingen Actie Kerkbalans 2021
ontvangen. Er is een bedrag van ca, € 45.000 toegezegd, waarvan wij tot en
met eind oktober 2021 ca. € 7.500 (=17%) nog niet hebben ontvangen. Misschien wilt u uw
administratie nakijken om te kijken of u uw toezegging al heeft voldaan of dit misschien vergeten
bent?

Van enkele leden hebben wij geen toezegging mogen ontvangen, wellicht wilt u alsnog voor uw
kerk geven. Dat kan door uw gift over te maken op ons bankrekeningnummer NL72 RABO 0315
0025 73 ten name van Protestantse Gemeente Drempt en Oldenkeppel.

Wij willen iedereen die hun bijdrage reeds betaald hebben of dat binnenkort nog gaan doen
hiervoor hartelijk bedanken.

Met vriendelijke groet,
-College van Kerkrentmeesters
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Dit schilderij, getiteld ‘Simeon houdt
Jezus vast, is in 2012 gemaakt door
de in 1960 geboren Russische
schilder Andrey Shishkin.

In het evangelie van Lucas lezen we
dat Simeon zijn hele leven wacht op
het moment van de redding van
Israél. De heilige Geest had hem
verteld dat hij de Messias zou zien
voordat hij zou sterven.

Lucas beschrijft het ontroerende
moment: In de tempel ziet Simeon
het Kind! Nam het in zijn armen en
dankte God met de woorden:

‘Heer, ik ben uw dienaar. Nu kan ik
rustig sterven, zoals U mij beloofd
hebt. Want nu heb ik zelf de Redder
gezien. U hebt Hem gestuurd om
alle volken te redden. Hij is het licht,
Hij wijst de volken de weg naar U.
Hij is de held van Uw volk Israél’

Geraakt worden we door de manier hoe Simeon naar het Kind kijkt: wat een tederheid en liefde!
Simeon zal van tevoren van alles gedacht hebben over de verwachte Messias, over Zijn heerlijkheid,
over de glorie waarmee Hij komt. Maar als Simeon Hem ontmoet, dan staat er een arme moeder uit
Galilea tegenover hem met een klein Kind op de arm, geen pracht geen praal. Hier zie je de kracht
van het geloof! Het geloofsvertrouwen ziet in dat gewone Kind de aangekondigde Redder.

Dit kind zal het licht zijn voor de hele wereld. Dit Kind zal alle mensen dicht bij God brengen.

Jezus onze Verlosser woont als een licht in ons hart.

Laten wij dat licht verder verspreiden, zodat we ook bij
anderen dat licht kunnen ontsteken. Dat wij voor elkaar
een lichtje kunnen zijn, dan wordt onze wereld steeds meer
een plek van vrede voor iedereen.

- Ds. Elise Wijnands




Bii de diensten

D1] de aiensien

Zoals altijd al in dit leven is de toekomst onbekend, maar de recente berichten rondom het beruchte
virus zouden er wel eens op kunnen duiden dat het hieronder vermelde “programma” ook nu weer
valt onder voorbehoud van het Deo Volente uit Jac: 4:15. Bij enig onwel bevinden is het beter om

thuis te blijven en online de diensten mee te beleven.

Zondag 5 december is het tweede Advent en ook Sinterklaas, maar de bisschop komt volgens de
laatste berichten niet in de kerk. Gelukkig komt ds. Elise Wijnands wel. Komt u maar kijken wat zij
voor cadeautje meeneemt. Op derde Advent, 12 december, komt uit Wichmond pastor Rien Baauw.
Ds. Joop Jansen Schoonhoven gaat voor op de vierde Adventszondag. Dan volgt de serie
eindejaarsdiensten met op kerstavond ds. Siebe Hiemstra en zijn vrouw Monica Schwarz. Ze zal vast
iets zingen! Op kerstochtend gaat ds. Elise voor en de zang is dan van Pieternel van Amelsvoort.
Traditioneel wordt het jaar in Hummelo dan afgesloten met de oudejaarsdienst, waarin we ons de
overledenen van dit jaar herinneren en waarin de koperblazers een rol hebben.

Koster/organist Uitgangscollectes
5dec: NN/Ap Addink 5 dec: Stichting Het Passion (Hummelo)
12 dec: Gerrit Minkhorst /Charlotte Lindeboom 12 dec: pastoraat Hyndendael
19 dec: Jan Teerink /Atze Douma 19 dec: plaatselijk diaconaal werk
24 dec: Chris Vrogten, Gerbrand Hilhorst /Ap Addink 24 dec: eindejaarscollecte g
25 dec: Freek Kok /Atze Douma 25 dec: eindejaarscollecte
31 dec: Chris Vrogten, Gerbrand Hilhorst/Atze Douma 31 dec: eindejaarscollecte§
Extra informatie "Bij de diensten” door ds. Elise
Adventsvespers

Net als vorig jaar zullen er vier Adventsvespers in verschillende kerken in Doesburg,
Drempt&Oldenkeppel en Hummelo gehouden worden. Op 17 december is de vesper in onze
Hummelse kerk. Samen met Arnold Vellekoop van het Leger des Heils zal ik deze avonddienst
vormgeven. Centraal staan verhalen van hoop, verteld rondom vier krachtige vrouwen die hoop en
moed houden in moeilijke tijden. In het deel van Drempt & Oldenkeppel leest u er meer over.

Oudejaarsdienst

We hopen dat we op oudjaar de Koperblazers van muziekvereniging Hummelo en Keppel in de kerk
zullen horen. Wat hebben we dat vorig jaar toch gemist! Het is zo'n stil makend moment om onze
gemeenteleden die ons dit jaar ontvielen in liefde te herdenken. En zo het gehele jaar te
overdenken, wat heeft het jaar 2021 ons gebracht, pijnlijke gebeurtenissen, zeker, maar ook
vreugdevolle en hoopgevende dingen. Als gemeente sluiten we het jaar af en kijken hoopvol naar
het nieuwe jaar.

Houdt u de kerstfolder, de berichtgeving in de vitrinekast, mededelingen op de website en liturgie
in de gaten!

Dameskrans
Op donderdagmiddag 16 december viert de Dameskrans
het kerstfeest. We komen bij elkaar in De Ruimte van
14:00 tot 16:00 uur.
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Bloemengroet
Bloemen uit de kerk gingen op 24 oktober naar Freek en Paula Jolink. Op 31 oktober gingen de
bloemen naar mw. Joke Mellema van de Rijksweg. Op 7 september zijn ze bezorgd bij Gerrit
Smeitink en op 14 november ging de bloemengroet naar Gerrit en Henny Harenberg

gstdienst 2021
Zondag 7 november vierden we weer de jaarlijkse Dankdienst voor
gewas en arbeid. Gelukkig was het dit jaar weer mogelijk, nadat
corona vorig jaar roet in het eten had gegooid.
= Voor in de kerk stonden twee smaakvol aangeklede tafels met
| producten uit onze omgeving, zoals aardappels, walnoten,
B boerenkool, appels, peren, bieten en wortels. Deze werden
aangevuld met potjes met jam en andere lekkernijen zoals
i zelfgebakken appeltaart! Ock stonden er een paar zakken met
openhaardhout, heel fijn in deze tijd van stijgende energieprijzen.
Dank aan allen die producten hebben aangeleverd!
De opbrengst van de verkoop van deze producten is bestemd voor
de Muziekcommissie. De Muziekcommissie zorgt voor extra muzikale ondersteuning van de
kerkdienst. Vaak bij bijzondere gelegenheden, zoals de dienst op Eerste Kerstdag. De opbrengst
van de Oogstverkoop bedroeg € 346,60. Een bijzonder mooi resultaat! Hartelijk dank hiervoor!
- Mieke Jansma, lid Muziekcommissie

Giften
Via zowel ouderling Karel Onstenk als kerkrentmeester Heleen Hendriksen is een contante gift van
€ 50,- binnengekomen. Gevers hartelijk dank voor deze financiéle bijdrage!

Kerstmarkt zaterdag 11 december

Op zaterdag 11 december (onder voorbehoud van de coronamaatregelen) is de .
markt in de Dorpskerk open van 10.00 uur tot 16.00 uur. Er zijn een aantal E N
sfeervolle kraampjes waar u terecht kunt voor kerstcadeautjes. En natuurlijk :
ontbreken de met zorg gemaakte kerstbakjes, notenkransen en de heerlijke
nieuwjaarsrolletjes en wafels niet. U komt toch ook?

Helpt u ons aan groen?
Er is veel groen nodig voor het maken van de kerstbakjes, kransen en grafstukken o
Heeft u geschikt groen, zoals coniferen, dennentakken, hulst, klimop of strmken b LT
met bessen? Neem dan contact op met Cecile Willems, 0314-384152 of | b b L i;'__', Ry
06-18244476. Cecile maakt dan graag met u een afspraak voor het ophalen of o A '
brengen van het groen. Yax | fl L

Gele kniepertjesdozen gezocht!

Deze dozen zijn schaars en zeer welkom bij de kniepertjesbakkers. Du
nog dozen staan die u niet gebruikt. Geef de dozen dan af bij Leida Wenne
Keppelseweg 2. Of neem contact op met één van de kerkenraadsleden. Dan
worden de dozen bij u opgehaald.




Vi da Discnaii
van de viaconie

Uitgangscollectes december
5 december Stichting het Passion Hummelo

"In onze boerderij bieden wij een tijdelijke opvangplek aan dak- en thuisloze en verslaafde
medemensen. Gestrest van het straatleven, stukgelopen relaties en verslaving komen onze gasten
bij Het Passion op adem. Onze begeleiders en vrijwilligers brengen structuur aan in de dag en
helpen hen de draad van het leven weer op te pakken. Gastvrij, betrokken, ontspannen en gericht
op de toekomst. Richting een plek om te wonen. Omdat wij geloven dat iedereen meetelt. Altijd.
19 december Plaatselijk diaconaal werk

De Hummelse diaconie ondersteunt plaatselijk, in onze directe woonomgeving, mensen die door
wat voor een oorzaak dan ook in de problemen zijn geraakt en waarvoor andere hulp ontbreekt. Zij
kunnen een (financieel) beroep op de diaconie doen. Elke maand wordt hiervoor uw financiéle
bijdrage gevraagd door middel van een collecte.

U kunt uw bijdrage ook direct overmaken op banknummer van de Diaconie t.n.v. Protestantse Kerk
Hummelo: NL34RABO 03150.00.929. Bij voorbaat hartelijke dank!

- met hartelijke groeten, Rita Hector
- Q1D voenseLeanken .

Ovog voor voedsel - Hart voor mensen

7 december inzameling Voedselbank in onze dorpskerk
Ook dit jaar is er weer een inzameling voor de voedselbank. Op dinsdag 7 december vanaf 16:00
tot 19:00 kunt u houdbare levensmiddelen hiervoor afgeven in onze dorpskerk. Bij de Spar staat in
die week een winkelwagen voor de Voedselbank.

Oliebollen

Voor we het weten is het alweer zover. Oud en Nieuw 2021-2022!
Zoals u van ons gewend bent, bakt Lobith deze oliebollen voor ons
gezamenlijk project de stichting Shehata (Stichting helping hands
Tanzania). Voor 30 december 2021 kunt u uw bestelling plaatsen bij
één van de diakenen Rikie Evers of Rita Hector vanuit Hummelo.
Te bereiken via 06 28840329 of 06 45226417 of 06 54920587 of Chris Vrogten 06 22998440

Kinder- en Jeugdkerk

Op 7 november, op dankzondag, hebben we met de
kinder- en jeugdkerk zaadbolletjes voor de vogels
gemaakt. Deze zaadbolletjes hebben we na de dienst
verkocht. De opbrengst was, net als die van de
oogstuitstalling, bestemd voor de muziekcommissie.
Het was een goede verkoop, want alle bolletjes zijn
verkocht.Nu gaan we weer richting Advent. Op 2de
Advent is er kinderkerk en gaan we weer de verhalen
vertellen over het kindje dat gaat komen. Omdat het
coronavirus nog altijd rondwaart, hebben we het
programma op kerstavond aangepast. We houden dan een kerstmaaltijd met de kinder- en
jeugdkerk. Hiervoor worden ook ouders en broertjes en zusjes van harte uitgenodigd.Er is dus ook
dit jaar geen intermezzo. Uiteraard is alles onder voorbehoud, omdat de coronaregels zo weer
kunnen veranderen. Daarna is het kerstvakantie en zien we elkaar in januari weer. De leiding van de
kinder- en jeugdkerk wenst iedereen goede kerstdagen toe en alvast de beste wensen voor 2022.

- vriendelijke groet van Anita Nusselder
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F

Ad 9 november 20/

De voorzitter heet een ieder hartelijk welkom. Een speciaal welkom aan mevrouw Lily Mulder van
het Godsdienstig Vormings Onderwijs aan de Woordhof.

Ds. Elise refereert aan de laatste zondagsbrief van Pasen en zegt dat het nodig blijft elkaar te
bemoedigen. Ze leest Joannes 17 vers 20 -22. Er is nog geen Maaltijd van de Heer gevierd, omdat
dit coronaproef moeilijk is.

De commissie Ontmoeting en Inspiratie is door samenwerking onlinediensten vanuit Doesburg,
uitgebreid met het Leger des Heils, Ooipoortkerk en RK Parochien. Er zijn vesperdiensten en een
themadienst: de 7 werken van barmhartigheid in voorbereiding.

We mogen nog steeds zingen, echter voorlopig geen koffiedrinken na de dienst.

Dhr. Vermeer stipt de herdenking van de Kristallnacht aan.

Mevrouw Mulder bedankt voor de uitnodiging. Zij geeft sinds het nieuwe schooljaar
vormingsonderwijs in Hummelo. Zij vindt verhalen vertellen belangrijk, eerst met de Bijbel dicht
om daarna de stap naar de Bijbel te maken. Ook laat ze via 2 tekeningen zien hoe van‘het begin van
alles’ van iets of iemand, iets nieuws gemaakt kan worden.

Er komt een vraag of ook over de Islam gesproken wordt. Er zijn wel raakvlakken volgens mw.
Mulder en ze noemt naar verbinding zoeken. Bezoek aan ons kerkgebouw wordt aangestipt. Als
dank wordt een bos bloemen gegeven.

Diaconie

—dienen, delen en doen — omzien naar elkaar — wereldwijd, gemeentelijk en plaatselijk. Rikie Evers
noemt plaatselijk: 0.a. inzameling voor de voedselbank, bloemetje Hyndendael, Diva Dichtbij.

Ook vermeldt ze het aanleggen van een groentetuin bij Het Passion door World Servants (normaal
doen zij projecten in het buitenland, maar door covid in Nederland). Zij hebben een dienst in de
kerk bijgewoond en aan deelgenomen. Aansluitend aan de kerkdienst zijn door de diaconi een
aantal activiteiten voor de groep georganiseerd.

De diaconie organiseert ook Sam’s kledingactie voor Mensen in Nood. Hierover wordt een filmpje
getoond. Landelijk heeft het € 50.000,00 opgebracht.

Tot slot wordt een oproep voor versterking van de diaconie gedaan.

Dhr. Vermeer vraagt of het mogelijk is dat de gemeente bijspringt bij arme huishoudens i.v.m. de
gestegen energieprijzen. Rikie meldt dat de volgende dag de diaconieén in de gemeente
Bronckhorst samenkomen voor overleg.

Consistorie

Hans Nusselder zegt dat door corona het bezoekwerk door de ouderlingen lastig is geweest. De 2 x
per jaar te houden 80+ visite niet door kon gaan. Ook de kerkdienst op Hyndendael is niet meer
geweest. Ook het brengen van bewoners van Den Ooiman naar de kerk is misschien niet meer
nodig, mede door de komende nieuwbouw.

Marco Huntelaar gaat in op de online diensten, geinstalleerd door ShowLine.
Er zijn 4 mensen die zondags de dienst online verzorgen. Marco doet een oproep voor uitbreiding
van deze groep, bv. kinderen of kleinkinderen.



Via de website van de kerk: kerkhummelo.nl kun je op het eerste scherm de dienst aanklikken of via
het tabblad vieringen. De diensten zijn via Vimeo te bekijken en er kunnen ook voorgaande
diensten bekeken worden. Ook uitvaarten en trouwerijen kunnen opgenomen worden. Mocht het
scherm nog zwart zijn, dan is de dienst nog niet begonnen. Mocht het niet lukken dan kan altijd
Marco om hulp gevraagd worden. Vervolgens worden cijfers en overzichten getoond. Onze
diensten worden door 5 tot 10 mensen bekeken. De diensten kunnen nog een tijd bewaard
worden.

Kerkrentmeesters
Heleen Hendriksen gaat in op het onderhoud van het gebouw. Het gebouw wordt jaarlijks van top
tot teen geinspecteerd door de Monumentenwacht door 2 personen waarbij kerkrentmeester
Ben de Vries aanwezig is.
Het rapport wordt doorgenomen. De aanbeveling in 2020 was het binnenschilderwerk. De kosten
en de planning worden aan de hand van het rapport bekeken. Kosten € 8.332,-. De Stichting
Vrienden van de Hummelose Kerk heeft een potje voor onderhoud van de kerk en daaruit zijn, na
verzoek, deze kosten betaald.

GEMEENTE
Een overzicht van de aanbevelingen van dit jaar wordt gegeven: suvonp
- vervanging regenpijp bij De Ruimte /\
- mastgoten ¢
- achterzetramen
Andere punten:
- buitenschilderwerk pastorie
- gootonderhoud van het orgel s 5

Online diensten: In het verleden was er een comité ‘Inwendige Zending. Het bestuur hiervan heeft
besloten voor zowel Drempt & Oldenkeppel als Hummelo subsidie te verstrekken voor de kosten
die gemaakt zijn voor de realisatie van de onlinediensten. Theo Schuurman stipt aan dat de
geluidsinstallatie slecht te verstaan is voor minder goed horenden. Dit is continu een punt van
aandacht. Ligt ook aan wie voorgaat, de één spreekt duidelijker dan de ander. Er komt een vraag
over het onderhoud (schilderwerk) van de pastorie, omdat dit niet zo lang geleden gedaan is.

Het antwoord van Leida Wennekerk is dat het alleen gaat om een gedeelte van de voorkant.

Rondvraag

Via mail vraagt Jan Hagenbeek waarom de kerkdiensten van Hummelo niet in Contact vermeld
worden. Deze worden wel doorgegeven maar worden niet altijd vermeld.

~Han van Zadelhoff wil graag Dorpskerk vermeld zien op het bord aan de kerk.

~Gerrit Vermeer vraagt zich af waarom bij de afkondiging van ds. Elise als voorganger ‘onze eigen
dominee’ gezegd wordt. Is daarover nagedacht? Wordt in heroverweging genomen.

Na de pauze geeft Henk ten Zijthoff een toelichting bij de PowerPoint presentatie over de
geschiedenis van de kerk. Deze presentatie is ook getoond tijdens de open monumentendag.
De voorzitter bedankt Henk en overhandigt een bos bloemen.

De avond wordt besloten met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader.
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Vanuit de pastorie
Kerst! Een oud feest wat ons heel dierbaar is.

Maar hoe zullen we het ontvangen dit jaar? Zal het zijn als vanouds, of zal het zijn zoals vorig jaar,
met maar weinig mensen en zonder samenzang? Terwijl ik dit schrijf (19 november) is het moeilijk
te zeggen. De coronacijfers zijn aan het stijgen en als dat zo doorgaat hebben we kans dat
samenkomsten afgelast moeten worden. We hopen op verbetering in de situatie, laten we ook
samen daarvoor bidden. Voor nu, om ons op te vrolijken, waarom geen kerstquiz?

Hoe goed kennen we het kerstverhaal?

Mijn quiz moet een warm woord naar voren brengen en begint dus met de aartsengel die God
naar Maria stuurde en wiens eerste letter (1) het begin van het woord is. Een makkelijke. Ja, maar
het gaat moeilijker worden! Er was namelijk een vrouw in de Bijbel, ... (2), en zij sprak een groet
tot haar nicht Maria die onze rooms-katholieke broeders en zusters heel dierbaar is, namelijk de
groet Gezegend zijt gij onder vrouwen en gezegend de vrucht uws schoots. Nou, daar ben ik het
volledig mee eens! U ook toch, lezer?

Zij was echt wel door God gezegend. Maar ja, haar verloofde, een rechtschapen mens die zich aan
de wet van ... (3) hield, die vond het verdacht — ze waren immers nog maar in .... (4). Toen kwam
de engel bij hem tijdens een droom en zei: Aarzel niet deze vrouw tot u te nemen, want het kind
wat zij draagt is van boven en daarom zal het heten ---(5), wat betekent God met ons. De mensen
op aarde gaan het niet redden, ze hebben een andere nodig, een redder uit de hemel die als
mens geboren moet worden. Het stel bleef samen en het kind werd geboren, in Bethlehem, in
een stal. Moeder wikkelde het kind in een .... (6) en legde het in een kribbe.



Er kwamen herders om het kind te
bewonderen, wijzen ook, uit het
oosten - ze hadden zijn ster zien
opgaan - maar het gezin moest
plotseling vluchten, want een
andere koning, een jaloerse, was
erop uit het kind te doden, en dus
op de vlucht en asiel zoekenin ....
(7).

Dat lezen we in het evangelie van Mattels, niet in het evangelie van ... (8), de andere evangelist
die ons over de geboorte verhaalt. Het gezin zoekt dus asiel in een land waar ooit, heel ver in het
verleden, Aartsvader Jacob, zoon van --- (9), ook een tijdlang gewoond had, met zijn kinderen,
waarvan er een, ... (10 - naamgenoot van de
man van Maria!), het scepter zwaaide.
Bijzonder! Hoe kwam dat ook weer tot stand?
De kinderen van Jacob groeiden uit tot een
groot volk in dat land, maar belandden
uiteindelijk in de slavernij. God zag het, en
schoot Zijn volk te hulp, en bracht het uit dat
land, en vestigde het in het land van ....(11),
waar naartoe het gezin van vader, moeder en
zoon ook terug zal keren, wanneer het daar
weer veilig is.

Ik wens u, ondanks Corona, een .......... gezegende kerst!
Ds. Tim Wiersum

Een bloemengroet vanuit de kerk in de maand oktober

3 oktober Fam. Ellenkamp-Makkink, mw. D. Wagenvoort-Smeenk,
Dhr. H. Jansen

10 oktober Ds.T. Wiersum, mw. D. Pardijs-v. Zadelhof
Dhr. D. Gr. Obbink, mw. R. Onstenk-Wullink
Fam. Schieven-Hissink, dhr. G. Ellenkamp

17 oktober Mw. A. Olthof-Borgman, mw. J. Heerink-Rietman

24 oktober Dhr. R. Enthoven, mw. H. Steege-Regelink.

31 oktober Mw. W. Warnaar-Nijland, dhr. B. Steege.
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Dankdag

Woensdag 3 november hadden wij een dienst ter
ere van dankdag.

Het zeer toepasselijke bloemstuk is gemaakt door
Hilly Bakker en Gerrie Krijt.

De volgende tekst geeft mooi aan wat het thema
was van de dienst.

"Wij zijn dankbaar voor de vele gaven die we uit
Gods handen hebben ontvangen.

De overvloed van de oogst is hier symbolisch bij
elkaar gebracht.

Hilly en Gerrie Hartelijk dank!

-Dieneke Blanken

Geven we het op?

De afgelopen jaren heeft in Kerkleven herhaald de oproep gestaan om de vacatures in de
kerkenraad ingevuld te krijgen. Er zijn ook veel mensen persoonlijk benaderd maar met weinig
succes. Uiteraard moeten we een ieders beslissing om NEE te zeggen respecteren. Anderzijds
moeten we als gemeente ook goed beseffen dat ‘denken dat iemand anders het veel beter kan' of
‘dat iemand anders meer tijd heeft’ ons niet vooruit helpt. Als ik/u/jij het belangrijk vindt dat er
een zelfstandige kerkgemeenschap met kerk in Wichmond blijft, dan zal ik/u/jij daar ook tijd in
moeten steken. En net als bij alle andere organisaties zijn er ook bestuurders nodig die naar beste
vermogen beslissingen durven nemen. Een zwaar onderbezette kerkenraad (vooral vacatures voor
wijkouderlingen) betekent dat we niet zelfstandig verder kunnen, en ook moeilijk of geen
toestemming zullen krijgen voor het beroepen van een nieuwe predikant na het emeritaat van ds.
Wiersum, al over ongeveer anderhalf jaar. We blijven hopen, zeker ook in deze Adventstijd, een tijd
van inkeer, reflectie en hoop die tot leven komt.

-Een bezorgd kerkenraadslid




Vanuit de diaconie

De diaconie wil omzien naar de ander, dichtbij en ver weg, in het bijzonder naar mensen in nood.
Dit hoeven dus niet altijd mensen te zijn uit onze eigen gemeente.

Mocht u/je iemand kennen die mogelijk wel wat financiéle en/of andere ondersteuning nodig
heeft, laat het ons dan alstublieft (vertrouwelijk) weten.

Voor de maand november is er € 150,- overgemaakt naar kerk in actie voor een project
in Indonesie.

Voor de maand december gaat de collecte naar kerk in actie (kinderen in de knel).

Een gammele tent. Extreme kou of juist de
ondraaglijke hitte. Onveiligheid. Gebrek
aan schoon drinkwater, medicijnen,
sanitaire voorzieningen. Maar misschien
wel het ergst van alles: de uitzichtloosheid,
het jarenlange, onzekere wachten. Dat is
de realiteit waarin duizenden kinderen in
Griekse vluchtelingenkampen opgroeien.
Wij gunnen hen een beter leven!

Daarom komen we in actie.

Doe meel

Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland.

Voedselbankactie in de Adventstijd Geef iets extra voor de kerst

Ook dit jaar dragen wij als diaconie ons steentje weer bij aan de

voedselbank in Zelhem. Wilt u meedoen, hetzij in natura [losse

artikelen of een samengesteld pakket] of financieel, dan kunt u uw

bijdrage afleveren na de kerkdiensten van zondag 28 november,

5 en 12 december in de consistorie, achter het Withmundi.

\ Let er bij levensmiddelen wel op dat ze langere tijd houdbaar zijn.
Helpt u allemaal mee om mensen die het nodig hebben rond de

VOEDSELBANK kerstdagen, iets extra’s te geven?

Mogen wij rekenen op uw medewerking?

De ZWO dienst van 7 november heeft het mooie bedrag van € 233,- opgebracht.
Dit gaat naar het Rhotia childrens Home in Tanzania. Het bedrag wordt verdubbeld!

Alle gevers en helpers veel dank!
-College van diakenen



KerlkelLevenin

Corona diversen

We hebben al best het een en ander over corona geschreven in ons kerkblad.

Elke keer kwamen we tot de conclusie dat de informatie weer achterhaald was als u het kerkblad
onder ogen kreeg en daarom nogmaals:

Voor de actuele informatie met betrekking tot Corona en metname onze kerkdiensten verwijzen we
naar onze website:

https://wichmond.protestantsekerk.net/

Toch willen we een paar dingetjes kwijt. Op het moment (18-11-2021 om 11.45) dat dit geschreven
wordt is een Corona Toegangs Bewijs (CTB oftewel de QR code) niet verplicht voor een kerkdienst.
Sterker nog; we mogen er volgens de wet niet eens naar vragen.

Bij een niet kerkdienst zoals onlangs de uitvoering van muziekvereniging JUBAL in onze kerk is een
CTB wel verplicht. Zonder QR code kwam je er niet in.

In een kerkdienst moeten we anderhalve meter uit elkaar zitten en bij een niet kerkdienst mogen
we vlak naast elkaar zitten. Voor een flink gedeelte dezelfde mensen en het zelfde gebouw maar
verschillende regels. Het is niet anders.

Corona heeft inmiddels ook tot gevolg dat we twee jaar geen Oliebollenactie gehouden hebben en
dat het Brook Duo niet opgetreden heeft in de kerk en er voor de ZWO geen nieuwjaarsrolletjes
actie is geweest. We missen dus de inkomsten hieruit en dat is best serieus geld.

Minstens zo belangrijk is dat de mensen die het werk allemaal doen twee jaar lang niet gezamenlijk
deze activiteit hebben kunnen uitvoeren en ook de daarbij behorende contacten enz. hebben
moeten missen.

De kerkenraad wil bekijken of het mogelijk is, als het veilig kan en de mensen die het allemaal
uitvoeren het ook willen, om in het voorjaar deze activiteiten “in te halen”.

Oliebollen en nieuwjaarsrolletjes smaken in het voorjaar ook wel. Een kerstverhaal is iets anders
maar in Wichmond kan best wel wat.

We zullen het zien.

Met vriendelijke groet,

-De kerkenraad
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Oecumenische Vrouwengroep Wichmond Vierakker

Op woensdagavond 15 december om 19.00 uur is er een
adventsviering. Dit vieren wij samen met de senioren soos en wordt
gehouden in het Withmundi gebouw aan de Dorpsstraat in Wichmond.
Het Oecumenische koor zal deze avond enkele liederen zingen.

Vanaf 18.30 uur staat de koffie en thee klaar, gasten zijn altijd welkom.

Corona problematiek

Beste vrijwilligers van onze kerk, wat zouden we graag met jullie om tafel zitten

om onze dank uit te spreken voor het vrijwilligers werk, dat door een ieder gedaan is en nog steeds
wordt gedaan.

De bezoekgroep, de bloemen groep, de koffie gastvrouwen, we willen jullie allen heel hartelijk
danken voor de energie die ook dit jaar weer in ons kerkenwerk is gestoken.

Ook zijn we benieuwd naar vragen en suggesties voor komend jaar, maar het is niet anders,
covid 19 gooit ons voornemen in de war.

Daarom geen bijeenkomst, maar meldt jullie - jouw opmerking rechtstreeks aan de ouderlingen,
want we willen met een ieder graag, ook voor komend jaar, weer de service aan onze gemeente
blijven verlenen.

Dus nogmaals iedere opmerking - reactie is welkom maar er komt deze herfst geen bijeenkomst.

Ps. De nieuwe lijsten komen eind december.

-Met hartelijke groet, de ouderlingen.



UITZIEN @ms- g KIK

Het wordt koud, de muizen werken hard aan hun Die zit op zijn bloembakje, diep in gedachten,
wintervoorraad. Martje Muis was het eerste klaar en ‘Kik, hoe kan ik z6 blij én ongelukkig tegelijk zijn?’ vraagt
daarna is ze gaan klimmen, in haar eentje, naar het orgel  ze. ‘Tja,’ zucht Kik, ‘Dat is een typisch adventsgevoel. Je
en nog hoger, de toren in. Daar zit ze nu, bij de klokken.  wacht op de komst van je zus. Je zet alles klaar. Je voelt
Ze kijkt naar buiten. Het is hoog. Het is eng. Maar Martje al hoe licht en warm Kerstmis zal zijn. Maar nu is het
heeft alleen maar oog voor de verte. Want ze verwacht  nog koud en moet je blijven geloven. Probeer glimpen
iemand. Haar zus Geurtje komt logeren met Kerstmis! te zien, Martje!’ ‘Dat héb ik geprobeerd, met het verste

Er is niets heerlijkers, vindt Martje, dan een gast uitzicht, maar geen glimp van mijn zus!” Kik neemt haar
verwennen. Vooral als het je zus is! Ze tuurt inde verte  mee naar de adventskrans. Kijk, als alle vier de kaarsjes
of ze misschien een glimp van Geurtje ziet, een neus, branden, komt je zus. Elke week een glimp erbij.’ Dat
een staart. Maar nee. Martje voelt zich raar: blij en stelt Martje gerust. Wachten dus. De krans heeft alvast
tegelijk doodongelukkig. Wachten is z6 mdeilijk! Ze een heerlijk geurtje...

roetsjt langs de balken terug omlaag en gaat naar Kikker.

Uitzien Nnaar ... .

Hier zie je zeven puzzelwoorden.

Woat zien ze er raar uit!! Dot komt zo:

de woorden kijken de verkeerde kant op!
Zet ji) ze de goede kant op? Let op:

hun beginletter ontbreekt, bij alle zeven
dezelfde letter. Die zit in het woord ADVENT.
Puzzelen maar!
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Uit de Bijbel

Mijn ziel verlangt haar de Heen
zoals wachters uitzien Naar de morgen.
Ik zie uit haar Hem, nog méér
dah wachters haar de morgeh!

Naar Psalm 130:6 -



