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Drempt & Oldenkeppel voor actuele informatie zie onze Nieuwsbrief of kijk op onze website

Datum  Uur Voorganger Locatie Opmerkingen

Zo. 23-1 10:00 ds.Karin Spelt en mw. Trees Offenberg online Oecumenische viering
Zo. 30-1 10:00 ds.Joop Jansen Schoonhoven

online
Zo. 6-2 10:00 mw.Marjan van Zadelhoff online
Zo. 13-2 10:00 ds. Yolanda Voorhaar online
Zo. 20-2 10:00 ds. Karin Spelt online
Zo. 27-2 10:00 ds. Dirk Engelage online

Datum Uur Voorganger Locatie Opmerkingen
Zo. 23-1 10:00 ds. Elise Wijnands Dorpskerk
Zo. 30-1 10:00 mw.Jansje Ruiterkamp (Vorden) Dorpskerk
Zo. 6-2 10.00 ds. Elise Wijnands Dorpskerk
Zo. 13-2 10:00 ds. Deodaatvan der Boon Dorpskerk
Zo. 20-2 10:00 ds.Elise Wijnands Dorpskerk
Zo. 27-2 10:00 ds. Klaas Bakker (Doetinchem) Dorpskerk

Wichmond voor actuele informatie zie onze website

Datum Uur Voorganger Locatie Opmerkingen
Zo. 23-1 10:00 ds.T. Wiersum Dorpskerk
Zo. 30-1 10:00 ds.J. Krajenbrink (vorden) Dorpskerk
Zo. 6-2 10:00 ds.T. Wiersum Dorpskerk
Zo. 13-2 10:00 ds. E. Fokkema (Twello) Dorpskerk
Zo. 20-2 10:00 ds.T. Wiersum Dorpskerk
Zo. 27-2 10:00 Mw.Z. Langwerden Dorpskerk

Kerken: Drempt, Kerkstraat 1, 6996 AE; Hoog-Keppel, Burg. Van Panhuysbrink 11, 6997 AA; Hummelo, Dorpsstraat 22, 6999 AG;

Wichmond, Dorpsstraat 16, 7234 SN. Na de diensten wordt samen koffie gedronken. (In Hummelo bij diensten met eigen predikant.)

Kopijdatum  Verschijnt
28 januari 15 februari
25 februari 15 maart
25 maart 12 april
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Doe mee aan de Week van gebed voor eenheid 2022
Licht in het duister

Tijdens de Week van gebed voor eenheid
van christenen 2022 staan christenen
vanuit de hele wereld stil bij de ster van
Betlehem. Een licht dat schijnt in het
duister en de weg wijst naar Jezus. De
® ® gebedsweek vindt in 2022 plaats van 16
l n h et d u I ste r t/m 23 januari. Tijdens de Week van
gebed voor eenheid bidden wereldwijd
miljoenen christenen mee. Door samen te bidden ervaren we eenheid. Tegelijk tonen we
verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een
plek te geven.

Het thema Licht in het duister verwijst naar de ster van Betlehem uit Mattels 2. Kerken uit het
Midden-Oosten kozen het thema naar
aanleiding van het tweede hoofdstuk

van het Mattels-evangelie, waarin het

verhaal wordt verteld van magiérs die Ty L 22 week
een bijzondere ster zagen en deze ; ¥ van

= . " e gebed
volgden. De ster bracht hen bij Jezus s 1 voor senheid

Christus. Als christenen worden we
aangemoedigd om ook als die ster te
zijn en anderen te wijzen naar Jezus.
Onze verdeeldheid maakt het echter
moeilijk om zelf een licht in het duister
te zijn. Daarom is het belangrijk om voor
eenheid te blijven bidden.

in hét duister

Het thema is toepasselijk in deze tijd. We
leven in een wereld die hunkert naar 16 t/m 23 januari
licht in de duisternis. De wereldwijde
coronapandemie en de economische,
politieke en sociale crises die daaruit
voortvloeien hebben dat eens te meer UL, - AU
laten zien. De ster van Betlehem nodigt WI3 HEBBEN ZIN STER ZIEN OPGAAN EN ZIIN
ons uit om samen op zoek te gaan naar e e R
Christus die het licht der wereld is. Dat is
wat we tijdens deze Week van gebed
voor eenheid doen. s | fn wookvan

nederland = gebed.nl
De jaarlijkse Week van gebed voor
eenheid wordt georganiseerd door
MissieNederland en de Raad van Kerken. Op www.weekvangebed.nl ontdek je hoe je mee kunt
doen en kun je materialen bestellen.




Week van gebed voor eenheid 2022
Van 16 t/m 23 januari 2022 staan we tijdens de Week van gebed voor eenheid van
christenen stil bij de ster van Betlehem. Een licht dat schijnt in het duister en de
weg wijst naar Jezus. Daarin ligt een oproep voor ons als christenen. De centrale
Bijbeltekst komt uit MatteUs 2 vers 2:

‘WS HEBBEN (NAMEUSK) ZISN STETZ-ZUEN OPGAAN EN
ZISN GEKOMEN OM HEM TE AANRIDDEN.’

Volgens Matteds 2 vers 1 tot 12 is de verschijning van de ster een langverwacht teken van hoop.
Deze brengt de magiérs uit het Oosten, ook wel bekend als wijzen of koningen, naar de plaats waar
de Redder wordt geopenbaard. De ster is een geschenk, een teken van Gods liefdevolle
aanwezigheid voor alle mensen. De stralen leiden de wijzen, en met hen alle mensen, naar het
grotere licht: Jezus. Als het licht van de wereld is Hij in onze duisternis gekomen. Hij ging door het
duister heen toen Hij ‘omwille van ons zichzelf vernederde en gehoorzaam was tot in de dood'’
(Filippenzen 2 vers 8). Dit deed Hij om voor ons de weg naar de Vader te verlichten, zodat wij zijn
liefde zouden kennen en door Hem eeuwig zouden leven.

Van oudsher staan de magiérs symbool
voor de verschillende volken op aarde. Ze

komen uit verre landen en
vertegenwoordigen verschillende

culturen. Maar ze worden gedreven door '22 wee k
hetzelfde verlangen om de pasgeboren

voor eenheid

koning te zien en te leren kennen. Ze
komen samen om Hem te aanbidden. Zo
verbeelden de magiérs de eenheid die
God voor alle volken wenst.

Christenen zijn door God geroepen om
die eenheid tot stand te brengen, en om
zo een teken te zijn voor de wereld.
Afkomstig uit verschillende landen,
culturen en talen, ondernemen zij een
gemeenschappelijke zoektocht naar
Christus en delen in het verlangen om Hem te aanbidden. De taak van christenen is dan ook om als
deze ster te zijn. Als wij op Christus wijzen, kan God door ons eenheid onder mensen
bewerkstelligen.

Het materiaal voor de Week van gebed voor eenheid is dit jaar voorbereid door christenen uit het
Midden-Oosten. Als kleine, kwetsbhare gemeenschap leven zij in een regio waar spanningen en
gewelddadige conflicten aan de orde van de dag zijn en waar eenheid vaak ver te zoeken is. Meer
dan ooit heeft het Midden-Oosten een hemels licht nodig om de volken daar te leiden. De ster van
Betlehem is een teken dat God met zijn volk meegaat, hun pijn voelt, hun geschreeuw hoort en
hen compassie betoont.



Maar ook in veel andere delen van de wereld lijden onschuldige
mensen onder geweld, onrecht en onderdrukking. In die
omstandigheden zoeken mensen naar een teken dat God met hen is.
B Ze zoeken de pasgeboren koning van zachtmoedigheid, vrede en
liefde. Maar waar is de ster die de weg naar Hem wijst? Ook in dit
opzicht is het de roeping van de kerk om als de ster te zijn en mensen
te wijzen op Christus, die het licht van de wereld is. In woord en daad
zijn christenen geroepen om de weg naar Christus te verlichten, zodat
Hij opnieuw voor de volken zichtbaar zal worden.

Door verdeeldheid onder christen wordt dat licht echter verduisterd, waardoor anderen de weg
naar Christus niet kunnen vinden. Omgekeerd worden christenen die verenigd zijn in het
aanbidden van Christus juist een teken van de eenheid die God verlangt voor heel zijn schepping.

We leven in een wereld die hunkert naar licht in de duisternis. De wereldwijde coronapandemie en
de economische, politieke en sociale crises die daaruit voortvloeien hebben dat eens te meer
onderstreept. De ster die tweeduizend jaar geleden opging, roept ons nog steeds om samen op
zoek te gaan naar Christus en eensgezind Hem te aanbidden. Dan zal de Geest onze harten
veranderen, zodat wij schijnen als licht in het duister.

o d, die ons hoopgee[ft, u in het
geloof geheel en al vervullen met
vreugde en vrede, zodat uw hoo
overvloedig zal zijn door de kracht
van de heilige Geest.

Rameinen 15,13
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Predikant: ds. Karin Spelt - tel.: 06-13554749 - e-mail: karin.spelt@gmail.com
Scriba: Marian Lusink - tel.: 0313-479174 - e-mail: scriba@kerkdrempel.nl
Website: www.kerkdrempel.nl

Vanuit de Kerkenraad

Bij de diensten

De diensten in januari zijn allemaal alleen online
te volgen via www.kerkdienstgemist.nl.

We hopen dat er in februari weer wat
versoepelingen mogelijk zullen zijn. En dat we
elkaar weer in de kerk kunnen ontmoeten.
Wanneer dat het geval is zult u dat kunnen
lezen in de wekelijkse Nieuwsbrief. Wanneer u
nog geen nieuwsbrief ontvangt, meldt u zich
dan aan bij bruil.jan@online.nl. Aan toezending
van de Nieuwsbrief zijn geen kosten
verbonden!

Alle informatie kunt u ook vinden op de website
van onze gemeente. De website wordt
wekelijks aangepast. (www.kerkdrempel.nl)

De onlinevieringen worden opgenomen en
uitgezonden vanuit de kerk in Drempt. We
hebben daarvoor gekozen omdat de
zanggroep o.l.v. onze organist Lucian Venderink
daar meer ruimte en mogelijkheden heeft om
aan de dienst mee te kunnen werken. En het
heeft echt een meerwaarde als erin de
onlinediensten ook gezongen wordt!

Herbevestiging ambtsdragers.

Zoals eerder was aangekondigd zou in de dienst
van zondag 2 januari jl. de herbevestiging voor
een nieuwe ambtsperiode plaats gevonden
hebben van Peter Wanders als

ouderling-kerkrentmeester en van Henk
Bloemendaal als kerkrentmeester. In overleg
met hen is er voor gekozen om deze
herbevestiging uit te stellen totdat er weer
meer mensen in de kerk kunnen zijn. Als
kerkenraad zijn we heel erg blij dat Peter en
Henk bereid zijn gevonden om zich nog voor
een termijn van 4 jaar beschikbaar te stellen.
Dan is het ook mooi om dit in het midden van
de gemeente te kunnen vieren!

Vacatures in de kerkenraad

Naast dit positieve bericht zijn er ook grote
zorgen over de bemensing van de kerkenraad,
zowel op korte als op langere termijn.

Binnen het College van Kerkrentmeesters is in
ieder geval nog 1 vacature.

Binnen de Diaconie is op dit moment nog een
openstaande vacature, ontstaan door de
verhuizing van Jannie Beernink.

Daar zal volgend jaar een nieuwe vacature
bijkomen wanneer Toon Folmer aftredend is en
zal terugtreden.

Voor Marian Lusink loopt haar ambtstermijn af
in 2024. Maar voor haar zou het fijn zijn als zij
de keus zou kunnen maken om of alleen diaken
te zijn of alleen scriba. De dubbelrol die zij nu
vervult is voor haar een extra belasting.
Gelukkig zijn er op dit moment binnen het
ouderlingenteam niet direct vacatures. Zij het

dat de ambtsperiode van Trudy Hemke in 2024

afloopt en de periode van Mintje Osinga in
2023.



Dat betekent dat ook daar op redelijk korte
termijn gaten zullen vallen.

Tenslotte komt ook aan mijn ambtsperiode van
ouderling/voorzitter dit jaar een einde. Ik heb
besloten aan het eind van dit seizoen, in de
zomer, voordat alle nieuwe voorbereidingen
weer beginnen te stoppen met mijn werk als
ouderling/voorzitter van de kerkenraad.
Binnen de kerkenraad hebben we al vaak met
elkaar gesproken over hoe moeilijk hetis om
vacatures in te vullen en hoe lastig het is voor
de mensen die nu in een steeds kleiner
wordende groep het werk proberen te verdelen.
Deze zorgen hebben we ook al vaker bij u als
gemeente neergelegd.

Naast het werk in de kerkenraad zijn er nog heel
veel andere taken die door enthousiaste
vrijwilligers worden opgepakt en uitgevoerd.
Maar ook daar geldt dat het moeilijk is om
nieuwe mensen te vinden wanneer vrijwilligers
om wat voor reden ook stoppen of uitvallen.

Wervingsactie vrijwilligers

Al pratend over deze problematiek is binnen de
kerkenraad het idee ontstaan om het komend
voorjaar een wervingsactie te organiseren.
Daarvoor hebben we het hele ledenbestand van
onze gemeente doorgenomen en per wijk
gekeken wie we misschien nog wel eens zouden
kunnen vragen voor een vrijwilligerstaak(je).
Dan kunt u echt aan van alles denken:
Ambtsdrager; contactpersoon; opname
kerkdienst; kerkschoonmaak: koffiedienst;
Praktisch klusjes; onderhoud begraafplaats;
koster;

Maken van lijsten voor contactpersonen;
drukwerk; roosters maken; kerstattenties
verzorgen enz. enz.

We gaan in de komende tijd een overzichtje
maken van mensen die we graag willen

bezoeken en vragen of zij belangstelling
hebben voor een taak. En daar wel tijd voor
willen vrij maken.

We hopen dat het ons lukt om met u in contact
te komen en met u te praten over wat u zou
kunnen doen of waarmee u ons zou kunnen
helpen!

In het volgende nummer van Kerkleven hoort u
hier meer over!

Met een hartelijke groet, namens de kerkenraad,
-Marjan van Zadelhoff, voorzitter.

Van de predikante

Plannen voor 2022
We zijn aan een nieuw jaar begonnen. Vaak
beginnen we een nieuw jaar met goede
voornemens. Maar ik denk dat we daar dit jaar
allemaal voorzichtiger mee zijn dan andere
jaren. Want al twee jaar merken we dat je wel
plannen kunt maken, maar dat alles steeds weer
onder voorbehoud is. We hebben geleerd
flexibel te zijn en gemaakte plannen weer aan te
passen. Want de toekomst is onzeker. En alles
kan zomaar weer anders zijn. ‘Panta Rhei’ Een
Griekse uitspraak die vrij vertaald luidt: ‘Alles
beweegt. Alles stroomt’ Met deze woorden
begon ik mijn overdenking op 2 januari. Deze
aan de filosoof Heraclitus toegewezen woorden
duiden op de veranderende wereld. Alles
verandert, alles stroomt. Het leven is dynamisch,
niet statisch. Dat vind ik wel een mooie
gedachte aan het begin van een nieuw jaar.
Alles verandert en wij kunnen niet anders dan
meebewegen in die verandering. We kunnen de
stroom niet tegenhouden. We kunnen wel in die
stroom onze eigen keuzes maken waar het kan.
We weten niet hoe het komende jaar eruit zal
zien. Hoe de coronapandemie zich verder zal
ontwikkelen en wat voor invloed het op ons
leven zal hebben. Afwachten dus maar weer.
Dat geldt ook voor de wat we binnen onze
kerkelijke gemeenschap kunnen doen. We
hebben de december maand zo goed mogelijk
proberen in te vullen.
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Met de kerstdiensten weer online. Gelukkig was
de zanggroep er tijdens de opnames. Dat gaf
mij nog een beetje een gevoel van samen. Want
een kerstpreek tegen lege banken is natuurlijk
vreselijk. Maar ik probeer me altijd maar al die
mensen thuis achter hun schermen voor te
stellen. Zo voelen we ons toch nog een beetje
met elkaar verbonden. Natuurlijk missen we
elkaar. Al die momenten waar we elkaar
ontmoeten. Tijdens het koffie drinken na de
kerkdienst, het samen eten in het Dorpshuis in
Drempt, een overleg of gespreksgroep in het
Kerkhuis, een filmavond. We moeten het
allemaal nog even laten rusten. In de hoop op
betere tijden. Ik hoop in deze tijd wel wat
mensen individueel te bezoeken, want het is fijn
contact met elkaar te blijven houden.

-ds. Karin Spelt

Wat hopen we de komende tijd wel te
doen?

Oecumenische dienst zondag 23 januari in de
St. Joris kerk in Drempt

In de week van gebed voor de eenheid der
kerken hopen we samen met de RK parochie
van Achter-Drempt onze oecumenische viering
te houden. Waarschijnlijk zal de dienst alleen
online worden uitgezonden en kunt u hem
thuis meevieren. Het themais ‘Licht in het
duister’ De Raad van Kerken in het
Midden-Oosten heeft de viering voorbereid. In
de tijd van Epifanie lezen we de eerste verhalen
over het optreden van Jezus. Zij hebben voor
deze viering ook het verhaal over de Wijzen uit

het Oosten uitgekozen uit Mattels 2. Meestal
lezen we dit verhaal begin januari. Bijzonder om
het nu te laten klinken. Daarnaast is gekozen
voor Jesaja 9: 2-7 en Efeziérs 5: 8-14. In Efeze 5
lezen we de woorden: ‘Ga de weg van de
kinderen van het licht’ Over deze woorden
zullen we in deze dienst nadenken.
Ontmoeting en Inspiratie

Zeven wegen.... een manier van leven

De themadiensten rondom de zeven werken van
barmhartigheid worden voortgezet. In januari is
het thema: de zieken bezoeken.... Diensten
rondom dit thema zijn op en na zondag 23
januari online te zien vanuit de Ooipoortkerk in
Doesburg ( via Kerkdienstgemist.nl
Ooipoortkerk Doesburg). Voorganger is Ds. Jaap
Lof of vanuit de Gasthuiskerk in Doesburg ( via
YouTube Remonstranten Doesburg) .
Voorganger is Ds. Susanne van der Sluijs.

Op zondag 27 februari is er een thema dienst
rondom het thema : de gevangenen
bezoeken....... Voorgangers zijn dan Ds.
Susanne van der Sluijs en Ds. Karin Spelt. We
hopen dat het op 27 februari weer mogelijk is
de kerkdienst te bezoeken.

Kloosterweekend 11-13 februari 2022
Samen met Ds. Helma van Loon, voorganger bij
de kerk van Slangenburg in Doetinchem bereid
ik, Ds. Karin Spelt, een weekend van stilte,
bezinning en ontmoeting voor in het klooster
Slangenburg.




We zijn een weekend te gast bij de volgt later nog. Natuurlijk is er ook ruimte om

Benedictijnen in de St. Willibrordsabdij te zelf tot rust te komen en te wandelen in het
Doetinchem Slangenburg. Op de website van mooie gebied rond de abdij. Er kunnen

de abdij is meer informatie over deze maximaal 16 mensen uit beide kerken mee. Als
gemeenschap en het gastenverblijf te zien u belangstelling heeft kunt u zich bij mij
Confessio et Pulchritudo - Belijdenis en opgeven.

Schoonheid (willibrordsabdij.nl) Ook deze activiteit is nog onder voorbehoud.
We zullen daar het ritme van het klooster We wachten af wat de coronamaatregelen
aanhouden en meebidden op de gebedstijden mogelijk maken.

in de kerk. Daarnaast zullen Helma en ik een -ds. Karin Spelt

bezinningsprogramma aanbieden. Het thema
In Memoriam

In de laatste weken van 2021 zijn er vanuit onze gemeente vier mensen overleden. Dat zijn er veel
in korte tijd. In de dienst ter gedachtenis hebben we samen met de familie hun leven herdacht. Het
was fijn dat Janine Garretsen en Gerda Wiertz onder leiding van Lucian Venderink steeds de zang
hebben verzorgd. Dat werd door de familie erg gewaardeerd.

In Memoriam Janni Hermine Wagenvoort -Willemsen

Op 14 november is Janni Wagenvoort overleden op de leeftijd van 90 jaar. Zij woonde al lang niet
meer in onze gemeente, maar is samen met haar man Jan altijd verbonden gebleven met de kerk in
Drempt. De laatste jaren woonde ze in een verpleeghuis in Zutphen. Janni is met haar jongere zus
Gerda opgegroeid op de boerderij in Drempt. Ze trouwde met Jan Wagenvoort. Samen zijn ze in
Brummen gaan wonen. Ze hadden daar een kruidenierswinkel. Ze kregen geen eigen kinderen,
maar waren erg betrokken bij het gezin van haar zus Gerda Schriek, die al vroeg weduwe werd.
Haar kinderen Hella en Herman waren als eigen kinderen voor haar. Zij hebben hun tante ook tot
het eind toe omringt met mantelzorg.

Een moeilijke periode in haar leven brak aan toen bleek dat Jan MS had. Ze heeft haar man zo goed
mogelijk gesteund in dit proces. Samen hebben ze nog een tijd een kleine supermarkt op het
terrein van camping lJsselstrand gehad. Ze woonden daar in het zomerseizoen en hebben daar een
fijne tijd gehad.

Tijdens de rouwdienst op zaterdag 20 november lazen we het verhaal over de bruiloft te Kana uit
Johannes 2. Liefde maakt van water wijn. Janni heeft met veel zorg en liefde in het leven gestaan,
voor haar man Jan, voor haar nicht Hella en neef Herman. En voor haar zus Gerda. Toen Gerda na
een herseninfarct in Hyndendael kwam te wonen bezocht ze haar een paar keer per week. Op de
begraafplaats in Drempt vond ze haar laatste rustplaats.

-ds. Karin Spelt.
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In Memoriam Willem van den Burg

Op 18 november is Wim van den Burg overleden op de leeftijd van 82 jaar. Wim woonde lang met
zijn vrouw Nel en zijn kinderen Jennie, Sytske en Robert aan de Monumentenweg in Hoog-Keppel.
Na het overlijden van Nel in 2016 verhuisde hij naar het Molenaarserf in Hummelo. Hij vond het
moeilijk zijn vertrouwde Hoog-Keppel te verlaten. Hij hield van het dorp, de straat, de mensen. Velen
kennen hem als Bieleman tijdens de kermis. Daar genoot hij van. Hij hield van gezelligheid. Hij was
graag onder de mensen. Ging vaak even buurten. Als vrijwilliger bij de EHBO werkte hij mee bij
concerten en bij allerlei evenementen. Na de technische school was hij in zijn werkend leven
monteur bij verschillende bedrijven. Het gezin heeft moeilijke periodes meegemaakt. Daar heeft
iedereen op zijn eigen manier aan geleden. Maar gelukkig hielden ze elkaar vast en konden ze er
voor elkaar zijn. Ook in de laatste jaren, toen Wim alleen kwam te staan en zijn gezondheid
achteruitging. Op 26 november was de dienst ter gedachtenis in de kerk van Hoog-Keppel. In de
schriftlezing uit psalm 103 klonken de woorden liefde, barmhartigheid en vergeving. Aan de
liefdevolle barmhartigheid van God mogen we ons leven toevertrouwen.

-ds. Karin Spelt.

In Memoriam Sander Tiecken

Op 30 november is Sander Tiecken overleden op de leeftijd van 91 jaar. Met zijn vrouw Hennie heeft
hij met veel plezier gewoond op het landgoed in Laag-Keppel. De laatste jaren woonden ze aan de
1.D Penningskampweg 39 in Hummelo. Tijdens de dienst lazen we hun trouwtekst uit psalm 37.
Wentel uw weg op de Heer en vertrouw op Hem en Hij zal het maken. Sander en Hennie hebben in hun
leven samen zich in vertrouwen gericht op God. Hun geloof is belangrijk voor hen. Ze zijn hun weg
samen met Hem gegaan. Hebben Hem steeds gezocht. In dankbaarheid kijken ze terug op hun
leven samen. Samen hebben ze gewerkt in het boerenbedrijf dat Sander toen hij jong was samen
met zijn vader begon. Zijn hart lag bij het boerenleven. Graag maakte hij nog een autoritje langs de
velden om te kijken hoe de gewassen ervoor staan, te genieten van de koeien in de wei en de
boerderijen te zien



Hij vond het ook heel fijn dat zijn kleinzoon Sander ook een boerenbedrijf is begonnen.

Sander kon erg genieten van zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Hij leefde mee
met de verwachting van nieuw leven bij drie vrouwen in de familie. Sander was een vader en opa
met veel aandacht en liefde. Hij was zorgzaam en betrokken. Als je hulp nodig had stond hij altijd
klaar. Hij vond het belangrijk dat zijn kinderen Jan en Ida hun eigen weg konden gaan en hun
talenten konden ontplooien. Bij het afscheid klonk lied 978. Een lied dat zingt van met open ogen,
open oren door de wereld gaan en genieten van de schoonheid van de schepping.

Met alle zintuigen kon hij genieten van het leven, van de mensen om hem heen, van de weilanden
en de landerijen met al hun gewassen, van de bloemen in de tuin. Een tuin bloeit rond het open
graf zegt lied 978. Dat hij mag rusten in Gods tuin.

-ds. Karin Spelt.

In Memoriam Hendrika Alberdina Remmelink-Uenk

Op 15 december is Hennie Remmelink overleden in de leeftijd van 88 jaar. Zij woonde aan de

H. Remmelinkweg 1 in Drempt. Bij de boerderij waar ze samen met haar man Gerrit gewoond en
gewerkt heeft. Hennie is opgegroeid op een boerderij in Herwen en Aerdt op het Gelders eiland. Als
enige dochter tussen vier broers. Na haar huwelijk met Gerrit Remmelink zetten ze het
boerenbedrijf daar voort. Ze hield van het boerenleven en kon hard werken. Ze kregen drie zonen
Henk, Herman en Marius. Met elkaar hadden ze een gelukkig leven met werken, familie en een rijk
verenigingsleven. Herman werd ernstig ziek en overleed toen hij 18 was. Dat heeft veel verdriet in
het gezin gebracht. Bij het afscheid lazen we een tekst over liefde en gastvrijheid uit Hebreeén 13:
1,2. Hennie stelde haar huis graag open en genoot ervan als er mensen om haar heen waren. Ze
was een sociale vrouw en maakte graag een praatje. Bijvoorbeeld met de gasten op de camping bij
Henk of tijdens haar wekelijks bezoek aan de markt in Doetinchem. Ze vond het altijd fijn als de
kleinkinderen kwamen. Graag deden ze samen een spelletje. Na het overlijden van haar man Gerrit
acht jaar geleden werd het stil in huis. Gelukkig kon ze koffiedrinken bij haar kinderen, die dichtbij
wonen en trok ze er nog vaak op uit. Na een kort ziekbed is ze overleden en is ze op woensdag 22
december te ruste gelegd op de begraafplaats in Drempt.

-ds. Karin Spelt.

Wij leven mee met de familie van de mensen die zijn overleden. We wensen hen veel sterkte en
draagkracht in deze tijd van verdriet en gemis. Dat ze ook elkaar tot steun zijn en herinneringen
blijven delen.
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Predikant: ds. Elise Wijnands » mob.: 06-23517979 + e-mail: dominee@kerkhummelo.nl «
Scriba: dhr. Barend Verkerk - adres: Van der Hardt Abersonlaan 2, 6998 AX Laag-Keppel -
tel.: 0314 - 849896 « e-mail: scriba@kerkhummelo.nl -« Website: www.kerkhummelo.nl

Lieve mensen,

We staan op de drempel van het nieuwe jaar.

Een gelukkig, voorspoedig of gezegend 2022, dat wensen we elkaar toe.

Als je aan een aantal mensen vraagt wat zegen voor hen betekent, zul je vaak als antwoord krijgen:
zegen is zoiets als succes, voorspoed, dat het je goed gaat, dat je geluk hebt.

Maar, is er nog sprake van zegen als je zorgen hebt over de dag van morgen? We leven in een hele
onrustige en onzekere tijd. Dat nare coronavirus heeft ons aardig in de greep! Met zichtbare en
onzichtbare gevolgen. Mensen die erg ziek worden, aan de gevolgen van een coronabesmetting
overlijden. Banen die op de tocht staan, en de vaak onderhuidse spanningen binnen families en
gezinnen die ontstaan door opvattingen over bijvoorbeeld vaccinatie. En zo zijn er nog zo
ontzettend veel andere zorgen, pijn en verdriet waar je in je leven mee te maken kunt krijgen.
Wat kan het dan hard klinken: ‘een gezegend nieuwjaar’

Maar zegen is niet iets dat iets toevoegt aan ons leven. De zegen waar de bijbel over spreekt, is juist
iets dat ons overkomt! In Numeri lezen we: Moge de Heer u zegenen en u beschermen.

Zegen is het vertrouwen dat je er niet alleen voor staat. Een stille en rustgevende kracht. In die
zegen komt ook het licht naar voren. Het licht dat met de geboorte van Jezus op aarde kwam.
Onderstaand gebed wil ik iedereen graag meegeven het nieuwe jaar in:

Fg: p— j
, Goede God, d
U kent ons,

; " Ukent onze vreugde #s verdriet,
' Ukent onze hoop enonze angst. %

F

’ / U weet hoe kwetsbaar wgfrjn:
_ als de vlamwan een kaars in de wind. e
/7 ; / Help ons, o God, wees bij ons

/ / en wijs ons de weg van de vrede.




Tijdens de oudejaarsdienst herdachten we onze
gemeenteleden, die in het afgelopen jaar zijn overleden. Na
het noemen van de naam werd een kaars ontstoken aan het
licht van de Paaskaars, als teken van onze hoop op de
opstanding tot het eeuwige leven.

Wij noemden de namen:

-Jacoba Christina Garretsen-Hesselink
Geboren op 15 juli 1933 overleden 20 maart 2021

-Gerrit Hendrik Veldhorst
Geboren op 2 februari 1931 overleden 15 april 2021

-Gerrit Jan Kuiperije
Geboren op 14 oktober 1937 overleden 16 april 2021

-Wilhelmina Derkje Maria Berendsen-Smeenk
Geboren op 23 januari 1923 overleden 27 april 2021

-Aantje Timmer
Geboren op 6 februari 1933 overleden 6 juni 2021

-Antje Cornelia Verburgt-Maan
Geboren op 1 april 1948 overleden 13 juni 2021

-Derk Gersen
Geboren op 12 augustus 1936 overleden 5 juli 2021

-Dirk Adrianus Huntelaar
Geboren op 4 maart 1928 overleden 25 juli 2021

-Hillegonda van Hof-Stout
Geboren op 4 augustus 1930 overleden 6 augustus 2021

- Ali Arendsen-Janssen
Geboren op 24 maart 1930 overleden 16 november 2021

In de dienst werd ook stil gestaan bij alle overledenen, die niet met name werden genoemd, maar
die wij in ons hart meedragen. Voor hen werd 1 kaars ontstoken. Voortbhouwend op de mooie en
kostbare herinneringen aan diegenen die wij moeten missen, gaan wij het nieuwe jaar in.
Vertrouwend op de zegen over ons leven, in verleden-heden en toekomst.

- Ds Elise Wijnands
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Aangezien deze uitgave pas zal verschijnen op 18 januari liggen er al diensten achter ons die online
zijn uitgezonden. Van de nog komende diensten hopen we maar dat die gewoon kunnen
doorgaan, maar, indien niet ..., zullen ze weer online te volgen zijn. Resten nu dus nog de overige
diensten in januari en februari tot de volgende uitgave van KerkLevenin. Welnu, op 23 januari gaat
ds. Elise Wijnands voor. Op 30 januari komt Jansje Ruiterkamp uit Vorden als voorganger. Op 6
februari gaat dominee Elise weer voor en op 13 februari de ons bekende ds. Deodaat van der Boon.

Koster/organist Uitgangscollectes
23 jan: Chris Vrogten/Joop Agelink 23 jan: Stichting Sonom Malawi
30 jan: Jan Teerink /Frans Konincks 30 jan: Eredienst en muziek

6 feb: NN/Atze Douma 6 feb: Plaatselijk diaconaal werk
13 feb: Gerrit Minkhorst /Broer de Boer 13 feb: Noodhulp Nepal (KiA)
20 feb: Ab de Vries /Atze Douma 20 feb: Pastoraat Hyndendael
27 feb: Jan Teerink/Ap Addink 27 feb: Poor People's Fund Afrika

Bloemengroet

Na de dienst van 21 november gingen de bloemen naar mw. Fennemann van het Molenaarserf.
De familie Garretsen ontving de bloemen op 28 november en een week later werden ze gebracht
naar Evert en Carla Harenberg. Thomas Verheull kreeg de bloemengroet op 12 december.

Op 19 december ontving de heer Frederiks van de Margrietlaan de bloemen. De kerstgroet met
bloemen werd gebracht aan Gerrit en Tonnie Smeitink. En op 2 januari zijn de bloemen naar
Zorgcentrum Hyndendael gegaan.

In oktober zijn er bloemen gebracht naar ds. Deodaat van der Boon en zijn echtgenote Nank.
Ze vierden op 16 oktober hun 40-jarig huwelijksjubileum. We wensen hun nog veel gezonde en
gezegende jaren samen. Ook feliciteren we hen met de geboorte van hun kleinzoon.

Allereerst voor iedereen de beste wensen voor 2022. Een nieuw jaar met nieuwe kansen

en nieuwe uitdagingen. Ook in 2021 gingen door Corona dingen anders dan gedacht. Tot onze spijt
kon ook dit jaar het programma voor kinder- en jeugdkerk op kerstavond niet door gaan. We gaan
ditjaar een nieuwe poging wagen. Wel hebben we voor de kinderen het beke -:_- tasje gemaakt en

een zelfgemaakte kerstman. Daarmee mochten we een kind \;an de kindé
Langs deze weg willen we de geefster hartelijk bedanken voor de verrass{in' L

Met vriendelijke groet, oy
- Anita Nusselder



Nieuwjaarswens

Ik las een spreuk: “In tijden van verandering, houd het hoofd koel en het hart warm.”

Nu we al bijna 2 jaar met het Covid-19 virus zitten opgescheept is dit nog steeds actueel, lijkt het
met de besmettingen de goede kant op te gaan en komen er langzaamaan wat versoepelingen,
worden we net zo snel weer met de neus op de feiten gedrukt en wordt er weer een lockdown
afgekondigd. In ons dagelijkse doen en laten hebben we daar mee te dealen, maar als kerk en
kerkenraad zitten we ook regelmatig in die spagaat van: wat kan en mag er en hoe houden we
contact met onze leden. Het wel of niet open hebben van de kerk op zondagmorgen is zo'n
spagaat, met de huidige voorzorgsmaatregelen zal het ongetwijfeld veilig kunnen, maar wil je de
kerkdeuren openen voor de zondagse kerkdienst of ben je solidair met de omgeving. Het is een
constante afweging die we binnen de kerkenraad maken. Uiteraard zitten de meningen binnen de
kerkenraad ook niet altijd op één lijn, we zijn immers een afvaardiging uit onze kerkgemeenschap
waar ook niet iedereen dezelfde mening heeft, maar de neuzen staan wel dezelfde kant op want
ook hier geldt, houd het hoofd koel en het hart warm.

Kijkend naar het jaar 2022 durf ik geen voorspellingen meer te doen zoals “tegen die tied zal ut
toch wel weer kdnn'n”. Dat hebben we al vaker tegen elkaar gezegd, de waarheid, lees: corona,
bleek weerbarstiger. De zon komt op en gaat weer onder, maar nooit uit! Daar houden we ons aan
vast. [k hoop en wens ons toe dat we komend jaar toch weer op een meer normale manier elkaar
kunnen ontmoeten, op de zondagmorgen in de kerk, met koffie na de dienst, of gewoon met
meerderen bij elkaar aan de keukentafel. Want tussen hoop en herinnering bloeit het geluk.
Namens de kerkenraad wens ik u veel Heil en Zegen toe in 2022.

- Hans Nusselder
voorzitter kerkenraad

=

Opbrengst kerstverkoop
We hadden goede hoop dat dit jaar de kerstmarkt als vanouds door kon gaan. Helaas gooide
corona kort voor de geplande datum (11 december) roet in het eten. Gelukkig konden we als
organisatie snel omschakelen en terugvallen op de ervaring van vorig jaar: kniepertjes,
notenkransen en kerstgrafstukken op bestelling. En u heeft hier ook dit jaar volop gebruik van
gemaakt. De opbrengst van de verkoop is € 1.164,50. Dit is net iets meer dan vorig jaar.

De opbrengst gaat naar Stichting Vrienden van de Hummelose Kerk en komt ten goede aan het
onderhoud van ons kerkgebouw. Grote dank aan alle vrijwilligers die zich hiervoor hebben ingezet.
Namens de organisatie,

- Leida Wenneker en Heleen Hendriksen
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Van de Kerkrentmeesters
Giften

Via ouderling Hans Nusselder en bezoekdame Jo Remmelink zijn twee contante giften van € 10,- en
een contante gift van € 20,- binnengekomen. Namens de kerkrentmeesters hartelijk dank!

Ook dit jaar heeft een gemeentelid de opbrengst van de eigen fruitstal geschonken aan de kerk.
Een mooie opbrengst van € 509,24 is bijgeschreven op de rekening. Een jaarlijks terugkerend
bericht dat wij als kerkrentmeesters niet vanzelfsprekend vinden. Daarom hartelijk dank dat wij
opnieuw de opbrengst mochten ontvangen.

Begroting 2022 Kerk & Diaconie

Op de kerkenraadsvergadering van 8 december 2021 is de begroting van zowel de Kerk als de
Diaconie besproken en goedgekeurd. U heeft de mogelijkheid de begroting in te zien tot

2 februari. Wij verzoeken u hiervoor telefonisch een afspraak te maken. Voor de begroting van de
Kerk kunt u terecht bij Heleen Hendriksen 0314 - 382002 en voor de Diaconie bij

Rita Hector 06 — 54920587.

Opbrengst collectes november 2021

In de dienst

Diaconie € 74,46
Kerk €111,70
Uitgangscollectes

07-11 Plaatselijk Diaconaal werk € 55,-
14-11 Plaatselijk Pastoraat €26,90
21-11 Omzien naar elkaar €4245
28-11 Eredienst en muziek €33,55

oaMte ﬁn.‘.
Actie

Kerkbalans

Geef vandaag voor
de kerk van morgen

Kerkbalans 2022 “Geef vandaag voor de kerk van morgen”
Zaterdag 15 januari tot zaterdag 29 januari staat in het teken van Actie Kerkbalans. In deze periode
kunt u een bezoekje van één van de kerkenraadsleden verwachten. De kerk kan alleen bestaan
dankzij de financiéle steun van haar leden. Doe daarom mee aan de Actie Kerkbalans en vul het
toezeggingsformulier ruimhartig in. Alvast veel dank voor uw bijdrage!

Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat.

Op naar de kerk van morgen!



Van de Diaconie
De uitgangscollecte en opbrengst Diaconie toegelicht

9 januari Diaconie steunt mensen in nood

Waar nodig ondersteunt de diaconie iedereen woonachtig in Hummelo financieel en/of met
levensmiddelen. De diaconie ondersteunt plaatselijk, in onze directe woonomgeving, mensen die
door wat voor een oorzaak dan ook in de problemen zijn geraakt en waarvoor andere hulp
ontbreekt. Zij kunnen een (financieel) beroep op de diaconie doen. Elke maand wordt hiervoor uw
financiéle bijdrage gevraagd door middel van een collecte.

23 januari Stichting SONOM Malawi

Zoals velen van ons vast al eens gelezen hebben in een vorige editie van KerkLevenIn hieronder
nog een keer:

Er zijn nieuwe contacten gelegd in Blantyre, waar het lesmateriaal dat dr. Van de Vlasakker voor dat
doel had achtergelaten dankbaar wordt gebruikt in het nieuwe semester. SONOM biedt de
talentvolle Geoffrey Malazani al enkele jaren financiéle steun om zijn medische opleiding te
voltooien. Hij is daartoe inmiddels verhuisd naar Blantyre en werkt daar in het districtsziekenhuis.
Geoffrey heeft in zijn artsenopleiding specifiek aandacht voor neurologie en kan daar ingezet
worden in het neurologie-onderwijs, om zijn kennis over te dragen.

Voedselbankactie
De voedselbank heeft ons bericht dat de actie houdbare levensmiddelen voor mensen die het echt
nodig hebben goed terecht is gekomen. Allen hartelijk bedankt voor uw bijdrage.

Kerstattentie

Gelukkig hebben wij met hulp van de ouderlingen “tasjes met
Kerstattenties” kunnen rondbrengen bestemd voor leden die 75 jaar
en ouder en zijn. De ouderlingen werden bij iedereen tijdens het
rondbrengen van harte welkom geheten. De ontvangers waren blij
verrast met dit kersttasje. Ook voor de bewoners van Hyndendael
was er een kerstattentie.

U kunt uw bijdrage ook direct overmaken op banknummer van de
Diaconie t.n.v. Protestantse Kerk Hummelo: NL34RABO 03150.00.929.

Bij voorbaat hartelijke dank!
Diaconie dorpskerk Hummelo




Predikant: ds. Tim Wiersum « tel:0575-441376 - e-mail: twiersum@hetnet.nl -
Scriba: dhr. Gerrit Huurnink « tel.: 06-57142201 - e-mail: pknwichmond@gmail.com -«
Adres: Protestantse gemeente te Wichmond, Dorpsstraat 16, 7234 SN Wichmond -
Website: wichmond.protestantsekerk.net « Koster: mw. G. Schepers - tel.: 0575-441420

Vanuit de pastorie

Oude schatten in een nieuwe uitrusting
voor de kerk van Wichmond!

De waardevolste schatten die de kerk in
haar bezit heeft zijn het Woord en twee
Sacramenten - Doop en Avondmaal.

Dat zijn de schatten die de Heer ons heeft
meegegeven om mee op reis te gaan.

Daar moet de kerk van leven. Dat is het voedsel van de kerk. “De mens leeft niet van brood alleen,
maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God." Dat Woord is uiteindelijk Jezus en waarlijk
Brood en zuiver Wijn zijn Zijn lichaam en bloed. Een christen leeft uit Hem. Het Evangelie van
Johannes zegt: In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. En
Petrus zegt tegen Jezus: U spreekt woorden die eeuwig leven geven.

Verderop in het Evangelie van Johannes zegt Jezus: Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als
iemand in Mij blijft en Ik in hem, zal hij veel vruchten voortbrengen. Maar zonder Mij kun je niets
doen. En over het avondmaalsbrood zegt Hij: Dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald. Het
is niet het brood dat uw voorouders aten; zij zijn gestorven, maar wie dit brood eet zal eeuwig
leven. Woord en brood en wijn. Wij kunnen niet zonder als gelovigen. Jezus is Woord en Brood en
Wijn en de gelovige hoort dat Woord, troost zich met dat Brood dat hem doet opstaan uit de
dood, prijst die wijn die garandeert dat het leven eeuwig zal zijn.

Wij leven van Woord en Sacramenten. Maar die schatten moeten passend worden aangediend,
stijlvol en met zorg. En dat wordt in deze Coronatijd mogelijk gemaakt door twee geschenken die
de kerk heeft gekregen.

In de eerste dit geschenk van een kerklid en haar
echtgenoot - een nieuwe schaal voor het brood - het
Lichaam van Christus, met daarin een schaal met
glaasjes voor de wijn - Zijn Bloed. Voor iedere
avondmaalsganger een apart bekertje. We zijn
dankbaar!




En daar komt bij, in deze tijd, een nieuwe vertaling van het Woord - de NBV21
(De Nieuwe Bijbelvertaling, uitgekomen dit jaar). Hier zijn de eerste verzen:

Het leest maoi, stijlvol, en het brengt de hoofdletter terug daar waar God wordt aangeduid, zoals
in vers 4: en Hij scheidde het licht van de duisternis.
Zo kan de kerk weer verder op haar reis, door moeilijke tijden moedig verder, voorzien van een
splinternieuw gerei voor haar eeuwenoude schatten - Woord en Sacramenten.
-ds. Tim Wiersum

Bloemengroet vanuit de kerk in de maanden november en december.
7 november: Mw. J. Heerink-Rietman en de familie Nijkamp-Bargeman.

14 november: Dhr. K. Breunissen en de familie Olthof-Enzerink

21 november: Mw. M. Heuvelink-Yoshikawa en de familie Pardijs-Bruil

28 november: Mw. A. Grotenhuis-Baardewijk en mw. C. Konincks-Kok

5 december: Mw. J. Wiersum-Osselton en dhr. G. Schepers
12 december: Ds.T. Wiersum en de familie G. Ellenkamp
19 december: De heren E. en G. Huurnink, mw. Warnaar-Nijland, mw. T. ten Dijk-de Haan,
mw. A. Kastelein-Schréder
26 december: Vanwege de coronamaatregelen versoberen we vanaf nu weer.
Dit houdt in dat we geen boeket geven maar een kaart met groet of felicitatie
in de bus. Een kaart ging er naar dhr. H. Dijkman
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Ik mag jullie iets vertellen over de bloemschikking die ik heb gemaakt. Het beeldt de
levensloop uit van Jo, Drika, Lammert, Garhard, Toos en Ali.

Ze hebben een lang leven gehad. Een vol leven ook. Met werk, leven in en na de oorlog, zorg
voor ouders, zorg voor partners, zorg voor kinderen en kleinkinderen. Ze hebben veel
doorstaan, in hun leven veel gekregen, maar ook veel achter moeten laten, de laatste jaren
veel los moeten laten. Loslaten van geliefden, loslaten van hun eigen kwaliteiten en krachten.
Nu laten we hen los. Een beetje. De gevallen beukenbladeren op de vloer symboliseren dit
loslaten.

Zo oud als ze waren, ze zijn natuurlijk 66k jong geweest. Misschien hebben ze het zelf ook wel
vaker gezegd als er een kind of kleinkind iets ondeugends deed: och wie bunt ok jong ewest.
Natuurlijk is dat zo, maar ik vond het wel lastig voor te stellen. Om ons te herinneren aan hun
jonge leven en onbevangenheid staat hier een schommel met daarop een zoet geurend,
springerig maar krachtig wit bloemstukje: symbool voor hun jeugd. Misschien zijn er hier nog
wel mensen die met hen hebben samen gespeeld vroeger of samen naar school gingen. lk
hoop dat dit bloemstukje wat van die onbezorgde jeugdherinneringen naar boven haalt.

Dat wat anderen misschien meer op het
netvlies staat van Jo, Drika, Lammert,
Garhard, Toos en Ali, zijn de laatste jaren,
de jaren die zij bij ons waren in de herfst
van hun leven.

Ze hadden een rijk leven. En hiermee
bedoel ik niet in financiéle zin, maar in
|éven, in liefde. Met liefde voor familie,
liefde voor Vierakker en Wichmond,
liefde voor ons. Een leven rijk aan
ontmoetingen. Ervaringen,
teleurstellingen, dieptepunten en
hoogtepunten. Het roodbruine
bloemstuk staat symbool voor hun
laatste levensjaren, de jaren waar familie
en vrienden die hier vandaag zijn, zo
dichtbij stonden. De diepe, warme
kleuren staan symbool voor de
liefdevolle, zorgzame mensen die zij tot
op het laatst zijn geweest. Het is een vol
bloemstuk, want het was een vol leven.




Voor het bloemstuk staan de kaarsen, voor iedere overledene één. De laatste kaars is voor de
overledenen die we vandaag ook graag willen herinneren. Op de kaarsen staan hun namen. Ze
worden genoemd, ze zijn gezien. Straks zal in deze dienst hun licht voor ons schijnen.

Op de grond véodr het bloemstuk ligt een boomstam. Bijna vergaan, aangetast door mos,
paddenstoelen en dode takken. Dit gedeelte staat symbool voor het sterven. Je zou zeggen dat het
hier ophoudt. Maar achter de dood liggen de liefde, de hoop en de herinneringen, gesymboliseerd
door de krachtige bloembol van de narcis. Onaantrekkelijk, nu nog eigenlijk gewoon lelijk, nu nog
als een ui zo rauw. De pijn van het gemis is er nog. En niet alleen vandaag.

Maar we weten beter. Het zijn krachtige bollen, gevuld met leven, symbool voor een nieuw begin.
We gaan ze straks poten. Voor iedere overledene een aantal.

Want al sluiten we vandaag iets af, Jo, Drika, Lammert, Garhard, Toos en Ali zullen altijd bij ons
blijven in onze herinneringen, omdat ze deel zijn van ons leven. En dat is het mooie van
herinneringen, die kun je wél levend houden. En dat is wat we na deze dienst ook gaan doen. We
planten de bloembollen, die nd de komende winter ons weer zullen herinneren als ze als bloeiende
narcissen hier voor de kerk staan. Een nieuw symbool als herinnering aan deze prachtige mensen.
-Elsitha Turnhout-Pieterse

De namen van de overleden gemeenteleden zijn:

Johanna Frederika Jansen-Pelskamp [Jo] overleden op 7-12-2020 in de leeftijd van 93 jaar
Hendrika Catharina Straatman-Steege [Drika] overleden op 12-3-2021 in de leeftijd van 86 jaar
Lammert ten Have overleden op 20-3-2021 in de leeftijd van 92 jaar
Garhard Heuvelink overleden op 17-4-2021 in de leeftijd van 92 jaar
Antonia Lamberta Groot Jebbink-Hammers [Toos] overleden op 9-5-2021 in de leeftijd van 88 jaar

Alberdina Groot Tjooitink-Borgman [Ali] overleden op 15 mei in de leeftijd van 80 jaar
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Vanuit de diaconie

De diaconie wil omzien naar de ander, dichtbij en ver weg, in het bijzonder naar mensen in nood.
Dit hoeven dus niet altijd mensen te zijn uit onze eigen gemeente.

Mocht u/je iemand kennen die mogelijk wel wat financiéle en/of andere ondersteuning nodig
heeft, laat het ons dan alstublieft (vertrouwelijk) weten.

Ook dat helpt ons helpen, zeker in deze onzekere en vreemde periode.

Voor de maand december is er €150,- overgemaakt: naar Kerk in Actie voor hun actie voor

kinderen in de knel.

In de maand januari gaat de collecte naar Kerk in Actie 2022 Werelddiaconaat in Oeganda.

Goed boeren in een lastig klimaat
Klimaatverandering zorgt in het noorden van
Oeganda voor steeds meer droogte en
overstromingen. Het wordt steeds moeilijker om
genoeg voedsel te verbouwen. De Oegandese
Anglicaanse Kerk steunt boeren en boerinnen in
hun strijd om het bestaan. Ze krijgen
(landbouw)training op demonstratievelden.

Voedselbankactie in de Adventstijd

We hebben veel goederen in ontvangst mogen nemen
en kunnen bezorgen bij de voedselbank in Zelhem.
ledereen die hieraan heeft meegeholpen heel veel dank.

-College van diakenen

Daar leren ze hoe je met droogtebestendige
zaden en houtbesparende ovens, door bomen
te planten en de oogst goed op te slaan, beter

¢ bestand bent tegen het klimaat. De boeren

geven hun kennis weer door aan anderen.

\
VOEDSELBANK



Restauratie

De kerk stond in de steigers, u heeft het vast niet gemist vorig jaar en er is redelijk wat gebeurd om
het gebouw een verfrissende aanblik te geven al is er veel ook niet te zien. Maar wat we wel
kunnen zien is de moeite waard, onze toren is weer letterlijk bij de tijd en door de wijzers en
wijzerplaat ziet het er weer fris en fruitig uit voor een gebouw wat al behoorlijk bejaard is. En als u
nu denkt......die haan wat is daar toch mee.....staat die nou wat scheef? Ja dat klopt als een
zwerende vinger, schijnbaar heeft ie altijd zo gestaan, dat denken we zeker te weten, want hij is op
dezelfde plaats ingestoken als waar ie er uit is gehaald, dus hij moet al sinds jaar en dag een beetje
scheef naar beneden gekeken hebben.......met zo'n blik van: Kijkt de wereld me nou zo krom aan of
is er met mij iets mis. Nou beste haan er is niks mis, de meeste mensen hebben echt niet in de
gaten gehad dat je al jaren staat zoals je staat en daar is niets mis mee. Anders was je vast wel
rechtgezet op een eerder moment, je ziet er weer prachtig glimmend uit, hulde aan de vergulder.
En wat we niet zien aan de toren kun je horen, want het gelui van de klokken is weer helemaal
terug en ik begreep dat de meeste Wichmonders er blij mee zijn, want er was iets in het dorp....iets
leegs, iets wat er wel hoorde maar niet was en op de urenmomenten dat er geslagen zou moeten
worden werd er niet geslagen. Nu is alles in zijn pracht en praal (als je dat van klokkengelui mag
zeggen) weer terug in de dorpsstraat en ver daarbuiten. Gelukkig dat is weer achter de rug, samen
met de schuine daken aan weerszijden van de toren, voor vele jaren up to date zoals we in slecht
nederlands zouden zeggen, ik prefereer: Alles bie de tied.

Namens de kerkrentmeesters een hartelijke voorjaarsgroet en nieuwe kansen in een nieuw jaar.
-Philip

Een nieuw jaar!

Als u dit leest is het jaar al een stukje onderweg. Maar we zijn het jaar in lockdown begonnen dus
hebben we elkaar niet in de kerk kunnen begroeten. Via deze weg alsnog: Voor iedereen een
Gelukkig Nieuwjaar! Laten we hopen dat de we de Corona voorgoed zullen bedwingen en dat we
er een mooi en actief jaar van kunnen maken, met veel samenkomst en ontmoeting!

-Ds. Tim Wiersum

Oecumenische Vrouwengroep Wichmond Vierakker.
Ook dit jaar zijn er ondanks alle corona maatregelen
kerstattentie afgegeven. Heel veel leden van de
vrouwengroep hebben dit op zich genomen. De diaconie
heeft onze vereniging een bijdrage geleverd zodat er meer
dan 75 attenties gebracht konden worden naar 80 plussers
die lid zijn van onze vereniging of van de PKN gemeente
en ook 80 plussers van de RK parochie in Vierakker..

De attentie is gemaakt bij Puur Natuur een dag besteding
van Philadelphia Zorg.




Het was januari en de feesten waren voorbij. Het werd
koud en guur buiten. De muizen kropen steeds dichter
bij elkaar. Maar Kik had geen last van kou. ‘Vrienden,’
bromde Kik, ‘lk ga lekker naar buiten. lk ga mijn
winterdutje doen!’. ‘Nou wij gaan niet mee hoor, brrrrr!’,
piepten de muizen, ‘Slaap lekker!’ Kik hopte naar buiten,
over het plein, naar de vijver. Hij kroop onder een hoop
bladeren en kneep zijn ogen dicht. Doodstil lag hij, als
een blaadje tussen de blaadjes. De muizen verhuisden
naar het verwarmingshok van de kerk en maakten het
gezellig. Maar toen ze al hun spelletjes hadden gedaan
en al hun liedjes hadden gepiept, was Kik nog niet terug.
Ze begonnen zich te vervelen. Ze maakten ruzie , y

Opgeladen

Het kerstfeest duurt nog wel een tjdje.
't blijft te zien op ons gezicht,

oNns hart is als een batterijtje
opgeladen met Jezus-icht! _
Door die boodschap en die power ,,}
brengen wij de wereld hoop,

Uit de Bijbel

Als je bewondering voelt
voor de Heer

heb je niets te vrezen,
ken Je geen angst,

waht de Heer zelf’

is jouw hoop!

Naar Sirach 3416

* HOOP @ KiK

Ze stelden vragen, maar Kik was er niet om ze te
beantwoorden. ‘Wat duurt dat winterdutje lang!” ‘Kik is
vast bevroren!’. Hem zoeken durfden ze ook niet. Toen
zei Maarten Muis: ‘Weet je wat we nu nodig hebben??
HOOP! ‘Jaaa,’ piepten de muizen, ‘een hoop koekjes!.
‘Nee,” zei Maarten, ‘HOOP is ... zéker weten dat het
goedkomt, ook al wéét je het niet.” De muizen knikten
en probeerden hard te hopen. Intussen, in de hoop
bladeren, werd Kik wakker. Hij kroop eruit en liet zich
warmen door de zonnestralen. ‘Een nieuwe dag’, dacht
Kik. 1k hoop dat mijn vrienden me nog kennen'.
Vol HOOP huppelde hij naar de kerk. j

3§ gevenwe liefde en vertrouwen,
helpen we mensen uit de kNoop.
Alleraal door dat ene Kindje

dat voor ons ter wereld kwam.

~ Eris leven in de winten

er groeit hoop aah elke stam.



