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Drempt & Oldenkeppel voor actuele informatie zie onze Nieuwsbrief of kijk op onze website

Datum Uur Voorganger Locatie Opmerkingen

Do. 14-4 19:30 ds. Karin Spelt Hoog-Keppel ~ Witte Donderdag, Avondmaal
Vr. 15-4 19:30 ds. Karin Spelt Drempt Goede Vrijdag

Za. 16-4 21:00 ds.Karin Spelt Hoog-Keppel ~ Stille zaterdag, Paaswake

Zo. 17-4 10:00 ds.Karin Spelt Drempt Pasen, kinderkerk

Zo. 24-4 10:00 mevr. Marjan v. Zadelhoff Hoog-Keppel

Zo. 15

Zo. 8-5

Zo. 15-5

Zo. 22-5

Datum Uur Voorganger Locatie pmerkingen

Do. 144 19:30 ds. Elise Wijnands Dorpskerk Witte Donderdag, Avondmaal
Vr. 154 19:30 Kerkenraad Dorpskerk Goede Vrijdag

Za. 16-4 21:30 ds.Elise Wijnands Dorpskerk Paaswake

Zo. 17-4 09:45 ds. Elise Wijnands Dorpskerk Paaszondag, zang vooraf

Zo. 24-4 10:00 ds.Deodaat van der Boon Dorpskerk

Zo. 1-5 Dorpskerk

Zo. 85 Dorpskerk

Zo. 15-5 Dorpskerk

Zo. 22-5 Dorpskerk

Datum Uur Voorganger Locatie Opmerkingen

Do. 14-4 20:00 ds.T. Wiersum Dorpskerk Witte Donderdag, Avondmaal
Vr. 15-4 20:00 ds.T. Wiersum Dorpskerk Goede Vrijdag

Zo. 17-4 10:00 ds.T. Wiersum Dorpskerk Paaszondag 9.00 uur Paasontbijt
7o. 24-4 10:00 ds.H. Oostdijk en ds. T. Wiersum Dorpskerk Dienst met Steenderen

Zo. 1-5 10:00 ds.J. Lijenhorst (Barchem) Dorpskerk Dialectdienst

Zo. 8-5 10:00 ds.D.van Alphen (warnsveld) Dorpskerk

Zo. 15-5 10:00 mevr. Z. Langwerden Dorpskerk

Zo. 22-5 10:00 ds.W.Blanken (zutphen) Dorpskerk

Do. 26-5 9:00 ds.T. Wiersum Dorpskerk Hemelvaartsdag

Kerken: Drempt, Kerkstraat 1, 6996 AE; Hoog-Keppel, Burg. Van Panhuysbrink 11, 6997 AA; Hummelo, Dorpsstraat 22, 6999 AC;

Wichmond, Dorpsstraat 16, 7234 SN. Na de diensten wordt samen koffie gedronken. (In Hummelo bij diensten met eigen predikant.)
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Wijze Woorden

HET [JSJE

Een vrouw nam haar kinderen mee naar een
restaurant. Haar zes jaar oude zoon vroeg of hij mocht
bidden voordat ze gingen eten. Hij zei: “God is goed.
God is geweldig. Bedankt voor het eten en ik zou U
nog harder bedanken als U mijn moeder ijs voor het
dessert laat kopen. Om Jezus wil. Amen.”

Een vrouw die dichtbij zat zei: “Dat is wat er mis is in
dit land. De jeugd van tegenwoordig weet niet eens
meer hoe ze moet bidden. God vragen om ijs!
Waarom? Dat zou ik mijn kinderen nooit laten doen!”

De zoon hoorde dit en begon te huilen. Toen hij wat
bijgekomen was, vroeg hij aan zijn moeder: “Wat zei
ik verkeerd? Is God nu boos op mij?" De moeder
probeerde haar zoon gerust te stellen en vertelde dat
hij een geweldig gebed had uitgesproken en dat God
zeker niet boos op hem was. Op dat moment kwam
een oudere man naar de tafel toegelopen.

Hij knipoogde naar haar zoon en zei, “lk weet toevallig
dat God jouw gebed geweldig vond.” “Echt?’, vroeg
de zoon. “Echt waar!” Toen fluisterde hij op een
theatrale manier, kijkend naar de vrouw die het
gebed had afgekeurd. “Jammer genoeg vraagt zij
nooit een ijsje aan God. Een beetje ijs is soms goed
voor de ziel

Aan het einde van de maaltijd kocht de moeder ijsjes
voor haar kinderen. Haar zoon staarde een tijdje naar
zijn ijsje en deed toen iets wat niemand had
verwacht. Hij pakte zijn ijsje en liep zonder iets te
zeggen naar de tafel van de vrouw en ging tegenover
haar zitten.

Met een grote lach op zijn gezicht zei hij: “Hier, dit ijsje
is voor u. Want weet u? Een ijsje op zijn tijd is best
goed voor de ziel"

Bron: www.varietyreading.carlsguides.com
Vertaling: Esther Kooij



Pelgrimeren in Nederland

Tekst en foto: Dick Vos

Terug naar de kern

Wandelen is enorm populair. Door natuurgebieden,
steden en dorpen zijn de prachtigste tochten uitge-
zet, waar enthousiast gebruik van wordt gemaakt
door een groot publiek. En niet alleen gewoon
wandelen is populair, het geldt ook voor pelgrime-
ren. Het mag blijken uit de toenemende aantallen
bezoekers van Santiago de Compostela, een van de
belangrijkste christelijke bedevaartsoorden. In 2017
lieten zich daar voor het eerst meer dan 300.000
pelgrims uit de hele wereld registreren, een nieuw
record.

Is pelgrimeren anders dan gewoon wandelen?

Tot op zekere hoogte wel, want een pelgrim heeft
uiteindelijk een doel. Dat kan Jeruzalem zijn, de
Lutherstad Wittenberg misschien voor protestan-
ten, maar ook een kerk of kapel in de buurt of een
andere plek die een bijzondere, spirituele betekenis
heeft. Maar misschien is de weg ernaartoe, de weg
die gegaan moet, nog wel belangrijker. Het woord
pelgrim is ook ontstaan uit een samenstelling van de

Pelgrimeren: door
het directe contact
met Gods goede
schepping keer je
terug naar de kern

Latijnse woorden per en ager, waarmee een pelgrim
iemand is die‘door de velden'trekt.

Om iets als boetedoening gaat het tegenwoordig
zelden meer. Het lopen is een vorm van meditatie,
loskomen van de hectiek van het alledaagse leven,
Terug naar de kern door het directe contact met
Gods goede schepping, noemt Trees het. Back to ba-
sic, je realiseren waar het in het leven uiteindelijk om
draait. Vooral sinds haar pensioen loopt ze regelma-
tig pelgrimsroutes. Je hebt alleen het hoogst nodige
mee in je rugzak, en het is bijzonder om te merken
hoe waardevol die paar dingetjes dan worden. Ik
denk dan wel eens aan mensen die op de vlucht zijn.
En ik realiseer me dan dat het verschil is dat ik zo'n
klein plastic kaartje heb waar ik in geval van nood
van alles mee kan kopen!

Gaat het bij pelgrimeren dus om diepe gedachten?
Dat hoeft helemaal niet. Helemaal leeg worden en
stil worden van binnen kan al ervaren worden als
vorm van genade.
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Vanuit de Kerkenraad

Gemeente-avond

In de afgelopen twee jaar zijn er heel weinig mogelijkheden geweest om elkaar, als gemeente, te
ontmoeten. Vanwege de coronamaatregelen konden we vaak maar met kleine groepjes hij elkaar
komen en dan nog op afstand. Dat maakt onderlinge contacten en het uitwisselen van gedachten
en ideeén bijna onmogelijk. Veel van de activiteiten, die we organiseerden konden vaak niet
doorgaan. Zo viel er heel veel stil en werd het ook in de kerk stil. Gelukkig hebben we sinds vorig
jaar maart de online verbinding in onze beide kerkgebouwen. Dat maakt het mogelijk op afstand
toch met elkaar verbonden te zijn en nog iets van ‘gemeente-zijn’ te kunnen ervaren. We hebben
gemerkt dat veel mensen hier gebruik van maken.

Een andere, positieve, ontwikkeling is dat er in de afgelopen twee jaar een soort natuurlijke
toenadering is ontstaan tussen de verschillende kerkgemeenschappen in onze omgeving. Begin
maart 2020, toen alles op slot ging, liepen alle kerken tegen dezelfde problemen aan. Niemand
beschikte bijvoorbeeld over de apparatuur om rechtstreeks diensten uit te zenden. Op initiatief
van de Protestantse Gemeente Angerlo-Doesburg hebben de gezamenlijke kerken van Doesburg,
Hummelo en Drempt en Oldenkeppel de handen ineen geslagen en is het wekelijks uitzenden van
de diensten vanuit de Martinikerk een gezamenlijk project geworden. Dit project heeft veel
openheid en goede contacten tussen de verschillende kerken gebracht.

De ervaringen in deze moeilijke tijd hebben ons als kerken dichterbij elkaar bij elkaar gebracht. We
hebben elkaar geinspireerd, onze krachten gebundeld, we zijn er rijker van geworden. Dit jaar
werken we samen in het project “ Zeven wegen, een manier van leven “. Rond de verschillende
thema’s organiseren we “themadiensten “. Deze diensten worden gezamenlijk voorbereid door
voorgangers van de verschillende kerken.

Daarnaast organiseren we thema avonden over diverse maatschappelijke onderwerpen, zoals de
avond over de zorgen in agrarische bedrijven en de avond over de zorg.

Naast deze Oecumenische samenwerking kijken we ook binnen de Protestantse Gemeenten in
onze directe omgeving, Angerlo-Doesburg en Hummelo, hoe we denken over de nabije toekomst
en hoe we elkaar daarin kunnen versterken. Immers onze gemeenten vergrijzen en worden kleiner.
We hebben elkaar nodig.

Over al dit soort onderwerpen, gedachten, ideeén enz. willen we graag met u van gedachten
wisselen.



Maar ook over vragen als:
- Hoe kijkt u aan tegen de toekomst van de kerk?
- Wat is voor u belangrijk?

En ook over:

- Hoe vindt u dat het gaat in onze gemeente?
- Zou u dingen anders willen?

- Mist u dingen?

De gemeente-avond is gepland op: Maandagavond 25 april, in de kerk van Drempt
Een uitnodiging met nadere gegevens volgt nog. Maar noteert u de datum vast!

U bent van harte welkom.

Namens de kerkenraad,
- Marjan van Zadelhoff, voorzitter.

GEVEN EN ONTVANGEN

Het is gemakkelijker te geven dan te
ontvangen. Deze uitspraak is afkomstig uit de
bijbel. De apostel Paulus gebruikt hem in
Handelingen 20:35. Velen van ons vinden
herkennen daar wel iets in. Wij geven en
ontvangen in ons dagelijks leven van alles. Als
je mensen vraagt wat ze geven, noemen
mensen vaak het eerst liefde, aandacht, zorg
voor elkaar. Dingen die te maken hebben met
de relatie met mensen om je heen. Wij geven
liefde aan de ander en het is fijn als we daar
liefde en aandacht voor terug krijgen. Als de
balans daartussen verstoord is vinden we dat
moeilijk.

We hebben bijvoorbeeld moeite met
afhankelijkheid. Als we ouder worden en
beperkt in wat we kunnen is het moeilijk zorg
en aandacht van anderen te krijgen en daar
voor je gevoel niets voor terug kunnen doen.
Dat is één van de lastige kanten van het ouder
worden. Maar ook als we alleen moeten geven
en de ander nooit iets terug doet voelt dat niet
fijn.

Er zijn ook andere gebieden waarop we geven.

Bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk te doen. Je
geeft iets van je tijd. Vaak krijg je er ook wat
voor terug. Een stuk voldoening en zingeving
bijvoorbeeld. Eris natuurlijk ook de materiéle
kant van het geven. Het geven van geld aan
goede doelen.

In de veertigdagentijd vraagt kerken-in-actie
ons een gave voor

collectedoelen die passen bij de zeven werken
van barmhartigheid. We hebben in deze
weken extra aandacht voor de nood van
mensen wereldwijd.

Ook in de verhalen van de bijbel zijn de
woorden geven en ontvangen kernwoorden.
Vooral het woord geven komt heel veel voor. En
vaak is God er het onderwerp van. Veel dingen
worden gave van God genoemd. Dat begint al
in het scheppingsverhaal met het schenken van
de levensadem.

Zo wordt de mens een levend wezen. In geloof
spreken we uit dat het leven een gave van God
is, waar we dankbaar voor mogen zijn en waar
we goed voor mogen zorgen. De gave is gelijk
ook een opgave. Daarna wordt er gesproken
over Abraham die op weg geroepen wordt naar
een nieuw land , een goede plaats om te
wonen.

Naast land wordt Abraham ook nakomelingen
en een groot volk beloofd. Het gaat hier om
essentiéle dingen in een mensenleven. Een
plek om te wonen, waar je je thuis en geborgen
voelt.
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Een plek waar vruchtbaar land is, waar je van
kunt leven. En kinderen die je toekomst geven,
zodat je het leven kunt doorgeven. Ook voor
ons zijn dat nog steeds belangrijke dingen.
Vervolgens wordt God in de bijbel de gever van
nog veel meer dingen: kracht en sterkte,
ontferming, barmhartigheid, genade, vrede,
vreugde, rust en veiligheid.

Ook Jezus is een gave van God voor mensen.
Over deze gave wordt verteld in de verhalen
van het Nieuwe Testament. In de
veertigdagentijd staat het verhaal van zijn leven
en sterven centraal. We gaan op weg naar de
stille week en het feest van Pasen . We
gedenken hoe hij zijn leven heeft gegeven voor
mensen. Dat heeft hij gedaan door ons de weg
te wijzen in het leven. Door voor te leven en te

vertellen hoe wij goed met elkaar kunnen leven.

Dat heeft hij gedaan door liefde vol te houden
tot het uiterste , tot aan het kruis. De woorden
vergeving en verzoening staan centraal. In zijn
opstanding geeft God ons nieuw leven. Zelfs

Bij de diensten

Kinderen in de kerk

door de dood heen. Elk jaar kunnen we ons daar
weer over wonderen. Elk jaar proberen we dat
geschenk in genade aan te nemen en te
ontvangen.

Het niet altijd gemakkelijk om op de plek van de
ontvanger te staan. We zijn blij met alles wat
God ons geeft, maar ook hier kun je je als mens
afhankelijk voelen. Graag zouden we wat
terugdoen. Gelukkig zijn er ook dingen die we
terug kunnen doen. Die hebben denk ik vooral
te maken met hoe wij van de gave een opgave
maken. Hoe wij in navolging van Jezus ook
geven aan elkaar centraal stellen in ons leven.
Liefde, aandacht en zorg krijgen daarin een
plek. Maar ook vrede, vreugde , geborgenheid ,
vergeving en rechtvaardigheid. En als we in ons
leven die dingen aan elkaar proberen te geven
ervaren we hoe fijn het eigenlijk is om te geven.
Het geeft je leven zin. Je voelt voldoening. Het
maakt je meer mens. Het is mooi om te geven .

-ds. Karin Spelt

In de veertigdagentijd is er op zondag 27 maart en zondag 10 april kindernevendienst. Op 10 april
is het Palmzondag en gaan de kinderen Palmpasenstokken maken. Aan het eind van de dienst
lopen ze een feestelijke Palmpasenoptocht door de kerk. Ook op de Paasmorgen zijn de kinderen
erbij. Er is een kinderverhaal en ze gaan in de kerk aan hun eigen tafel iets voor Pasen maken.

Door de nacht...........

In de diensten in de Stille Week gebruiken we een

aantal kruiswegstaties van de kruisweg van de

Nijmeegse kunstenaar Ted Felen (1931 - 2016) . Felen
toont met zijn glas-in-loodramen van de verschillende
kruiswegstaties de menselijkheid van Jezus, vooral in
diens ervaring met eenzaamheid, lijden en foltering.




Er zijn drie nachten, waar Jezus een weg doorheen moet gaan. De nacht van zijn de laatste maaltijd
en zijn overlevering, de nacht van zijn sterven aan het kruis en de nacht van zijn opstanding. Deze
drie nachten staan centraal op de avonden waarop we bij elkaar komen in de Stille Week. Graag
nodig ik mensen uit om deze nachten mee te beleven in de vieringen in de Stille Week. Ook als dat
niet uw gewoonte is. Deze weg samen met Jezus gaan maakt dat we op een andere manier Pasen
vieren. Je ervaart de diepte van het feest meer door eerst mee te gaan in de diepte van deze

Witte Donderdag 14 april 19.30 uur in Hoog-Keppel
Je bent niet alleen........

Op Witte Donderdag vieren we de maaltijd van de Heer en gedenken
we hoe Jezus voor de laatste keer het Pesachmaal met zijn leerlingen
vierde. We vieren de maaltijd aan tafel. Fijn dat dat na twee corona
jaren weer kan. In de maaltijd biedt Jezus zijn volgelingen blijvende
gemeenschap aan. Hij laat hen niet alleen en telkens wanneer wij
samen de maaltijd delen vieren we de gemeenschap met Jezus en
elkaar. We volgen dit jaar het lijden evangelie van Lucas. Nadruk ligt
daarbij op de leerlingen die Jezus verraden en in de steek laten. Jezus
kent momenten van grote eenzaamheid. De spanning tussen samen
zijn en eenzaamheid voelen we op deze dag in de beelden, de
teksten, de liederen.

Otto de Bruijne

De kruisweg van Felen begint met een afbeelding van Jezus biddend in de tuin van Getsemane.
Felen probeert in zijn afbeeldingen de innerlijke gemoedstoestand van Jezus te verbeelden. Heel
de lijdensweg omzwachteld hij Jezus met doorntakken die als een cocon al deze scenes haast in
een wurgende greep omspannen.

Jezus biddend in de olijventuin
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Goede Vrijdag 15 april 19.30 uur Drempt
Verlaten....

De dienst op Goede Vrijdag heeft een meditatief karakter.
Een aantal afbeeldingen van de kruisweg worden gebruikt. We lezen verder in Lucas.

Jezus troost de wenende vrouwen

In het lijden van Jezus herkennen wij het verdriet en lijden waar veel mensen doorheen gaan. Jezus
laat ons niet alleen in ons diep verdriet.

Zie de mens die in zijn lijden
Teken werd van alle tijden
Van wat liefde dragen kan

Paaswake 16 april 21.00 uur in Hoog-Keppel
Door het water.....

In de paasnacht vieren wij dat er een weg is door het donker naar het Licht van Pasen. Jezus is deze
weg voor ons uit gegaan. We beginnen de dienst met te waken in het donker. Zoals de vrouwen
waakten in de nacht bij het graf van Jezus. Het binnenbrengen van de nieuwe paaskaars is een
hoogtepunt in de dienst. Licht van Christus in ons midden. In deze dienst gedenken we ook onze
doop. Er is een nieuw doopvont gemaakt voor de kerk in Hoog-Keppel. Mooi om het nieuwe
doopvont in de paasnacht in te wijden.

Paasmorgen 17 april 10.00 uur Drempt

Een nieuwe dag breekt aan....

Na drie nachten is het licht geworden. De morgen is aangebroken. We mogen samen het feest van
Pasen vieren.

Op de laatste statie van de kruisweg van Ted Felen zien we hoe de cocon van eenzaamheid die om

Jezus met doornentakken was gespannen vervluchtigd in stralende lichtflitsen. Het Licht van Pasen
kleurt het doek helder geel.



Zang in de stille week

In de viering op Witte Donderdag is er samenzang van de gemeente rond de tafel. Op Goede
Vrijdag zullen Janine Garretsen en Gerda Wiertz een aantal liederen zingen. Op zaterdag verleent
het zangkwartet Full House medewerking in de dienst. Onze zanggroep zal op Paasmorgen
zingen. Alles natuurlijk onder leiding van Lucian Venderink. Wij zijn dankbaar dat we in onze
gemeente goede musici en zangers hebben. Dat is een rijkdom en draagt veel bij aan een mooie
liturgie.

Ontmoeting en Inspiratie
Zeven wegen....... een manier van leven

Ook in maart en april zijn er themadiensten en activiteiten rond de zeven werken van
barmhartigheid.

Op zondag 20 maart is er in de RK Kerk aan de Juliana van Stolberglaan in Doesburg een
themadienst over het thema ‘de naakten kleden’ Aanvang 10.30 uur. Voorgangers zijn Francie
Jansen van de RK Parochie en Arnold Vellekoop van het Leger des Heils

Daarnaast is er op woensdag 16 maart een programma rondom hetzelfde thema ‘de naakten
kleden’ in het gebouw van het Leger des Heils, Zandbergstraat 15 in Doesburg.
De middag begint om 15.00 uur met koffie/thee en wat lekkers.

Om 15.30 uur zal Reshare Arnhem iets vertellen over duurzaamheid en de RESHARE
kleding die wordt verkocht. Aansluitend is er om 16.00 uur een modeshow. ST @ RE
De middag wordt rond 16.30 uur afgesloten.

Verder zijn er aantal activiteiten in de Ruimte en de kerk in Hummelo. Daarom vindt u de
informatie daarover in het gedeelte van dit kerkblad dat ingevuld wordt door Hummelo. Samen
met mijn collega Elise Wijnands organiseer ik een thema-avond rond het thema ‘zieken bezoeken'

Op dinsdag 29 maart is deze thema-avond met als titel ‘Zorgen in de zorg'

Marjan van Zadelhoff en Elise Wijnands gaan samen voor in de themadienst van zondag 3 april
rond het thema ‘vreemdelingen herbergen’ Deze is in de kerk in Hummelo.

De film Capharnalim die bij het thema past is op

dinsdag 5 april om 19.30 uur in het kerkhuis in Hoog-Keppel. We hopen zo
een beetje beweging tussen onze gemeentes te stimuleren en nodigen
~iedereen uit een kijkje te nemen bij de buren. Het is inspirerend om zo met
elkaar samen te werken. Samen kunnen we meer dan alleen.

-ds. Karin Spelt
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Tan fwintic

Onlangs werd de uitkomst van het
liederenonderzoek van de PKN bekend
gemaakt. Er is een top twintig van meest
geliefde liederen gemaakt. Op één staat het
lied: Ga met God, op twee: Abba Vader en op
drie: Ik zal er zijn. De vierde plaats wordt
ingenomen door: 'k Stel mijn vertrouwen op de
Heer mijn God, want in Zijn hand ligt heel mijn
levenslot, Hem heb ik lief, Zijn vrede woont in
mij 'k Zie naar Hem op en 'k weet Hij is mij
steeds nabij. Nabijheid, steun en vertrouwen
zijn woorden die naar voren komen in bijna alle
liederen. We weten en zien het: iedere dag komt
de zon weer op, maakt de morgen wakker. Het
zijn woorden uit het voor velen geliefde lied:
Tienduizend redenen tot dankbaarheid. God
geeft ons altijd weer kracht de nieuwe dag vol
mogelijkheden te zien. ledere dag brengt wel
iets goeds, het lied leert ons dat we de dingen
zien waar we dankbaar voor mogen zijn. Hoe
moeilijk we het soms ook hebben.

We leven nu met elkaar naar Pasen toe.
Veertigdagen lang mogen we ons voorbereiden
op het hoogtijfeest van het Christendom.
Misschien stellen we onszelf vragen als: Wat
betekent de opstanding van Christus voor mij?
Wat betekent Jezus voor mijzelf? Streef ik (iets
van) de levenshouding die Jezus mij heeft laten
zien na? Een levenshouding die misschien soms
totaal onhaalbaar lijkt, door al onze
tekortkomingen. Maar zien we niet juist bij
Jezus een prachtig voorbeeld van veerkracht en
improvisatie? De duidelijke missie van Jezus
wordt telkens weer onderbroken door
onverwachte ontmoetingen en gebeurtenissen.
En juist dan ontstaan de mooiste momenten.
Leef met open ogen en oren en een hart vol
liefde het leven. De tekenen begrijpend.
Moeilijk? Nou en of! Soms bijna niet te doen.

We willen toch graag weten waar we aan toe
zijn, waar we naartoe gaan. Maar ach wat loopt
het toch vaak anders in het leven. En dan
kunnen we ons gaan vastbijten en overal tegen
in gaan, met de vuist op tafel slaan. Maar we
kunnen ook de teugels laten vieren en kijken
waar het op uit komt. En de tekens van God zien
en verstaan. Zeker het botst dikwijls, en hoe dat
komt? Je maakt een ideaalbeeld/een plaatje in
je hoofd, je onderzoekt wat daarvoor nodig is
en je zet koers. Stip op de horizon. Maar o wee,
oogkleppen voor alles om je heen. Een andere
mening? Nee daar moet ik niets van hebben,
dat hoort niet, wat zal men er wel van denken?
Blijf nu maar binnen de lijntjes anders heb je de
poppen aan het dansen. Maar...voor je het
weet ben je vastgeroest en draai je in je eigen
kringetje rond. Bedenk dan dat Gods Geest
grenzen doorbreekt, zodat er ruimte voor iets
nieuws kan ontstaan. Een beetje als het lied uit
de top 20: De Heer heeft mij gezien en
onverwacht ben ik opnieuw geboren en
getogen. Hij heeft mijn licht ontstoken in de
nacht, gaf mij een levend hart en nieuwe ogen.
Zo komt Hij steeds met stille overmacht en zo
neemt Hij voor lief mijn onvermogen.

Ja alsof het licht over jou valt. Wat hebben we
dat toch nodig. Geloof in en vertrouw op dat
zetje van de Geest van Jezus die jou op het
juiste spoor brengt. Hoeveel ruimte zit er in
jouw leven om je te laten onderbreken door het
onverwachte. Sta je open voor een duwtje van
de Geest? Weet dat God aan jouw zijde staat
dag en nacht. Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen met zijn raad en troost
en zegen. Ga met God en Hij zal met je zijn.

- Ds. Elise Wijnands



Bij de diensten

Op 20 maart gaat ds Elise Wijnands voor. Op 27 maart ds. Roelie Reiling uit Steenderen.

Zondag 3 april is ds. Elise Wijnands er weer en op Palmzondag, 10 april, komt ds. Jacqueline
Krajenbrink uit Vorden. In het aprilnummer komen de diensten in de week voor Pasen en daarna

aan de orde.

Uitgangscollectes Koster/organist

20 maart: Orgelfonds 20 maart: Ab de Vries/Atze Douma

27 maart: Stichting DIVA Dichtbij 27 maart: Chris Vrogten /Joop Agelink

3 april: Stichting SHEHATA Tanzania 3 april: nog niet bekend/Broer de Boer

10 april: Plaatselijk kerkenwerk 10 april: nog niet bekend /Frans Konincks

De liturgische bloemschikking

Tijdens de Veertigdagentijd zal er in onze kerk een liturgische bloemschikking te zien zijn, hetis
heel fijn dat Cecile Willems-van Zadelhoff ook deze keer voor de schikking zorgt! ledere zondag zal
een uitleg gegeven worden van de symboliek.

Bloemengroet

Deze groet ging op 6 februari naar Annie Minkhorst. Op 13 februari werden bloemen bezorgd bij
Ans Wullink en op 20 februari ontving Joke Garritsen deze attentie. Zondag 27 februari gingen de
bloemen naar Jos van Berkum in Laag-Keppel.

Zorgen in de zorg

Op dinsdag 29 maart organiseren ds. Elise Wijnands
(Hummelo) en ds. Karin Spelt ( Drempt & Oldenkeppel) een g 5 = H
avond waarin de zorg centraal staat. In oktober 2021 was . p -
in de kerk in Hummelo een geslaagde avond rondom het ]
thema ‘De wereld achter ons voedsel’ Drie agrariérs tfy l l
hebben toen verteld over hun werk in de agrarische sector. }L

Ook nu hebben we mensen uit onze eigen dorpen

uitgenodigd iets te vertellen:

Olga Oosterink operatieassistente in het Slingelandziekenhuis te Doetinchem, Carmen Smeerdijk,
wijkverpleegkundige bij Sensire, huisarts Caroline Nierkens en Marjoke van der Waaij,
praktijkondersteuner ouderen bij de huisartsenpraktijk Hummelo-Drempt en Keppel. Ze vertellen
over hun werk en gaan in op een paar belangrijke thema’s die actueel zijn. In de coronatijd is er
veel aandacht geweest voor de mensen die in de zorg werken. Hoe ervaren zij de waardering voor
hun werk? Hoe kijken zij naar de toekomst van de zorg? Wat is er nodig om op een goede manier
zorg te blijven leveren? Wat geeft voldoening en wat voor zorgen leven er in de zorg?

Na een inleiding door de sprekers is er ook ruimte voor vragen, gesprek en ontmoeting.

Waar: Dorpshuis De Ruimte en de kerk in Hummelo, dinsdag 29 maart 2022. Inloop en koffie vanaf
19.30 uur. De avond begint om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 21.30. Na afloop zal in de Ruimte
voldoende tijd zijn elkaar te ontmoeten, uiteraard ontbreekt een drankje daarbij niet.



Kerklevenin

Zondag 3 april - themadienst Hummelo - Vreemdelingen herbergen

De gezamenlijke kerken regio Doesburg, houden vanaf het najaar kerkdiensten en bijeenkomsten
rondom het thema ‘zeven wegen...een manier van leven’ Gebaseerd op Mattels 25: 37-40:

‘Want Ik had honger en jullie gaven Mij te eten, lk had dorst en jullie gaven Mij te drinken. Ik was
een vreemdeling en jullie namen Mij op, Ik was naakt en jullie kleedden Mij. Ik was ziek en jullie
bezochten Mij. Ik zat gevangen en jullie kwamen naar Mij toe!

De oplettende lezer zal het al gemerkt hebben: er wordt in de tekst gesproken van zes werken van
barmhartigheid, waar is dan toch de zevende? Pas in 1207 werd door Paus Innocentius het
begraven van de doden eraan toegevoegd.

Elke maand staat één van de zeven werken van barmhartigheid centraal.

De maand april staat in het teken van het vierde werk van barmhartigheid: vreemdelingen
herbergen. Zondag 3 april zal de dienst in Hummelo rond dit thema verzorgd worden door

ds. Elise Wijnands (Hummelo) en Marjan van Zadelhoff (PG Drempt & Oldenkeppel) Online is deze
dienst ook te volgen via www.kerkhummelo.nl

De zeven werken van barmhartigheid - van De Meester van Alkmaar (Rijksmuseum Amsterdam)

Dinsdag 5 april film Capharnaiim Kerkhuis Hoog-Keppel
In het kader van het project rondom de zeven werken van barmhartigheid en het thema van april
over 'de vreemdelingen herbergen' past de film Capharnaiim uit 2018.

Op dinsdag 5 april wordt deze film in Kerkhuis Hoog-Keppel
gedraaid.. Korte samenvatting van de film: In de rechtbank staat Zain,
een 12-jarige jongen, voor de rechter. Rechter: "Waarom klaag je je
ouders aan?" Zain: "Omdat ze me op de wereld hebben gezet." De
nieuwe film van regisseur Nadine Labaki (CARAMEL) is een
indringend portret over ouderschap en overleven in de armste wijken
van Libanon, verteld door de ogen van een kind. Zain loopt van huis
weg en wordt opgevangen door een Ethiopische immigrante.

Als vreemdelinge in Libanon herbergt ze dit kind, dat zich een
vreemdeling voelt in zijn eigen stad. De film laat zien hoe dit kind
probeert te overleven.




Dameskrans
Op donderdagmiddag 17 maart komen we van 2 tot 4 uur bijeen in Het Dorpshuis.
We willen dan anze jaarvergadering houden, die vanwege corona in januari niet door kon gaan.

Op dinsdag 19 april houdt de Dameskrans haar Paasbijeenkomst in dorpshuis De Ruimte.
Na de paasliturgie gebruiken we gezamenlijk een broodmaaltijd. Ook niet-leden (vrouwen én
mannen) zijn daarbij welkom. Opgave bij mw. Diny Weevers, telefoon (0314) 382303.

Nationale pannenkoekendag vrijdag 18 maart
Vrijdag 18 maart is het nationale pannenkoekendag.

Kom gezellig, voor 5 euro per persoon, onbeperkt pannenkoeken
eten. De pannenkoeken worden ter plekke gebakken!

De opbrengst gaat naar de voedselbank.

Wanneer: vrijdag 18 maart

Waar: Dorpshuis “De Ruimte” Hummelo

Aanvang: 17.00 uur

Van de kerkrentmeesters

Tussenstand opbrengst Kerkbalans 2022

Op dit moment is een bedrag van € 54.658,- aan toezeggingen ontvangen.

Een mooi bedrag waar wij al erg blij mee zijn. Maar het is zoals de titel van dit bericht zegt, een
tussenstand. Nog niet alle toezeggingen zijn binnen. Heeft u uw toezegging nog niet doorgegeven
dan vragen wij u dat alsnog te doen. Dit mag per mail naar hendriksenheleen@gmail.com.
Afgeven mag ook, op J.D. Pennekampweg 33.

Namens de kerkrentmeesters, hartelijk dank!

Collecteopbrengst januari & februari

Uitgangscollectes In de dienst
31-01: €45,- Eredienst en muziek Kerk: € 191,14
06-02: € 39,40 Plaatselijk diaconaal werk Diaconie: € 127,42

13-02: € 54,75 Noodhulp Nepal
20-02: € 44,56 Pastoraal Hyndendael
27-02: € 28,10 Poor peoples fund

Thema 40dagentijdcampagne Kerk in Actie: Alles komt goed

Het thema van de 40dagentijdcampagne van Kerk in Actie is gebaseerd op het jaarthema ‘Van U is
de toekomst' ‘Alles komt goed!” Dat kan gemakkelijk klinken, en voor veel mensen op deze wereld
is het misschien moeilijk te geloven. Tegelijk kunnen het ook woorden van hoop zijn, want God
belooft ons een nieuwe wereld zonder pijn en verdriet. Hij vraagt ons om daar nu al iets van te
laten zien: door de zieken te verzorgen, de armen eten te geven en de vluchtelingen onderdak te
bieden. Door er voor elkaar te zijn, geven we de hoop van Pasen door, in het geloof dat alles
goedkomt. Meer over de 40dagentijdcampagne leest u op www.kerkinactie.nl/40dagentijd



Kerklevenin

Van de Diaconie

13 maart Plaatselijk diaconaal werk

De diaconie ondersteunt plaatselijk, in onze directe woonomgeving, mensen die door wat voor een
oorzaak dan ook in de problemen zijn geraakt en waarvoor andere hulp ontbreekt. Zij kunnen een
(financieel) beroep op de diaconie doen. Elke maand wordt hiervoor uw financiéle bijdrage
gevraagd door middel van een collecte.

27 maart Stichting DIVA Dichtbij

Voor iedereen bereikbaar

U vraagt zich waarschijnlijk af of een optreden van Diva Dichtbij voor u te bekostigen is. We kunnen
u verzekeren dat een optreden voor iedereen bereikbaar is. Er zijn kortingen, subsidies en
verschillende mogelijkheden om financiéle ondersteuning te vinden. Dat kan bijvoorbeeld via een
lokale serviceclub, via particuliere vermogensfondsen en/of via sponsoren en donateurs. Wij helpen
u graag aan ideeén om een optreden financieel mogelijk te maken. Wij zijn ook zelf actief in het
werven van fondsen voor uw optreden. Neem contact met ons op als u de mogelijkheden wilt
bespreken.

Optredens aan huis

Wilt u dat Diva Dichtbij een dierbare of bekende bezoekt?
Bijvoorbeeld in het verpleeghuis waar uw familielid of bekende

— woont, of bij hem of haar thuis? Dat kan! Bel of mail ons even als
u meer wilt weten over zo'n privé-optreden en de kosten ervan,
(0314) 35 92 45 of post@divadichtbij.nl.

Vakantie voor mantelzorger en partner met dementie

Gedurende het jaar organiseert Het vakantiebureau op diverse locaties vakantieweken voor
mantelzorgers en hun thuiswonende partner met dementie. In deze vakantieweek kunnen
mantelzorgers de zorg voor hun partner overdragen aan ervaren en betrokken (zorg)vrijwilligers.
Zo kunnen zij samen genieten van een onbezorgde vakantie. De vakanties vinden in 2022 plaats in
Hotel Dennenheul in Ermelo, Hotel Nieuw Hydepark in Doorn en Hotel lJsselvliedt in Wezep.

De vrijwilligers stellen een leuk en gevarieerd programma samen. Zo kan men bijvoorbeeld op
excursie, deelnemen aan een creatieve workshop of genieten tijdens een entertainmentavond of
van een klassiek concert. Ook is het mogelijk voor mantelzorgers om er even zelf op uit te trekken.
Ken je mensen voor wie een dergelijke vakantie wat kan zijn? Attendeer hen dan op deze
mogelijkheid. Meer informatie of een vakantie aanvragen? Kijk dan op hetvakantiebureau.nl of
vraag de vakantiegids en het reserveringsformulier aan via info@hetvakantiebureau.nl of

(0343) 74 58 90.

U kunt uw bijdrage ook direct overmaken op banknummer van de Diaconie t.n.v.
Protestantse Gemeente Hummelo: NL34RABO 03150.00.929.

Bij voorbaat hartelijke dank!
Diaconie dorpskerk Hummelo



Op moment van schrijven is het volop oorlog in de Oekraine. Met verbijstering en vol afschuw zien
we de beelden uit het oorlogsgebied. Op woensdag 2 maart organiseerden de Protestantse Kerk in
Nederland en KRO-NCRV in de Domkerk in Utrecht een gebedsmoment voor vrede en recht in
Oekraine. De Raad van Kerken in Nederland riep alle kerken in Nederland op om, voorafgaande aan
deze viering, tussen 17.15 — 17.30 uur, de kerkklokken te luiden, als uitnodiging tot deelname aan
dit gezamenlijke gebed.

Ook in Hummelo gebeurde dat. Tussen 17:30 en 18.30 uur kon men de kerk binnen lopen, een
kaarsje aansteken en meedoen aan de collecte van Kerk in Actie. Kerk in Actie geeft via lokale
kerken en partnerorganisaties in Oekraine hulp aan de vele vluchtelingen, die op zoek zijn naar
veiligheid in de buurlanden. De collecte bracht in korte tijd €870,- op.

De oorlog in Oekraine betekent onbeschrijflijk veel leed voor de mensen daar. Ons hart en onze
gebeden gaan naar hen uit! Op 2 maart werd in onze kerk onderstaand gebed uitgedeeld.

God van liefde en trouw,

Wij bidden U voor de inwoners van Oekraine,
iedereen die getroffen is door het vreselijke geweld.
In verbijstering zien we de afschuwelijke beelden,
Heer, ontferm U over dit land en haar inwoners.
Laat geweld en wapengekletter stoppen,

de wapens zwijgen.

Wij bidden U voor de Oekraiense gemeenschap in ons land,
zij hebben grote zorgen om familieleden en geliefden.

Heer, wees hen nabij nu alles zo onzeker is,

geef hen moed om vol te houden.

Heer, geef dat vijandsbeelden niet onnodig uitvergroot worden,

maak dat Uw visioen van verzoening en vrede ons hoe dan ook blijft dragen.
Geef dat die stemmen die weg willen blijven bij angst en strijd gehoord worden,
geef wijsheid aan alle betrokken leiders.

Dat wapens geen recht van spreken krijgen, dat vrede
gezocht en gevonden wordt. Toon ons de weg van
omzien naar elkaar, van mildheid, vertrouwen en
zachtheid.

Heer, ontferm U over deze wereld, waarin de
onderlinge liefde vaak zo ver te zoeken is, geef ons
uitzicht op Uw hoopvolle toekomst.

In Jezus'naam,
Amen




Predikant: ds. Tim Wiersum - tel.:0575-441376 « e-mail: twiersum@hetnet.nl -
Scriba: dhr. Gerrit Huurnink « tel.: 06-57142201 » e-mail: pknwichmond@gmail.com -«
Adres: Protestantse gemeente te Wichmond, Dorpsstraat 16, 7234 SN Wichmond -
Website: wichmond.protestantsekerk.net « Koster: mw. G. Schepers - tel.: 0575-441420

Vanuit de Pastorie
Twee werelden. |k kijk op mijn
computerscherm — google NOS —en zie
de beelden van oorlogsgeweld: de
verwoesting in Oekraine — groot leed
veroorzaakt door één man. Dat één man
zoveel macht heeft en zoveel schade kan
aanrichten; dat hij het leven van
miljoenen zo kan verstoren!
Hoe is het mogelijk? Ik ben verbijsterd...
Ik loop naar buiten en zie een andere wereld. De krokussen in de pastorietuin. Rust, idyllisch,
oogstrelend - de tederheid zelve. De bloemen, kwetsbaar voor het geweld van een storm, maar
ze mogen er weer zijn dit voorjaar. Hij heeft ervoor gezorgd. Ik denk aan Jezus, die leerde:
Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven niet. Ik zeg jullie:
zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen. Als God het groen dat vandaag
nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt al met zoveel zorg kleedt, met
hoeveel meer zorg zal Hij jullie dan niet kleden, kleingelovigen? Jezus ziet de liefdevolle zorg
van God voor de schepping, en bovenal voor de mens.
Laten we vasthouden aan dat beeld van een wereld die God liefheeft, van een wereld die Hij wil
hebben als de krokussen, een wereld waarin iedereen, hoe kwetsbaar ook, de ruimte en de
veiligheid krijgt om tot bloei te komen en er mag zijn. Een wereld waarop we er samen iets
moois van maken. Een wereld zonder dictatuur en agressie. Een mooie wereld. Een vrije wereld.
Dat beeld moeten we voor ogen blijven houden in deze donkere tijd. Daar moet het naartoe op
aarde, voor iedereen.
-Tim Wiersum




Huwelijk!

Op 22 april om 14.30 zal het huwelijk van
Jeffrey ter Haar en Jacobien Klein Lenderink
in onze kerk worden ingezegend.

We wensen het aanstaande echtpaar veel
plezier met de voorbereiding.

De kop is eraf!

De eerste koffie-inloopochtend, 1 maart, is naar tevredenheid verlopen.

In totaal 16 personen waren present en er werd veel bijgekletst en met elkaar gesproken in een
ongedwongen sfeer.

Een boek over het leven in de 20e eeuw in de oude gemeente Warnsveld, betekende tevens extra
gespreksstof en zo vloog de morgen om.

Afgesproken is dan ook dat we volgende keer, 15 maart, voor het thema geschiedenis gaan.
Boeken over het verleden van Wichmond-Vierakker en omstreken zijn dan welkom, uiteraard
samen met de bezitter ervan.

Wees welkom.

De vrijdagavonden in de veertigdagentijd - Vesperdiensten.
Na de dienst, koffie in de pastorie.

Vrijdag 18 maart — 20.00 uur
Vrijdag 25 maart — 20.00 uur
Vrijdag 1 april — 20.00 uur

Vrijdag 8 april — 20.00 uur

Goede Vrijdag 15 april —20.00 uur

Komende diensten
Zondag 20 maart zouden we een Garvedienst hebben, maar op dit moment is dat onzeker.
Zondag 27 maart - Zangdienst
Zondag 3 april - dienst met koor Reborn X
Zondag 10 april - Palmzondag — ds. Bos uit Doetinchem

Donderdag 14 april - Witte Donderdag, Avondmaal om 20.00 uur
Vrijdag 15 april — Goede Vrijdag — dienst om 20.00 uur

Zondag 17 april - Pasen, dienst met ons A Kapella koor om 10.00 uur

Een bloemengroet vanuit de kerk in de maand februari
6 februari: Mw. T. Dimmendaal-Stokreef en dhr. B. Krijt

13 februari: Dhr.T. Smallegoor en dhr. B. Steege

20 februari: Mw. G. Jansen-Huurnink en mw. W. 't Hooft-Oldenhave

27 februari: Dhr. A. Addink en de familie Heuvelink-Yoshikawa.




KevklLevenin

Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van 14-2-2022

We willen een poging doen om u deelgenoot te maken van wat er zoal in een
kerkenraadsvergadering aan de orde komt.

Dat gaat niet tot in detail en privacygevoelige zaken worden echt niet gepubliceerd.

In de vergadering van 14 februari kwam aan de orde:

-Opening, agenda vaststellen, notulen en ingekomen en uitgaande post bespreken.

-Samenstelling van de werkgroep die het flexhuizen project gaat begeleiden. De beoogde mensen
hebben al gedeeltelijk toegezegd. Het is de bedoeling dat er mensen vanuit de kerk, Dorpsstraat,
Dorpsbelang Wichmond-Vierakker en Jong Gelre in gaan zitten en zij gaan de mogelijkheden van
realisatie van flexwoningen achter de kerk in samenwerking met de Achterhoekse Wooncodperatie
onderzoeken.

-Gang van zaken in de dienst van 20-2-22 waarin Gerrit Hiddink als ouderling kerkrentmeester en Ep
Heuvelink als Diaken bevestigd worden

-Het uitblijven van reactie van het CCBB en de classis over respectievelijk het flexwoningenproject
en het Uitgesteld Emeritaat van ds. Wiersum

-Uitnodigen Classispredikant Dr. J. van Beelen voor een kerkenraadsvergadering of kerkdienst
-Moderamen (dagelijks bestuur) van Steenderen uitnodigen voor het jaarlijkse gesprek.

-De kerkbladredactie uitnodigen voor een gesprek over de gang van zaken rond het kerkblad.
Uiterste kopijdatum en de aangeleverde kopij (soms te weinig) zijn aandachtspunten.

-Het beleidsplan herschrijven. Het bestaande plan is dit jaar nog geldig maar een goede nieuwe is
wenselijk ook als visitekaartje voor een nieuwe predikant als Tim na juli 2023 definitief met
emeritaat is. (Het beleidsplan staat op de website en is voor iedereen te lezen)

-Website tekst onder het kopje “over ons” wordt geactualiseerd volgens de vastgestelde tekst
-Gang van zaken gedeeltelijk rond de huwelijksinzegening van twee gemeenteleden (waarover
elders in dit kerkblad meer). We zijn blij dat onze Tim voor mag gaan.

-Brief van Frans Konincks, organist, over wat in zijn ogen mogelijk is om de kerkdiensten en de rol
van muziek en zang daarin te verbeteren wordt behandeld. Frans wordt uitgenodigd voor één van
de volgende vergaderingen. (ledereen die in onze kerk ergens iets van vindt kan dat via brief of mail
aan ons kenbaar maken).

-Orgelspel tijdens feestweek. Overleg met uiteraard Oranje comité en organisten.

-Rol en werkzaamheden van de ouderlingen. Kerkorde schrijft een verplicht aantal ouderlingen voor.
Wij vragen ons af of dat nog wel van deze tijd is. Heeft alles te maken met streven naar een
gemoderniseerd kleiner kerkbestuur maar de kerkorde zit in de weg. Als je minder dan twee
ouderlingen hebt is er een probleem.

-Drs. Boon komt in maart praten over verzuiling.

-Jongeren meer betrekken bij de kerk. Gewoon wat proberen en “Wichmond gots talent” weer van
stal halen. == -




-Kerkblad invulling vanuit de kerkenraad. Wie schrijft wat en wat mag de redactie aan kopij
verwachten.

-Wel of geen Paasontbijt en wat daarbij komt kijken om het te organiseren.

-Zondag 24 december 2023 om 10.00 uur en 20.00 uur een dienst en zondag 31 december 2023 om
10.00 uur een dienst

-Gang van zaken rond koffieochtenden besproken.

-Mededelingen, rondvraag en sluiting

Tot zover een inkijk in de kerkenraadsvergadering van 14 februari.

-Met vriendelijke groet, Gerrit Huurnink

Toezeggingen actie Kerkbalans 2022
In januari hebben wij weer onze jaarlijkse actie Kerkbalans gehouden. Een flink aantal mensen heeft
meegeholpen om de actie te kunnen houden en wij willen deze mensen dan bij deze ook danken
voor hun medewerking.

Er is voor een bedrag van €42.000 toegezegd door onze leden.

Wij willen u hiervoor hartelijk danken!

Vorig jaar bedroeg dit bedrag €44.000.

Als je het bedrag corrigeert voor degenen die ons ontvallen zijn of verhuisd zijn naar elders dan valt
het ons niet tegen.

We mogen elk jaar weer nieuwe leden begroeten en ook zij doen toezeggingen en dat houdt de
daling nog verder binnen de perken.

We zien het toegezegde bedrag ook altijd een beetje als een soort graadmeter die bepaalt in
hoeverre de gemeente leeft en gewaardeerd wordt in wat wij met zijn allen doen.
Conclusie is dat het nog wel aardig op peil blijft.
Nogmaals hartelijk dank aan u die toegezegd hebt!

-Gerrit Huurnink (penningmeester CvK)

Weer een Vrolijk Paasontbijt

We willen het dit jaar toch weer gaan doen; Het paasontbijt.

ledereen is weer van harte welkom, jong en oud, kerkleden en niet-kerkleden.
We hopen op mooi weer zodat we weer lekker buiten kunnen zitten.

We beginnen om 9.00 uur en de deur is open vanaf 8.45 uur.

U moet zich alleen wel even opgeven,
dit kan bij Gerrie Hiddink

Tel: 0575-441154 of 0620171530
Graag voor 3 april.

Maar het kan ook via de intekenlijst,
die hangt bij Bakkerij Besselink,

in Withmundi en achter in de kerk. '
Aan deelname van het paasontbijt zijn
geen kosten verbonden, maar

een vrije gift is natuurlijk van harte
welkom. We hopen u met een
zonnetje op paasmorgen 17 april
allen te mogen begroeten.

-De paasontbijtcommissie




KerklLevenin

Vanuit de diaconie

De diaconie wil omzien naar de ander, dichtbij en ver weg, in het bijzonder naar mensen in nood.
Dit hoeven dus niet altijd mensen te zijn uit onze eigen gemeente.

Mocht u/je iemand kennen die mogelijk wel wat financiéle of andere ondersteuning nodig heeft,
laat het ons dan alstublieft (vertrouwelijk) weten.

Voor de maand februari is er €150,- overgemaakt naar de Rudolph Stichting.

In de maand maart gaat de collecte naar een actie van Kerk in Aktie: Binnenlands Diaconaat.

Hoe zorg je er als diaconie voor dat je betrokken bent bij het leven van mensen?

Hoe zet je daarin de mens centraal en niet het probleem dat iemand heeft? Kerk in Actie begeleidt
en ondersteunt kerken in hun diaconale taak om van betekenis te zijn in hun omgeving. Dat
gebeurt bijvoorbeeld bij een Friese kerk die het initiatief
‘De Woonkamer' steunt. Mensen die eenzaam zijn of met
B een ziekte worstelen kunnen er wekelijks terecht om hun
verhaal te delen en anderen te ontmoeten.

Een ander initiatief is;

In Oost-Groningen en Limburg zijn de armoedecijfers
schrikbarend hoog. Diakenen willen graag helpen bij
problemen die hiermee samenhangen. Kerk in Actie wil
lokale kerken in arme regio's van Nederland
ondersteunen. In 2019 zijn drie proefprojecten gestart waarbij wordt uitgezocht wat de beste en
meest effectieve manier is om dit te doen. Deze projecten zijn met name gericht op kinderen die in
armoede leven.

-College van Diakenen

Il y a longtemps que je t'aime

Na twee jaar coronastop zetten we de traditie voort van een film op de maandagavond van de
lijldensweek. Ditmaal de Franse dramafilm met de titel die boven het stukje
staat. Twee zussen ontmoeten elkaar weer voor het eerst nadat de oudste
zus, Juliette, 15 jaar gevangenisstraf heeft uitgezeten. De jongste zus wil
haar oudere zus opnieuw leren kennen en biedt haar voorlopig onderdak bij
haar thuis. Haar man ziet dat in eerste instantie helemaal niet zitten.

Deze - passieve - weerstand is niet de enige frictie die Juliette ondervindt
wanneer ze probeert een nieuw leven op te bouwen. Ze heeft grote moeite
zich sociaal met andere mensen in te laten en werkgevers staan niet te
springen om haar aan te nemen vanwege haar verleden. Tijdens de film
wordt duidelijk waarom ze in de gevangenis zat en aan het eind blijven wij
achter met vragen over goed en fout.

Omdat de film 2 uur duurt beginnen we maandagavond 11 april om 19.30 uur in Withmundi,

dan is er ook nog even tijd om over de film na te praten en kunnen we toch om 22.00 uur afsluiten.
Koffie en thee staan klaar vanaf 19.15 uur.

-Ep Heuvelink




Hulp aan Oekraine

Op initiatief van de Raad van Kerken hebben ook onze kerkklokken op woensdag 2 maart van 17.15
tot 17.30 uur geluid. Om 19.00 uur was er in de kerk een gebedsdienst voor Oekraine die druk
bezocht is. Een mooie ingetogen viering met passende liederen, lezingen en stilte. Het is bijzonder
te ervaren dat in dat aloude boek, de bijbel, teksten staan die zo van toepassing zijn op de situatie
van vandaag. Machtige landen, grote legers, die denken dat ze alles kunnen bepalen.

Ds. Wiersum sprak het volgende gebed uit:

God van liefde en trouw,

Wij bidden U voor de inwoners van Oekraine,
iedereen die getroffen is door het vreselijke geweld.
In verbijstering zien we de afschuwelijke beelden,

Heer, ontferm U over dit land en haar inwoners.
Laat geweld en wapengekletter stoppen,
de wapens zwijgen.

Wij bidden U voor de Oekraiense gemeenschap in ons land,
zij hebben grote zorgen om familieleden en geliefden.

Heer, wees hen nabij nu alles zo onzeker is,

geef hen moed om vol te houden.

Heer, geef dat vijandsbeelden niet onnodig uitvergroot worden,

maak dat Uw visioen van verzoening en vrede ons hoe dan ook blijft dragen. Geef dat die stemmen die
weg willen blijven bij angst en strijd gehoord worden, geef wijsheid aan alle betrokken leiders. Dat
wapens geen recht van spreken krijgen, dat vrede gezocht en gevonden wordt. Toon ons de weg van
omzien naar elkaar, van mildheid, vertrouwen en zachtheid.

Heer, ontferm U over deze wereld, waarin de onderlinge liefde vaak zo ver te zoeken is, geef ons uitzicht
op Uw hoopvolle toekomst.
In Jezus' naam, Amen

U kunt de gebedsdienst zoals al onze kerkdiensten terugkijken via de link op onze website
https://wichmond.protestantsekerk.net/. De uitgangscollecte heeft 408 euro opgebracht voor het
Rode Kruis. Daarnaast heeft de Diakonie een bedrag van 300 euro overgemaakt naar Kerk in Actie
ten behoeve van noodhulp aan Oekraine.

-Ep Heuvelink

Oecumenische Vrouwengroep Wichmond Vierakker

Op woensdag 23 maart 2022 hebben wij onze maandelijkse OVG avond.

Op deze avond komt dhr. Jeroen Fleming uit Vorden ons vertellen wat hij allemaal doet

en tegen komt als ambulance broeder voor het Gelre ziekenhuis.

Het zal vast heel interessant worden.

Vanaf 19.30 uur staat in zaal Withmundi aan de Dorpsstraat in Wichmond de koffie/thee klaar.
Gasten zijn altijd welkom.




{of VREUGDE @  KiK

De muizen hebben de lente in hun bol. Ze dansen de Met slome sprongen gaat Kik naar buiten waar zijn
samba, ze swingen met hun staarten, ze zingen over vriendjes de polonaise dansen. Hij probeert mee te
feest en taarten. Kikker kijkt het vanaf zijn bloembak doen, maar door hem wordt de hele polonaise één
aan. Hij voelt het niet. Hij heeft geen staart en geen grote kettingbotsing. ‘Kik, wat doe je?’ piepen de
wapper-oren. Wat is er toch aan de hand? Kik springt opgestapelde muizen, ‘z6 moeilijk is het toch niet?’ Kik
naar het affiche waar de muizen zo blij van werden. houdt zich groot. ‘Dat komt omdat het niet kan, wat
Hij leest: jullie doen. Het is nog geen Pasen, er is geen feest,

niks!!!I" Even voelen de muizen zich oliedom. Dan zegt
Martje Muis: ‘Maar het is toch beldéfd? Dan kun je toch
nd al blij zijn?” En omdat de muizen het roerend eens
zijn, komt de polonaise al snel weer op gang. Dan voelt
Kikker iets van vreugde kriebelen. Jal’ denkt hij. ‘Het is
belc’:c')fd. En of het nou doorgaat of niet, je kunt al blij
zijn." Hij maakt sprongetjes op de maat van de polonaise.
Langs de kant. En volgende week zal hij écht meedoen

‘(41

Het wordt Pasen, het is weer lente.
Volgende week staan er partytenten.
Vooor gasten, koorleden, dirigenten:

koffie & paasbrood met spijs en krenten!
Kom naar de paasdienst, u wordt verwacht.
Ook aan de kinderen is gedacht!
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Is Pasen nu vreugde of verdriet? 't Is niet te geloven, een Engel die zegt:

Licht, bloemen, kleuren? Ik dacht het niet. ‘Zoek niet waar ze Hem hebben neergelegd,

De Heer is gestorven, het is om te huilen! Hier is Hij niet meer, Hij is opgestaan,

[k zou me het liefste nog willen verschuilen ~  Blijf niet bij het graf, je moet vérder gaan.

tot alles voorbij is, de tranen, de pijn ... Het lijkt Jezus stem wel, zo licht als hij lacht,
maar ach, of ik ooit weer de oude zal zijn?  Hij helpt me met opstaan en zegt in mijn hart: ,
Hij heeft me veranderd, zijn ogen, zijn stem, Niet huilen en somberen, kom uit de knoc
maar nee, ik kan echt niets zonder Hem. Ga leven en geven, vol vreugde en hoop!

Uit de Bijbel

Jezus zel: ‘Nu hebben jullie het moellijk.
Maar straks zullen jullie mij terugzien,
Dan zullen jullie vol vreugde zijn,
en niemand kan die blijdschap
dan Nog van Jullie afhemen;

Johannes 16,22



