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KerleLevenin

Kerkdiensten april - mei

Drempt & Oldenkeppel voor actuele informatie zie onze Nieuwsbrief of kijk op onze website

Datum Uur Voorganger Locatie Opmerkingen

Do. 14-4 19:30 ds. Karin Spelt Hoog-Keppel ~ Witte Donderdag, Avondmaal

Vr. 15-4 19:30 ds.Karin Spelt Drempt Goede Vrijdag, m.m.v. zanggroep

Za. 16-4 21:00 ds.Karin Spelt Hoog-Keppel ~ Stille zaterdag, Paaswake, m.m.v.
FullHouse

Zo. 17-4 10:00 ds.Karin Spelt Drempt Pasen kinderkerk, m.m.v. zanggroep

Zo. 24-4 10:00 mw. Marjan v.Zadelhoff Hoog-Keppel

Zo. 1-5 10:00 ds.Karin Spelt Drempt

Zo. 8-5 10:00 ds.Dirk Engelage Hoog-Keppel

Zo. 15-5 10:00 ds. Karin Spelt Drempt kinderkerk

Zo. 22-5 10:00 Oecumenische viering Doesburg Martinikerk

Datum Uur Voorganger Locatie Opmerkingen

Do. 14-4 19:30 ds. Elise Wijnands Dorpskerk Witte Donderdag, Avondmaal
Vr. 15-4 19:30 Kerkenraad Dorpskerk Goede Vrijdag

Za. 16-4 21:30 ds.Elise Wijnands Dorpskerk Paaswake

Zo. 17-4 09:45 ds.Elise Wijnands Dorpskerk Paaszondag, zang vooraf

Z0. 24-4 10:00 ds.Deodaat van der Boon Dorpskerk

Zo. 1-5 10:00 ds.Elise Wijnands Dorpskerk

Zo. 85 10:00 ds.Menno Leistra Dorpskerk

Zo. 15-5 10:00 dhr. Herman Haan Dorpskerk

Zo. 22-5 10:00 Oecumenische viering Doesburg Martinikerk

Datum Uur Voorganger Locatie Opmerkingen

Do. 14-4 20:00 ds.T. Wiersum Dorpskerk Witte Donderdag, Avondmaal
Vr. 15-4 20:00 ds.T. Wiersum Dorpskerk Goede Vrijdag

Zo. 17-4 10:00 ds.T. Wiersum Dorpskerk Paaszondag 9.00 uur Paasontbijt
Zo. 24-4 10:00 ds.H. Oostdijk en ds. T. Wiersum Dorpskerk Dienst met Steenderen

Zo. 1-5 10:00 ds.J. Lijenhorst (Barchem) Dorpskerk Dialectdienst

Z0. 8-5 10:00 ds.D.van Alphen (Warnsveld) Dorpskerk

Zo. 15-5 10:00 mevr.Z. Langwerden Dorpskerk

Zo. 22-5 10:00 ds. W. Blanken (Zutphen) Dorpskerk

Do. 26-5 9:00 ds.T. Wiersum Dorpskerk Hemelvaartsdag

Kerken: Drempt, Kerkstraat 1, 6996 AE; Hoog-Keppel, Burg. Van Panhuysbrink 11, 6997 AA; Hummelo, Dorpsstraat 22, 6999 AC;

Wichmond, Dorpsstraat 16, 7234 SN. Na de diensten wordt samen koffie gedronken. (In Hummelo bij diensten met eigen predikant.)



De kruisweg

De kruisweg, ook wel bekend onder de naam Via Dolorosa, is een vertelling over de laatste uren in
het leven van Jezus Christus op aarde. Deze vertelling schenkt tot op de dag van vandaag
geestelijke overtuiging aan elke Christen en is nog steeds toepasbaar op onze levens. De
zogenaamde kruiswegstaties zijn een krachtige herinnering aan de nederige wijze waarop Jezus
bereid was om Zijn Goddelijke voorrechten opzij te zetten, zodat Hij een weg naar verlossing
gereed kon maken door middel van Zijn offer.

Op de omslag staat een foto uit de kruisweg welke te vinden is in de Franse Elzas op de Roche du
Coucou in Neubois, de 7e kruiswegstatie.

7e kruiswegstatie: Jezus neemt Zijn kruis op (Johannes 19:17)

Toen Jezus Zijn kruis opnam, droeg Hij meer dan alleen hout. Zonder dat de vele kijkers op die dag
het beseften, droeg Jezus de zonden van de mensheid. Hij ging de straf tegemoet die deze zonden
verdienden. Hij zou deze straf op zich nemen ten behoeve van de mensheid. Jezus roept ons op in
Mattelis 16:24: "Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen
en mij volgen.” Hij onthult ook dat dit geen keuzemogelijkheid is: “Wie niet zijn kruis op

zich neemt en mij volgt, is mij niet waard” (Mattels 10:38). Ons kruis, een executiewerktuig,
opnemen, betekent dat wij voor onszelf moeten sterven om te kunnen leven als een geheel nieuwe
schepping (2 Korintiérs 5:17) in dienst van Christus en in gehoorzaamheid aan Christus. Dit betekent
dat we onze wil, onze ambities en onze wensen overleveren aan God. We moeten niet ons eigen
geluk als hoofddoel nastreven, maar bereid zijn om van alles afstand te doen en zelfs ons leven op
te offeren, indien nodig.

Kruisweg te zien bij Slangenburgs kerkje en in Stadsmuseum

Rond het Slangenburgse kerkje aan de
lJzevoordseweg 35 in Doetinchem staat
vanaf zondag 27 maart een kruisweg
opgesteld. Acht mensen hebben voor
deze kruisweg een schilderij gemaakt
naar aanleiding van het lijdensverhaal
van Jezus. De figuur van Jezus is bewust
wit gelaten, zodat de toeschouwer zelf
een beeld van hem kan vormen. De

: schilderijen zijn weerbestendig, in

! kastjes, opgehangen aan palen. Helma
&4 van Loon, predikant van de Protestantse
&= Gemeente Doetinchem, heeft bij elk werk
een meditatieve tekst geschreven.
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De kruisweg is vrij toegankelijk en blijft staan tot en met Tweede Paasdag. Een boekje met de
afbeeldingen en de teksten is gratis mee te nemen. Zie voor pioniersactiviteiten:
www.spoorzoekenslangenburg.nl

Na Pasen wordt de kruisweg verplaatst naar de tuin van het Stadsmuseum Doetinchem. De
kruisweg wordt er dan onderdeel van de expositie ‘Art of The Passion:

Kyrie en Gloria

Een kerkdienst verloopt volgens een vaste orde, de liturgie. In de serie “Verdieping’, in “Nieuwsbrief
Protestantse Kerk in Nederland” komen de verschillende elementen aan bod. De wekelijkse
nieuwsbrief is voor iedereen die actief is in de gemeente, vol verhalen, materialen en activiteiten,
gratis te ontvangen na inschrijving op protestantsekerk.nl/nieuwsbrieven/

Prof. dr. Marcel Barnard, hoogleraar Praktische Theologie/Liturgiewetenschap aan de PThU en aan
de Universiteit van Stellenbosch, Zuid-Afrika, licht de verschillende elementen toe. Deze aflevring
gaat over Kyrie en Gloria.

Kyrie en Gloria behoren in oorsprong tot de vaste gezangen van de mis en van de kerkdienst.
Luister maar naar missen van Mozart, Bach of Willem Vogel, ze hebben er een vaste plek.

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison — Heer ontferm U, Christus ontferm U, Heer ontferm U, is
de eenvoudige tekst van het Kyrie. Het Gloria is een lofzang op de Vader en de Zoon met de Heilige
Geest. De gemeente die het inzet stemt in met de engelen die het kerstkind verwelkomen: Ere zij
God in den hoge, en vrede op aarde ... In het Gloria keert het Kyrie terug: Heer God, Lam van God,
die de zonden der wereld wegneemt, ontferm U over ons, die zit aan de rechterhand van de Vader,
ontferm U over ons. De God die wij prijzen is de God die zich ontfermt over Zijn schepselen. Deze
God wordt geprezen doordat wij Hem onze noodkreten toeroepen. Zo zijn Kyrie en Gloria de
huldigingshymnen van de gemeente voor de Heer bij ons intocht houdt.

Aan het Kyrie is vanouds een Kyrielitanie verbonden, aanroepingen van Christus voor de schepselen
in nood. Meer dan enigszins gestileerde noodkreten zijn het nog niet, hier aan het begin van de
dienst. Noodzakelijk is die litanie of, zoals het bij ons is gaan heten, dat ‘gebed voor de nood van de
wereld' niet. Je kunt ook volstaan met alleen maar Kyrie eleison en Gloria in excelsis Deo te zingen.
Ten slotte, zeker in onze tijd zijn er allerhande varianten op die vaste teksten ontstaan, zoals blijkt in
het Liedboek.

Dienstboek, een proeve. l. Schrift, Maaltijd, Gebed, 155-157, 865-867.

Zie ook de Ordinaria in het muziekkatern in Dienstboek, een proeve. .

Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk, 299a-k, 300a-c, 301a-k, 302-309.
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‘Kyrie en Gloria horen bij elkaar: leven vanuit geloof, hoop en liefde’

“In een dorpsgemeenschap zijn de lijnen vaak kort. Je hoort van elkaars vreugde en
verdriet. Je weet hoe moeilijk het kan zijn om het evenwicht te bewaren als er
plotseling iets ergs gebeurt. In ons omgaan met Kyrie en Gloria gaat het meestal
om eenzelfde evenwicht. Als geloofsgemeenschap oefen je het evenwicht waarbij
de nood van de wereld en de grootheid van Gods trouw op elkaar betrokken
worden. Willem Barnard heeft dat in Gezang 547:4 treffend verwoord: ‘Laten wij
God loven, leven van het licht, onze val te boven in een evenwicht! In dit onderdeel
van de dienst wordt aan God voorgelegd waarin mensen vastlopen, wat hen benauwt, wat onze
wereld uit balans brengt. Om het evenwicht te hervinden zingen we een Glorialied. Soms op
onszelf vooruit. Een lied dat vertelt van Gods goedheid en trouw. Geprezen zij Zijn naam: Hij is er
ook nog.

Wanneer bij het Kyrie al een lied gezongen is kan het Gloria een mooie tekst zijn. Kyrie en Gloria
horen bij elkaar: zo houden we het vol om te leven vanuit geloof, hoop en liefde. In een evenwicht!”

-ds. Joke van Voorst, Protestantse Gemeente Koudum, Hervormde Gemeente Molkwerum, Protestantse
Gemeente Warns-Scharl-Laaxum

‘Kyrie en Gloria samen als voorganger en gemeente uitspreken of zingen’

“In het Kyrie, het gebed om ontferming, spreken we voor God uit wat we met ons
meedragen vanuit de afgelopen week aan beelden en berichten van de nood in de
wereld of in ons eigen leven. Zo komt er innerlijk ruimte voor het samen vieren rond
Woord en sacrament. We bidden ons gebed om ontferming in het vertrouwen op
Gods barmhartigheid, dat God ons wil kennen, ook in het diepste van onze nood.
Daarom zingen we, behalve in de tijd voor Pasen en Kerst, God ons Gloria(lied).

Het Kyriegebed wordt zo concreet mogelijk invulling gegeven door het benoemen
van voorbeelden uit het nieuws van de afgelopen week, door het laten zien van actuele foto’s uit de
nieuwsmedia, met daarbij stilte en een gezongen Kyrie. Er kan ook iets van schuldbelijdenis
doorklinken in het benoemen van onze fouten en ons tekortschieten tegenover God en elkaar in
ons dagelijks omgaan met elkaar.

Voor persoonlijke betrokkenheid en herkenning is het mooi om zoveel mogelijk de intenties samen
als voorganger en gemeente uit te spreken of te zingen. Dit kan in een Kyriegebed, gesproken of
gezongen Kyrie eleison (Heer ontferm U) na de gebedsintenties, of door het zingen van een
Kyrielied. In het samen spreken/zingen drukken we uit dat we ook als gemeente elkaar in de nood
van het leven willen kennen en ook dat deel van het leven met elkaar willen delen”

-ds. Attie Minnema, Protestantse gemeente Nootdorp-Ypenburg - wijkgemeente Ypenburg
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Predikant: ds. Karin Spelt - tel.: 06-13554749 - e-mail: karin.spelt@gmail.com
Scriba: Marian Lusink - tel.: 0313-479174 - e-mail: scriba@kerkdrempel.nl
Website: www.kerkdrempel.nl

Vanuit de Kerkenraad

UITNODIGING GEMEENTE-AVOND

Graag nodigt de kerkenraad u uit voor de gemeenteavond, die gehouden zal worden op maandag

25 april a.s.

Op deze avond zal de onderlinge ontmoeting centraal staan. En zullen we met elkaar in gesprek
gaan over o.a. vragen als:

*hoe vindt u dat het gaat in onze gemeente
*mist u dingen of zou u dingen anders willen
*wat is voor u belangrijk als u aan * de kerk *
denkt

*hoe kijkt u aan tegen de toekomst van de kerk
*wat vindt u van de samenwerking met

. 5 'Ky buurgemeenten

\ g -“ *hoe ervaart u de samenwerking binnen de
oecumene
*enz.

Praktische gegevens:
Wanneer: maandag 25 april 2022
Waar : St. Joriskerk Voor-Drempt
Tijd : 19:30 uur inloop met koffie / thee
20:00 - 21:30 uur programma / gesprek
21:30 uur afronding en nazit onder het genot van een drankje

ledereen is van harte welkom!

Bevestiging en afscheid ambtsdragers.

Zoals u weet zijn we als kerkenraad al een tijd op zoek naar nieuwe mensen, die een kleine of
grotere taak binnen onze gemeente op zich willen nemen. Met name voor de kerkenraad zoeken
we ondersteuning en uitbreiding van ons team. Het is daarom heel fijn dat we nu twee nieuwe
kerkenraadsleden aan u mogen voorstellen.

Gerda Wiertz zal worden bevestigd in het ambt van ouderling. Zij heeft al ruim een jaar
meegedraaid in het ouderlingenteam en zal nu de taak van ouderling voor Achter-Drempt en het
buitengebied op zich nemen.



Janine Garretsen zal worden bevestigd in
het ambt van diaken. Daarmee heeft het
college van diakenen voorlopig weer de
vereiste bezetting. Binnen de kerkenraad
zal Janine de taak van voorzitter op zich
nemen. En als voorzitter ook deel gaan
uitmaken van het moderamen van de
kerkenraad.

Het is heel fijn voor de kerkenraad dat zij
deze taak op zich wil nemen. En voor mij
persoonlijk in het bijzonder omdat ik nu

mijn voorzitterschap ook op een goede manier kan overdragen.
De bevestiging van Gerda en Janine zal plaatvinden in de dienst van zondag 10 juli. In diezelfde
dienst zal ik afscheid nemen als ouderling en voorzitter van de kerkenraad.

Namens de kerkenraad,
-Marjan van Zadelhoff, voorzitter

Van de predikante

Pasen vieren in een tijd van oorlog en

Op 17 en 18 april vieren we het Paasfeest.
Misschien staat ons hoofd in deze tijd van
oorlog en geweld niet naar feest vieren. Vele
mensen voelen zich aangeslagen door alles wat
er is gebeurd in de afgelopen weken. De
beelden staan op ons netvlies. Van
beschietingen en bombardementen, steden die
in puin liggen, mensen die gewond zijn, de vele
doden en zoveel mensen op de vlucht,
ontheemd, families uit elkaar geslagen.

Daar pas een feest eigenlijk niet bij.
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Nu dragen Kind en Zondag en de Open Deur dit
jaar ook nog extra feestelijk thema'’s aan. ‘Ben je
klaar voor het feest?” Dat is de titel van het
gezinsboekje dat de kinderen hebben gekregen
om thuis mee te werken. Met veel activiteiten
om Pasen zo feestelijk mogelijk te vieren. Met
slingers, vlaggen, en lekker eten. Open Deur
heeft dit jaar als thema ‘de Paaslach’ Het gaat
over humor en de oude traditie om met Pasen
te lachen in de kerk. Lachen dat het donker en
de machten van het kwaad uitlacht. Omdat het
licht en de liefde overwinnen. Waarschijnlijk
hebben de bladen deze vrolijke thema’s
gekozen, omdat ze bij de voorbereiding
hoopten dat we corona tegen Pasen achter ons
hebben gelaten en er betere tijden zijn
aangebroken. Maar ze wisten nog niet van de
nieuwe crisis, die er gelijk achter aan kwam. En
die nog veel groter en ingrijpender is dan de
coronacrisis. Wereldwijd voelen mensen de
gevolgen van de oorlog in Oekraine.

Toch is het goed juist in deze tijd Pasen te vieren.
Misschien wat meer ingetogen dan men had
gedacht. Misschien moet je juist Pasen vieren in

moeilijke tijden. In tijden van oorlog, pijn en
verdriet. Ook in het verleden hebben mensen in
oorlogstijd juist Pasen gevierd, omdat we met
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Pasen vieren dat de dood uiteindelijk wordt
overwonnen. De machten van het kwaad
hebben niet het laatste woord. Er is een nieuw
begin mogelijk. We brengen in de Paaswake de
nieuwe Paaskaars binnen in de kerk als teken
dat het licht door de duisternis breekt. En we
zingen “als alles duister is, ontsteek dan een
lichtend vuur dat nooit meer dooft. Heel het
duister is vol luister door uw licht!

We vieren Pasen aan het eind van de Stille Week.
De Stille Week, waarin we de weg van Jezus
volgen. Zijn lijden, sterven en uiteindelijk zijn
opstanding. Meer dan ooit is het belangrijk om
ook de vieringen op Witte Donderdag, Goede
Vrijdag en Stille Zaterdag mee te vieren. Op
deze dagen is er juist ruimte om stil te staan bij
lijden en verdriet. Het lijden van Jezus
weerspiegelt al het lijden van mensen
wereldwijd. Met Pasen spreken we uit dat er een
weg door het lijden heen is. Dat die weg niet
doodloopt, maar dat Jezus ons voor blijft gaan
op de weg door het leven als bron van liefde en
inspiratie. En dat hebben we in deze tijd hard
nodig.

Ted Felen, Jezus neemt zijn kruis op

Kerkdiensten in mei

Zondag 1 en 15 mei sluiten de kerkdiensten in
Drempt aan bij de expositie rondom de zeven
werken van barmhartigheid.

In het vorige kerkblad schreef ik dat we dit jaar
de kruisweg van de Nijmeegse glaskunstenaar
Ted Felen een plek geven in de vieringen.

Felen toont met zijn glas-in-loodramen van de
verschillende kruiswegstaties de menselijkheid
van Jezus, vooral in diens ervaring met
eenzaamheid, lijden en foltering. Er zijn drie
nachten, waar Jezus een weg doorheen moet
gaan. De nacht van zijn de laatste maaltijd en
zijn overlevering, de nacht van zijn sterven aan
het kruis en de nacht van zijn opstanding. Deze
drie nachten staan centraal op de avonden
waarop we bij elkaar komen in de Stille Week.
Het is waardevol en bijzonder om deze nachten
mee te beleven . Deze weg samen met Jezus
gaan maakt dat we op een andere manier Pasen
vieren. Je ervaart de diepte van het feest meer
door eerst mee te gaan in de diepte van deze
nachten.

-ds. Karin Spelt

Zondag 1 mei

De zondag voor 4 en 5 mei staat in het teken van
gedenken en vieren van de vrijheid. De werken
van barmhartigheid waren ook belangrijk in de
tijd van de tweede wereldoorlog. Hongerigen



voeden, dorstigen laven, zieken bezoeken, voor. Een aantal verhalen zullen verteld worden
naakten kleden, vreemdelingen herbergen, in de dienst.

gevangenen bezoeken en doden begraven. In

de verhalen over de oorlog komen ze allemaal

Zondag 15 mei

Het diaconaat zal in deze dienst centraal staan.
Het diaconaat van de kerk vindt zijn oorsprong
in de werken van barmhartigheid. In veel van
de projecten die we ondersteunen kun je ze
terugvinden. Op deze zondag zijn er twee
gastsprekers. Arendtje van der Scheur uit
Zutphen is verbonden aan stichting Exodus.
Een stichting die mensen die in een
gevangenis zitten begeleidt. Zij sturen
vrijwilligers aan die bijvoorbeeld
gedetineerden bezoeken en hen begeleiden
bij integratie in de samenleving. Ook is ze

' betrokken bij Stichting Naaste die dit werk in
de penitentiaire inrichting in Zutphen doet.
Daarnaast zal er iemand zijn die als vrijwilliger

X betrokken is bij vluchtelingenwerk en

o Var_‘ﬂe“ an L%EJEIAEH verbonden is met het AZC in Zutphen.
om de Vicieuze cirkel
fe doorbreken

Zondag 22 mei Oecumenische viering in de
Martinikerk in Doesburg
We sluiten het project rondom de werken van barmhartigheid af met een gezamenlijke
oecumenische dienst in de Martinikerk in Doesburg. Deze zondag is er dus geen dienst in Drempt
en Hoog-Keppel en in de andere kerken. In het oecumenisch overleg is afgesproken om twee keer
per jaar een gezamenlijke oecumenische dienst te hebben. De volgende zal zijn op zondag 9
oktober in de RK kerk aan de Juliana van Stolberglaan in Doesburg.

Stichting Thuisopvang Oekrainers Bronckhorst en Doetinchem

De afgelopen weken zijn er veel initiatieven geweest om hulp aan vluchtelingen uit Oekraine te
organiseren. Dit heeft in de gemeente Bronckhorst en Doetinchem geleid tot de Stichting
Thuisopvang Oekrainers Bronckhorst en Doetinchem. Een mooi initiatief. Ook vanuit de kerken zijn
hierin mensen actief. De diaconieén van de kerken in de gemeente Bronckhorst is gevraagd mee te
doen. De stichting houdt zich bezig met het vinden van kleinschalig onderdak voor de
vluchtelingen die binnenkomen in beide gemeenten.
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Vanuit de stichting worden er vrijwilligers
gezocht. Zij doen de volgende oproep:
“De oorlog in Oekraine brengt ook
vluchtelingen bij ons. Ze verblijven hier bij

a ¢

b,
A

gastgezinnen en in door de gemeente
aangewezen opvanglocaties. In onze

bl | | gemeente zijn het op moment van schrijven
| al ruim honderd. Voor hen en andere
vluchtelingen heeft Viuchtelingwerk
versterking nodig voor haar vrijwilligers.

Mensen die de weg weten bij de verschillende Nederlandse instanties en vanwege het werk met tal van

formulieren graag met hbo-denkniveau.

Kun jij een dag in de week inruimen voor deze viuchtelingen. Geef dan je gegevens door aan

vluchteling@pgvorden.nl.
Alvast bedankt voor je bereidheid".

Namens de kerken van Bronckhorst,

Ontmoeting en Inspiratie
Zeven wegen....... een manier van
leven

De gezamenlijke kerken in de regio Doesburg
hebben sinds oktober 2021 themadiensten en
activiteiten georganiseerd rondom de zeven
werken van barmhartigheid. Het is mooi dat we
als kerken steeds meer samen werken en op iets
proberen te betekenen voor de samenleving. De
betrokken geloofsgemeenschappen zijn de
Protestantse Gemeente Angerlo-Doesburg,
Drempt en Oldenkeppel en Hummelo, de
Remonstranten Doesburg, de Ooipoortkerk, de
RK Willibrordusparochie en het Leger des Heils
in Doesburg.

In de maand mei wordt dit jaarthema afgesloten
met de volgende activiteiten.

Expositie in de St. Joriskerk in Drempt
Van 30 april t/m 15 mei zal er een expositie zijn
met schilderijen van Jeltje Hoogenkamp en

foto's van Kees de Winter bij de zeven werken
van barmhartigheid. Bij de schilderijen heeft
Corrie Kopmels passende gedichten gemaakt.
Theoloog en fotograaf Kees de Winter geeft de
werken in zijn foto’s letterlijk handen en voeten.

Kees de Winter, Hongerigen voeden

Open zaterdagen
De expositie is te zien in de St. Joriskerk in



Drempt op zaterdag 30 april, 7 en 14 mei. De
kerk is open van 11:00 tot 16:00 uur.

Moment van bezinning met muziek en
teksten

Jeltje Hoogenkamp, Doden begraven

Op deze zaterdagen is er van 14:30 tot 15:00 uur
op het koor van de kerk een moment van
bezinning met muziek en teksten. Op 30 april
en 14 mei speelt Yvonne van Beek piano. En op
7 mei Lucian Venderink.

Ook is er aansluitend gelegenheid om samen
aan de hand van een aantal vragen naar de
schilderijen en foto's te kijken en er met elkaar
over te praten.
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Kees de Winter, Gevangenen bezoeken

Expositie in de Martinikerk in Doesburg

Van 19 tot 31 mei is de expositie te zien in de
Martinikerk in Doesburg tijdens de openstelling
van de kerk.

Jeltie Hoogenkamp, Vreemdelingen herbergen

Zaterdag 21 mei 16:00 uur Concert Sunshine
Cleaners in de Martinikerk in Doesburg

De muziek van het Zeeuwse muziektrio
Sunshine Cleaners
worteltin de
Amerikaanse
muziektraditie van
folk, blues en
gospel. Hun
liederen zijn
verbonden met
sociale thema’s. In
hun derde album
Seven acts of mercy
hebben ze zich laten inspireren door de zeven
werken van barmhartigheid. De band bestaat
uit Sjef Hermans (zang, gitaar), Jacqueline
Heijmans

(zang) en Geert de Heer (dobro, mandoline en
gitaar). Het concert is gratis. Een vrijwillige
bijdrage bij de uitgang wordt op prijs gesteld.
Na afloop is er ontmoeting met een drankje.
Kees Q‘E Winter, Dorstigen laven
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Pasen in jouw leven

Pasen in jouw leven Pasen is het feest van bevrijding, van op-

In het verhaal van ons leven standing. Die opstanding is geen ontkenning

zit soms een knik. van dood en lijden, de littekens blijven immers

Het gaat anders dan je gedacht had: zichtbaar. Het is een opstaan uit de dood, éver

een verlies treft je, de dood heen. Jezus is niet uit de dood

Jje raakt je werk kwijt teruggekeerd, Goede Vrijdag is niet uitgewist.

je komt alleen te staan Juist niet! Christus is d6dr de dood heen verder

Jje moet je huis verlaten gegaan. Daarmee laat God zien dat de weg die

Jje geliefde wordt ziek. Jezus gegaan is, een weg van liefde is en

Op de weg van je leven ligt een steen toekomst heeft. Dwars door alle diepten heen.

die onbeweeglijk lijkt. God laat het werk van Zijn handen niet los.

Wie zal de steen wegrollen? Pasen is een feest vol geheimenis, het is en blijft
een Wonder. Nooit raak je erop uitgekeken,

Op diezelfde weg kan erover uitgedacht. Het is een Godswonder dat

Een ontmoeting plaatsvinden steeds opnieuw geloof en ook twijfel oproept,

iemand spreekt je aan steeds verrassing en ook verwarring.

iemand tikt op je schouders, De stenen uit ons leven worden weggerold en

een woord raakt je hart. we zien licht!

De steen komt in beweging. Nieuwe kracht en goede moed, opnieuw

Je kijkt niet meer in een donker gat, aanwezig.

maar je ziet licht!

Je voelt je uitgenodigd, Gezegende dagen gewenst.

Jje voelt nieuwe kracht komen. - ds. Elise Wijnands

Het litteken blijft,

maar de wond heelt.
Je bent opnieuw aanwezig.

(Man'nus van den Berg)

Bij de diensten

In dit aprilnummer zoals beloofd de diensten in de week
voor Pasen en daarna. Op 14 april (Witte Donderdag) .
wordt voor het eerst sinds lange tijd weer de Maaltijd van i “_
de Heer gevierd. In iets gewijzigde vorm vanwege

hygiénemaatregelen. Op Goede Vrijdag zullen - het is al

een traditie aan het worden - enkele kerkenraadsleden de dienst voorbereiden en leiden.

De Paaswake is er dan op de avond van Stille Zaterdag en daarop volgt de Paasmorgen.

De diensten in de week voorafgaand aan Pasen, m.u.v. Goede Vrijdag, worden geleid door ds. Elise
Wijnands. Zondag 24 april gaat ds. Deodaat van der Boon voor en op 1 mei ds. Elise. Op 8 mei komt
ds. Menno Leistra uit Steenderen de dienst leiden.




Koster/organist

14 april: Chris Vrogten /Ap Addink

15 april: Jan Hagenbeek/Atze Douma

16 april: Ab de Vries /Broer de Boer

17 april: Gerrit Minkhorst/Atze Douma

24 april: Jan Hagenbeek/Charlotte Lindeboom
1 mei: NN/Joop Agelink

8 mei: Chris Vrogten/Joop Agelink

Bloemengroet

Uitgangscollectes

14 april: plaatselijk diaconaal werk

16 april: Paascollecte

17 april: Paascollecte

24 april: Stichting Barmuja Ethiopié

1 mei: plaatselijk jeugdwerk

8 mei: Noodhulp Nigeria (Kerk in Actie)

De bloemen uit de kerk gingen op 6 maart naar Ineke Ruijsch, Dorpsstraat. Op 13 maart werden
bloemen bezorgd bij Gerda Garretsen aan de Cordesweg en op 20 maart ontving de familie
Willemsen van de Keppelseweg deze attentie. Ten slotte ontving Henk van Hof, Keppelseweg de

bloemen op 27 maart.

Dameskrans

Op dinsdag 19 april houdt de Dameskrans haar
Paasbijeenkomst in dorpshuis De Ruimte. Na de
paasliturgiegebruiken we gezamenlijk een broodmaaltijd.

Tijd van samenkomst: van 17.00 tot 19.00 uur.

Ook niet-leden (vrouwen én mannen) zijn daarbij welkom.
Opgave bij mw. Diny Weevers, telefoon (0314) 382303

Kinderkerk

Nu de coronaregels allemaal zijn afgeschaft
kunnen we weer de palmpaasoptocht
organiseren. Een palmpaasoptocht met alles
erop en eraan, eieren zoeken, met de stokken
door de kerk, muziek.

Op zondag 10 april beginnen we om 10.00 uur
op het schoolplein waar de eieren verstopt
liggen. Alle kinderen zijn van harte welkom om
mee te helpen zoeken. Als alle eieren zijn
gevonden gaan we om 10.45 naar de kerk met
de stokken. Om 10.50 is de muziek bij de kerk
en kan de optocht beginnen.De route is als
volgt: Dorpsstraat, Pennekampweg, Brouwerij,
Keppelseweg, Groeneweg, Beatrixlaan,
Bakkerstraat, Dorpsstraat.

Na afloop van de optocht is er voor ieder kind
met stok een verrassing.

Op de zaterdag voor de optocht, dat is 9 april,
tussen 14.00 en 15.00 uur gaan we in de
Ruimte palmpaasstokken maken. Al het
materiaal is aanwezig. Wel vragen we een
vrijwillige bijdrage om de onkosten te dekken.

Op paasmorgen, 17 april, beginnen we
gezamenlijk in de kerk om 10.00 uur. Daarna
staat in de Ruimte de paasmaaltijd klaar. Onder
het genot van een glaasje drinken en het eten
van de matzes gaan we luisteren naar het
paasverhaal. Het verhaal dat de discipelen op
paasmorgen een leeg graf vinden. En hoe dat
verder gaat horen jullie tijdens het paasontbijt.

Omdat in coronatijd het collectedoel wat was
ondergesneeuwd gaan we ook dit seizoen nog
een keer proberen om zorgboerderij de Bult te
helpen. Zij willen graag een instrument
aanschaffen waarmee zij makkelijker contact
kunnen maken met mensen die daar moeite
mee hebben.De kinderen hebben daarvoor
een spaarpotje gemaakt waarmee ze de
komende weken geld kunnen sparen,
misschien kunnen ze wel een klusje doen of
gaan ze lege flessen verzamelen. We hopen op
een mooi bedrag voor de zorgboerderij.

Van harte bij u aanbevolen!

- Anita Nusselder
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Troostend en hoopgevend licht

“Licht dat mag schijnen, licht dat mag stralen. Als de morgen komt,
als de duisternis langzaam verdwijnt. Die hoop wil de PKN Hummelo
aan de gasten en vrijwilligers en medewerkers van Het Passion
meegeven. Teken van hoop. Teken dat donkerheid overwonnen kan
worden. Overwinning in het hier en nu en voor wat komen gaat. In
het leven om ons heen en wat er in de wereld plaats vindt.De
paaskaars brand nu elke dag op de Deel op Het Passion en daarmee
zijn wij met elkaar verbonden.Mooi om te zien dat wij om elkaar heen
kunnen staan.”

Bovenstaand stukje komt uit de nieuwsbrief van Het Passion.

Het is in onze kerk een goede gewoonte dat de oude paaskaars
een nieuwe bestemming krijgt nadat op Stille Zaterdag de nieuwe
paaskaars de kerk binnen gebracht wordt.

Vorig jaar hadden we bedacht om de paaskaars aan Het Passion te
schenken en door alle corona-perikelen was dat dit jaar wat later
dan gepland maar begin maart hebben ds. Elise en
ondergetekende de paaskaars dan toch bij Het Passion kunnen
brengen en zoals u kunt lezen is deze dan ook in dank aanvaardt.

Dat he-w altied zo gedoan

Een jaar of 10 terug had ik een rolletje in het Hummelse openluchtspel. Ik speelde daar een oude
boer die niet zo van de verandering was. Zijn zoon vond dat het allemaal wel wat moderner mocht,
dus dat gaf flinke stof tot discussie, “ut geet toch goed zo, dat he-w altied zo gedoan.”

Is het in de kerk ook niet een beetje zo en dan bedoel ik niet alleen in onze kerk, dat we dingen
doen die we altijd zo gedaan hebben en dat we misschien wel eens een beetje vergeten zijn of dat
nog wel helemaal aansluit bij de wensen van onze leden. Ook binnen de kerkenraad hebben we
ons deze vraag gesteld, hoe zien wij de toekomst van onze Hummelse kerk. Moeten wij ons ook
niet eens afvragen waarom de kerkgang terugloopt en waarom wij onze jongere leden niet meer
zo heel vaak en in groter aantal in de kerk zien. En met jongere leden denk ik dan aan de dertigers
en veertigers, nog niet eens aan de ‘echte’ jeugd.Hoe moeten wij ons als kerk profileren dat ook zij
zich meer betrokken voelen bij de kerk, bij het geloof. Stof tot nadenken.

Want als we doorgaan, omdat “we-j dat altied zo hebt gedoan’, dan vrezen we dat het ook een keer
‘op een endje |6p, om het maar eens in goed Nederlands te zeggen. Eigenlijk nog wat los van ‘de
toekomst van de kerk in Hummelo” hebben we afgelopen corona-tijd een mooie samenwerking
zien ontstaan tussen verschillende kerken en kerkgemeenschappen in de buurt. Samen met
Drempt-Oldenkeppel, Doesburg/Angerlo en andere kerkgenootschappen in Doesburg hebben we
gezamenlijk de online diensten verzorgd in corona-tijd. Een voortvloeisel hiervan waren de
kerkdiensten over de 7 werken van barmhartigheid, verzorgd door een tweetal voorgangers uit de
verschillende kerken. Op 22 mei wordt dit project gezamenlijk afgesloten in de kerk van Doesburg.
Alle voorgangers zullen hier een aandeel in hebben, wat ook zoveel betekent dat ds. Elise daar ook
een deel van de dienst zal verzorgen en dat de kerk in Hummelo, net als alle andere boven-
genoemde kerken dan die zondag gesloten zullen zijn.



Nadere informatie volgt te zijner tijd, misschien kunnen we met een clubje op de fiets of carpoolen,
laten we in oplossingen denken en niet in problemen.

De Hummelse kerk op zondag gesloten, buiten corona-tijd om is dit misschien nog wel nooit
voorgekomen en het is ook zeker niet het idee van de kerkenraad dat wij dit als onze toekomst zien
maar nooit iets veranderen, “umdat we-j dat altied zo gedoan hebt’, helpt ons ook niet verder.

- Hans Nusselder, voorzitter kerkenraad

A

Wist u dat.......

Er een "nieuwe" kroonluchter hangt in het achterportaal?

Als uin het achterportaal bent is het de moeite waard even naar
boven te kijken.

Daar hangt sinds kort een “nieuwe” kroonluchter. Nieuwe staat
tussen aanhalingstekens omdat het een oude kroonluchter in een
nieuwe jasje is. De kroonluchter is geschonken door Reinier Kleijer.
Gerbrand Hilhorst heeft de kroonluchter opgeknapt. Het mooie

resultaat van zijn werk ziet u op bijgaande foto.
Reinier en Gerbrand, hartelijk dank!

Er een andere piano in de kerk staat?

Is het u al opgevallen dat er een andere piano in de kerk staat?
Meneer Nagtegaal (Zelhemseweg) is verhuisd en kon zijn piano
niet meenemen. Hij wilde de piano graag aan een goed doel
schenken en meldde zich bij Ben de Vries. Een heel mooi
aanbod in de wetenschap dat onze piano echt aan vervanging
toe was. Maar, het vervoeren van een piano is wel even een
flinke klus om te klaren. Met de hulp van vier sterke mannen uit
onze gemeente is het geregeld. Dank aan meneer Nagtegaal en
| dank aan de sterke mannen, te weten Hans Nusselder, Karel
Onstenk, Bennie Tuender en natuurlijk Ben de Vries zelf!

Uw verjaardagskaart niet meer door Gerrit Smeitink wordt bezorgd?

Sinds jaar en dag heeft Gerrit Smeitink gezorgd voor de codrdinatie en bezorging van de
verjaardagskaarten. Gerrit had de administratie hiervoor tip top in orde. Bijna dagelijks was Gerrit
hiervoor op pad. In verband met zijn gezondheid heeft Gerrit helaas besloten te stoppen met deze
taak. Het stokje is overgenomen door Hans Nusselder (codrdinatie), Chris Vrogten (bezorging) en
Andries Nusselder (bezorging). Gerrit, hartelijk dank voor het werk dat je hiervoor hebt verzet!

Nu is aan Hans, Chris en Andries de schone taak de voetsporen van Gerrit voort te zetten.
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Op 3 april was de collecte bestemd voor Stichting Shehata \Z’z / ) s Vrede

Rond nieuwjaar 2021-2022 is deze e-mail van Titus ontvangen: 'if- & A

"Hi, We realy thank God for His faithfulness, kindness, as He has kept us safe, happ;? and healthy.

It seems tha the Corona wave has gone away. Here in Tanzania are doing well and no one is sick.
Our orphan girls have finished their training and they have gone to their guardians. We thank God
because they came without any hand skills but they left while the can make dresses shirts, shorts
and some can work in stationeries, bookshops or internet cafes. This had been possible because of
brothers and sisters in Christ in HUMMELO, AERDT, LOBITH KERKS. Help me to thank them. However,
our financial needs are there as we have families and we are preparing fo next year. Mandomi and
all of our families are thankful to you for saving her life. Surely when Corona attacks some one here
it is very possoble that -No money you die. Hope to hear from you.

Yours, Titus and Mandomi"

24 april Stichting Barmuja

Ineke Luimes is begin Januari dit jaar voor het eerst, sinds 2 jaar, weer in Ethiopié geweest.

Nog nooit heeft Ineke eerder zo lang getwijfeld of ze wel of niet moest gaan, maar ze is blij dat zij
heeft besloten wel te gaan voor deze stichting. Hieronder een bericht van haar reis.

“Meer dan 17 jaar doet Stichting Barmuja projecten in Ethiopié. Dit zijn hoofdzakelijk projecten
rondom de eerste levensbehoefte van iedere mens: schoon drinkwater. Maar daarnaast doen we
ook kleine projecten zoals het structureel ondersteunen van een school en het sponsoren van een
aantal weeskinderen. De projecten vinden plaats in 2 regio’s in Ethiopié.

In Asabe Teferi, 300 km ten oosten van de hoofdstad Addis Ababa. Daar ondersteunen we de
plaatselijke school en is in 2018 een waterproject met 3 tappunten gerealiseerd. Daarnais in
Genda Musa in dezelfde regio een waterproject gerealiseerd. Tijdens de laatste reis van Ineke

(feb. 2022) zijn er speeltoestellen bij de school geplaatst.

Ook is de stichting aan het werk in Sodo, 300 km ten zuiden van de hoofdstad, in het Sodo Christian
Hospital, maar ook met verschillende sponsor-acties. En in Dorze Village, niet ver van Arba Minch.
Tijdens het bezoek daar in feb. 2020 wilde de bevolking laten zien waar ze water moesten halen.
Ze namen me mee, hoog de bergen in, daar tussen de rotsen zag ik een heel klein straaltje water,
meer was er niet. En dat voor ruim 2000 mensen. In overleg werd besloten om een projectplan te
maken voor een waterproject. Maar corona maakte de plannen anders, reizen er naartoe was niet
meer mogelijk. Gelukkig was dat wel weer mogelijk in feb 2022. Alles was nog zoals 2 jaar geleden.
Maar nu is een projectplan gemaakt en gaat een waterproject opgestart worden. We hopen hier
binnen niet al te lange tijd ervoor te kunnen zorgen al het water wat uit de kleine natuurlijke bron
komt, op een goede, schone manier bij de plaatselijke bevolking te kunnen brengen, zodat ook
deze mensen toegang krijgen tot schoon drinkwater!”

U kunt uw bijdrage ook direct overmaken op
banknummer van de Diaconie t.n.v. Protestantse
Gemeente Hummelo: NL34RABO 03150.00.929.
Bij voorbaat hartelijk dank!




Greet Buitenhuis-Boswijk
"(@ijdrecht 12 oktober 1931 tDoetinchem 11 maart 2022

Elf jaar lang, Greet omschreef ze als haar
mooiste kinderjaren, woonde het gezin Boswijk
in Loosduinen. Hier was haar vader predikant
bij stichting Bloemendaal. In de grote pastorie
was altijd veel gezelligheid met haar broers en
zussen. Midden in de oorlog, in 1943, verhuisde
het gezin naar Elburg. Het was natuurlijk een
angstige tijd, versterkt doordat er ook
onderduikers in huis waren. Kort na de oorlog
toen Greet nog maar 15 jaar was, stierf haar
moeder. Zoals dat vroeger vaak ging, nam de
oudste dochter de zorg voor het gezin over. Het
gezin verhuisde naar Rotterdam. Hier ging
Greet naar de kweekschool. In Harderwijk kreeg
ze een baan op de lagere school. Mooi werk,
maar af en toe ook best lastig met 40 kinderen
in de klas!

In 1957 ontmoette ze Lourens Buitenhuis, twee
jaar later stapten ze in het huwelijksbootje.
Lourens was predikant, hierdoor werd er
wederom veel verhuisd. De eerste gemeente
was in Houwerzijl, in Noord-Nederland. Daarna
volgden Oosterwolde, Bodegraven en
Doetinchem.

De rol van domineesvrouw was haar op het lijf
geschreven. Naast de zorg voor hun vier
kinderen zorgde Greet met veel liefde en
toewijding voor de gemeenteleden.

Na het emeritaat van Lourens verhuisden ze
naar Hummelo. Hier woonden ze vele jaren met
heel veel plezier. Totdat Lourens niet meer thuis
kon wonen en naar de Herbergier in
Doetinchem moest verhuizen. Zang heeft altijd
een hele belangrijke rol gespeeld in het leven
van Greet. Dat begon al onder begeleiding van
haar vader op het orgel. Ook in de Herbergier
werden dikwijls mooie psalmen en gezangen
gezongen! In 2016 overleed Lourens.
Langzaamaan ging het voor Greet ook allemaal
wat moeizamer en de verhuizing naar
Hyndendael volgde. Ook hier vond Greet haar
draai: "Het lijkt hier wel een hotel!” vertelde ze
dikwijls" De maandelijkse kerkdiensten werden

nooit overgeslagen, het was altijd fijn haar dan
in ons midden te hebben. Ook de zondagse
diensten werden niet overgeslagen. Totdat ook
dit te moeilijk werd. Gelukkig was er voor Greet
ook plaats in de Herbergier! Hier heeft ze nog
hele fijne momenten gehad, met ja inderdaad
ook veel zang! Boven de rouwkaart staat:

“En hierin is Gods liefde ons geopenbaard:

God heeft Zijn enige Zoon in de wereld gezonden,
Opdat we door Hem zouden leven.”

Deze woorden uit de eerste brief van Johannes
hebben Greet altijd kunnen troosten.

In vol vertrouwen op haar Heer en Heiland staat
boven de rouwkaart. Vertrouwen en dankbaar
dat waren wel twee hele belangrijke woorden
in het leven van Greet. Nog niet zo lang
geleden vertelde ze dat ze zo blij en dankbaar
met haar kinderen en kleinkinderen was. De
liefde van God werd ook hierin gezien. Een heel
geliefd lied van Greet was: Soms groet een licht
van vreugde de christen als hij zingt: de Heer is 't
die met vleugels van liefde hem omringt.

Het zijn van die intense momenten waarop het
net lijkt alsof je even uit alle wirwar van het
leven getrokken wordt.

Bidden wij de familie de woorden uit het lied
“Heer U doorgrondt en kent mij” toe:

Heer, U bent altijd bij mij,

U legt uw handen op mij en

U bent voor mij en naast mij

en om mij heen.

Heer, U bent altijd bij mij,

U legt uw handen op mij en

U bent voor mij en naast mij en om mij heen,
elke dag.

- ds. Elise Wijnands
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Vanuit de Pastorie

Mooi dat we dit jaar weer een Paasontbijt mogen
hebben! Ik zie er naar uit! Samen eten hoort bij
Pasen. Denk aan het avondmaal dat Jezus instelde
tijdens zijn laatste maaltijd op aarde. Dat was
tijdens het joodse Pasen. Het was een feestmaal -
ter herinnering aan de bevrijding uit de slavernij in
Egypte. Denk ook aan het ontbijt dat Jezus ;
klaarmaakte op het strand voor zijn leerlingen, na zijn verrijzenis. We lezen het in Johannes
hoofdstuk 21. Er heerste een grote vrede en een blijdschap. Alles voelde goed. Jezus had de dood
overwonnen en hij at een maaltijd met zijn leerlingen. Samen eten versterkt de gemeenschap. En
het is een voorproefje van de hemel. Als Jezus een beeld wil geven van hoe het is in de hemel dan
gebruikt hij het bruiloftsfeest — iedereen aan tafel, sfeer van samen delen en volop genieten!
Niemand die zich buitengesloten voelt. Er is aandacht voor ieder door ieder. Kent iedereen het
verhaal van het verschil tussen de hemel en de hel? Wat is het verschil tussen hemel en hel, vraagt
een jonge monnik aan een oude. Er is geen materieel verschil, zegt de oude. In zowel de hemel als
de hel zie je een tafel met een heerlijk gerecht - een ragout vol met lekkere stukjes viees. De gasten
hebben hele lange lepels. Er is op beide plekken dezelfde ene speelregel: de gasten moeten hun
lepel bij het uiteinde van de steel vasthouden. In de hel heerst grote onvrede: alle gasten proberen
tevergeefs het eten in hun eigen mond te krijgen, en dat lukt niet. In de hemel daarentegen is het
feest: daar reiken ze elkaar het eten. Daar zijn die lepels precies goed voor!

-Tim Wiersum

Komende diensten:

Donderdag 14 april - Witte donderdag. Avondmaalsdienst om 20.00 uur

Vrijdag 15 april — Goede Vrijdag. Dienst om 20.00 uur

Zondag 17 april - Pasen. Dienst om 10.00 uur met ons A Capellakoor!

Vrijdag 22 april — huwelijksinzegening van Jacobien Klein Lenderink en Jeffrey ter Haar

Zondag 24 april- gezamenlijke dienst met Steenderen om 10.00 uur. Steenderen komt dit jaar naar
ons toe. De twee predikanten, Hubertien Oostdijk-van Andel en Tim Wiersum, gaan voor.

Ds. Oostdijk verzorgt de preek.

Zondag 1 mei: een DIENST in DIALECT met Jan Leyenhorst.



Samenvatting kerkenraadsvergadering PG Wichmond vrijdag 11 maart 2022,

aanvang 13.30 uur

De voorzitter heeft een speciaal woord van welkom aan Gert Hiddink die op 20 februari is bevestigd
in het ambt van ouderling-kerkrentmeester. Zij wenst hem een mooie tijd toe in de kerkenraad.

Dhr. Peter Wildschut is onze nieuwe classicaal beleidsmedewerker inzake beheerszaken (zoals
boekhouding e.d. van het Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken.

Oekraine: Dreiging wordt zeker gevoeld, met name door de ouderen die de Tweede Wereldoorlog
nog hebben meegemaakt. Voor extra aandacht is het een goed idee om een gebed op de liturgie af
te drukken en via de stream te tonen na afloop van de dienst.

De dienst met De Garve, 20 maart, heeft als thema en collectedoel ook de Oekraine.
Flexwoningenproject: De werkgroep is inmiddels geformeerd. De eerste officiéle bijeenkomst van
de hele werkgroep is op 22 maart.

Taakverdeling kerkenraad wordt vastgesteld en volgende vergadering bekrachtigd met
handtekeningen.

Besloten wordt de toekomstvisie, met stappenplan, de volgende vergadering weer op de agenda te
zetten. Het beleidsplan zal als leidraad dienen. De functie van ouderling zal speciaal onder de loep
worden genomen.

De QR codes op de site en in hal Withmundi worden totaal niet benut om te collecteren. Op de site
is deze inmiddels verwijderd.

De overeenkomst Uitgesteld Emeritaat tot en met 31-07-2023 tussen Ds. Wiersum en de kerkenraad
wordt ondertekend door scriba, voorzitter en ds. Wiersum.

Op 25 maart vergadert het moderamen met het moderamen van PKN te Steenderen. Op de agenda
o.a.de gezamenlijke dienst in onze kerk op 24 april, functioneren van de gemeentes en
omgang/voorbereiding Cluster D vergadering.

Orgelspel feestweek: Onze voorzitter heeft contact gehad met de voorzitter van het Oranje Comité,
dhr. Henk Huurnink en die vindt het een leuk idee en zal het in de vergadering brengen.

Onze organisten Frans Konincks en Ap Addink willen dan beiden wel spelen.

De kerkrentmeesters gaan onderzoeken hoe ze de stookkosten voor het kerkgebouw kunnen
verlagen. Er wordt best al zorgvuldig mee omgegaan. Niet stoken is geen optie i.v.m.
vochtproblemen die dan zullen optreden.

In het najaar willen de ouderlingen weer starten met het vieren van het Heilig Avondmaal in kleine
kring (pastorie)

Ds. Wiersum zal de paaskaars met de meeste stemmen in de kerkenraad bestellen.

Na Pasen wordt de oude paaskaars aan iemand geschonken. Heeft iemand een gegadigde op het
00g, laat het weten.

-m.vr.gr. Gerrit Huurnink

Een bloemengroet vanuit de kerk in de maand maart
6 maart: Mw. D. Olthof-Makkink en dhr. M. de Greef
13 maart: Mw. G. Schepers-Stegeman
en het echtpaar J. Kempers - B. Haggeman
20 maart: Dhr. G. Wagenvoort en dhr. J. de Greeff
en het echtpaar N. Roordink - A. Dimmendaal
27 maart: Mw. J. Mulder - Bijl en dhr. GJ. Meulenbrugge




KevkelLevenin

Openingswoord kerkenraadsvergadering 11-3-2022

Studiereis 1986 en het heden

Als je jong bent wil je weleens wat meer van de wereld zien.

Zo ben ik in 1986 via het NAJK (Nederlands Agrarisch Jongeren Contact) met een groep jonge
mensen op studiereis geweest naar de toenmalige Sovjetunie.

De huidige situatie in Rusland en de Oekraine doet mij terugdenken aan deze reis.

Zo moesten we ook naar één van de deelrepublieken van de toenmalige Sovjetunie gevlogen
worden om kennis te maken met de uitgestrektheid van het land en ook met de eenheid die het uit
zou moeten stralen. In ons geval was de deelrepubliek om kennis mee te maken Moldavié.

We hadden een heel aardige Russische vrouw als tolk maar in Moldavié bleken ze het Russisch toch
niet zo goed te beheersen en kwam er een tolk bij. Ze zaten beide bij het raam in de bus die ons
vervoerde. Er zat alleen een gangpad tussen. Duidelijk was wel dat Russen en Moldaviérs op dat
moment ook al niet bepaald vrienden waren.

We werden ook meegenomen naar grote corlogsmonumenten waarbij een verhaal gehouden werd
hoeveel men geleden had maar dat men de overwinning behaald had en er weer bovenop
gekomen was.

Er waren in deze context ook de nodige helden en grote leiders. De Tweede Wereld Oorlog wordt in
Rusland De Grote Vaderlandse oorlog genoemd.

Overal kwam je toeristische brochures tegen die benadrukten uit hoeveel volken de Sovjetunie
bestond.

Op onze vraag hoe al die volken bij elkaar gekomen waren werd geantwoord dat dat vrijwillig
gegaan was. Aan het antwoorden was te merken dat men dit duidelijk niet de leuke vragen vond.
Het waren de nadagen van het Sovjet imperium. Gorbatsjov was in naam nog de baas maar als je zo
door het land reisde kreeg je het gevoel dat niemand de baas was of het moest iets onzichtbaars
zijn. De oorlog in Afghanistan was nog gaande. Een oorlog die geen normaal denkend mens wilde.
Op dit moment is er een oorlog gaande tussen Rusland en Oekraine. Ook een oorlog die geen
normaal denkend mens wil. De eenheid tussen Rusland en de Oekraine blijkt niet zo groot te zijn
dan ons is voorgehouden.

Er is weer een grote leider en de verliezen zullen groot zijn maar men komt er weer bovenop.
Misschien komen er weer excursies naar oorlogsmonumenten met de nodige verhalen over helden
en een grote leider maar bedenk dan wel dat de grote leider degene is die de oorlog wil en de grote
meerderheid niet.

Waarom volgt men dan de orders van de grote leider op?

Ik denk dat grote leiders helemaal niet zo groot zijn. Ze worden groot om dat de groep die ze
vertegenwoordigen zwak is of verzwakt wordt. Zwak door onwetendheid, armoede, verdeeldheid,
onderdrukking, naiviteit, ongeinteresseerdheid, onverschilligheid, arrogantie, niet participeren in
de maatschappij en nog veel meer redenen.

De toekomst hebben we zelf in de hand. Laat leiders ons leiden maar niet groot worden en dat is te
voorkomen als we allemaal actief deelnemen aan onze samenleving en we samen willen werken
aan het verbeteren ervan. Niet aan de kant blijven zitten maar actief deelnemen.

Zo worden we samen groot en geven we leiders geen kans om groot te worden en hun idealen met
veel ellende na te jagen. Denk er maar eens over nal

-Gerrit Huurnink




In memoriam
Op 15 maart 2022 is Martinus Smallegoor — Tinus, in ‘Het Spijk ' in Eefde overleden.

De familie benoemde dit op de kaart met de woorden: Na een lang en arbeidzaam leven dat
gekenmerkt werd door eenvoud, goedheid en zorgzaamheid, is op 101 jarige leeftijd overleden
onze lieve oom. Dinsdag 22 maart was de dankdienst voor zijn leven in de Prot. Kerk in Wichmond.
Dat was ook zijn wens. Dankbaar was hij voor alles wat hij in zijn lange, mooie leven heeft mogen
ontvangen. 22 maart was dan ook een bijzondere dag. Een dag van afscheid nemen - van
dankbaarheid en een dag van speciale verbondenheid. Verbondenheid met Tinus, met elkaar en...
met zijn tweeling broer Jan. Het was die dag nl.17 jaar geleden dat Jan is overleden. Vele, mooie
dankbare momenten hebben we in deze dienst benoemd. Naast de voor Tinus bekende Bijbel
woorden, hebben we ook zijn liederen gezongen. Hij had vertrouwen in de Eeuwige, de God van
Liefde en Barmhartigheid. Vanuit deze verbondenheid benoemden we de woorden: Er is een land
waar mensen heen gaan als ze heen gaan. Een
land waar mensen niet alleen staan, een land
waar wij voor eeuwig samen zijn. Een land
voorbij de dood... Een land waar ik weer
bloemen voor je pluk. Een land waar onze
liefste voortbestaan. Dat land dragen wij allen
in ons hart. Moge deze woorden - gedachten
van vertrouwen en verbondenheid en... de
mooie herinneringen aan Tinus, de familie,
buren en vrienden ook sterkte geven nu ze
verder gaan zonder deze unieke man.

-Pastor Rien Baauw

Biddag voor gewas en arbeid, een impressie
In deze avonddienst, traditiegetrouw op de tweede woensdag in maart, stond het bekendste
gebed, het Onze Vader, centraal.
In de Bijbel staan 2 versies van het Onze Vader. In de schriftlezing van deze avond de versie van
evangelist Lucas en de ons bekende versie van evangelist Mattheus. In de overdenking werden de
verschillen op een boeiende manier toegelicht door ds. Wiersum.
Mij is vooral bijgebleven het verschil in aanspreekvorm.
Als het om het Onze Vader gaat spreken we Hem met U aan. Terwijl in de taal van de ons
omringende landen in het Onze Vader getutoyeerd wordt. In de grondtekst van het Nieuwe
Testament, Grieks, bestaat het woord u niet. Het woord u schept afstand terwijl Jezus de Heer Abba
noemde, hetgeen vrij vertaald, pappa betekent. Dus heel intiem.

' Er werd deze avond ook gebeden voor de Oekraine
en Frans Konincks vertolkte op het orgel het Oekraiens volkslied.
Voor deze dienst was speciaal een liturgisch bloemstuk gemaakt.
De bijhorende tekst luidt als volgt:

De veelkleurigheid van ons mensen wordt verbeeld in dit boeket
Handen om te geven, uitgestoken naar de ander

Tulpen hebben in gesloten vorm de betekenis van biddende handen
De trouw van God wordt zichtbaar in de eigenschappen van klimop
Het hele jaar door groen, verbindt het zonder te verstikken




KerklLevenin

Vanuit de diaconie

Voor de maand maart is er €150 overgemaakt naar een actie van Kerk in Actie
Binnenlands diaconaat.

Voor de maand april gaat de collecte naar weer een actie van Kerk in Actie
Werelddiaconaat Moldavié.

Door de hoge werkloosheid in Moldavié werken veel mensen in het buitenland. Kinderen en
ouderen blijven achter en krijgen niet de zorg en aandacht die ze nodig hebben. In de twee
opvangcentra van de christelijke organisatie Bethania krijgen ze dat wel. Kwetsbare kinderen
worden na schooltijd opgevangen en krijgen eten en drinken en hulp bij hun huiswerk.

Ouderen kunnen in de opvangcentra terecht voor een gezonde maaltijd, gezamenlijke activiteiten
en basisvoorzieningen zoals een douche en wasgelegenheid.

Zeker nu is het nodig om deze mensen te helpen vanwege de vele vluchtelingen

die het opvangt door de oorlog in Oekraine.

-College van diakenen

ZWO dienst

Vanwege de toestand in Oekraine hebben we 6 maart een stemmige ZWO dienst gehad, m.m.v.
Com Cobre, die prachtig gespeeld hebben. We mogen trots zijn, dat we zo'n mooi ensemble in
onze gemeente hebben. De collecte’s waren bestemd voor het Hospice in Zutphen

Er is gul gegeven, €282,20 hetgeen de diakonie verdubbeld heeft.
Hartelijk dank voor dit mooie bedrag.

-De ZWO commissie

Flexwoningen project

De werkgroep die inmiddels geformeerd is bestaat uit de volgende personen: Philip Vaartjes, Gert
Hiddink, Freddy Hoogendoorn, André Hissink, Gerrit Kamphuis, Wim Dijkstra, Irene Wolbrink,
Bernadette Arends en Gerben Bruil.

Peter van Heek van de Achterhoekse WoonCodperatie (AWC) begeleidt de werkgroep.

De eerste officiéle bijeenkomst van de hele werkgroep was op 22 maart. Gestart wordt met een
ontwerpatelier. Alle bewoners die direct zicht hebben op de locatie achter de kerk worden
uitgenodigd om deel te nemen aan deze bijeenkomst, die op 13 april wordt gehouden. Bij deze
bijeenkomst is de landschapsontwerper aanwezig om samen met de omwonenden de
flexwoningen te plaatsen in het landschap, zodat een plan ontstaat waarvoor breed draagvlakis in
onze gemeenschap.

Oecumenische Vrouwengroep Wichmond Vierakker.
Op 13 april 2022 hebben wij onze verenigings avond weer. Het zal een avond worden die in het
teken van het voorjaar staat want wij gaan voorjaarsbhakjes maken.

Onder leiding van Anja Langwerden en Elke ter Maten proberen wij samen er iets leuks van te
maken en zo een voorjaarsgevoel te krijgen. Opgave vooraf is nodig. AT X
Wij beginnen de avond om 19.45 uur, vanaf 19.30 uur is -
het Withmundi gebouw aan de Dorpsstraat open en is er koffie en thee.




Verzuiling, Oekraine en de gemeenteraad

Maandag 14 maart gaf drs. Co Boon in de voorkamers van de pastorie een lezing over Verzuiling en
Ontzuiling in Nederland vanaf het eind van de 19e eeuw.

Aan het begin van de lezing gaf drs. Boon aan waar er een, op het eerste gezicht wellicht
onverwacht verband is met de huidige oorlog in Europa. De grondwet van Thorbecke gaf een
duidelijke scheiding tussen kerk en staat en zo moet het in een goed functionerende democratie
ook zijn.

Poetin zet nu godsdienst in als wapen in de oorlog: de mythe van de drieéenheid zoals de
goddelijke drieéenheid: Rusland, Oekraine en Wit Rusland. De Russisch-Orthodoxe patriarch van
Moskou is het helemaal eens met de oorlog en een goede vriend van Poetin. Drs. Boon nam ons
heel enthousiast mee naar de tijden van o.a. Thorbecke, Troelstra, Schaepman en Kuiper, namen die
we nu vooral kennen van straatnamen uit de Staatsliedenbuurt in veel steden. Hij had ook
portretten van deze staatslieden meegebracht. Na een tweede kopje koffie hebben we vooral ook
gediscussieerd in relatie tot de gemeenteraadsverkiezingen.

Tot midden 20ste eeuw waren het vrijwel alleen de landelijke partijen die
ook in de gemeenteraden vertegenwoordigd waren. Partijen gebaseerd
op de Rooms-Katholieke, Protestants-Christelijke, Sociaal-Democratische
of Liberale beginselen. Nu zijn er (vele) lokale programpartijen die bij de
afgelopen gemeenteraadsverkiezingen bijna 40% van de stemmen
kregen. Het waren ook landelijk andere tijden. Tussen 1956 en 1967
hadden twee partijen (KVP en PvdA) meer dan 90 van de 150 kamerzetels.
Vergelijk dat eens met de 19 partijen die we nu in de 2de kamer hebben,
waarbij er minstens vier nodig zijn om boven de 75 zetels uit te komen.
We zijn niet geéindigd met een stemadvies, maar gingen verrijkt

met nieuwe ideeén en kennis huiswaarts!

-Ep Heuvelink

Abram Kuyper oprichter van de eerste politieke partij in Nederland, de Anti-Revolutionaire Partij
(ARP). Zijn achterban werd aangeduid als ‘de kleine luyden’ (eenvoudige mensen).

Welkom op de koffie-inloopochtenden

Als u dit leest zijn er al 3 geweest en de 4e staat genoteerd voor dinsdag 19 april.

Elkaar ontmoeten staat voorop maar aan de hand van meegebrachte boeken en krantenknipsels
werd de plaatselijke historie weer opgehaald en dat leverde mooie verhalen op. /Wmmm,v
En we zijn nog lang niet uitgepraat. Ook in mei gaan we verder en dan zijn de

data dinsdag 3 en 17 mei. Het thema zal dan veld- en boerderijnamen zijn.

Vanaf 10 uur staat dan in de pastorie de koffie klaar. Ook voor u/joul!

De oorlog in Oekraine brengt ook vluchtelingen bij ons. Ze verblijven hier bij gastgezinnen en in
door de gemeente aangewezen opvanglocaties. In onze gemeente zijn het op het moment van
schrijven al ruim honderd. Voor hen en andere vluchtelingen heeft Vluchtelingwerk versterking
nodig voor haar vrijwilligers. Mensen die de weg weten bij de verschillende Nederlandse instanties
en vanwege het werk met tal van formulieren graag met hbo-denkniveau.

Kun jij een dag in de week inruimen voor deze vluchtelingen. Geef dan je gegevens door aan
vluchteling@pgvorden.nl. Alvast bedankt voor je bereidheid.
Namens de kerken van Bronckhorst,

Wilfrieda Stam en Ruben den Hertog, Predikant 0575-474810




{of VREUGDE @  KiK

De muizen hebben de lente in hun bol. Ze dansen de Met slome sprongen gaat Kik naar buiten waar zijn
samba, ze swingen met hun staarten, ze zingen over vriendjes de polonaise dansen. Hij probeert mee te
feest en taarten. Kikker kijkt het vanaf zijn bloembak doen, maar door hem wordt de hele polonaise één
aan. Hij voelt het niet. Hij heeft geen staart en geen grote kettingbotsing. ‘Kik, wat doe je?’ piepen de
wapper-oren. Wat is er toch aan de hand? Kik springt opgestapelde muizen, ‘z6 moeilijk is het toch niet?’ Kik
naar het affiche waar de muizen zo blij van werden. houdt zich groot. ‘Dat komt omdat het niet kan, wat
Hij leest: jullie doen. Het is nog geen Pasen, er is geen feest,

niks!!!I" Even voelen de muizen zich oliedom. Dan zegt
Martje Muis: ‘Maar het is toch beldéfd? Dan kun je toch
nd al blij zijn?” En omdat de muizen het roerend eens
zijn, komt de polonaise al snel weer op gang. Dan voelt
Kikker iets van vreugde kriebelen. Jal’ denkt hij. ‘Het is
belc’:c')fd. En of het nou doorgaat of niet, je kunt al blij
zijn." Hij maakt sprongetjes op de maat van de polonaise.
Langs de kant. En volgende week zal hij écht meedoen

‘(41

Het wordt Pasen, het is weer lente.
Volgende week staan er partytenten.
Vooor gasten, koorleden, dirigenten:

koffie & paasbrood met spijs en krenten!
Kom naar de paasdienst, u wordt verwacht.
Ook aan de kinderen is gedacht!

N
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Is Pasen nu vreugde of verdriet? 't Is niet te geloven, een Engel die zegt:

Licht, bloemen, kleuren? Ik dacht het niet. ‘Zoek niet waar ze Hem hebben neergelegd,

De Heer is gestorven, het is om te huilen! Hier is Hij niet meer, Hij is opgestaan,

[k zou me het liefste nog willen verschuilen ~  Blijf niet bij het graf, je moet vérder gaan.

tot alles voorbij is, de tranen, de pijn ... Het lijkt Jezus stem wel, zo licht als hij lacht,
maar ach, of ik ooit weer de oude zal zijn?  Hij helpt me met opstaan en zegt in mijn hart: ,
Hij heeft me veranderd, zijn ogen, zijn stem, Niet huilen en somberen, kom uit de knoc
maar nee, ik kan echt niets zonder Hem. Ga leven en geven, vol vreugde en hoop!

Uit de Bijbel

Jezus zel: ‘Nu hebben jullie het moellijk.
Maar straks zullen jullie mij terugzien,
Dan zullen jullie vol vreugde zijn,
en niemand kan die blijdschap
dan Nog van Jullie afhemen;

Johannes 16,22



