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KerlkeLevemwln  Kerkdiensten mei - juni

Datum Uur Voorganger Plaats Opmerking
Drempt & Olde eppe 0or 3 ele ormatie zie onze e brief 0 op onze web
Zo. 15-5 10:00 ds. Karin Spelt Drempt kinderkerk
Zo. 22-5 10:00 Oecumenische viering Doesburg Martinikerk
Zo. 29-5 10:00 ds.Jan Kool Hoog-Keppel
Zo. 5-6 10:00 ds.Karin Spelt & Diaken Anton Bos  Achter-Drempt ~ Oecumenische Pinksterviering
Zo. 12-6 10:00 mevr. Petra Veerbeek Hoog-Keppel
Zo. 19-6 10:00 ds.Rosemarie v.d. Hucht Drempt Avondmaal
Zo. 26-6 10:00 ds. Karin Spelt Drempt Openluchtdienst

Zo. 15-5 10:00 dhr. Herman Haan Dorpskerk

Zo. 22-5 10:00 Oecumenische viering Doesburg Martinikerk

Zo. 29-5 10:00 mw.Jansje Ruiterkamp Dorpskerk Wezenzondag
Zo. 5-6 10:00 ds.Roelie Reiling Dorpskerk Pinksteren

Zo. 12-6 10:00 ds. Elise Wijnands Torenallee 2 Openluchtdienst
Zo. 19-6 10:00 ds.J).D.deBruin Dorpskerk Vaderdag

Zo. 26-6 10:00 ds.Elise Wijnands Dorpskerk

Zo. 15-5 10:00 mevr. Z. Langwerden Dorpskerk

Zo. 22-5 10:00 ds.W.Blanken (zutphen) Dorpskerk

Do. 26-5 9:00 ds.T. Wiersum Dorpskerk Hemelvaartsdag
Zo. 29-5 10:00 ds.D.van Alphen (warnsveld) Dorpskerk Wezenzondag
Zo. 56 10:00 ds.T.Wiersum Dorpskerk Pinksteren

Zo. 12-6 10:00 ds. J. Pley Inia (winterswijk) Dorpskerk Trinitatis

Zo. 19-6 10:00 ds.T. Wiersum Dorpskerk

Zo. 26-6 10:00 ds.J. Krajenbrink (vorden) Dorpskerk

Kerken: Drempt, Kerkstraat 1, 6996 AE; Hoog-Keppel, Burg. Van Panhuysbrink 11, 6997 AA; Hummelo, Dorpsstraat 22, 6999 AC;

Wichmond, Dorpsstraat 16, 7234 SN. Na de diensten wordt samen koffie gedronken. (In Hummelo bij diensten met eigen predikant.)




Hemelvaartsdag
26 mei 2022

Al langere tijd worstelen beleidsmakers van de overheid met de zgn. christelijke feestdagen.
Moeten die nog wel op de vrije-tijds-agenda van de komende jaren? Heeft veel te maken met de
wensen of claims van de andersgelovigen en niet-christelijke inwoners van ons land.

Inmiddels is ons land zo ontkerkelijkt dat het Sociaal en Cultureel Planbureau in maart van dit jaar
concludeerde dat er meer niet-gelovigen in Nederland wonen dan gelovigen. Bij die gelovigen telt
men dan natuurlijk nog de aanzienlijke aantallen mee van mensen die andere godsdiensten
aanhangen dan het christendom. Je kunt je daarbij ook nog de vraag stellen wat die overblijvende
christendom-aanhangers zelf dan nog geloven. Het zou heel goed kunnen, dat dat ook nog eens
behoorlijk tegenvalt. Kortom, het is geen rooskleurig beeld en dat vertaalt zich ook in onze
contreien in kerksluitingen en schamel kerkbezoek van meestal mensen met al grijzend haar.

De "bible-belt” en nogal wat evangelische kerken en stromingen houden nog de meeste mensen
vast. Wat daarvan de reden is, mag u zelf bedenken.

Wat nu de feestdagen betreft het volgende: als het om Kerst en Pasen gaat weten zelfs
niet-gelovigen vaak nog wel wat die feesten inhouden. De invloed van het Passion-spektakel,
onlangs zelfs om de hoek in Doetinchem, zal ertoe hebben bijgedragen. Ik las dat men nu een
vervolg op Hemelvaartsdag op touw zet. Of dat gaat helpen om dit heilsfeit weer op kaart te
zetten?? Heilsfeit? Ja, dat is het wel degelijk! Jezus zegt in Johannes 20: 17 “Ik stijg op naar mijn
Vader en uw Vader en naar mijn God en uw God". Hij vervult daarmee zijn belofte van Joh. 14: 2, 3
“Ik ga heen (naar het huis van de Vader) om een plek voor u te regelen. En als dat gedaan is,

kom Ik weer terug en neem jullie met Mij mee. Dan mogen jullie daar ook bij Mij zijn!"

Bij onze oosterburen is Hemelvaartsdag een “Vatertag"” Jaren geleden waren we eens op de
Inselsberg in Thiiringen op Hemelvaartsdag. Tot dan onbekend met dit fenomeen, keken we onze
ogen uit naar al die vaders met hun kroost die het meer dan 900 meter hoge uitzichtpunt daar
trachtten te bereiken. Of deze traditie waar de vaders er met hun kinderen op uittrekken om leuke
dingen te gaan doen ook te maken heeft met het bijbelse gegeven van Jezus' uitzien naar de
ontmoeting met zijn Vader? Zou heel goed kunnen eigenlijk. Kijken wij ook naar Hem uit?

De leerlingen van Jezus kregen de belofte: “Deze Jezus die net bij van jullie vandaan daarboven in
de hemel is opgenomen, komt op dezelfde manier weer terug!” Geloven we dat nog?

Dan is Hemelvaartsdag nog niet verloren!

- Barend Verkerk, scriba PG Hummelo
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DE DRIE BOMEN

Qoit stonden er drie jonge bomen in bos. De
eerste boom zei: Ik hoop dat ooit van mijn hout
een schatkist gemaakt zal worden. Dan word ik
gevuld met goud, zilver en edelstenen! Men zal
mijn hout dan versieren met prachtig
houtsnijwerk en iedereen zou de schoonheid
ervan zien!’ Toen zei de tweede boom: 'lk hoop
dat van mijn hout een mooi, sterk schip wordt
gemaakt. Dan zal ik koningen en machtigen
meevoeren over het water naar alle uithoeken
van de wereld. En de mensen zullen zich op hun
gemak voelen in mij vanwege de kracht van
mijn houten romp! Tenslotte sprak de derde
boom: ‘lk hoop ooit de grootste en meest
rechte boom in het bos te worden. Zodat
mensen mij zien staan en zij omhoog zullen
kijken langs mijn takken zodat zij de hemel zien.
Ik wil de grootste boom aller tijden worden en
de mensen wijzen op God!

Jaren later waren de bomen flink gegroeid. Op
een dag kwam een groep houthakkers en één
van hen wees op de eerste boom en hij zei: ‘Dit
lijkt mij een sterke boom. Hij zal mooie rechte
planken leveren en die zal ik verkopen aan een
timmerman!’ De boom was blij en hoopte dat
de timmerman zijn planken zou versieren en
gebruiken voor een schatkist. Maar de planken
werden verzaagd en gemaakt tot een
voederbak voor dieren. Hij werd gevuld met
stro en in een stal geplaatst. De boom was
verdrietig: dit was helemaal niet waarop hij z6
had gehoopt!

Op een dag kwamen een man en een vrouw
naar de stal. De vrouw beviel in de stal van een
baby en omdat zij geen wiegje hadden, legden
zij de baby in de voederbak. De boom voelde
het belang van dit kleine leventje en hij wist dat
hij alsnog de grootste schatkist was geworden.

Houthakkers hadden ook de tweede boom
geveld. Zijn hout werd, zoals hij had gehoopt

Wijze Woorden

verkocht aan een scheepswerf, Eenmaal daar
aangekomen, bemerkte de boom echt dat zijn
hout niet zou dienen voor een groot en machtig
koopmansschip, maar voor een vissersboot. De
boom was wel teleurgesteld; de grandeur
waarop hij had gehoopt, ging aan hem voorbij.

De vissersboot werd eigendom van een groep
vissers. Op een dag was één van hen moe en hij
ging slapen. Toen er een storm opstak, werden
de mensen bang. Ze maakten de man wakker
en vroegen om hulp. De man zei: “Wees stil!" en
de storm hield op. De boom realiseerde zich dat
hij de Koning der koningen in zijn boot had!

De houthakkers hadden ook de derde boom
geveld. Die was verdrietig, want hij wist dat nu
zijn droom niet kon uitkomen. De boom werd in
balken gezaagd en bleef liggen. Toen, op een
stille dag, kwam er iemand die de balken
meenam. Hij werd door de straten gedragen en
de mensen op straat bespotten hem. De man
werd aan de balken vastgenageld waarna de
balken overeind werden gehesen. Het
‘vloekhout’ noemden ze de boom, die zo graag
naar God had gewezen. Toen de man aan het
kruis stierf, was de boom getuige. En plotseling
begreep hij, dat hij, door deze Man op deze
heuvel te dragen, wees op het grote offer van
de man aan het kruis. Vele eeuwen zou de
derde boom de wereld wijzen op God, die liefde
is en Zijn Zoon die voor ons stierf.

Het moraal van dit verhaal is dat als er dingen
niet lijken te gaan zoals je hoopte, je altijd mag
weten dat God een plan voor jouw leven heeft.
Als je je vertrouwen stelt in Hem, zal God je
grote geschenken geven!

www.christelijkeverhalen.nl



Ter inspiratie - column

TITUS BRANDSMA,
TEKEN VAN VRIJHEID

ijna 36 jaar geleden maakte ik de overstap van

het onderwijs naar de journalistiek. Ik ruilde mijn

baan als leraar geschiedenis in voor een plek in

het hart van de kerkprovincie. Ik viel met mijn

neus in de boter, want ik zat nog niet in Utrecht
of paus Johannes Paulus Il bracht er een historisch bezoek.
Daarin werd vooruitgekeken naar de zaligverklaring van
Titus Brandsma, later dat jaar. Als eindredacteur van een
speciaal magazine over Titus leerde ik hem pas echt goed
kennen. Hij hield krantenjournalisten in de Tweede Wereld-
oorlog voor: durf trouw te blijven aan de waarheid, bericht
over het onrecht en wees niet bang. Want hoezeer het leed
ook op een mens drukt, God woent in je hart en troost je.
De Friese karmeliet reist sinds 1985 met me mee. Ik heb het
gevoel dat deze Titus tot me blijft spreken, dwars door zijn
marteldood in Dachau heen. In 2021 was ik voor een ge-
loofsgesprek in het Karmelklooster van Drachten. Daar zag
ik Titus weer, in een gebrandschilderd raam. Hij geeft daar
na een preek op Goede Vrijdag de zegen aan zijn medege-
vangenen. Boven hem is een kruis te zien met daaronder
de smekende handen van slachtoffers om moed en kracht
in hun lijden. Aan zijn voeten ligt een draak die het kwaad
van de nazi’s voorstelt. Naast hem de figuur van Christus
die Zijn hart toont als een toevlucht voor ieder die lijdt en
die mensen vrijheid schenktin de grootste onvrijheid. Ik
keek ontroerd naar dat raam, want ik zag hoe een mens met
Christus het kwaad kan weerstaan en teken van vrijheid kan
zijn, ook bijna 80 jaar na Titus' gewelddadige dood. Dit jaar
zal de heiligverklaring van Titus plaatsvinden en het raam
krijgt een plaats in zijn voormalige parochiekerk in Bols-
ward. Zo blijft Titus Brandsma tot ons spreken, als een heilig
mens die ons het geschenk van de vrijheid geeft. B




Gezamenlijke Ontroeting & nspiratie

De geloofsgemeenschappen Protestantse Gemeenten Angerlo-Doesburg,
Drempt en Oldenkeppel en Hummelo, de Remonstranten Doesburg,
de samenwerkingsgemeente Ooipoortkerk, Parochie St. Willibrordus Doesburg en
het Leger des Heils Doesburg werken samen in Ontmoeting en Inspiratie.

Ontmoeting en Inspiratie
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Zeven wegen....... een manier van leven

De gezamenlijke kerken in de regio Doesburg hebben sinds oktober 2021 themadiensten en
activiteiten georganiseerd rondom de zeven werken van barmhartigheid. Het is mooi dat we als
kerken steeds meer samenwerken en iets proberen te betekenen voor de samenleving.

De betrokken geloofsgemeenschappen zijn de Protestantse gemeenten Angerlo-Doesburg,
Drempt en Oldenkeppel en Hummelo, de Remonstranten Doesburg, de Ooipoortkerk, de

RK Willibrordusparochie en het Leger des Heils in Doesburg.

In de maand mei wordt dit jaarthema afgesioten met de volgende activiteiten:

Expositie in de St. Joriskerk in Drempt

Jeltie Hoogenkamp, Doden begraven

In het weekend van 14 en 15 mei is de expositie met schilderijen van Jeltje Hoogenkamp en foto's
van Kees de Winter bij de zeven werken van barmhartigheid nog te zien in de kerk van Drempt.
Op zaterdag 14 mei is de laatste open zaterdag van 11:00 tot 16:00 uur.

Van 14:30 tot 15:00 uur is er op het koor van de kerk een moment van bezinning met muziek en
teksten. Marjan van Zadelhoff zal de bijeenkomst leiden. Yvonne van Beek speelt piano.



Expositie in de Martinikerk in Doesburg
Van 19 tot 31 mei is de expositie te zien in de Martinikerk in Doesburg tijdens de openstelling
van de kerk.

¢

Kees de Winter, Gevangenen bezoeken

Zaterdag 21 mei 16:00 uur Slotconcert in de Martinikerk in Doesburg

Helaas kan het geplande concert van de Sunshine Cleaners op 21 mei niet doorgaan, in verband
met ziekte van één van de zangers. In plaats daarvan is er een concert van Rob Favier gepland.
Rob Favier verzorgt programma’s die bestaan uit een mengeling van
liedjes en verhalen waarbij het humoristische aspect duidelijk
aanwezig is. Toch doet dat geen afbreuk aan de diepe bodem die zijn
teksten vrijwel altijd hebben: het zoeken naar datgene wat echt
waardevol is, wat zin geeft aan je dagelijks leven en een plaats vinden
als gelovig mens in de moderne maatschappij. Tijdens zijn optreden
wordt er veel gelachen, maar ook grondig nagedacht. De interactie
met het publiek speelt een belangrijke rol. Ter afsluiting van dit
themajaar rondom de zeven werken van barmhartigheid heeft Rob
een op maat gemaakte voorstelling samengesteld. Deze is geschikt voor alle leeftijden.

Tijdens de voorstelling zal er ook aandacht besteed worden aan hulp voor Oekraine/ Kerk in Actie.
Het concert is gratis. Na afloop wordt er een eigen bijdrage gevraagd.

Dinsdag 21 juni Langstedagwandeling Hummelo- Hoog-Keppel

n

Dit jaar hopen we op de langste dag weer een wandeling te organiseren. Het is mooi om op de
langste dag in de avond te wandelen tussen de kerk van Hummelo en Hoog-Keppel. In beide
kerken zal een kort moment van bezinning zijn met muziek en teksten ds. Elise Wijnands en

ds. Karin Spelt bereiden de avond samen met gemeente leden voor. Natuurlijk is iedereen uit onze
dorpen welkom om mee te doen. In het volgende nummer van KerkLevenin volgt meer informatie.
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Predikant: ds. Karin Spelt - tel.: 06-13554749 - e-mail: karin.spelt@gmail.com
Scriba: Marian Lusink - tel.: 0313-479174 - e-mail: scriba@kerkdrempel.nl
Website: www.kerkdrempel.nl

Pinksteren
Wat zijn de goede vruchten die groeien aan de Geest?

Een bekend Pinksterlied, lied 841 begint met deze woorden. Pinksteren vieren we in de zomer. De
tijd van het jaar waarin er veel groeit. Als we Pasen vieren zie je het jonge groen ontluiken. In de
Paastijd, de zeven weken tussen Pasen en Pinksteren is er een explosie van groei te zien in de
natuur. Sommige planten zie je met de dag groeien.

Aan het eind van de paastijd vieren we Pinksteren. Dit jaar op zondag 5 juni. Het feest van de
Heilige Geest. De Geest van God die mensen kan doen groeien. Met de woorden van lied 841. In
liefde, in vreugde, in vrede. In geduld en goedertierenheid. In geloof en verwondering. In
aandacht en bezinning.

De Vlaamse dichteres Kris Gelaude schrijft daar een mooie tekst over:

Je bent wie je bent,
reel kan nog groeien. ..

naarboven %

I

; f dus rechtop,
| zoals bomen
zich uitstrekken
aar het licht. ~ =\
leet ook dat er
een bron
jou verborgen ligt.
en schat aan talenten.
Ontdek ze.
Ontvouw ze.

' Maak keuzen. | N
U Wees niei\t*.,\bqng. \
/ urf te geloven dat Q\ .
er altijd me
dan jé
Het is een mooie gedachte dat we een leven lang kunnen groeien. Je bent nooit te oud om te
leren. En elke tijd en levensfase geeft weer nieuwe kansen.




Dat spreken we uit als we samen Pinksteren vieren. Geloof dat de Geest van God ons daarbij
inspireert, zodat er goede vruchten groeien. Soms zie je ze misschien nog niet. Elk begin is klein.

Het beekje

dat naar zee stroomt,

de boom die naar de wolken reikt,
alles wat groot wordt begint klein.

-ds. Karin Spelt
Bij de diensten
Zondag 15 mei, Drempt 10:00 uur

Dit is de laatste zondag dat de expositie rondom de zeven werken van barmhartigheid in de kerk
van Drempt hangt.
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We sluiten de expositie af met een diaconale dienst. Het diaconaat van de kerk vindt zijn
oorsprong in de werken van barmhartigheid. In veel van de projecten die we ondersteunen kun je
ze terug vinden. Op deze zondag zijn er twee gastsprekers. Dirk Koster en Arendtje van der
Scheur. Zij zullen wat vertellen over Stichting Exodus. Een stichting die mensen die in een
gevangenis zitten begeleidt. Zij sturen vrijwilligers aan die bijvoorbeeld gedetineerden bezoeken
en hen begeleiden bij integratie in de samenleving. En ook over Stichting Naaste die dit werk in de
penitentiaire inrichting in Zutphen doet. Daarnaast zal Arendtje iets vertellen over
Vluchtelingenwerk en het AZC in Zutphen. De kinderen zijn deze zondag ook in de kerk. Zij gaan
iets maken voor het AZC in Zutphen.

Zondag 22 mei, Oecumenische viering in de Martinikerk in Doesburg 10:00 uur

We sluiten het project rondom de werken van barmhartigheid af met een gezamenlijke
oecumenische dienst in de Martinikerk in Doesburg. Deze zondag is er dus geen dienst in Drempt
en Hoog-Keppel en in de andere kerken. Net als in de gezamenlijke onlinediensten in de
coronatijd zal er van elke kerk een voorganger meedoen in de dienst. Ds. Karin Spelt zal deze
zondag één van de voorgangers zijn.

In het oecumenisch overleg is afgesproken om twee keer per jaar een gezamenlijke oecumenische
dienst te houden met de kerken in en rond Doesburg die vanuit dit overleg samenwerken. Deze
diensten komen dus naast onze oecumenische vieringen met Achter-Drempt. De valgende zal zijn
op zondag 9 oktober in de RK Martinuskerk aan de Juliana van Stolberglaan in Doesburg.
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Door het organiseren van deze diensten hopen we elkaar vaker te ontmoeten en wat beter te leren
kennen. Het is ook boeiend om een keer bij de buren te kijken. En ook goed om meer samen te
werken. We hopen dan ook dat veel mensen uit onze gemeente meegaan naar Doesburg.

Zondag 5 juni, Oecumenische Pinksterviering in Achter-Drempt 10:00 uur

Net als andere jaren vieren we Pinksteren samen de RK Willibrordparochie in Achter-Drempt. De
oecumenische werkgroep zal de viering voorbereiden. Voorgangers zijn diaken Anton Bos en ds.
Karin Spelt.

Zondag 26 juni, Openluchtdienst op de Veldweg 31 Drempt 10:00 uur

Ook alvast een vooraankondiging van de openluchtdienst. Deze zal zijn op zondag 26 juni. Dit keer
niet bij de familie Folmer aan de Eldrikseweg. De voorbereiding voor de dienst is dit jaar voor hen
te belastend.

We mogen te gast zijn bij de ouders van Josja en Mariélle, de familie van Amerongen, aan de
Veldweg 31 in Drempt. Zij hebben een mooie plek achter in de tuin bij de vijver waar we de viering
kunnen houden. We zijn erg blij met hun gastvrijheid. In het volgende nummer van Kerkleven
hoort u meer over het thema van de dienst. Houd u deze datum alvast vrij. Het is altijd heel
bijzonder samen buiten te vieren. Niels Bloemendaal zal met enkele muzikanten van de
Muziekvereniging Hummelo en Keppel de muziek verzorgen.

Uitgangscollecte Diaconie
toegelicht

1 mei Werelddiaconaat Libanon

In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme
wijk in Beiroet, zijn de problemen niet te
overzien. Gebrek aan goed onderwijs,
werkloosheid, armoede en geweld ontnemen
jongeren - Syrische vluchtelingen, maar ook
de Libanese jeugd - elk perspectief op een
betere toekomst.

Jongerencentrum Manara in Beiroet vangt
ieder jaar duizend kwetsbare tieners uit deze
wijk op. Het centrum voelt voor hen als een e
tweede thuis: ze krijgen waar jongeren de ruimte krijgen

huiswerkbegeleiding, een vaktraining, leeftijdsgenoten te ontmoeten en even
psychosociale hulp of kunnen er terecht voor ~ onbezorgd jong kunnen zijn, geeft hen een
een partijtje tafelvoetbal of airhockey. Deze stevig steuntje in de rug op weg naar de

veilige en liefdevolle plek, toekomst.



8 mei Werelddiaconaat Nigeria

Ruim 2 miljoen Nigeriaanse christenen en
moslims zijn voor het geweld op de vlucht in
eigen land.

In officiéle vluchtelingenkampen van de UNHCR
is slechts plaats voor 500.000 mensen. De
meeste vluchtelingen wonen daarom in dorpen
van mensen, die zelf moeilijk rond kunnen
komen. Er is een enorm tekort aan voedsel,
water en hygiéne. Via Nigeriaanse kerken en
organisaties biedt Kerk in Actie voedselhulp,
water en sanitair en hulp voor 1200 volwassenen
en 600 kinderen om trauma'’s te verwerken.
Christenen en moslims verbeteren hun situatie
samen. Ze zijn geen vijanden van elkaar, maar
bondgenoten in de strijd tegen armoede en
terrorisme.

15 mei Stichting Naaste

De Interkerkelijke Stichting Naaste is een
vrijwilligersorganisatie, bestaand uit circa 25
vrijwilligers, die (ex-) gedetineerden voorbereidt
op en helpt bij hun terugkeer in de
maatschappij. Individuele begeleiding van
(ex-)gedetineerden is zeer effectief en vergroot
de kans op goede resocialisatie.

Zij doen dit door het bezoeken van
gedetineerden in de Penitentiaire Inrichting

Het Badhulé_ *_ "

Zutphen, en het begeleiden van gedetineerden
in het Re-Integratie Centrum in de inrichting .
NAASTE staat voor :Nazorg Achterhoek
STEdendriehoek Apeldoorn — Deventer-
Zutphen.

22 mei Missionair werk

Kenmerkend voor pioniersplekken van de
Protestantse Kerk in Nederland is dat zij
aansluiting zoeken bij de leefwereld van de
bezoekers door het evangelie te delen op een
manier die bij hen past. Zo hebben kinderen bij

 PPES

Het Badhuis in Zwijndrecht hun eigen plek. Bij de
kidsclub en Badhuis ForYouth is er alle ruimte
voor gezelligheid, leuke activiteiten en goede
gesprekken. De Protestantse Kerk ondersteunt
het werk van deze nieuwe vormen van kerk zijn
door heel Nederland.
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29 mei Ons diaconaal project

Onderwijs voor werkende kinderen in Bogota”.
Als je door de sloppenwijken van Bogota loopt,
zie je talloze kinderen werken op de markt of in
de vuilnis. Maar liefst 1,5 miljoen kinderen
moeten werken in Colombia. Kinderen doen
zwaar en gevaarlijk werk, maken lange dagen.
Bovendien groeien ze vaak op in een omgeving
met veel geweld en drugsgebruik. Stichting

Actie Kerkbalans 2022, tussenstand

2022 N

Actie
Kerkbalans

Kleine arbeider is een bevlogen organisatie die
onderwijs biedt aan deze kinderen en hen
weerbaar maakt om hun kansen op een betere
toekomst te vergroten. 120 kinderen kunnen er
basisonderwijs volgen en 80 jongeren kunnen
een vak training krijgen. Ook ouders en vooral
tienermoeders worden ondersteund.

Namens de diaconie, -Toon Folmer

In januari zijn weer veel vrijwilligers bezig geweest met het brengen en ophalen van de enveloppen
voor de Actie Kerkbalans. Geweldig dat zoveel mensen zich jaarlijks inzetten om van deze Actie
steeds weer een succes te maken. Onze hartelijke dank daarvoor!

De kerk is, als plek van verbinding, van grote betekenis voor onze dorpsgemeenschappen. Deze plek
willen we graag in stand houden. Wij ontvangen geen subsidies en voortzetting is dus alleen

mogelijk dankzij uw steun en financiéle bijdrage.

Tot medio april 2022 hebben wij van 219 leden een reactie terugontvangen en is het totaal van de
toezeggingen ruim € 43.000. Hiervoor zijn wij erg dankbaar. Vorig jaar kregen wij in totaal van

241 leden een reactie en was de totale opbrengst € 44.000. Wij hopen uiteraard dat wij het gat van
€ 1.000 met vorig jaar nog kunnen dichten, dat zou mooi zijn.

Hebt u uw enveloppe nog niet ingeleverd, heeft u de vrijwilliger gemist? U kunt natuurlijk nog
steeds meedoen met de Actie Kerkbalans. U kunt uw gift overmaken op bankrekeningnummer
NL 72 RABO 0315 0025 73 t.n.v. Prot. Gem. Drempt en Oldenkeppel onder vermelding van

“kerkbalans 2022"

Namens het College van Kerkrenmeesters.
-Jan Bruil, voorzitter
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Predikant: ds. Elise Wijnands « mob.: 06-23517979 + e-mail: dominee@kerkhummelo.n| -
Scriba: dhr. Barend Verkerk - adres: Van der Hardt Abersonlaan 2, 6998 AX Laag-Keppel -
tel.: 0314 - 849896 « e-mail: scriba@kerkhummelo.nl -« Website: www.kerkhummelo.nl

Uie U

Zondag 15 mei zien we Herman Haan als voorganger. Helemaal uit Groningen vandaan en dat
waarderen we zeer! Op 22 mei is de kerk in Hummelo dicht, maar er is wel een kerkdienst in de
Doesburgse Martinikerk. Hiermee wordt een serie diensten met het thema “De zeven werken van
barmhartigheid” afgesloten. Misschien kunt u per fiets of carpoolend naar Doesburg komen?
Jansje Ruiterkamp komt de dienst van 29 mei leiden. Met Pinksteren gaat ds. Roelie Reiling uit
Steenderen voor. Op 12 juni is het dan weer de beurt aan ds. Elise om voor te gaan.

Koster/organist Uitgangscollectes

15 mei: Gerrit Minkhorst /Atze Douma 15 mei: Eredienst en muziek

22 mei: n.v.t. ivm kerkdienst Doesburg 22 mei: N.v.t. ivm kerkdienst Doesburg
29 mei: Jan Hagenbeek /Joop Agelink 29 mei: Pastoraat Hyndendael

05 juni: NN/Broer de Boer 05 juni: Plaatselijk diaconaal werk

12 juni: Ab de Vries/n.v.t. ivm openluchtdienst 12 juni: Handen ineen voor Gambia

19 juni: Chris Vrogten/Atze Douma 19 juni: Plaatselijk kerkenwerk

26 juni: Gerrit Minkhorst/Ap Addink 26 juni: Diaconaat Migranten Nederland

(Kerk in Actie)

Bloemengroet

De bloemen uit de kerk gingen op

27 maart naar dhr. Henk van Hof van de
Keppelseweg. Op 3 april werden bloemen ="
bezorgd bij mw. Elly Oudhuis-Smeitink en 2
op 10 april ontving mw. Reina Wissink van
de Muldershof deze groet. Met Pasen
werden de bloemen bezorgd bij de familie
Verkerk in Laag-Keppel. Op zondag 24 april
kregen Wilma en Freek Remmelink de .
bloemen.

Elk-e 3e dinsdégochtend van de maand is het tijd voor de

Bijbelkring. De bijeenkomst is van 10.00 tot 11.30 uur en vindt

plaats in De Ruimte. Het is een informele, laagdrempelige

bijeenkomst. Met als doel het geven van een persoonlijke invulling
. aan ons geloof op basis van de bijbel. Geinteresseerd om mee te

doen? Kom gerust even kijken, kennismaken of luisteren.
Voor meer informatie kunt u bellen met Hermien Langeler
(0314) 382054. De eerst volgende bijeenkomsten zijn op
17 mei en 21 juni.



WI1J GEDENKEN GERRIT BESSELINK

Op 25 maart overleed in de leeftijd van 83 jaar
Gerrit Willem Besselink. Hij werd geboren als
elfde, in een gezin van dertien kinderen in
Hummelo. Gerrit was een pienter kind en ging
na de schoolperiode werken bij Misset in
Doetinchem en ging een dag naar school in
Utrecht en leerde voor typograaf. Dit werk
heeft hij 48 jaar gedaan. Thuis was hij de steun
en toeverlaat voor zijn moeder die al jong
weduwe was geworden. Op kraambezoek bij
één van zijn zussen ontmoette hij de
kraamzorgster, Hanny Klein uit Doesburg.
Opeens was daar die vlam van liefde en die is
nooit meer gedoofd.

Op 23 september 1972 zijn ze getrouwd.

Ze gingen wonen aan de Beatrixlaan een heerlijk
huis, vooral een echt thuis. Hier werden de
dochters Pamela en Margot geboren. Gerrit was
zo blij met hen. Hij was een lieve, zorgzame
vader, later een fijne schoonvader en voor de
kleinkinderen Britt en Sterre, Sven en Anne, een
geweldige trotse opa. Gerrit was een
familiemens. In de vrijetijd genoot hij van de
vakanties met het gezin, met de tent of later
jaarlijks met de kinderen naar Center Parcs.
Thuis was hij vaak bezig in zijn moestuin.
Bovendien was hij sociaal betrokken bij het
dorpsleven. Hij was actief bij de turnvereniging

(waar hij 65 jaar lid van is geweest), zong bij een
koor, ging na zijn pensioen op Hyndendael en
op den Ooiman voorlezen en was lid van de
kermiscommissie. En hij heeft zeven jaar met
toewijding het kosterschap vervuld.

Verdriet en zorgen zijn hem en zijn familie niet
bespaard gebleven. Het waren aanvankelijk de
lichamelijke klachten die hen besloten te
verhuizen naar Doesburg. De laatste jaren
werden getekend door vergeetachtigheid.
Toen thuis wonen niet meer ging, verhuisde hij
naar de Hessengracht in Doesburg, waar hij
toch nog onverwacht is overleden.

In de afscheidsdienst in ‘zijn kerk” in Hummelo
blikten we terug op zijn leven. In het licht van
de kaarsen klonken warme woorden die werden
uitgesproken en werd hem mooie solozang
aangeboden. De ‘tijd’ uit Prediker was de
leidraad die naar zijn leven werd vertaald.

Wij wensen, in het bijzonder Hanny, Pamela en
Jerry, Margot en Henk, de kleinkinderen en
verdere familie sterkte toe. En Gods nabijheid
bij het missen van dit authentieke, vriendelijke,
mensenmens.

Gerrit zal in vele harten voortleven.

- Jansje Ruiterkamp-Klein Lebbink
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Van de Kerkrentmeesters

Jaarrekening 2021 Kerk

De jaarrekeningen van de Kerk is gecontroleerd en door de kerkenraad goedgekeurd.

Onder het kopje Anbi/Anbi-KRM staat de jaarrekening op onze website www.kerkhummelo.nl.

Wilt u de jaarrekening op papier inzien of zijn er vragen, neem dan contact op met Kerkrentmeester
Heleen Hendriksen. Bereikbaar op (0314) 382002. Dit kan tot 25 mei 2022.

Collecteopbrengst maart
In de dienst

Kerk: € 160,03
Diaconie: € 106,69

Uitgangscollectes

06-03 €209,20 Kerkin actie Oekraine
13-03 €44,35  Plaatselijk Diaconaal werk
20-03 €51,15  Orgelfonds

27-03 €47,60  Diva Dichtbij

Extra acties
09-03 €94,- Kerk in actie Oekraine
18-03 €685,- Voedselbank (pannenkoekenverkoop)

Paaskaars

De nieuwe paaskaars werd paasnacht de kerk
binnen gedragen en voor het eerst ontstoken.

De paaskaars symboliseert het licht van Christus
die het duister, het kwaad heeft overwonnen.

De afbeeldingen op de paaskaars kunnen als volgt
worden uitgelegd: het Chi Rho-monogram - Chi
is de letter X, Rho de letter P; de X en P zijn de
eerste twee letters van het Griekse woord Christos.
De zwarte punten op dit monogram zijn
paasnagels. Deze dienen als herinnering aan de
kruiswonden van Christus. De alfa en omega zijn
respectievelijk de eerste en de laatste letters van
het Griekse alfabet. De symbolische betekenis
komt uit het boek Openbaring waarin Jezus
zichzelf de alfa en omega, de eerste en de laatste,
het begin en het einde noemt. Verder staan het
logo van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN)
en het jaartal afgebeeld.




n memoriam

*Hummelo 20 oktober 1928 - Gerda Garretsen - tHummelo 20 april 2022

Dat had Gerda zeker heel mooi gevonden! Zoveel familie, vrienden en bekenden waren bij elkaar
gekomen voor de dankdienst voor haar leven. De door haar zo geliefde Hummelse kerk zat vol!

Met de klanken van het lied “Tel uw zegeningen” begon de dienst. Het lied leert ons te richten op
het goede dat er ondanks alle narigheid is. Tel je zegeningen, één voor één, want het zijn stuk voor
stuk bemoedigingen van God die voor je zorgt. Het is goed om zegeningen te tellen, misschien is
het nég mooier om zegeningen te vér-tellen. Ze te delen met mensen om je heen. lets dat Gerda
dan ook deed! In 1948 op het Oranjefeest ontmoet ze Jan van de Melkerij, het leidt tot een huwelijk
van ruim vijftig jaar. Jan en Gerda werden gezegend met drie kinderen, het was een fijn en warm
gezin. Gerda was altijd bezig, als het niet op de boerderij was, dan wel in het huishouden of in het
aandacht geven aan de mensen om haar heen. “Dient elkander door de liefde” was dan ook het
motto thuis. De dinsdag na Pasen is traditiegetrouw de Paasmaaltijd van de dameskrans, Gerda was
er natuurlijk ook. De Dameskrans was voor haar heel belangrijk, alles moest er voor wijken. Ook nu
genoot ze weer zichtbaar en wat is het fijn dat velen deze laatste herinnering aan haar hebben.
Gerda gezellig pratend, etend en zingend. Zingen daar hield ze van! Vooral de oude bekende
liederen, Nederland zingt en het radioprogramma de Muzikale fruitmand waren dan ook favoriet!
Toen wij in Hummelo nog een cantorij hadden, ging Gerda ook hier met veel plezier naar toe.

Als de kerk in de zomerperiode op zaterdag werd opengesteld, was Gerda graag vrijwilliger. Van de
geschiedenis van de kerk kon ze heel veel vertellen. En de grote schoonmaak van de kerk? Tuurlijk
was Gerda daar ook bij om te helpen! De Hummelse kerk heeft altijd als een rode draad door haar
leven gelopen. Gerda was ook liefhebber van voetbal. Maar als haar favoriete club op achterstand
stond en het allemaal te saai werd, ging de televisie uit. Om dan de volgende dag vol verbazing wel
eens te horen dat er, ondanks de grote achterstand, gewonnen was! De kinderen en kleinkinderen
hebben allemaal hele fijne herinneringen aan Gerda. Dochter Ineke sprak heel liefdevol over haar
moeder, kleinkinderen Liesbeth en Martijn deelden geweldige momenten: vooral de kookkunsten
van hun oma zullen zij zich nog vaak herinneren. leder kleinkind had wel een favoriet gerecht!
Overgroot oma was ook voor de achterkleinkinderen heel lief! Er lagen dan ook extra mooie
tekeningen op de kist. Schoonzoon Hans las het volgende gedicht:

Wij hebben onze moeder niet verloren Wij komen haar overal nog tegen,
daarvoor gaf zij ons te veel. in wat we doen, in wat we laten.

Wat zij ons zei, dat blijven we horen, Zij was en blijft, voor ons een zegen,
van wat we zijn, is zij een deel. waarvan het spoor steeds verder gaat.

(Gedicht afgeleid van Co "t Hart)

In een lange stoet liepen we naar het kerkhof, hier sloten we de dankdienst voor het leven van
Gerda af met een mooi dankwoord van schoonzoon Marinus.

Bidden wij Ada en Hans, Henk, Ineke en Marinus, hun kinderen en kleinkinderen en allen die hen en
Gerda in hun hart hebben gesloten toe, dat zij zich gedragen weten door God en de mensen om
hen heen.

- Ds. Elise Wijnands



Kerklevenin
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B mei Noodhulp Nigeria Kerk in Actie
Traumahulp voor slachtoffers Boko Haram in Nigeria.

In het noordoosten van Nigeria lijdt de bevolking onder geweld van de islamitische terreurgroep
Boko Haram. Ze roven, moorden en branden hele dorpen plat. Plotseling zijn mensen alles kwijt.
Joseph vertelt: “lk kon lang niet meer spreken en dacht alleen aan wraak. Mijn trauma was als een
ziekte die mijn hele leven bepaalde.” Nigeriaanse kerken helpen slachtoffers samen huilen, bidden,
pijn delen en accepteren. Zo nodig verwijst men door naar psychiaters. Joseph heeft er baat bij:

“Ik leer vrijkomen van mijn pijn en wraak. Soms kan ik weer even gelukkig zijn.

Ruim 2 miljoen Nigeriaanse christenen en moslims zijn voor het geweld op de viucht in eigen land.
In officiéle vluchtelingenkampen van de UNHCR is slechts plaats voor 500.000 mensen. De meeste
vluchtelingen wonen daarom in dorpen van mensen, die zelf moeilijk rond kunnen komen. Er is een
enorm tekort aan voedsel, water en hygiéne. Via Nigeriaanse kerken en organisaties biedt Kerk in
Actie voedselhulp, water en sanitair en hulp voor 1200 volwassenen en 600 kinderen om trauma’s
te verwerken. Christenen en moslims verbeteren hun situatie samen. Ze zijn geen vijanden van
elkaar, maar bondgenoten in de strijd tegen armoede en terrorisme.

Gelukkig hebben wij dit jaar weer (zoals traditioneel gebruikelijk) de
“Zonnestraaltjes” met een “Paasgroet” van ds. Elise Wijnands rondom
Pasen uit kunnen delen aan de bewoners van Hyndendael.

Via Rikie Evers is een gift ontvangen van 20,--. De diaconie bedankt de
gever hartelijk voor deze gift.

U kunt uw bijdrage ook direct overmaken op banknummer van de
Diaconie t.n.v. Protestantse Gemeente Hummelo: NL34RABO
03150.00.929. Bij voorbaat hartelijke dank!

- Rita Hector-de Groot (Diaconie)

Een frisse wind door de kerk
Is het u wel eens opgevallen dat onze kerk er op de zondagmorgen
spic-en-span bij ligt ?
Waarschijnlijk niet eens en dat is een compliment aan de dames, ja het is
toch vooral een aangelegenheid van dames die op geregelde tijd een
frisse wind, lees dweil en stofdoek, door de kerk laten gaan.
Hadden er strepen op de vloer gestaan en stofnesten op de banken
gezeten dan had u dat waarschijnlijk wel opgemerkt.
Een compliment aan deze schoonmaakdames dus! Maar met alleen
complimenten kunnen zij het ook niet: een beetje versterking zou zeer
welkom zijn . En nu snappen wij als kerkenraad ook wel dat poetsen niet
altijd de meest favoriete bezigheid is, maar toch willen wij u vragen om
er eens over na te denken of u (m/v) daar nog eens een paar uurtjes voor vrij kunt maken.
Vele handen maken licht werk.
Geinteresseerde dames én heren mogen zich melden bij één van de kerkenraadsleden, graag zelfs !




Predikant: ds. Tim Wiersum - tel.:0575-441376 « e-mail: twiersum@hetnet.nl -
Scriba: dhr. Gerrit Huurnink « tel.: 06-57142201 » e-mail: pknwichmond@gmail.com -«
Adres: Protestantse gemeente te Wichmond, Dorpsstraat 16, 7234 SN Wichmond -
Website: wichmond.protestantsekerk.net « Koster: mw. G. Schepers - tel.: 0575-441420

Vanuit de pastorie

Dag mensen,

Binnenkort Pinksteren!

Laatst hoorde ik dat er met Pinksteren in het
verleden best wel onvergetelijke diensten zijn
geweest. Het schijnt dat in de tijd van

ds. Bochanen een meisje een keer op haar fiets de
kerk in moest rijden en dat iedereen in haar rug
moest blazen om haar wat vaart te geven op het
middenpad - de Heilige Geest als een wind die de
kerk vooruit duwt! Ik heb zelf wat jaartjes geleden een Pinksterdienst meegemaakt waarin ds. Marianne

Benard een spectaculaire vlam deed ontstaan, met behulp van wat jongeren.

Ze stonden op het liturgisch centrum en op een of andere wijze konden ze vuur toveren. De Heilige Geest als
vlam en vuur — Hij vuurt ons aan in het geloof! Wat roept Pinksteren bij u op?

Bij mij Vlaggetjesdag! Ik ben opgegroeid vlak bij Scheveningen en zo rondom Pinksteren,

in mijn jeugd, voeren de haringvissers uit op hun
kotters, versierd met vlaggetjes.

Een vrolijk gezicht.

Tegenwoordig is Vlaggetjesdag de dag waarop de
vissers terug komen met hun buit. Dan is het echt
feest in Scheveningen! Is er iets lekkerders dan
Hollandse Nieuwe (met ui)? Ik denk het niet...

Als ik een symbool voor de Heilige Geest moest uitkiezen, dan zou dat
wel de vogel zijn - de duif. Die bedachtzame duif die liefde verstrekt,
en wijsheid, en de vrede herstelt. Hij staat mooi afgebeeld op de rode
antependia die we voor Pinksteren in de kerk gebruiken.

Deze kleur - rood voor vuur - blijft maar heel kort. Op de zondag na
Pinksteren vieren we de zondag van de Drie-eenheid, en dan is de
kleur wit. Daarna staat de kerk heel de zomer in het groen. Dus die
zondag waarop de kerk rood kleurt wilt u niet missen: 5 juni!

Ik wens u alvast een goede Pinkstertijd toe.




Kort verslag kerkenraadsvergadering 21 april 2022

We hadden een heel volle agenda en hierbij enige onderwerpen die behandeld zijn:

De jaarrekening 2021 van de kerk is kort besproken, de geschreven toelichting is uitvoerig, en
goedgekeurd. Er is gesproken over de voortgang van het flexwoningen project. De werkgroep is
o.a. in overleg met buren die problemen hebben met het plan.

Tineke ten Dijk, Gerrit Huurnink en Dieneke Blanken gaan op bezoek bij de Protestantse
gemeente in Hengelo. Dit bezoek is puur informatief en vergelijkbaar met het contact dat we
met Steenderen hebben. De avonddiensten blijven we houden om 20.00 uur. Vroeger kan niet
omdat de voorbereiders van de dienst dan in de problemen komen.

We zijn voornemens om op 20 juni een gemeenteavond te houden over de toekomst van onze
gemeente. Op vrijdag 16 september proberen we als
gemeente een vrijwilligersavond te organiseren. Voor 30
oktober staat een dienst met als titel “Wichem heeft

talent” gepland. | ‘ !\

Openstelling van de kerk zoals we die voor corona
kenden wordt onderzocht maar de geplaatste kostbare .
LYK

livestream apparatuur maakt dit lastig.
-Gerrit Huurnink (Scriba)

Met dit gebed, een bewerking van het Onze Vader
door Huub Qosterhuis
werd de kerkenraadsvergadering op 21 april geopend:

Onze Vader verborgen,
uw Naam worde zichtbaar in ons,
uw koninkrijk kome op aarde
uw wil geschiede, een wereld
met bomen tot in de hemel,
waar water schoonheid en brood
gerechtigheid is en genade -
waar vrede niet hoeft bevochten,
waar troost en vergeving is
en mensen spreken als mensen
waar kinderen helder en jong zijn,
dieren niet worden gepijnigd
nooit één mens meer gemarteld,
niet één mens meer geknecht.
Doof de hel in ons hoofd
leg uw hand op ons hart
breek het ijzer met handen
breek de macht van het kwaad.
Van U is de toekomst
kome wat komt.
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Jaarrekening 2021 kerk

De jaarrekening 2021 is vastgesteld in de kerkenraadsvergadering van 21 april 2022 nadat ook het
CVK (12-4-22) en de kascontrolecommissie (14-4-2022) er hun goedkeuring aan gegeven hebben.
De jaarrekening is samengesteld door onze administrateur Hilly Bakker die daarnaast ook de
ledenadministratie bijhoudt.

Op deze plaats willen we Hilly hartelijk danken voor al het geleverde werk.
We willen ook de kascontrolecommissie bestaande uit Herbert Keppels en
Hennie Arends bedanken voor het grondig controleren van de boeken.
De eisen vanuit de landelijke kerk worden steeds zwaarder. Op een strikte
scheiding tussen middelenbeheer en de boekhouding wordt door PKN Kascontrole Commissie
steeds meer de nadruk gelegd. PKN wil ook zien dat je in beeld hebt wat er
allemaal betaald moet worden en wat er aan je gebouwen (onderhoudsplan) gedaan moet
worden.

Gelukkig is dat bij ons aardig op orde. De werkwijze/protocol moet alleen iets beter op papier gezet
worden.

U kunt de boekhouding ook inzien en dat kan door een afspraak te maken met ondergetekende op
06-57142201 of via (voorkeur) gebrhuurnink@planet.nl

Met vriendelijke groet,

-Gerrit Huurnink (penningmeester CVK/kerk)

Een bloemengroet vanuit de kerk in de maand april
3 april: Mw. A. Borgman-Berenpas en dhr. W. Olthof
10 april: Dhr. H. Huitink en dhr. H. Jansen
17 april: Mw. A. Garritsen-Regelink, mw. D. Heuvelink-Jansen
en dhr. B. Hiddink
24 april: Mw. A. Grotenhuis v. Baardewijk
en het echtpaar Ter Haar - Kl. Lenderink




Vanuit de diaconie
Dit is in Senegal. Een project dat gesteund wordt door de diaconie en door Bennie Hartemink.

Op de foto zie je hoe het hele dorp mee helpt om de nieuwe stukken grond te ontginnen en
geschikt te maken voor aanplant van o.a. sinaasappel en citroen bomen.

Warnsveldse boys sponsort elk jaar voetballen voor de familie en de jongens in de buurt.
Maar het belangrijkste is natuurlijk schoolgeld , huishoud en dokterskosten. Af en toe loopt er
iemand van het project mee met de een of de ander naar school om daar ook op de hoogte te
blijven.

Voor de maand maart is er €150,- overgemaakt naar Kerk in Aktie: Binnenlands Diaconaat.

De collecten aan het eind van de vesperdiensten op de vrijdagavonden 18 en 25 maart,en 1 en 8
april hebben in totaal €219,25 opgebracht voor giro 555.
Steun voor Oekrainers, zowel mensen die op de vlucht zijn, als degenen die achterblijven.

In april hebben wij gecollecteerd voor de Regenbooggroep. De Regenbooggroep zet zich in voor
mensen in armoede in Amsterdam, daar kunnen dakloze, mensen met psychiatrische problemen,
mensen die veel schulden hebben, verslaafd of eenzaam zijn terecht.

-College van diakenen

Narcissen rondom de vlaggenstok

Deze narcissen die gefotografeerd werden op de zondag na Pasen (24 april) werden als bollen
gepoot op de laatste zondag van het kerkelijk jaar (21 november 2021) ter herinnering aan onze
overledenen van het vorig kerkjaar -

Jo Jansen-Pelskamp,

Drika Straatman-Steege,
Lammert ten Have,

Gerhard Heuvelink,

Toos Groot Jebbink-Hammers,
Ali Groot Tjooitink-Borgman,

en alle anderen die de kerkgangers
op die dag in hun gedachten hadden.

De bloemen getuigen in de paastijd van de opstanding en de overwinning van het leven.
-Tim Wiersum
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Collecte met een kleurtje

Er is al eens vaker over geschreven over hoe je deel kunt nemen aan een collecte.

Of je nu contant geld geeft, collectebonnen koopt, gewoon geld overmaakt zoals in de coronatijd,
of heel modern met onze QR code aan de slag gaat, er is €én ding zeker: aan alles zitten voor- en
nadelen.

Contant geld moet je afstorten en dat wordt eigenlijk steeds lastiger. Je kunt het verliezen of kan
ontvreemd worden maar vraagt verder niet om extra handelingen.

Collectebonnen moeten rondgebracht en gefactureerd worden. Werk valt in de praktijk best wel
mee mits er behoorlijk wat te gelijk besteld worden.

De QR code is modern en gemakkelijk voor de administratie maar van elke overboeking is een klein
bedrag (€0,25) voor de bank. Die doet dit echt niet voor niets!

Voor wat de collectebonnen betreft gaat er iets veranderen. De witte bonnen van €0,50 blijven
maar de witte bonnen van €1,25 geven we niet meer uit en worden vervangen door blauwe van
€2,00 om het tellen te vergemakkelijken en aan de vraag naar "hoger bedrag per bon” te voldoen.
U kunt aan bonnen komen door geld over te maken naar: Protestantse gemeente te Wichmond:
IBAN nr. NL15 RABO 0366 4069 06 o.v.v. “collectebonnen + aantal en soort”

Ze worden dan bij u bezorgd. We kennen onze mensen.

Gewoon geld overmaken naar bovengenoemd banknummer o.v.v. “collecte” zoals velen van u dat
in de coronatijd deden kan ook nog steeds.
Het overgemaakte bedrag wordt dan gelijk verdeeld over diaconie en kerk

We willen op deze plek de OR code ook onder de aandacht brengen.
Deze is te scannen met de smartphone mits de juiste software is geinstalleerd.
-Ep Heuvelink (penningmeester diaconie) en Gerrit Huurnink (penningmeester CVK). E'r

Koffie-inloopochtenden

Attentie, attentie op dinsdag 17 mei, dinsdag 7 juni en dinsdag 21 juni

weer koffie-inloopochtenden in de pastorie.

U bent welkom vanaf 10.00 uur en lijkt het u wat om ook af en toe als gastvrouw/gastheer op te
treden, laat het dan een van de ouderlingen weten.

De werkgroep wil een lijst met mogelijke gespreksonderwerpen (2 2
ophangen in de pastorie en de deelnemers kunnen dan aankruisen waar ( (J ? (
hun belangstelling/voorkeur naar uitgaat.

Uiteraard kunnen ze ook zelf ideeén aandragen. \.\ ’ _— ,
Samen maken we er gezellige en zinvolle ochtenden van! —




Imagine

Wat was het een mooie dienst op zondag Judica, 3 april. Het koor Reborn zong prachtige liederen,
waaronder Imagine van John Lennon. Ds Wiersum ging in de preek in op dit lied. Het is een
protestlied uit de jaren zestig, verzet tegen religie, oorlog en bezit. Om met het laatste te beginnen,
we zijn allemaal gehecht aan onze bezittingen, en dat gold zeker ook voor John Lennon zelf, die
meerdere huizen als paleizen bezat. De evangelielezing ging over Maria die met kostbare olie de
voeten van Jezus zalft. Judas vindt dat die olie beter verkocht had kunnen worden en het geld aan
de armen gegeven. Jezus zegt: “de armen zijn altijd bij jullie, maar ik niet”. Zo is het misschien ook
met de prachtige kerkgebouwen en hun inrichting ter ere van God, bijvoorbeeld in Rome: zouden
er minder armen zijn als die gebouwen er niet waren? Het valt niet te ontkennen dat religie vaak is
misbruikt en tot vele oorlogen aanleiding heeft gegeven. Maar het valt ook niet te ontkennen dat
‘het afschaffen van God' nu niet bepaald bevrijdend werkt. Voor miljarden mensen op aarde geeft
religie inhoud en betekenis aan het leven. John Lennon zingt ook ‘Nothing to kill or die for' ‘Niets
om voor te sterven’ klinkt goed, maar als er echt niets van zoveel waarde is, is het leven zelf dan
ook niet waardeloos geworden? Denken we aan de mensen in Oekraine die hun land, hun
verlangen naar vrijheid en democratie het waard vinden om voor te vechten en zelfs voor te
sterven. Een strijd die hen is opgedrongen maar toch.... Ds. Wiersum legde ook het verband met de
eerste schriftlezing uit Jesaja 58, waarin een oproep staat om je in te zetten voor je naaste en je
bezig te houden met de wereld van vandaag. Hij sloot af met de constatering dat het lied Imagine
— livin’ for today - misschien toch dichter bij de waarheid staat dan we in het begin dachten. Een
fijne, leerzame zondagochtend!

-Ep Heuvelink

Paasontbijt

Negen uur op Paasmorgen. Ondanks stralende zon was het net te fris om buiten te zitten, dus de
tafels waren in gebouw Withmundi gedekt. Gerrie Hiddink had met een groep vrijwilligers voor
een heerlijk Paasontbijt gezorgd.

Waarom toch een aantal lege stoelen? Die plaatsen werden iets later bezet door de blazers van
Com Cobre, die eerst vanuit de hoge etage het samenzijn muzikaal opluisterden. Het was geweldig
om samen feestelijk te ontbijten op de dag waarop wij de opstanding van Jezus vieren.

Bent u er volgend jaar ook (weer) bij?

-Jo Wiersum



VRIJHEID

De muizen gaan een dagje uit. De zon schijnt, hoogste Ria en Valentino letten nergens op. Ze lapen knusjes,
tijd om de vrijheid op te zoeken! Kikker is de reisleider geven kusjes, ze hebben vrij. Kik zou toch overal voor

die ervoor zorgt dat iedereen het fijn heeft. zorgen? Voor Kik is de dag nu al mislukt. Hij voelt geen
De muizenkinderen mogen kiezen waar ze naartoe gaan. vrijheid, alleen maar zenuwen. Na een uur komt hij

Ria en Valentino zetten hun kleintjes op een rij. uitgeput op de kaasboerderij aan. En daar, op de rand
‘Jongelui!” roept Kik, ‘Zeg het maar!’ ‘Naar zee!’ roept van de put, zitten de muizenkinderen te luisteren naar
de een. ‘Naar de dierentuin!’ roept de ander. ‘Naar de Gup die vertelt hoe kaas wordt gemaakt. En daarna
kaasboerderij!’ roept Ricardo. Er gaat een gejuich op mogen ze kaas gaan proeven. ‘Waar waren jullie?’ snikt
van jewelste. Ja3a! Kaas!!" Ook Kik glundert. Hij houdt Kikker. “Wij zijn gewoon onze neus achterna gegaan!’
niet van kaas, maar heeft op de boerderij een kikker- roepen de muisjes. ‘Dan komen we altijd uit bij kaas!’

vriend, Gup, die in de put woont, ‘We gaan! Netjesinde
rij¥’ roept Kik. ‘Vrijheid!! juichen de muizenkinderen /// A
en ... ze stuiven alle kanten op. Kik roept en "
kwaakt, maar heeft geen idee hoe hij ze ) A

weer bij elkaar moet krijgen. .

Kik zucht, Dat hij daar niet aan gedacht heeft. s
Ze hebben een neus voor vrijheid. s

L

Meipuzzel

Je leest hier negen
riimende zinnen over
de maand mei. Maar...

"IN mei staan ep

coo oo M S f S MEl Staanep L L L in de wel
het belangrijkste woord I H In i
is eruit gevallen! Kijk in .D? :::; !;‘;Sfii] ........ echt Voor:blj .
de wasmand of je het e~ A T P een el
juiste woord voor elke : ’ II»;? I 2O s i een lekkernyj
zin kunt vinden. Vul dit in 7 I el hou je 9rang Je . . . .
en neem ook de rode A N mei voelt . . |h L
letter over. Als je alles 7 I’)_ mefis . T Zlch vry)

goed hebt, vormende Bl / Meéfis ey T dichthi]
rode letters van boven i T Dawsar g

naar beneden een Cl’ (]
meiwoord! Zet het
maar in het lege balkje.

b s /A

""""

Uit de Bijbel

Paulus schrijft: 'Vrienden,
God wil dat jullie als vrije mensen leven.
Maar gebruik die vrijheid hiet om toe te geven /7
aah slechte verlangens. Gebruik die vrijheid /\#
om met liefde voor elkaar te zorgen. <\
Galaten 5:13 oo o

“ Tekston: Matiet de Jorg
Tekeningen: M. Jurrigns



