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KerlkrLevewmwLlin  Kerkdiensten juni - juli
Datum Uur Voorganger Plaats Opmerking
Drempt & Oldenkeppel vooractuele informatie zie onze Nieuwsbrief of kijk op onze website
Zo. 12-6 10:00 mevr. Petra Veerbeek Hoog-Keppel
Zo. 19-6 10:00 ds.Rosemarie v.d. Hucht Drempt Avondmaal
Zo. 26-6 10:00 ds.Karin Spelt Openluchtdienst, Veldweg 31,
Drempt
Zo. 3-7 10:00 ds.Susanne v.d.Sluijs Hoog-Keppel
Zo. 10-7 10:00 ds.Karin Spelt Drempt afscheid en bevestiging van
ambtsdragers
Zo. 17-7 10:00 ds.Leen den Besten Drempt
Zo. 24-7 10:00 mw. Marjan van Zadelhoff Hoog-Keppel
Zo. 12-6 10:00 ds.Elise Wijnands Torenallee 2 Openluchtdienst
Zo. 19-6 10:00 ds.J).D.deBruin Dorpskerk Vaderdag
Zo. 26-6 10:00 ds.Elise Wijnands Dorpskerk
Zo. 3-7 10:00 pastor Mia Tankink Dorpskerk
Zo. 10-7 10:00 ds.Deodaat van der Boon Dorpskerk
Zo. 17-7 10:00 ds.Joop Jansen Schoonhoven Dorpskerk
Zo. 24-7 10:00 mw. Gea Haan Dorpskerk
Zo. 31-7 10:00 ds.Elise Wijnands Dorpskerk
Zo. 12-6 10:00 ds.J.Pley Inia (winterswijk) Dorpskerk Trinitatis
Zo. 19-6 10:00 ds.T. Wiersum Dorpskerk
Zo. 26-6 10:00 ds. ). Krajenbrink (vorden) Dorpskerk
Zo. 3-7 10:00 ds.T.Wiersum Dorpskerk
Zo. 10-7 10:00 zangdienstcommissie Dorpskerk Zangdienst
Zo. 17-7 10:00 ds.T. Wiersum Dorpskerk
Zo. 24-7 10:00 ds.D. Bos (Doetinchem) Dorpskerk

Kerken: Drempt, Kerkstraat 1, 6996 AE; Hoog-Keppel, Burg. Van Panhuysbrink 11, 6997 AA; Hummelo, Dorpsstraat 22, 6999 AC;

Wichmond, Dorpsstraat 16, 7234 SN. Na de diensten wordt samen koffie gedronken. (In Hummelo bij diensten met eigen predikant.)




Kopijdatum  Verschijnt
24 juni 12juli
5augustus 23 augustus
9september 27 september
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Groen Geloven

MET'DE WUK VOORDE WiJK

Samen zwerfaftval te lijf

“Goed bezig’, roept een moeder met twee kinde-
ren op de fiets en ze steekt haar duim op. Tijdens
de Landelijke Opschoondag trekken diverse
bewoners twee aan twee door de straten van

de wijk Peelo in Assen. In felgekleurde hesjes en
voorzien van handschoenen, vuilniszakken en
afvalgrijpers speuren ze naar zwerfvuil. Het lijkt
er aardig schoon. Maar wie beter kijkt, vist overal
verpakkingsmateriaal vandaan, lege flesjes,
verkreukeld blik. En heel veel peuken van filter-
sigaretten, die er in de natuur tien tot vijftien jaar
over doen om te vergaan tot microplastics.

Vooral tussen de struiken langs de uitvalswegen
ligt het nodige. “Mensen smijten hier van alles

uit hun auto” Tjerk Geersing houdt een tas van
een bekende fastfoodketen omhoog. Vanuit Het
Noorderlicht, de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
in het centrum van de wijk, is hij een van de
initiatiefnemers. "We doen dit een paar keer per
jaar. Goed zijn voor onze buurt, is goed zijn voor
onze naasten. We hopen dat dit voorbeeld een
olievlekwerking heeft — dat mensen het op z'n
minst vervelend vinden dat anderen hun rommel
opruimen en dat ze het zelf gaan doen.”

Met de actie wil de kerk zich laten zien in de
buurt en verbinding zoeken."“ledereen is wel-
kom’, legt Dineke Veldman uit.”Doel is nietom
in gesprek te gaan over de Bijbel of zo, maar om
samen iets te déen. En dat gebeurt ook. Som-
migen doen mee vanuit hun geloof, anderen
uit betrokkenheid bij het milieu. Jong en oud,
gelovig en niet-gelovig. Hoe mooi is dat!”

De kerk organiseert meer activiteiten in en voor
de buurt, vaak samen met het wijkcentrum pal
naast het kerkgebouw. ‘'We willen vooral kerk
ZIN in onze wijk; staat op de website die hier-
voor ontwikkeld is. 'We willen de mensen zien, ze
leren kennen, contact leggen en er voor ze zijn.
We geloven dat we in die contacten iets kunnen
uitstralen van Gods liefde voor mensen!

De wijk wordt in ieder geval op World Cleanup
Day opnieuw schoongemaakt.
www.hartvoorpeelo.n!

‘We hopen Gf een
olievlekwerking




De verloren bril

Dit waargebeurde verhaal gaat over een man in
de jaren zestig van de vorige eeuw. Hij werkte als
timmerman. Op een bijzondere dag moest hij
een aantal kisten maken voor de kerk. De
gemeente had kleren ingezameld en zouden in
deze kisten naar weeshuizen in China verzonden
worden. Op weg naar huis voelde hij in zijn
borstzak om zijn bril te zoeken, maar hij kon hem
niet vinden. Toen besefte hij wat er gebeurd was.
De bril was natuurlijk onopgemerkt uit zijn
borstzak gegleden en in één van de kratten
gevallen. Zijn gloednieuwe bril was op weg naar
China.

Het was een moeilijke tijd, financieel gezien, en
het gezin had zes kinderen. De man had een
hoop geld betaald voor die bril en hij was echt
van streek door de gedachte om nu weer een
nieuwe bril te moeten kopen. "Het is niet eerlijk’,
zei hij gefrustreerd tegen God toen hij naar huis
reed. "lk ben U altijd zeer trouw geweest in het
geven van mijn tijd en mijn geld om Uw werk, en
nu heb ik dit"

Maanden later was de directeur van het weeshuis
op verlof in het land waar de man woonde. Hij
wilde alle kerken die hem in China steunden
bezoeken, dus kwam hij een zondag spreken bij
de man in de kleine gemeente. De zendeling
begon de mensen te bedanken voor hun trouw
in de ondersteuning van het weeshuis. "Maar het
meest van al", zei hij, "wil ik jullie bedanken voor
het sturen van de bril. Weet u, de communisten
hadden net een maand ervoor het hele weeshuis
ondersteboven gehaald, ze hadden alles
vernietigd, inclusief mijn bril. Ik was wanhopig.
Zelfs al had ik het geld, er was gewoon geen
manier om de bril te vervangen. Omdat ik niet
goed kon zien, ervaarde ik hoofdpijn, elke dag.
Dus mijn collega's en ik waren er voortdurend

Wijze Woorden

voor aan het bidden. Toen kwamen jullie kratten.
Toen mijn personeel hen los maakten vonden ze
een bril, ingeklemd tussen twee dekens." De
zendeling zweeg om zijn woorden te laten
bezinken. Toen vervolgde hij, nog steeds
gegrepen door het wonder van dit alles:
"Mensen, toen ik de bril opzette, was het alsof de
bril speciaal voor mij op maat gemaakt was.
Alleen voor mij! Dus wil ik jullie bedanken voor
deze levering

De mensen in de gemeente luisterden en waren
blij voor deze wonderbaarlijke bril. Maar de
zendeling moest zeker hun kerk hebben verward
met een andere, dachten ze. Er was geen bril op
de lijst van spullen die naar het buitenland
werden verstuurd. Maar er was één timmerman,
die met tranen over zijn gezicht in zijn bank zat
te luisteren, zich realiserend dat de Meester
Timmerman hem op een bijzondere manier
gebruikt had.

Er zijn momenten waarin we God de schuld
geven in plaats van Hem te danken. Misschien
heeft Hij wel een heel andere reden als er iets
niet gaat zoals wij zouden willen. Hij heeft een
plan met al onze levens...

Bron: www.mijnvriendenenik.com
Vertaling: Esther Kooij
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De geloofsgemeenschappen Protestantse Gemeenten Angerlo-Doesburg,
Drempt en Oldenkeppel en Hummelo, de Remonstranten Doesburg,
de samenwerkingsgemeente Ooipoortkerk, Parochie St. Willibrordus Doesburg en
het Leger des Heils Doesburg werken samen in Ontmoeting en Inspiratie.

Langste dag wandeling dinsdag 21 juni

Zomaar de stilte........

Soms verlang je naar stilte. Als je de hele dag druk bent geweest. Van het één naar het ander.
Gelopen in een drukke stad met veel verkeer. Gewerkt op een kantoor waar de hele dag wordt
gesproken, gebeld en vergaderd. Er zijn zoveel momenten waarop we stress ervaren en ons
opgejaagd voelen. De stilte kan dan weldadig zijn. leder mens heeft behoefte aan momenten van
stilte. De stilte in de tuin achter je huis, de stilte in het bos waar je wandelt, de stilte van een
zomeravond. De stilte kan je zomaar toevallen. En dat dat doet je goed. In de stilte open je voor wat
er is. Voor wat je ziet, voor wat je hoort, voor wat er
in je leeft. Voor je gedachten en emoties. Stilte kan
je ook openen voor God.

Tijdens de langste dag wandeling op 21 juni krijgt
stilte een plek. We beginnen om 19.15 uurin de
stilte van de kerk in Hummelo. Met een mooie tekst
gaan we op weg. Samen wandelen we naar de kerk
van Hoog-Keppel. Onderweg is er tijd om met elkaar
te praten en elkaar te ontmoeten. Maar er zal ook
een moment van stilte zijn. Dan wandelen we in
stilte en ervaren wat dat aan ons doet. We lopen met
alle zintuigen open. Rond 20.15 uur zijn we in de
kerk van Hoog-Keppel. Daar wachten koffie en thee. Na een kort moment met een paar gedichten,
muziek en stilte lopen we via een andere weg terug naar Hummelo. Ook dan staan we even stil bij




de stilte van het bos op een zomeravond. In Hummelo wordt de avond afgesloten met een moment
van teksten en muziek in de kerk. Daarna is er een drankje.

ledereen is van harte welkom om mee te lopen. Ook wie niet meewandelt kan aansluiten bij de
momenten in de kerk.

-ds. Karin Spelt
-ds. Elise Wijnands

zomerantifoon

in de stilte
woont
de adem van het leven

dat wist ik
die zomerochtend

zittend in de achtertuin

te midden van
de weelderige bloemen

en die ene duif

die neerstreek op de schutting
en vriendelijk nieuwsgierig
naar mij keek

in de stilte
woont

de adem van het leven

-Oeke Kruythof
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Vanuit de Kerkenraad

Handen geven na de dienst

In de kerkenraadsvergadering van afgelopen maandag hebben we met elkaar ervaringen

uitgewisseld over hoe we vinden dat het nu praktisch gaat tijdens en na de kerkdiensten.
Alle coronamaatregelen zijn afgeschaft: we hoeven geen afstand meer te
houden; we zingen weer samen; we drinken weer koffie samen; en de laatste
keren was ook het ‘handen geven' bij de uitgang terug.

? Het bleek een algemeen gevoel te zijn, dat je toch weer aan al deze dingen

moet wennen na twee jaar afstand en geen fysiek contact met elkaar.

Met name het handen geven bij de uitgang stuit bij menigeen op enige

terughoudendheid.

Vandaar dat we nu in de kerkenraad het volgende hebben afgesproken:

Alleen de ouderling van dienst en de voorganger geven elkaar aan het begin en aan het einde van

de dienst de hand.

Dit gebeurt ambtshalve zo in de Protestantse eredienst.

De kerkenraad, vertegenwoordigd door de ouderling van dienst, is verantwoordelijk voor wat er in

de kerkdienst gebeurt.

Deze verantwoordelijkheid wordt zichtbaar gemaakt in de handdruk van ouderling en voorganger.

Vervolgens gaan ouderling en voorganger wel naar de uitgang, maar geven u daar geen hand.

U kent dit nog van de coronatijd.

Als kerkenraad hebben we besloten om hier op deze manier mee door te gaan.

Zo is er duidelijkheid en ruimte voor iedereen.

SORRY!

Gedachtenis overleden gemeenteleden

Het is bij ons een goed gebruik om iemand uit onze kring, die is overleden, in de zondagse dienst
te gedenken door zijn of haar naam te noemen en een moment stil te zijn.

Al vaker was er het verzoek om als afsluiting van deze gedachtenis een lied te zingen.

Binnen het ouderlingenteam en de kerkenraad hebben we daar over van gedachten gewisseld en
we hebben besloten daar op de volgende manier vorm aan te geven:

Voorafgaand aan de voorbeden gaan we staan en spreekt de voorganger de gedachtenis uit.
Daarna steekt de ouderling van dienst een gedachteniskaarsje aan, aan de Paaskaars.

We zijn een moment stil.

En sluiten de gedachtenis af met het zingen van lied 368f uit het Liedboek:

"God van leven en licht, maak alles nieuw,
Halleluja “

Na enige tijd zullen we deze vorm van gedenken evalueren.
Namens de kerkenraad,
-Marjan van Zadelhoff, voorzitter



Van de predikante

Samen kerk zijn.....

Wat was het een mooi beeld maandagavond 25 april op het koor in de kerk van Drempt. Meer dan
30 mensen vulden het koor. Gemeenteleden die naar de gemeenteavond waren gekomen. Blij
verrast waren we dat er stoelen bij gezet moesten worden. Want dat hadden we lang niet
meegemaakt. Na twee coronajaren komt de gang naar de kerk en bijeenkomsten van de kerk maar
langzaam op gang. Maar deze eerste gemeenteavond na drie jaar waren velen gekomen. En dat
deed mij goed. Dat deed de kerkenraad goed. Want het was fijn te merken dat mensen mee willen
praten en denken over onze kerkgemeenschap en haar toekomst. Dat het kleine groepje
kerkenraadsleden er niet alleen voor staat.

We begonnen met een rondje positieve herinneringen. Waar heb je de afgelopen tijd vreugde aan
beleeft? Het was mooi om dat te delen. De samenwerking in de onlinevieringen in Doesburg, onze
zanggroep die ons in de coronatijd met haar liederen heeft geraakt, films, themabijeenkomsten,
een wandeling in Slangenburg, de inzet van de vele vrijwilligers in onze kerk, de nieuwsbrief, het
kerkblad. Allemaal zaken waar mensen veel tijd en energie in steken.

Natuurlijk is er ook zorg. Over de snelle krimp van het aantal gemeenteleden. Over de veroudering
van de gemeente. Over bemensing.

De kerkenraad deelde plannen om samenwerking in de regio te verkennen. Met het oog op de
toekomst is dat belangrijk. Zo is er in het rooster van kerkdiensten voor 2023 gekozen voor
samenwerking met Hummelo. Vier keer per jaar is er een gezamenlijke kerkdienst. Twee in
Hummelo en twee in Drempt/Keppel. Ook stond de samenwerking met de kerken in en rondom
Doesburg op de agenda. Met hen werken we samen op het gebied van ontmoeting en inspiratie.
Ook is er afgesproken om twee keer per jaar een gezamenlijke oecumenische dienst te houden,
waarbij de andere kerken gesloten zijn. Het
jaarproject dit jaar had het thema "Zeven
|| wegen een manier van leven’ In mei hebben
we het afgesloten met een aantal activiteiten.

De betrokkenheid van gemeenteleden bij deze
activiteiten in mei was helaas minimaal. Als ik

| eerlijk ben was dat voor mij een teleurstelling

' na de positieven sfeer van de gemeenteavond.
Drie weekenden hing de expositie met foto’s en
schilderijen rondom de zeven werken van
barmhartigheid in de kerk van Drempt. Het
bezoek aan de bezinningsmomenten met
teksten en muziek op zaterdagmiddag was zeer
gering. Ook de twee kerkdienstenop 1en 15
mei, waarbij de expositie gebruikt werd en
sprekers van buitenaf wat vertelden, waren
zeer matig bezocht. Ik heb er veel werk in
gestoken en merk dat het niet motiverend
werkt als er geen belangstelling voor is. Ook het concert van Rob Favier op zaterdag 21 mei in de

Martinikerk trok weinig bezoekers. Het was een mooi en waardevol programma.
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[ Mensen hebben echt wat gemist door niet te
2| komen.
| Daarentegen was de gezamenlijke oecumenische
| viering op zondag 22 mei in de Martinikerk een
succes. Een volle kerk met ook kinderen en
/ jongeren. Mensen genoten van het samen zingen,
. vieren en elkaar ontmoeten. Dat was echt een
opsteker. Zo wisselen mooie momenten en
. teleurstellingen elkaar af. Na 30 jaar werken in de
8. kerk weet ik dat het erbij hoort.
In de Martinikerk heb ik gemeenteleden

e e opgeroepen wat meer in beweging te komen en
ook eens de drempel van een andere kerk over te gaan. Wij als voorgangers hebben de waarde
daarvan al ontdekt en gaan er graag mee door. Want het is belangrijk onze krachten te bundelen
en zo te proberen in onze kerken inspirerende vieringen en bijeenkomsten te blijven organiseren.
Maar daar hebben we u bij nodig. Want we zijn samen kerk. Het zou fijn zijn als u ook van tijd tot
tijd de drempel overgaat en zult ontdekken hoe waardevol dat kan zijn.

Bij de diensten

Zondag 26 juni Openluchtdienst aan de Veldweg 31 in Drempt
Thema: Kijk naar de bloemen en de vogels........

Dit jaar zijn we voor de openluchtdienst te gast bij de familie van Amerongen

. aan de Veldweg 31 in Drempt. Het thema van de openluchtdienst is: ‘Kijk naar

| de bloemen en de vogels. Woorden die we vinden in de bijbeltekst voor de
zondag Mattelis 6: 25-34. Een tekst die oproept om met open ogen en aren in
het leven te staan. Een beeld dat we terugvinden in lied 978 dat we gaan
zingen. 'Laat dan mijn hart u toebehoren en laat mij door de wereld gaan met
open ogen, open oren om al uw tekens te verstaan. Een tekst en een lied dat ons oproept ons geen
zorgen te maken voor de dag van morgen, maar te kijken naar wat je hier en nu vandaag hebt.
Muzikale medewerking wordt verzorgd door musici van de Muziekvereniging Hummelo en Keppel
o.l.v. Niels Bloemendaal.

Er is gelegenheid tot parkeren, maar het is fijn als veel mensen op de fiets komen. Er zijn stoelen
aanwezig, maar als u liever uw eigen stoel wilt gebruiken is dat ook goed.

Zondag 10 juli afscheid en bevestiging van ambtsdragers

Deze zondag zal Marjan van Zadelhoff losgemaakt worden van het ambt van ouderling en haar
taken als voorzitter van de kerkenraad neerleggen. Daarmee komt een eind aan de vele jaren dat ze
lid is geweest van onze kerkenraad. In 2002 is ze bevestigd als ouderling. We gaan haar op 10 juli
een mooi en welverdiend afscheid geven.



Dankbaar zijn we ook dat we een opvolger voor Marjan hebben gevonden en dat ze het stokje kan
overdragen. Deze zondag wordt Janine Garretsen bevestigd in het ambt van diaken. Met als
bijzondere opdracht het voorzitterschap van de kerkenraad.

Gerda Wiertz wordt bevestigd in het ambt van ouderling. Gerda heeft de afgelopen twee jaar al als
taakdrager pastoraat gewerkt binnen ons team van ouderlingen. Zij is pastoraal co6rdinator voor
de wijk Achter-Drempt.

Zo kunnen we na de zomer aan het werk met een vernieuwde kerkenraad.

Namens de kerkenraad,
-ds. Karin Spelt

Op woensdag 20 april is overleden

Henk Gebrard ten Zijthoff

op de leeftijd van 93 jaar.

Gehrard groeide op in Hoog-Keppel. Zijn vader was er hoofonderwijzer. Na zijn opleiding tot
ingenieur heeft hij door heel Nederland gewoond en gewerkt in verschillende bedrijven. Onder
andere in steenfabrieken. Samen met zijn eerste vrouw Dinie kreeg hij drie zonen. Helaas overleed
zij jong. Het huwelijk met zijn tweede vrouw Geer duurde maar enkele jaren. Veel verdriet was er
toen ook zij ziek werd en overleed. Zijn derde huwelijk met Hennie Boland bracht hem weer
gelukkige jaren. Nadat ze samen in Zwolle hebben gewoond keerde hij ruim 20 jaar geleden samen
met Hennie terug in Hoog-Keppel en ging wonen aan de Monumentenweq. Gehrard was in deze
tijd een actief en betrokken lid van onze gemeenschap. Hij was vaak in de kerkdiensten en ook bij
andere bijeenkomsten was hij aanwezig. In gespreks- en bijbelkringen was hij altijd een
geinteresseerde deelnemer. Hij had een kritische geest en het geloof van zijn jonge jaren was hij in
de loop van zijn leven kwijtgeraakt. Toch bleef hij zoeken en vond het altijd waardevol om zich in
de bijbelverhalen en de christelijke traditie te verdiepen. Hij liet een door hem geschreven
geloofsbelijdenis na, waarin hij vertelde hoe zijn geloof was veranderd. De kerk bleef voor hem een
plek waar gezocht wordt naar ‘het goede’ en dat was voor hem belangrijk.

De laatste jaren werden jaren van beperkingen en loslaten. Het lopen ging moeilijk. Hij kon niet
meer autorijden. Ook Hennie moest steeds meer leven met beperkingen. En dat maakte dat zij
samen veel thuis waren. En er tot het eind toe voor elkaar zijn geweest. Dat is iets om dankbaar
voor te zijn. Zo is hij in vrede gestorven in het eigen huis aan de Monumentenweg. Op donderdag
28 april hebben we in een volle kerk in Hoog-Keppel afscheid van hem genomen. Gelezen werd uit
Prediker 3. De verhalen die zijn kinderen en kleinkinderen over hem vertelden geven het beeld van
een man die veel heeft gedaan en veel heeft meegemaakt in zijn leven. Tijden van vreugde en
verdriet wisselden elkaar af. Een harde werker, een goed en betrokken man die we in dierbare
herinnering houden. We wensen Hennie en de kinderen in deze tijd veel kracht en zegen toe.
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Op donderdag 12 mei is overleden
‘Willem Jacob Reinout ‘Baron van Lynden

op de leeftijd van 78 jaar.

Hij woonde met zijn vrouw Sonia op het kasteel in Laag-Keppel. Baron van Lynden was van
geboorte Heer van Keppel en Barlham. Hij stamt uit een adellijke familie die al generaties lang op
het landgoed in Laag-Keppel woont. Het kasteel en het landgoed waren voor hem zeer dierbaar. Na
een werkend leven als bankier, dat hem bracht naar verschillende plaatsen ook in de Verenigde
Staten en Singapore, ging hij er na zijn pensionering samen met zijn vrouw weer definitief wonen.
In die periode heeft hij veel voor onze kerkgemeenschap betekent. Hij was acht jaar voorzitter van
het college van kerkrentmeesters. Mensen die met hem hebben samengewerkt hebben hem
ervaren als een vriendelijke, integere en wijze man. Hij was toegankelijk, luisterde goed naar
mensen en was geinteresseerd in wat er in de kerk gebeurde. Hij was maatschappelijk betrokken
en had een sterk rechtvaardigheidsgevoel. Willem van Lynden wilde graag wat voor de
samenleving doen en heeft in veel besturen gezeten.

Op donderdag 19 mei is er in besloten kring een dankdienst voor zijn leven geweest in de grote zaal
op het landgoed Keppel. Aansluitend heeft hij zijn laatste rustplaats gekregen op de begraafplaats
in Hoog-Keppel. Wij wensen zijn vrouw Sonia, zijn kinderen Rijn, David en Charlotte , de
kleinkinderen en verdere familie veel sterkte en Gods nabijheid in deze tijd van verlies en verdriet.

Op zaterdag 14 mei is overleden
“Reiniera Jobanna Gerharda ‘Theoleida ‘Remmelink

in de leeftijd van 82 jaar.

Reinée groeide op in de Prinsenhof in Hoog-Keppel.

Na elders in Nederland gewoond te hebben, keerde zij terug in haar geboortedorp en woonde
jarenlang aan de Brinkenhorst. De laatste jaren verbleef zij in verzorgingshuis Hyndendaal in
Hummelo.

Reinée was een bijzondere en actieve vrouw. Ook binnen onze kerkgemeenschap. Zij verzorgende
o.a. de administratie van de begraafplaats en heeft in die tijd alle toen bekende graven van de
begraafplaats in Hoog-Keppel beschreven.

Voor Reinée was haar leven voltooid. Boven haar overlijdensbericht stond:

“Er wordt op mij gewacht, en ik zie er naar uit”.

Wij wensen haar kinderen Kees en Evelien en hun partners en kinderen veel sterkte en kracht in
deze tijd van verdriet en afscheid nemen. We hopen dat zij veel steun mogen ervaren aan elkaar en
de mensen om hen heen. En zo iets mogen ervaren van Gods liefdevolle nabijheid.

De afscheidsdienst heeft plaats gevonden op vrijdag 20 mei om 11 uur in de Petrus en Pauluskerk in
Hoog-Keppel. Aansluitend vindt de begrafenis plaats op de begraafplaats bij de kerk.



KerklLevenin
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Helaas, deze cursus is vol!

Gelukkig was ik op tijd met aanmelden! In het
kader van de permanente educatie voor alle
predikanten, biedt de Protestants Theologische
Universiteit de volgende cursus aan:
Intergenerationele geloofsvorming en
kerk-zijn. De definitie van intergenerationeel is
letterlijk: de wisselwerking tussen generaties.
Het is een algemene term waarmee je de
verschillen en de dynamiek tussen verschillende
leeftijdsgroepen (generaties) kunt beschrijven.

De omschrijving van de cursus is als volgt:

In deze cursus onderzoekt u — vanuit en met het
00g op uw eigen kerkelijke en maatschappelijke
context — de mix van pedagogische, sociologische
en theologische inzichten rondom participatie van
jonge mensen (0-35 jaar) en intergenerationeel
kerkzijn, met bijzondere aandacht voor
intergenerationele geloofsvorming.

Een vraag die aan de orde komt, is hoe de mix
van inzichten ook diverse praktijken
(doelgroepgericht of juist intergenerationeel of
een mix) tot gevolg heeft. De cursus biedt
verbinding tussen theoretische/theologische
perspectieven, competenties en praktische
uitvoering in context door praktisch theologisch
onderzoek, wisselwerking tussen leren en doen.
In de cursus kunt u zich verdiepen in een
specifieke generatie, bijvoorbeeld kinderen of
millennials. Zijn er karakteristieken te
benoemen en hoe interacteren die met geloof
en kerkzijn? Of u kiest ervoor om op zoek te
gaan naar hoe uw gemeente zich verder zou
kunnen ontwikkelen in de daadwerkelijke
ontmoeting tussen jong en oud, door de
onderliggende vragen en dilemma’s hierbij te
verkennen en te duiden. Theorieén uit de

theologie, psychologie en sociologie komen aan
bod. De cursus omvat 3 bijeenkomsten van een
dag. Daartussen doet u zelf onderzoek in uw
eigen context en wisselt u hierover uit met
andere deelnemers, onder begeleiding van een
docent.

Onlangs heb ik de eerste cursusdag in
Amsterdam aan de Theologische Universiteit
gevolgd. Het was fijn en goed om met collega’s
uit het hele land met elkaar van gedachten te
wisselen, onderzoek te doen en
toekomstgericht aan de slag te gaan.

Ik zal mij in de studie richten op het zoeken naar
hoe in onze gemeente de ontmoeting tussen de
verschillende generaties meer vorm zou kunnen
krijgen. Hiertoe zal veldonderzoek gedaan
worden, waarbij een ‘klankbordgroepje’ uit
onze gemeente gevormd wordt, waarin ideeén
en praktijkvoorbeelden worden uitgewisseld.
Literatuuronderzoek hoort er natuurlijk ook bij.
Al met al vraagt het behoorlijk wat tijd. Met de
kerkenraad zijn daarom ook afspraken gemaakt,
zodat ik de tijd aan de studie kan besteden die
ervoor staat. Andere werkzaamheden zullen
dan op een lager pitje staan. Ik heb bewust op
deze cursus ingeschreven omdat het op de
gemeente gericht is. Mijn doel is om vanuit de
onderzoeksvraag van de cursus met een
concreet duurzaam aanbod voor onze
gemeente te komen.




Hoe het er allemaal uit gaat zien is nu nog niet
duidelijk en dat is ook onderdeel van de cursus:
gaandeweg door literatuurstudie en veldwerk
rolt er hopelijk een helder plan uit!

Tot slot een mooie inspirerende uitspraak over
een intergenerationele kerk:

Een intergenerationele kerk is een kerk die de
grote geschenken van de generaties aan elkaar
ziet en waardeert. Daarom steekt deze kerk

Pinksteren 2022

Als een windvlaag..

Als een windvlaag die ons aanraakt,
als een kracht die vleugels geeft
strijkt Gods adem langs de aarde,
stroom van hoop voor al wat leeft

Kracht die mensen bij elkaar brengt
en die grenzen opengooit.

vuur dat koude harten opwarmt

en de muur van ijs ontdooit.

Een bezieling diep van binnen,
als het trillen van een snaar.
Door de Geest van God bewogen,
staan wij open voor elkaar.

bewust tijd, energie en middelen in
intergenerationele impulsen of initiatieven.
We leren van elkaar! De jonge generatie van de
oudere generatie en omgekeerd!

Uiteraard zal ik in een volgend Kerklevenin
verder verslag doen!

Mensen komen in beweging,
willen meedoen, vatten moed,
willen bouwen aan een wereld
waar het leefbaar is en goed.

Als een windvlaag die ons uittilt
boven ons beperkt bestaan,

wijst de Geest van God ons wegen
die wif samen kunnen gaan.

Pinksteren is een nieuw begin, een herademing. Niet in de zin van opluchting, maar van nieuwe
energie, van geestkracht, van nieuw leven. Een krachtig Pinksterfeest voor iedereen!

-Ds Elise

Langstedagwandeling dinsdag 21 juni. Zie elders in het kerkblad.

Huwelijksjubileum

Wij feliciteren Henk en Henny Maalderink met hun 45 jarig huwelijksjubileum op 27 mei jl. en wij
wensen hun nog vele gezonde en gezegende jaren toe.



KerklLevenin

Bij de diensten

Op zondag 12 juni gaat ds. Elise Wijnands voor in de openluchtdienst die we hopen te houden op
de boerderij Bredenhorst, Torenallee 2. Bij slecht weer kunnen we in het scoutinggebouw.

Dank alvast aan de fam. Van Zadelhoff die ons daar gastvrijheid verleent. Na de dienst is er iets te
drinken en wie de lunch wil bijwonen, is daarbij van harte welkom. Zie elders in dit blad de
uitnodiging. Op 19 juni komt ds. De Bruin, krijgsmachtpredikant. Hij is ook al eerder in Hummelo
voorgegaan. Op zondag 26 juni leidt ds. Elise de dienst en op 3 juli komt pastor Mia Tankink uit
Keijenborg om voor te gaan. Zij was er nog niet eerder in dit kader. Zondag 10 juli is ds. Deodaat
van der Boon onze voorganger.

Koster/organist Uitgangscollectes

12 juni: Ab de Vries /geen organist vanwege 12 juni: Handen ineen voor Gambia
openluchtdienst 19 juni: plaatselijk kerkenwerk

19 juni: Chris Vrogten/Atze Douma 26 juni: 26 juni: diaconaat Migranten Nederland
26 juni: Gerrit Minkhorst/Ap Addink (Kerk in Actie)pastoraat Hyndendael

3 juli: nog niet bekend /Frans Konincks 3 juli: plaatselijk jeugdwerk

10 juli: nog niet bekend/Frans Konincks 10 juli: Poor People’s Fund

17 juli: nog niet bekend/Atze Douma 17 juli: orgelfonds

Bloemengroet

De bloemen uit de kerk gingen op 1 mei naar mw. Maalderink-Jansen (Hyndendael). Op 8 mei
werden bloemen bezorgd bij mw. Gerrie Teerink en op 15 mei ontving mw. Lovink-Reinders van de
Keppelseweg de bloemengroet. Zondag 22 mei werden de bloemen aangeboden aan de fam.
Teunissen.

80+ visite

In het voor-corona tijdperk waren we het gewoon dat er 2 keer
per jaar een 80+ visite gehouden werd. Onze gemeenteleden
van 80 jaar en ouder werden dan op een middag uitgenodigd
voor een gezellig samenzijn met koffie, thee en een hapje en een
drankje in De Ruimte. Nu we de corona-in ieder geval de
komende tijd-wat achter ons hebben gelaten willen we deze
traditie weer oppakken. Omdat door het uitnodigen van al onze
80+ op één middag het in ‘de Ruimte’ wel erg vol wordt willen
we dat op twee middagen doen.

Normaal hadden we een bijeenkomst ergens in het voorjaar en
nog eentje in het najaar maar om weer te beginnen willen we
graag alle 80-plussers in de maand juni uitnodigen.

Bent u jarig in de maanden januari t/m juni wordt u uitgenodigd
op woensdag 22 juni.

Bent u jarig in de maanden juli t/m december dan heten wij u op woensdag 29 juni van harte
welkom in De Ruimte. De officiéle uitnodiging volgt half juni maar noteert u de datums vast.
De kerkenraad hoopt u te ontmoeten.



Openluchtdienst 12 juni

Zondag 12 juni bent u allen van harte welkom voor een openluchtdienst bij de fam. v. Zadelhoff van
de Bredenhorst te Hummelo, halverwege de Torenallee rechts (vanuit Hummelo) op nr 2. Na afloop
van de dienst willen we onder het genot van een drankje gezamenlijk de lunch nuttigen. Om een
klein beetje een beeld te hebben op hoeveel mensen we kunnen rekenen bij de lunch vragen wij u
om uw komst van te voren even bij één van de kerkenraadsleden kenbaar te maken. ledereen is van
harte welkom! Mocht het onverhoopt geen weer zijn voor een dienst in de openlucht kunnen we

op dezelfde locatie terecht in het scoutinggebouw. Graag tot zondag 12 juni.

De kinderkerk is er tot aan de zomervakantie op de volgende datums:

29-5:in deze dienst gaat niet ds. Elise voor maar Jansje Ruiterkamp. In deze dienst gaan we de
verhalen van Hemelvaart en Pinksteren vertellen. Met Pinksteren zijn we er dan niet.

12-6:dan is de openluchtdienst. 26-6: is de laatste zondag van het seizoen en gaan we ons
langlopende goede doel afronden.

Al vanaf 2019 zijn we bezig met een goed doel dicht bij huis. Omdat tijdens de coronacrisis alles stil
lag zijn we hier nog steeds mee bezig. De opbrengst voor dit doel is bestemd voor zorgboerderij
de Bult in Toldijk. Bij de Bult komen zowel kinderen als volwassenen voor dagbesteding.

Voor kinderen/volwassenen die moeite hebben met communiceren/contact maken, zoals mensen
met autisme, verstandelijke beperking of dementie, willen ze een apparaat aanschaffen dat contact
weer mogelijk maakt. Het gaat om een houten object dat d.m.v. aanraken, zoals bijv. tikken, strelen
of kloppen, geluiden laat horen. Het kan geluiden uit de natuur of stad, geluid van muziek-
instrumenten of dieren of huis- tuin- en keukengeluiden laten horen. Ook kunnen er persoonlijke
geluiden worden toegevoegd. Dit houten instrument kost veel geld om aan te schaffen.

Daarom willen wij de Bult helpen om die aanschaf mogelijk te maken. In de kerkdienst van 26 juni
willen we dit project afronden. In de dienst komt er iemand over de zorgboerderij vertellen en over
het instrument waar ze mee willen gaan werken. We hopen dat de kinderen de spaarpotjes, die ze
een poos geleden op zondag hebben gemaakt, dan weer meebrengen en dat daar dan een leuk
bedrag voor de zorghoerderij uit komt. Na de dienst is er zelfgemaakt lekkers bij de koffie

(mee naar huis nemen mag ook) waar we een kleine bijdrage voor vragen. Ook deze bijdrage komt
ten goede aan de zorgboerderij. We hopen op deze manier een mooi bedrag bij elkaar te krijgen.
Van harte bij u aanbevolen!

- Anita Nusselder

i Py P O oy : - M .
Devestiaing KerkKkenraacsie N OD mei
CVTaliyil 10 Kerkenraaasi 1 Op 1 11E)

Tijdens de coronaperiode liepen een aantal ambts-
termijnen van onze kerkenraadsleden af. We zijn
blij te kunnen melden dat de betreffende
kerkenraadsleden hun termijn met 4 jaar hebben
verlengd. De herbevestiging heeft op zondag 1 mei
alsnog plaatsgevonden.

Vinr: Riki Evers (diaconie), Dirk Jan Huntelaar
(kerkrentmeester), Ben de Vries (kerkrentmeester),
Karel Onstenk (ouderling) Leida Wenneker
(kerkrentmeester) & Hermien Langeler (ouderling).
Wij wensen hen Gods zegen toe bij het uitvoeren van hun ambt.




_ Kerklevenln

5 juni: Plaatselijk diaconaal werk
12 juni: Stichting Handen ineen voor Gambia
26 juni: Diaconaat Migranten Nederland - Hulp voor mensen zonder papieren.

= _ Toelichting 26 juni: in Nederland verblijven enkele tienduizenden
migranten zonder verblijfsvergunning. Zij hebben nauwelijks rechten
E en leven vaak onder moeilijke omstandigheden. Mensen zonder
~ papieren mogen niet werken en hebben geen recht op sociale
voorzieningen. Kerk in Actie ondersteunt kerkelijke initiatieven zoals
de Pauluskerk in Rotterdam, Villa Vrede in Utrecht en het Wereldhuis
in Amsterdam die ongedocumenteerden helpen met informatie,
advies en scholing. Maar ze kunnen er ook terecht voor een warme
maaltijd, worden geholpen met ingewikkelde post en als er een
medisch probleem is. Met uw bijdrage aan de collecte steuntu
Kerk in Actie in haar werk voor deze kwetsbare mensen in onze
Nederlandse samenleving.

U kunt uw bijdrage ook direct overmaken op banknummer van de Diaconie t.n.v. Protestantse
Gemeente Hummelo: NL34RABO 03150.00.929. Bij voorbaat hartelijke dank!

Groente en fruitpakketten van De Proeftuin van Het Passion

Het Passion, time-outvoorziening voor daklozen en verslaafden in Hummelo heeft sinds twee jaar
De Proeftuin. In deze tuin worden groentes en fruit geteeld op een zo duurzaam mogelijke wijze.
Er worden geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt en ook geen kunstmest. We voeden de
bodem met blad en een beetje mest uit de buurt. De bodem voedt op haar beurt onze planten.
Naast dat we op een goede manier telen biedt het project ook kansen voor onze gasten. Af en toe
eens flink in de tuin werken doet de mens goed. Dit jaar starten we in de nabije omgeving van
Hummelo weer met het wekelijks bezorgen van groentepakketten.

We bezorgen in Hummelo en omgeving, o.a. Steenderen, Baak, Toldijk, Zutphen, Warnsveld en
Eefde. Er zijn 3 soorten groentepakketten te weten:

- Een éénpersoons pakket (€ 8,50) ﬁ%
« Een middelpakket voor twee personen (€ 12,50) —
« En een grootpakket voor een gezin met 2 kinderen (€ 14,50) HET Pﬂssm“

EVEN OF ADEM KOMEN

Aanvullend kan er ook een fruitpakket besteld worden voor € 6,-.

In de pakketten zitten tenminste 5 verschillende dagverse producten van het land. Dit is een
voldoende basis voor 3 & 4 maaltijden. De pakketten zijn vanaf half mei leverbaar. Je kan je
aanmelden via dezaaistek@gmail.com.

een hartelijke groet van de kerkenraad van Hummelo.
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Vanuit de pastorie — 4
Het is nakijktijd voor docenten. De leerlingen
zitten in spanning. Haal ik het of haal ik het
niet, of, Mag ik over of moet ik blijven zitten?
Docenten moeten nauwkeurig nakijken.

Een foute beoordeling kan grote
consequenties hebben. Ik, dominee, maar
ook docent in deeltijd (voor nog twee
maanden), doe nakijken graag met een potlood. lk check alles wel twee of drie keer, en als ik zie
dat ik een fout heb gemaakt wil ik het gauw weg kunnen gummen en corrigeren. Dus: potlood!
Over potloden gesproken, wist u dat een potlood ons vijf geestelijke lessen kan leren? Ik hoorde
het laatst in een katholieke kerk in Belgié. 1). Een potlood kan niet in z'n eentje zijn werk doen -
heeft altijd de hand van een mens nodig. Zo ook de gelovige die zich door de hand van God laat
leiden. 2) Een potlood moet een scherpe punt hebben en om hem scherp te krijgen moet hij wel
eens geslepen worden. Zo moet de gelovige door God wel eens geslepen worden. Jezus zegt : “lk
ben de wijnstok, jullie zijn ranken en Mijn Vader is de wijnbouwer. ledere rank snoeit Hij opdat die
meer vruchten draagt”” 3) Wat het potlood schrijft is wel eens fout, maar daarvoor hebben we een
gum. Heeft de christen ook een gum? Jazeker: God is onze gum! ledere zondag wist Hij in de
kerkdienst onze fouten weg en geeft Hij ons een schoon blad om in de komende week mooie
dingen op te schrijven — daden van liefde! 4) Een potlood heeft een buitenkant (vaak van hout) en
een binnenkant. En het gaat natuurlijk om die binnenkant! Om het grafiet dat in het hulsel zit. En
zo ook in het geloofsleven. Zijn we gelovig voor de schijn of komt het vanuit ons hart? Tot slot: 5)
Met een potlood laat je iets achter. Vaak is wat je schrijft na decennia nog leesbaar. Zo laat een
christen, als het goed is, ook iets achter, iets van blijvende waarde — gebaren van liefde die in het
geheugen van mensen blijven doorleven...

-Tim Wiersum

Een bloemengroet vanuit de kerk in de maand mei

1 mei: Mw. W. Rietman-Makkink en het echtpaar Kornegoor-Wagenvoort

' ..»8 mei: Mw. B. Schieven-Boenink en de familie van dhr. T. Smallegoor

/15 mei: Mw. G. Hartemink-ten Have, dhr. M. de Greef, dhr. G. Schuppers
en het echtpaar Jansen-van Zuilekom

22 mei: Mw. D. Wagenvoort-Smeenk en mw. L. Harmsen-Ribbink

29 mei: Mw. W. Warnaar-Nijland, dhr. H. Jansen en Kiki en Gijs Ellenkamp




Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van 12 mei 2022

De kerkenraad heeft o.a. de volgende onderwerpen behandeld:

-De situatie rondom ouderling dorp. Betsie |'Istelle heeft in juli haar termijn erop zitten.

-De kerkenraad heeft besloten om in de voorste kamers van de pastorie geen vliuchtelingen uit
de Oekraine op te vangen. Aan het begin van de kerkdiensten is hier in de afgelopen weken in
de afkondigingen één en ander over gezegd. We hebben goed en vrij intensief overleg gehad
met de gemeente Bronckhorst. Gemeente Bronckhorst vangt meer vluchtelingen uit de
Oekraine op dan dat ze verplicht is. De particuliere opvang blijkt dusdanig goed te lopen dat er
eigenlijk voldoende opvang is. Daarnaast komen er in Vierakker op twee locaties totaal 7
stacaravans (ongeveer 40 personen) voor opvang. Daarmee levert Vierakker Wichmond al een
flinke inspanning.

Ook zijn wij “geschrokken” van de gestelde eisen en het bijbehorende werk en kosten.

De vrijwilligers die zich aangemeld hebben om te helpen hebben wij bedankt voor de
toegezegde hulp en doorverwezen naar de gemeente Bronckhorst (In Vierakker zijn ook
begeleiders nodig)

-Het concept beleidsplan 2022-2026 is besproken. We willen meer focussen op kerk zijn voor
het dorp. Daar zal het beleidsplan op aangepast worden. Ook de communicatie naar de leden
wordt een apart stukje. Het bestaande plan wordt voor het grootste gedeelte herschreven naar
de huidige en te verwachten situatie. Het beleidsplan komt te zijner tijd als vervanging van het
oude op onze website.

-We zitten te denken aan een wervende flyer voor onze gemeente. Het beleidsplan is te zwaar
en teveel als snelle presentatie van onze gemeente.

-Op 19 mei gaan twee mensen naar de Cluster D (Hengelo, Steenderen, Zelhem, Vorden en
Wichmond) vergadering in Vorden om over samenwerking in welke vorm dan ook te praten.
-Er wordt onderzocht of met kussens op de kerkbanken de akoestiek (verstaanbaarheid)
verbeterd kan worden.

-We willen de mogelijkheid van het houden van
tuinfeest/braderie onderzoeken.

-Bij de bloemen die op zondag bij de mensen
bezorgd worden gaat nu ook een liturgie (indien
beschikbaar) van de dienst mee.

Tot zover een greep uit de behandelde
onderwerpen.

-Gerrit Huurnink

Oecumenische Vrouwengroep Wichmond Vierakker

Op 18 juni 2022 hopen wij onze vrouwen vereniging avond weer te houden, dit is de slotavond
van het seizoen 2021-2022. Het zal een prachtige avond worden.

Jos Thomasse zal met zijn cabaret voorstelling met als thema: “zoete koek” op ludieke wijze zijn
kijk op bekende spreekwoorden en gezegden laten horen.

Wij beginnen de avond om 19.45 uur, vanaf 19.30 uur is het Withmundi gebouw aan de
Dorpsstraat open en is er koffie/thee. Gasten zijn welkom.




KerklLevenin

In memoriam
Janna Derksen-Kevelham overleden op 24 april 2022

Op 16 september 1936 is Jannie Kevelham geboren in Holten.

Zij kwam uit een gezin van 5 kinderen. Haar ouders hadden een kleine boerderij. Toen Jannie 5 jaar
was brak de oorlog uit, haar ouderlijk huis kwam in bezit van de Duitsers. Toen de oorlog ten einde
liep vatte het huis vlam door een Canadese kogel. Na de lagere school ging zij eerst werken bij een
boer, later bij een jutezakkenfabriek want dat betaalde beter.

Op zaterdagavond ging Jannie dansen, of bij Stegeman in Laren of bij de Poppe in Markelo.

Bij de zus van vriendin Dineke viel het Jannie op dat ene Drikus Derksen uit Vierakker daar de hele
week logeerde, zij kregen verkering en zijn op 27 april 1957 getrouwd. Jannie en Drikus kregen 2
zonen: Harry en Henk, later kwamen ook de schoondochters Bernadette en Karin in de familie.
Trots was zij op haar beide kleinzoons Remon en Bjorn.

Nadat Jannie vaak in het ziekenhuis had gelegen en een lange tijd in verzorgingshuis de Lunette
verbleef, verhuisden zij naar de Wehme.

In 2015 verhuisden zij naar de hoekwoning aan de Pastorieweg 1.

Op 27 april 2017 waren zij 60 jaar getrouwd, dit werd met velen gevierd.

Met Drikus ging het ook minder goed, in september 2017 is hij overleden. Jannie kreeg
longontsteking en moest naar het ziekenhuis. Haar kinderen vonden een briefje in een la, daar had
zij de volgende woorden opgeschreven: De strijd is gestreden, met telkens nieuwe moed.
Verbazingwekkend en krachtig. Het is op, zo is het goed. Op zondag 24 april is zij overleden.

In de crematieplechtigheid lazen wij Psalm 139, Heer die mij ziet zoals ik ben.

Wij hopen dat God de naaste familie zal steunen bij het verwerken van het verlies van deze
moeder, schoonmoeder en oma .

-Zwennie Langwerden




In memoriam
Dien Pardijs-van Zadelhoff, overleden op 29 april 2022

Het hierop volgende is gebaseerd op het levensverhaal dat zoon Dick Pardijs namens de
familie ten gehore bracht tijdens de afscheidsdienst op zaterdag 7 mei.

Dien Pardijs werd geboren op 8 oktober 1924 in Wichmond op de boerderij Het Wullink. Ze was
enig kind. Ze bezocht eerst de lagere school, waar haar lievelingsleraar Meester Haverkamp
was, en daarna de vakschool in Zutphen. Ze droomde wel van een toekomst als stewardess op
een boot of in een vliegtuig, maar dat werd het niet: ze moest haar ouders op de boerderij
gaan helpen.

Naast de dagelijkse plichten was er ook vertier: ze kon goed schaatsen en was een verdraaid
mooie meid. Op 8 mei 1947 trouwde ze met Herman Pardijs.

Er werden vijf kinderen geboren, twee meisjes en drie jongens. Die kinderen bleven tot op het
laatst het middelpunt van haar leven. Ze was een echte moeder - een veilige, warme haven.
Neefjes en nichtjes kwamen graag bij tante Dien, buurmeisje Greetje was er vaak - iedereen
was welkom en er werd niet gekeken naar rang of stand.

Toen de kinderen het huis uit waren verhuisden Dien en Herman naar Wichmond, op het
Timke. Dien Pardijs werd lid van de dansgroep, de dialectengroep en leerde de houtsnijkunst.
Er was tijd voor mooie fietstochten, vakanties naar Parijs en Duitsland en voor het verwennen
van de kleinkinderen.

Een mooie levensfase.

De laatste jaren werden op de Wehme doorgebracht. Dat was in het begin wel even wennen,
maar door Diens positieve instelling lukte het haar weer plezier te beleven: grapjes met de
liefdevolle verzorgers, muziek en zingen, het regelmatige bezoek van de kinderen, uitstapjes
naar het dorp... Vaak zei ze hoe goed ze het toch had.

Dien Pardijs was een heel mooi, bijzonder mens.

-Ds. Tim Wiersum




KerikeLevenin -

In memoriam
Truus Burkink, overleden op 9 mei 2022

Het hierop volgende is gebaseerd op het levensverhaal dat ten gehore werd gebracht
tijdens de afscheidsdienst op zaterdag 14 mei.

Truus is geboren op 30 januari 1955 op de boerderij van haar ouders in De Velde, bij
Zwartsluis, als 3e van 4 kinderen. Ze kon erg goed opschieten met haar ouders.

Al jong moest ze meezorgen voor de . ‘ ' el

jongste van het gezin en in het
huishouden.

Op de basisschool in Zwartsluis
waren de leraren streng maar ze had
het daar goed naar haar zin. Na de
huishoudschool is ze gaan werken -
bij een bakkerij, later als hulp in de
huishouding, en vervolgens bij Besto
in Zwartsluis waar ze als naaister
reddingsvesten maakte.

In 1981 kwam ze Gerrit tegen in de
lokale dancing in Boerhaar.
Anderhalf jaar later vond de bruiloft plaats. Truus kwam bij Gerrit op de boerderij en
samen hebben ze het bedrijf voortgezet. De grote kinderwens ging helaas niet zonder
problemen. Na twee miskramen en een doodgeboren kind lukte het gelukkig wel met
de geboorte van Jasper.

Volksdansen was voor haar een passie, en ook, de laatste jaren met Gerrit, stijldansen.
Truus hield van fietsen en wandelen. Vooral klompenroutes vielen erg in de smaak, met
onderweg een aantal keren stoppen voor een lekkere kop koffie.

Truus maakt altijd erg snel contact en had belangstelling voor het levensverhaal van
anderen.

Truus stond altijd klaar voor haar familie. Na het werk stond het eten op tafel en je wist
dat je goed verzorgd werd. Truus was ook erg secuur met schoonmaken - zowel thuis als
in de kerk.

Truus was voor Gerrit en Jasper de meest lieve vrouw en moeder die ze zich konden
wensen en het is dan ook een groot gemis dat zij nu zonder haar door moeten.

-Ds. Tim Wiersum



Vanuit de diaconie

De diaconie wil omzien naar een ander, dichterbij en ver weg. In het bijzonder naar mensen in
nood. Dit hoeven dus niet altijd mensen te zijn uit onze eigen gemeente.

Mocht u/je iemand kennen die mogelijk wel wat financiéle of andere ondersteuning kan
gebruiken, laat het ons dan alstublieft (vertrouwelijk) weten.

In april hebben wij € 380,20 mogen ontvangen aan collecte.

In mei collecteren wij voor De Glind via Kerk in Actie.
Hier worden getraumatiseerde en kwetsbare kinderen
opgevangen die uit huis geplaatst zijn.
Getraumatiseerde en kwetsbare kinderen kunnen in de
gezinshuizen van Jeugddorp De Glind herstellen en zich
ontwikkelen.

Uithuisgeplaatste kinderen vinden in De Glind een veilig
thuis in een stimulerende leef- en leeromgeving.

In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen
uithuisgeplaatst.

Ze maakten in hun jonge leven al té veel mee.

In De Glind, een klein dorpje in het midden van Nederland, vinden ruim 120 uithuisgeplaatste,
getraumatiseerde kinderen een veilig thuis in de 28 gezinshuizen die verspreid staan over het
verder heel gewone dorp. De Rudolphstichting steunt in het Jeugddorp alle voorzieningen die
bijdragen aan het herstel, de ontwikkeling en het welzijn van gezinshuiskinderen.

-College van diakenen

Klaas Breunissen ons allen welbekend
Hij heeft zijn sporen wel verdiend binnen onze gemeente. Gedurende jaren bezocht
hij trouw de kerkdiensten. Ook wist hij zich verantwoordelijk, hij werd
kerkrentmeester. Voor hem een hele aangename tijd. Daarna aanvaardde hij het
ambt van ouderling. Ik leerde hem kennen als een fijn gemeentelid die, in het
gesprek, de diepgang niet schuwt. Daarom leek het de kerkenraad een goed idee
om Klaas dit jaar de paaskaars van 2021 aan te reiken.
Aldus geschiedde.

Op dinsdag 17 mei begaf ik mij naar de Broekweg.

Klaas memoreerde nog dat hij vorig jaar mee was geweest
om Josefine de paaskaars van 2020 aan te bieden.

Hij heeft de kaars in dankbaarheid aanvaard en we hebben
er samen een plekje voorgezocht.

Tijdens genoemd bezoek blikten we terug op het
kerkenwerk van Klaas.

Het was weer een fijn gesprek en zoals altijd smaakte de
koffie weer lekker.

-Dieneke Blanken (ouderling




In de kerk, onder een bank, ligt een muis. Niks
bijzonders, zou je denken, maar deze keer is het anders.
Alle muizenvriendjes komen eromheen staan. Niemand
kent de muis, die op zijn rug ligt. "Hij ademt niet!’ zegt
Martje muis. ‘We moeten hem beademen!’ Martje is
dapper. Ze ademt diep in en blaast tegen de doodstille
muis aan. En nog eens. Er gebeurt niets. ‘Roep Kik erbij,
hij heeft grotere wangen!’ Natuurlijk komt Kik meteen
helpen, met wangen vol lucht en grote zwempoten.

Ze houden hun adem in, wat zal er gebeuren? Kik blaast |

en blaast. Niets. Dan duwt hij zacht op de muis z'n buik.
Ze horen een piepje. Dat geeft hoop!! Kik drukt nog
eens. En weer piept het muisje, hard. Piep-piep!

be vrienden van Jezus zijn super bedroefd.
Ze durven niet zonder Hem verder

Ze blijven in huis, zonder lucht, zonder moed,
lamme schapen, zonder hun herder.

Maar dah, onverwachts komt Jezus weer langs,
ineens staat Hij daar in hun kamer.

EN waren ze eerst Nog benauwd van de angst,
ze krijgen weer lucht door zijn adem! ?
De Pinksterwind waait Nu de wereld rond 2
en verjaagt al het grijze en grauwe,
want God blaast ons Adem in de mond
om te leven vol hoop en vertrouwen!

Uit de Bijbel

Toen maakte God, de Heer de mens.
Hij maakte hem van aarde.

Hij blies adem in zijn neus,

en toen ging de mens leven.

Genesis 2.7

Maar bewegen of ademhalen, ho maar. Dan duwt Kik
de patiént om en ... begint te lachen. ‘Vrienden!’ zegt hij,
‘Zien jullie dat?’ Uit de rug van de muis steekt een etiket
met ‘Nici’ erop. ‘Dit is een knuffel!” De vriendjes zijn
dolblij. Deze muis is gezond! Eerst willen ze Nici
meenemen. Maar dan denken ze aan het kindje dat

de muis heel erg mist. Ze doen Nici in de doos met
gevonden handschoenen en brillen. Algauw verschijnt
er een vader met een stil meisje. Ze fleurt helemaal op
als ze Nici ziet en weer kan knuffelen. ‘Aaah, kijk’,
fluistert Martje muis, ‘Nici ademt niet... maar hij kan
wel een kindje aan het lachen maken!’
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