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KerlkeLevemwln  Kerkdiensten september

Datum Uur Voorganger Plaats Opmerking

0
Drempt & Olde eppe 0or 3 ele informatie zie onze = brief 0 op onze web

Zo. 2-10 10:00 ds.Hubertien Oostdijk-van Andel Drempt
Zo. 9-10 10:00 Oecumenische dienst, regio Doesburg Heilige Martinus kerk, Juliana van
Doesburg Stolberglaan 3, Doesburg
ds. Susanne vd Sluijs, ds. Karin Spelt
en mw. Francie Jansen

Zo. 16-10 10:00 Oecumenische dienst met de RK Drempt St. Joriskerk, mw. Gerry Spekkink en
kerk Achter Drempt mw. Marjan van Zadelhoff

Zo. 23-10 10:00 ds.Ingrid de Zwart Hoog-Keppel Heilig Avondmaal

Zo. 30-10 10:00 ds.Jan Kool Drempt

Zo. 6-11 10:00 ds. Karin Spelt Drempt Oogstviering en kinderkerk

Zo. 2-10 10:00 ds. Elise Wijnands Dorpskerk Startzondag

Zo. 9-10 10:00 ds. Arien Treuren Dorpskerk

Zo. 16-10 10:00 ds. Elise Wijnands Dorpskerk

Zo. 23-10 10:00 ds. Jacqueline Krajenbrink Dorpskerk

Zo. 30-10 10:00 mw. Jansje Ruiterkamp Dorpskerk

Zo. 6-11 10:00 ds.Elise Wijnands Dorpskerk Dankzondag/Qogstuitstalling

Zo. 2-10 10:00 ds.D.van Alphen (Warnsveld) Dorpskerk
Zo. 9-10 10:00 ds.E. Fokkema (Twello) Dorpskerk
Zo. 16-10 10:00 ds. D. Bos (Doetinchem) Dorpskerk
Zo. 23-10 10:00 ds. J. Krajenbrink (vorden) Dorpskerk
Zo. 30-10 10:00 ds.T. Wiersum Dorpskerk
Wo. 2-11 20:00 ds.T. Wiersum Dorpskerk Dankdag voor Gewas en Arbeid
Zo. 6-11 10:00 ds.T. Wiersum Dorpskerk

Kerken: Drempt, Kerkstraat 1, 6996 AE; Hoog-Keppel, Burg. Van Panhuysbrink 11, 6997 AA; Hummelo, Dorpsstraat 22, 6999 AC;

Wichmond, Dorpsstraat 16, 7234 SN. Na de diensten wordt samen koffie gedronken. (In Hummelo bij diensten met eigen predikant.)




Twello (NS-station) -

In het spoor van Lebuinus

Eén dag is ruim voldoende voor de route van Twello
naar Deventer, die gewijd is aan de achtste-eeuwse
heilige Lebuinus. Tegelijk is dit pelgrimspad met z'n
15 kilometer lang genoeg om een idee te krijgen
van het leven en de betekenis van deze Engelse mis-
sionaris, die de schutspatroon van Deventer werd.
Erop gebrand om de heidense Saksen te bekeren tot
het christendom, meldde Lebuinus zich in Utrecht,
Daar kreeg hij de opdracht om in het huidige Gel-
derland en Overijssel aan de slag te gaan. Hij trok
de Veluwe over en kwam in Wilp. Daar bekeerde hij
in 765 een aantal mensen bij de waterbron waar
Saksische'bronheiligen’ vereerd werden. De kapel
die Lebuinus er bouwde was van hout uiteraard,
maar in de elfde eeuw werd op diezelfde plek een
tufstenen kerkje gebouwd. Ingeklemd tussen een
gotisch koor en een veel jongere toren, bestaat dat
oude romaanse deel nog steeds. Het is een van de
oudste kerken van Nederland.

In 768 stak Lebuinus de lJssel over. Bij de nederzet-
ting aan de overkant bouwde hij ook een kapel, wat
beschouwd wordt als het begin van de stad Deven-

Deventer (NS-station) - 15 km

start

Theo Schreurs maakte een model voor een
beeld van Lebuinus op pad. Een manshoge
versie ervan wordt komend jaar mogelijk
langs de route geplaatst.

ter. Lebuinus slaagde niet in zijn missie. Tot twee
keer toe werd een kapel op deze plek verwoest. Pas
in de negende eeuw werden de Saksen aan die kant
van de lissel gekerstend en nog veel later verrees

op die plek de huidige blikvanger van Deventer, de
Grote of Lebuinuskerk. Deze inmiddels protestantse
kerk moet niet verward worden met de rooms-
katholieke Broederenkerk, die ook aan Sint-Lebuinus
gewijd is. In deze laatste kerk worden nu de resten
van Lebuinus’ stoffelijk overschot bewaard.

Het pad van Lebuinus loopt door een afwisselend
gebied. Vanuit het bosrijke Gelderland voert het
langs oude landgoederen naar het rivierenland-
schap langs de lssel. Via een veerpont bereikt u
Deventer. Informatie over het Lebuinuspad is te
vinden op: www.lebuinuspad.nl. Voor onderweg is de
‘Lebuinus Pad App’ beschikbaar voor op de telefoon.
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Ter inspiratie -
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HAZELNOOTKOEKJES
ca. 12 stuks

«st"’\”
< NPY  GEDENKEN

Ingrediénten

- 100 g (on)gebrande hazel-
noten

+ 100 g suiker

- 1 zakje vanillesuiker

< lei

+ margarine of bater

Bereidingswijze

Bij ongebrande hazelnoten:
verwarm de noten ca. 15 minu-
ten in een oven op 150 graden.
Splits het ei en klop het eiwit
stijf. Hak de gebrande hazel-
noten fijn en vermeng de suiker
en vanillesuiker met het stijf-
geklopte eiwit.

Vet het bakpapier in en maak
12 hoopjes (het worden platte
koeken).

Plaats de ovenplaat in het
midden van de oven die voor-
verwarmd is op 150 graden.

en bak ca. 25 minuten. Haal

de koekjes voorzichtig van de
bakplaat en leg op een koude
ondergrond.

De overgebleven eidooier kan
je nog gebruiken om bijvoor-
beeld een omelet te maken.

Bron:

Recept van zr. Chiara Bots in:
Gezond leven, bezield eten. Ten
Have, 2008

DANKBAAR

ajaar: een tijd om stil te staan bij de vruchten
van een mensenleven.

Hazelaars komen al eeuwenlang voor rond de

Middellandse Zee. In kerk- en kloostertuinen,
parken en de natuur kun je in het najaar hazelnoten vinden
- als eekhoorns je niet voor zijn geweest.

Verhalen uit Griekse, Germaanse en Keltische tradities zijn in
het christendom overgenomen. Zoals het geloof dat de tak-
ken van de hazelaar bijzondere krachten bevatten. De staf
van Mozes, waarmee hij door de Rode Zee een pad baande,
zou een tak van de hazelaar zijn. Tijdens de vlucht van Maria
naar Egypte bood een hazelaar bescherming tijdens een
onweersbui.

Een Germaanse traditie was het strooien van hazelnoten bij
bruiloften. Ook at men ze bij een begrafenis. De hazelaar
bloeit namelijk als een van de eerste na Kerstmis en werd zo
een beeld van eeuwigdurende levenskracht.

Daarom koekjes met hazelnoten om samen te gedenken
in dankbaarheid, en stil te staan bij de levenskracht en de

vruchten van bomen en mensen. B

Tekst en foto’s: Tini Brugge



DE KAPPER

Een man ging naar de kapper om zijn haar te laten
knippen en zijn baard te laten trimmen. De
kapper begon aan zijn werk terwijl ze
ondertussen begonnen te praten. Er werden veel
verschillende onderwerpen aangesneden tot ze
uiteindelijk bij het onderwerp ‘God’ kwamen. De
kapper zei: “lk geloof niet dat God bestaat

“Waarom zou je zoiets zeggen?’, vroeg de klant.

“Nou, loop de straat maar op, dan zie je wel dat
God niet bestaat. Leg me eens uit, zouden er
zoveel zieke mensen zijn als God bestaat? Zouden
er kinderen in de steek worden gelaten? Als God
bestaat zou er geen lijden en pijn meer zijn. Ik kan
niet geloven dat een liefdevolle God al deze
dingen toelaat.”

De klant dacht een tijdje na maar reageerde niet
omdat hij geen discussie wilde beginnen. De
kapper maakte zijn werk af en de klant verliet de
zaak. Net nadat hij de zaak was uitgelopen zag hij
aan de andere kant van de straat een man met
lang, vies, geklit haar en een ongetrimde baard.

Wijze Woorden

Hij zag er smerig en onverzorgd uit. De klant liep
terug naar de zaak, ging naar binnen en zei tegen
de kapper: “Weet je wat? Kappers bestaan niet.”

“Hoe kun je dat nou zeggen?’, vroeg de kapper
verrast. “Ik ben hier en ik ben een kapper. Ik heb
je net nog geknipt!”

“Nee!”, riep de klant uit. “Kappers bestaan niet
want als ze wel zouden bestaan zouden er geen
mensen rondlopen met vies, lang haar en
ongetrimde baarden, zoals die man daar buiten.”

“Aha, maar kappers bestaan wel! Wat er gebeurt is
dat mensen niet naar mij toekomen.”

“Precies!’; bevestigde de klant. “Dat is het punt!
God, bestaat ook! Wat er gebeurt is dat mensen
niet naar Hem toekomen.”

Bron: www.inspire21.com
Vertaling: Esther Kooij
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Predikant: ds. Karin Spelt - tel.: 06-13554749 - e-mail: karin.spelt@gmail.com
Scriba: Marian Lusink - tel.: 0313-479174 - e-mail: scriba@kerkdrempel.nl
Website: www.kerkdrempel.nl

Van de predikante

De Zinvan.......
Wat is de zin van het leven?

Een grote vraag waar we niet zomaar
een antwoord op hebben. Toch is
het een vraag die we ons regelmatig
stellen. Wat is de zin van wat ik doe
in mijn leven, van mijn werk, betaald
of onbetaald, van mijn relaties, wat
doe ik met mijn geld, waar zet ik
mijn talenten voor in?

Het is een vraag die verbonden is
met ons levensverhaal. Een vraag die
ook vaak naar boven komt als je
terugkijkt op het leven. Hij kan
gesteld worden als je met pensioen
gaat. Hij komt vaak ter sprake als iemand overleden is en je terugkijkt op haar of zijn levensloop . Er
is dan behoefte om te zoeken naar betekenis. Wat heeft degene die overleden is betekend voor de
mensen om hem heen, in haar werk, hoe heeft ze haar talenten kunnen ontwikkelen en gebruiken?
De journalist Fokke Obbema heeft de afgelopen jaren in de Volkskrant interviews met mensen
gehouden over de zin van het leven. Hij begon er mee, nadat hij zelf na een hartinfarct op een
andere manier naar het leven ging kijken. Hij had de kwetsbaarheid en vergankelijkheid van
dichtbij gevoeld. Wat maakt jouw leven zinvol? was de vraag die hij aan mensen stelde. De
interviews zijn gebundeld in twee boeken met als titel ‘De zin van het leven’ en ‘Een zinvol leven!
Interessant om te lezen hoe heel verschillende mensen daarover spreken. Uit de vele antwoorden
blijkt al wel dat we niet kunnen spreken over ‘de zin' van het leven. ledereen geeft daar
verschillende antwoorden op. Die hangen natuurlijk ook van veel factoren af. Van de plek waar je
geboren wordt, van de talenten die je meegekregen hebt en hoe je die hebt kunnen ontwikkelen,
van de mensen om je heen, je mogelijkheid tot het volgen van een opleiding etc.

Toch loopt er wel een rode draad door de antwoorden. Veel mensen spreken over het belang van
liefdevolle verbintenissen met de mensen om hen heen, over iets betekenen voor anderen, over de
zorg voor elkaar, over een positiebijdrage aan de maatschappij, over het kunnen ontwikkelen van je
talenten, over groei, over het genieten van schoonheid, van muziek, van de natuur, over het ervaren
van God of een andere spirituele bron. Veel mensen ervaren ook van tijd tot tijd de zinloosheid van
het leven, de kwetsbaarheid, de vergankelijkheid. lemand verwoordde het als volgt: ‘Er is geen
eenduidig antwoord op de zin van het leven. Maar het is belangrijk je de vraag te blijven stellen.




Want deze vraag zet je in beweging. Maakt dat je bewust zoekt naar de betekenis van wat je doet en
laat. Het leven is een leerschool. Door deze vraag te blijven stellen geef je aan dat je bereid bent

ook steeds weer te vragen, te zoeken, te leren’

Religie houdt zich uiteraard ook bezig met het vragen naar zingeving. De oecumenische werkgroep
Ontmoeting en Inspiratie heeft dit jaar als jaarthema “De Zin van....gekozen. We beginnen dit
jaarthema met de oecumenische dienst van zondag 9 oktober.

-ds. Karin Spelt

Oecumenische samenwerking met Doesburg en Achter-Drempt

Waarschijnlijk is het u opgevallen dat er in
oktober twee oecumenische vieringen achter
elkaar zijn. Op 9 oktober met onze zeven
partners in de regio Doesburg en op 16 oktober
met de RK kerk in Achter-Drempt. Met
Achter-Drempt hebben wij al een lange
oecumenische samenwerking. Drie keer per jaar
bereiden we samen een oecumenische dienst
voor. In januari, met Pinksteren en in oktober.
De oecumenische diensten in de regio
Doesburg zijn een nieuw initiatief met de
partners rond Doesburg: Protestantse
gemeente Angerlo-Doesburg en Hummelo, de
Remonstranten Doesburg, de Ooipoortkerk, de

Martinusparochie in Doesburg en het Leger des
Heils. Afgesproken is om in oktober en in mei
een gezamenlijke oecumenische dienst voor te
bereiden. Die vallen dicht bij de oecumenische
dienst met Achter-Drempt. Aangezien beide RK
kerken bij een ander parochieverband horen
(rondom Zevenaar en Zutphen) houden we het
voorlopig zo aan. Wellicht kan er in de toekomst
een andere samenwerking groeien. Wij nodigen
de RK parochianen uit Achter-Drempt natuurlijk
ook van harte uit voor alle cecumenische
activiteiten van ontmoeting en inspiratie.

-ds. Karin Spelt

9 oktober 2022 oecumenische dienst in de Heilige Martinus kerk in Doesburg

Afgelopen mei sloten we met zeven kerken het
oecumenisch seizoen af in een viering vanuit de
Martinikerk. Het was een dienst waar door
iedereen met veel genoegen op teruggekeken
wordt. Onderlinge verschillen bleken weg te
vallen tijdens het samen zingen, luisteren,
vieren en belijden. Hoe mooi is het om een volle
kerk te hebben. Voor het komende jaar willen
wij de samenwerking continueren. Er is een

nieuw thema voor het seizoen 22/'23
gevonden: ‘De Zin van’ Wat is de zin van je
bestaan? Hoe ga je zinvol om met de schepping,
met lijden, met je medemens, met je talenten,
of de rijkdom die je wordt toebedeeld. We
nemen de Bijbel als leidraad voor onze
zingeving. De komende maanden willen we als
oecumene elk in onze eigen kerken activiteiten
rondom dit thema organiseren. De andere
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gemeenten worden op de hoogte gehouden eigen kerken zijn op deze zondag gesloten.
van de activiteiten en eenieder is net als vorig Voorgangers zijn Francie Jansen (RK parochie
jaar van harte welkom. Doesburg), , ds. Susanne van der Sluijs (

De start van dit nieuwe seizoen vindt plaats in Remonstranten Doesburg) en ds. Karin Spelt (

een gezamenlijke kerkdienst in de Heilige
Martinus kerk, met als thema ‘De Zin van het
bestaan’ Blijven we hangen in de ietwat
sombere bevindingen van Prediker, of vinden
we ons doel en zin in het evangelie en kunnen
we het licht voor de wereld zijn en in vrede en
liefde naast elkaar leven, zoals ons is
voorgedaan door Christus. Evenals de vorige
keer zal er een cantorij gevormd worden vanuit
de verschillende gemeenten. Ook uit onze
gemeente kunnen zangers zich aanmelden. De
zanggroep zal gevraagd worden en als er
andere mensen zijn die mee willen zingen
kunnen zij zich bij één van predikanten
opgeven. Ook is er kindernevendienst. Onze

Loslaten

Waarom,
mijn God, nog bidden?

Niet het verval

van wie ik was

maakt mij nog bang,

en niet de ongeweten lange nacht
die wacht

beangstigt mij.

Maar wel ondraaglijk

isde pijn

om wie ik los moet laten.

Want dit is sterven:

voor altijd afscheid

van de mensen

die van mijn leven waren. Want sterven moet
een mens alleen.

Protestantse gemeente Drempt en
Oldenkeppel). U bent allen van harte
uitgenodigd.

Datum: zondag 9 oktober 2022
Aanvang: 10.00 uur

Heilige Martinus kerk, Juliana van
Stolberglaan 3, Doesburg

Als vechten niet meer kan,
meer hoeft,

en ik niet langer

met hen mee kan gaan,

zal ik mij

dwars door dit verdriet heen
bidden

in uw handen?

Benjijer dan

om mij te tillen

over deze hoge muur van pijn?

-Sytze de Vries

Uit: Bij gelegenheid, Woorden voor
gedenkwaardige dagen

>
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16 oktober oecumenische viering in de St. Joriskerk, Drempt

Op zondag 16 oktober is er weer een
gezamenlijke, Oecumenische viering van onze
gemeente en de Geloofsgemeenschap H.
Willibrord uit Achter- Drempt.

De viering wordt voorbereid door de
Oecumenische werkgroep.

In deze viering staat het
verhaal van Jacob en
Esau centraal, het
levensverhaal van twee
broers, zoals ons wordt
verteld in het bijbelboek Genesis.

Twee broers, zo heel verschillend, die elkaar van
jongs af aan op cruciale momenten in het leven
tegenkomen en elkaars leven beinvloeden en
voor een deel bepalen.

De volgende thema'’s spelen in hun leven een
grote rol: jaloezie, bedrog, op de vlucht gaan,
maar ook berouw krijgen en terugkeren. En
uiteindelijk elkaar weer ontmoeten en tot
verzoening komen.

Wanneer hun vader Isaac aan het eind van zijn
leven op sterven ligt, komen de beide broers

Uw steun waard

Opbrengsten collectes augustus 2022

afscheid van hem nemen.
Daar staan ze: als broeders naast elkaar en niet
na elkaar, zoals toen....

In de viering wordt het verhaal verteld aan de
hand van deze thema' s en bij elk thema
proberen we de verbinding te maken met ons
leven nu, in deze tijd.

De thema's worden omlijst door een lied of een
afsluitende gebedstekst.

Voorgangers: mw. Gerry Spekkink en mw.
Marjan van Zadelhoff

Datum: zondag 16 oktober 2022
Aanvang: 10.00 uur
St. Joriskerk, Voor - Drempt

Na de dienst is er gelegenheid elkaar te
ontmoeten onder het genot van een kopje
koffie of thee.

ledereen is van harte welkom!

Namens de Oecumenische werkgroep,
-Marjan van Zadelhoff

De eerste collecten voor diaconaal werk en beheer van de kerk bedroegen in de maand augustus

gezamenlijk € 180,43

De diaconale collectes:
7 augustus Stichting Vluchteling € 67,10

14 augustus Zending Egypte € 48,10
21 augustus Stichting Eardrop € 85,55
28 augustus Stichting Sravana € 3945

U kunt de diaconie en de kerkelijke gemeente ook ondersteunen wanneer u niet in de gelegenheid
bent de diensten fysiek mee te vieren, door te doneren op bankrekening:
NL 72 RABO 0315 0025 73 t.n.v. Protestantse Gemeente Drempt en Oldenkeppel

NL 43 RABO 0315 0008 64 t.n.v. Diakonie PGDO

Wilt u geven voor één van de diaconale doelen, dan kunt u bij de overschrijving uw doel vermelden.
Kijk voor meer informatie ook eens op onze website www.kerkdrempel.nl/schenken/



De geloofsgemeenschappen Protestantse Gemeenten Angerlo-Doesburg,
Drempt en Oldenkeppel en Hummelo, de Remonstranten Doesburg,
de samenwerkingsgemeente Qoipoortkerk, Parochie St. Willibrordus Doesburg en
het Leger des Heils Doesburg werken samen in Ontmoeting en Inspiratie.

Ontmoeting en Inspiratie

In het kader van ontmoeting en inspiratie
organiseren wij in onze gemeente dit najaar
twee activiteiten rondom het thema ‘De Zin van
Op maandag 10 oktober is er een filmavond in
het Kerkhuis in Hoog-Keppel. De film ‘Hors
Normes’ wordt gedraaid. Twee mensen geven
zin aan hun leven door kwetsbare jongeren te
helpen. Op dinsdag 8 november is er een
thema-avond rondom het thema ‘Voltooid
leven’ Ook daarin speelt de vraag naar wat het
leven zinvol maakt als je op hoge leeftijd de

beperkingen en kwetsbaarheid van het leven
door ziekte, ouderdom en verlies steeds meer
ervaart. Deze avond is in de kerk en de Ruimte
in Hummelo. In dit kerkblad vindt u op de
aparte pagina voor Ontmoeting en Inspiratie
meer informatie over deze activiteiten. Het s
fijn en waardevol om zo samen te werken met
onze oecumenische partners in de regio
Doesburg.

-ds. Karin Spelt

Maandag 10 oktober Filmavond Kerkhuis, van Panhuijsbrink 5 in

Hors Normes

De Franse film Hors Normes past goed bij het jaarthema van ontmoeting en inspiratie: de zin
van..... We zien hoe twee mensen zin aan hun leven geven door hun leven in te zetten voor jonge
mensen met een autistische beperking en andere kansarme jongeren. Het Franse regisseursduo
Nakache en Toledano (vooral bekend van de hit Intouchables (2011)), is gespecialiseerd in
feelgoodfilms over ernstige thema's. Hors Normes (internationale titel: The Specials) is geen
uitzondering. We volgen Bruno (Cassel), die een opvanghuis voor zwaar autistische kinderen leidt,
en zijn goede vriend Malek (Kateb), die kansarme jongeren opleidt tot begeleiders van die
kinderen. Saillant detail: Bruno is orthodox-joods, Malek islamiet. In deze tragikomedie zien we hoe
zij zich vol passie en overgave inzetten voor deze kansarme kinderen.

Inloop vanaf 19.10 uur.
De film begint om 19.30 uur.

Na afloop is er een drankje en een korte nabespreking.



Dinsdag 8 november Themavond “Voltooid Leven”, in de Kerk van Hummelo

In gesprek met : Eric Assink scanarts en voormalig huisarts in Hummelo en Keppel , Karin Spelt en
Elise Wijnands, predikanten in de Protestantse gemeente Drempt en Oldenkeppel en Hummelo en
Theo Koele.

"Voltooid Leven” ..., waarom zou ik daarover nadenken?

Wie is daar nou mee bezig. Misschien ‘s een keer beluisterd in een debat op televisie, of gelezen in
de krant. Op 17 juli 2020 diende Pia Dijkstra van D66 het initiatiefwetsvoorstel 'Voltooid Leven' in.
Dit wetsvoorstel heeft als doel om mensen van 75 jaar en ouder hulp bij zelfdoding te verlenen als
ze vinden dat hun leven ‘voltooid' is. Een menselijk levenseinde gunnen immers we toch iedereen:
een mooi leven verdient een mooi einde. Maar het is wel een thema met veel haken en ogen,
sociaal, maatschappelijk, ethisch, religieus, juridisch, in ieder geval een politiek. Kortom, complex.
De Raad van State heeft zich er al kritisch over uitgesproken en het huidige kabinet gaat er nog
uiterst voorzichtig mee om. Maar het is beslist geen onderwerp voor alleen de politici om erover te
beslissen. Het gaat iedereen aan en vraagt dus ook om een breed maatschappelijk debat.

Spreek eens met een huisarts, grote kans dat er een genuanceerd en stevig anti-standpunt over is
ingenomen. Mogelijk zet dat aan het denken en is dat een kennismaking met nieuwe en
verassende informatie.

Voltooid Leven is een thema dat op een brede interesse kan rekenen en niet alleen van ouderen,
juist niet. Die gedachte was in kleine kring onderwerp van gesprekken tussen enkele
geinteresseerden, waaronder de lokale, nu voormalig huisarts Eric Assink en de predikanten uit
Drempt en OldenKeppel en Hummelo, Karin Spelt en Elise Wijnands. Dat heeft geleid tot een
initiatief voor een thema-avond voor de bevolking van Hummelo, Keppel, Drempt en Eldrik.

Het gaat om een bijeenkomst in de kerk in Hummelo, waar vanuit verschillende invalshoeken het
"Voltooid Leven” belicht zal worden, mede in het licht van de al bestaande euthanasiepraktijk.
Ruimte genoeg voor zo'n 150 mensen.

De bedoeling is om vervolgens gedurende de winterperiode een aantal bijeenkomsten te
organiseren voor kleinere groepen, 6 tot 10 personen, op locaties verspreid over de dorpen.

Men kan zich daarvoor intekenen. Dan kan het onderwerp, voor wie dat wil, verder uitgedacht en
bediscussieerd worden. Het gekozen thema zal zeker leiden tot boeiende gesprekken over de zin
van het leven. En dan niet alleen over dat van onze ouderen boven de vijfenzeventig, dat is een
grove misvatting in de wet, maar over hoe het leven op alle leeftijden ervaren wordt.

Informatie: Theo Koele, tel 0314-380306 . ledereen is welkom, toegang is vrij.

Inloop vanaf 19.30 uur,
het programma begint om 20.00 uur.
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ien oD de win

Het visje van de maand augustus luidde: Je moet zeilen op de wind van vandaag.
Hierbij op veler verzoek de tekst van het lied waarop het visje is gebaseerd.

Toen je dacht, ik word gedragen, moest je sjouwen
Toen je dacht, 't is even slikken moest je kauwen
Toen je dacht, ik wil wel stoppen, juist beginnen

En net toen je naar buiten wou naar binnen

Toen je dacht, 't is me teveel, werd het minder

En toen je dacht, ik ben een rups, bleek je een viinder
Toen je dacht, dat je iets won, had je verloren

En toen je dacht, nu ga ik dood, werd je geboren

Je moet zeilen op de wind van vandaag

De wind van gisteren helpt je niet vooruit

De wind van morgen blijft misschien wel uit

Je moet zeilen op de wind van vandaag

Toen je dacht, nu wordt het beter, werd het slechter
En toen je dacht, ik geef het op, bleek je een vechter
Toen je dacht een realist te zijn, een dromer

En toen je dacht, nu wordt het winter, werd het zomer
Toen je dacht, het wordt gebracht, moest je het halen
En toen je dacht, ik krijg iets terug, moest je betalen
Toen je dacht, ik sta alleen, kon je schuilen

Toen je dacht, 't is om te lachen, moest je huilen

Je moet zeilen op de wind vandaag

De wind van gisteren helpt je niet vooruit

De wind van morgen blijft misschien wel uit

Je moet zeilen op de wind van vandaag
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In de dienst van 21 augustus j.l. heb ik de dienst aan dit lied gewijd. Uiteraard was de muziek ook te

horen, uitgevoerd door André van Duin. Volgens een Amerikaans schrijver, William Arthur Ward,

klaagt de pessimist over de wind, verwacht de optimist dat die draait, maar stelt de realist gewoon

de zeilen bij. Onze levensreis is dikwijls niet eenvoudig, het zeil scheurt regelmatig, maar ook met

gehavend zeil vertrouwend op de aanwezigheid van God kunnen we de reis aan.

Zeil op de wind van vandaag!
- Ds. Elise Wijnands




Bij de diensten

Op zondag 2 oktober gaat ds. Elise Wijnands voor. Dan staan we alsnog stil bij Startzondag.

De geplande Startdienst op 18 september ging door ziekte van ds. Elise helaas niet door.

Op 9 oktober verwelkomen we een jaarlijks terugkerende gastpredikant: ds. Arien Treuren uit
Pijnacker. Zijn genegenheid voor Hummelo stamt al uit vroegere vakantiebelevenissen hier.

Op 16 oktober gaat ds. Elise weer voor en op 23 oktober komt ds. Jacqueline Krajenbrink uit Vorden.
Bij haar laatste bezoek hier op 7 augustus was ze ondanks een gewonde voet toch gekomen. Ze zei:
“Het is altijd fijn om in Hummelo voor te gaan!”

Op één van de vorige pagina's van Drempt&0ldenkeppel staat informatie over de gezamenlijke
oecumenische dienst op 9 oktober in Doesburg. Vanuit onze Hummelse gemeente zal een zanger
het zanggroepje versterken. De kerk in Hummelo is open en daar gaat zoals hierboven al staat
vermeld ds. Treuren voor. Als Hummelse gemeente blijven we verbonden met de oecumenische
Doesburggroep, die in het begin van de coronapandemie is ontstaan

Koster/organist Uitgangscollectes

2 okt: NN/Broer de Boer 2 okt: Kerk en Israél

9 okt: Jan Hagenbeek/Ap Addink 9 okt: Stichting SONOM Malawi
16 okt: Ab de Vries/Atze Douma 16 okt: Plaatselijk jeugdwerk
23 okt: Chris Vrogten/Hans Schimmel 23 okt: Stichting Shehata Tanzania

Bloemengroet

De bloemen uit de kerk gingen op 7 augustus naar mw. Grada Luesink van de Pennekampweg.
Zondag 14 augustus werden de bloemen bezorgd bij mw. Ellie Jolink (van Bennie). Op 21 augustus
kregen de heer en mevrouw Wiltink van de Veldhof de bloemengroet. Op 28 augustus werden
bloemen gebracht naar Rick Remmelink aan de Torenallee. De familie Scholten (Smidshoek)
ontving bloemen op 4 september.

Dameskrans

Op donderdagmiddag 20 oktober komen we weer
van 2 tot 4 uur bij elkaar in dorpshuis

De Ruimte. Deze middag wordt verzorgd door
mw. Helma Snelooper met verhalen en gedichten.

Gasten zijn welkom!

Komt u ook naar de bijbelkring?
Wanneer: dinsdag 18 oktober

Tijd: 10.00 - 11.30 uur

Waar: De Ruimte

De bijbelkring is elke 3e dinsdag van de maand.
U bent van harte welkom! Voor meer informatie kunt
u terecht bij Hermien Langeler, 0314 - 382054.

Rectificatie
In de vorige uitgave van Kerklevenin staat in het in memoriam van Pheet LJff een foutief jaartal bij
de trouwdatum. De juiste datum is: 10 september 1952.
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Open Monumentendag 2022

Ook dit jaar gingen de kerkdeuren open tijdens het Open
Monumentenweekend op 10 en 11 september.

De gastvrouwen en -heren hebben de nodige bezoekers
mogen begroeten. We kijken terug op bijzondere en
waardevolle ontmoetingen.

Dank aan alle vrijwilligers die dit mogelijk hebben gemaakt!

- Leida Wenneker en Heleen Hendriksen

Test 1, 2.....

De hele maatschappij draait welhaast op
vrijwilligers en dat is in onze Hummelose kerk
niet veel anders. Zichtbaar of meer achter de
schermen, vele vrijwilligers dragen hun steentje
bij om onze kerk draaiende te houden en daar
zijn we als kerkenraad maar wat blij mee. U kent
de spreuk waarschijnlijk: “als elke vrijwilliger een ster kreeg, werd het nooit meer donker’, en laten
we nu op zoek zijn naar wat nieuwe sterren (m/v/x).

Vacature
\

De zondagse kerkganger is er aan gewend wanneer hij of zij in de kerk komt: de deur is open, het is
er lekker warm, de liederen staan op de borden en meer van dat soort zaken, zo vanzelfsprekend
en toch heeft iemand, de koster in dit geval, dat geregeld. Om wat uitbreiding in het kostersteam te
krijgen zijn we op zoek naar u (of jou). Wilt u bij toerbeurt op de zondagmorgen best wel eens
koster zijn, meldt u zich dan bij één van de kerkenraadsleden, wij zouden er erg mee geholpen zijn.
Ook voor de bediening van het geluid kunnen we nog wat extra handjes gebruiken. Hiervoor geldt
hetzelfde: laat van u horen! En het mooie van het vak van koster of geluidsman/-vrouw is dat er
voor u altijd een prominente plek vrij wordt gehouden. Ik zou het wel weten.....

- Hans Nusselder, Voorzitter kerkenraad



In memoriam
*6 september 1935 Hendrik Johannes Scholten 17 september 2022

Eigenlijk had Henny nog wel graag theologie willen studeren. Hij had een hele grote interesse in
‘geestelijke zaken. Maar ja, na de studie mechanische technologie was Henny, na gewerkt te
hebben in een gieterij in Rotterdam, naar het hoge noorden vertrokken om in Appingedam bij
gieterij Brons te gaan werken. Op 2 november 1962 trouwde Henny met Siska. Met de komst van
Jan, Else Mariska en Henriétte was het gezin compleet. Naast werk en gezin vond hij tijd en ruimte
om met ijzeren discipline een rechtenstudie te voltooien. En nu, zoals zwager Jakob het tijdens de
herdenkingsbijeenkomst verwoordde: is een erudiet, zeer belezen en breed ontwikkeld persoon
van ons heen gegaan. Henny was opgegroeid in Schoonhoven samen met twee zusjes en één
broertje. Broer Bert vertelde over hun jeugd. Toen in 1961 hun vader overleed, kreeg Henny als
oudste veel verantwoordelijkheden in het gezin. Of het harde werken hieraan ten grondslag ligt?
Dochter Henriétte vertelde dat ze een fijne jeugd hebben gehad, waarbij het harde werken van
Henny een bijna vanzelfsprekendheid was. Henny bracht aan de kinderen een duidelijke
boodschap over: hard werken en goed voor je geld zorgen! Else Mariska sprak over een fijne
familiekersttraditie, die, zo werd tijdens de bijeenkomst afgesproken, voort zal duren. Henny hield
ervan om voor Siska en de dochters een lekker luchtje te kopen. Menig parfumerie werd dan ook
bezocht, favoriet was eentje in Emmerich. De pakjes werden als ware kunststukjes afgeleverd,
waarbij de luxe veertjes op de cadeautjes niet ontbraken. Kerst was niet af zonder het uitdelen van
‘de veertjes!

Henny genoot ervan. En dat is ook iets dat voor hem belangrijk was tijdens zijn uitvaart te
benadrukken, hij had het allemaal opgeschreven. Thema: weliswaar droefenis, maar vooral blij zijn
met het leven. En dan komt de zin die ook op de liturgie staat afgedrukt: “en als het leven eindigt,
blijft de ziel" Net zoals energie nooit verloren gaat, hebben zielen altijd kracht.

Als een soort levensenergie voor de achterblijvers. Op de rouwkaart staat: Naar waar mijn pad
voert, is Uw woord mij een licht, een lamp voor mijn voeten. Woorden uit Psalm 119. En dan in de
door Henny zo geliefde Naardense vertaling. Een vertaling die heel dicht bij de oorspronkelijke taal
van de bijbel het Hebreeuws en het Grieks staat, met behoud van het poétische karakter van de
brontekst.

Psalm 119 staat voor een groot deel in het teken van het leven met
God. Je zou het haast als een soort levensreis kunnen lezen.

De schrijver heeft de begeleiding en bescherming van Gods hand
hierbij nodig. Om de goede weg te vinden en te gaan is een gids o 4
nodig die de juiste aanwijzingen geeft. In het donker is een lamp " N eeN H(HTVUORMUN PAD R
nadig en die is gevonden: uw Woord is mij een licht, een lamp voor _ PSALM 119105 ..
mijn voeten. Naar waar mijn pad voert. Een lamp voor mijn voet: N N

daar zit iets in van het stap-voor-stap zoeken van de weg.

Verlicht door het Woord van God, waarin wij lezen dat God de bron
van ons leven is, waarin God laat zien dat je een geliefd mens bent.
Wat er ook gebeurt Hij zal altijd bij je zijn.

N 3

Dat Siska, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind op hun
levenspad dat Licht mogen ervaren.

- Ds. Elise Wijnands
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Van de Diaconie
9 oktober Stichting SONOM Malawi

Met gepaste (en terechte!) trots stuurde Geoffrey, de protégé
van SONOM die recent slaagde voor zijn neurologie-opleiding,
foto's van de kinderafdeling van het Mchinji District Hospital.
Daar kwam apparatuur en materiaal aan waarmee hij de
kinderafdeling van het district hospital weet op te krikken tot
een High Dependency Unit, een soort medium care.

"Your student is working... both for clinical and patient welfare",
appte hij naar SONOM-adviseur neuroloog Chuck van de
Vlasakker. “lIk kan me het zaaltje voor onderwijs goed
herinneren. Prachtig dat ze daar nu over goed materiaal beschikken!", reageert Chuck. Geoffrey laat
weten dat hij de internationaal werkende organisatie Right to Care daarvoor heeft benaderd.
Thanks to Right to Care Malawi, for considering our small proposal, but they have done big." In het
bericht aan Chuck laat hij verder weten dat het team meerdere kinderen heeft verloren door
hersenvliesontsteking/meningitis. Er valt nog veel te doen in Malawi!

23 oktober Stichting SHEHATA Tanzania

Deze Stichting helpt weeskinderen en kansloze jongeren uit Tanzania
in Oost-Afrika. Vanuit onze kerk houden wij 2 keer per jaar collecte
voor het opvangcentrum en weeshuis van de Tanzaniaan Titus
Sikawa.

U kunt uw bijdrage voor ook direct overmaken op het banknummer van de Diaconie,
t.n.v. de Protestantse Gemeente Hummelo: NL34RABO 03150.00.929.
Bij voorbaat hartelijke dank!

Wat mag u inleveren

WEL inleveren NIET inleveren

Ter herinnering: zaterdag 15 oktober,
kledingactie voor mensen in nood!

Op zaterdag 15 oktober kunt u in Hummelo met
deze actie meedoen en kleding -zie hiernaast
wel/niet inleveren- in het voorportaal van
Basisschool De Woordhof aan de Keppelseweq 56.
Vertegenwoordigers van de diaconie zijn dan van
10.00-12.00 uur aanwezig om de goederen in
ontvangst te nemen. Deze actie is een gezamenlijk
initiatief van de diaconieén van de Dorpskerken
Drempt&Oldenkeppel en Hummelo.

Fotklei b | 9351 W5 Leek | O88-2080100 | intolsamskledingactie.nl
#8 @/Men goed voor elkaat



Herinnering Kerkbalans 2022

Geef vandaag voor de kerk van morgen!

Heeft u uw toezegging voor 2022 al overgemaakt? 2022
Zo niet dan vragen wij u vriendelijk dit alsnog te doen. i
Uw bijdrage is welkom op rekeningnummer ACtle
NL91RABO.03150.02.522 ten name van Kerkrentmeesters

Hummelo onder vermelding van “Vrijwillige bijdrage Ke rk b a la n s
2022". Bij voorbaat hartelijk dank!

-De kerkrentmeesters

Kinder- en jeugdkerk

In de vorige editie van Kerkleven waren wij al heel enthousiast
bezig met Nacht Zonder Dak. De leiding wil namelijk deze oude
bekende weer in een nieuw jasje gaan steken. Voor Nacht Zonder
Dak was in het verleden altijd veel belangstelling en we hopen dat
de jongeren/ jeugdkerkers hieraan weer mee willen doen.

De organisatie van zoiets vergt echter meer tijd dan gedacht en het
was moeilijk om op zo'n korte termijn een geschikte datum te
vinden. Daarom gaan we deze activiteit. verschuiven naar het eind
van het seizoen en hebben wij de tijd om een en ander goed te
organiseren. Want wij zijn enthousiast en we hopen dat jullie dat ook worden. Want zonder jullie
bijdrage kunnen wij deze leuke activiteit niet organiseren.

Voor de kinderkerkers zit er nog een uitje in het vat. Dat kon voor de vakantie helaas niet doorgaan,
omdat we geen geschikte datum konden vinden. Dit gaan we oplossen door binnenkort een
datumprikker aan te maken. De kinderkerk is er op zondagmorgen als ds. Elise voorgaat in de
dienst. Dan hopen wij jullie ook weer te zien.

- Anita Nusselder

Het “Groene Boekje”

Nee, dit gaat niet over de spellingsregeltjes van het Algemeen Beschaafd

Nederlands, maar over het informatieboekje van de Hummelse kerk. 'EE&,Q
Wijze mensen hebben er ooit voor gekozen om dit boekje een groene : R
omslag te geven. Prima, bij groen mag je door! Welnu, een nieuw ﬂ.f: ﬁ?"
exemplaar 2022-2023 ligt voor u gereed in de kerk en kan ook worden N e
ingezien op de website. Het boekje wordt niet meer in het hele dorp il ™ :
bezorgd, maar er zijn voldoende exemplaren beschikbaar voor @ MQO
belangstellenden. %"%J

De wijkouderlingen kunt u benaderen als u er eentje bezorgd wilt hebben.
Nog even een dankwoord aan Henk Maalderink zonder wiens hulp het er
vast niet zo acceptabel had uitgezien.

Ten slotte,

een hartelijke groet vanuit de Hummelose kerkenraad.
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Vanuit de pastorie

Uit het grind op het erf bij de pastorie
bloeide in september dit viooltje. Een
laatbloeier! En uit het grind! Een waar
wondertje! Klein maar dapper, en prachtig
van kleur en vorm en patroon. Ik zei tegen
Jo—*“Maak er een foto van voor het
kerkblad, want daar zit vast wel een
boodschap in...!" De boodschap?

Ik denk aan de kerk, in deze tijd. De grond is
in Nederland steenachtig voor het
evangelie. Weinigen tonen er belangstelling
voor. Nauwelijks dopelingen, geen
belijdeniskandidaten... Saaie boel! En toch,
er gebeuren wondertjes! Er zijn zo nu en dan
viooltjes! Eentje hier, een ander daar! De
bakwedstrijd bijvoorbeeld, of de
openluchtdienst laatst... Ten tweede de
wereld vandaag - oorlog, pandemie,
opwarming van de aarde, inflatie ... de
tijden zijn zo hard als de stenen. En toch, er
zijn ook mooie dingen, positieve
ontwikkelingen, wonderen. Hebben wij er
oog voor? Een goedwerkend vaccin tegen
Corona bijvoorbeeld! Tot slot de mens —u,
ik. Misschien hebben we weinig moed, zien
we weinig perspectief, is het iedere dag
hetzelfde... En dan komt er toch een
wonder, daar waar we het niet hadden
verwacht, in een steenachtige woestijn...
daar is dan toch ineens dat viooltje! Dan zijn
we blij.

-Tim Wiersum




Gecombineerd verslag van de kerkenraadsvergaderingen van 7-9-2022 en
12-8-2022.

Er is in beide vergaderingen uitvoerig gesproken over het beroepingswerk. Zoals bekend is Ds. Tim
Wiersum op 31 juli 2023 voor het laatst werkzaam in onze gemeente. Een daadwerkelijk beroep
uitbrengen op een predikant mag pas als Tim losgemaakt is maar we kunnen en mogen al wel alle
voorwerk doen.

Om een predikant te mogen beroepen is er toestemming nodig van het Breed Moderamen van de
Classicale Vergadering (BMCV). Daarvoor is 0.a. een solvabiliteitsverklaring (“kun je de predikant in
de komende 8+3=11! jaar wel betalen?”) nodig en die moet aangevraagd worden bij Classicaal
College voor de Behandeling van Beheerszaken (CCBB). Belangrijk voor deze
solvabiliteitsverklaring is de meerjarenraming. We gaan hierbij uit van 0,33 fte (is het minimum)
predikantsplaats.

Het BMCV neemt ook andere dan financiéle zaken mee in haar afweging om al dan niet
toestemming te verlenen.

In samenhang met bovenstaande zijn in de vergadering ook namen genoemd van mensen die voor
een eventuele beroepingscommissie en als consulent gevraagd zouden kunnen worden.

Andere punten die o.a. behandeld zijn:

-Nooddienst voor als de voorganger op het laatste moment niet kan hetgeen gelukkig bijna nooit
voorkomt. Er is een nooddienst op papier of er kan via het scherm live een dienst gestreamd
worden uit een andere gemeente. De keuze voor de papier- of streamvariant wordt overgelaten
aan de mensen die dienst hebben in een dergelijke dienst.

-Samenstelling kerkenraad: Ep Heuvelink heeft er 31 december het maximum van 12 jaar opzitten,
Voor Betsie I'lstelle en Ben Hiddink zijn nog geen vervangers.

-We gaan in gesprek met de locatieraad van de Parochie om met name de actualiteiten eens door
te nemen.

-Classis heeft een kritisch rapport (“Als ambten en functies niet meer vervuld worden....") opgesteld
over het functioneren van gemeentes. Ook wij ervaren de problematiek van het moeilijk vervuld
krijgen van de vacatures. Er is in de kerkenraadsvergaderingen al heel wat over gesproken en we
gaan ondanks dat we werk genoeg hebben toch aandacht besteden aan deze problematiek en ook
enigszins actief deelnemen aan de discussie die dit met zich meebrengt.

-En eris nog altijd het toekomstbeeld van “Kerk voor het Dorp” zijn. De volgende
kerkenraadsvergadering komt er iemand over praten in de kerkenraadsvergadering. Ze heeft
ervaring als horecaondernemer. Er zal “out of the box” gedacht worden.

-Er is nog veel meer besproken. Nieuwsgierig naar wat dat is? Meldt je aan voor één van de
openstaande vacatures!

-De kerkenraad

Een bloemengroet vanuit de kerk in de maand augustus
7 augustus Mw. T. Dimmendaal-Stokreef en dhr. H. Rietman
14 augustus Mw. |. Bouwmeister—Hissink en dhr. J. Harmsen
21 augustus Familie Pardijs—-Memelink en dhr. B. Krijt
28 augustus Mw. D. Maalderink-klein Kranenbarg
Mw. G. Jansen—-Huurnink en dhr. F. Hogendoorn




KerklLevenin

koffieochtend
Op iedere Te en 3e dinsdag van de maand bent u van harte welkom op onze gezamenlijke koffie
ochtend.

ledereen in en om Vierakker en Wichmond is van harte welkom.

Afgelopen dinsdag kwam Joke Rensink, zij vertelde over het leven in een kibboets in Israél. (zie
foto).

Meestal praten we over van alles en nog wat en sommige bezoekers vinden het leuk om een
spelletje te doen dat is ook prima.

Op dinsdag 20 september, tussen 10.00 uur en 11.30 uur heten we u graag welkom in de hervormde
pastorie aan de Dorpsstraat in Wichmond.
.-Dieneke Blanken

Ouderling

Een ambt dat ongetwijfeld gemengde gevoelens oproept. De ouderling van vroeger die ook
toezichthouder [oneerbiedig gezegd: moraalridder] was, is ter ziele. Zeker in deze streek.

Het pastorale/bezoek werk vinden wij als ouderlingen nu de belangrijkste taak, die overigens veel
voldoening geeft.

Nu is naoberschap en omzien naar elkaar in Wichmond-Vierakker nog springlevend.

Het zit als het ware in onze genen, maar daarvoor is wel actie nodig.

Om activiteiten te organiseren en zaken draaiende te houden zijn mensen nodig. Niet alleen voor
de kerk maar voor tal van verenigingen wordt het lastig die te vinden en vooral aan zich te binden.
Activiteiten en bijeenkomsten zorgen voor ontmoeting en verbinding.

De kerk heeft hierin ook een taak en we prijzen ons gelukkig met de vele vrijwilligers die hierbij hun
steentje bijdragen.

Nu de "wijk” Dorp momenteel geen ouderling heeft, zou het prettig zijn als u de dominee of een
van de ouderlingen attent maakt op leden in het dorp die een bezoek op prijs zouden stellen.

Wij zijn immers samen gemeente en u/jij hoort daar ook bij!
-De ouderlingen: Dieneke Blanken, Janneke Mulder, Ben Hiddink en Ria Klein Kranenbarg



Vrijwilligersavond 21 oktober 2022

In 2020 en 2021 hebben we geen vrijwilligersavond kunnen houden vanwege corona.

Dit jaar gaan we het wel weer proberen en we zijn van plan om
deze avond te houden op:

Vrijdagavond 21 oktober om 20.00 uur in Withmundi.

Onze vrijwilligers krijgen een persoonlijk uitnodiging.

Zonder de belangeloze inzet van onze vrijwilligers kan onze
gemeente niet bestaan.

We hopen op een nuttige en vooral gezellige avond.

Met vriendelijke groet,
-De kerkenraad (ook vrijwilligers)

22 december 2022 Brook Duo Kerkentour in Wichmond

In december is het weer tijd voor een nieuw seizoen van het Brook Duo Kerkentour.

Met dit jaar het zesde en nieuwe verhaal:

De Tweeduusterschavuit, geschreven door Gert-Jan Oplaat. Het verhaal wordt ondersteund met
dialectliedjes, gedichtjes, lichtshow, beelden en afsluitend het "Stille nacht".

Tweeduuster schavuit

In 2010 wordt bij Nienke van der Weij een mysterieus pakketje bezorgd. De inhoud roept veel vragen
op. Van haar wordt verteld dat ze heet zigeunerbloed in haar aderen heeft terwijl anderen beweren
dat ze van Italiaanse komaf is. Nieuwsgierig naar haar onopgeloste verleden komt ze in contact met
Hannes die bekend staat als de Tweeduuster schavuit omdat hij begin jaren zeventig in de
schemering vaak als stroper onderweg was om naast zijn kleine boerderijtje wat bij te verdienen. Op
zoek naar haar verleden belandt ze op de "Pauwenhoeve’, een boerderij waar haar moeder een
pension runde. Met veel emotie, een kettinkje met Geloof Hoop en Liefde, een verdwenen doopjurkje
en de eerlijkheid van de Tweeduuster schavuit komt ze dichter bij de waarheid........vind Nienke de
waarheid en de rust?

Informatie over kaartverkoop in het volgende nummer van Kerklevenin

- Gerard, Gerrie en Henk

Oecumenische Vrouwengroep

Op woensdag 19 oktober 2022 zal het voor de vrouwen van de
oecumenische vrouwengroep uit Wichmond Vierakker een
bijzondere avond worden. Die avond gaan wij vroeg beginnen,
want wij hebben een jubileum om te vieren.

De HVG/OVG bestaat dan 75 jaar. Een reden om iets extra’s te doen.
Dit heugelijke feit wordt gehouden in het Withmundi gebouw aan
de Dorpsstraat in Wichmond .

We beginnen om 17.30 uur en maken er een gezellige avond van
met leuke activiteiten en natuurlijk een hapje en een drankje.




KeviklLevenin -

Bakwedstrijd en taartproeverij

Op een zonovergoten zaterdag (afgelopen
zaterdag 3 september jl.), was het een drukte van
belang op het voorplein van de PKN in
Wichmond. Tussen 13.00 en 13.45 uur kon je
dames — eentje namens haar man, heel
rolbevestigend - schielijk de pastorie in zien
duiken om vervolgens verwachtingsvol weer naar
buiten te komen. Er hing gezonde spanning bij
deze deelneemsters aan de door de PKN Wichmond in samenwerking met RK
geloofsgemeenschap georganiseerde bakwedstrijd en taartenproeverij, waarvan de opbrengsten
gaan naar Oekraine. Het was een gezellige bedoening. Terwijl Com Cobre en Reborn de
aanwezigen muzikaal vermaakten stortte de jury met onze eigen meesterbakker Wilfried Besselink
en amateur baksters Tineke ten Dijk van de PKN en Charlotte Bonga namens de RK kerk zich op de
vijftien ingebrachte baksels (drie in de categorie jeugd t/m 15 jaar en 12 in de categorie
volwassenen). Het werd, zo liet de jury later weten, een lastige zaak: vijftien overheerlijke en
schitterend uitziende taarten, een moeilijke beslissing! Uiteindelijk liet de jury haar keuze vallen op
taart nummer 3 van Yoena ter Linden in de categorie jeugd en taart nummer 5 die gemaakt bleek
te zijn door Elly Marijnissen. Na de uitslag was het de beurt aan de andere aanwezigen, waaronder
veel toevallig langsfietsende toeristen die wel eens wilden
weten wat voor een mooi spektakel hier aan de hand was, maar
wellicht ook waren aangetrokken door de wapperende
Oekraiense vlag. Men liet zich de taarten goed smaken en aan
het einde van de middag was van de taarten niet veel meer over.
* Conclusie: een groot succes, met de mooie opbrengst van

€ 361,=, welke opbrengst door beide kerken verdubbeld is.

._ -Charlotte Bonga




Startzondag

Op 4 september vierden we met elkaar het begin van een nieuw seizoen in de kerk, op de
Startzondag.

Om het landelijk jaarthema “aan tafel!” inhoud te geven, was er tijdens de dienst een moment
waarop de kerkgangers hun banken verlieten om in groepjes rondom een tafel te komen staan of
zitten, waar textielstiften klaarlagen.

Hier kon iedereen iets op een lapje stof dat bij binnenkomst was uitgereikt, tekenen of schrijven,
hetgeen allerlei uiteenlopende teksten en afbeeldingen opleverde, onder andere goede wensen
voor de toekomst, bemoedigende woorden voor ons als gemeente en mooie tekeningen o.a. van
de zon, bloemen, tractors en zo meer.

Al deze lapjes worden aan elkaar genaaid tot een tafelkleed, dat binnenkort op één van de tafels in
de pastorie komt te liggen, waar we dan na de kerkdiensten met elkaar “aan tafel” kunnen gaan
om koffie te drinken.

Wellicht leveren alle teksten en afbeeldingen dan nog weer gespreksstof op.

Het was fijn dat er zoveel mensen zo enthousiast hebben meegedaan en we hopen als gemeente
nog dikwijls met elkaar “aan tafel” te kunnen gaan.

Aan tafel.

Daar zijn we weer, voor de startzondag keer op keer.

Het thema van dit jaar is “Aan tafel” met elkaar, zoals we ook wel doen met het heilig avondmaal.
Samen rond de tafel staan, zullen we nu ook gaan.

Met een goed begin samen aan de start, gaan we op pad dat gaat ons aan het hart
We lezen uit de bijbel, luisteren we naar elkaar, het hele jaar.

Samen slaan we de handen inéén en vergeten er geen.

We staan in vuur en vlam en steunen in elkaar moeilijke tijden,

zoals, afgelopen jaren dat is niet te benijden.

Willen we samen in vrede leven, dan doen we om elkaar geven.

Gaan we nu rond de tafel bijeen, en vergeten er geen één. We denken vaak aan mensen die zijn alleen,
Willen we vaak helpen maar weten niet hoe. Stap op elkaar af, ga in gesprek en doorbreek het taboe.
Sta open voor elkaar en reik elkaar de hand. Zo komen we samen verder in de kerk en in het land.

Ook de jeugd moeten we niet vergeten, want zonder hen geen toekomst, dat zal iedereen wel weten.
Nu staan we weer klaar om er een goed jaar van te maken en wensen elkaar net als met nieuwjaatr.
“Veel heil en zegen,” zodat we samen op weg gaan naar een toekomst waar vrede is in ons bestaan.
De wijsheid dat GOD ons op het goede pad leid. Dat wens ik u allen toe in deze onzekere tijd.

-Ans Berkelaar

Vanuit de diaconie

In juli hebben wij €476,15 mogen ontvangen aan collecte.

. In oktober collecteren wij voor Indonesié.

Op het Indonesische eiland Java wonen veel boerengezinnen die
nauwelijks kunnen rondkomen. Met steun van Kerk in Aktie helpt
® de Javaanse kerk hen om duurzaam te ondernemen en cobperaties
op te zetten. Tijdens trainingen worden christelijke waarden en
normen gekoppeld aan het bedrijven van landbouw. Door de

| codperaties raken boeren minder afhankelijk van

“ 5 tussenhandelaren en krijgen ze een hogere prijs voor hun
producten. Het project is zo succesvol dat het wordt uitgebreid tot in Midden-Sulawesi.

-college van diakenen




& Danken

De muizen zijn door het dolle heen, want kosteres
mevrouw Bontje heeft inkopen gedaan voor het grote
dankfeest. Ze rennen naar Kikker en roepen: ‘Er liggen
wel hénderd pakken koekjes op de tafel ... en broodjes,
appels, chocola, zéveel lekkers! Kik lacht: ‘Zozo. Dan
moeten jullie nog veel geduld hebben.’ ‘Hoezo??’ piepen
de kleinsten verbaasd. ‘Om te zien wat er zondag voor
jullie overblijft natuurlijk!’, zegt Kik. Mopperend
drentelen de muizen naar buiten: ‘Kik begrijpt het niet.
Geduld hebben ... wat is dat? We hebben trek! Pfff!’

‘s Middags, als mevrouw Bontje naar huis is, sluipen de
muizen de keuken in, klimmen op tafel en beginnen te
knabbelen en te smullen. Als ze tonnetjerond zijn,

5 KK

De keuken is een ravage. Wat zal mevrouw Bontje
schrikken. Met grote sprongen gaat Kik de muizen
zoeken. Jullie zijn onddnkbare gasten!” briest hij.

De muizen hebben hem nog nooit zo boos gezien.

Ze piepen: ‘Het was heel lekker, Kik, bedankt!’ Kik blaast:
‘Bedank mij niet. Het was niet mijn lekkers.” De muizen
denken na. ‘0. We moeten mevrouw Bontje bedanken!’
Weer schudt Kik zijn hoofd: ‘Zij heeft het jullie niet
gegéven. Jullie hebben het GEPIKT. Je kunt alleen
bedanken voor wat je krijgt!’" Hij gaat door: ‘Altijd wordt
er voor jullie gezorgd. Nu krijg je niks. Misschien nooit
meer!’ De muizen schamen zich. Ze hebben het
dankfeest verknald. Hoe komt het ooit goed?

‘Dank je wel, Kik’ zeggen ze zacht.

Franciscus van Assisi (181-1226) deed niets liever dah God bedanken, Op het eind van ziin leven

maakte hij een lied van alles waar hij dankbaar voor was. bit noemen we het Zonnelied,

Hoogste God, ik moet wel zingen
om de honderd miljoen dingen
die u met kracht geschapen hebt,
alles waar u plezier in schept!
Broertje zon, die Staat te stralen
en ons licht laat ademhalen.
Zusje maan en wolken sterren
die ons groeten van zo verre,
allemaal door u bedacht

als een feest van dag en Nacht.
Dank voor broertjes weer en wind,
elk seizoen ohs goedgezind.
Dank u wel voor zusje water

met haar heldere geklater.

Dank u ook voor broertie vuur

Uit de Bijbel

\fiemand kah alle daden van God beschrijven, niemand
is hem dankbaar genoeg. Zo machtig en zo goed is hij.
Gelukkig ziin mensen die leven volgens zijn regels,
die qltijd het goede doen. Ppsalm 106:2-3 BGT

die ons leidt door ‘t donker uun
mooi en vrolijk zjn gezicht,
stoer en huppelend geeft hij licht.
Voor zusje aarde, onze moeder
die ons dllen weet te voeden

met vruchten, groenten, volle struiken,
bloemen heerlijk om te ruiken.

bank u voor mensen die hiet klagen,
maar tegenslag en ziekte dragen,
die anderen hun schuld vergeven. :
Ze z{jn een teken van uw vrede.
Dank u zeHs voor zusje dood,
daarin blijkt uw liefde groot.

Wie leeft met God gaat niet verloren.
Zing en dank Hem, laat je horen
= —— =
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