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KerieLevemlin  Kerkdiensten november
Datum Uur Voorganger Plaats Opmerking
Drempt & Olde eppe 0or 3 ele ormatie zie o brief 0 op onze web
Zo. 4-12 10:00 ds. Dirk Engelage Drempt 2e advent en viering Heilig

Avondmaal

Zo. 11-12 10:00 dhr. Bart Niek van de Zedde Hoog-Keppel kinderkerk

Zo. 18-12 18:00 ds. Karin Spelt Drempt Kerstmaaltijd, m.m.v. zangkoor en
koperblazersensemble

Za. 24-12 22:00 ds. Karin Spelt Drempt Kerstavondviering

Zo. 25-12 10:00 ds.Jan Kool Hoog-Keppel Kerstmorgenviering

Z0.. ¥ 1 geen dienst

Zo. 8- 110:00 ds.KarinSpelt Hoog-Keppel Nieuwjaarsontmoeting, afscheid
ambtsdragers

Zo. 15-1 10:00 ds. Joop Jansen Schoonhoven Drempt

Hummelo

Zo. 4-12 10:00 zie rooster Drempt & Oldenkeppel Drempt 2e Advent

Zo. 11-12 10:00 ds. Joop Jansen Schoonhoven Dorpskerk 3e Advent

Zo. 18-12 10:00 pastor Rien Baauw Dorpskerk 4e Advent

Za. 24-12 20:45 ds. Elise Wijnands Dorpskerk Kerstavond, samenzang vooraf
Zo. 25-12 09:45 ds. Cees Lavooij Dorpskerk Kerstochtend, samenzang vooraf
Za. 31-12 19:30 ds. Elise Wijnands Dorpskerk Qudejaarsavond

Zo. 8-1 10:00 ds.Elise Wijnands Dorpskerk Nieuwjaarsdienst

Zo. 15-1 10:00 ds.Deodaat van der Boon Dorpskerk

Zo. 4-12 10:00 ds.D.van Alphen (Zutphen) Dorpskerk 2e Advent

Zo. 11-12 10:00 ds. D. Bos (Doetinchem) Dorpskerk 3e Advent

Zo. 18-12 10:00 Zangdienstcomissie Dorpskerk 4e Advent

Za. 24-12 20:00 ds.T.Wiersum Dorpskerk Kerstavond

Zo. 25-12 10:00 ds.T. Wiersum Dorpskerk 1e Kerstdag

Za. 31-12 20:00 mevr. Z. Langwerden Dorpskerk Oudejaarsavond

Zo. 1-1 10:00 ds.T.Wiersum Dorpskerk Nieuwjaarsbegroeting
Zo. 8-1 10:00 ds.T. Wiersum Dorpskerk

Zo. 15-1 10:00 ds. ). Krajenbrink (vorden) Dorpskerk

Zo. 22-1 10:00 ds.T. Wiersum Dorpskerk

Kerken: Drempt, Kerkstraat 1, 6996 AE; Hoog-Keppel, Burg. Van Panhuysbrink 11, 6997 AA; Hummelo, Dorpsstraat 22, 6999 AC;

Wichmond, Dorpsstraat 16, 7234 SN. Na de diensten wordt samen koffie gedronken. (In Hummelo bij diensten met eigen predikant.)




ees stil voor God de HEER, de
dag van de HEER is nabij!

Sefanja 1,7
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Rare titel? Eerst maar eens lezen dan waar die
stukjesschrijver nu weer mee komt. Nou, daar
gaan we dan! Zaterdag twee weken geleden, na
de herfstvakantie in de Eifel, waren we met het
gezin op de thuisreis in Keulen beland. Je rijdt er
toch langs, dus waarom niet ook even de stad
bekijken? Parkeergarage uitzoeken met
Google-Maps, vlak naast de Dom uitstappen en
je wandelt zo een werelderfgoed binnen! Een
prachtige kathedraal die

i nog steeds niet af schijnt
b * tezijn. Dat die er nog
staat! Hebben we vast
nog te danken aan
© geallieerde piloten die in
de oorlogsjaren de stad
in puin gooiden, maar de
% Dom lieten staan. Wat ik
¥| me pas bij de majes-

" tueuze aanblik ervan
weer herinnerde, is dat daar de gebeenten en
kledingstukken (of wat daar van over is) van de
drie koningen oftewel de “wijzen uit het oosten”
bewaard liggen. In een prachtige versierde
schrijn van edelsmeedwerk, deels van massief
goud, en dat al sinds 1164 of daaromtrent!
Weliswaar is het pas 6 januari Driekoningen,
maar ze worden vaak met kerst ook al ten tonele
gevoerd als hooggeboren astrologen/
astronomen, in elk geval wijze wetenschappers
“uit het Oosten” (Mat. 2:1). Dat spreekt ons als
oosterlingen natuurlijk in het bijzonder aan ©)!
De evangelist beschrijft welke geschenken ze
aanbieden en dat is naderhand op vele
religieuze afbeeldingen vastgelegd. Volgens de
weergave van MattheUs zijn ze wellicht pas een
jaar of twee na de geboorte van Jezus in
Bethlehem op bezoek geweest en dan niet in
een stal (vs. 11). De traditie vermeldt ook hun
namen: Caspar, Melchior en Balthasar. Enige
zekerheid omtrent hun namen en afkomst kan
niet gegeven worden, maar er zijn wel wat
aardige wetenswaardigheden uit de legenden-
traditie te melden. Zo zou Caspar uit Afrika
afkomstig zijn, Melchior uit Europa en Balthasar
uit Azi€. Amerika en Australié waren in de 6e
eeuw toen de legenden ontstonden nog niet
van de partij. Van Balthasar en Caspar wisselt de
afkomst nogal eens, maar Melchior komt

meestal uit Europa. Caspar wordt als jongeman
afgebeeld, Balthasar ergens midden veertig en
Melchior is al wel in de zestig; kortom zij
weerspiegelen de mens in verschillende
levensfasen. Hun geschenken worden als volgt
geinterpreteerd: goud (door Melchior), de
medeklinkers m,l,ch zouden op het Hebreeuwse
woord voor koning kunnen wijzen: een passend
geschenk dus. Wierook (een geurig goedje) is
dan misschien wel het cadeau geweest van
Caspar. Het staat symbool voor het heilige
godvruchtige leven van Jezus. In het Grieks is
wierook “libanos” wat weer afgeleid is van een
Hebreeuws woord voor “wit”, smetteloos rein.
Denk daarbij ook aan de besneeuwde
bergtoppen van de Libanon. Balthasar brengt
mirre = balsemhars (Grieks: smyrna, net als de
gelijknamige stad uit Openbaring 2). Dit werd
o.a. gebruikt om een overledene te zalven

(Luk. 23:56). Is dus hier een symbool voor het
lijden (zie ook Mark. 15:23) en sterven van Jezus.
De naam Balthasar doet de geoefende
bijbellezer misschien ook nog wel denken aan
een andere met ongeveer dezelfde naam,
Belsazar, die roemloos ten onder ging na zich te
hebben vergrepen aan de geroofde attributen
uit Gods tempel te Jeruzalem (Dan. 5).

Een mooie gedachte zou dan zijn: wat voor
achtergrond of naam je ook hebt of had: doe als
Balthasar, buig voor Jezus en aanbid Hem!

Het lijkt overigens waarschijnlijk dat het
gezelschap van de wijzen wel meer personen zal
hebben geteld. Het zal een soort van karavaan
geweest zijn met misschien drie
hoogwaardigheidsbekleders die als zodanig ook
door koning Herodes werden ontvangen Ze
zullen ongetwijfeld ook namen hebben gehad,
maar welke??? En dat de Keulse reliquieén naar
hen terug te herleiden zouden zijn, lijkt me
nogal twijfelachtig. Maar ja, ik ben een
protestant natuurlijk ...

In elk geval keerden de wijzen wijselijk niet naar
Herodes terug ... Ze namen een andere weg: ze
hadden Jezus gezien:

“De weg, de waarheid en het leven!”

Barend Verkerk, scriba PG Hummelo



Op de avond voordat Jezus geboren werd was
het enige dat vanuit de hemel nog moest
gebeuren het ophangen van de kerstster die de
herders en koningen moest wijzen waar Jezus
was geboren. Drie engelen maakten ruzie wie
het mocht doen: "lk mag het doen, want ik ben
de oudste!" "Nee, ik mag het doen, want ik ben
de langste!" "Neg, ik." "Nee, ik!" De Heer hoorde
dat geschreeuw en riep de drie bij zich. "Stop
met dat gekibbel," zei hij. "Wie de stal opvult,
waar straks mijn Zoon geboren zal worden, die
mag de kerstster ophangen.

De engelen stopten met ruzie maken en de

grootste engel daalde als eerste af naar de aarde.

Onderweg kwam hij een klein sterretje tegen.
"Mag ik met je mee?" riep het sterretje. "Nee," zei
de engel nors, "daar heb ik geen tijd voor" Toen
hij op aarde kwam, zag hij de lege stal. De engel
keek om zich heen en zag een os grazen in het
veld. De engel pakte het dier bij zijn horens en
bracht hem naar de stal. Hij vond ook nog een
paar muizen en een paar vogels die wel een
slaapplekje wilden op de balken onder het dak
van de stal. De engel was tevreden. De Heer zou
vast trots op hem zijn.

Daarna vloog de tweede engel naar beneden.
Ook hij kwam onderweg het kleine sterretje
tegen. "Mag ik met je mee?" vroeg het sterretje.
"Nee," zei de engel, "daar heb ik het veel te druk
voor! Op het veld bij de stal verzamelde de
engel alle balen stro die hij kon vinden. Zo
konden Jozef en Maria straks lekker zacht zitten
en met een beetje stro in de kribbe hadden ze
een mooi bedje voor hun kindje. De Heer zou
trots op hem zijn.

Daarna ging de derde engel naar beneden. Hij
was de kleinste van de drie en had geen idee
waarmee hij de stal moest vullen. Onderweg
kwam hij hetzelfde kleine sterretje tegen en

weer vroeg het sterretje: "Mag ik met je mee?" "Is

goed," zei het derde engeltje, "dan kunnen we
elkaar wat gezelschap houden." Samen daalden
ze af naar de aarde. Toen hij bij de stal kwam,

schrok de engel. Het was er zo donker! Jozef en
Maria zouden er niets kunnen zien. Met behulp
van het kleine sterretje stak hij toen een lampje
aan. In het warme licht zag hij de dieren en het
stro waarmee de andere twee engelen de stal al
hadden gevuld. Hij wist niet waarmee hij de stal
nog verder kon vullen en teleurgesteld ging het
kleine engeltje terug. Onderweg hing hij het
kleine sterretje op een mooi plekje aan de
donkerblauwe hemel.

In de hemel ging het engeltje direct naar de Heer
om te vertellen dat hij niets had gevonden om
de stal mee te vullen. Maar de Vader glimlachte
en zei: "Kleine engel, jij hebt de stal gevuld met
licht! En datzelfde licht zal ook van de hemel
naar beneden schijnen. Kijk maar eens naar de
ster die je aan de hemel hebt gehangen." De
kleine engel keek en kon zijn ogen niet geloven.
Zijn vriend, het kleine sterretje, was uitgegroeid
tot een prachtige stralende kerstster. Met een
lange staart van licht wees hij de weg naar
Bethlehem, want het kindje Jezus was geboren
in de stal.

Vertaling: Esther Kooij Bron:
http://www.babboes.nl/tips-verhalen/alle-verhalen/153-de-eng
el-en-de-ster

--*******i*-
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Van de predikante

Verlangen naar Licht...........

Met dit thema gaan we dit jaar de tijd van

advent en kerst in. Samen met dit kerkblad V l 1 h
heeft u het kerstnummer van Open Deur er angen naar 11C€ t
gekregen met als thema ‘Verlangen' Met

mooie artikelen, verhalen en teksten omte

lezen.

Het thema ‘Verlangen naar Licht’ spreekt

ons aan in deze tijd die veel mensen als

donker ervaren. In het jaar 2022 is er veel

gebeurd. Er wordt oorlog gevoerd op

Europees grondgebied. De oorlog in '

Oekraine raakt ons allemaal. Natuurlijk : N

door de beelden die we zien. Mensen die -

alles kwijt zijn, ontheemd en op de vlucht,

soldaten die zijn omgekomen, bombardementen, vernietigingen, een land in puin.
Bewonderenswaardig is het hoe mensen in Oekraine de moed erin houden en het verzet
volhouden. Blijven uitzien naar het licht. De oorlog in Oekraine raakt ons allemaal. Stijgende
energieprijzen, stijgende brandstofprijzen, stijgende voedselprijzen. Veel mensen komen in de
problemen en maken zich zorgen over de toekomst. In het donker van deze wereld verlangen we
naar Licht.

We zijn de adventstijd begonnen op vrijdag 25 november met een gezamenlijke oecumenische
vesper in de Ocipoortkerk in Doesburg. Ook deze vespers hebben als thema "Verlangen naar
Licht". Elke vrijdag lezen we een psalm, waarin verlangen naar Licht wordt verwoord. We zijn
begonnen met psalm 130:

Mijn ziel verlangt naar de Heer.
Meer dan wachters uitzien naar de morgen ( lied 130 d)



Ik blijf wachten tot u komt
Heer mijn God
Ik blijf nog sterker op u wachten
dan een mens in lange nachten
wacht op licht
het morgenlicht (lied 130 ¢)

Een beeld dat mij aanspreekt. Juist in het donker van de nacht kunnen wij wakker liggen en ons
zorgen maken. En verlangen naar Licht.

Het is belangrijk om te blijven verlangen. Om de moed niet te verliezen. Verlangen houdt ons
gaande lezen we in de Open deur.

Dit verlangen klinkt in de verhalen die we met advent en kerst lezen. In het Oude Testament zijn het
de profeten, zoals de profeet Jesaja die spreken in tijden van dreiging en nood, van verwoesting en
ballingschap. Waar geen hoop meer leeft en een volk wandelt in duisternis, blijven ze vertellen van
Gods trouw en liefde. Ze delen visioenen, dromen en vergezichten. In de geboorteverhalen leggen
de evangelisten een direct verband met al die profetische visioenen en goddelijke beloften.

In de tijd van advent en kerst wordt ons verlangen gewekt naar een wereld waar het anders is. Naar
licht dat doorbreekt in de duisternis. De geboorte van een kind staat daar symbool voor. Een nieuw
begin dat mogelijk is.

Kerkdiensten in de tijd van advent

Verlangen naar Licht

Advent is een tijd van wachten en verwachten. In de bijbelverhalen horen we wat dit wachten en
verwachten betekent voor verschillende personen. En welk verlangen er in hen leeft. Misschien
herkennen we iets in hen.

Op zondag 27 november, de eerste zondag van advent stond de apostel Jacobus centraal, Jacobus
5:7-11. Hij spreekt mooie woorden over geduld en moed en volharding. Daarnaast lezen we deze
weken woorden van hoop van de profeet Jesaja. Op de tweede en derde zondag van advent zullen
de gastpredikanten een verhaal kiezen.

Op zondag 27 november en 11 december is er kinderkerk.

Oecumenische vespers in de tijd van advent

Lees hierover in het onderdeel Gezamenlijke Ontmoeting & Inspiratie.
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Vrijdag 16 december 14:30 uur Kerstviering 75+
Kerkhuis Hoog-Keppel

"“ Voor de ouderen in onze gemeente is er dit jaar weer een eigen viering.
44 De ouderlingen hebben samen met ds. Karin Spelt een mooie viering gemaakt
S @ rondom het thema van de Open Deur “Verlangen'”.
} %@ We beginnen met koffie of thee en na de viering is er nog ruimte voor ontmoeting
g{‘ 2. '§ en een hapje en drankje. Alle mensen krijgen hiervoor persoonlijk een uitnodiging.
B e Vervoer kan geregeld worden.

Feestelijk gedekte tafels in de kerk van Drempt. Kaarslicht en kerstversiering. Stralende gezichten
rond de tafels. Jong en oud. Samen eten, zingen, een kerstspel door de kinderen, luisteren naar
verhalen. Dat is het beeld dat we voor ons zien als we denken aan de kerstmaaltijd voor jong en
oud in 2019. Het was een groot succes en voor herhaling vatbaar. Maar corona gooide roet in het
eten. Twee jaar achter elkaar konden we elkaar met kerst niet ontmoeten. We hopen dat dat dit jaar
wel kan. En we verheugen ons op de kerstmaaltijd op de vierde advent.

Anne-Marie van Gaal zorgt voor lekker eten. Koperblazers van de muziekvereniging Hummelo en
Keppel spelen feestelijke kerstmuziek. De zanggroep o.Lv. Lucian Venderink zingt een paar mooie
kerstliederen. Natuurlijk is er ook samenzang en een kerstverhaal. De kinderen hebben een echte
kerststal gemaakt. Zij brengen daarmee het kerstverhaal tot leven. Allemaal ingrediénten voor een
mooi, gezellig en sfeervol kerstfeest voor jong en oud. De voorbereidingen zijn in volle gang. We
hopen natuurlijk dat er veel mensen komen. Nodig vooral ook buren, vrienden of familie uit.




Graag weten we op hoeveel mensen we
kunnen rekenen. U kunt zich uiterlijk tot en
met zondag 11 december per mail opgeven
bij onze scriba Marian Lusink
scriba@kerkdrempel.nl of telefonisch bij ds.
Karin Spelt tel 06-13554749. Er is een
maximumaantal deelnemers van ongeveer 80
mensen.

Natuurlijk hopen we dat er plaats is voor
iedereen.

De toegang is gratis. Bij de uitgang staat een
bus voor een vrije gift ter bestrijding van de

Kerstavondviering 24 december 22:00 uur
in Drempt

Rondom het thema ‘Verlangen naar Licht' is er
op de kerstavond een dienst in de St. Joriskerk
in Drempt. Ds. Karin Spelt is de voorganger. De
zanggroep o.Lv. Lucian Venderink zal in de
dienst een aantal mooie kerstliederen zingen.
We denken in deze dienst aan alle mensen die

verlangen naar licht in hun leven. Mensen in
oorlogsgebieden, mensen die leven in armoede,
vluchtelingen, mensen die lijden aan een lichamelijke of
psychische ziekte, mensen die zich eenzaam voelen. leder
verlangt op zijn of haar eigen manier naar Licht.

Kerstmorgenviering 25 december 10:00 uur in
Hoog-Keppel

In de kerstmorgenviering gaat ds. Jan Kool dit jaar voor. Het
kerstevangelie uit Johannes 1: 1-14 wordt gelezen: "In het
Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen.
Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het
niet in haar macht gekregen". We vieren dat Het Licht in de
wereld is gekomen.

Zondag 8 januari 2022

Deze zondag is de eerste kerkdienst in het nieuwe jaar. Op zondag 1 januari is er geen kerkdienst.
Op 8 januari is de nieuwjaarsbegroeting. Na de kerkdienst wensen we elkaar de beste wensen voor
het nieuwe jaar. Toon Folmer wordt in deze dienst losgemaakt van het ambt van diaken. Na vele
jaren neemt hij afscheid van de kerkenraad. We zullen Toon in deze dienst hartelijk bedanken voor
al het werk dat hij in de kerkenraad heeft gedaan. In het kerkblad van januari zullen we uitgebreid
aandacht besteden aan zijn afscheid van de kerkenraad.
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Oogstdienst, 6 november

In de dienst sprak Henri van Beek vanuit de agrarische
praktijk. Met dat aantal van 200 melkkoeien hoort de
VOF H.J. van Beek Doesburg tot de grotere
melkveehouders. Henri: “Dat is de wet van de economie
hée. We hadden een gemengd bedrijf, maar we zijn ons
meer gaan specialiseren in de melkveehouderij. We
hebben hier en daar wat grond gekocht, we hebben nu
31 hectare in eigendom en de rest van de 150 hectare
grond pachten we. De akkerbouw, vooral suikerbieten,
hebben we langzaam afgestoten en in 2009 hebben we
een nieuwe stal gebouwd. Een nieuwe stal bouwen was
in die tijd een bewijs dat hij toekomst zag in de melkveehouderij. Dat vertrouwen had ik eerst wel,
maar de laatste tijd ben ik toch meer gaan twijfelen”.

De stal die er sinds 2009 staat, is duurzaam van opzet. “Het is een integraal duurzame stal’, legt
Henri uit. “Daar had je een puntensysteem voor, maar wij zijn nog verder gegaan. We hebben een
spray-installatie genomen voor als het warm weer is, we hebben vliegenlampen, we hebben
gordijnen die aan de zijkant kunnen bewegen zodat de ammoniak niet te snel uit de stal verdwijnt.
De investering was heel hoog, maar tegelijkertijd vraag ik me af wat nu het milieueffect is”
Vooralsnog staan twee van de drie zoons positief tegenover een bedrijfsovername.

Uw steun waard
Opbrengsten collectes oktober 2022

De eerste collecten voor diaconaal werk en beheer van de kerk bedroegen in de maand oktober
gezamenlijk € 205,25

De diaconale collectes:

2 oktober Vredeswerk € 89,30
16 oktober PAX Vredeswerk Oecum. dienst € 124,20
23 oktober ATD vierde wereld € 45,20
30 oktober Zending Zambia € 69.05

U kunt de diaconie en de kerkelijke gemeente ook ondersteunen wanneer u niet in de gelegenheid
bent de diensten fysiek mee te vieren, door te doneren op bankrekening:

NL 72 RABO 0315 0025 73 t.n.v. Protestantse Gemeente Drempt en Oldenkeppel

NL 43 RABO 0315 0008 64 t.n.v. Diakonie PGDO

Wilt u geven voor één van de diaconale doelen, dan kunt u bij de overschrijving uw doel vermelden.

Kijk voor meer informatie ook eens op onze website www.kerkdrempel.nl/schenken/



De geloofsgemeenschappen Protestantse Gemeenten Angerlo-Doesburg,
Drempt en Oldenkeppel en Hummelo, de Remonstranten Doesburg,
de samenwerkingsgemeente Ooipoortkerk, Parochie St. Willibrordus Doesburg en
het Leger des Heils Doesburg werken samen in Ontmoeting en Inspiratie.

Oecumenische vespers in de tijd van advent
Verlangen naar Licht

Het is waardevol om in de adventstijd samen met de oecumenische partners in de regio Doesburg
een moment van stilte en bezinning te zoeken.

Elke vrijdagavond om 19:30 uur is er een oecumenische vesper in één van de kerken. Ook dan
valt het licht op een aantal personen. We horen verlangen in de verhalen over en de liederen van
Elizabeth, Maria, Zacharias en Simeon.

QOok in de psalmen klinkt verlangen naar Licht. Gedeelten uit psalm 130, 4, 27 en 36 worden gelezen
en gezongen.

Vrijdag 25 november Ooipoortkerk Doesburg
Voorgangers: ds. Jaap Lof en ds. Karin Spelt

Vrijdag 2 december Dorpskerk Hummelo
Voorgangers: ds. Elise Wijnands en ds. Susanne van der Sluijs

Vrijdag 9 december St. Joriskerk Drempt
Voorgangers: Marjan van Zadelhoff en Arnold Vellekoop

Vrijdag 16 december Galluskerk Angerlo
Voorgangers: Wim Gilsing en Toos Looman

De vespers worden steeds afgesloten met Lied 452 “Als tussen licht en donker” Een mooi lied om de
avond mee in te gaan.

Als tussen licht en donker Die lange nacht, die winter O hemellichaam Jezus,
de tijd zijn stroom versnelt, doorstaan wij met geduld; dat ieder mens verlicht,
zijn wij in U verzonken, wij leven ongehinderd, wij staan in U te lezen,
ons hart raakt niet ontsteld, de dagen zijn vervuld, Gij zijt ons vergezicht.

Gij leeft en houdt de wacht, Gij hebt het woord volbracht, De dageraad breekt aan,
wij hebben niets te vrezen, dat feilloos staat geschreven uw komst is niet te keren,
de slaap zal ons genezen. en keert niet ijdel weder. wil ons de eenvoud leren,

Gij waakt de ganse nacht! Uw licht komt na de nacht! leer ons uw toekomst aan!



"Wat hebben we bij de koffie?"

Eerder vanuit de PG Angerlo/Doesburg georganiseerd in de
Martinikerk, willen we deze ontmoetingsochtenden weer opstarten, g
maar nu in oecumenisch verband. g ol

Een ontmoetingsochtend, waarbij een kopje koffie of thee niet alleen /

vergezeld gaat van iets lekkers, maar ook van een kort programma.

Dat kan o.a. zijn, een gastspreker, een verhaal, of muziek. Dat duurt maximaal een half uur. Met
ervoor en er na ruim tijd voor koffie en gesprek.

Dus "een gezellige inloop met een plus". Steeds de eerste woensdag van de maand.

7 december Sinterklaas incognito
Ervaringen van Sinterklaas. Een gesprek met Evert Jurriéns.

4 januari wordt nog ingevuld

Locatie: Niet meer in de Martinikerk, maar nu zijn we welkom bij:
het Leger des Heils, Zandbergstraat 15 in Doesburg.
Tijd: 10:00-11:30 uur

Vanuit de PG Drempt en Oldenkeppel is Trudy Hemke de contactpersoon. Vanuit PG Hummelo kunt
u terecht bij Chris Vrogten. Wie dit een mooi initiatief lijkt en mee wil rijden naar Doesburg kan één
van hen even bellen. U bent natuurlijk ook zo van harte welkom, en neemt u gerust een vriend of
vriendin mee. Hoe meer mensen hoe meer gezelligheid.

Graag tot ziens op één van de woensdagochtenden.
Trudy Hemke
06-25563541

Chris Vrogten
06-22998440




KerklLevenin

Predikant: ds. Elise Wijnands - mob.: 06-23517979 « e-mail: dominee@kerkhummelo.nl «
Scriba: dhr. Barend Verkerk - adres: Van der Hardt Abersonlaan 2, 6998 AX Laag-Keppel -
tel.: 0314 - 849896 - e-mail: scriba@kerkhummelo.nl - Website: www.kerkhummelo.nl

In een wereld waar men steeds individualistischer wordt zal
bovenstaande zin bij velen minder in trek zijn.

Alles moet sneller en het liefst op de manier zoals men zelf
voor ogen heeft. Overleg met een ander en daar ook nog wat
van aan moeten nemen, past dan niet in dat straatje.

Als voorzitter van de kerkenraad van onze Hummelose kerk is
het juist de kunst om de verschillende capaciteiten die binnen
onze kerkenraad, maar ook binnen onze kerkgemeenschap,
aanwezig zijn zo goed mogelijk te benutten. De één doe je er
geen plezier mee om véor in de kerk het woord te voeren,
terwijl een ander zich daar prettig bij voelt. Hoe mooi is het
dan ook dat er voor ieder wat wils is in de kerk en in de
kerkenraad. Laten we wijs zijn met de individuen die we
binnen de kerk hebben en hen inzetten voor een taak waar hij
of zij zich comfortabel bij voelt.

Samen houden we onze kerk levend en samen komen we dan
ook verder.

Toon Hermans schreef eens:

‘Wat schort er aan de samenleving?’

Vraagt ons een vette krantenkop

Mijn antwoord luidt:

de samenleving houdt meestal bij de voordeur op!

Laten wij als kerk ervoor zorgen dat we oog houden voor
elkaar en zorgen dat de samenleving niet bij de voordeur

ophoudt.

- Hans Nusselder, voorzitter kerkenraad




Bij de diensten

Op 4 december, 2e advent, is er door omstandigheden helaas geen dienst in onze eigen kerk. U
bent dan welkom in Drempt waar ds Engelage voorgaat. Zondag 11 december, 3e advent, komt
ds. Joop Jansen Schoonhoven uit Doetinchem de dienst leiden. Op de laatste adventszondag
gaat pastor Rien Baauw uit Wichmond voor. Op kerstavond van 24 december gaan we eerst een
kwartiertje kerstliederen zingen en daarna luisteren we naar ds. Elise Wijnands. Ook op 1e
kerstdag beginnen we met een kwartier samenzang en daarna gaat ds. Cees Lavooij uit Vaassen
voor. Hij stond al eens eerder op de agenda, maar corona verhinderde zijn komst. Best wel
bijzonder dat hij op deze speciale dag wil voorgaan bij ons.

Koster/organist Uitgangscollectes

4 dec: NN/Broer de Boer 4 dec: plaatselijk diaconaat
11 dec: Jan Hagenbeek/Ap Addink 11 dec: pastoraat Hyndendael
18 dec: Gerrit Minkhorst/Atze Douma 18 dec: KiA, kinderen in de knel
24 dec: Chris Vrogten/Atze Douma 24 dec: eindejaarscollecte
25 dec: Ab de Vries/Atze Douma 25 dec: eindejaarscollecte
31 dec: Chris Vrogten /Broer de Boer 31 dec: eindejaarscollecte

8 jan: nog niet bekend/Joop Agelink
15 jan: nog niet bekend/Joop Agelink

Bloemengroet

De bloemen uit de kerk gingen op 16 oktober naar de fam. Ankersmit
van de Horstweg. Op 23 oktober werden bloemen uit de kerk bezorgd
bij Ard Rexwinkel. Wil Nijenhuis van de Keppelseweg kreeg ze op 30
oktober. Zondag 6 november ontving Betty Eggink de bloemengroet.
Henk Greven kreeg bloemen op zondag 13 november.

50 jaar getrouwd!

Wij feliciteren Henk en Toos Pelgrom die op 24 oktober 50 jaar
getrouwd waren en wij wensen hen samen met kinderen en
kleinkinderen nog vele gezonde jaren toe.

- Karel Onstenk, wijkoudering

De bank van Boland
Misschien heeft u het artikel in de krant gelezen of heeft
# u de bank al zien staan aan de rand van het urnenveld.
¥ Deze prachtige bank is gemaakt door Huub Hector.
En is aan ons geschonken door de familie Boland.
: Op het bankje staat ter herinnering aan Ton Boland:

Zomaar
Ik schrijf op wat ik zie, wat ik voel.

Gewoon maar zonder franje, zonder doel

- De Kerkrentmeesters

In memoriam mevrouw D.A. Gaikhorst-Radstaak
Het in memoriam voor mevrouw Gaikhorst (15-11-1938 - 31-10-2022) staat in de volgende editie.



1%

k.

Kerstmarkt in Dorpskerk Hummelo

b Tzate_;;ﬂag 10 december is in de Dorpskerk van Hummelo een gezellige kerst

De kerstmarkt is open van 10.00 — 16.00 uur.

De organisatie, Stichting Vrienden van de Hummelose Kerk maakt het mogelijk om
diverse kerst-, maar ook grafstukken te kopen die in de voorafgaande week gemaakt
orden door vele creatieve vrijwilligers. Daarnaast zijn er de lekkerste wafels,
nieuwjaarsrolletjes en gliihwein te proeven en te kopen. Verder zijn er in de kerk
sfeervolle kraampjes waar u terecht kunt voor leuke kerstcadeautjes.

Stichting Vrienden van de Hummelose Kerk is in het leven geroepen om de kerk van
Hummelo in onderhoud te kunnen voorzien. De opbrengst van de Kerstmarkt is hier dan
ook voor dit doel bestemd.

Tijdens de kerstmarkt hoopt de diaconie u in de ochtend weer een kopje koffie, thee
of limonade aan te kunnen bieden.
U bent van harte welkom!

Dameskrans
De kerstbijeenkomst van de dameskrans is op donderdag 15 december van 14.00 - 16.00 uur.
Gasten zijn bij deze viering hartelijk welkom.

Collectes september Giften
In de dienst: Via Marco Huntelaar is een gift van € 20,-
€ 236,61 Kerk & Diaconie binnengekomen en via Ben de Vries een gift van

€100,-. Gevers, hartelijk dank!
Uitgangscollectes
04-9 € 67,35 Plaatselijk Kerkenwerk - De Kerkrentmeesters
11-9 € 40,40 St. Handen ineen voor Gambia
18-9 € 51,35 St. Diva Dichtbij
25-9 € 58,40 Eredienst en muziek




Kinderkerk

Op 6 november werd de dankdag weer gevierd met de oogstuitstalling. Er stonden een paar goede
verkopers achter de kraam van de kinderkerk. Ze hadden in een mum van tijd hun waar aan de
man/vrouw gebracht. In de kraam stond een uitstalling van vogelvoederhuisjes.

Deze pindakaashuisjes waren door de kinderen vrolijk versierd met bloemetjes, vlinders en andere
vrolijke frutsels. En op de dakjes kunnen de vogels zich te goed doen aan doppinda’s

De opbrengst van de verkoop hebben we overhandigd aan de muziekcommissie.

Op tweede Advent is er weer kinderkerk. Het is al bijna traditie dat we dan iets gaan doen voor de
bewoners van Hyndendael. Ook dit jaar gaan we weer proberen om bij te dragen aan de kerstsfeer
op Hyndendael. We zijn benieuwd hoe dat eruit gaat zien.

Het kinderkerk-kerstfeest op 24 december wordt dit jaar een klein gezellig feestje met alleen de
kinderen van de kinderkerk. In de coronatijd wilden we een kerstmaaltijd organiseren, maar dat kon
telkens niet doorgaan omdat dan alles weer op slot zat. Dus we gaan dit jaar een mooi kerstverhaal
vertellen tijdens de kerstmaaltijd. Omdat de maaltijd wat vroeger in de avond is, om 17.30 uur, is er
geen intermezzo voor de kerstnachtdienst.

Hierna heeft de kinderkerk vakantie en hopen we iedereen in januari weer te zien.
Hoewel nog wat vroeg, wil de leiding van de kinderkerk iedereen alvast prettige kerstdagen wensen
en alle goeds voor 2023.
- Anita Nusselder

Oogstdienst 2022
Zondag 6 november vierden we weer de jaarlijkse Dankdienst voor gewas en arbeid.
Voor in de kerk stonden twee smaakvol aangeklede tafels met de oogstuitstalling. Producten uit
onze omgeving, zoals aardappels, walnoten, boerenkool, appels, peren, bieten en wortels. Deze
werden aangevuld met potjes met jam, gelei, appelmoes en chutney en andere lekkernijen zoals
pannenkoeken en een cake. En de kinderen van de kinderkerk hadden mooie voederhuisjes
gemaakt met vogelpindakaas voor onze gevleugelde vrienden. Dank aan allen die producten
hebben aangeleverd! De opbrengst van de verkoop van deze producten is bestemd voor de
Muziekcommissie. De Muziekcommissie zorgt voor extra muzikale ondersteuning van de
kerkdienst. Vaak bij bijzondere gelegenheden, zoals de dienst op Eerste Kerstdag.
De opbrengst van de oogstverkoop bedroeg dit jaar € 340,-.
Een bijzonder mooi resultaat.
Hartelijk dank hiervoor!
- Mieke Jansma, lid Muziekcommissie
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Nieuws van de diaconie

Actie voedsebank: "Oog voor voedsel, hart voor mensen"

Ook dit jaar houden wij weer een inzameling voor de voedselbank. Op dinsdag 13 december 2022
vanaf 16:00 tot 19:00 kunt u houdbare levensmiddelen afgeven in onze dorpskerk. Bij de SPAR te
Hummelo is hiervoor een inleverpunt en kunt u vanaf 1 december t/m 21 december voor deze

actie ook houdbare levensmiddelen inleveren.
VOEDSELBANKEN.NL

% og voor woedsel - Hart voor mensen

Oliebollenactie!

Time flies. Oud en Nieuw 2022-2023. Zoals u van ons gewend bent,
bakt Lobith deze oliebollen voor ons gezamenlijk project, de
stichting Shehata (stichting helping hands Tanzania).

Vooor 30 december 2022 kunt u uw bestelling opgeven bij één van de
diakenen Rikie Evers of Rita Hector. Te bereiken via 06 45226417 of
06 54920587 of Chris Vrogten 06 22998440

Sam's kledingactie geslaagd

Met hulp van u en de gastvrijheid van de school De Woordhof te
Hummelo hebben wij van Sam's kledingactie te horen gekregen dat
zij ontzettend blij zijn met de opbrengst van 118 kledingzakken. In
gewicht is dit 485 kilo. Namens de diaconieén van de dorpskerken
Drempt&O0ldenkeppel en Hummelo hartelijk bedankt voor uw
bijdrage hierin.

Gift
Via Rikie Evers is een gift van 50, euro ontvangen. Namens de Diaconie hartelijk dank aan de gever.

Uitgangscollectes december
4 december Plaatselijk Diaconaal Werk
18 december Kerk in Actie: Kinderen in de knel; Een beter leven voor vliuchtelingenkinderen in Griekenland

Vluchtelingen die na een levensgevaarlijke reis Griekenland weten te bereiken krijgen
niet het welkom waar ze op hoopten. Ze worden ondergebracht in gammele tenten,
blootgesteld aan kou en honger. Maar erger nog is het uitzichtloze wachten, soms wel
jarenlang. Kerk in Actie steunt kerken en organisaties die zich inzetten voor de

, vluchtelingenkinderen in Griekenland. Op Lesbos geeft onze partnerorganisatie eerste
n"'\ hulp aan vluchtelingen direct na aankomst en ze helpt bij invullen van de benodigde
papieren. Voor kinderen en jongeren zijn er leerzame en ontspannende activiteiten en
kwetsbare gezinnen krijgen hulp bij het vinden van onderdak. In Athene ondersteunt
de kerk de opvang van minderjarige jongeren. Ze volgen er taal- en computerlessen,
krijgen medische zorg en hulp bij hun asielaanvraag. De kerk helpt kwetsbare gezinnen met
voedselpakketten en onderdak. Met de opbrengst van de kerstcollecte steunt Kerk in Actie de
vluchtelingenkinderen in Griekenland andere Kinderen in de Knel projecten. ;\
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? :

Ten slotte, ok
wenst de kerkenraad u fijne feestdagen en een gezegend 2023. _ SIKx e



Predikant: ds. Tim Wiersum « tel.:0575-441376 « e-mail: twiersum@hetnet.nl -
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Vanuit de pastorie
Van wie is de kerk van Wichmond?

In de eerste plaats van God, zou ik zeggen.

Het is een Godshuis. Hier heeft God Zijn woning in
Wichmond. Tenminste, een van Zijn woningen. Hier
wordt Zijn lof gebracht, hier deelt Hij zijn
geschenken uit aan de mens — het sacrament van
doop en van avondmaal, het voedsel van Zijn Woord, iedere zondag, hier wordt tot Hem gebeden
en wordt ons gebed door Hem gehoord. Duidelijk: in de kerk zijn we even bij God aan huis.

In de tweede plaats is de kerk van de kerkelijke gemeente, vertegenwoordigd door haar
kerkenraad. Die kan beslissingen nemen over hoe het gebouw wordt gebruikt en wat er mee wordt
gedaan. Daarbij moeten wel regels in acht worden genomen die door de landelijke synode in de
kerkorde van de PKN (de Protestantse Kerk in Nederland) zijn vastgelegd. Bij grondige
herinrichtingen of herbestemmingen moeten bovenplaatselijke organen eerst worden
geraadpleegd. Maar toch, de Protestanten hebben een van de onderste laag opgebouwde kerk en
niet een hiérarchische.

De kerkenraad mag veel bepalen over het bezit en de manier van kerkzijn.

In de derde plaats zou ik ook willen zeggen: de kerk van Wichmond is van het dorp.

Grond en geld voor de bouw en het latere onderhoud van de kerk en pastorie kwamen van mensen
uit de buurt. Het is ook hun kerk — dat van hun opvolgers die nu hier wonen. Zij moeten het kunnen
gebruiken zoals zij dat willen. Zijn ze niet zo gelovig, dan kunnen ze hun kerk toch ook voor andere,
sociale doeleinden gebruiken — zonder dat dat de zondagse eredienst in de weg zit?

Ze moeten zich er thuis kunnen blijven voelen. En er verantwoordelijkheid voor blijven nemen. Nu
zijn er nog drie energieke kerkrentmeesters die uit geloofsovertuiging hun rol vervullen, maar wie
neemt die rol op zich in 20 jaar? Als niemand uit het dorp het doet, zal het gebouw in handen vallen
van de Stichting Oude Gelderse Kerken of een ontwikkelaar en dan is het dorp zijn kerk kwijt — heeft
het dorp er niets meer over te zeggen. Terwijl de kerk door het dorp is opgericht!

Dus, van wie is de kerk van Wichmond?

Van God, van de gemeente, en vooral ook, van het dorp Wichmond.

Ik zou het mooi vinden als dorpsbewoners dan ook voelen dat het hun kerk is.

Dat kan als de ruimten en gronden opengesteld zijn naar het dorp toe, voor gebruik tot allerlei
doeleinden (inclusief godsdienstige), door het hele dorp in hun dorpskerk.



Komende bijzondere activiteiten

Dinsdag 29 november: Huisavondmaalviering in de pastorie 14.30 uur.

We beginnen om 14.30 uur met koffie/thee en na afloop drinken we nog een tweede kopje met
elkaar en sluiten uiterlijk om16.30 uur de middag af.

ledereen welkom! Graag uw wijkouderling laten weten of u komt en of u vervoer nodig heeft.
Advent (zondag 27 november tot zaterdag 24 december)

In Advent zijn er tijdens de zondagse diensten van (10.00 uur) speciale knutselactiviteiten voor
kinderen in Withmundi. Alle kinderen van Wichmond-Vierakker zijn welkom!

Zondag 18 december 10.00 uur: Zangdienst! Altijd genieten in ons kerkgebouw met zijn
geweldige akoestiek.

Zaterdag 24 december 20.00 uur: De kerstavonddienst met ons koor A Capellal!

Zondag 25 december 10.00 uur: Kerstochtenddienst met een kerstspel.

Zaterdag 31 december 20.00 uur — een sfeervolle oudejaarsdienst

Zondag 1 januari 2023 om 10.00 uur: We danken onze God in de kerk voor het nieuwe jaar

en wensen elkaar veel heil en zegen toe.

Zaterdag 21 januari 17.00 uur, in de Willibrorduskerk, Vierakker — een oecumenische dienst in deze
WEEK VAN DE EENHEID VAN CHRISTENEN.

De dienst zal worden gevolgd door een receptie zodat we gelegenheid hebben met elkaar te praten
en onze eenheid als volgelingen van Christus op het dorp te vieren.

-Ds. Tim Wiersum

Dankdag voor gewas en arbeid.

Een dag waarop we stilstaan bij het dagelijks leven,

En de wereld om ons heen.

Een dag waarop we dankbaar zijn voor het jaar dat achter
ons ligt.

In deze schikking zien we een rijke cogst.

We zijn dankbaar voor de opbrengsten die het land ons
geeft.

En danken God dat hij ons voedt met de vruchten van de
aarde.

Kerstdiner

De kerkenraad heeft aan een aantal dames gevraagd om samen een kerstdiner te organiseren De
gemeenteleden, die buiten Wichmond wonen zijn persoonlijk uitgenodigd, zoals de mensen die
in de Wehme en de Bleijke wonen, maar ook de mensen die slecht ter been zijn in Vierakker en
Wichmond. Natuurlijk hebben we ook plaats voor u maar VOL is VOL.

Dit Kerstdiner vindt plaats op 16 december in Withmundi.

U bent van harte welkom vanaf 14.45 uur. De kosten zijn
€10,- Inschrijflijsten hangen in de Pastorie en in Withmundi.
Telefonisch kunt u zich opgeven bij Tineke ten Dijk

tel. 441282.

Heeft u geen vervoer, laat het ons weten.

Andrea, Betsie, Gerrie, Ina, Minie, Tineke, Tim en Willy

hopen U op 16 december te verwelkomen.

-Tineke ten Dijk
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Vrijwilligersavond

Na een periode van 2 jaar hebben we weer een vrijwilligersavond gehad, en wat was het gezellig.
Na de opening van Dominee Tim, gingen we over tot het vragenuurtje aan de codrdinatoren van
de verschillende groepen vrijwilligers. We kregen van iedereen, op
een enkele uitzondering na dat men tevreden was. Het enige
probleem was om venters te krijgen voor de oliebollenverkoop.
Vervolgens kregen we een interessante documentaire over molens
te zien. Aangezien Simon verhinderd was nam Janneke de
honneurs waar, en wat zijn er veel verschillende molens. Na een
korte pauze werd de avond voortgezet door de heren Barney
Visser en Arie de Vries van de Gemeente Bronckhorst en Klaas Urk
van vluchtelingenwerk Nederland, zij gaven een duidelijke uitleg
over het verblijf van Oekraiense vliuchtelingen in Nederland en
speciaal in Vierakker. Als hoogtepunt van de avond was de
uitreiking van de cheque ter waarde van €1331,55 Dit bedrag is tot
stand gekomen met een taartenbakwedstrijd en verdubbelt door
de diakonie en caritas. Tenslotte hebben we nog gezellig na gekeuveld onder het genot van een
hapje en een drankje, als vanouds weer keurig verzorgd door Marieke en de dames van de
bediening

-Tineke ten Dijk

Koffieochtenden

De eerste koffieochtend is op 6 december en belooft een heel bijzondere te worden. We gaan dan
in WITHMUNDI kerstgeschenken inpakken voor de in Vierakker verblijvende Oekrainers. De
burgerlijke gemeente [Bronckhorst] levert de cadeaus aan en wij maken daar iets moois van. De
cadeaus zijn gekocht van de opbrengst van de bakwedstrijd, aangevuld door de diaconie en
caritas. Op 10 december worden ze dan om 14.30 uur uitgereikt vanuit Withmundi.

De volgende koffieochtend is dan weer op 20 december, kinderen van Avonturijn zullen er dan ook
zijn. We zullen samen kerstliedjes zingen. De eerstvolgende bijeenkomst in het nieuwe jaar is op 3
januari.
-Ben Hiddink

Bloemengroet vanuit de kerk in de maand oktober
2 oktober Dhr. G. van Zuilekom en dhr. G. Pardijs
9 oktober Ds. T. Wiersum en mw. W. ‘t Hooft-Oldenhave
16 oktober Mw. R. Onstenk-Wullink, mw. A. Olthof-Borgman
en het echtpaar Heuvelink-Yosikawa
23 oktober Mw. H. Steege-Regelink, het echtpaar Marijnissen-van Geel
en dhr. M. de Greef
30 oktober Mw. B. Schieven-Boenink en mw. W. Warnaar-Nijland




Vanuit de diaconie

In maand oktober hebben wij €213.25 mogen ontvangen aan collecte.

In december collecteren wij voor Kinderen in de Knel van Kerk in Actie.

Miljoenen kinderen op deze wereld groeien op in een onveilige situatie. Honger, oorlog, geweld,
uitbuiting, achterstelling, de lijst met problemen waar deze kinderen mee te maken hebben is
lang en maakt somber. Kerk in Actie komt voor hen op. Juist met kerst verdienen deze kwetsbare
kinderen extra aandacht en steun. Daarom willen wij dit project graag steunen.

Voedselbankactie in de Adventstijd. Geef iets extra voor de Kerst.
Ook dit jaar dragen wij als diaconie ons steentje weer bij aan de
voedselbank in Zelhem.

U kunt op zondag 4 en zondag 11 december voor en na de kerkdienst
van 10.00 uur uw artikelen afgegeven.

Dit kunnen losse artikelen zijn of een samengesteld pakket.

Let er bij levensmiddelen wel op dat ze langere tijd houdbaar ziin.
Mogen wij rekenen op uw medewerking?

Oliebollen verkoop Wichmond groot succes !!!

Op zaterdag 5 november was er al vroeg veel bedrijvigheid bij Bakker Besselink in Wichmond.
Niet alleen de bakker zelf was druk doende maar de eerste
vrijwilligers voor de oliebollen actie waren bezig een goed beslag
te maken en de meest belangrijke voorzorgsmaatregelen te
treffen. Want toen de eerste groep dames kwamen om te bakken
was het beslag gerezen en klaar voor de olie. Met zorg en
nauwkeurigheid werd er gebakken tot ze mooi op kleur waren. Na
het afkoelen werden de oliebollen door de inpakgroep in zakken
van zes verpakt en stond een aantal venters klaar om ze uit te
venten. Deze venters gingen met z'n tweeén door het dorp en buitengebied om ze aan de man te
brengen. Ook werd er bij verteld dat de opbrengst voor het onderhoud fonds voor de PKN kerk
uit Wichmond is.

In totaal werden ca. 3000 oliebollen verkocht. De netto opbrengst is €2184,60.

Dus al met al een geweldig resultaat!

-Hennie Krijt

Nieuwjaarsrolletjes verkoop voor de ZWO

Wij gaan met de advents zondagen weer rolletjes verkopen
voor ons project van de ZWO.

Op 22 en 23 november worden er nieuwjaarsrolletjes
gebakken en deze zijn te koop na de dienst vanaf zondag 27
november in de pastorie.

Ook zijn ze te bestellen bij Gerrie Schepers, tel. 0575-441420.
Wij hopen op een goede verkoop!

-de ZWO-commissie

.***********.



Brook Duo Kerkentour komt weer naar Wichmond

Na enkele jaren afwezigheid i.v.m. Corona is het eindelijk weer zover. Het Brook Duo komt met
een nieuw programma genaamd “De Tweeduuster schavuit” naar Wichmond.

Het nieuwe spannende verhaal is geschreven door Gert Jan Oplaat, de bekende streekroman
schrijver.

Nienke van de Weij heeft een onopgelost verleden. Nieuwsgierig hiernaar komt ze in contact
met Hannes die bekend staat als de Tweeduuster schavuit omdat hij begin jaren zeventig in de
schemering vaak als stroper onderweg was om naast zijn kleine boerderij wat bij te verdienen.
Op zoek naar haar verleden belandt Nienke op de “Pauwenhoeve’,
een boerderij waar haar moeder een pension runde. Met veel
emotie, een kettinkje met Geloof, Hoop en Liefde, een verdwenen
doopjurkje en de eerlijkheid van de Tweeduuster schavuit komt ze
dichter bij de waarheid....... Vind Nienke de waarheid en de rust?
Het verhaal wordt afgewisseld met dialectliedjes, lichtshow en
kerstliederen. Tevens is er een nieuw decor met een groot scherm
met foto's en bijpassende filmbeelden.

De voorstelling is te zien en te horen op:

Donderdag 22 december 2022 om 20.00 uur in de Protestantse Kerk, Dorpsstraat 16 te
Wichmond [kerk open vanaf 19.15 uur]

Entree €10,- per persoon. Kaarten verkrijgbaar bij:
*Bakkerij Besselink Wichmond

*Pieterse Handwerken Warnsveld

*Johan Eppink Steenderen 0575-451862

*Henk Ellenkamp 0575-441523 / 0640280893 email: ellenkamphenk@gmail.com
De opbrengst is bestemd voor het onderhoudsfonds van de Protestantse Gemeente Wichmond.

Oecumenische vrouwengroep Wichmond Vierakker

Op woensdag 14 december 2022 willen wij als Oecumenische Vrouwengroep
en de Soos van Wichmond - Vierakker met velen een adventsviering houden
in het Withmundi gebouw aan de Dorpsstraat in Wichmond.

Deze avond die om 19.00 uur begint, is iedereen welkom.

Mochten er vervoersproblemen zijn, dan graag contact opnemen met
Zwennie Langwerden, tel: 06 308 33 990. Wij hopen op een goede opkomst.




Wichmond'’s Got Talent - een success!
Het is negen uur 's ochtends op zondag 6 november en er zijn al mensen in de kerk druk met
allerlei dingen: kerkmeubilair opzij schuiven, geluidsinstallatie plaatsen, een drumstel op het

liturgisch centrum plaatsen... Vanaf half negen zijn er verschillende groepjes aan het oefenen en
het inzingen, en de kerk begint aardig vol te stromen.

Om 10 uur gaan we van start en het wordt een spektakel met van alles:

En met z'n tweeén op gitaar: Er wordt gedrumd:

En er komen nog veel meer talenten langs.

In de pauze is er een heerlijke taart, gebakken door Wilfried Besselink.
Dit alles voor noodhulp aan kinderen en hun families in Pakistan,
slachtoffers van de overstromingen. Opbrengst: € 463,65.
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Kik houdt van december, als de kerk versierd wordt
voor Kerstmis. Maar dit jaar klinkt er geruzie. Meneer
Blok heeft een donzige sneeuwman meegebracht die
danst en licht geeft en steeds hetzelfde liedje zingt: ‘Let
it snow, let it snow.... Kosteres mevrouw Bontje is er
helemaal niet blij mee. “Meneer Blok,” foetert ze,

“dit is toch geen passende versiering voor onze kerk?!”
“Jawel!” zegt hij. “Want Kerst is een VROLIJK feest en
iedereen houdt van sneeuw, nou, dan kamen ze vrolijk
binnen, een witte Kerst voor niks!” Mevrouw Bontje
wordt rood. “U hebt het mis, de mensen komen voor
stilte en verwondering over de geboorte van
het kind Jezus!”

Stilte

%) KiK

“Ja, precies,” zegt meneer Blok, “midden in de
winternacht was dat! Het HAGELDE en ‘t SNEEUWDE
en 't was er zo KOUD, dat zingen we toch? Dus ... Let it
snow!” Mevrouw Bontje moet bijna huilen. Ze zet de
sneeuwman op OFF. “Meneer Blok, snap het nou: die
sneeuw en die kou is PURE ELLENDE voor de jonge
familie. Z6 arm was het Jezuskind toen hij op aarde
kwam! Voor ons!” Eindelijk wordt meneer Blok stil-
“0. Zo had ik het nog niet bekeken. Tja.” Hij pakt de
sneeuwman en vertrekt. De zucht van mevrouw
Bontje weerklinkt door de stille kerk.
Een paar weken later heeft meneer Blok een roze
engel bij zich. Haar ogen geven licht. Ze draait heen

' en weer en zingt ‘Stille Nacht’. Nou vooruit.
Die mag blijven. In het zaaltje.
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Uit de Bijbel

God, ik ben rustig en stil,

ik voel me veilig bij U,

zoals een kind in de armen
vah zijn moeder. Psalm 131,2

Teksten: Marjet de Jong
Tekeningen: M. Jurriéns



