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Kevie LBVﬂVbLM, Kerkdiensten januari-februari

Datum Uur Voorganger Plaats Opmerking
Drempt & Oldenkeppe! voor actuele informatie zie onze Nie brief o op onze web
Zo. 15-1 10:00 ds.Joop Jansen Schoonhoven Drempt
Zo.. 22-110:00 ds.Karin Spelt, pastoraal werker Achter-Drempt  Oecumenische dienst
Carin Timmerman
Zo. 29-110:00 ds.Karin Spelt Drempt Doopdienst (Kinderkerk)
Zo. 5-2 10:00 ds. Lidy van Prooyen-Schuurman Drempt
Zo. 12-210:00 ds.Karin Spelt Hoog-Keppel Gezamenlijke dienst met
PG Hummelo
Zo. 19-210:00 ds.Jan Kool Drempt
Zo. 26-2 10:00 ds. Karin Spelt Hoog-Keppel 1e Zondag 40-dagentijd
Kinderkerk
Zo. 22-1 10:00 ds.Elise Wijnands Dorpskerk
Zo. 29-1 10:00 mw Gea Haan (Ten Boer) Dorpskerk
Zo. 5-2 10:00 ds.Elise Wijnands Dorpskerk
Zo. 12-2 10:00 ds.Karin Spelt Hoog-Keppel Gezamenlijke dienst met
PG Drempt & Oldenkeppel
Zo. 19-2 10.00 ds. Monica Schwarz (Almelo) Dorpskerk
Zo. 26-2 10:00 ds.Menno Leistra (Steenderen) Dorpskerk 1e Zondag 40-dagentijd
Zo. 5-3 10.00 ds.Elise Wijnands Dorpskerk 2e Zondag 40-dagentijd

Zo. 22-1 10:00 ds.T. Wiersum Dorpskerk

Zo. 29-1 10:00 ds.D.Bos (Doetinchem) Dorpskerk

Zo. 5-2 10:00 ds.T. Wiersum Dorpskerk

Zo. 12-2 10:00 ds.T.Wiersum Dorpskerk Heilig Avondmaal

Zo. 19-2 10:00 dhr. H.Dijkman (vorden) Dorpskerk

Zo. 26-2 10:00 ds.T.Wiersum Dorpskerk 1e Zondag 40-dagentijd
ZWO dienst

Zo. 5-3 10:00 ds.R.Reiling (Steederen) Dorpskerk 2e Zondag 40-dagentijd

Wo. 8-3 20:00 ds.T.Wiersum Dorpskerk Biddag voor Gewas en Arbeid

Kerken: Drempt, Kerkstraat 1, 6996 AE; Hoog-Keppel, Burg. Van Panhuysbrink 11, 6997 AA; Hummelo, Dorpsstraat 22, 6999 AC;

Wichmond, Dorpsstraat 16, 7234 SN. Na de diensten wordt samen koffie gedronken. (In Hummelo bij diensten met eigen predikant.)
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Gastvrij Geloven

Op het plein voor de kerk wordt fietsles gegeven.
Medewerkers van Veilig Verkeer afdeling Dren-
the komen dat graag verzorgen. Fietsen is best
complex, leggen ze uit. Maar de dames willen
het graag leren en hebben er plezier in. Fietsen
staat voor vrijheid, weet Nettie Kramer. Ze is een
van de codrdinatoren van de crisisopvang die de
Protestantse Gemeente te Roden-Roderwolde
biedt aan asielzoekers uit Ter Apel. Al anderhalve
maand worden vijftien vrouwen met kinderen
opgevangen in de oude pastorie, het voorhuis
van de kerk dat tot jeugdhonk verbouwd was.
De kerk speelde al met de gedachte om er Oekra-
iense vluchtelingen op te vangen, toen de vraag
naar crisisopvang kwam. “Als je die mogelijkheid
dan hebt, kun je geen nee zeggen. Noem het een
heilige verontwaardiging over de verschrikkin-
gen van Ter Apel, die ons dreef. Alles beter dan
Ter Apel en de bureaucratische kluwen van COA
en IND. Als je niets doet, slaan die mooie woor-
den uit de Bijbel nergens op. Heb je naaste lief
als jezelf, bijvoorbeeld. Hier geven we handen en
voeten aan ons geloof”

Inmiddels heeft zich een dagelijkse routine ont-
wikkeld. De dames koken bij toerbeurt, wekelijks

Tekst en beeld: Dick Vos
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ALLES BETER DAN TER'APEE!

Crisisopvang in Roden

codrdineert een van hen de boodschappen. De
kinderen gaan naar de kinderopvang en de basis-
school in het dorp. Dagelijks is er Nederlandse

les en af en toe wordt een uitje georganiseerd.
“Natuurlijk is er altijd wel wat - zet een willekeu-
rig aantal vrouwen bij elkaar... Maar inmiddels is
het een hechte groep geworden die elkaar steunt
en helpt”

Brede steun is er ook vanuit de plaatselijke ker-
ken. “Vraag om fietsen en ze komen er. Vraag om
kleding en die wordt gebracht. Wat hier gebeurt,
laat zien dat kleinschalige opvang prima kan -
ook richting de samenleving.” De meeste mensen
deugen en willen graag helpen, ziet Nettie. Ze
ervaren dit als zinvol en het schept een band.
“Meld je vooral aan als vrijwilliger, als dat ergens
kan’; geeft ze mee. “Daar word je een beter mens
van - een gelukkiger mens!”

Handen en voeten geven
aan je geloo




Nieuws van Present Bronckhorst

‘Warme burendagen’ in strijd tegen energiearmoede
Door een sterke stijging van de energieprijzen wordt het
dagelijks leven voor veel mensen flink duurder. Dat is extra
slecht nieuws voor mensen met een laag inkomen. Een
groot deel van deze mensen woont soms ook nog eens in ST ;
een slecht(er) geisoleerd huurhuis. Ze hebben weinig of - ~
geen financiéle ruimte om een stijging van de vaste lasten f

en duurdere dagelijkse boodschappen op te vangen. / / /
Daarom komen de kerken en diaconieén in Bronckhorst :
praktisch in actie voor mensen die met energiearmoede te maken hebben. Ze doen dit in
samenwerking met Present Bronckhorst en de gemeente Bronckhorst.

Onder de noemer ‘Warme Burendagen’ worden er bespaartips gegeven en kunnen mensen
energiebesparende middelen halen. Vrijwilligers van de kerken en Present helpen bij het plaatsen
hiervan. Naast praktische hulp is er ook ruimte voor ontmoeting tussen de vrijwilligers en bewoners
en buren onderling. Er zijn ondertussen al ‘Warme Burendagen’ geweest in Vorden en Zelhem.

Zwolse studenten steken handen uit de mouwen in Achterhoek

Circa tachtig studenten van een Zwolse studentenvereniging kwamen in oktober naar Bronckhorst

w voor hun introductieweekend. Als onderdeel

g hiervan zetten ze zich in voor kwetsbare

Achterhoekers. Mensen die te maken hebben met

een slechte gezondheid, armoede en/of sociaal

isolement. “Het was prachtig dit samen te doen en

=8 zo'n grote verandering te zien in zo'n relatief korte
= tijd. Het raakte me dat de bewoonster moest

huilen van dankbaarheid!”, was een van de

! reacties van de studenten. Present Bronckhorst en

Doetinchem organiseerden de projecten voor

hen. Op de avond voordat ze aan de slag gingen, kregen ze uitleg over Present en de verschillende

projecten.

In totaal hebben de studenten acht projecten uitgevoerd, vijf in Bronckhorst en drie in Doetinchem.

Er werden vijf tuinen opgeknapt, een rollator/rolstoel wasstraat ingericht bij woonzorgcentrum De

Bleijke, een hekwerk gemaakt bij een gezinshuis en geknutseld met de bewoners van

woonzorgcentrum Croonemate.

Samen opkomen voor mensen die wel wat hulp kunnen gebruiken.
Daar wordt iedereen blij van! Present helpt al bijna 5 jaar mensen in
Bronckhorst die leven in armoede en gezondheidsproblemen en een
klein netwerk hebben. Dit doen we door vrijwilligers te verbinden met
deze kwetsbare mensen die praktische hulp en een moment van
aandacht nodig hebben.

Om dit werk te blijven doen heeft Present Bronckhorst jouw hulp hard
nodig. Voor een blijvende impact in Bronckhorst zijn we afhankelijk van
mensen die het ideaal van Present omarmen. Steun ons daarom met
een donatie. Scan de QR-code en vul het bedrag in dat je graag wilt
doneren.
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Predikant: ds. Karin Spelt - tel.: 06-13554749 - e-mail: karin.spelt@gmail.com
Scriba: Marian Lusink - tel.: 0313-479174 - e-mail: scriba@kerkdrempel.nl
Website: www.kerkdrempel.nl

Als wij aan het begin van het nieuwe jaar elkaar de beste wensen voor het nieuwe jaar toewensen
ligt daaronder ook het verlangen naar een nieuw begin. Dat wat moeilijk was in het oude jaar
willen we graag achter ons laten. En we hopen dat we in het nieuwe jaar het goede zullen doen en
het goede zullen ontvangen. Voorspoed, geluk, gezondheid, licht en liefde wensen we elkaar toe.
Niet voor niks beginnen veel mensen een nieuw jaar met goede voornemens. Een leeg jaar ligt

voor je. Vol mogelijkheden. Het biedt kansen om het oude achter te laten. Oude gewoontes waar je
van af wil. Vervelende herinneringen uit het vorig jaar die je graag achter je wil laten. Dingen die
we verkeerd gedaan hebben, conflicten, kwetsende woorden, nalatigheid, foute keuzes. Niet alleen
in de persoonlijke sfeer. Ook op het gebied van politiek, maatschappelijke ontwikkelingen,
wereldwijde zorgen en problemen zouden we graag het oude achter ons willen laten. Maar we
weten allemaal dat het zo eenvoudig niet is.

In de kerk zijn we het jaar op 8 januari begonnen met het verhaal over de doop van Jezus. De tijd
van Epifanie begint altijd met het verhaal over de doop. De mensen die naar Johannes de Doper
toekomen om zich te laten dopen kennen ook het verlangen naar een nieuw begin. Johannes
heeft het over omkeer en vergeving van zonden. Door het ritueel van de doop wordt het oude
afgewassen en konden mensen een nieuw begin maken. In de doop wordt ook het verbond met
God gevierd. In het nieuwe begin ben je niet alleen. God is met je. Hij gaat met je mee. En wil je
helpen om het goede te doen, om een bron van liefde te zijn. Om zijn weg te volgen en zo het
leven met en voor elkaar steeds beter te maken. Inderdaad te werken aan voorspoed, vrede, geluk,
welzijn voor iedereen.

We weten dat je niet opnieuw kunt beginnen. Dat je het oude meeneemt. En toch biedt elke dag de
mogelijkheid van een nieuw begin. Al gaat het maar om kleine stapjes, kleine veranderingen. Niet
alleen aan het begin van het jaar. Het is een mooie gedachte dat elke dag nieuwe kansen biedt. Als
je zoin het leven staat groeit er een gevoel van optimisme. Van blijven geloven dat het kan.

Ik wens u allen een goed en positief nieuw jaar toe.

-ds. Karin Spelt



Terugblik kerst

Wat was het fijn om dit jaar gewoon weer bij elkaar te kunnen zijn om samen kerst te vieren. We
kijken terug op mooie kerstvieringen. Een hoogtepunt was de kerstmaaltijd op zondag 18
december in Drempt. Wat zag het er weer prachtig uit en wat was het goed verzorgd. Heerlijk eten
gekookt door Anne-Marie van Gaal en haar zoc;n Simon. Mooi gedekte tafels, kerstversieringen,
muziek en zang en vooral veel stralende mensen. Hierbij een kleine impressie.

JI' o

Uit de kerkenraad

Zondag 8 januari zijn we het nieuwe jaar begonnen met een kerkdienst in Hoog-Keppel. Na de
dienst hebben we elkaar het goede toegewenst bij de Nieuwjaars ontmoeting.

Afscheid en losmaking ambtsdragers

In deze dienst is Toon Folmer losgemaakt van het ambt van diaken.

Toon heeft een hele lange staat van dienst in onze gemeente. In de jaren 90 is hij begonnen, hij was
de meeste jaren als diaken bevestigd en een aantal jaar heeft hij op de achtergrond de
administratie op orde gehouden. Met veel mensen heeft hij jaren lang samengewerkt. In 2019 werd
hij opnieuw bevestigd als diaken. Toon heeft een diaconaal hart. Zijn aandacht voor en
bewogenheid met mensen die hulp en ondersteuning kunnen gebruiken is groot. Toon onderhield
altijd de contacten met de andere diaconieén in de gemeente Bronckhorst en met de burgerlijke
gemeente. Samen zijn bijvoorbeeld attenties in de kerstperiode verzorgd en allerlei activiteiten om
plaatselijk en werelddiaconaat onder de aandacht te brengen. Met Hummelo werd een tijd lang
een bazar georganiseerd.
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Tijdens de openluchtdienst in 2019 heeft Toon voor al zijn werk van de burgemeester een
Koninklijke Onderscheiding gekregen. Jan Hoitink en Koob ter Haar waren daarbij de
initiatiefnemers. Niet alleen voor de diaconie heeft Toon veel werk gedaan. Op zeer veel plekken is
hij actief. Het onderhoud van de begraafplaats in Keppel en de organisatie rondom uitvaarten.
Toon is ook lid van de Plaatselijke Ccommissie rondom de kerk van Hoog-Keppel. Voor allerlei
hand- en spandiensten kun je Toon altijd vragen. We kennen Toon als een zeer loyaal, trouw,
bewogen en vriendelijk mens. Toon zal niet snel nee zeggen. Nu hij ouder wordt en zijn
gezondheid meer energie van hem vraagt is het moment aangebroken om een aantal taken neer
te leggen. Hij heeft ervoor gekozen zijn ambt als diaken niet te verlengen. Hij heeft zijn laatste
periode van vier jaar vol gemaakt en hoopt dat iemand anders zijn taken zal overnemen. Rondom
de begraafplaats en de kerk van Hoog-Keppel blijft hij nog graag dingen doen. Maar het is fijn om
ook de verantwoordelijkheid daarvoor met anderen te delen. We hebben Toon in de dienst van 8
januari heel hartelijk bedankt voor al het werk dat hij voor de diaconie en de kerk heeft gedaan. En
voor de fijne samenwerking. We hopen en wensen hem toe dat hij in de komende tijd cok wat
meer ruimte en tijd voor zichzelf neemt. En samen met Garri ook dingen kan doen die hen beide
plezier geeft.

Herbevestiging Mintje Osinga

We zijn blij dat Mintje Osinga haar ambtstermijn als ouderling wil verlengen. Zij is herbevestigd en
heeft toegezegd nog graag een periode van vier jaar als ouderling aan onze kerkenraad verbonden
te willen blijven.

Nieuwe ambtsdragers

Helaas is het nog niet gelukt nieuwe ambtsdragers te vinden. We zijn hard op zoek naar een diaken
die het werk van Toon kan overnemen. Ook is er nog steeds een vacature voor een scriba. Marian
Lusink combineert deze taak al lang met haar taak als diaken. Graag geeft ze haar taak als diaken
meer tijd en aandacht. Het zou heel fijn zijn als ze haar taak als scriba kan neerleggen en we ook
een nieuwe collega diaken vinden. Binnenkort hopen we als kerkenraad hier weer mensen voor te
benaderen.

Sinds juli ben ik voorzitter van de kerkenraad. Deze eerste periode heb ik gebruikt (en ben nog
bezig) om me goed in te werken en alle kanten van het kerkenwerk te leren kennen. Ook zijn we
bezig om een goed overzicht op papier te zetten van alle mensen die een taak hebben in de
gemeente. Dat helpt bij het zoeken naar nieuwe mensen. |k probeer actief mee te doen met het
zoeken van mensen voor openstaande vacatures.
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Op het moment liggen teveel taken bij een paar personen. Het is goed hen te ontlasten. Zo zijn er
een aantal mensen gevraagd mee te gaan doen met het opnemen van de kerkdiensten. Naast Jan
Bruil draaien Hella Rots, Emiel Luimes en Herman Garretsen nu vast mee in het rooster. Ook voor de
redactie van het kerkblad kunnen we nog iemand extra gebruiken. En natuurlijk voor de
openstaande vacatures in de kerkenraad. Deze vacatures ben ik in kaart aan het brengen en aan
het kijken of sommige taken niet verdeeld kunnen worden onder meerdere mensen. Dat betekent
dat er ook ‘invallers’ zijn. Mocht u wel eens gedacht hebben om een taak, taakje of een deeltaak te
willen vervullen voor een bepaalde tijd dan mag u een mailtje naar mij toe sturen:
janine@garvo.nl In een volgend Kerklevenin hoop ik dat ik u meer hierover kan vertellen en waar
de opengevallen plekken zich bevinden.

We zijn dankbaar dat zoveel mensen zich inzetten voor de gemeente en hopen er samen weer een
mooi jaar van te maken.

Namens de kerkenraad,
-Janine Garretsen, voorzitter.

Bij de diensten

Zondag 22 januari: Oecumenische dienst in Achter-Drempt

Het thema voor de week van gebed voor de eenheid der christenen is dit jaar ‘Doe goed, zoek
recht’ Woorden die komen uit Jesaja 1: 17. De liturgie is gemaakt door kerken in de Amerikaanse
staat Minnesota. Kerken waar witte en zwarte mensen samen kerk proberen te zijn. De aandacht
gaat naar verdeeldheid door ongelijkheid en racisme. Een actueel thema. De ‘black lives matter’
beweging heeft de laatste jaren verschillende vormen van racisme opnieuw bloot gelegd. Raciale
ongerechtigheid vindt plaats op individueel, systemisch en institutioneel niveau. Zeker in Amerika
is dat een groot thema. Maar ook in ons land is er veel aandacht voor. Op 19 december 2022 heeft
premier Rutte namens de regering excuses gemaakt voor het aandeel van Nederland in het
slavernij verleden en voor het onrecht dat tot slaaf gemaakte mensen en hun nageslacht is
aangedaan. Het jaar 2023 is een jaar waarin herdacht wordt dat het 150 jaar geleden is dat de
slavernij in de praktijk werd afgeschaft in Suriname en het Caribisch deel van Nederland. Op 1 juli
2023 wordt dit officieel herdacht.

Het is goed om dit thema ook als kerken dit jaar op de agenda te zetten. Want helaas zijn vormen
van racisme ook in de kerken veelvuldig voorgekomen. Lange tijd werd het zelfs verdedigd met
theologische argumenten, waarbij er onderscheid gemaakt werd tussen mensen op grond van ras
en kleur. En blanken werden gezien als een superieur ras.

De kerken hebben daar in het verleden op veel plekken al excuses voor gemaakt. Maar het is
belangrijk altijd alert te blijven. Want ook in onze tijd komen vormen van discriminatie en racisme
voor. Het is goed dat de Wereldraad van Kerken dat steeds weer onder de aandacht brengt.
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Met deze liturgie besteden ook wij daar op 22 januari aandacht aan. We belijden samen met
christenen wereldwijd schuld voor alle vormen van discriminatie en racisme. We belijden ook dat
we door het water van de doop samen één lichaam van Christus zijn, waar geen onderscheid
gemaakt wordt tussen mensen op grond van ras, kleur of geaardheid. In Christus zijn we één. En we
bidden met christenen wereldwijd dat mensen die eenheid en gemeenschap zullen ervaren en dat
alle vormen van discriminatie en racisme worden benoemd en uitgebannen. Dat er recht wordt
gedaan aan allen die daaronder geleden hebben en nog steeds lijden. Het is goed om hun verhaal
te blijven horen.

De dienst is voorbereid met de oecumenische werkgroep bestaande uit Peter Hammink, Trees
Offenberg, Marjan van Zadelhoff , Johanna Oortgiesen, pastoraal werker Carin Timmerman en ds.
Karin Spelt. Zangers uit beide kerken zullen samen zingen.

Zondag 29 januari: Doopdienst

We zijn heel blij en dankbaar dat er op zondag 29 januari een kindje in ons midden gedoopt wordt.
Joanne en Léon Kousbroek willen hun zoontje Stan Olaf deze zondag laten dopen.

Joanne en Léon wonen sinds 2018 aan de Kerkstraat 20 in Drempt. Joanne is sinds haar jeugd lid
van de Cristelijk Gereformeerde Kruiskerk in Arnhem. Ze heeft daar ook belijdenis gedaan. Ook na
hun verhuizing naar Drempt is ze daar lid gebleven. Hun eerste dochter Emmais er in oktober 2019
gedoopt . Emma is drie jaar en heeft op 25 oktober een broertje gekregen.

Zij willen Stan graag in Drempt laten dopen en hebben ook besloten zich over te laten schrijven
naar de Protestantse Gemeente Drempt en Oldenkeppel. Wij willen hen van harte welkom heten in
onze gemeente en hopen dat ze zich hier thuis zullen voelen. Léon is van huis uit niet kerkelijk
verbonden, maar zal als gastlid mee geregistreerd worden.

In de doop vieren we het verbond tussen God en mensen. Hij gaat met ons mee op onze levensweg.
Stan staat aan het begin van het leven. Bij de doop ontvangt hij een doopkaars. De woorden
daarbij uitgesproken gaan mee in zijn leven:

Ontvang het licht van deze doopkaars

Dat je mag leven als een licht in de wereld.

Wees altijd een vonk van het licht en de liefde van God.
En ook wij als gemeente willen rondom jullie

een kring van licht en liefde vormen.

Zondag 12 februari: Hoog-Keppel
Gezamenlijke viering met de Protestantse Gemeente Hummelo

Het is waardevol samen te werken met onze buurgemeente de Protestantse Gemeente Hummelo.
Op het gebied van Ontmoeting en Inspiratie wordt er al vele jaren samen gewerkt. De gezamenlijke
thema-avonden over actuele maatschappelijke thema’s zijn daar een mooi voorbeeld van. We
willen de samenwerking nu ook uitbreiden naar een viertal gezamenlijke diensten in 2023. Op die
zondagen hoeft er dan geen gastpredikant gezocht te worden.

De eigen predikant gaat voor.

Op zondag 12 februari zijn de gemeenteleden uit Hummelo te gast in Hoog-Keppel. Ds. Karin Spelt
is de voorganger.



Collecteomschrijvingen voor januari 2023

i

8 januari: Het Passion

In de time-outvoorziening Het Passion verblijven dak- en thuislozen, die afkomstig zijn vanuit
diverse voorzieningen in het land. Het Passion biedt hen een rust- en hulpperiode aan. Die periode
kan variéren van 2 tot 12 weken, of wat nodig is. In die periode begeleiden zij hun gasten
professioneel, met ondersteuning van vakantievrijwilligers. De diaconale vakantievrijwilligers zijn er
voor de gasten en helpen daarbij in en rond Het Passion met allerlei werkzaamheden en met het
huishouden.

15 januari: Ondersteuning gemeenten

In onze protestantse kerken zijn tienduizenden mensen actief op allerlei terreinen: van pastoraat tot
missionaire presentie, van diaconaat tot jeugdwerk en van bestuur tot beheer. Steeds meer
ontwikkelt de Protestantse Kerk ook online trainingen, e-learnings en webinars. Zoals de e-learning
Beleid & Bestuur, die ambtsdragers helpt bij het opstellen van een inspirerend beleidsplan. Of de
training Pastoraat, die deelnemers handvatten geeft voor het voeren van pastorale gesprekken.

Met de trainingen vergroten werkers in de kerk hun kennis, doen ze ideeén op en wisselen
ervaringen uit. Zo kunnen ze toegerust aan de slag.

22 januari:  Oecumenische dienst
De werkgroep die de dienst organiseert, bepaalt ook het doel van de collecte.

29 januari: Landelijk jeugdwerk

Elk jaar strijden jongerengroepen uit heel Nederland om de hoogste score bij Sirkelslag, een
interactief Bijbelspel van Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. De
groepen spelen het spel vanaf hun eigen locatie en staan online met elkaar in verbinding. Bij
Sirkelslag staan altijd een Bijbelverhaal en vaak ook diaconale thema's centraal. Jongeren gaan zo
op een ongedwongen manier met geloofsonderwerpen aan de slag. Voor kerken is Sirkelslag een
mooie kans om hen betrokken te houden.

Collecteopbrengsten in november.
Eerste collecten voor diaconaal werk en beheer van de kerk samen € 263,76

Tweede collecte op:

6 nov Straatkinderen Bogota €183,55
6 nov Groenten jam en paaskaarsen € 284,00
13 nov Casey troy foundation €124,20
20 nov Hospice Rozenheuvel €121.95

27 nov Stichting Litania € 63,00



Gezamenlijke Ontrioeting'& nispiratie

De geloofsgemeenschappen Protestantse Gemeenten Angerlo-Doesburg,
Drempt en Oldenkeppel en Hummelo, de Remonstranten Doesburg,
de samenwerkingsgemeente Ooipoortkerk, Parochie St. Willibrordus Doesburg en
het Leger des Heils Doesburg werken samen in Ontmoeting en Inspiratie.

Ontmoeting en inspiratie

‘Wat hebben we bij de koffie?’

‘Wat hebben we bij de koffie?’ is een ontmoetingsochtend waarbij een kopje koffie/thee niet alleen
vergezeld gaat van wat lekkers, maar ook van een kort programma. Dat kan een gastspreker zijn,
maar ook iets met verhalen of muziek. We bieden ‘een gezellige inloop met een plus.

Er wordt altijd ‘iets’ aangeboden, maar dat duurt maximaal een half uur.

Daarvoor en daarna is er ruim tijd voor koffie en gesprek.

Op 4 januari was de Nieuwjaarsontmoeting

Op deze ochtend was voormalig dierenarts Jan de Groot uit Doesburg gastspreker.

De volgende bijeenkomst is op woensdag 1 februari.

Locatie:  Dienstencentrum Leger des Heils

Zandbergstraat 15 Doesburg (ingang is de winkeldeur)
Tijd: 10.00- tot 11.30 uur
Kosten:  Vrijwillige bijdrage i.v.m. onkosten.

Organisatie "Wat hebben we bij de koffie'?

wordt georganiseerd vanuit de gezamenlijke kerken uit Doesburg en omgeving
ledereen is welkom

Contact:

Trudy Hemke, 06-255 635 41

Chris Vorogten, 06 229 984 40

Filmavond in het Kerkhuis in Hoog-Keppel H
Dinsdag 24 januari 19.30 uur Inloop vanaf 19.10 uur. - .

De film A Chiara van de Amerikaans-ltaliaanse filmmaker Jonas A CH lARA) i £,
Carpignano wordt gedraaid. o
De film vertelt het verhaal van een 15-jarig meisje dat ontdekt
dat haar vader geen heroische held is, maar een maffiabaas. De
film begint met een feest voor dochter Giula die 18 jaar is geworden. Het feest is mooi, maar de
volgende dag blaast men de auto van vader Claudio op, waarna hij verdwijnt. Haar 15-jarige zus
Chiara wil weten wat er is gebeurd en begint de geheimen van haar familie langzaamaan te
ontdekken. De maffia is namelijk dichterbij dan ze dacht en ze moet de keuze maken of zij ook zo
een toekomst wil hebben.

Carpignano maakt fictiefilms met een documentair karakter. Hij portretteert in authentieke en
sociale cinema mensen die door racisme, armoede en misdaad gemarginaliseerd zijn. Daarbij
gebruikt hij niet-professionele acteurs . Een film met een maatschappijkritische boodschap die
rauwe realiteit weergeeft.

ak
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Gebed bij een ni¢

(door ds. Marco Batenburg)
Eeuwige God,

Aan het begin van een nieuw jaar schuilen we bij U.
Wij weten niet hoe de dag van morgen eruit ziet.

Laat staan dat we een heel jaar vooruit kunnen kijken,
maar wij geloven dat onze tijden in Uw hand zijn.

U bent onze God - gisteren, vandaag en morgen.
We beginnen dit nieuwe jaar op zondag,

dag van de opstanding van Christus.

De dag die ons herinnert aan het nieuwe begin dat U eenmaal
gemaakt hebt.

Levende Christus, schenk mensen telkens hoop en moed.
Om het geloof te bewaren.

Om het leven aan te kunnen.

Om op te staan in situaties van nood en onrecht.

Laat Uw rijk van vrede en gerechtigheid spoedig komen.
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

Gezgond,
WW

Bij de diensten

Op zondag 22 januari staat hopelijk ds. Elise weer op de kansel. De laatste zondag van deze maand
komt Gea Haan uit Ten Boer om bij ons de dienst te leiden. Op 5 februari is het ds. Elise die
voorgaat. In het kader van de samenwerking tussen naburige gemeenten zijn wij als Hummelose
kerk op 12 februari te gast in Hoog-Keppel. Ds. Karin Spelt gaat dan voor. Op 19 februari is de ons

bekende ds. Monica Schwarz bij ons als voorganger.



Koster/organist Uitgangscollectes

22 jan: Chris Vrogten/Ap Addink 22 jan: plaatselijk kerkenwerk
29 jan: NN/Frans Konincks 29 jan: Stichting SONOM Malawi
5 feb: Gerrit Minkhorst/ Broer de Boer 5 feb: plaatselijk jeugdwerk
19 feb: Leida Wenneker/Atze Douma 19 feb: eredienst en muziek

Bloemengroet

De bloemen uit de kerk gingen op 20 november naar Joop Agelink. Hopelijk kan hij binnen niet al te
lange tijd weer voldoende noten lezen om het orgel te laten klinken. Mw. Rinanda Remmelink
kreeg bloemen op zondag 27 november. Na de kerkdienst in Drempt op 4 december werden de
bloemen bezorgd bij ds. Elise Wijnands. Op zondag 11 december gingen de bloemen naar mw.
Anneke Luesink en op 18 december naar mw. Jannie Bouman in Laag-Keppel. De bloemen na de
dienst op kerstmorgen zijn gebracht naar Miep en Gerwin Otten.

Ww: i il
Kindarlark
ninaerKerk

Het kerstfeest van de kinderkerk was dit jaar een klein gezellig feestje met de kinderen van kinder-
en jeugdkerk en een aantal ouders. We hebben lekkere pannenkoeken gegeten die met
kerstvormpjes en poedersuiker mooi versierd konden worden. Ook was er stroop en jam en
chocolademelk en ranja. Toen iedereen genoeg pannenkoeken had gegeten, heeft Jessica een
kerstverhaal verteld. De platen liet ze zien op het grote scherm
en de vertelling werd afgewisseld met muziek. Het verhaal
ging over een klein jongetje dat graag met zijn vader mee

= wilde op zoek naar het kindje Jezus. Maar dat vond zijn vader

| niet goed, toen ging hij zelf maar de ster volgen. Hij nam
dingen mee die hij graag aan het kindje wilde geven. Maar
onderweg kwam hij arme en droevige mensen tegen aan wie
hij zijn geschenken gaf. En toen hij het kindje vond, had hij
geen geschenken meer. Maar dat vindt Jezus niet zo erg, daar
mag je komen zoals je bent, ook zonder dure geschenken. Aan
het eind van het gezellige uur was er voor de kinderen het bekende tasje met inhoud. Daarna was
het vakantie. In januari is er weer kinderkerk. De datums kun je vinden op de site.

- Anita Nusselder

Van de voorzitter

Zoals u weet is de kerkenraad een afspiegeling van ons ledenbestand waar we op de verschillende
ambten de, naar ons inzien, meest geschikte personen proberen te vinden. Een ouderling of diaken
heeft doorgaans andere capaciteiten dan een kerkrentmeester, maar met elkaar proberen we zo
goed mogelijk ‘de kerk' te besturen. Nu heeft Heleen Hendriksen aangegeven terug te willen
treden als kerkrentmeester, omdat haar tweede termijn in deze functie er nu op zit. Dat vinden we
uiteraard erg jammer. Het goede nieuws is, dat ze ook heeft aangegeven nog op verschillende
plekken betrokken te willen blijven bij onze kerk. Het andere goede nieuws is, dat Gert Wiltink van
de Zelhemseweg heeft aangegeven de plek van Heleen te willen innemen. En om nog maar even
door te gaan met de goed-nieuwsshow: Mieke Jansma heeft aangegeven, dat ze de diaconie wil
komen versterken. Nu schrijft de Kerkorde voor dat de gemeente moet worden gevraagd of er
bezwaren zijn tegen de bevestiging van een nieuw kerkenraadslid. Letterlijk luidt de tekst:
‘Bezwaren tegen de bevestiging kunnen worden ingebracht door stemgerechtigde leden van de
gemeente en dienen uiterlijk één week na de bekendmaking schriftelijk en ondertekend bij de
kerkenraad te worden ingediend' U kunt uw brief richten aan de kerkenraad t.a.v. dhr. B. Verkerk,
Van der Hardt Abersonlaan 2 6998 AX Laag-Keppel.



Kerklevenin

Als er geen bezwaren komen dan zullen Gert en Mieke vast instromen in de kerkenraad, noem het
maar stagelopen, tot er in overleg met ds. Elise een passende datum is gevonden voor de
bevestiging van hen beiden en het terugtreden van Heleen.

Ook heeft uw voorzitter zijn drie termijnen van vier jaar erop zitten en zullen we op zoek gaan naar
een nieuwe ouderling. Bent u, of kent u, iemand die daar voor open staat, schroom niet u te
melden. Het is een verrijking om bij zo'n inspirerende club te horen.

- Hans Nusselder, voorzitter

Namackranc
DamesKrans

Op donderdagmiddag 19 januari houdt de Dameskrans haar jaarvergadering in dorpshuis
De Ruimte van twee tot vier uur. Op donderdagmiddag 16 februari zullen Diny Berenpas en
Linie Esselink de middag verzorgen met liedjes, verhaaltjes en gedichten begeleid op de
harmonica. We komen bijeen in De Ruimte van twee tot vier uur. Gasten zijn welkom

- Henny van Zadelhoff

Kerstmarkt
De kerstmarkt van 2022 was ouderwets gezellig! Na twee coronajaren was het op 10 december jl.
eindelijk weer zover. We kijken terug op een zeer gezellige en geslaagde kerstmarkt.
De vertrouwde kniepertjes, wafels, notenkransen en kerststukken gingen
als warme broodjes over de toonbank. Na aftrek van kosten heeft de
verkoop € 2.480,- opgeleverd. Zoals u weet komt de opbrengst ten goede
van Stichting Vrienden Hummelose Kerk. Grote dank aan alle vrijwilligers
die op welke manier dan ook een
steentje hebben bijgedragen. Dankzij
jullie hulp hebben we de kerstmarkt
kunnen organiseren.

Namens Stichting Vrienden Hummelose
Kerk, Leida Wenneker & Henri Heijtink &
Heleen Hendriksen

F - L& i
i nllartec nktobar an novam
Lol J:f cies OoKlober en novem

In de dienst
Kerk € 179,79 & € 183,40
Diaconie € 119,86 & € 122,27

Uitgangscollectes

02-10 €83,04 Kerken Israél 06-11 €60,80 Het Passion

09-10 €42, St. Sonom 13-11 €31,50 Plaatselijk pastoraat
16-10 €48,70 Plaatselijk jeugdwerk 20-11 €31,70 Plaatselijk diaconaal werk
23-10 €27,27 St.Shehata 27-11 €49,36 Eredienst en muziek

30-10 €41,80 Orgelfonds



Begroting 2023 Kerk & Diaconie

Op de kerkenraadsvergadering van 16 november 2022 is de begroting van zowel de Kerk als de
Diaconie besproken en goedgekeurd. U heeft de mogelijkheid de begroting in te zien tot 1 februari
a.s. Wij verzoeken u hiervoor telefonisch een afspraak te maken. Voor de begroting van de Kerk kunt
u terecht bij Heleen Hendriksen 0314 - 382002 en voor de Diaconie bij Rita Hector 06 — 54920587.

fruitstal aan ons schenkt. We hebben een bedrag van € 430,- ontvangen. Een hele mooie traditie
waarvan wij ook beseffen dat dit niet vanzelfsprekend is. Hartelijk dank dat we ook in 2022 de
opbrengst van de fruitstal mochten ontvangen.

De verwarming een paar graden lager!

Het vaste energiecontract voor onze kerk is op 1 januari 2023 gestopt. Dat betekent dat wij vanaf die
datum overgeleverd zijn aan de variabele energietarieven. Dat betekent ook dat onze

energiekosten 3 a 4 keer zo hoog worden in 2023. In de kerkenraad is besproken hoe we de
energiekosten kunnen beperken. Afgesproken is dat we de verwarming niet hoger zetten dan 17
graden. Bij extreme kou kan het voorkomen dat we uitwijken naar de Ruimte. We blijven u

natuurlijk graag verwelkomen in de kerk. Dus trek op zondagochtend iets warms aan en kom naar
de dienst. Wij hopen op uw begrip!

Actie Kerkbalans 2023

Januari staat traditiegetrouw in het teken van Actie
Kerkbalans. Dus ook dit jaar kunt u in januari een
bezoekje verwachten van één van de
kerkenraadsleden. Tussen 14 en 29 januari ontvangt u de kerkbalansfolder en het verzoek voor uw
financiéle bijdrage. Met uw bijdrage helpt u het Hummelose kerkenwerk in stand te houden.

Geef vandaag voor de kerk van morgen!

Actie
Kerkbalans

\/a

De uitgangscollecte Diaconie over de maand januari 2023
8 januari Plaatselijk Diaconaal Werk

15 januari Poor People’s Fund Afrika

29 januari Stichting SONOM Malawi

Actie: “een warme deken voor Oekraine vanuit Hummelo”

De oorlog in Oekraine betekent onbeschrijflijk leed voor de mensen daar. Samen met kerken en
christelijke organisaties helpt Kerk in Actie via het programma Noodhulp de meest kwetsbare
mensen in Oekraine. Zij hebben onze steun harder nodig dan ooit. Wij willen iets doen voor de
mensen in Oekraine door een “blokjesdeken” te breien of te haken met wol. Alle kleine beetjes
helpen. Wilt u meehelpen? Of informatie hierover hoe wij dit (willen) aanpakken? Neem gerust
telefonische contact op met: Henny Maalderink: 06-21241416, Nank van der Boon: 06-30015549 of
Rita Hector: 06-54920587. De Diaconie van de Dorpskerk Hummelo koopt hiervoor wol in!

Via Rita Hector is hiervoor een gift van 50,-- euro ontvangen. Hiervoor willen wij de gever hartelijke
bedanken. U kunt uw bijdrage ook direct overmaken op banknummer van de Diaconie; t.n.v. de
Protestantse Gemeente Hummelo: NL34RABO 03150.00.929. Bij voorbaat hartelijke dank!

- Diaconie dorpskerk Hummelo.



KerklLevenin

In de Oudejaarsdienst op 31 december jl. hebben we met elkaar stil gestaan bij de in
2022 overleden gemeenteleden. Met het licht van de Paaskaars zijn
herinneringskaarsen aangestoken en zijn de volgende namen genoemd:

- Gerard Boschman
*2-3-1935 122-1-2022

- Gerrie Gersen-Visschers
#23-6-1939 14-2-2022

- Greet Buitenhuis-Boswijk
*¥12-10-1931 111-3-2022

- Dies Kempers-Bloemendal
¥21-8-1932 121-3-2022

- Gerrit Besselink
*17-9-1938 125-3-2022

- Gerda Garretsen-de Vries
#20-10-1928 12-4-2022

- Rieki Beek-Bloemendaal
#27-7-1933 124-4-2022

- Evert Garretsen
#*23-7-1927 18-5-2022

- Gerda Maalderink-Jansen
#29-4-1929 15-6-2022

- Gerrit Overbeek
*26-4-1936 19-6-2022

- Evert Willemsen
*18-2-1930 129-6-2022

Jouw naam

behoedzaam geschreven,
met de inkt van gemis

op een kwetsbare plek

in ons hart.

(Kris Gelaude)

- Pheet UUff-Hinlopen
#20-1-1925 11-7-2022

- Jos Mourik-Mouw
*13-5-1929 126-8-2022

- Hennie Scholten
*6-9-1935 17-9-2022

- Jopie Wissink-Besselink
*1-5- 1937 121-10-2022

- Dinie Gaikhorst-Radstaak
*15-11-1938 1t31-10-2022

-Jan Ebbers
*30-4-1924 112-11-2022

- Gerrie Harenberg-Harmsen
¥2-1-1942 121-12-2022

- Riek Wolters-Bosveld
#5-2-1929 121-12-2022

- Coba Meijering-Beuker
*18-11-1939 123-12-2022

- Annie Smeitink
*31-1-1946 128-12-2022

- Henk Greven
*26-7-1965 129-12-2022
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Vanuit de pastorie

“De gelovige mens leeft gezonder en gelukkiger!”
Dit las ik in een artikel van de weekeditie van The
Guardian - een links-getint Engels nieuwsblad waar
zelden iets over de kerk of geloofszaken in staat.

De auteur van het artikel, David Robson, zelf agnost,
rapporteert (The Guardian Weekly - 9 december
2022) over wetenschappelijk onderzoek naar de
gezondheid van een bevolking over een periode van decennia. Daaruit blijkt dat er een relatie
bestaat tussen een actief geloofsleven en een hoger dan gemiddelde gezondheid en geluksgevoel.
En die relatie lijkt aanwezig te zijn bij bevolkingen over heel de wereld. Wat daarvoor de redenen
zouden kunnen zijn? Een gematigd levensstijl, wat meestal wel de gelovige typeert. Maar vooral
ook: het behoren tot een gemeenschap van gelijkgezinden. Een van de kwalen waar de moderne
mens vaak aan lijdt is eenzaamheid. Actief lidmaatschap van een kerk zorgt voor integratie in een
groep van betrokken mensen die naar elkaar omzien. Wij zien dit bijvoorbeeld bij de koffie na de
kerkdienst: soms is de pastorie helemaal vol en blijven mensen net zo lang koffie drinken met
elkaar als dat ze in de kerk zijn geweest. Nog een reden: samen zingen in de kerk, en ook bidden
voor anderen in plaats van alleen maar denken aan jezelf.

Verder: je zegeningen tellen (“één voor éénl, zoals Johannes de Heer schreefl) en je zorgen in een
dat perspectief zien. Een kerkdienst helpt je dat te doen.

Waar we mee bezig zijn is dus zo zinloos nog niet. Laten we ons geloof koesteren, ook dit jaar weer,
in 2023. Het blijft de parel van grote prijs die we niet willen verwaarlozen. Want het is bewezen:
geloof in een barmhartige liefdevolle God maakt blij en naar de kerk gaan voor ontmoeting met zo
een God en met elkaar is gezond.

-Ds. Tim Wiersum

Onze overledenen die herdacht werden op de laatste zondag van het kerkelijk jaar
(zondag 20 november 2022)

Pieter Aart Jan Warnaar (Peter), overleden op 11 november 2021 in de leeftijd van 87 jaar
Martinus Smallegoor (Tinus), overleden op 15 maart 2022 in de leeftijd van 101 jaar
Janna Derksen-Kevelham (Jannie), overleden op 24 april 2022 in de leeftijd van 85 jaar
Berendina Johanna Pardijs-van Zadelhoff (Dien), overleden op 29 april 2022 in de leeftijd van 97 jaar

Geertruida Burkink-van Benthem (Truus), overleden op 9 mei 2022 in de leeftijd van 67 jaar



Geliefde mensen, lieve mensen.

die een groot deel van hun leven in Vierakker of Wichmond hebben gewoond.

Het bloemstuk dat hier vandaag staat, is voor iedereen die we missen, maar ook speciaal voor hen.
Het thema is: zij hebben het gemaakt.

En daarmee bedoel ik niet, zoals we wel over beroemdheden praten die het in het leven gemaakt
hebben. Peter, Tinus, Jannie, Dien en Truus hebben op die manier nooit geleefd. Er is geen straat
naar hen vernoemd, er is geen standbeeld
opgericht en in geen enkel museum is een
schilderij van hen te vinden. Op de schildersezel
staat er daarom een spiegel. Geen portret.
Wanneer je in de spiegel kijkt, zie je soms meer van
degene die je zo mist dan wanneer je naar een
portret zou kijken.

Vooraan branden (straks) zes kaarsen. Voor Peter,
Tinus, Jannie, Dien en Truus. En één voor alle
anderen die we zo hard missen, zeker ook vandaag.
Het kaarslicht wordt vergroot in de spiegel, omdat
we vandaag extra aan ze denken en het gemis
misschien ook juist vandaag wat groter is.

Om de spiegel heen een kleine glimp van waar
deze mensen in hun leven graag mee bezig waren,
Peter in de tuin, Tinus met het rondbrengen van
zijn melk, Jannie die voor het gezin de sokken
breide, Dien die een hobby had in houtsnijwerk en
Truus die zo van wandelen hield.

Deze mensen hebben het op een heel andere
manier gemaakt in het leven. Door er te zijn, voor
hun familie, door er te zijn mét hun familie. Hun
leven gevuld met werken, doen, bezig zijn en
maken.

Aan de voet van de schildersezel staat een klein wit bloemstukje, dat erg veel weg heeft van het
bloemstuk op de voorgrond. Het staat symbool voor alles wat hén werd gegeven, door de mensen
die hen voorgingen. Herinneringen die zij hebben gehad aan mensen die al eerder overleden.
Verhalen van mensen die langzaam in de tijd verdwijnen, gesymboliseerd door het vergane hout en
de skeletbladeren op de grond.

Het werden hun herinneringen. Net zoals jullie hier allemaal je herinneringen zullen hebben aan je
vrouw, vader, moeder, opa of oma, tante of oom, vriend of vriendin.

Hun herinneringen én onze herinneringen, zijn door groene linten verbonden aan het leven nu, een
grote stevige bloem die heeft kunnen groeien mede door hun inzet, hun gedachten, hun liefde.
Groen is de kleur van groei en vertrouwen, vertrouwen in de toekomst. Deze krachtige bloem is in
het hart gevuld met witte bloemen. Wit als symbool voor pure liefde en trouw. Witte rozen staan
symbool voor eerbied en herinnering. Er zitten er vijf in het grote bloemstuk en vijf in het
bloemstukje op de grond.

Je hebt het gemaakt in het leven. Zij waren er niet zo mee bezig, maar hebben het wel gedaan. Net
zoals jullie het doen. Misschien is dat juist wel de zin van het leven en gaat het daarom: niet om wat
jein je leven hebt verkregen, maar juist om wat je hebt gegeven.

-Elsitha Pieterse
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In memoriam
Betsy Hendrika Schieven-Boenink, overleden op 22 november 2022

Betsy werd geboren op 28 oktober 1942 op boerderij ‘de Leenhorst’ Na haar volgden 2 zussen:
Anneke en Jeannette. Betsy ging in Wichmond op school en heeft in Zutphen de Vakschool
gevolgd. Ze was heel sportief, zat in haar jeugd bij gymnastiekvereniging ‘WIK' in Wichmond,
schaatste graag op de sloot bij huis en aan de lJssel, en speelde op latere leeftijd tennis.

Vanaf jonge leeftijd hielp ze mee op de boerderij.
In 1965 is ze met Henk Schieven getrouwd. Ze
gingen bij opa en oma Boenink, en voor een

korte tijd nog, met tante Jeannette, in huis wonen.

In 1966 werd Wim geboren, in 1967 Jan, enin
1971 Herbert. Het werd een drukke tijd: zorgen
voor de familie, meewerken op de boerderij — het
voeren (wetteren) van de kalveren was haar vaste
taak, waar ze ook plezier in had — en daarbij haar
hobby's: bloemen voor de kerk verzorgen, met
buurvrouwen als vrijwilliger stofzuigen bij de
H.ANN.D,, de 3e wereldwinkel in Zutphen, zwemmen in Zelhem en naar de Vrouwenvereniging in
Wichmond gaan.

Betsy was creatief en maakte mooie kunststukken van Staphorsterstipwerk, kralen breien en
vooral ook met kantklossen.

En dan was er de moestuin, waar ze de regie over had en veel lekkere maaltijden van kookte.
Ook ging het gezin op vakantie, met name naar Oostenrijk.

Naast het werk op de boerderij en de verzorging van oma Boenink genoot ze veel van haar
kleinkinderen.

Ze had het liefst de familie dichtbij.

De laatste tijd stond haar leven in het teken van haar ziekte. Ze wilde het er niet over hebben,
maar het leven vieren. Begin november hebben Betsie en Henk samen hun 80e verjaardagen
gevierd, in hun stamkroeg “Den Bremer.”

Op dinsdag 22 november is ze thuis ingeslapen, in bijzijn van dierbaren.

-Ds. Tim Wiersum

Speciale oecumenische dienst met nieuwijaarsreceptie in de Willibrorduskerk in Vierakker,
zaterdag 21 januari 2023 om 17.00 uur.

Op zaterdag 21 januari is er in de Willibrorduskerk te Vierakker een oecumenische kerkdienst voor
alle mensen in Wichmond-Vierakker. We hopen op een goede opkomst zodat we elkaar kunnen
steunen in het voortzetten van het geloofsleven in onze beide kerken. Het oecumenisch koor zal

aan deze dienst een bijdrage leveren. De dienst begint om 17.00 uur en na de dienst is er een
nieuwjaarsreceptie in de kerk.




Verslag kerkenraadsvergaderingen op 2 november en 7 december 2022

In beide vergaderingen is de meeste tijd besteed aan twee onderwerpen:

(1) gebruik van de pastorie na vertrek fam. Wiersum en (2) de solvabiliteitsverklaring nodig voor
toestemming tot het beroepen van een nieuwe predikant voor 1/3 formatieplaats.

Die toestemming wordt verleend voor een beperkte tijdsduur namelijk acht jaar en dat past bij het
streven van de Protestantse Kerk in Nederland dat predikanten bij voorkeur niet langer dan acht jaar
op dezelfde plek blijven. De verdere voorwaarden verbonden aan die solvabiliteitsverklaring
hebben aanleiding gegeven tot het opnieuw afwegen of een predikant dan wel een kerkelijk werker
de beste optie voor Wichmond is. Over beide onderwerpen willen we met u van gedachten wisselen
op de gemeente-avond die gepland staat voor maandag 23 januari en waarover u meer kunt lezen
op het losse inlegvel bij dit nummer van Kerklevenin.

De kerkenraad is verheugd u te kunnen meedelen dat de volgende gemeenteleden bereid zijn
gevonden zitting te nemen in de beroepingscommissie voor predikant dan wel kerkelijk werker:
mw. Zwennie Langwerden (voorzitter), dhr. Gert Hiddink (secretaris), dhr. Jan Klein Lenderink,

mw. Marieke Maandag, mw. Erna Roeterdink, mw. Ina van der Stroom en ondergetekende.

-Ep Heuvelink (notulist)

Kerkenraad

In de dienst van 8 januari heeft Ep Heuvelink afscheid genomen van zijn ambt als diaken na 12 jaar
kerkenraadswerk. Wij hopen deze vacature en de reeds bestaande vacatures in de kerkenraad
spoedig ingevuld te krijgen.

Op verzoek van de kerkenraad blijft Ep 1 jaar als adviseur de vergaderingen bijwonen en notuleren.

Mw. Dieneke Blanken heeft zich op eigen verzoek terug getrokken als ouderling, maar blijft wel
bezoekwerk doen.
Tineke ten Dijk, voorzitter

Kerstdiner
Op vrijdagmiddag 16 december hebben wij ons eerste kerstdiner gevierd.

ca. 40 mensen, waaronder gemeenteleden van de Wehme en de Bleyke

hebben genoten van een gezellige middag met een heerlijk diner en een drankje.
Uit volle borst hebben we kerstliedjes gezongen met muzikale begeleiding van
Wim Olthof en Dominee Tim las een mooi kerstverhaal voor.

Met veel plezier hebben Andrea, Betsie, Gerrie, Ina, Minie, Willy en ondergetekende dit voor de
Gemeente georganiseerd en het is zeker voor herhaling vatbaar.

-Tineke ten Dijk



KeriklLevewnin

Koffieochtenden

Ook in het nieuwe jaar gaan we weer door met het
organiseren van koffie inloop ochtenden, op de eerste en
derde dinsdagochtend van de maand bent u van harte
welkom in de pastorie.

Op dinsdag 7 februari is er weer een koffieochtend in de
pastarie. We hopen graag tot ziens!

-Dieneke Blanken

Terugblik optreden Brook Duo

Op 22 december 2022 was het optreden van het Brook Duo met hun kerkentour in de kerk.

Gert Jan Oplaat had een nieuw verhaal geschreven De Tweeduusterschavuit, wat alweer de 6e
vertelling was. Ruim 140 bezoekers genoten in een sfeervolle kerk van het verhaal afgewisseld met
dialectliederen en het Stille Nacht Heilige Nacht.

Na afloop werd onder het genot van koffie, thee of Gluwein nagepraat in Withmundi.

Het was een geslaagde avond mede door de enthousiaste ondersteuning van een aantal
vrijwilligers en door de inzet van de voorverkoopadressen, Bakkerij Besselink Wichmond,
Handwerken Pieterse Warnsveld en Johan Eppink Steenderen. Het netto eindresultaat is €695,-
Dank aan allen die hebben gezorgd voor een mooie avond.

-Henk Ellenkamp, Gerard/Gerrie Schepers

Voedselbank

Met een auto vol nuttige en lekkere
etenswaren op weg naar Zelhem

De voedselbank was onder de indruk van
hetgeen we bij elkaar hebben gebracht.
Namens de Diakonie, hartelijk dank voor alle
giften en gaven.

-De Diakonie

Bloemengroet in de maanden november en december
6 november Mw. |. Bouwmeister-Hissink en mv. J. Heerink-Rietman en dhr. H. Schieven
13 november Mw. C. Konincks-Kok en mw. W. Bulk
20 november Dhr. K. Breunissen en dhr. M. de Greef
27 november Mw. W. Olthof-Enzerink en mw.L. ten Have

4 december Mw. J. Wiersum-QOsselton en dhr. G. Schepers
11 december Ds. W. Blanken en dhr. H. Rietman
18 december Mw. T. ten Dijk-de Haan en de familie Mulder-Bijl
25 december Dhr. H. Dijkman en de familie Meulenbeek-Klein Haneveld




Classisvergadering

Zoals u weet, of misschien niet weet, maar bij deze: Af en toe bezoeken we ook de classisvergadering
waartoe onze kerk behoort en in dit geval leek het ons belangrijk, (een regionale bijeenkomst) waar
het zou gaan over voorstellen die de classispredikant wilde doen aan de synode van de PKN over het
vereenvoudigen van het besturen van de kerk. Oftewel, hoe kun je een kerkenraad wat versimpelen
waardoor het mogelijk blijft de verschillende individuele kerken toch optimaal te blijven besturen.

( Met de titel: "Als ambten en functies niet meer vervuld worden”).

Het begon al goed in Zelhem, er moest geventileerd worden dankzij de grootse Achterhoekse
opkomst en er moesten stoelen bijgezet.

Eigenlijk kwam het er op neer dat ze van ons wilden weten of wij nog in staat waren om een
kerkenraad bij elkaar te krijgen oftewel een leidinggevend orgaan met voldoende capabele mensen.

Er is steeds meer huiver om deel te nemen aan het leiding geven van welke organisatie dan ook en
de kerk is daar geen uitzondering op. De classis deed een aantal voorstellen aan de vergadering die
ze als het ware wilden toetsen om er achter te komen of we daar wat in zagen.

Deze voorstellen wilden ze ook neerleggen bij de synode om daarmee onze taken enigszins te
vergemakkelijken. Over het algemeen ging het de deelnemende kerken aan de vergadering nog
steeds redelijk goed wat betreft het bestuurlijke al kwamen er ook wel wat lastige kwesties naar
voren zoals het hele Frisgebeuren (Dit is het boekhoudkundige programma wat sinds kort
gehanteerd wordt door de PKN). Ook was er ergens een scriba met tekenangst, waardoor anderen
de papieren moesten tekenen.

Weliswaar was het min of meer opgelost, maar het blijkt dat heel veel mensen ook angst hebben
verantwoordelijkheid te nemen want o wee je zult toch persoonlijk aansprakelijk gesteld worden.
Dankzij Europa en de diverse parlementen in de verschillende landen is er dus nu een soort van
angstcultuur voor besturen ontstaan en die is dus niet makkelijk weg te nemen

(Nb. Je moet wel heel veel foute dingen doen om persoonlijk aansprakelijk gesteld te worden, maar
als er eenmaal een broodje aap verhaal ontstaat ben je het maar zo niet kwijt).

Nog een voorbeeld, in Nijmegen is een kerkelijke gemeente met meer dan duizend leden die geen
kerkenraad bijeen kan krijgen. Dan mogen we ons nog best gelukkig prijzen met hoe we er voor
staan. Onze classispredikant is groot voorstander van het zelfstandig blijven van de verschillende
"dorpskerken"/gemeenschapskerken, maar ziet wel mogelijkheden tot samenwerken met anderen
zonder dat dit invloed heeft op de eigenheid. Er zijn al veel dingen mogelijk, maar hij probeert dus
een zekere verfijning bij de synode aan te zwengelen en diverse andere classes in Nederland zijn
hier ook mee bezig, zelfs die op de veluwe, waar weliswaar de kerken nog gevuld zijn, maar waar
ook nog maar de helft van de dominees werkt in vergelijking met zo een tiental jaren geleden.

Ook aardig, er werd op een gegeven moment wat meesmuilend gedaan over streamen, maar daar
heb ik direkt op gereageerd, dat het bij ons alleen maar positief heeft gewerkt in de zin van dat het
aantal fysieke kerkgangers na corona gewoon hetzelfde is gebleven en dat het aantal niet-fysieke
nog is toegenomen en dat mensen zich af en toe ook nog geroepen voelen om fysiek aanwezig te
zijn. Neemt niet weg, dat er veel mensen blij zijn met veel aanwezigen in de kerk zelf, want daar staat
ontmoeten uiteindelijk centraal.

We hebben ook onze zorg uitgesproken over de teloorgang van onze zusterkerk in Vierakker en we
bespeurden dat dat ook bij anderen in hun omgeving zorg heeft.

Wij (Ep. Tineke en Philip) vonden het unaniem een verfrissende vergadering en waren blij met het
feit dat we gegaan waren. Gr. Ph.

Maar...................al kunnen we met wat vereenvoudiging een kerkenraad in de benen houden,
er blijven hoe dan ook kerkenraadsleden nodig. OOKNU Dus meld u massaal, dan is er ook keuze.



De kinderen van Valentino en Martje Muis rennen door
de kerk. Ze zijn druk, duiken weg, hollen verder,
kibbelen. Maar waarom, denkt Kikker. Hij gaat midden

in het pad zitten. Het groepje komt piepend tot stilstand.

‘Wat doen jullie?’ vraagt hij. ‘Uuuuhm ... we ...
verstoppen ons!” ‘Voor onze moeder!! gilt de jongste.
‘Ssst!’ sist een ander: Kik tikt nadenkend met zijn poot:
‘Voor je moeder??’ De jongste gilt: ‘lk wil NIET
opruimen!!’ Dan legt de oudste uit: ‘Mama zegt dat
we voortaan elke vrijdag ons huisje moeten opruimen.

Het begint vandaag. De kleintjes drukken hun oren plat.

‘Neeee! Opruimen is STOMY’ Kik zucht: ‘Dus jullie willen
niet BEGINNEN?' ‘Beginnen is 66k STOM!

—

Versje

Soms moet je iets gaah doen, gaan durven of gaah starten
uit plicht, voor je fatsoen, of vrolijk en van harte.
Soms moet je iets gaan wagen en riskeren om te winnen,
de eerste Stap gaah zetten, hiet zeuren maar beginnen.

Starten start met starten, en gaah begint met ggan.
Als je niet bewegen wilt, begin er dan niet aan.

B¢=:g_:|i'nm=m&§aj KiK

Kik neemt de muizen mee naar de keuken. ‘Kijk,’ zegt
hij, ‘Hier is het gezellig, toch?’ Dat is waar. Ze zien de
koektrommels op hun plek, de suikerpotten. Er staan
bloeiende planten, de kranten liggen op tafel, de
gevonden voorwerpen in een doos. Dan gooit Kik de
doos om, boem, Alles rolt over de vloer. ‘Oooh!”’
roepen de muisjes. ‘Kik, nu moet JIJ opruimen!V’

‘la hoor, dat wil ik wel’, zegt Kik. ‘Maar ik wil niet
BEGINNEN.’ En hij verstopt zich zogenaamd onder de
tafel. Met een zucht begint de oudste zus spullen terug
te doen in de doos. En al gauw is iedereen aan het
opruimen. ‘Gezellig he!’ roept de jongste als alles klaar
is, ‘’kom mee! Dan gaan we thuis ook BEGINNEN!

En natuurlijk helpt Kik even mee met beginnen.

Beginnen is iets moeilijks, waaraan je Nooit echt went,
maar meestal merk je qchteraf dat je begonnen bent!

Zo is God met ons begonnen, met licht en veel plezier
en elke nieuwe morgen begint Hij weer met zwier.

Zijn scheppingskunst is zonder eind. zijn wijsheid die is top.
Maar als wi) rommel maken, zegt Hij: ruim dat eens op. .

EN hoe je in beweging komt, dat leer je ol als kind,
beginnen is niet moeilijk . .. als je maar begint!

Uit de Bijbel

'In het begin schiep God de hemel en de aarde.

De qarde was woest en leeg; duisternis lag over de diepte,
en de geest van God zweefde over de wateren.

Toen zei God: Er moet licht zijn! En er was licht.

En God zqg dat het licht goed was.” (Genesis 11-4q)



