.*; K erlelLeveniin

Drempt & Oldenkeppel - Hummelo - Wichmond

&

KerklLevenl



K erie Levew LincColofon

Redacties: Drempt & Oldenkeppel Contactpersoon: Jan Bruil - bruiljan@online.nl - 06-10360085 - Postadres:
Kerkstraat 11, 6996 AE Drempt - Hummelo Contactpersoon: Barend Verkerk - b.verkerk1950@gmail.com - 0314-849896 -
Bezorging: Heleen Hendriksen « 0314-382002 - Postadres (scriba): Van der Hardt Abersonlaan 2, 6998 AX Laag-Keppel -
Wichmond Contactpersoon: Henk Ellenkamp - wkerkleven.pknwichmond@gmail.com « 0575-441523 - Postadres (kerk):
Dorpsstraat 16, 7234 SN Wichmond - KerkLevenin verschijnt 11 keer per jaar « Oplage: 710 stuks.

/

K@HQLﬁ\/EWLVL Kerkdiensten Maart-April
Datum Uur Voorganger Plaats Opmerking

Drempt & Oldenkeppel voor actuele informatie zie onze Nieuwsbrief of kijk op onze website
Zo. 26-2 10:00 ds. Karin Spelt Hoog-Keppel 1e Zondag 40-dagentijd, Kinderkerk
Zo. 5-310:00 ds.Menno Leistra Drempt 2e Zondag 40-dagentijd
Zo. 12-3 10:00 ds. Karin Spelt Hoog-Keppel 3e Zondag 40-dagentijd, Kinderkerk
Zo. 19-3 10:00 ds. Deodaat van der Boon Drempt 4e Zondag 40-dagentijd
Zo. 26-3 10:00 ds. Klaas Bakker Hoog-Keppel 5e Zondag 40-dagentijd
Zo. 2-410:00 ds. Karin Spelt Drempt Palmzondag, Kinderkerk
Do. 6-4 19:30 ds. Karin Spelt Hoog-Keppel  Witte Donderdag, Avondmaal
Vr. 7-419:30 ds. Karin Spelt Drempt Goede Vrijdag
Za. 8-4 21:00 ds. Karin Spelt Hoog-Keppel  Stille Zaterdag. Paaswake
Zo. 9-410:00 ds. Karin Spelt Drempt Pasen, Kinderkerk
Zo. 26-2 10:00 ds.Menno Leistra Dorpskerk 1e Zondag 40-dagentijd
Zo. 5-3 10:00 dhr.Herman Haan Dorpskerk 2e Zondag 40-dagentijd
Zo. 12-3 10:00 Mw.Jansje Ruiterkamp ) Dorpskerk 3e Zondag 40-dagentijd
7o. 19-3 10:00 Mw.GeaHaan Dorpskerk 4e Zondag 40-dagentijd
Zo. 26-3 10:00 Dhr. Henk Dijkman Dorpskerk 5e Zondag 40-dagentijd
Zo. 2-4 10.00 ds.Elise Wijnands Dorpskerk Palmzondag
Do. 6-4 19:30 ds. Elise Wijnands Dorpskerk Witte Donderdag, Avondmaal
Vr.  7-4 19:30 Kerkenraad Dorpskerk Goede Vrijdag
Za. 8-4 21:30 ds.Elise Wijnands Dorpskerk Stille Zaterdag
Zo. 9-4 10:00 ds.Deodaatvan der Boon Dorpskerk Pasen
Zo. 26-2 10:00 ds.T. Wiersum Dorpskerk 1e Zondag 40-dagentijd

ZWO dienst

Zo. 5-3 10:00 ds.R.Reiling (steederen) Dorpskerk 2e Zondag 40-dagentijd
Wo. 8-3 20:00 ds.T.Wiersum Dorpskerk Biddag voor Gewas en Arbeid
Zo. 12-3 10:00 ds. M. Leistra (steederen) Dorpskerk 3e Zondag 40-dagentijd
Zo. 19-3 10:00 ds.T. Wiersum Dorpskerk 4e Zondag 40-dagentijd
Zo. 26-3 10:00 Zangdienstcommissie Dorpskerk 5e Zondag 40-dagentijd Zangdienst
Zo. 2-4 10:00 drs.H.J. Boon Dorpskerk Palmzondag
Do. 6-4 20:00 ds.T.Wiersum Dorpskerk Witte Donderdag Heilig Avondmaal
Vr.  7-4 20:00 ds.T.Wiersum Dorpskerk Goede Vrijdag
Zo. 9-4 10:00 ds.T.Wiersum Dorpskerk Pasen

Kerken: Drempt, Kerkstraat 1, 6996 AE; Hoog-Keppel, Burg. Van Panhuysbrink 11, 6997 AA; Hummelo, Dorpsstraat 22, 6999 AC;

Wichmond, Dorpsstraat 16, 7234 SN. Na de diensten wordt samen koffie gedronken. (In Hummelo bij diensten met eigen predikant.)



Op woensdag 22 februari begint de
Veertigdagentijd.

Bestel de gratis Petrus veertigdagentijdkalender 2023 ' Uit liefde
De Petrus-veertigdagentijdkalender 2023 daagt je uit tot VOOr jou
bezinning in de veertig dagen op weg naar Pasen.

Het thema van de kalender is dit jaar 'Uit liefde voor jou -
ontvangen en delen’ We staan stil bij Jezus' laatste
avondmaal en zijn opdracht om steeds opnieuw brood en
wijn met elkaar te delen. Het zet ons stil bij zijn
overvloedige liefde voor ons, maar ook bij de opdracht om
te delen van wat we zelf ontvangen hebben.

In de vastentips bij elke week word je zowel uitgedaagd
om heel concreet ergens van af te zien, als om bewust tijd
en aandacht te schenken aan de mensen om je heen.
Bestel de gratis kalender via:
petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijdkalender/

Ontvangen en delen

Bezinningsboek voor de Veertigdagentijd: “Aan tafel met Jezus”

Scriba ds. René de Reuver nam het initiatief voor een bezinningsboek voor de Veertigdagentijd. ‘Aan
tafel met Jezus' is geschikt voor persoonlijke lezing en voor bespreking in een groep of een viering.

Aan tafel met Jezus

Tijdens zijn leven op aarde had Jezus vele ontmoetingen. Juist in deze ontmoetingen leren we wie
Jezus is en wat zijn boodschap is. ‘Aan tafel met Jezus' beschrijft zeven van deze ontmoetingen,
beschreven door zeven theologen die zich ieder hebben ingeleefd in een van deze personen. Deze
personen zitten bij Jezus aan tafel en gaan met Hem in gesprek. Zo leren we Jezus steeds op een
andere manier kennen.

Bijbelse personen

De ontmoetingen zijn beschreven door Dirk-Jan Bierenbroodspot, Arnold Huijgen, Niels de Jong,
Carmen Melisant, Trinette Verhoeven, Riegonda van Welie en Engele Wijnsma die zich verdiepten in
de personen van respectievelijk Petrus, Maria, ZacheUs, Judas, de vrouw die Jezus’ voeten zalft,
Maria Magdalena en Thomas. De theologen deden dat aan de hand van dezelfde vijf vragen, zoals:
Hoe heb je Jezus leren kennen?, Stel, je zit tegenover Jezus aan tafel; wat zou je Hem als eerste
vragen of vertellen? en Eeuwen later schuiven mensen nog steeds aan bij de Maaltijd van de Heer.
Wat zou je tegen hen willen zeggen?

Afbeelding omslag: kruisiging van Jezus in
het koor in de Almudena kathedraal in
Madrid van een onbekende schilder.

Editie | Kopijdatum  Verschijnt
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Opbouw boek

Ds. René de Reuver schreef het voorwoord en het laatste hoofdstuk van het
bezinningsboek waarin de zeven personen die in de verschillende
bijdragen aan het woord komen elkaar ontmoeten. Elk hoofdstuk heeft
drie gespreksvragen, bedoeld voor persoonlijke overdenking of bespreking

in een groep of viering. De illustraties zijn van de hand van Roel Ottow. td f@l

_ met
Online te bestellen of via de lokale boekhandel: ISBN: 9789043539302, prijs ]ezus
€9,95 i A
Veertigdagentijd

De veertigdagentijd is de periode van boete, bekering en gebed voaor Pasen, lopend van
Aswoensdag, dit jaar op 22 februari tot aan Witte Donderdag.

Voorbereiding op Pasen

De veertigdagentijd is een periode die voorafgaat aan en voorbereidt op Pasen.

Witte Donderdag

De dag is vernoemd naar zijn liturgische kleur. Wit staat voor 'goed, 'vreugdevol' en 'heilig. De
vreugde van de dag is wel vermengd met droefheid. Op Witte Donderdag wordt Jezus in de Hof van
Getsemane namelijk in de steek gelaten door zijn leerlingen (Matt. 26, 36-46), en pleegt Judas het
verraad waardoor Jezus door zijn vijanden gevangen genomen kan worden (Matt. 26, 47-56).
Laatste Avondmaal

Witte Donderdag gaat vooraf aan
de vrijdag waarop Jezus aan het
kruis sterft, de zogeheten Goede
Vrijdag. Op Witte Donderdag gaf
Jezus zijn leerlingen de opdracht
om de Joodse paasmaaltijd, het
Pascha, voor te bereiden. Toen het
avond was lag Jezus met zijn
leerlingen aan. Het zou zijn
Laatste Avondmaal worden. Tijdens de maaltijd brak Jezus het brood en gaf het aan zijn leerlingen
met de woorden 'Neem en eet, dit is mijn lichaam'. Ook gaf hij hun de wijnbeker met de woorden
'Drink er allen uit, want dit is mijn bloed van het verbond, voor velen uitgegoten tot vergeving van
zonden' (Matt. 26, 26-28). De betekenis van deze opmerkelijke manier om brood en wijn te delen
wordt duidelijk door enige uitleg van de Joodse Pesach-tradities.

Brood

In hun Pesachfeest herdenken de Joden dat hun voorvaderen door God uit de slavernij in Egypte
werden geleid. Tijdens de vlucht uit Egypte was er geen tijd om brooddeeg te laten rijzen. Er werd
ongedesemd brood gegeten. Bij het Pesachfeest eten de Joden, in dankbare herinnering aan hun
bevrijding, alleen ongedesemd brood. Het is dit brood dat Jezus tijdens het Laatste Avondmaal met
zijn leerlingen deelt. Door het brood als zijn eigen lichaam uit te delen, geeft Jezus aan, dat hij alle
mensen uit de slavernij van de zonden zal leiden.




Wijn

Jezus laat de wijn rondgaan en noemt het zijn bloed. In het joodse Pesach is het bloed van het
Pascha oftewel het Paaslam het teken van het Verbond dat God heeft gesloten met het volk dat hij
uit Egypte heeft geleid. Jezus brengt een Nieuw Verbond. Zijn eigen bloed is het teken van dit
Nieuwe Verbond.

Nicea

De Kerk heeft zich vanaf haar vroegste begin door boete, vasten en gebed voorbereid op Pasen. In
de eerste eeuw van het christendom beperkte deze voorbereiding zich tot Goede Vrijdag en
Paaszaterdag. Later werd de vastentijd steeds verder verlengd, totdat in 325 het Concilie van Nicea
de duur ervan bepaalde op veertig dagen.

Zondagen

De periode vanaf Aswoensdag tot Pasen omvat zes weken en vier dagen, tezamen dus welgeteld 46
dagen. Maar omdat op zondagen niet wordt gevast, blijven er tot Pasen 40 werkelijke vastendagen
over. Vaak wordt ook gezegd dat de Goede Week niet meer tot de Veertigdagentijd behoort.
Palmzondag, het begin van de Goede Week, is de 40ste dag vanaf Aswoensdag.

Joodse traditie: een heilig getal

Veertig jaar zwierf het volk Israél door de woestijn op zijn tocht naar het ?
beloofde Land. Veertig dagen verbleef Mozes op de berg, toen hij de 40 -
Wet in tien geboden van God ontving. De profeet Elia ondernam een dagenﬁiu K
tocht van veertig dagen naar de berg, waarop God hem zou

verschijnen.

Naar Jezus' voorbeeld

Jezus trok zich veertig dagen in de woestijn terug om zich door
vasten en bidden voor te bereiden op zijn zending onder de
mensen. Hij leefde veertig dagen onthecht, zodat Hij zich helemaal
kon openstellen voor de kracht van God en de boodschap van
Gods liefde. Van die onthechting maakte de duivel gebruik om
Jezus te verleiden, maar Jezus weerstond iedere verlokking en
werd de bekeerde, 'de heilige Gods' die met gezag preekte (Lucas
4,1-33).

Vrijheid

Boetedoening en vasten bevrijden de gelovigen van aardse lasten en banden. Zo ontstaat ruimte
om telkens opnieuw de kern van het Paasfeest te begrijpen en vooral te ervaren. Want Pasen is het
feest van de ultieme vrijheid: de overwinning van het leven op de dood.

Liturgie

In de liturgie zijn de eerste vierenhalve week van de veertigdagentijd speciaal gericht op de
zuivering en bekering der zielen. In de vijfde week is de aandacht gericht op het menselijke lijden
van Christus. In de laatste week, de zogenoemde Goede Week, staat het mysterie van dit lijden
centraal. De liturgische kleur is paars, teken van boete. Alleen op Zondag Halfvasten wordt het paars
door rozerood vervangen. De Kerk viert met halfvasten namelijk dat Pasen naderbij komt: het is een
blijde zondag. De blijde zondag van halfvasten wordt, naar het beginwoord, ook wel 'Zondag
Laetare' genoemd.

-Jan Bruil
bewerking artikel website KRO-NCRV



KerrlLevenln

Predikant: ds. Karin Spelt « tel.: 06-13554749 - e-mail: karin.spelt@gmail.com
Scriba: Marian Lusink - tel.: 0313-479174 - e-mail: scriba@kerkdrempel.nl
Website: www.kerkdrempel.nl

Veertigdagentijd - Lijdenstijd
Lijden dat doorwerkt van generatie op generatie

In de eerste week van februari schrijf ik de kopij voor dit kerkblad.

Het is een week van herdenken. Zondag 31 januari was de Holocaustherdenking in Amsterdam. Op
de dag dat concentratiekamp Auschwitz
werd bevrijd. Woensdag 1 februari de
herdenking van de watersnoodramp van
1953. Nu 70 jaar geleden.

In de aanloop naar deze twee dagen was
er veel aandacht in de media voor deze
thema'’s. Onderzoek wijst uit dat steeds
meer jonge mensen weinig weten over de
£a&" tweede wereldoorlog en de Holocaust. En
§ dat antisemitisme wereldwijd toeneemt.
Dat is natuurlijk heel zorgelijk.

Dat heeft met verschillende dingen te
maken. Het is natuurlijk steeds langer
geleden. Er zijn steeds minder mensen in leven die ervaringsverhalen kunnen delen. Mensen die
het hebben meegemaakt zijn vaak heel gesloten over deze traumatische periode in hun jeugd.
Goed onderwijs is daarom heel belangrijk.
Datzelfde geldt voor de mensen die de
ramp hebben meegemaakt. In de serie
"het water komt” op NPO kwamen veel
mensen aan het woord die als kind de
ramp hebben meegemaakt. Ook zij
vertellen dat er heel lang niet over
gesproken werd. Dat paste ook in die tijd.
Niet klagen, maar dragen. En weer aan het
werk aan opbouw en herstel. Pas in 1993
was er voor de eerste keer een nationale
herdenking van de Watersnoodramp en
werd er meer over gesproken. Zelf ben ik
in 1960 geboren op Goeree-Overflakkee.
Zeven jaar na de ramp. Ook ik herken de geslotenheid over dit thema. Maar de trauma’s zijn er wel
en ze werken door. Van generatie op generatie. Ik vond het heel bijzonder om al die
ervaringsverhalen te horen.




Op 22 februari begint de veertigdagentijd. Het is een tijd van inkeer en bezinning. Een tijd ook
waarin we stil staan bij het lijden. Het is goed om ook stil te staan bij het vele leed dat verzwegen
wordt. Waar mensen niet over kunnen praten omdat het te moeilijk voor hen is. Soms merk je daar
iets over in een gesprek met mensen. Soms wordt er even iets
losgelaten. Al is het maar een kleine opmerking. lk vind het
belangrijk om daar alert op te zijn. Om goed te luisteren. Als je
een klein beetje doorvraagt vertrouwen mensen je dingen toe
waar ze niet vaak over spreken. Dat is moeilijk. Maar het kan ook
fijn zijn een luisterend oor te krijgen. lets kunnen delen, wat
jezelf nog steeds met je meedraagt.

Het is waardevol om daar aandacht voor te hebben. Bijvoorbeeld
als kleinkind. Soms hebben mensen het met hun kinderen nooit over gehad. En zijn het de vragen
van kleinkinderen die hen kunnen openen.

Het water komt. Het is goed dat er zulk soort programma’s gemaakt worden. Ze openen ons voor
de verhalen van mensen.

-ds. Karin Spelt

Thema voor de Veertigdagentijd- Verander je mee?

De veertigdagentijd is een tijd van inkeer, verstilling en bezinning. De zeven weken voor Pasen
worden ook wel de vastentijd genoemd. Een tijd waarin je keuzes maakt. En misschien eens kan
ervaren hoe het voelt om dingen anders te doen. Er zijn mensen die in deze tijd bijvoorbeeld geen
vlees eten. Of geen alcohol drinken. Of op een andere manier een vorm van vasten kiezen. Minder
tijd besteden aan sociale media
bijvoorbeeld. Of meer tijd en
aandacht besteden aan mensen om
je heen. Meer stilte zoeken. Meer naar
buiten gaan.

Een tijd om na te denken waar je nee
op wilt zeggen. En waar ja op. Welke
keuzes maak je. De veertigdagentijd
begint altijd met het verhaal van de
verzoeking in de woestijn. Op zondag
26 februari zal het verhaal weer .
gelezen worden. Het is Jezus die daar &0 \
nee zegt tegen een aantal dingen. In

zijn spoor worden wij uitgenodigd in deze tijd ook na te denken over de keuzes die we maken.
Verander je mee? Dat is het thema voor deze veertigdagentijd. Aangereikt door Kind en Zondag.
Een mooi thema om met jong en oud bij aan te sluiten. Want je bent nooit te oud om iets nieuws te
beginnen. In de verhalen over Jezus die gelezen worden laat hij zien hoe God steeds oproept tot
verandering. Hoe Jezus zelf daar een begin mee maakt en hoe hij mensen oproept hem daarin na
te volgen. Wij mensen kunnen meedoen. Wij mensen kunnen een nieuw begin maken. Al is het
maar met iets kleins. Want alle kleine beetjes helpen. Zo kun je als mens een verschil maken.

|

-ds. Karin Spelt



KerkLevenin

Huispaaskaarsen 2023, bestellen voor 1 maart

3

Huispaaskaarsen 2023 zijn leverbaar in maar liefst 19 uitvoeringen, variérend in thema en
maatvoering.

Pasen wordt gevierd op 9 en 10 april 2023.

Huispaaskaarsen zijn bij uitstek geschikt om de Paastijd in huiselijke kring op een ingetogen manier
te beleven. Uiteraard is de Huispaaskaars ook een aansprekend cadeau voor mensen die u dierbaar
zijn.

Op de website www.bocashop.nl/ vindt u informatie over de afmetingen en prijzen van de
Huispaaskaarsen.

Om verzendkosten te besparen willen wij u de mogelijkheid bieden de Huispaaskaars via de kerk te
bestellen. Wanneer u, voor 1 maart, een mail stuurt naar scriba@kerkdrempel.nl met daarin
duidelijk welke Huispaaskaars u wilt bestellen en uw naam en adres dan zorgen wij voor de
bestelling. Wilt u de kosten voor de kaars, het bedrag inclusief BTW, overmaken op de rekening
NL72RABO 0315 002 573 t.n.v. Prot. Gem. Drempt en Oldenkepppel, o.v.v. "paaskaars".

Wij zorgen er dan voor dat uw Huispaaskaars bij u thuis wordt bezorgd.

Namens de Kerkraad,
-Jan Bruil

Gaf u al voor de kerk van morgen?
De eerste resultaten van Actie Kerkbalans

Het kan u haast niet ontgaan zijn: het startmoment in de kerk, de brieven die zijn verstuurd, de
berichten en filmpjes op social media. In januari vond de landelijke Actie Kerkbalans 2023 plaats!
Meer dan 2.000 kerken deden mee, zo ook onze gemeente.

Heeft u uw bijdrage al toegezegd? Dan willen we u daardoor hartelijk
bedanken! Zo niet, dan verzoeken we u dit alsnog te doen.

Actie

De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiéle steun van haar leden. Uw Kerkbalans
bijdrage is onmisbaar voor onze gemeente om ook in de toekomst van betekenis te zijn voor



mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. Om uitnodigend te zijn voor jonge mensen die hun
leven nog voor zich hebben. Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al
eeuwenlang voor staat. Uw geld wordt goed besteed!

Op dit moment is ongeveer 75 % van de reacties binnen. We hebben tot nu € 32.000 toegezegd
gekregen. Dit is helaas minder dan in voorgaande jaren. Waarschijnlijk door de
onzekere economische toestanden en de hoge energielasten. Vorig jaar was de
opbrengst ca. € 45.000 We hopen op een eindsprint om nog in de buurt van dit
bedrag te komen.

Via deze weg willen we iedereen die nog niet heeft gereageerd, daarom vragen:
wilt u dat deze maand nog doen? De inkomsten uit Actie Kerkbalans zijn van
essentieel belang voor het goed functioneren van onze kerk.

U kunt uw gift overmaken op de rekening NL72RABO 0315 002 573 t.n.v. Prot. Gem. Drempt en
Oldenkepppel, o.v.v. "Actie Kerkbalans".

Als laatste een dankwoord aan alle vrijwilligers die de Actie dit jaar mogelijk hebben gemaakt.
Hartelijk bedankt voor jullie inzet! Zonder jullie was dit niet gelukt.

Namens het College van Kerkrentmeesters
-Jan Bruil

Uw steun waard
Collecte opbrengsten in december 2022 en januari 2023

Eerste collecten voor diaconaal werk en beheer van de kerk samen in december 2022 € 277,60,
in januari 2023 € 228,40

Tweede collecte op:

4 dec Werelddiaconaat Syrié € 8937
11 dec Blindeninstituut Bartiméus € 41,80
24 dec Stichting Het vergeten kind €204,25
25 dec Kinderen in de knel € 59,50
8jan Het Passion € 77,15
15 jan Ondersteuning kleine gemeenten € 77,50
29 jan Landelijk jeugdwerk € 75,72

Zo spreekt de God die alles weet en ziet:
Ik durf uw vasten niet vertrouwen.
Als gij de zwervers niet uw woning biedt
durf Ik uw vasten niet vertrouwen.
Schenk uw brood aan de geboeiden
schenk uw troost aan de vermoeiden.
Anders hoor Ik naar uw smeken niet,
en durf uw vasten niet vertrouwen.

(Liedboek 537:2)



Gezamenlijke Ontrnoeting & spiratie

De geloofsgemeenschappen Protestantse Gemeenten Angerlo-Doesburg,
Drempt en Oldenkeppel en Hummelo, de Remonstranten Doesburg,
de samenwerkingsgemeente Ooipoortkerk, Parochie St. Willibrordus Doesburg en
het Leger des Heils Doesburg werken samen in Ontmoeting en Inspiratie.

Vanuit de oecumene

Viermomenten in de veertigdagentijd

In de veertigdagentijd willen we elkaar ontmoeten en samen vieren.

In overleg is besloten tot twee viermomenten op de vrijdagavond aan het begin en het einde van
de Veertigdagentijd. Avonden waarop we de verstilling van de veertigdagentijd ervaren met
muziek en zang, stilte en teksten en gebeden.

Op beide avonden een klein uur aan het begin van de avond.
Vanaf 19:00 uur zijn de kerken open en is er tijd om elkaar te ontmoeten en koffie en thee te
drinken. De viering begint om 19:30 uur.

Muziek, verstilling en gebed aan het begin van de veertigdagentijd

Vrijdag 24 februari in de St. Joriskerk in Drempt

Deze avond hebben we musici en zangers uit onze kerken gevraagd een bijdrage te leveren. Onder
regie van Lucian Venderink zal het zangkwartet Full House en de zanggroep van de PG Drempt en
Oldenkeppel zingen. Wilbert Berendsen zal een muzikale bijdrage op het orgel verzorgen.
Daarnaast hopen wij dat nog andere zangers en instrumentalisten uit de verschillende kerken
meewerken.

De vieringen worden voorbereid door mensen uit de deelnemende kerken.

Muziek, verstilling en gebed aan het eind van de Veertigdagentijd

Vrijdag 31 maart in de Gasthuiskerk in Doesburg

Het strijkkwartet de Amstelstrijkers uit Amsterdam speelt "Die sieben letzten Worte unseres Erlosers
am Kreuz" van Haydn. Een mooie opmaat naar de Stille Week.

# Ook in deze viering zullen er teksten en gebeden worden gelezen
 door mensen uit de deelnemende kerken.

Daarnaast hopen we dat nog andere zangers en

| instrumentalisten uit de verschillende kerken meewerken.

De vieringen worden voorbereid door mensen uit de
deelnemende kerken.

Ontmoeting en Inspiratie

De volgende nieuwe activiteiten staan op de agenda.

Wat hebben we bij de koffie?’
‘Wat hebben we bij de koffie?' is een ontmoetingsochtend waarbij een kopje koffie/thee niet alleen



vergezeld gaat van wat lekkers, maar ook van een kort programma.

We bieden ‘een gezellige inloop met een plus.

Er wordt altijd ‘iets’ aangeboden, maar dat duurt maximaal een half uur.
Daarvoor en daarna is er ruim tijd voor koffie en gesprek.

5 maart burgemeester Loes van der Meijs
Locatie: Dienstencentrum Leger des Heils Doesburg
Zandbergstraat 15 (ingang is de winkeldeur)
Tijd: 10:15 uur —11:45 uur
Ide winkeldeur is om 10:00 uur open!
Kosten: Vrijwillige bijdrage i.v.m. onkosten.
Organisatie: ‘Wat hebben we bij de koffie? wordt georganiseerd vanuit de gezamenlijke kerken en iedereen is welkom!

Voor meer informatie of vervoer kun je contact opnemen met Trudy Hemke (Drempt en
Oldenkeppel) trudyterwaarbeek@gmail.com ,tel.: 06-255 635 41 of Chris Vogten (Hummelo)
tel.: 06 299 984 40

Filmavond in het Kerkhuis in Hoog-Keppel

Woensdag 22 maart 19:30 uur. Inloop vanaf 19:10 uur

Tijdens deze filmavond zal er aandacht voor vluchtelingen zijn. Een goede voorbereiding op de
avond van 10 mei. Er zijn veel goede films over dit thema gemaakt. Op een later tijdstip zal de titel
van de film bekend gemaakt worden. Op het moment is de keuze nog niet gemaakt.

Geef vluchtelingen een gezicht - Woensdag 10 mei

Thema-avond in de kerk en de Ruimte in Hummelo

In Hummelo zullen ds. Elise Wijnands en ds. Karin Spelt weer een avond rondom een
maatschappelijk thema organiseren. Deze keer met zorg en aandacht voor vluchtelingen. Ook in
onze regio krijgen vluchtelingen met een status een nieuwe plek om te wonen. Misschien kent u
wel mensen in uw eigen omgeving. Zij worden door vluchtelingenwerk Oost-Nederland en de
burgerlijke gemeente begeleidt. Maar het is ook belangrijk dat mensen in hun nieuwe omgeving
zorg en aandacht voor hen hebben. Zo is er bijvoorbeeld een buddy-to-buddy project. Ook zijn er
het afgelopen jaar veel initiatieven geweest om mensen uit Oekraine op te vangen.

Op deze avond zullen verschillende mensen iets vertellen over hun zorg en aandacht voor
vluchtelingen. Vanuit de burgerlijke gemeente Bronckhorst en Doesburg en viuchtelingenwerk
Oost-Nederland. Graag willen we ook aandacht hebben voor de kleine persoonlijke verhalen uit de
praktijk. Juist in onze eigen dorpen en de regio Doesburg. Zo hopen we vluchtelingen een naam en
een gezicht te geven

Daarom zijn we op zoek naar mensen die iets willen delen. Bijvoorbeeld mensen die als vrijwilliger
met vliuchtelingen werken. Of mensen die thuis mensen uit Oekraine opvangen. Of iemand die
contact heeft met vluchtelingen die in de buurt zijn komen wonen.

Als u mensen kent zou u dat dan door willen geven aan Elise of Karin. Dan kunnen zij contact met
hen opnemen.

Op zondag 14 mei is er weer een gezamenlijke kerkdienst in de Martinikerk.
Het is mooi om te merken dat onze samenwerking groeit. Dat we elkaar steeds beter leren kennen
en elkaar weten te vinden.

Namens de deelnemende kerken:
-ds. Karin Spelt, PG Drempt en Oldenkeppel
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We gaan de veertigdagen tegemoet.
Dagen vol inkeer op weg naar het Paasfeest.
Laat de volgende woorden hierbij tot inspiratie zijn:

Er zijn in het leven veel onbeantwoorde vragen over
lijden, verdriet en gemis. ledere dag echter mogen
wij putten uit de Levensbron en ons sterken met de
woorden geloof, hoop en liefde.

We mogen telkens opstaan en verdergaan.

-Ds. Elise Wijnands

n ~ 13 acfan
D e dienster

Op zondag 26 februari is ds. Menno Leistra uit Steenderen onze voorganger. We prijzen ons
gelukkig dat we voor 5 en 19 maart een beroep konden doen op de familie Haan uit Ten Boer in het
hoge noorden. Herman op 5 en Gea op 19 maart. Jansje Ruiterkamp en Henk Dijkman, beiden uit
Vorden, komen dan resp. op 12 maart en 26 maart. In het rooster ziet u vanaf 2 april de naam van
ds. Elise weer staan. We hopen dat zij dan weer voor kan gaan. De vermelding is daarom onder
voorbehoud.

Koster/organist Uitgangscollectes
26 feb: Ab de Vries/ Frans Konincks 26 feb: plaatselijk diaconaal werk
5 mrt: Jan Hagenbeek/Joop Agelink 5 mrt: plaatselijk pastoraat
12 mrt: Chris Vrogten/Ap Addink 12 mrt: Stichting Barmuja Ethiopié
19 mrt: NN/Atze Douma 19 mrt: plaatselijk diaconaal werk
26 mrt: Jan Hagenbeek/ Frans Konincks 26 mrt: plaatselijk kerkenwerk
Bloemengroet

De bloemen uit de oudejaarsdienst zijn naar zorgcentrum Hyndendael gebracht. Ze waren er heel
blij mee! Op 8 januari gingen de bloemen naar de familie Kets van de Westerbeek van Eertenweg.
De bloemengroet op 15 januari is gegaan naar Freek Jolink van de Keppelseweg.

Mw. Anna Eskes ontving bloemen uit de kerk op 22 januari en de zondag daarop de familie Faassen
aan de Beatrixlaan. Naar Henk Rexwinkel werden bloemen gebracht op 5 februari.



In memoriam Gerrie Harenberg-Harmsen
Op 21 december 2022 is Garrie Elberdina Harenberg-Harmsen overleden in Verpleeghuis
Hyndendael, alwaar ze in haar laatste levensfase gewoond heeft. Gerrie, zoals ze in het dagelijks
leven genoemd werd, is geboren 2 januari 1942 in Hummelo. Bij haar huwelijksinzegening met
Benny Harenberg 29 maart 1962 kregen ze de trouwtekst Psalm 119 vers 105 mee: "Uw woord is
een lamp voor mijn voet". Deze tekst liep als een rode draad door het leven van Gerrie en

Benny. Ze ze gingen wonen in de boerderij De Hardstee in Toldijk. De dieren werden met liefde
verzorgd door Gerrie en haar man Benny. Kinderen werden geboren, een mooie en goede tijd voor
hen samen. Altijd zorgdragen voor haar dierbaren, iedereen kon een beroep op Gerrie doen.

Ze was een gezellige en actieve vrouw en de christelijke damesvereniging Toldijk was lang bij haar
in beeld. Een bezorgde moeder die altijd met raad en daad klaar stond voor haar kinderen.

Trots was ze op haar klein- en achterkleinkinderen. Met de komst naar Hummelo en de verhuizing
naar Hyndendael waren er toch nog goede jaren voor haar. Tot dat dementie haar leven ging
beheersen en Gerrie de controle kwijt raakte over zichzelf. Toen werd het leven zwaar voor haar en
voor haar familie. Wilma en Elly verwoorden het op hun manier: “Onmacht in jouw ogen, niet meer
weten hoe alles gaat, de grip op jezelf en de maatschappij kwijt raken, niet voor je zelf kunnen
zorgen en soms onze naam niet meer herinneren. Deze vreselijke ziekte maakte van jou een

ander mens!" Langzaam gleden de dagen en uren aan haar voorbij, in het vertrouwen met

de woorden: *"Blijf mijn weg begeleiden met Uw licht, God vergeet mij niet, draag mijn

liefde als een ketting op je borst. Als een armband om mijn arm.”

We hebben Gerrie Harenberg na de uitvaartdienst in de kerk van Hummelo met een gevoel van
dankbaarheid en bevrijding te ruste gelegd bij haar geliefde Benny op de begraafplaats in
Steenderen.

- Jopie Tankink-Ligtenbarg

In memoriam Annie Lusink-Smeitink
Op 28 december 2022 werd afscheid genomen van Johanna Paulina Lusink — Smeitink. Annie, die
haar leven lang gezondheidsproblemen heeft gekend, had haar afscheid zelf voorbereid: geen
bombarie. Samen mochten wij aan haar wensen voldoen op 4 januari jl. in een besloten
bijeenkomst in De Ruimte met mensen die haar dierbaar waren. Annie werd geboren in de
Hummelose Hei op boerderij "De Loenhorst". Met haar broer Gert groeide ze op in een mooi en fijn
gezin. Door haar ziektebeeld was het leven niet altijd makkelijk voor Annie, toch wist ze alles uit het
leven te halen op haar manier en was daarin een voorbeeld voor velen. Het huwelijk met Benny
Lusink was voor haar een mooie tijd, “ik kreeg er een familie bij” , vertrouwde ze mij toe, “ik mocht
deel uit maken van een warme en zorgzame familie die altijd klaar stond, ook na overlijden van
Benny 5 februari 2010

De gezondheid liet te wensen over. Annie kwam in Verpleeghuis Hyndendael wonen, een goede tijd
voor Annie. Zo'n 9 jaar mocht het ook haar huis zijn. Ze genoot van de activiteiten en ging graag
mee met de uitjes. De laatste jaren waren de zorgen om haar gezondheid groot, medische
behandelingen mochten niet meer baten. Annie wist zelf heel goed wat dat voor haar betekende.
Met steun van Yvonne, de families Lusink en Smeitink was ze in goede vertrouwde handen tijdens
haar laatste levensfase. 28 december is Annie in het volle vertrouwen dat het goed was in vrede
ingeslapen in bijzijn van haar geliefden.

- Jopie Tankink-Ligtenbarg
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Dameskrans
Op donderdagmiddag 16 maart komen we van 2 tot 4 uur
bijeen in dorpshuis De Ruimte.

Deze middag verzorgt mevrouw. H. van de Berg voor ons.
Zij vertelt over Stichting Veluwse Wensambulance die een
wens van van een terminale patiént in vervulling kan laten
gaan. Als er geen ritten gepland zijn, komt er een
wensambulance mee.
Gasten zijn welkom.

Wens Ambulance

In memoriam
* 15 november 1938 Dina Albertha Gaikhorst-Radstaak 1 31 oktober 2022

Dini trouwde met Gerrit en ging in het ouderlijk huis van Gerrit, de boerderij aan de Tolstraat te
Drempt wonen. Zorgen en ontzorgen dat hoorde echt bij Dini, vooral voor de vijf kinderen die zij
samen met Gerrit kreeg. Maar ook op de boerderij werkte Dini hard mee, later ook op de boerderij
aan de Zomerweg, waar het bedrijf flink kon uitbreiden. Vele jaren later vonden ze een fijn thuis in
hun huis aan de Beatrixlaan in Hummelo. Het gezin kreeg het nodige te verduren, ziekte en
overlijden van eerst zoon Henk en later zoon Gerald. Dini sprak dikwijls: We zaten in het bootje en
dan moet je varen. En daaruit klinkt een groot vertrouwen. Je kunt wel een beetje ronddobberen,
maar dan kom je ook niet ver in het leven. Kom op we gaan er tegen aan, we moeten varen.

Ook na het overlijden van Gerri, hield Dini vertrouwen en goede moed. De televisie stond altijd
aan, Dini hield alles heel goed bij: nieuws, politiek. Ze genoot van uitzendingen van Nederland
zingt. En bovenal van haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Tijdens de
herdenkingsdienst klonk het lied Mag ik dan bij jou. Over persoonlijk geluk en verdriet. In kleine en
grote dingen. Over het zoeken van geborgenheid. Over samen zijn, samen delen. Een schuilplaats
vinden en een schuilplaats zijn. Ook in oorlog en onzekerheid en bij het naderend sterven.

Als het lied in een kerk klinkt, krijgen de woorden misschien wel een andere nog diepere
betekenis, het jou is dan U. De schuilplaats uit Psalm 23 in een moderne variant.

Als het einde komt,

En als ik dan bang ben,
Mag ik dan bij jou?

Als het einde komt, 4
En als ik dan alleen ben, ’
Mag ik dan bij jou?

Dat de kinderen, (achter) kleinkinderen zich gezegend weten met de mooie herinneringen aan
hun (schoon)moeder, oma en “oude oma”.
-Ds. Elise Wijnands




In memoriam Henk Greven

Een bekende Hummeler is niet meer. Op 29 december overleed in het ziekenhuis te Doetinchem
Henk Greven. Hij werd 57 jaar. Henk was in hart en nieren betrokken bij het wel en wee van
Hummelo, actief op velerlei gebied, niet in de laatste plaats dankzij zijn positieve instelling en zijn
grote contactuele eigenschappen. Henk is geboren en getogen in Hummelo. Vanwege zijn werk bij
de Koninklijke Marechaussee heeft hij heel wat van de wereld gezien. Hij had twee oudere zussen,
Paula en Nel. Op jonge leeftijd moest Henk ten gevolge van een noodlottig auto-ongeluk zijn
moeder missen. Zelf ontkwam hij te nauwer nood aan de dood. Aan heel veel activiteiten die
typerend zijn voor het dorpse leven van Hummelo nam hij deel. Hij was er met hart en ziel bij
betrokken. In de kerk, waar Henk op vrijdag 6 januari om 11.00 uur werd binnengedragen op de
schouders van de Oversten van de Hummelse Kermis, spraken achtereenvolgens Stella, zijn vrouw,
en zijn dochter en zoon Nicky en Thomas. De kerk was tot de laatste zitplaats gevuld, velen werden
verwezen naar de Gouden Karper waar ruimte was gemaakt om de dienst te volgen op het scherm.
In de overdenking waarmee de dienst werd afgerond stonden wij stil bij woorden die voor oma Nel,
de grootmoeder van Henk, van groot belang waren geweest. Het zijn woorden uit de oude
berijming van Psalm 146: ‘zalig hij, die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft’ Een paar weken voor
zijn overlijden heb ik met Henk hierover gesproken en in dat gesprek met Henk de link gelegd naar
zijn levensmotto: ‘Alles Komt Goed: In de kerkdienst van 15 januari stonden we daar, zoals beloofd
in de afscheidsdienst, nog eens bij stil.

In Henk verliest Hummelo een positieve, blijde en verbindende kracht. Wij wensen Stella, Nicky en
Sander met hun kinderen en Thomas en Patrick heel veel sterkte toe, gedragen door de kracht van

- Deodaat van der Boon

In memoriam Toos Remmelink -
Op 1 januari jl; hebben wij afscheid moeten nemen van Tonia Berendina Remmelink - Bensink, in
Hummelo bekend als Toos van Geurt Remmelink. Ze kwam 6 december 1956 vanuit Tonden naar
Hummelo en trouwde met haar grote liefde Geurt. Als trouwtekst kregen ze mee Psalm 67 vers 2:
“God zij ons genadig en zegene ons, Hij doe zijn aanschijn bij ons lichten” Deze tekst mochten zij
meenemen op hun levenspad. Een mooi huwelijk van vele jaren volgde waarin Geurt en Toos lief
en leed samen gedeeld hebben. Erna, Frederike en Freek maakten het gezin compleet. Toos was
een sterke vrouw die in het boerenwerk en de zorg voor haar gezin altijd klaar moest staan als er
een beroep op haar gedaan werd. Geboorten van klein- en achterkleinkinderen gaf haar energie ze
waren haar trotse bezit. Ze kon er enorm van genieten als ze bij haar op bezoek kwamen.

Mooie en dankbare herinneringen hebben jullie uitgesproken bij haar afscheid. Verpleeghuis
Hyndendael kwam in beeld toen haar gezondheid broos werd en dat was niet makkelijk voor haar:
van een zelfredzame vrouw afhankelijk worden van zorg. Fijne momenten bleven over wanneer er
met haar gewandeld werd in het dorp. Dementie nam haar totaal in de greep, Toos leefde in haar
eigen wereld en de grip op de maatschappij en de tijd dwaalden weg. Zo gingen de dagen
langzaam voorbi ... Nieuwjaarsdag werd het begin van jouw allerlaatste levensfase. Met alle
dierbaren om je heen ben je in alle vrede ingeslapen.

Waar je ook bent, ik zou het niet weten. Niet in tijd of afstand te meten, ik heb je bij me, diep in mij
daarom ben je zo dichtbij. Kracht en sterkte gewenst voor allen die achterblijven

- Jopie Tankink-Ligtenbarg
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In een afscheidsdienst op woensdag 25 januari namen wij in de kerk afscheid van

Paula Jolink-Greven. Zij werd 66 jaar. Paula was sinds 1982 getrouwd met Freek Jolink.

Haar overlijden kwam op 17 januari niet onverwacht. Paula verbleef inmiddels al twee jaar in
Schavenweide waar zij liefdevol werd verzorgd en waar Freek dagelijks bij haar was om haar met
het eten te helpen. Zo konden we het in de dagen na haar overlijden het formuleren: dat we twee
keer afscheid hebben genomen van Paula. De eerste keer was een langzaam, pijnlijk en verdrietig
proces, want we maakten mee hoe zij steeds meer de weg aan het kwijt raken was. Eerst in de
kleine dingen maar later ook in de tijd, zichzelf en de dingen om haar heen. Toen zij naar
Schavenweide moest verhuizen was er het grote verdriet van het loslaten omdat onze armen te
kort zijn om de ander die zo belangrijk voor ons is, vast te kunnen houden. Op deze manier kwam
het overlijden van Paula in zekere zin als verlossing.

In de afscheidsdienst herdachten we Paula niet als de
kwetsbare vrouw die ze in de laatste jaren is geweest,
maar juist als de vrolijke, enthousiaste en sterke vrouw
en oma. Boordevol initiatief en plannen.

Zo kreeg haar afscheid de kleur van dankbaarheid om
haar leven en degene die zij voor ons heeft mogen zijn.
In hechte verbondenheid zoeken wij kracht en troost
bij elkaar en bij de goede herinneringen die ons
dragen zullen in de tijd die komt!

- Deodaat van der Boon

Kinderkerk

De eerste zondag in 2023 dat er weer kinderkerk was was op 5 februari. We zijn dus na de
kerstvakantie wat later begonnen dan we hadden aangegeven. Het verhaal op deze zondag ging
over het zout en het licht. Met de kinderen hebben we een proeverij gedaan van verschillende
smaken. Zo konden ze het verschil ontdekken tussen zoet, zout en zuur. Bij de meeste kinderen
hadden de zoete smaken de voorkeur.

De volgende keer dat er weer kinderkerk is is op 5 maart, we hopen dat jullie er dan weer zijn.
Nog enkele datums om alvast in de agenda te noteren:

Op 1 april gaan we ‘s-middags Palmpaasstokken versieren in de Ruimte.

Op 2 april is de Palmpaasoptocht met vooraf het eieren zoeken.

In de volgende editie van Kerklevenin meer info over deze aktiviteiten.

- Anita Nusselder

50 jaar getrouwd!

Gelukkig ook nog wat heugelijk nieuws in deze uitgave van Kerklevenin,
\ op 14 december waren Cees en Hetty Doppenberg 50 jaar getrouwd.

| Als wijkouderling mocht ik hen de felicitaties, vergezeld met een bosje
bloemen, overbrengen namens de Hummelose kerk. Wij wensen hen
nog vele gelukkige en gezonde jaren toe op dat mooie plekje aan de
rand van de Hummelse Hei.

- Hans Nusselder




Van de Diaconie

Actie een warme deken voor Oekraine

De oproep om mee te helpen aan een “blokjesdekens” te breien of te haken, hebben 20 dames ons
laten weten hieraan mee te willen werken. In een korte tijd zijn er een aantal dekens gemaakt.

Ook hebben we nog andere wollen dekens en warme sjaals mogen ontvangen. De Diaconie van de
Dorpskerk Hummelo heeft voor deze actie wol beschikbaar gesteld. In de volgende uitgave van
KerkLevenIn hoort u op welke manier deze actie van "handenarbeid” daadwerkelijk naar Oekraine
is vervoerd.

-

Vrijdag 17 maart 2023 Nationale Pannenkoekendag Giften

Kom gezellig onbeperkt pannenkoeken eten voor € 5,- per persoon.  Via Rikie Evers is € 20,-

De pannenkoeken worden ter plekke gebakken. De opbrengst gaat ~ ontvangen. En van mw.
naar de voedselbank Doetinchem/Zelhem Bouman is via Chris Vrogten
€ 20,- ontvangen.

De Diaconie wil de gevers
hierbij hartelijk bedanken.

Wanneer: vrijdag 17 maart
Waar: Dorpshuis “De Ruimte” Hummelo
Aanvang: 17:00 uur

Uitgangscollectes toegelicht
26 februari en 26 maart Plaatselijk Diaconaal Werk

De diaconie ondersteunt plaatselijk, in onze directe woonomgeving, mensen die door wat voor een
oorzaak dan ook in de problemen zijn geraakt en waarvoor andere hulp ontbreekt. Zij kunnen een
(financieel) beroep op de diaconie doen. Elke maand wordt hiervoor uw financiéle bijdrage
gevraagd door middel van een collecte.

12 maart Stichting Barmuja Ethiopié

We hebben al vele jaren projecten in het oosten (rondom Asabe Teferi) en in het zuiden (Sodo en
Dorze). Het liefst bieden we hulp in gebieden waar de mensen geen enkele voorzieningen hebben,
ver van de bewoonde wereld. In alle jaren waar we al bezig zijn hebben we er al voor mogen zorgen

dat vele tienduizenden mensen toegang hebben gekregen tot schoon drinkwater.

U kunt uw bijdrage ook direct overmaken op banknummer van de Diaconie
t.n.v. de Protestantse Gemeente Hummelo: NL34RABO 03150.00.929.
Bij voorbaat hartelijke dank!
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Vanuit de pastorie

De verschijning van dit nummer van Kerklevenin valt samen
met het begin van de 40-dagentijd. Een bijzondere tijd in het
kerkelijk jaar. Een tijd die meerdere namen heeft

“De Lijdenstijd", “De Vastentijd", “"De Vasten”...

De lijdenstijd verwijst naar Jezus' lijden in de weken voor
Pasen - naar zijn laatste dagen op aarde waarin hij het lijden
van conflict, verraad en kruisiging onderging. De 40 dagen, daarentegen, herinneren aan de tijd die
Jezus doorbracht in de woestijn voordat hij aan zijn levenswerk begon. Hij vastte toen 40 dagen.
Wij worden als gelovigen uitgenodigd om met Hem die woestijn, die leegte in te gaan. Dat kan
door wat soberder te leven in deze tijd en door wat ruimte te maken voor het geestelijke. Je maakt
wat extra tijd vrij voor God. Door even niet mee te doen aan al dat alsmaar doorgaande wereldse en
aardse, door daar even uit te stappen, ontdek je dat er ook zoiets als een bron van levend water en
een voedsel van levend brood is. Dat is een geestelijke ervaring. Het is belangrijk dat de kerk je daar
ook bij helpt door momenten in de 40-dagentijd aan te bieden waar je dat water en dat brood kunt
halen - bijvoorbeeld in de vieringen die wat intensiever zijn in deze tijd, of in een activiteit zoals de
Paaswandeling. Ik hoop dat mensen wat hebben aan wat de kerk van Wichmond in aanbod heeft
dit jaar.

Vrijdag 3 maart, 20.00 uur: De wereldgebedsdagdienst. Op de wereldgebedsdag worden alle
christenen uitgenodigd om een uur in hun kerk door te brengen al luisterend naar de stemmen van
gelovigen uit een bepaald land en voor dat land te bidden. Dit jaar is dat het land Taiwan. We zullen
luisteren naar verhalen van Taiwaneze christenen om zo een indruk te krijgen van de vreugden en
zorgen die zij hebben. Zo halen we de banden van de oecumene (de wereldkerk) wat aan en
kunnen we solidair zijn met elkaar op aarde.

Het oecumenisch koor van Vierakker-Wichmond zal deze viering ondersteunen. Na de dienst: een
kop Taiwanese thee (colong) met een Taiwanees koekje (chin hwa) in de pastorie.

Woensdag 8 maart, 20.00 uur: Biddag. Op deze biddag zullen we ons afvragen: Heeft de moderne
mens nog iets om voor te bidden? Met de techniek, de wetenschap en het rationele denken
kunnen we vooruit. Wie bidt er nog en waarom dan? Behalve woord en zang zullen er meditatieve
momenten zijn met dwarsfluitspel van Anja Schieven.

Vrijdag 17 maart, 20.00 uur: Een Vesperdienst. We steken de verwarming niet aan, wel wat lampen.
We zingen a capella hele psalmen, uit volle borst. We luisteren naar woorden uit de Bijbel en een
korte overdenking. We houden momenten van stilte. Daarna een biertje dat u door de dominee
wordt aangeboden in de pastorie (of iets fris).

Maandag 20 maart, 14.00 uur: Filmmiddag in de pastorie. We gaan de film “Knielen op een bed
violen” (verfilming van het boek van Jan Siebelink) kijken. De koffie/thee staat voor u klaar vanaf
13.30 uur. Na de film (114 minuten): gesprek (bij tweede kop thee/koffie).

Zaterdag 1 april, 17.00 uur: Vesperdienst in de RK kerk Vierakker, met het koor:

“Consortium Apostolorum”




Een kind gedoopt!
Op 1 januari werd Hanna Jantine ter Haar tijdens de dienst gedoopt. Het was een mooie gebeurtenis.

Afscheid Ep

Vanwege ruimtegebrek in het vorige Kerklevenin, konden we maar een korte mededeling doen over
het afscheid van Ep Heuvelink uit de kerkenraad.

Het vertrek verdient meer aandacht over de kerkwerkzaamheden van Ep.

In de dienst van 1 januari hebben we het al genoemd. Na 12 jaar, dat is 3 termijnen en het mag ook
niet langer, heeft Ep ons verlaten.

Voor de Gemeente en de kerkenraad heel jammer, een verlies. Ep heeft veel kennis van zaken en dat
zullen we missen.

Maar ook zijn houding, zijn ZIJN in de kerkenraad.

Laten we het behoudend noemen. Behoudend zijn is een kwaliteit.

Het is standvastigheid, pal staan voor je normen en waarden, behoedzaam en volhardend, niet
schipperen of marchanderen.

Zo hebben wij Ep leren kennen en waarderen als kerkenraadslid

Nogmaals dank en fijn, dat je ons nog een jaartje terzijde wilt staan, als adviseur en de
vergaderingen blijft notuleren

-Namens de kerkenraad, Tineke ten Dijk

Bloemengroet in de maand januari
1 januari Mw. H. Hiddink-Borgman en de familie Langwerden-Bloemendaal
8 januari Dhr. H. Schieven en mw. Otter-Lieverdink
15 januari Mw. D. Wagenvoort-Smeenk

en het echtpaar J. Kempers en B. Haggeman
22 januari Dhr. G. Hissink en de familie Krijt-Bloemendaal
29 januari Dhr. G. v. Zuilekom, dhr. G. Ellenkamp en dhr. H. Jansen.

De volgende koffieochtenden zijn op 7 en 21 maart en 4 april

Oecumenische Vrouwengroep Wichmond Vierakker
Op 15 maart 2023 hopen wij onze vrouwen vereniging avond weer te
houden. Deze avond zal dhr. Rob van Eck uit Doorwerth ons aan de
hand van beelden vertellen over de Zeven Wereldwonderen.

Het zal vast heel boeiend zijn.

Wij beginnen de avond om 19.45 uur, vanaf 19.30 uur is het Withmundi gebouw aan de Dorpsstraat
open en is er koffie en thee. Gasten zijn welkom.




KerklLevenin

In memoriam

Paul Jan Willem Brummelman

25 februari 1968 - 29 december 2022
Zijn wieg stond in Warnsveld aan de Hekkelerdijk waar hij opgroeide als oudste in een gezin met
drie kinderen. Het opgroeien op een boerderij maakte dat liefde voor dieren hem met de paplepel
was ingegoten. Het begon met konijnen die hij als jong kind met veel liefde verzorgde.
Later waren het vooral kalveren waar zelfs de nodige prijzen mee werden gewonnen en in Vierakker
hield hij er schapen op na met regelmatig lammeren.
Kortom er was altijd genoeg te doen. Het leren ging hem ook niet slecht af en na de Mavo ging hij
naar de MAS in Zutphen. Dat leverde mooie stageplekken op waar hij erg van genoot.
Daarnaast was hij ook een liefhebber van uitgaan. In de meeste disco’s uit de omgeving was hij een
bekende gast. Aan die periode heeft hij veel vrienden overgehouden. Na de verschillende
opleidingen, de laatste zelfs in Duitsland, kwam hij thuis werken op de boerderij. Toen dat
gaandeweg steeds minder opleverde is hij gaan werken bij een drukkerij in Zutphen als
heftruckchauffeur. 's Avonds was er dan nog tijd over om de koeien te melken.
In die periode leerde hij Hennie Heuvelink kennen. Het klikte goed en ze gingen na hun trouwen
wonen in Vierakker. Daar werden Sander en Eline geboren.
Eind 2004 kreeg Paul hevige rugpijnen en na een lange periode van onderzoek kwam de diagnose:
de ziekte van Kahler. Het vooruitzicht zou zijn dat hij niet meer zou kunnen lopen, maar gelukkig is
dat niet uitgekomen. Er volgde een stamcellen transplantatie en de nodige behandelingen. Een
drukke en intensieve periode voor een gezin met jonge kinderen. Maar Hennie wist het goed te
organiseren. Helaas verloor hij wel zijn baan en dat deed hem veel pijn. Gelukkig vond hij een
nieuwe werkplek waar veel begrip was voor zijn situatie. Vanaf 2018 verslechterde zijn gezondheid
en volgden regelmatig behandelingen en operaties. Paul gaf niet op. Hij wilde zo lang mogelijk bij
zijn gezin blijven en greep alles aan wat mogelijk was.
Maar het laatste half jaar ging het meer en meer achteruit. En in december volgde weer opname in
het ziekenhuis. Daar is hij uiteindelijk overleden, in het bijzijn van Hennie en de kinderen. Het waren
kostbare en liefdevolle laatste uren.
Onder grote belangstelling hebben we afscheid genomen in de kerk van Wichmond. We hebben
geluisterd naar muziek die Paul mooi vond en gelezen uit 1 Cor. 13. Over de liefde die blijft.
Mogen Hennie, Sander en Eline, zijn ouders, broer en zus en allen die Paul zullen missen troost

mogen vinden in de mooie en warme herinneringen.
-Ds. Deddie van Alphen




Enkele zaken uit de kerkenraadsvergaderingen van 4 januari en 1 februari

Al een flink aantal jaren hebben we in voor- en najaar een “ Garvedienst” op zondagmorgen,
afwisselend in onze kerk en de St. Willibrorduskerk. De interconfessionele school De Garve heeft
aangegeven een voorkeur te hebben voor enkele diensten tijdens schooltijd. Er komen jaarlijks drie
diensten (voor Pasen, aan begin schooljaar en voor Kerst) op doordeweekse dag tijdens schooltijd
afwisselend in één van beide kerken. Dit is voor het eerst op Witte donderdag 6 april om 11 uur in
onze kerk. School neemt hierin met identiteitscommissie het voortouw.

Er zijn diverse mensen gevraagd om ouderling of diaken te worden, helaas zonder succes. Mocht u
gevraagd worden zeg dan niet te gemakkelijk ‘laat iemand anders het maar doen’ Om onze
plaatselijke gemeente in stand te houden is een volwaardig bestuur essentieel.

Zoals u ongetwijfeld gemerkt zult hebben worden de afkondigingen niet meer bij het welkom
gedaan maar na de collecte. Zeker als er veel afkondigingen zijn komt deze verplaatsing ten goede
aan de manier waarop we de kerkdienst beginnen.

Door de beroepingscommissie is een vacaturetekst opgesteld voor predikant en deze is in de
kerkenraad besproken. De vacaturetekst komt 0.a. samen met profielschets van predikant en
gemeente op onze website wichmond.protestantsekerk.net.

-Ep Heuvelink (notulist)

Paasontbijt

Op 9 april is er weer ons jaarlijks paasontbijt. Er komt weer een
intekenlijst te hangen bij Wilfried Besselink, en in de pastorie.

Nu zijn we eigenlijk op zoek naar een paar mensen

die willen helpen om alles klaar te zetten en later weer op te ruimen.
Wilt u graag iets betekenen laat het ons dan horen,

of via een van de kerkenraadsleden of even bellen naar Gerrie Hiddink
0575-441154

We hopen weer op een mooie opkomst en op een zonnige
zondagmorgen.

-Gerrie Hiddink

Dorpsontmoetingscentrum

De gemeente-avond op 23 januari was met 49 aanwezigen heel goed bezocht. Mw. Sil Tromp en
dhr. Dirk Borgman lichtten in ca. 20 minuten de plannen omtrent ‘pastorie als
dorpsontmoetingscentrum’ nader toe. Als uitdagingen voor de kerk werden door hen genoemd:
beperkt gebruik van de gebouwen, emeritaat ds. Wiersum, hoge energiekosten, vergrijzing. Als
uitdagingen voor het dorp gelden: gebrek aan een ongedwongen, laagdrempelige
ontmoetingsplek die zorgt voor cohesie, beperkt vestigingsklimaat/ruimte voor verenigingen. De
pastorie als dorpsontmoetingscentrum zou aan al deze uitdagingen tegemoet kunnen komen. In
de discussie volgend op de inleiding werd er door diverse gemeenteleden uitgesproken positief op
het idee van een dorpsontmoetingscentrum in de pastorie gereageerd. Wel zijn er veel vragen
omtrent de financiéle haalbaarheid. Dit gaat nu nader onderzocht en uitgewerkt worden.

Na de pauze wordt door ouderling-kerkrentmeester dhr. Gert Hiddink uitgelegd dat we 1/3
predikant mogen beroepen, maar dat daaraan wel een aantal voorwaarden zijn verbonden. Ook
wordt ingegaan op de afweging predikant versus kerkelijk werker. Om ook na 2030 verder te
kunnen moet er iets aan het jaarlijkse exploitatietekort gedaan worden. In de tijd dat de plannen
omtrent de pastorie uitgewerkt worden zal de pastorie tijdelijk (maximaal twee jaar) verhuurd gaan
worden.

-Ep Heuvelink (notulist)



KevielLevenin

Oecumenische viering met nieuwjaarsreceptie

De derde week van januari is ook de week van de Eenheid van de Christenen. In het verleden werd
deze week door onze plaatselijke kerken gezamenlijk gevierd met een oecumenische viering. Door
onder meer corona en een tijd waarin we ons als kerken soms overvraagd voelen is daar de laatste
jaren de klad in gekomen. Het overleg in september tussen onze beide kerken heeft nieuwe
inspiratie en energie gegeven met als eerste voor onze parochianen/kerkleden zichtbare resultaat
het opnieuw samen vieren van de Week van de Eenheid. De viering op zaterdag, 21 januari jl. in de
St. Willibrorduskerk werd druk bezocht; een vijftigtal aanwezigen hoorde een bevlogen betoog van
dominee Tim Wiersum voor meer verbinding tussen de gelovigen van beide kerken en de dominee
trok het ook breder: meer verbinding tussen dorpsgenoten. Méér activiteiten, méér samen doen
brengt méér verbinding en méér
gemeenschapsgevoel. De
nieuwjaarsreceptie aansluitend aan de
viering was daar een mooi voorbeeld
van. De geanimeerde sfeer en de
overdaad aan hapjes en drankjes
maakten dat velen lang nableven.
Volgend jaar weer!

-Charlotte Bonga

Diaconie

In december hebben wij € 559,55 mogen ontvangen aan collecte.

In januari was de collecteopbrengst € 435,57 (dit is inclusief een bloemendienstgift van € 50,-).

In februari collecteren wij voor Kerk in Actie voor Zambia.

Meer dan 20.000 gezinnen in Zambia zijn ouderloos. Het zijn gezinnen met kinderen onder de 18
als gezinshoofd. Lange tijd zorgden opa’s en oma’s voor deze kinderen, nadat hun ouders aan aids
waren overleden. Maar als die ook overlijden, staan deze kinderen er alleen voor.

De Raad van Kerken in Zambia stimuleert kerken om naar deze kinderen om te kijken.

Kerkleiders en maatjes worden getraind om hen te begeleiden en praktisch te ondersteunen.

-De diaconie

ZWOo

Op alle adventszondagen en ook tijdens kerstvieringen van de OVG en de Kerk hebben wij rolletjes
verkocht en de opbrengts hiervan is €195,-. Alle kopers, bakkers en helpers hartelijk dank!

De diaconie heeft dit bedrag verdubbeld en het is bestemd voor Kerk en

Vluchteling Zutphen. Zij ondersteunen vluchtelingen uit het AZCin
Zutphen door activiteiten te ondernemen zoals fietslessen, muziek en
knutselen op het AZC, ondersteuning bij het leren van de nederlandse
taal en inloopmiddagen bij de Eekschuur in Warnsveld.

Zondag 26 februari is er een ZWO-dienst met het thema "Brood" . Daarbij

is er een kleine muzikale ondersteuning in deze dienst en de uitgangscollecte is voor de
voedselbank.

-De ZWO-commissie.



In memoriam

Marthie de Greef overleden op 31 december 2022
Op 31 december is Marthie de Greef overleden in de leeftijd van 90 jaar. Zijn levensverhaal werd
door zijn neef Dick Tijken in de afscheidsdienst ten gehore gebracht, met daarbij een serie dia’s van
oude en meer recente foto’s die geprojecteerd werden op het scherm. Hier volgen enkele passages
uit het levensverhaal:
“Oom Marthie werd op 14 mei 1932 geboren op boerderij Groot Lemmink in Vierakker. Hij was het
derde kind in het gezin van opa en opoe de Greef, na oom Gerrit en tante Willy. Na oom Marthie
werden nog mijn moeder Jo en tante Hermien geboren.
Oom Marthie ging in Vierakker naar school. Bij hoog water moest dat met de roeiboot. Hij vertelde
vaak over juffrouw Haarman. Na de lagere school ging hij naar de Landbouwschool in Vorden.
Naast het werk op de boerderij was er natuurlijk ook tijd voor vermaak. Het Oranjefeest in
Wichmond was daar onderdeel van. Oom Marthie heeft in het bestuur van de Oranjevereniging
gezeten en is zelfs een keer schutterskoning geweest.
Van 9 april 1953 tot 30 januari 1955 was oom Marthie in militaire dienst. Hij vertelde daar graag
over. Vooral dat hij één van de weinigen was met een rijbewijs. Daarom hoefde hij ‘s morgens nooit
op het appél te verschijnen, maar moest hij met de jeep de post ophalen in Eindhoven.
Oom Marthie en oom Gerrit zijn altijd alleen gebleven. Oom Marthie heeft, zoals in het boek “Zo
bijzonder ben ik niet” staat, wel een vriendin gehad. Maar toen bleek dat ze kathaliek was moest
het uitgemaakt worden.
Na het overlijden van oom Gerrit in 2009 bleef oom Marthie alleen wonen. Het ging lang goed,
maar op een gegeven moment ging het langzaam achteruit. De laatste 7 weken verbleef Marthie
in verpleeghuis de Zonnekamp. Daar is hij op Oudejaarsdag rustig ingeslapen.”

Wandelend op weg naar Pasen 2 “Uit liefde voor jou!”

De wandelroutes zijn, net als vorig jaar, door mensen uit de dorpen samengesteld en zijn ongeveer
5 km lang. De routes kunnen dit jaar worden verkort tot rond de 2 tot 3 km, zodat ook gezinnen
met kinderen mee kunnen doen. Nieuw is dat er nu een website is waarop de routes ook te vinden
zijn.

Een wandelpaspoort kan worden opgehaald op alle zondagochtenden tussen 26 februari en 2 april
van 11.00 tot 11.30 uur in de deelnemende kerken. Men kan gewoon binnenlopen om het
paspoort en/of routebeschrijving op te halen.

De adressen van de deelnemende kerken en tevens startpunten van de wandelingen zijn:

Kerkelijk centrum Het Anker, J.F. Oltmansstraat 7 in Steenderen;

Antoniuskerk, Kerkstraat 2-4 in Vorden;

Remigiuskerk, Kerkstraat 42 in Hengelo gld;

Lambertikerk, Markt 2 in Zelhem;

Protestantse Kerk Wichmond, Dorpsstraat 16 in Wichmond. Jij doet toch ook mee?
http://opwegnaarpasen.atwebpages.com/




De kinderen Muis ontdekken een hele rij schilderijen
in de kerk. Ze bekijken ze allemaal. Van schrik rennen
ze naar kikker. ‘Kik, er is iets ergs!” ‘Vertel eens,’ vraagt
Kik rustig, want meestal is hun paniek voor niks. ‘De
schilderijen langs de muren,’ zeggen ze, ‘die vertellen
een verhaal over Jezus... Maar het is helemaal niet
leuk!!” Met grote ogen vertellen de muizen: Jezus
werd vastgebonden! En toen kreeg hij een prikkende
kroon op! En toen ... moest hij een heel zwaar kruis
dragen!’ Ze kijken ontdaan. ‘Hij viel steeds op de
grond, zo zwaar was het! En toen ... en toen...’

Nu beginnen ze echt te huilen. ‘lk weet het,

muisjes,” zegt Kik, ‘Het is een droevig verhaal’.

‘ KiK

De muisjes snikken: ‘Waarom hangt dat in de kerk??’
Kik vindt het een goede vraag. ‘Om niet te vergeten
wat Jezus heeft meegemaakt. Wat zag je op het laatste
schilderij?’ Ze snikken: ‘Hij werd in een graf gelegd.
Dood. Ja. zegt Kik. ‘Maar daarna gebeurde er iets.

Op Paasmorgen kwamen vrouwen bij het graf. Het was
leeg. Er zat een engel, die zei: “lezus is verrezen uit de
dood! Vertel het aan je vrienden!” Zo begon een
nieuw, BLI verhaal!’ ‘Waarom is daar geen schilderij
van?’ piept Mitzi. Kik denkt na. ‘Het is er wel, maar
geen schilderij. Het is ... Licht. Let maar op.’ Enin de
nacht van Pasen zien de muisjes het: de Paaskaars!
Eén vlammetje licht breekt de duisternis. De kerk is
ineens vol leven!

Wat we elke Paasmorgen weer lezen,
dat de Heer uit het graf is verrezen,
geloof jij dat dat te bewijzen is?
Of geloof je in de verrijzenis?

Geloof jij wat je ziet met je ogen

als de lente weer komt aang‘evlogen,

dat er méér dan het grauwe en grijze is?
Geloof jij in de verrijzenis?

Al het leven is zeden van boven,

of je 't wel of niet wilt geloven.

En maar één die daarvoor te prijzen is:

Dank U, God, voor de verrijzenis!

Als wij geloven dat Jezus is gestorven en is opgestaan,

moeten wij ook geloven dat God de mensen
die vol vertrouwen in Jezus zijn gestorven,
bij zich zal halen, samen met Jezus zelf.
Naar | Tessalohicenzen ¥4 -




