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KerikrLevemln  Kerkdiensten April
Datum Uur Voorganger Plaats Opmerking
D pt & Olde eppe 0or 3 brief 0 op onze web
Zo. 2-410:00 ds. Karin Spelt Drempt Palmzondag, Kinderkerk Kerkhuis
Hoog-Keppel
Do. 6-4 19:30 ds. Karin Spelt Hoog-Keppel = Witte Donderdag, dienst van Schrift
en Tafel
V. 7-4 19:30 ds. Karin Spelt Drempt Goede Vrijdag
Za. 8-4 21:00 ds. Karin Spelt Hoog-Keppel = Paaswake, m.m.v de zanggroep
Zo. 9-4 10:00 ds. Karin Spelt Drempt Paasdienst, m.m.v de zanggroep,

kinderkerk
Zo. 16-4 10:00 ds. Lidy van Prooijen-Schuurman Drempt

Zo. 23-4 10:00 ds. Christa Klaver Hoog-Keppel

Zo. 30-4 10:00 ds. Karin Spelt Drempt

Hummelo

Zo. 2-4 10:00 ds.Elise Wijnands Dorpskerk Palmzondag

Do. 6-4 19:30 ds. Elise Wijnands Dorpskerk Witte Donderdag, Avondmaal
Vr. 7-4 19:30 Kerkenraad Dorpskerk Goede Vrijdag

Za. 8-4 21:30 ds.Elise Wijnands Dorpskerk Paaswake

Zo. 9-4 09:45 ds.DeodaatvanderBoon Dorpskerk Pasen, samenzang v.a. 09.45 uur
Zo. 16-4 10.00 ds.Jacqueline Krajenbrink Dorpskerk

Zo. 23-4 10.00 ds.Elise Wijnands Dorpskerk

Zo. 30-4 10.00 nog nader te bepalen Dorpskerk

Zo. 2-4 10:00 drs.H.J. Boon Dorpskerk Palmzondag met Palmpasenoptocht
Do. 6-4 11:00 ds.T.Wiersum Dorpskerk Garve dienst

Do. 6-4 20:00 ds.T.Wiersum Dorpskerk Witte Donderdag Heilig Avondmaal
Vr.  7-4 20:00 ds.T.Wiersum Dorpskerk Goede Vrijdag

Zo. 9-4 10:00 ds.T.Wiersum Dorpskerk Pasen

Zo. 16-4 10:00 ds.H. Oostdijk en ds. W. Blanken Steenderen Gezamelijke dienst met Steenderen
Zo. 23-4 10:00 Deo Gratias Dorpskerk Muzikale presentatie van het geloof
Zo. 30-4 10:00 ds.H. Oostdijk (Steenderen) Dorpskerk

Zo. 7-5 10:00 ds.T.Wiersum Dorpskerk

Kerken: Drempt, Kerkstraat 1, 6996 AE; Hoog-Keppel, Burg. Van Panhuysbrink 11, 6997 AA; Hummelo, Dorpsstraat 22, 6999 AC;

Wichmond, Dorpsstraat 16, 7234 SN. Na de diensten wordt samen koffie gedronken. (In Hummelo bij diensten met eigen predikant.)



LETS LENTEBROOD
Paasbrood met GROEN

Tekst en foto’s Tini Brugge

Ingrediénten

1 pakje instant gist 7gr.

500 gr tarwebloem patent
ca. 3,5 dl lauwe melk

1 theelepel suiker

25 g zachte boter

5 afgestreken eetlepels zout
bloem voor werkvlak

Vulling

2 eieren, eiwit en geel apart

5 hardgekookte eieren

ca. 12 eetlepels mix van fijngesneden
groen zoals bosui, bieslook,
peterselie, selderij, kervel, prei naar
keuze

peper en zout

Bereiding

Vermeng gist met 200 gr bloem,
melk en suiker, ca. kwartier laten
staan. Rest van bloem en boter
toevoegen. Beetje zout erbij en wat
melk om soepel deeg te kneden.
Afgedekt bij kamertemperatuur ca.
half uur laten rijzen.

Deeg uitrollen tot lap van ca. 45 bij
35 cm. Bestrijken met losgeklopte
eiwitten. Gekookte eieren,
fiilngehakt, mengen met groen, zout
en peper en over het deeg verdelen.
In breedte oprollen en half uur laten
rijzen onder vochtige doek.
Bestrijken met de losgeklopte
eidooiers. Brood bakken, ca. 25
minuten op bakpapier in
voorverwarmde oven van 2000 C.

Bron: Janny de Moor in “Aan tafel! Bijzondere
Europese Streekgerechten,” Spectrum, 2007.

KevieLevewn Lin [Edie

Volgende nummers | juii

Een paasei?

Een ei is een beeld van hoop op nieuw leven. In de joodse
traditie worden eieren gebruikt in de zogenaamde
sederschotel tijdens de viering van hun paasfeest, Pesach.
Het is een herinnering aan het nieuwe leven na de
verlossing van de slavernij in Egypte. Bij die schotel staat
altijd een bakje met lentegroen zoals peterselie of selderij.

Van graankorrel tot brood

Voor het mysterie van de verrijzenis gebruikt Jezus het
beeld van een graankorrel:

“(...) ik verzeker U, als een graankorrel niet in de aarde valt
en sterft, blijft het één graankorrel, maar wanneer hij
sterft brengt hij veel vrucht voort! (Joh. 12, 24).
Graankorrels groeien uit tot aren, vermalen tot brood, om
te delen.

In de christelijke traditie is brood daarom een verwijzing
naar dood en verrijzenis en een dankbare herinnering aan
Jezus die ons voorging in dienstbaarheid: het delen van
de goede gaven van de aarde en aandacht voor allen die
geen stem hebben.

Niet voor niets worden met Pasen in allerlei landen diverse
paasbroden gebakken. Hier een recept uit Letland met
eieren en groen.

Kopijdatum  Verschijnt

mei 7 april 25 april
' 5 mei 23 mei
23 juni 11 juli



Van de zijlijn

Foto: Geurt Mouthaan

Christine van Reeuwijk is
chronisch ziek en observeert de
wereld vanaf haar ziekbed.

Ruimte maken
voor waar het echt
om gaat

STILLE WEEK

II s het je karakter, opvoeding of geloof waardoor
jij al die jaren staande bleef?” vroegen mensen

regelmatig aan mij. Ik antwoordde steevast:

“alle drie’, maar toen mijn 90-jarige vader vorig

jaar overleed, wist ik meer dan ooit hoe waar dit
voor mij was. In de dankdienst voor zijn leven, stond de
trouwtekst van mijn ouders centraal: 'Wij hebben lief, omdat
Hij ons eerst heeft liefgehad. Mijn vader was 30 jaar mijn
mantelzorger. En hoe. Hij deed alles altijd geruisloos en met
zoveel liefde. In de Stille Week is hij begraven, zo passend bij
de grondtoon van ons leven. Door alles altijd te doorleven,
je gemis in het gezicht te zien, kun je, dwars door de pijn
van Goede Vrijdag heen, met Pasen pas echt opstaan.

Ondertussen zijn steeds meer mensen in onze maatschap-
pij vooral met uiterlijkheden en resultaten bezig. Ze meten
zich graag aan de ander om nog mooier, slanker, beter en
sneller te worden. En in de kerk lijkt het soms ook meer om
de kijk- en luistercijfers van de zondagse vieringen te gaan
dan om het Woord en je innerlijk. Wat zou het toch mooi
zijn als we de Stille Week weer kunnen gaan herwaarderen,
zoals wij als gezin vorig jaar ervoeren toen mijn vader bij mij
thuis stond opgebaard. En we in die veelbewogen dagen
ruimte maakten voor waar het echt omging: om tranen van
verdriet en tranen van dankbaarheid voor wie mijn vader
VOOr ONS Was.

Hoe kun je je in onze prestatiemaatschappij staande
houden? Hoe kan ik dat op die ene plek, mijn bed, blijven
doen? Ik keer me op weg naar Pasen naar binnen, diep de
trouwtekst van mijn ouders op en hoor het mijn vader weer
zeggen: “Ga jij maar stilletjes je gang."®



V u het leven is verschenen
en het licht is opgegaan,
rest ons nog met open ogen
in zijn voelspoor voort te gaan.

“f - Uit: Voor onderweg, 101 schriftliederen
Tekst: Henk Jongerius en Jan Raas
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In het stormen van de tijd...

In de veertigdagentijd hebben we lied 283 gezongen. ‘In de veelheid van geluiden, in het stormen
van de tijd, zoeken wij het zachte suizen van het woord dat ons verblijdt. Zo klinken de woorden
van het eerste couplet. De gedachten die de eerste zin oproepen passen in de tijd waarin wel leven.
Er is een veelheid van geluiden. Nog nooit hebben we zoveel informatie, meningen en berichten
tot ons laten komen als in deze tijd, waarin er zoveel media zijn die 24 uur per dag doorgaan. De
veelheid van geluiden wordt een kakofonie. Daarnaast het stormen van de tijd. Ook daar hebben
we het afgelopen jaar vaak over gesproken. Er gebeurt zoveel in de wereld. De oorlog in Oekraine
en alles wat dat losmaakt wereldwijd. De oorlogsretoriek en bewapening. De vele mensen die
moeten vluchten, omdat hun land niet veilig is. De aardbevingen in Turkije en Syrié. De sombere
berichten over de klimaatcrisis en de doelen die waarschijnlijk niet worden gehaald.

De veelheid van geluiden en het stormen van de tijd. Het kan je overweldigen. Er zijn mensen die
niet meer naar het nieuws kijken, omdat ze er zo somber van worden. Er zijn mensen die zich
afvragen hoe het verder moet. Die bang worden en zich zorgen maken over de toekomst. Wat voor
wereld laten we achter voor onze kinderen en kleinkinderen?

Wij zijn de laatste 50 jaar opgegroeid in een wereld waarin vooruitgang een kernwoord was. Het
ging steeds beter, we kregen het steeds beter. Tenminste hier in het rijke westen. En we hadden
gedacht dat een oorlog op deze schaal in Europa nooit meer zou gebeuren. Vanaf de jaren 90 na de
val van de muur werd er minder geinvesteerd in defensie, omdat we dachten dat dat niet meer
nodig was. Steeds meer beseffen we dat de wereld minder maakbaar is dan we dachten. Het
optimistische vooruitgangsgeloof is afgenomen. De gedachte komt op dat onze kinderen en
kleinkinderen het wel eens minder kunnen hebben dan wij. En dat is een omslag in het denken.



In de krant lees ik regelmatig artikelen van mensen die zoeken hoe we daarmee kunnen omgaan.
De theoloog Frits de Lange Heeft het bijvoorbeeld over het leren leven met deze overweldigende
ervaringen. Er zijn nu eenmaal machten en krachten in de wereld waar we geen grip op zullen
hebben. Er zal altijd oorlog zijn. Er zullen altijd machthebbers zijn die zichzelf willen verrijken over
de rug van mensen heen.

De natuur is onbetrouwbaar. Aardbevingen komen altijd onverwacht. Natuurlijk kun je proberen
aardbevingsbestendig te bouwen. Maar corruptie ligt altijd op de loer. We hebben gedroomd van
een wereld met orde, rust en vrede. En even gedacht dat het kan. Maar de werkelijkheid zet ons
weer met de voeten op de grond. En we vinden het moeilijk om daarmee
om te gaan.

In deze wereld, in de veelheid van geluiden, in het stormen van de tijd
gaan wij volgende week de Stille week in. Bij dit kerkblad vindt u de Open
Deur. Deze heeft dit jaar als thema “uit de gebrokenheid”.

Dat past wel bij deze tijd. Er is oog voor de gebrokenheid van het leven.
Voor wat kapot is gegaan. In jezelf, in relaties met anderen, in relaties
tussen leiders, volkeren, machthebbers. We leven in een gebroken wereld. [
En wat betekent het dan om Pasen te vieren? Feest van opstanding en ST ol RenLa
nieuw leven. Er is veel gebrokenheid, maar toch geloven we dat al die

overweldigende krachten niet het laatste woord zullen hebben. Dat er een weg doorheen is. Pasen
is een feest dat ons moed wil inspreken en ons hoop wil laten houden. Want dat hebben mensen
nodig. We kunnen niet zonder hoop.

tille Week

De vieringen in de Stille Week willen ons meenemen op deze weg. De weg van Jezus laat zien hoe
hij omgaat met als deze overweldigende krachten en ervaringen. Hij maakt mee wat alle mensen
van tijd tot tijd ervaren. En hij laat ons zien hoe wij ermee kunnen omgaan. Dat begint door ze te
erkennen. Dit is wat er is. Het is niet goed het te ontkennen. Daarom kun je geen Passen vieren
zonder eerst stil te worden en de gebrokenheid te voelen en te ervaren. Ik wil u uitnodigen om in
de Stille Week de weg van Jezus te volgen en zo met hem mee te gaan. Oog in oog met wat hij zal
meemaken denken wij na over ons eigen leven. Zelf vind ik het altijd heel bijzonder en waardevol
om deze weg samen met de gemeente te gaan. Het verdriet, de pijn en het lijden te delen. Maar
ook de hoop samen vast te houden en Pasen te vieren.

-ds. Karin Spelt.
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Kerkdiensten in de Stille Week
Oog in oog met.....

Palmzondag 2 april 10:00 uur, Drempt

Oog in oog met de menigte.....

Jezus wordt met enthousiasme binnengehaald in Jeruzalem, maar al snel slaat het Hosanna om in
“Kruisigt hem”. De graankorrel moet sterven om vrucht te dragen. Deze woorden klinken in het
verhaal over de intocht in Jeruzalem in Johannes 12: 12-27.

De kinderen gaan om 10:00 uur in het kerkhuis in Hoog-Keppel palmpasenstokken maken. Rond
kwart voor 11 komen ze naar de kerk voor een feestelijke palmpasenoptocht.

Witte Donderdag 6 april 2023 19:30 uur, Hoog-Keppel
Dienst van schrift en Tafel

Oog in oog met de leerlingen....

Op Witte Donderdag zitten wij aan tafel en vieren met elkaar het avondmaal. Zoals Jezus het laatste
avondmaal vierde, samen met zijn leerlingen aan tafel. Als vrienden zijn ze geworden. Jezus laat
zien wat liefde en verbondenheid is. We lezen het verhaal over de voetwassing in Johannes 13.
Maar er is ook sprake van verraad en verloochening. Oog in oog met de gebrokenheid in relaties.

Goede Vrijdag 7 april 2023 19:30 uur, Drempt

Oog in oog met de machthebbers...

Op Goede Vrijdag lezen we het lijdensevangelie uit Johannes. We horen hoe Jezus oog in oog staat
met de geestelijke en wereldse machthebbers. De hoge priesters en Pilatus brengen hem naar het
kruis. Gesteund door de menigte. De kwade machten keren zich tegen Jezus. En er is niets dat je
kunt doen. Zo machteloos kunnen mensen zich voelen als ze een speelbal van de machthebbers
worden. Een meditatieve dienst waarin we lijden en sterven van Jezus gedenken. In zijn lijden
herkennen we het lijden van mensen nu en in alle tijden.

Organist is Martin Kas. Hij zal bij de lezingen uit het evangelie van Johannes koraalbewerkingen van
Bach en andere componisten spelen.

Paaswake 8 april 2023 21:00 uur, Hoog-Keppel

Oog in oog met de stilte.....

De Paaswake begint met stilte en waken in het donker.

Het lijkt of alles afgelopen is. Jezus is gestorven en begraven.

Het is een tijd van het uithouden in je verdriet en gemis.

En toch kan het licht weer doorbreken. Het licht van de nieuwe Paaskaars wordt de kerk in gedragen
en we verspreiden het licht. Nieuw leven kan doorbreken.

De zanggroep o.l.v Lucian Venderink zingt in de Paaswake en op Paasmorgen. Zij hebben stukken
ingestudeerd van het oratorium voor de veertigdagentijd en Pasen van Marijke de Bruijne ‘Als de
graankorrel sterft Als het Licht wordt binnengebracht klinken de woorden: Licht dat terugkomt.
Hoop die niet sterven wil. Vrede die bij ons blijft.



Paasmorgen 9 april 2023 10:00 uur Drempt

Oog in oog met de Opgestane...

We kijken mee met de ogen van Maria Magdalena die in de tuin oog in oog stond met de
Opgestane. Zij is degene die dit ongelooflijke bericht mag delen met de wereld.

De zanggroep zingt de woorden Licht, licht alles wordt licht. Niets dan licht. Overal licht. Alles licht
geworden.

De vreugde van Pasen mag overal doorklinken. Wij blijven hoop houden. Want er is een weg door
het donker naar het Licht.

De kinderen zijn in de kerk. Het kinderverhaal gaat over de paasvlam als teken van hoop. De
kinderen gaan aan het werk met symbolen van hoop.

Er zij bloemen in de kerk. We mogen ze na afloop meenemen en uitdelen aan mensen. Om zo de
boodschap van Pasen ook te laten doorklinken in de huizen van mensen.

Leerhuis Oosterbeek

Vrouwen in Tenach en vroegchristelijke geschriften

Maandag 3 april Maria Magdalena in woord en beeld

Wie wat meer wil weten over Maria Magdalena kan meegaan naar het leerhuis in Oosterbeek. Prof.
Dr. Caroline vander Stichele, Hoogleraar Tilburg School of Catholic Theology laat ons deze avond
kijken naar Maria Magdalena. Uitgangspunt van de lezing zijn twee recente voorstellingen van
Maria Magdalena. Een film Mary Magdalene van Garth Davis en een schilderij van Egbert
Modderman getiteld ‘Miskend". Ze zijn interessant omdat ze laten zien dat er een verschuiving
heeft plaatsgevonden in de voorstelling van Maria Magdalena. Deze herwaardering is zowel
geinspireerd door buitenbijbelse, vroegchristelijke tradities als door gewijzigde gender rollen in
onze maatschappij.

Caroline vander Stichele was van september 1988 tot september 1992 docent Nieuwe Testament
aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Ik ken haar uit mijn studie jaren daar. Zij was mijn begeleider bij
mijn doctoraalscriptie over vrouwen in het evangelie van Marcus. Leuk om haar na zoveel jaren
weer te zien.

De avond is in de Vredebergkerk, Toulon van der Kooglaan 3, 6862 EB in Qosterbeek.
Aanvang 20:00 uur. De kosten zijn € 7,50.

Aanmelding bij ds. Karin Spelt.
In overleg kan er samen worden gereden.

Uw steun waard
Collecte opbrengsten in februari 2023

De eerste collecten voor diaconaal werk en het beheer van de kerk brachten in februari 2023
€ 194,50 op.

Tweede collecten

5 februari Werelddiaconaat €154,60
12 februari Noodhulp Syrié €172,20
19 februari Kerk In Actie, Zambia € 31,80
26 februari Amref flying doctors € 54,35

De collecte voor noodhulp aan Syrié en Turkije heeft zondag 12 februari € 172,20 opgeleverd.
Via de bank heeft de diaconie ook nog € 80,00 ontvangen.

De diaconie heeft totaal € 500,00 overgemaakt aan de samenwerkende hulporganisaties via
Kerk in Actie.
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In Memoriam Johanna Carolina Folmer-Wijers

Op dinsdag 7 februari is Jo Folmer overleden op de leeftijd van 85 jaar. Zij woonde met haar man
Henk en zijn broers Joep en Toon aan de Eldrikseweg 22 in Laag-Keppel. Jo was een boerin in
hart en nieren. Zij groeide met haar tweelingzus Corrie op op de boerderij de Stegeslag in
Zevenaar. Al jong hielp ze mee op de boerderij.

Ze trouwde met Henk Folmer en kregen twee kinderen Carin en Jos. In 1991 verhuisden ze van
Zevenaar naar Laag-Keppel, waar het bedrijf werd voortgezet. Op woensdag 15 februari
hebben we haar leven herdacht in de kerk in Hoog-Keppel.

We lazen de trouwtekst uit Galaten 6: 2 ‘Draagt elkaars lasten en vervul alzo de Wet van de Heer'
De tekst begint met zorg voor elkaar. Dat is ook wat Jo haar hele leven lang heeft gedaan. Zorg
voor de boerderij, voor het gezin, maar ook voor haar schoonouders en de broers van Henk. Een
leven van zorg en aandacht voor elkaar. De volgende woorden typeren haar: eenvoud,
bezorgdheid ,eerlijkheid, betrouwbaarheid, zuinigheid, goedheid en liefde.

De kleinkinderen staken kaarsen aan om haar met die woorden te herinneren.

Jo kon genieten van sociale activiteiten. Graag brak ze er even tussen uit. Vroeger om naar de
Plattelandsvrouwen of het koor te gaan. De laatste jaren naar de Rummikub op dinsdagmiddag
in het Kerkhuis in Hoog-Keppel. Ze hield ook erg van verjaardagen, bruiloften en andere
feestjes.

Haar geloof was belangrijk voor haar. Thuis werden er Johannes de Heer liederen gezongen bij
het orgel. Ook zelf speelde ze graag orgel. Een paar dierbare liederen koos ze uit voor het
afscheid. ‘Neem Heer mijn beide handen ' en ‘er is een God die hoort. Ze had er vertrouwen in
dat ze na dit leven bij God mag rusten.

Neem, Heer, mijn beide handen En leid Uw kind, Tot ik aan
d’ eeuw’ge stranden De ruste vind!

Op de begraafplaats in Hoog-Keppel is ze te ruste gelegd.
Voor de familie was het afscheid plotseling en moeilijk. Haar
overlijden kwam onverwacht. Maar er zijn mooie
herinneringen aan een vrouw, moeder en schoonmoeder,
zus, schoonzus en oma die er altijd voor hen was.

We wensen Henk, Carin, Jos en de kleinkinderen veel sterkte
toe in deze tijd van verlies en gemis.

-ds. Karin Spelt.




Collecte omschrijving voor April 2023 A“\ ;L
A

e
2april 2023:  Kinderen in de knel
Veel kinderen en jongeren staan er alleen voor in het leven zonder de bescherming van
volwassenen. Kerk in Actie zet zich in voor kinderen en jongeren in kwetsbare situaties, zoals voor
straatkinderen en werkende kinderen. Hun rechten moeten nageleefd worden, zoals hun recht op
onderwijs. We stimuleren ook dat kinderen en jongeren een rol krijgen in de kerk. Help mee om het
leven van kinderen in de knel te verbeteren.

6 april 2023: Werelddiaconaat Moldavié

Vanwege de grote armoede en werkloosheid in Moldavié werken veel inwoners in het buitenland.
Dat betekent dat veel kinderen en ouderen alleen achterblijven. Hoewel kerken maar weinig geld
en vrijwilligers hebben, willen ze er voor deze kwetsbare kinderen en ouderen zijn.

Moldovan Christian Aid (MCA) ondersteunt kerkelijke gemeenten bij diaconale initiatieven en traint
jongeren zodat zij ouderen kunnen helpen. Dit werkt aan twee kanten: zo zijn jong én oud wat
minder alleen!

9 april 2023: Ronald McDonald huizen

Zieke kinderen voelen zich beter met hun ouders, broertjes en zusjes in de buurt. Ouders houden
de zorg beter vol met een rustplek dicht bij hun zieke kind. Want als je hele wereld op de kop staat
door ziekte of zorg, is als familie bij elkaar zijn het belangrijkst. Dat kan in de Ronald McDonald
Huizen: daar zijn gezinnen dag en nacht op loopafstand van het ziekenhuisbed.

De Ronald McDonald Huizen draaien dankzij onmisbare vrijwilligers, donateurs, actievoerders en
sponsoren. Samen maken zij het verschil voor ouders en hun zieke kind.

16 april 2023: Stichting NAASTE

Interkerkelijke Stichting Naaste is een vrijwilligersorganisatie, bestaand uit circa 25 vrijwilligers, die
(ex-) gedetineerden voorbereidt op en helpt bij hun terugkeer in de maatschappij. Individuele
begeleiding van (ex-)gedetineerden is zeer effectief en vergroot de kans op goede resocialisatie. Zij
doen dit door het bezoeken van gedetineerden in de Penitentiaire Inrichting Zutphen, en het
begeleiden van gedetineerden in het Re-Integratie Centrum in de inrichting . NAASTE staat voor
:Nazorg Achterhoek STEdendriehoek Apeldoorn - Deventer- Zutphen

23 april 2023: Blindeninstituut Bartimeus

Bartiméus wil de kwaliteit van leven voor mensen die slechtziend of blind zijn verbeteren. Bartiméus
ontwikkeld continu nieuwe diensten op het gebied van leren, wonen, werken en vrije tijd voor
mensen van alle leeftijden met een visuele handicap.

Met deze diensten verbetert men de zelfredzaamheid van de visueel gehandicapten

30 april 2023: Stichting Litania

De stichting Litania probeert kinderen die "net even anders zijn" te helpen aan aangepast materiaal.
Het gaat om bijvoorbeeld een aangepaste fiets of een badstoeltje, hulpmiddelen die niet worden
vergoed door zorgverzekeraar of gemeente (WMO).

Dit doen we in en om de gemeente Bronckhorst.

Wij proberen ons zo breed mogelijk in te zetten voor kinderen met een beperking. Het geld dat
hiervoor nodig is proberen we te verwerven uit de kringloopwinkels van de Stichting Litania in
Hengelo, Brummen en Doesburg.

We bieden ook ondersteuning aan andere stichtingen of verenigingen om het gemakkelijker te
maken voor kinderen met een beperking om mee te kunnen doen.

De stichting is in 2011 opgericht. Dat initiatief kwam voort uit acties die Arie en Petra Blom hielden
om een rolstoelfiets aan te schaffen, zodat hun zwaar beperkte dochter Litania mee kon op
fietstochten. Het was een voorziening die niet door zorgverzekeraar of gemeente (WMO) werd
vergoed. Ook denken ze bij de gemeente Bronckhorst mee om speeltuinen toegankelijk te maken.



Gezame nlllke Ontmoeting & Inspiratie

De geloofsgemeenschappen Protestantse Gemeenten Angerlo-Doesburg,
Drempt en Oldenkeppel en Hummelo, de Remonstranten Doesburg,

de samenwerkingsgemeente Ooipoortkerk, Parochie St. Willibrordus Doesburg en

het Leger des Heils Doesburg werken samen in Ontmoeting en Inspiratie.

Viermomenten in de veertigdagentijd
Op vrijdag 24 februari was de eerste viering in de kerk van Drempt.
Op vrijdag 31 maart is de tweede viering.

In de veertigdagentijd organiseren we in oecumenisch verband met de kerken in en rond Doesburg
twee viermomenten op de vrijdagavond aan het begin en het einde van de Veertigdagentijd.
Avonden waarop we de verstilling van de veertigdagentijd ervaren met muziek en zang, stilte en
teksten en gebeden. Een klein uur aan het begin van de avond.

Muziek, verstilling en gebed aan het eind van de Veertigdagentijd
Vrijdag 31 maart in de Gasthuiskerk in Doesburg. Inloop vanaf 19:00 uur, aanvang 19:30 uur.

Het strijkkwartet de Amstelstrijkers uit Amsterdam speelt ‘Die sieben
letzten Worte unseres Erlosers am Kreuz’ van Haydn. Een mooie opmaat
naar de Stille Week. In deze viering zullen er teksten en gebeden worden
gelezen door mensen uit de deelnemende kerken.

Voorgangers zijn Ds. Susanne van der Sluijs, Marjan van Zadelhoff en
Toos Looman.

Paasviering voor ouderen 75+ en hun partners
Vrijdag 31 maart in het Kerkhuis in Hoog-Keppel. Inloop vanaf 14:30 uur, aanvang 15:00 uur.

Thema: uit de gebrokenheid

Een moment van vieren en ontmoeten in de Paastijd. De viering wordt voorbereid door ds. Karin
Spelt en de ouderlingen. Om 14:30 uur is er koffie en thee. . Na afloop is er een drankje en tijd voor
ontmoeting.
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HOREN - ZIEN - SPREKEN

Drie jaar waren ze samen op stap geweest.
Ze hadden gehoord hoe Hij mensen aansprak
en gezien hoe Hij mensen aanraakte.
Zwijgend waren ze Hem blijven volgen.
Nu, reeds drie dagen

hoorden ze niets meer van Hem,

zagen ze Hem niet meer

en hun zwijgen begon te wegen.

Toen voelden ze ...

Wij moeten nu laten horen

wat Hij ons heeft laten horen!

Wij moeten nu laten zien

wat Hij ons heeft laten zien!

Wij moeten nu spreken

zodat Hij verder leeft!

HOREN - ZIEN - SPREKEN
(Toon Vandeputte)

De leerlingen van Jezus, wat hebben ze veel meegemaakt.
Ooggetuigen van het eerste uur. Toch begon het hen pas na Pasen te
dagen: alles wat ze gezien en gehoord hadden moesten ze nu zelf in
de praktijk brengen. “Wij moeten nu spreken, zodat Hij verder leeft”
Pasen laat ons allemaal zien dat wij aan zet zijn. Zoals lied 998 uit ons
liedboek het omschrijft: Je hebt je vrienden toen bijeengeroepen.

Je hebt je vrienden toen bijeengeroepen Het helder water stromend uit jouw bronnen
hun vuile voeten als een knecht gewassen; wast onze voeten, zuivert onze wonden
meteen zond Jij hen weg om te ontmoeten Als boden van jouw vrede, hier begonnen,
wie niet in deze kille wereld passen. zo worden wij de wereld in gezonden.

Je vroeg hen: doe als Ik en ga naar buiten, Sta op! Wees niet bang. Spreek van wat je

en blijf elkaar met dit gebaar verrassen gehoord en gezien hebt.

in plaats van je in kerken op te sluiten. De Heer is waarlijk opgestaan, Halleluja!

Je moet steeds anderen de voeten wassen.
- ds. Elise Wijnands
Het stof van al de wegen van ons leven,
kom, was het van de stukgelopen voeten.
Kom, geef dat onze handen hen genezen
die ver van huis geen goede vriend ontmoeten.



Bij de diensten

In de maand april zal ds. Elise Wijnands haar werkzaamheden naar verwachting weer hervatten.
We hopen haar dan weer te zien in de diensten van Palmzondag, Witte Donderdag, Stille Zaterdag
en later in de maand op 23 april. Op Goede Vrijdag zullen een aantal kerkenraadsleden de dienst
verzorgen en dat gaat met de trainingen van de laatste tijd vast goedkomen. Op zondag 9 april is
het Pasen en zal ds. Deodaat van der Boon voorgaan in deze dienst. Vooraf zingen we al een aantal
paasliederen. Misschien is er zelfs wel een trompet om met het orgel de samenzang te begeleiden.
Op 16 april komt ds. Jacqueline Krajenbrink uit Vorden en voor 30 april wordt nog een voorganger
gezocht.

Koster/organist Uitgangscollectes

2 april: /Broer de Boer 2 april: plaatselijk kerkenwerk

6 april: /Atze Douma 6 april: Stichting Het Passion Hummelo

7 april: /Ap Addink 7 april: geen collecte

8 april: /Atze Douma 8 april: geen collecte

9 april: /Broer de Boer 9 april: Paascollecte

16 april:/Atze Douma 16 april: plaatselijk diaconaat

23 april: /Ap Addink 23 april: plaatselijk jeugdwerk
Bloemengroet /ey
De bloemen uit de kerk, deze keer in Hoog-Keppel, zijn op 12 februari naar s
mw. Kamperman van de Zuylenkamp gebracht. De zondag daarop gingen ze ag. o

naar de fam. Remmelink aan de Torenallee. Mevrouw Dun ontving de —
bloemengroet op 26 februari. Na de dienst op 5 maart gingen de bloemen naar
mw. Halfman en op 12 maart naar de familie Van den Barg. Frans Jansen werd
op 19 maart met bloemen bedacht.

Kinderkerk

Op zaterdag 1 april gaan we ‘s middags palmpaasstokken versieren in de Ruimte. Tussen 14.00-14.30
uur kan iedereen die een stok wil komen versieren binnen lopen. Om 15.30 uur hopen we alle
stokken te hebben versierd. Behalve de buxustakken zijn alle materialen aanwezig. We willen aan
iedereen vragen om zelf een buxustak mee te nemen. Als er iemand is die daar wat meer van heeft,
is dat heel welkom. Om de onkosten te dekken vragen wij deze middag een vrijwillige bijdrage.

Op zondag 2 april is de palmpaasoptocht met vooraf het eieren zoeken. Het eieren
zoeken begint om 10.00 uur bij de Woordhof. Voor degene die het gouden ei

. vindtis er een leuke verrassing. Om 10.45 gaan we richting de kerk waar de
muziek al op ons staat te wachten. Eerst gaan we met de stokken door de kerk en
daarna gaan we met de muziek voorop door het dorp. De route gaat als volgt:
Dorpsstraat, Pennekampweg, Brouwerij, Keppelseweg, Groeneweg, Beatrixlaan,
Bakkerstraat, Dorpsstraat.

Aan het eind van de optocht krijgt ieder kind met een stok de bekende verrassing.

Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld en hiervoor is een collectebus aanwezig.

Op paasmorgen, 9 april, beginnen we in de kerk en daarna gaan we naar de Ruimte om met z'n allen
van de paasmaaltijd te genieten. Tijdens de maaltijd wordt het paasverhaal verteld.



Kerklevenin

- vervolg kinderkerk
Zondag 23 april is er na de kerkdienst koffie drinken. Het lekkers bij de koffie is dan gebakken door
de kinderkerk. ledereen die het leuk vindt om wat te maken, mag een zelfgebakken koek of cake
meebrengen. Voor deze lekkernijen zal een (zelf te bepalen) bijdrage worden gevraagd. Ook is het
mogelijk om wat van de baksels mee te nemen voor het thuisfront. Het geld dat we hiermee
ophalen gaan we besteden aan een goed doel.

We hopen dat iedereen weer mee wil doen met deze activiteiten zodat het leuke, gezellige en
geslaagde zondagmorgens zullen worden.

- Anita Nusselder

Dinsdag 11 april houden wij onze Paasbijeenkomst in dorpshuis de Ruimte van 17.00 tot 19.00 uur.
Na de paasliturgie gebruiken we een gezamenlijke broodmaaltijd. Ook niet-leden (vrouwen en
mannen) zijn daarbij welkom. Opgeven bij Diny Weevers, tel. 0314-382303 of Henny van Zadelhoff,
tel. 0314-381224.

In memoriam - Hermina Everdina Fenneman - Rooijakker

Op 4 februari jl. hebben we afscheid genomen van Hermina Everdina Fennemann - Rooijakker,
geboren in de oorlog op 28 februari 1942 op de boerderij Buske te Eldrik. Hermien ontsnapte 1945
ternauwernood aan de dood samen met haar ouders en het inmiddels geboren zusje Diny als de
boerderij in brand word gestoken door de Engelsen. Na de oorlog wordt de boerderij weer
opgebouwd en worden Jannie en Gerrie geboren. Vier boerendochters groeien op, meehelpen op
de boerderij was heel gewoon bij de familie Rooijakker. Ze gaat in Wehl naar school en volgt
daarna de opleiding gezinverzorging. Ze trouwt met Frits Schreurs en ze nemen het bedrijf over
van de ouders van Frits, bakkerij, Vivo supermarkt, zaal en café in Hoog - Keppel. Evertjan en
Nenette worden geboren en het gezin was compleet. Hermien verhuist na verloop van jaren met
de kinderen naar Langerak. Er brak een nieuwe tijd aan, ze ging werken bij de Aldi en later
verruilde ze deze baan voor Modehuis Jacobs. Ze ging schilderen, mooie werken heeft ze aan haar
dierbaren nagelaten. Ze trouwt met Henk Fennemann, maar daar moest ze te vroeg afscheid van
nemen. Na het overlijden van Henk leert ze Carel Hulsteijn kennen en samen maken ze reizen naar
Rusland en Zuid-Afrika. Op 5 november 1992 wordt het geluk van Hermien ernstig verstoord als ze
te horen krijgt, dat Evertjan onverwachts na een hartstilstand is overleden, haar zoon waar ze zo
trots op was ivm uitzenden naar oorlogsgebieden. Hermien probeerde de draad weer op te
pakken na een zware tijd met haar gezin. De verhuizing naar Hummelo kwam in 2001 in beeld,
nadat ze met haar gezondheid problemen kreeg. Zo werd Molenaarserf 14 na enige gewenning
haar huis. Medio oktober 2022 gaat het niet goed met Hermien na een herseninfarct. Deels
verlamd lukt het niet meer om haar leven te leven zoals Hermien dat wilde. Ze verloor haar
zelfstandigheid en afhankelijk worden van veel zorg was geen optie voor haar. Hermien ze besloot
om zo niet verder te willen leven, samen hebben we de waarde van het leven besproken met de
kinderen en kleinkinderen, waarna een zware maar ook een waardevolle tijd volgde. “Nadat alles is
gezeqd, alles is gedaan, vraag ik aan U: onthecht mij dan en laat mij gaan” Op 29 januari is de wens
van Hermien in vervulling gegaan na een wel overwogen beslissing. “Je ziet de bladeren vallen op
de grond, en dan weer opnieuw gaan groeien. Zo heeft de aarde ons geleerd dat al wat sterft zal
bloeien”. Een medelevende groet - Jopie Tankink-Ligtenbarg




Vanr da kavrkvrantrmanctare
fan de Kerkrentimeestiel

Opbrengst collectes december 2022 Verjaardagsfonds

In de dienst : € 650,15 De opbrengst van het verjaardagsfonds in 2022

Uitgangscollectes was € 2.360,50. Zoals u weet is de opbrengst

11-12-2022 € 42,75 Pastoraat Hyndendael bestemd voor het onderhoud van het orgel. Alle

18-12-2022 € 38,15 Kinderen in de knel gevers hartelijk dank voor uw gift! Ook dank aan

24-12-2022 € 80, Eindejaarscollecte de vrijwilligers die er voor zorgen dat elk jarig

25-12-2022 € 97,95 Eindejaarscollecte gemeentelid op zijn of haar verjaardag een

31-12-2022 € 237,90 Eindejaarscollecte mooie verjaardagskaart in de bus heeft liggen.

Opbrengst collectes januari 2023 Gift

In de dienst: € 366,12 Via ouderling Karel Onstenk is een gift van € 30,-

Uitgangscollectes ontvangen. Hartelijk dank aan de gevers.

8-1-2023 € 83,20 Plaatselijk diaconaal werk

15-1-2023 € 102,70 Poor Peoples Fund Kerkbalans 2023

22-1-2023 € 25,90 Plaatselijk kerkenwerk De periode tussen 14 en 28 januari stond in het

29-1-2023 € 59,30 Stichting Sonom teken van Kerkbalans. Via één van de
kerkenraadsleden heeft u de uitnodiging voor

Opbrengst collectes februari 2023 de actie ontvangen onder de noemer “Geef

In de dienst: € 174,42 vandaag voor de kerk van morgen”. Inmiddels is

Uitgangscollectes een groot deel van de toezeggingen retour en

5-2-2023 € 30,50 Plaatselijk jeugdwerk kunnen wij u vertellen dat het voorlopig

19-2-2023 € 59,80 Eredienst en muziek toegezegde bedrag is vastgesteld op € 52.360,-.

26-2-2023 € 229,75 Kerk in Actie Syrié Hartelijk dank dat u vandaag heeft gegeven
voor de kerk van morgen.

Opbrengst voor de specifieke collecte voor de - de Kerkrentmeesters

Aardbeving Syrié is € 229,75. Vanuit diaconie is &

dit bedrag verdubbeld naar € 459,50. Dankzij uw wa Y

bijdrage heeft de Diaconie dit mooie bedrag T

over kunnen maken naar Kerk in Actie. ,.‘,a’ff §=37%

iwelitkiubileum

Wij feliciteren Han en Henny van Zadelhoff-Besselink die op 9 februari 55 jaar
getrouwd waren. En wij wensen hun nog heel veel gezonde en gelukkige jaren samen.

De uitgangscollecte Diaconie over de maand april 2023

06 april Stichting Het Passion Hummelo - SamenRedzaam

Er voor de ander zijn. En dat de ander er voor mij kan zijn. Dat zit in kleine dingen als een handdruk,
even contact, even herkenning, een compliment, even samen de afwas doen, of de paprika snijden.
Toch even poolen ... In het afgelopen jaar mochten we weer een plek bieden aan onze gasten en
bewoners. Mooie mensen, ingewikkelde mensen, gekwetste mensen, lieve en opstandige mensen.
Mensen zoals jij en ik. Niet altijd makkelijk om de verbinding goed te houden, met de gebreken van
eenieder, laten we daarin mild zijn. lets wat niet altijd lukt, wat wel mijn verlangen is. Gelukkig ook
met de mogelijkheden van eenieder, laten we daarin complimenteus in zijn, daar groeit iedereen
van, ook ik. We mogen 2023 weer met elkaar voor geven met de (a)Ander. Woorden van een gast, op
muziek gezet door een vrijwilliger, met een beeld uit de keuken van Het Passion. Woorden voor
2023. Voor jou, voor mij, voor iedereen.
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“Actie een warme deken voor Oekraine”
Op deze foto is te zien op welke manier het transport de “Actie een warme
deken voor Oekraine” daadwerkelijk op de bestemde plek is gearriveerd.

30 april Kerk in Actie Oekraine
Op de Zondag van 30 april houden we opnieuw hiervoor collecte. Helaas is
de oorlog nog niet voorbij en de kerk in actie doet opnieuw een beroep op
~ ons. De oorlog in Oekraine betekent onbeschrijflijk veel leed voor de
mensen daar. Ons hart en onze gebeden gaan naar hen uit! Kerk in Actie geeft via lokale kerken en
partnerorganisaties in Oekraine hulp aan de vele vluchtelingen, die op zoek zijn naar veiligheid in de
buurlanden. De kracht van kerken is dat die overal onderweg opvangmogelijkheden hebben. In elk
dorp zijn er plekken ingericht voor onderdak en wordt er voedsel en kleding uitgereikt. Uw steun
voor de slachtoffers van het oorlogsgeweld is hard nodig. Met uw bijdrage steunt u de noodhulp
van Kerk in Actie en krijgen vluchtelingen een slaapplaats en een
noodpakket met voedsel, zeep, handdoek en een slaapzak.

In memoriam - Mientjen Johanna Nusselder-de Vries

Op vrijdag 3 maart namen wij in de kerk van Hummelo afscheid van
Mientjen Johanna Nusselder-de Vries. Geboren op 9 januari 1931
op Lutzen, werd zij 92 jaar. In de dienst herdachten haar drie
kinderen, Henk, Ineke en André en hun gezinnen hun moeder en
grootmoeder op liefdevolle wijze. Op 7 september 1962 trouwde
Mientjen de Vries met Henk Nusselder. Henk overleed enkel jaren terug. Na zijn overlijden kon
Mientjen geheel zelfstandig blijven wonen in de bungalow die tegenover de boerderij was
gebouwd na het huwelijk van zoon Henk en Anita.

Mientjen werd herdacht als een innige, liefdevolle en zorgzame moeder en grootmoeder.

Zij heeft er in haar leven altijd naar gestreefd om anderen niet tot last te zijn. Intussen zal zij als spil
van het gezin Nusselder van Neerheide heel erg gemist worden.

Als kind al heeft Mientjen in koortjes en koren gezongen. We ontdekten dat zij als meisje al zong bij
het Plattelands Meisjes Koor en later bij het kerkkoor van Hummelo ‘Soli Deo Gloria' Nadat dit koor
was opgeheven sloot zij zich aan bij de Christelijke Gemengde Zangvereniging ‘de Lofstem’ in de
Wittebrink. Leden van dit — inmiddels toenmalige koor — hebben twee door Mientjen zeer geliefde
liederen gezongen bij de afscheidsdienst. In de afscheidsdienst stonden wij stil bij de trouwtekst
die ds. Dun aan het bruidspaar Nusselder — de Vries heeft meegegeven: ‘wandel in het licht des
Heren... Uit Jesaja 2: 5b.

Wij wensen de familie Nusselder bij het gemis van hun moeder en grootmoeder de troost toe van
vele mooie herinneringen!

- ds. Deodaat van der Boon

Een hartelijke groet van de kerkenraad van Hummelo.
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Vanuit de pastorie

Met het oog op Pasen.

Met Pasen komen we in het mysterie van het
christelijk geloof — waar alles om draait in het
christendom.

We gaan terug naar de betekenisvolle
momenten in de laatste dagen van Jezus en
naar het mysterie van Paaszondag.

De kerk heeft de rituelen in huis om die
momenten en dat mysterie levend te houden. Gelukkig maar. Anders waren ze in vergetelheid
geraakt.

Welk ritueel spreekt u het meeste aan? Het ritueel van de voetwassing misschien, waardoor Jezus
liet zien dat God zich dienstbaar tegenvoer de mensen opstelt? De voetwassing van Jezus was niet
alleen een praktische daad maar ook een gebaar van liefde. Het leert ons dat God wil voorzien in
wat het lichaam van de mens nodig heeft — voedsel, water, zorg - maar ook in datgene waarnaar de
ziel verlangt — persoonlijke aandacht, liefde, bemoediging. Zo is God. Hij geeft een teken van zijn
eeuwige liefde en trouw aan ons in de voetwassing, en ook in het avondmaal. Door met brood en
wijn een herdenkingsritueel achter te laten, heeft Jezus ervoor gezorgd dat de band met Hem
blijvend is. We horen zijn woorden: “dit is mijn lichaam ... dit is mijn bloed.

Het verhaal van Goede Vrijdag is het ultieme gevecht met het kwaad. Jezus strijdt tot aan de dood
en de liefde houdt stand. De Paaskaars wordt voor onze ogen gedoofd op het moment dat we over
zijn sterven lezen. Aan het eind van de dienst is er niets meer op de avondmaalstafel. Aan de muur
hangt het lege kruis. Daar is geen lichaam, want de dood heeft niet het laatste woord. Het leven van
God triomfeerde. Het lege kruis wil ons zeggen: er was een strijd en die werd gewonnen.

Met Pasen vieren we de opstanding van de Heer.

We brengen een nieuwe Paaskaars binnen onder gezang.

De zeven aspecten van een gezonde gemeente

Laatst, tijdens een preek, stonden we stil bij de zeven kenmerken van een gezonde gemeente. Die
werden opgesteld na onderzoek dat gedaan werd in Engeland. Er werd gekeken naar wat bepalend
was voor krimp/stagnering van een kerkelijk gemeente of groei en ontwikkeling.

De zeven kenmerken zijn: 1) Bezield zijn door geloof; 2) Naar buiten gerichte blik; 3) Op zoek zijn
naar wat God hier en nu van ons wil; 4) De kosten van verandering zien en durven opbrengen;

5) Leven als een echte gemeenschap; 6) Ruimte voor iedereen; 7) Zich beperken tot een paar taken
en die goed doen. Aan het eind van de preek mochten de kerkgangers van Wichmond hun eigen
kerk beoordelen.




Aan het eind van de preek mochten de kerkgangers van Wichmond hun eigen kerk beoordelen.
ledereen kreeg een velletje papier met de kenmerken erop en werd uitgenodigd om een cijfer
tussen 1 en 6 per kenmerk te geven. 22 kerkgangers leverden het velletje papier in bij de uitgang.
Hier volgt een gemiddelde van de ingeleverde cijfers per kenmerk, omgerekend naar een cijfer uit
10: kenmerk 1: 6,59; kenmerk 2: 7,4; kenmerk 3: 6,5; kenmerk 4: 6,4; kenmerk 5: 7,7; kenmerk 6: 7,5;
kenmerk 7: 7. Ik zou zeggen: best goed! Maar laten we vooral werken aan bezieling.

Hoe doen we dat? Door dichter bij de bron te komen?

Door zoiets als het opvoeren van het Marcusevangelie als theaterspel?

Het MARCUSSPEL, zondag 14 en maandag 15 mei

Op 14 en15 mei willen we samen met leden van de RK kerk Vierakker en leden van de
Protestantse Gemeente Vorden in ongeveer 90 minuten het complete Marcusevangelie spelen,
zonder rekwisieten, kostuums, met spelers zonder toneelervaring en op een rond toneel.

De spelers, en ook de toeschouwers, worden meegenomen in het verhaal van Jezus.

De toeschouwers zitten in rijen in een grote kring met enkele gangen ertussen. De spelers
spelen in het midden en soms ook in de gangen tussen de toeschouwers. Opvoering in
Wichmond op zondagavond 14 mei, en in Vorden op maandagavond 15 mei. De spelersgroep
zal bestaan uit zeven mensen uit Wichmond en acht uit Vorden.

Agenda
« Zaterdag1 april, 17.00 uur: Een vesperdienst in de katholieke kerk, Vierakker, m.m.v.

Gregoriaans koor “Consortium Apostelorum”. Dit wilt u niet missen!

- Zondag 2 april: Palmpasen met optocht voor de kinderen. Kinderen verzamelen om 9.30 uur
in Withmundi. Ze brengen hun eigen stok mee, versierd met crépepapier. Vrijwilligers helpen
met verder versieren (materialen daarvoor zullen in Withmuindi aanwezig zijn).

Rond 10.00 uur gaan de kinderen in optocht naar de kerk in Vierakker.

Om 10.40 uur komen ze in de Protestantse kerk. Na de dienst is er koffie en limonade voor
iedereen in Withmundi. Moedig uw kinderen en kleinkinderen aan om mee te doen!

Het is een mooie oude traditie. Laten we die in ere houden!

Maandag 3 april, 20.00 uur: Filmavond (zoals altijd op de maandagavond in de Stille Week).
De film is nog niet bekend. We zoeken een goede, met wat inhoud!

« Witte Donderdag 6 april, 11.00 uur: De Garvedienst (vroeger op een zondag, nu voor het eerst
op een door-de-weeksedag). We hopen op een goede opkomst van ouders en kerkgangers.
De hele school zal er zijn.

Witte Donderdag 6 april, 20.00 uur: Avondmaal.

+ Goede Vrijdag, 7 april, 20.00 uur: dienst met het oecumenisch koor.

Zondag 9 april: PASEN! Paasontbijt om 9.00 uur en dienst om 10.00 uur met ons eigen koor:
A Capella.
Zondag 16 april, 10.00 uur: Gezamenlijke dienst met Steenderen in Steenderen.

« Maandag 17 april, 20.00 uur: Een conference in de pastorie gepresenteerd door drs. Boon.
Thema: De voormalige en de hedendaagse verhoudingen tussen katholieken en protestanten
(en de veranderingen daarin).

Zondag 23 april, 10.00 uur: Deo Gratias verzorgt een muzikale presentatie van het christelijk
geloof in onze kerk, met als titel “Geloven... Hoe dan?”

Dinsdag 25 april, 14.00 uur: huiskameravondmaal in de pastorie.

-Ds. Tim Wiersum




KerklLevenin

Uit de kerkenraadsvergadering van 1 maart

Jan Klein Lenderink en Janneke Mulder worden heel hartelijk welkom geheten als nieuwe
kerkenraadsleden. Jan werd op 26 februari bevestigd als diaken, en Janneke was al ouderling met
een bijzondere opdracht maar neemt vanaf nu ook deel aan de kerkenraadsvergaderingen. Wat zou
het mooi zijn als we binnenkort ook een nieuwe ouderling voor het dorp mogen begroeten en één
voor Baak waar Ben Hiddink nog steeds fungeert als ‘waarnemend ouderling. Dan is de kerkenraad
weer compleet. Omdat het zo moeilijk blijkt ouderlingen ‘te vinden’ wordt er ook nagedacht over
een andere opzet, met minder ouderlingen maar met bijvoorbeeld een vaste pastoraatgroep. Het is
ook mogelijk om voor een periode korter dan 4 jaar (zelfs voor 1 jaar) de taak van ouderling te
vervullen. We kijken hierbij zeker ook naar hoe onze buurgemeenten dit aanpakken.

Onze ouderlingen hebben overleg gehad binnen cluster D (de PKN gemeenten Hengelo, Vorden,
Steenderen, Zelhem en Wichmond). Daaruit is het voorstel gekomen om jaarlijks een gezamenlijke
zondagse eredienst te houden in één van de kerken, onder het motto “Naoberschap: Buurt maken’”.
De andere kerken zijn die dag gesloten. Wij vinden zo'n gezamenlijke dienst een goed idee. Zo
wordt de samenwerking en verbondenheid binnen Cluster D zichtbaar in een dienst, waaraan alle
vijf predikanten hun medewerking verlenen. Na afloop is er een gezamenlijke lunch. Als de andere
kerkenraden ook instemmen met dit plan zal dit voor de eerste keer zijn op 1 oktober in Hengelo.
Ons voorstel is dat die dienst dan wordt voorbereid door de vijf kerkenraadsvoorzitters van cluster
D, die op 22 juni weer een overleg hebben. Elke gemeente binnen cluster D heeft een “eigen”
kerkblad. De voordelen en mogelijke nadelen van een gezamenlijk kerkblad zijn besproken.

-Ep Heuvelink (notulist)

Koffie ochtenden

We hebben leuke ochtenden gehad, met o.a. een historische film van
Wichmond-Vierakker.

Een foto en film reportage van een vakantiereis naar Zambia, en een
kwisochtend.

Ook dialect verhalen uit onze streek, met een mooi gedicht als afsluiting, waarvan hier de tekst:

VREDE
Waopens bunt niet um d'r s‘aovens de loch met te verlichten, de loch verlicht zich zelf wel.
Waopens bunt ok niet um ut geluud van vogels en wind te oaverdonderen
Vogels en wind holt van zingen

Kogels bunt niet um te doden, de dood kump van zelf wel

At waopens en kogels de boaventoon voert, dan voert ut leaven de ondertoon.
Dus at de vrede wiet te zuuken is, zuuk um dan korter biej.

-Bennie Haggeman [omgezet in het dialect door B. Hiddink]

Op 4 april gaan we met de kinderen van Avonturijn, iets voor Pasen doen.
Op 18 april wordt de film van de optocht van het afgelopen jaar vertoond.
-Ben Hiddink




ZWO - dienst

Op zondag 26 februari werd de dienst voorbereid door de ZWO-commissie met als thema Brood.
De muzikale ondersteuning werd ingevuld door Hendrik, Jan Willem, Derk en Dima een jongen uit
de Oekraine die al enige tijd in Vierakker verblijft. We kregen een verrassend muziekstuk te horen
gespeeld met 4 paar handen.

In deze dienst zagen we ook de
bevestiging van Jan Klein Lenderink als
diaken.

Aan het eind werden er drie
muziekstukken gespeeld door Derk en
Dima, waarbij Dima een ontroerend
muziekstuk van Bach ten gehore bracht,
speciaal voor zijn grootmoeder.

De opbrengst van de eindcollecte,
bestemd voor de voedselbank in Zutphen,
was €272,45

-De ZWO-commissie.

Diaconie

In februari was de collecte-opbrengst in totaal €661,50. Dit is inclusief €190,40 op 12 februari voor de
slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrie, en €272,45 op 26 februari voor het ZWO project

en 2 bloemengiften van respectievelijk10 en 20 euro.

We hebben €500,- overgemaakt voor de aardbevingsslachtoffers.

In april collecteren wij voor het Leger des Heils.

Het Leger des Heils is een internationale beweging en behoort tot de universele Christelijke kerk.

De boodschap is gebaseerd op de Bijbel. De dienstverlening wordt gestimuleerd door de liefde tot
God. De opdracht is het Evangelie van Jezus Christus te prediken en in Zijn naam menselijke nood te
lenigen zonder enige vorm van discriminatie.

1 op de 10 Nederlanders is eenzaam, onze buurthuiskamers zijn een plek waar je thuiskomt en Gods
liefde tegenkomt. Met meer dan 130 locaties door heel Nederland strijdt het leger des Heils tegen
deze eenzaamheid en vervreemding van God. Daarvoor zijn wij afhankelijk van giften uit de kerk.
Met uw steun laat u Nederland iets van Gods liefde zien.

De uitgangscollecte op 8 maart, | }-er- = Z
Biddag voor gewas en arbeid, ﬂ i@, j [
was bestemd voor stichting El Roi. L | }/ _
Deze stichting biedt hulp aan vrouwen .I | Ir' f/

die in de prostitutie werken. =

De collecteopbrengst bedroeg €166,25. { (| * gﬂgség

Er is €250,- overgemaakt naar dit goede doel. LR assee

-De diaconie ~ " If ’]



KerklLevenin

Wat is cluster D?
Is cluster D een begrip voor u of één groot vraagteken??? lk schat in dat voor veel van de
gemeenteleden in cluster D het laatste het geval is.

We gaan proberen het voor u uit de doeken te doen.

In de jaren 2017 /2018 heeft de Generale Synode, zeg maar het landelijk bestuur van de PKN,
besloten dat de classes verdeling zoals die in Nederland bestond, zou veranderen van 74 classes
naar 11 classes.

De classes zijn geografisch ingedeeld en omvatten meestal één provincie, soms zijn twee provincies
samengevoegd, en een aantal provincies, waaronder

Gelderl and, hebben 2 classes. Classisindeling Protestantse Kerk in Nederland

Elke classis heeft een classispredikant in ons gebied
is dit Dr. J. van Beelen.

De PKN gemeenten in de burgerlijke gemeente
Bronckhorst horen bij de classis Gelderland
Zuid&Oost. Deze classis is verdeeld in Ringen en wij
vallen in de ring Achterhoek - West, wat op zich nog
een behoorlijk groot gebied is. De ring is daarom op
haar beurt verdeeld in 4 clusters A t/m D.

Van de PKN gemeenten binnen Bronckhorst vallen
Hengelo (Gld), Steenderen/Bronkhorst, Vorden,
Wichmond en Zelhem in cluster D,
Drempt/Oldenkeppel en Hummelo vallen in cluster

B en Halle in cluster C.

Bij een van de eerste bijeenkomsten van onze Ring in
2017 werd de vraag voorgelegd wat nut en
noodzaak van de clusters is/zou zijn. Samenwerking
zoeken was toen één van de antwoorden, dat voelde
best lastig, we doen alles zo graag zelf.

Garomengen Tt

Anno 2023 zien we als kerkenraden van cluster D de

noodzaak van samenwerking in, zeker ook in het licht van wat er bij de parochies van onze Rooms-
Katholieke geloofsgenoten gebeurt.

Graag betrekken we onze gemeenteleden bij dit proces van samenwerking en zijn we nu op zoek
naar de beste vorm om dit te doen. Een volgend kerkblad meer daarover.

-De kerkenraden van Cluster D




Beroepings commissie

De beroepings commissie is gestart met haar werk. Onder leiding van Zwennie Langwerden zijn
Marieke Maandag, Ep Heuvelink, Jan Klein Lenderink, Ina van der Stroom, Erna Roeterdink en Gert
Hiddink aan de slag gegaan. Nu de solvabiliteitsverklaring is goedgekeurd mogen wij op zoek naar
een predikant voor 0,33 fte. Daar het een kleine baan is en er ook geen dienst woning aanwezig is
zijn de mogelijkheden beperkt. We hebben een vacature uit laten gaan en ook alle buurgemeenten
in een omtrek van 30 km aangeschreven. Tot 31 maart kan men zich aanmelden. Ock is er gedacht
aan social media om daar de vacature op te vermelden. Later meer hierover.

Pastorie

Over de pastorie kan ik nog niet veel melden dan dat er achter de schermen druk aan gewerkt
wordt. Sil Tromp en Dirk Borgman hebben al een heel aantal Wichmonders ingeschakeld om hun
expertise te leveren. Als kerkenraad wachten we even af en denken we na over de periode na het
vertrek van Tim en de start van de verbouwing. En hebben we informatie ingewonnen over hoe de
pastorie uit handen te geven. Hier is de KKG en CCBB ook nog bij betrokken zei moeten
toestemming geven. Ook voor de huurders van de loodsen is het goed alvast uit te kijken naar
ander onderdak voor hun spullen.

-Gert Hiddink

Bloemengroet in de maand februari
5 februari  Mw. G. Jansen-Huurnink en dhr. G. Schuppers
12 februari  Mw. H. Heuvelink-Brummelman en mw. R. Eggink-te Winkel
19 februari  Familie Harmsen-Ribbink en mw. |. v/d Stroom-Hammers
26 februari  Mw. J. Meyerink-Profijt, familie van M. De Greef en dhr. B. Krijt

Toezeggingen Actie Kerkbalans 2023

Het bedrag van de toezeggingen voor actie Kerkbalans 2023 is vastgesteld op € 40.000.

Vorig jaar was dit € 41.000.

Het absolute bedrag valt ons niet tegen maar als je de inflatie meerekent ligt het toch iets anders;
zo eerlijk moeten we gewoon zijn.

We willen iedereen die een bedrag heeft toegezegd daarvoor hartelijk danken.

Ook een woord van dank aan de mensen die de kerkbalansbrieven bezorgd en weer opgehaald
hebben en metname ook aan onze administrateur Hilly Bakker die elk jaar het bijbehorende
papier- en computerwerk voor haar rekening neemt.

-Gerrit Huurnink (Penningmeester CvK)



De kinderen Muis ontdekken een hele rij schilderijen
in de kerk. Ze bekijken ze allemaal. Van schrik rennen
ze naar kikker. ‘Kik, er is iets ergs!” ‘Vertel eens,’ vraagt
Kik rustig, want meestal is hun paniek voor niks. ‘De
schilderijen langs de muren,’ zeggen ze, ‘die vertellen
een verhaal over Jezus... Maar het is helemaal niet
leuk!!” Met grote ogen vertellen de muizen: Jezus
werd vastgebonden! En toen kreeg hij een prikkende
kroon op! En toen ... moest hij een heel zwaar kruis
dragen!’ Ze kijken ontdaan. ‘Hij viel steeds op de
grond, zo zwaar was het! En toen ... en toen...’

Nu beginnen ze echt te huilen. ‘lk weet het,

muisjes,” zegt Kik, ‘Het is een droevig verhaal’.

‘ KiK

De muisjes snikken: ‘Waarom hangt dat in de kerk??’
Kik vindt het een goede vraag. ‘Om niet te vergeten
wat Jezus heeft meegemaakt. Wat zag je op het laatste
schilderij?’ Ze snikken: ‘Hij werd in een graf gelegd.
Dood. Ja. zegt Kik. ‘Maar daarna gebeurde er iets.

Op Paasmorgen kwamen vrouwen bij het graf. Het was
leeg. Er zat een engel, die zei: “lezus is verrezen uit de
dood! Vertel het aan je vrienden!” Zo begon een
nieuw, BLI verhaal!’ ‘Waarom is daar geen schilderij
van?’ piept Mitzi. Kik denkt na. ‘Het is er wel, maar
geen schilderij. Het is ... Licht. Let maar op.’ Enin de
nacht van Pasen zien de muisjes het: de Paaskaars!
Eén vlammetje licht breekt de duisternis. De kerk is
ineens vol leven!

Wat we elke Paasmorgen weer lezen,
dat de Heer uit het graf is verrezen,
geloof jij dat dat te bewijzen is?
Of geloof je in de verrijzenis?

Geloof jij wat je ziet met je ogen

als de lente weer komt aang‘evlogen,

dat er méér dan het grauwe en grijze is?
Geloof jij in de verrijzenis?

Al het leven is zeden van boven,

of je 't wel of niet wilt geloven.

En maar één die daarvoor te prijzen is:

Dank U, God, voor de verrijzenis!

Als wij geloven dat Jezus is gestorven en is opgestaan,

moeten wij ook geloven dat God de mensen
die vol vertrouwen in Jezus zijn gestorven,
bij zich zal halen, samen met Jezus zelf.
Naar | Tessalohicenzen ¥4 -




