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KerleLevewmiin  Kerkdiensten juni - juli

Datum Uur Voorganger Plaats Opmerking
Drempt & Olde eppel voora ele informatie op onze website: kerkdrempe of zie onze Nie brie

Zo. 22-06 10:00 ds. Elise Wijnands Hummelo Gezamenlijke dienst met PG
Hummelo

Zo. 29-06 10:00 ds. Machteld de Mik-van der Waal Drempt

Zo. 06-07 10:00 ds. Joop Jansen Schoonhoven Drempt Gezamenlijke dienst met PG
Hummelo

Zo. 13-07 10:00 ds. Bert Bomer Drempt

Zo. 20-07 10:00 ds. Karin Spelt Hoog-Keppel

Hummelo

Zo. 22-06 10:00 ds. Elise Wijnands Dorpskerk Gezamenlijke dienst met PGDO
Zo. 29-06 10:00 ds. Deodaat van der Boon Dorpskerk

Zo. 06-07 10:00 ds.Joop Jansen Schoonhoven Drempt Gezamenlijke dienst met PGDO
Zo. 13-07 geen kerkdienst i.v.m. Vive la France

Zo. 20-07 10:00 ds. Elise Wijnands Dorpskerk

Zo. 27-07 10:00 ds. Menno Leistra Dorpskerk

Zo. 03-08 10:00 mw. Jansje Ruiterkamp Dorpskerk

Zo. 22-06 10:00 ds.H. Qostdijk (Steenderen) Dorpskerk

Zo. 29-06 10:00 dhr. H. Dijkman (Vorden) Dorpskerk

Zo. 06-07 10:00 pastor J.van Dop-Kalisvaart Dorpskerk  Heilig Avondmaal
Zo. 13-07 10:00 ds.J. Pley-Inia (Winterswijk) Dorpskerk

Zo. 20-07 10:00 Zangdienstcommissie Dorpskerk  Zangdienst

Zo. 27-07 10:00 ds.R.Reiling (Steenderen) Dorpskerk

Kerken: Drempt, Kerkstraat 1, 6996 AE; Hoog-Keppel, Burg. Van Panhuysbrink 11, 6997 AA; Hummelo, Dorpsstraat 22, 6999 AC;

Wichmond, Dorpsstraat 16, 7234 SN. Na de diensten wordt samen koffie gedronken. (In Hummelo bij diensten met eigen predikant.)



Leo Fijen is bekend van zijn
boeken en
televisieprogramma's over
kerken en kloosters. Plekken die
hij zelf ook frequent bezoekt. De
inspiratie die hij daar opdoet
deelt hij hier graag met u.

GEEST VAN INSPIRATIE

Nog niet zo lang geleden ontmoette ik jongeren van de
Agrarische School in mijn kerk. Ze komen twee keer per jaar,
eersteklassers. Meestal zet ik dan een houten kruis neer, als
teken van de vergankelijkheid van ons bestaan. Hoe ga je
verder als je dierbaren er niet meer zijn? Wat doe je als Christus
door het kruis heen weer tot leven komt en dan voor altijd naar
de hemel gaat? Wanneer durf je dan te vertrouwen op de Geest
die over jou en mij wordt uitgestort? Dat zijn toch de vragen
die je hebt als je met lege handen staat en niet weet hoe het
verder moet. Een meisje steekt haar vinger op en vertelt dat
haar oma veel te jong stierf, van het ene op het andere
moment. Toch voelt ze nog de inspiratie van haar oma, door de
tranen heen. Ze wijst op de armband, gekregen van oma. Die
draagt ze vaak omdat ze dan het gevoel heeft dat oma dicht bij
haar is en haar inspiratie geeft. De doden zijn er niet, ze geven
ons tekens. Een jongen komt daarna met zijn verhaal over
vader die al op 49-jarige leeftijd stierf. De jongen voelt zich niet
alleen, hoe moeilijk het soms ook is. Want hij heeft een
tweelingbroer en samen hebben ze van vader een petje
gekregen, als teken van hun verbondenheid en als verwijzing
naar vader die nooit helemaal weg is. Dat is nou de Geest, vul ik
aan. Vader is er niet meer en toch ook weer wel. Oma is er niet
meer en toch ook wel door de armband. Zo is het ook met
Christus die door de pijn van het lijden ging en opnieuw tot
leven kwam. Toen liet hij ons achter, nooit verweesd, want zijn
verhalen en Geest helpen ons. Een mentor, een oudere leraar,
vraagt het woord. Hij verloor zijn dochter bij de geboorte. Hij
gaf haar een naam, Valeria, zodat ze altijd bij vader is, als
richtingwijzer uit de hemel. Zo verlies je allemaal dierbaren,
maar kun je verder met de tekens die ze achterlieten. Christus
deed hetzelfde, met de Geest.

Het gevael dat esma dicht b4 haar i en

haar inspiralie geeffé

Editie Kopijdatum  Verschijnt
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augustus 8 augustus 26 augustus
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Boeken etc.

Een paar ervaringen van de afgelopen maanden
brengen mij — na wat gepeins - tot het
schrijven van deze regeltjes. De apostel Paulus
schrijft in 1 Timotheds 6 dat we niets in deze
wereld hebben ingebracht en er ook niets uit
kunnen meenemen. Met name die laatste
woorden dringen pas goed door als je na een
overlijden in de naaste familie te maken krijgt
met het moeten opruimen en verdelen van wat
er achter bleef: namelijk alles! Onze geliefde
moeder heeft van alles wat in bijna honderd
jaar verzameld was, niets kunnen meenemen!
En onze vader en zijn en haar ouders ook al niet
en dan zit je daar als nabestaanden — wat een
woord! — mee terwijl je zelf blijft
“voortbestaan”! Er zit niets anders op dan, wat
je dan nog waardevol vindt om te houden,
onderling te verdelen of eventueel voor een
nieuwe bestemming naar Dorcas of kringloop
te brengen. Maar ooit komt ook aan je eigen
aardse bezit weer een eind en dat is nu
eenmaal de “circle of life". Voor mij persoonlijk is
het misschien wel het lastigste om afscheid te
nemen van boeken. Niet van alle, want dan
houd je er veel te veel over, maar onvermijdelijk
komt ook het moment dat de tweestrijd
toeslaat en je, na aarzeling, toch afstand doet.
Een andere ervaring hebben we onszelf
aangedaan: een herindeling van de woning
met de daartoe nodige ontruiming van de
benedenverdieping, dus ook de studeerkamer
met -alweerl- veel te veel boeken! Maar, ik heb
het klaargespeeld. Daarna nog een keer toen
alle spullen na meer dan zes weken
terugkwamen. Weer nagaan of ik de al
uitgezochte boeken wel opnieuw in de kast
wilde zetten. Ook toen zijn er weer een aantal
“gesneuveld”.

De al genoemde apostel Paulus kende de
affiniteit met boeken, getuige zijn verzoek aan
Timotheds (2 Tim. 4): “Breng de boeken mee en
vooral de perkamenten die ik bij Carpus in
Troas heb laten liggen” Je vraagt je dan af,
welke boeken zouden dat dan geweest zijn? De
TeNaCH, geschriften van wat wij nu vaak het
Oude Testament noemen? Aantekeningen van
de al geschreven of nog te schrijven brieven?
Persoonlijke notities over mensen die hij had

ontmoet? Rekeningen van zijn
kampeerbusiness (Hand. 18:3)? Het blijft
speculeren! Eén ding is zeker: hij kon er moeilijk
afstand van doen!

In hetzelfde hoofdstuk (vers 6) wijst hij naar zijn
naderend einde. Veelbetekenend, gezien het
beroep wat hij uitgeoefend heeft, heeft hij al in
1 Cor. 5 geschreven over zijn “aardse tent” die
dan afgebroken wordt en waaruit hij dan niets
kan meenemen, ook niet de eigendommen die
hij nu nog zo graag bij zich heeft. Hij ziet er al
naar uit om het eeuwigdurende huis van God in
de hemelen te betrekken! Kan zijn dat we daar
zelf nog helemaal niet aan toe zijn, maar
misschien toch niet verkeerd om eens na te
denken over wat we nu echt de moeite waard
vinden! Zie Lied 843:

Wat te kiezen, leven, dood,
afgod geld, genadebrood?
Alles houden wat ik heb,

of mij geven, gaandeweg?

Wat mij vasthoudt, wat mij heeft,
wat mij werft en wat mij leeft,

is het vele, geld en goed,

aarden schatten, overvloed.

Die mij vasthoudt, weegt en wikt,
Die mij voedt en mij verkwikt

is de Ene, goed is God,
Hemelschat, genadebrood.

Wat te kiezen, leven, dood,
afgod, geld, genadebrood?
Alles houden wat ik heb,

of Hem volgen op Zijn weg.

- Barend Verkerk, scriba PG Hummelo



Pelgrimeren in Nederland

Teksten foto: Dick Vos
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Overal in Twente kom je het tegen: het diepe besef
dat er meer is dan wat wij direct om ons heen zien.
Wandelend langs de Duivelssteen, de Preekstoel en
de Monnikenbraak stuit je op landkruisen met Chris-
tusbeelden en veldkapelletjes. Tukkers spreken van
een hilligen huesken als het gaat om zo'n huisje dat
gewijd is aan een heilige. De pelgrimsroute langs
betekenisvolle plekken in Twente heet dan ook

het Hilligenpad. De plekken ademen diepe vroom-
heid. Christelijk geloof is het, maar daarachter gaan
sporen van oude Saksische spiritualiteit schuil. Die
lijkt onlosmakelijk verbonden aan de oale grond, de
oude grond waarop de kerk een nieuwkomer is.

Neem de Tankenberg bij Oldenzaal. Vlakbij de Maria-
kapel ligt een eeuwenoude bron. In de tempel van
vruchtbaarheidsgodin Tanfana konden bezoekers
daar lang geleden heilzaam water drinken. Maar

de zwerfkei waarop offers gebracht werden aan
Tanfana is lang geleden al verplaatst naar de Grote
Markt in Oldenzaal. De Plechelmusbasiliek daarnaast
zou de christenen wel beschermen tegen de witte
wieven, de elfen en kobolden die deel uitmaakten
van het Saksische wereldbeeld. Op de berg staat

nu een klein koepeltje. Het gedicht op de gedenk-
steen gaat in op het vlieden der tijden, en stelt ook:
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waar 't heidendom orakeltaal deed hooren,
staat nu ter eere Gods het dierbaar Kruis geplant.
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Het Hilligenpad loopt via landweggetjes en bospa-
den, waardoor je als pelgrim een goede indruk krijgt
van het prachtige Twentse landschap. De vijf uitge-
zette dagtochten zijn misschien net wat lang, en ook
zijn de begin- en eindpunten niet altijd afgestemd
op het openbaar vervoer, Maar de goed beweg-
wijzerde route is naar believen anders op te delen.
Meer informatie over het Hilligenpad is te vinden op
de site www.landschapoverijssel.nl/hilligenpad. De
verzorgde gids Het Hilligenpad - Zwerven door Twente,
met prachtige foto's en veel uitleg over spiritualiteit
in verleden en heden, is via internet te bestellen.

Kapelletjes die
overduidelijk
gebruikt worden,
zoals hier bij Erve
Middelkamp, laten
zien dat het geloof
hier leeft.




KerrlLevenln

Predikant: ds. Karin Spelt - tel.: 06-13554749 - e-mail: karin.spelt@gmail.com
Scriba: e-mail: scriba@kerkdrempel.nl
Website: www.kerkdrempel.ni

Van de predikante

Het goede leven

Een rabbijnse wijsheid luidt: "leder mens moet rekenschap afleggen van de goede dingen die hij
heeft gekregen, maar waarvan hij niet heeft genoten.”

Daar is misschien hetzelfde mee bedoeld als de volgende uitspraak van
Loesje: “Je kunt alleen tijd verspillen, als je vergeet ervan te genieten”

. Kijken naar de goede dingen van het leven en daarvan genieten.
m e Dat is een mooi thema om de zomer mee in te gaan. Elise Wijnands en ik
—’__%_ hebben het dan ook gekozen als thema voor de langste dag wandeling
op de avond van zaterdag 21 juni. U kunt daar onder Ontmoeten
Inspireren Delen meer over lezen.

Als mens kun je het goede ontmoeten. Dat is
ook waar de bijbel mee inzet. Genesis, het
boek van de wording, zegt dat de aarde goed
is. Na elke scheppingsdag wordt het refrein
herhaald. En God zag dat het goed was. Tot
zeven keer toe. Deze aarde, deze wereld is in
beginsel goed. De aarde en wat zij
voortbrengt. Haar vruchten, haar
mogelijkheden. Ook jij tot leven geroepen
mens. Ook jij bent vanaf den beginne goed,
heel en de moeite waard.

lemand die veel over het leven heeft nagedacht
is Prediker. Hij is een beetje de filosoof van het gewone leven. Wijsheidsleraar uit de derde eeuw
voor Christus. Prediker heeft twee kanten. Twee zielen in zijn borst. We kennen hem als de wat
melancholieke denker die zegt: “Alles heeft zijn tijd.” (Prediker 3) Er is een tijd van opbouwen en
afbreken, een tijd van leven en dood, een tijd van lachen en huilen. Zeg maar: het leven komt zoals
het komt. Soms heb je mazzel en een andere keer pech. Prediker is de Shakespeare van de bijbel.
Leven is: “To be or not to be’ Dat is de sombere kant van Prediker. Zijn melancholische ziel. Gelukkig
heeft deze filosoof ook een andere kant. Een vrolijke ziel. Er is namelijk geen bijbelboek dat zo
intens op het thema ‘genieten’ ingaat als het boek Prediker.



" Het levensmotto van Prediker luidt: “Dus eet je brood met vreugde,
drink met een vrolijk hart je wijn. God ziet alles wat je doet allang
met welbehagen aan. Draag altijd vrolijke kleren, kies een feestelijke
"~ geur. Geniet van het leven met de vrouw die je bemint (of met de
man die je bemint zullen wij aanvullen). Geniet op alle dagen van je
leven, die God je heeft gegeven.” ( Prediker 9: 7-9)

Nu moeten we goed opletten dat we dit motto niet verkeerd
begrijpen. Het luistert hier nauw. Toen ik dit woord 'genieten' nog
eens nader ging onderzoeken vond ik iets opmerkelijks. Letterlijk
staat er: “Zie je leven aan met de vrouw die je liefhebt alle dagen van je ijle leven, die hij je onder de
zon zal geven.” Het Hebreeuwse grondwoord betekent: het zien van het goede! Zie het goede in de
ander, in het leven, in de natuur. Dat is iets heel anders dan een platvloers genieten. Het is het zien
van het goede. Als je z6 leeft, dan is je leven de moeite waard. Ineens moest ik denken aan dat
refrein in het scheppingsverhaal: “En God zag dat het goed was." Is dat niet de essentie van
levenskunst. Dat je het ziet. Dat je het goede wilt zien. Dat je je ervoor opent. Alle dagen van je
leven. Dat je het ziet. Hoe ongelooflijk mooi de schepping is. Dat je het ziet: de overvloed van eten
en drinken die je dagelijks krijgt. De oogst van het land. De diversiteit aan vruchten die zij
voortbrengt. Dat je het ziet: de schoonheid van de man of vrouw die je bemint. Heeft het daarmee
te maken. Kunnen genieten. Dat je het ziet. En dat je tijd verspilt als je het niet ziet, als je vergeet
ervan te genieten.

Het zien van het goede. Dat is levenskunst. Niet alleen in de dagen dat het je goed gaat. Maar ook
het goede zoeken en vinden in de dagen dat het minder gaat. Want dat kan ook, ook al moet je
daar moeite voor doen. En als je oog hebt voor het goede, dan kun je er ook voor danken. Danken
van God, die als schepper aan de oorsprong van dit alles staat. Dankbaar zijn, omdat je deel mag
uitmaken van deze schepping. Die zo vol
wonderen is, als je het wilt zien. Het is
levenskunst om het goede te zien in iedere
periode van het leven. In de tijd van de lente, als
alles groeit en het leven nog voor je ligt. Maar
ook in de tijd van de herfst, als het leven uit je
verdwijnt en je al een heel leven achter je hebt.
In goede tijden en in moeilijke tijden.
Levenskunst als het zien van het goede. Mooi
om op de avond van de langste dag elkaar te

ontmoeten en met elkaar te delen van het
goede van het leven.




KerklLevenin

Wandelen in de natuur brengt mij altijd bij het zien van het goede van het leven. Deze tekst
verwoordt dat mooi.

Wandelen in drie dimensies

Wandelen.....
in de natuur met beide benen stevig op de grond
in gezelschap van een ander
in het teken van de Ander.

Wandelen..... Wandelen.... Wandelen....

met open ogen is vertragen is loslaten

met open oren is vereenvoudigen is verstillen

met een ontvankelijk hart is verdichten van ervaringen is vertrouwen
Wandelen.....

leidt op een natuurlijke wijze tot verwondering en dankbaarheid
leidt tot het besef van verbondenheid met alle schepselen en de Schepper
leidt tot het activeren van jouw verbeelding

Wandelen. ...
is de haast uit je hoofd halen
is het natuurlijk tempo van de ziel volgen
is open komen voor wat er zich hier en nu aandient

....en als het ons gegeven wordt
onderweg misschien iets van de Ander ervaren.

-ds. Karin Spelt

Alt. 580m.
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Vakantie

De zomermaanden zijn aangebroken en veel
mensen gaan genieten van een vakantie. Dat
kan op reis zijn dichtbij of ver weg. Het kan ook
thuis zijn. Genieten van de tuin en de natuur
om ons heen.

Zelf ben ik deze zomer twee periodes op
vakantie. Van 28 juni tot 20 juli hopen we weer
met onze caravan naar Zwitserland te trekken.
Wandelen in de bergen doet ons altijd goed.
Van 23 augustus tot 7 september trekken we
nog twee weken naar het Noorden. Met
Noord-Duitsland en het Zuiden van
Denemarken als bestemming.

Als u in deze periode een beroep op een predikant wilt doen kunt u contact opnemen met Elsbeth
Besselink. Zij weet wie er in deze periode waarnemen.

telefoon van Elsbeth 06-37478404
email

Ik wens iedereen fijne zomermaanden toe.
-ds. Karin Spelt

Terugblik Openluchtdienst

Op zondag 25 mei waren we als gemeente te gast bij

de familie van Amerongen aan de
Veldweg in Voor-Drempt.

Een prachtige plek om buiten in de tuin bij elkaar te

komen en te vieren.

Het weer was wat wisselvallig, maar gelukkig konden

we droog zitten onder de overkapping van de
kapschuur.

Het thema van de viering was: “Zeg het met kleur”.

Passend bij het thema wapperden de
regenboogvlaggen ter verwelkoming.

elsbeth.besselink@gmail.com

| |
De regenboog als symbool van Gods trouw aan deze M‘
* 4,

aarde en zijn mensen.

Maar ook als symbool van de “Veilige Kerk", waar ieder mens, ongeacht kleur, identiteit

of geaardheid welkom is!

Deze veelheid van kleuren en hun betekenissen werden in de dienst verder uitgewerkt in 5
workshops , waar iedereen naar keuze aan kon deelnemen.

En dat werd met veel enthousiasme gedaan!



KerkelLevenin

Aan het einde van de viering vormden we met elkaar een halve cirkel als ‘levende’ regenboog!
Vervolgens was er nog een gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en een drankje.

Met dank aan de leden van de muziekvereniging die voor de muzikale begeleiding zorgden en aan
de familie van Amerongen, die ons gastvrij ontvingen en aan alle vrijwilligers van de organisatie, de
catering en de workshops, kunnen we terugkijken op een mooie en geslaagde openluchtdienst!

Namens de voorbereidingsgroep,
-Marjan van Zadelhoff

¥




in de regio

ntmoeten»«Inspi r'er'enwDeln

Doesburg

RK Parochie Sint Martinus, Remonstrantse Gemeente

Samenwerkingsgemeente Ooipoortkerk, Leger des Heils
PG Angerlo-Doesburg, PG Drempt en Oldenkeppel, PG Hummelo

Ontmoeten Inspireren Delen

Langste dag wandeling

Zaterdag 21 juni 2025 Kerk Hummelo

Thema: 'Het goede leven!

Het is een mooie traditie om op de avond van
de langste dag samen te wandelen in het
gebied tussen Hummelo en Hoog-Keppel. We
beginnen zaterdag 21 juni om 19:15 uur in de
kerk in Hummelo. Na enkele gedachten over
‘het goede leven’ in woord en beeld én met
muziek gaan we naar de kerk van Hoog-Keppel.
Na koffie/thee luisteren we ook hier naar
gedichten en muziek rondom het thema.
Daarna lopen we weer naar de Hummelse kerk,
aankomst rond 21:45 uur.

De avond wordt met een drankje informeel
afgesloten in het naastgelegen dorpshuis De
Ruimte.

ledereen is van harte welkom!

Wie niet meewandelt kan aansluiten bij de
momenten in beide kerken.

-ds.Karin Spelt karin.spelt@gmail.com
-ds.Elise Wijnands elisewijnands@kpnmail.nl
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Predikant: ds. Elise Wijnands « mob.: 06-23517979 + e-mail: dominee@kerkhummelo.n| -
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Wat een enthousiasme, wat een uitbundigheid bij de
leerlingen van Jezus toen zij vervuld werden met de
heilige Geest. En dan de vurige toespraak van Petrus!
Dit werkte z6 aanstekelijk dat velen zich op die
Pinksterdag lieten dopen; ongeveer drieduizend
mensen!

Het ‘blijf niet staren naar de hemel’ na de hemelvaart
van Jezus, maakt door de kracht van de heilige Geest
de mogelijkheid om op eigen benen te staan.
Toegerust met de inspirerende levenslessen die Jezus
de leerlingen meegaf. Het is de heilige Geest die
ervoor zorgt dat de stem van Jezus ons ook vandaag
aanspoort, oproept en troost biedt. Zo zijn de
woorden van Jezus in ons leven van blijvende
betekenis. De heilige Geest laat Jezus steeds opnieuw
in onze gemeente aanwezig zijn en zorgt ervoor dat
Zijn werk door kan gaan.

Wat was het mooi dat wij vorige maand ambtsdragers
konden bevestigen. Zo geven we gestalte aan de
gemeente. De ambtsdragers die terugtreden zijn ons daarin ook een voorbeeld. Met zorg
toewijding en liefde hebben zij het ambt bekleed. En dat inspireert en bezielt ons allemaal. Zo
worden we ons ervan bewust dat de uitstorting van de Heilige Geest geen eenmalige gebeurtenis
uit het verleden is, maar ook nu nog dagelijks plaatsvindt.

Met Pinksteren zingen we vooral liederen over de heilige Geest. In ons liedboek staat als lied 360
een vertaling van Schulte Nordholt, van het aloude negende esuwse 'Veni Creator Spiritus. Het is
een indringende roep om de komst van Gods Geest in ons bestaan.

Kom schepper Geest, daal tot ons neer,
houd Gij bij ons uw intocht Heer;
vervul het hart dat U verbeidt,

met hemelse barmhartigheid.

Dit gebed tot de heilige Geest wordt niet alleen gezongen op het Pinksterfeest, maar ook onder
andere bij wijdingen van priesters en bij bevestiging van ambtsdragers.

Op 7 mei jongstleden klonk het ‘Veni Creator Spiritus’ in Rome toen de kardinalen in processie de
Sixtijnse Kapel binnen gingen voor een conclaaf om een nieuwe paus te kiezen.

Kom schepper Geest! Het zorgt voor die kracht die we allemaal zo nodig hebben.



De heilige Geest schept ruimte en rust, waardoor wij onze verankering in het leven kunnen voelen.
John Oxenham heeft dit op een prachtige wijze verwoord in het gedicht ‘een stille plaats. Het is
mooi om de tekst juist nu te lezen, na het Pinksterfeest met al haar vuur en windvlagen.

- ds Elise Wijnands

Een stille plaats

Te midden van dit leven hier Een schuilplaats weg van het lawaai

vol onrust en gevaar, van heel mijn druk bestaan,
schept U in mij een stille plaats een plek waar ik in kalme rust
en neemt uw intrek daar. uw stem weer kan verstaan.

Een heiligdom van diepe rust Een kleine plaats, genadig stil

geheel aan U gewijd, gereinigd van gebreken,
waar ik heel stil genieten mag waar ik U, Heer, ontmoeten mag
van uw aanwezigheid. en stil tot U mag spreken.

Bij de diensten

Zondag 22 juni is er een gezamenlijke dienst met Drempt&QOldenkeppel in Hummelo. Voorganger is
ds. Elise Wijnands. Een week later op 29 juni gaat ds. Deodaat van der Boon voor. Dan is het alweer
juli en de eerste zondag van die maand is er een gezamenlijke dienst in Drempt met

ds. Joop Jansen Schoonhoven. Op 13 juli is er in Hummelo geen kerkdienst i.v.m Viva la France.
Zondag 20 juli gaat ds. Elise Wijnands voor en de laatste zondag van juli is gereserveerd voor

ds. Menno Leistra uit Steenderen.

Koster/organist

22 juni: Leida Wenneker / Broer de Boer
29 juni: Chris Vrogten / Frans Konincks
20 juli: ? /Atze Douma

27 juli: ? /Broer de Boer

Uitgangscollectes

22 juni: Kerk in Actie, viuchtelingenwerk
29 juni: plaatselijk diaconaat

6 juli: Stichting Present

20 juli: Eredienst en muziek

27 juli: plaatseljke diaconaat

Bloemengroet

Na de kerkdienst op zondag 4 mei gingen de
bloemen naar Hermien Langeler aan de
Hessenweg. Op zondag 11 mei ontving de
heer Andries Nusselder de bloemengroet. Op 18 mei werd een bloemengroet
gebracht naar de heer Minus Martens en op zondag 25 mei naar

André Nusselder. Op zondag 1 juni gingen de bloemen naar mw. Nel Visscher.




Kerklevenin

~A an bavaectiainag ambtecoranare

In de dienst van 25 mei werd afscheid genomen van Karel Onstenk (ouderling), Rikie Evers
(diaconie) en Leida Wenneker (kerkrentmeester). Zij hebben de kerkenraad verlaten, omdat zij de
maximale zittingstermijn van 12 jaar hebben bereikt. Tegelijktijd werden bevestigd:

Anita Nusselder-Jansen (ouderling), Gerbrand Hilhorst (diaconie) en Henk Kuperij (kerkrentmeester).
Zowel de gaande als de komende kerkenraadleden hadden een lied of een gedicht uitgezocht.
Onderstaande gedicht las Leida Wenneker voor. Heel toepasselijk nu de toren wordt gerestaureerd
en in de steigers staat.

‘De toren van de kerk’

De toren van de kerk die 't oog naar boven wijst
priemt hoog uit boven stad en land.
Vanwaar zij statig fier voor ons verrijst

is als een vinger wijzend aan een hand.

In de gewijde ruimte waar zij over heerst
daar klinkt voor ons 't bevrijdend woord.
Dat leert als ware liefde ons beheerst
ons na dit leven eeuwige vrede gloort.

Zo wijzen heel veel vingers naar de hemelboog
die teken zijn van Gods gena.

En waar Zijn hand de wereld stil bewoog
klinkt ons Zijn stem steeds in de kerkklok na.

-Justus van Tricht-




Tot de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Hummelo zal toetreden de heer Hans Nusselder
als wijkouderling. Hans neemt de wijk over die vanwege het verstrijken van de ambtstermijn van
Karel Onstenk vacant is. Eventuele bezwaren tegen de voorgenomen bevestiging kunnen worden
ingebracht bij Marco Huntelaar, voorzitter van de kerkenraad, binnen dertig dagen na het

verschijnen van dit kerkblad.

Mee ond

Beknopt verslag gemeenteavond 14 mei jl.

Ds. Elise Wijnands opent de avond met een korte overdenking van dag 165 uit het boekje

“Begin je dag met God” van Wilkin van de Kamp. Samengevat: ga altijd terug naar de bron van
(levend) water, zoals vee ook altijd op zoek is naar een plek om te drinken. Wij horen te weten Wie
die broniis.

Verder vertelt ze over de afgelopen periode na haar ongeluk door de gladheid en dat het nu zo
langzamerhand gelukkig aardig wat beter gaat.

Daarna is het woord aan de kerkrentmeesters. Kort samengevat: energie blijft een hoge kostenpost,
inkomsten kerkbalans vallen niet tegen, maar het ledental daalt wel. De vergrijzing eist zijn tol.

De restauratie van de toren door de Stichting Gelderse Kerken wordt toegelicht. Het oorspronkelijke
innerlijk (houtwerk) en uiterlijk (verftinten) wordt hersteld. Voor het onderhoud van het eigen
kerkgebouw is via de Stichting Vrienden van de Hummelose Kerk een forse subsidie aangevraagd
en deels ook toegekend. Er blijft dan nog een bedrag van € 30.000,- over voor eigen rekening.

Het onderhoud van de begraafplaats wordt grotendeels door vrijwilligers gedaan. Inspectie van het
bomenbestand geeft aan dat er met 28 bomen iets aan de hand is wat potentieel gevaar zou
kunnen opleveren. We gaan ermee aan de slag om risico's te vermijden.

Vervolgens komt de diaconie aan het woord met een activiteitenoverzicht. Dit jaar is er wat extra
aandacht voor het World Servants project in Roemenié waar enkele jongeren uit deze gemeente en
uit de andere gemeente van onze predikant gaan meehelpen.

De voorzitter van de kerkenraad informeert tenslotte over de ervaringen met de gezamenlijk
diensten met Drempt&Oldenkeppel en licht het preekrooster voor 2026 verder toe.

Na de pauze krijgt Maghsood (“Max") Keshtkar, Iraanse statushouder die in Hummelo woont, het
woord over zijn levens- en geloofsreis die hem uiteindelijk in Nederland heeft gebracht. Hij brengt
in bloemrijke taal een indrukwekkend verhaal en de aandacht die hij krijgt is welverdiend.

- Barend Verkerk



KerklLevenin

In de maand juni 2025 is de eindcollecte door de diaconie bestemd voor:

22 juni Wereldvluchtelingendag

Dit is een gezamenlijke collecte met Drempt&Olden
Keppel. (Kerk in Actie)

Nieuwkomers in Nederland hebben het niet
makkelijk. Of je nu asielzoeker, statushouder of
arbeidsmigrant bent of helemaal niet over papieren
beschikt, je belandt in lange procedures en uitzicht
op een betere toekomst ontbreekt vaak. Kerk in Actie
werkt samen met diverse (kerkelijke) initiatieven die
deze mensen helpen met informatie, advies en
scholing om hun zelfredzaamheid te stimuleren. Ook proberen ze een passend onderkomen te
vinden voor wie in een asielzoekerscentrum wacht op een plek om opnieuw te beginnen.

29 juni voor het plaatselijk diaconaal werk

De diaconie ondersteunt plaatselijk, in onze directe woonomgeving, mensen die door wat voor een
oorzaak dan ook in de problemen zijn geraakt en waarvoor andere hulp ontbreekt. Zij kunnen een
(financieel) beroep op de diaconie doen. Periodiek wordt hiervoor uw financiéle bijdrage gevraagd
door middel van een collecte.

Wil u deze diaconieprojecten financieel steunen? Dan kunt u gebruikmaken van het banknummer
van de diaconie door uw bijdrage direct over te maken t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente
Hummelo: NL34RABO 03150.00.929. Bij voorbaat hartelijke dank!

De diaconie van de dorpskerk Hummelo is te bereiken
via het emailadres: diaconie@kerkhummelo.nl of als u
wilt weten welke activiteiten er zijn, dan kunt u dit ook
via de kerkwebsite vinden: www.kerkhummelo.nl.

Bellen kan ook:

- Rikie Evers 06-45226417

- Mieke Jansma 06-83407449
- Rita Hector 06-54920587

enslotie, een hartelijke groet vanuit de kerkenraad.



KerklLevenin

Pastor: Pastor Jacqueline van Dop-Kalisvaart - tel.: 0625012653 -

e-mail: pastor.pknwichmond@gmail.com - werkdagen: maandag en woensdag
Scriba: dhr. Gerrit Huurnink - tel.: 06-57142201 - e-mail: pknwichmond@gmail.com -
Adres: Protestantse gemeente te Wichmond, Dorpsstraat 16, 7234 SN Wichmond -
Bankrekening: NL15RABO 0366 4069 06 - Website: wichmond.protestantsekerk.net -
Koster: mw. G. Schepers - tel.: 0575-441420

Van de pastor...

De tijd vliegt, we zijn al bijna weer op de helft van het jaar.
De bijzondere vieringen zijn voorbij. We hadden een mooie
Stille week, en een fijne Paasdienst. Op Hemelvaartsdag
waren we met een paar mensen bij elkaar. En als u dit leest
hebben we ook de Pinksterdienst achter de rug.

Voor een aantal van u breekt nu ook de vakantietijd aan.
Ook wij zullen de maand juni met vakantie zijn.

Waar de reis ons heen brengt weten we nog niet.

We halen de caravan weer op en kijken waar de zon schijnt.
Daar trekken we dan naar toe. Dat kan dus heel dicht bij zijn,
maar ook wat verder weg. Even een paar weken niks doen, niks moeten. Onze hond Sammy gaat
met ons mee. We zullen dus ook veel wandelen. Maar ook zeker genieten van de rust en van de
natuur. We genieten er van om de hele dag buiten te zijn, ook koken en eten doen we het liefst
buiten onder de luifel van de caravan. Het is altijd iets om naar uit te zien.

Als we dan weer terug zijn begin juli kunnen we verder met ons project ‘tuin’. Toen wij bijna 2 jaar
geleden ons huis kochten was het een tuin waar geruime tijd niets aan was gedaan, dat was
duidelijk zichtbaar. Inmiddels hebben we al aardig wat verandert en langzaam maar zeker wordt
het steeds meer ‘onze’ tuin. Er is fors gesnoeid, we hebben een schuurtje gebouwd en een mooie
overkapping geplaatst waar we in de avonden van het avondzonnetje kunnen genieten.

Vanaf begin juli ga ik dan weer met vernieuwde energie aan het werk. In de zomermaanden is er
altijd iets meer ruimte voor bezoekwerk. Eerder ontving u met het kerkblad een inlegvel met de
telefoonnummers van het Pastorale Team.

Mocht u bezoek willen, maak daar dan in deze tijd gebruik van.

Bel gerust, dan maak ik een afspraak om bij u op bezoek te komen.

Voor wie ook in juni al met vakantie zijn: goede reis en kom gezond weer terug!

-Pastor Jacqueline van Dop-Kalisvaart



Vanuit de Kerkenraad in de maand mei

Met het thema “Heb elkaar lief” uit de dienst van zondag 18 mei j.I. nog vers in onze gedachten zijn
we de vergadering ingegaan. In deze dienst werd Tineke ten Dijk formeel losgemaakt als voorzitter
diaconie en als algemeen voorzitter.

De tekst in de tweede schriftlezing uit Johannes 13-34 spreekt voor zich op haar als persoon.

“Heb elkaar lief, zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben”

Intussen heeft de kerkenraad niet stil gezeten en zijn er personen gepolst om zitting te nemen in de
kerkenraad dan wel de eervolle rol als voorzitter te willen vervullen.

Als zittende leden weten we uiteraard ook dat een voorzitter ervaring moet hebben en al een aantal
jaren mee moet draaien in de materie die het kerkelijk werk nu eenmaal met zich mee brengt.

Als kerkenraad zijn we dan ook verheugd dat onze huidige vice-voorzitter Gert Hiddink min of
meer op verzoek en/of roeping te kennen heeft gegeven het voorzitterschap op zicht te willen
nemen, de kerkenraad heeft hier dan ook unaniem mee ingestemd.

Gert is een ervaren bestuurder, die hart heeft voor de kerk, het levendig wil houden, met name de
activiteiten voor ouderen.

Gelijk hieraan draagt de kerkenraad Ina van der Stroom-Hammers voor als vice voorzitter.

Beide namen zijn afgeroepen in de dienst van 25 mei J.I.

Ter uitbreiding van de kerkenraad zijn we nog op zoek naar een gemeentelid die de taak van diaken
op zich wil nemen. Wie zou u willen voordragen?

Ter afsluiting; De jaarrekening van de diaconie is goedgekeurd door de kascontrolecommissie, voor
evt. belangstellende gemeenteleden ligt deze nog ter inzage tot 25 juni a.s. bij de penningmeester
van de diaconie.

-Jan Klein Lenderink, notulist

De bloemengroet in de maand mei
4 mei: Dhr. B. Krijt
Mw. W. Rietman-Makkink
11 mei: Mw. E. Rietman-Hissink
18 mei: Dhr. G. Schuppers
Mw. T. ten Dijk-de Haan
25 mei: Mw. D. Wagenvoort-Smeenk
Paulien van Til en Michiel Arends

De koffieochtenden

Ook de komende tijd weer een variatie aan onderwerpen.
We gaan oude films bekijken en we zijn bezig excursies te organiseren.
We horen en zien een reisverslag en we doen natuurlijk allerlei spelletjes.

Dus, van harte welkom.
-Ben Hiddink




KerklLevenin

In memoriam Reintjen Eggink-Klein Winkel
Op 29 april 2025 is overleden Reintjen Eggink-Klein Winkel. In de afscheidsdienst hebben de
kinderen de herinneringen aan hun moeder met ons gedeeld.

Onze moeder is op 10 juni 1929 in Varssel geboren. Na haar werden er nog 2 zussen Annie en Riek
geboren en broer Gerrit. Er was ook een inwonende oom Reint. Tijdens haar schooltijd brak de
oorlog uit en kregen ze les met buurkinderen bij hen thuis. Er was angst omdat vader en de
buurmannen [die zich de hele dag verstopten achter op de hei] opgepakt dreigden te worden. Ze
moesten schuilen voor bommen in een schuilkelder tijdens de weg van school naar huis. Ook ging
ze met haar vader naar een neergestort vliegtuig kijken vlak bij Hengelo Gld.

Kort na de bevrijding, op 8 mei overleed haar vader op 47-jarige leeftijd. Haar moeder trouwde later
met de inwonende oom Reint.

Ma ging naar de huishoudschool. In1952 trouwde ze

met Harm Eggink en kwamen onze ouders in Vierakker

te wonen.

Drie kinderen werden er geboren, Johan, Ria en Henk.

Moeder naaide onze kleding zoveel mogelijk zelf, truien

werden op de breimachine gebreid.

Haar uitje was de vrouwenvereniging, waar ze ook een

tijd voorzitter van is geweest. Fietsen deed ze graag en

veel. Later kregen ze een eigen auto en heeft ma alsnog e
het rijbewijs gehaald. Ze was het eerste vrouwelijke
kerkenraadslid, en jaren codrdinator van de
Nierstichting. .
De afbeelding voorop de liturgie heeft ze zelf -
geschilderd.

Daarnaast ging moeder naar volksdansen, gymnastiek,
computerles en met pa elke week naar de kegelclub in
de Boggelaar. ’ 2
Ze was tevreden thuis, op de plek in Vierakker, en ¥ e RN 0 "M
hadden een fijn contact met de buren. We zijn als hele

familie in 1999 naar Londen geweest.

Ze is ook na pa's overlijden in 2017 en 2018 met het vliegtuig naar Genéve geweest bij Henk op
bezoek en heeft daar samen met de familie de Zwitserse en Italiaanse Alpen gezien.

Van de 7 kleinkinderen kon ze enorm genieten. 15 achterkleinkinderen heeft ze mogen leren
kennen.

Ze heeft het laatste jaar op de Bleijke in Hengelo gewoond met uitzicht op het Bleijkepark en de
oude Varsselseweg. Moeder is dinsdagnacht 29 april toch nog plotseling overleden.

o
- — B S

We lazen in de afscheidsdienst enkele verzen uit Psalm 103 en zongen bekende liederen.
We wensen de familie veel kracht en sterkte toe en Gods nabijheid.
-Zwennie Langwerden



Vanuit de diaconie

In maart en april mochten wij € 623,11 ontvangen.

Hiervan is in maart €150,- naar Myanmar gegaan. Dit naar aanleiding van de R u d 0 l. h
zware aardbeving die daar heeft plaatsgevonden en € 200,- naar het

Bartimeusfonds gegaan. Stl A h t | n g

In april is er € 250,- naar de Rudolfstichting gegaan.

Bartiméus is er voor alle mensen met een visuele beperking in Nederland.
Bartiméus: I specialistische zorg, diagnostiek, toegankelijk onderwijs, ambulante
fonds begeleiding, onderzoek en kennis- en expertiseontwikkeling.

SEEEEF RS Het Bartiméus Fonds ondersteunt het werk van Bartiméus.

Bartiméus is het kennis- en expertisecentrum voor mensen met een visuele beperking in Nederland.
Zij doen aan onderzoek, diagnostiek en behandeling. Hun professionals begeleiden en adviseren
door het hele land. Bartiméus heeft eigen scholen, woonvoorzieningen en verschillende vormen
van dagbesteding.

De Rudolfstichting zorgt, samen met een trouwe kerkelijke achterban
en donateurs, al meer dan honderd jaar ervoor dat Jeugddorp De
Glind een plek is waar kinderen en jongeren in gezinsverband
kunnen wonen en deel uitmaken van de dorpsgemeenschap. In
Jeugddorp De Glind vinden kinderen en jongeren weer een veilig
thuis in een leefomgeving die hen biedt wat ze nodig hebben voor
herstel en ontwikkeling. Rudolphstichting steunt kinderen,
gezinshuizen en algemene dorpszaken.

In mei is er gecollecteerd voor de Regenbooggroep
In juni collecteren wij voor het Hospice in Zutphen.

Oecumenische Vrouwengroep Wichmond Vierakker

Op woensdag 25 juni 2025 houden wij als Vrouwengroep onze slotavond van dit seizoen.

De ‘Sotte Sussen’ zijn dan bij ons te gast en zij zorgen voor een gezellige, leuke en ontspannende
avond vol hilarisch en muzikaal entertainment.

Wij beginnen de avond om 19.45 uur, vanaf 19.30 uur is het Withmundi gebouw aan de Dorpsstraat
open en is er koffie en thee.

Later op de avond wordt er ook nog een drankje geschonken, dus het meenemen van een glas is
handig. Gasten zijn altijd welkom.



KerklLevenin

In memoriam mw. Fredrika Willemina Loman - Tuitert
Fredrika Willemina Loman - Tuitert werd geboren in Warken op 5 september 1931. Zij was het 2e
kind in het gezin Tuitert. Op vrijdag 2 mei 2025 overleed zij in verzorgingshuis De Bleijke in
Hengelo Gld. Willemien werd 93 jaar. Ze had 3 broers en 3 zussen.
Zij was het oudste meisje in het gezin.

Ze bezocht de lagere school in Leesten en daarna hielp ze mee op o
de boerderij. Ze ging naar de vakschool in Zutphen en haalde (él"
haar diploma voor coupeuse. Hoewel ze voor een deel opgroeide P
in de 2e wereldoorlog was er geen honger op de boerderij, ze >
waren zelfvoorzienend in die tijd.
Ongeveer in 1950 leerde ze Harrie Loman kennen, na 5 jaar \
verkering trouwden zij in augustus 1955. Ze trouwden in op de al (
boerderij bij Harrie, zijn beide ouders woonden daar ook. Ze /1 | ;“:‘
hadden wel een eigen plek, maar er werd ook veel gezamenlijk v | “,
gedaan. 1" | 4 7
In het gezin werden 3 kinderen geboren. Willemien had een druk 'u'} ' g
s g ; ; w0} £
leven, ze werkte mee op de boerderij, hield zich bezig met de i ]

opvoeding van de kinderen en zorgde voor haar schoonouders.
Begin jaren 80 overleden beide schoonouders, daardoor kregen ze
iets meer vrijheid. Er was niet veel tijd voor vakanties, want er
moest gezorgd worden. Af en toe was er een dagje uit, en dat
betekende meestal een familie bezoekje.

Toen zoon Henk wat ouder werd en in de maatschap kwam was het voor Harrie en Willemien
mogelijk om wat meer op pad te gaan. Uiteindelijk nam Henk de boerderij over en gingen zij aan
de Hackforterweg wonen. Nu was er ook tijd om te gaan reizen.

Meerdere keren gingen ze met een georganiseerde busreis mee en tot 2 keer toe gingen ze naar
Amerika om zus Toos en zwager Wim daar te gaan bezoeken.

Later gaf Willemien aan dat het op de boerderij altijd hard werken was, maar de jaren aan de
Hackforterweg waren de leukste jaren!

Toen de gezondheid van Harrie achteruitging verzorgde zij hem liefdevol, maar uiteindelijk kwam
er een moment dat het niet meer ging en hij meer professionele verzorging nodig had. Hij ging
naar de Hackforterhof in Vorden en kort daarna verhuisde Willemien naar de Delle, ook in Vorden.
Zo waren ze toch weer dicht bij elkaar. Na het overlijden van Harrie in 2017 was het lastig de draad
weer op te pakken. Langzaam gleed de energie uit haar leven. Ze verhuisde naar de Bleijke in
Hengelo Gld. Daar was er voldoende zorg en aandacht, daar genoot ze van.

In de dankdienst voor haar leven lazen we psalm 23, De heer is mijn herder, een psalm die spreekt
van vertrouwen in God. Vertrouwen dat bij het leven van Willemien hoorde. Het was te merken aan
de manier waarop ze met anderen omging. Hoe zij een naaste was voor mensen die haar nodig
hadden. Haar geloof was belangrijk in haar leven en ze heeft haar best gedaan om dat ook de
kinderen mee te geven.

Ze was een lieve en zorgzame vrouw, met gevoel voor humor, opgevoed met ‘niet klagen, maar
dragen’ Dat heeft ze volgehouden tot het einde.

-Pastor Jacqueline van Dop-Kalisvaart



Oegandees koor zingt en danst in de Remigiuskerk

Zondag 6 juli wordt een feestelijke belevenis!
Het koor van Up4S uit Oeganda werkt
dansend en zingend mee aan de kerkdienst in
de Remigiuskerk in Steenderen.

De dienst begint om 10.00 uur en wordt geleid
door Egbert Fokkema.

Het wervelende koor van Up4S bestaat uit 13

leden van 7 tot 25 jaar en is voor enkele weken in

Nederland.

Het koor bezoekt scholen en kerken in het hele

land om muziek- en dansworkshops te geven en

om mee te werken aan kerkdiensten. De

koorleden dragen schitterende klederdrachten.

M Tijdens deze kerkdienst zullen de kinderen
optredens, waar jong en oud enthousiast van

. \\ordt, verzorgen. Meedoen mag ook!

De stichting Up4S (spreek uit ‘Up for us; dat wil
zeggen: ‘kom voor ons op’) komt op voor
kansarme kinderen in Oeganda.

Ze biedt kinderen van 3 t/m 18 jaar een warm thuis
en een goede schoolopleiding.

Meer informatie vindt u op: www.up4s.nl

De Collecte na de dienst is geheel voor de stichting
Up4S

Na de dienst kunt u onder het genot van een kopje £ .
koffie/thee met de kinderen in gesprek en worden
er Oegandese artikelen verkocht.

De Protestantse Gemeente Steenderen heet
iedereen van harte welkom in deze bijzondere
viering.




De jongeren van het koor hebben een pinkster-
protestbrief opgehangen in de kerk! Sommige mensen
worden er boos van. Anderen knikken instemmend. Er
hangt een pen bij, lezers mogen reageren. En ook dat
leest iedereen. ‘Mee eens! Veel te saai!’ heeft iemand
geschreven. ‘Hoe brutaal van jullie!” ‘Kerk hoeft niet
leuk te zijn!’ ‘Laten we het proberen!’ De reacties gaan
alle kanten op. De dominee is zenuwachtig. Al die
verschillende stemmen in zijn gemeenschap! Ze
moeten toch saamhorig zijn? De enige die rustig blijft
is de kosteres, mevrouw Bontje. “Ach dominee”, zegt
ze. “Het is toch mooi dat de jongeren zich laten horen?
Ze vinden de diensten saail Ze willen meer beleving,
vuur en actie. Ouderen willen rust. Bedenkt u daar
eens iets op!”

Uit de Bijbel

'God van mijn voorouders, barmhartige Heen
wie kah uw bedoelingen kennen dls U niet zelf
wiisheid geeft en uw Heilige Geest
Naar beneden zendt?’

iy

Uit het boek Wijsheid 9:1a.17

De Heilige Geest, dat is God heel dichtbij,
een vlam, een aanwezigheid in jou en mij.
Hij stuwt je en duwt je, geeft zachtjes een hint
en brengt je op iets wat je zelf niet verzint.
Hij zal je niet dwingen, maar wél inspireren,
om goed door het leven te navigeren.
Hij wijst je je naaste en brengt je weer bij,
als je neetkijkt op mensen als ‘wij en zij’;
maakt ons tot familie, tot zussen en broers,
begaan met elkaar en niet stickem jaloers.
Hij brengt je tot kalmte in angstige tijden,
en helpt je om niet in gepicker te glijden,
maar te blijven geloven, krachtdadig en sterk.
De Geest, dat is God in jou aan het werk!

*> Pinksteren @ KAK

De dominee besluit te gaan praten met de jongeren.
Ze maken samen een plan. Met Pinksteren is het super-
druk in de kerk. ledereen is benieuwd hoe het aflocpt.
Na het welkom klinkt er swingende muziek en er komt
een artiest op, Flaming Ferry. De jongeren zingen een
lied over de Heilige Geest en Ferry doet allerlei kunstjes
met vuur. De jongeren zijn dolenthousiast! Maar
ouderen mopperen: “Foeil Pinksteren is toch geen
show?” Dan zegt de dominee: “Pinksteren gaat niet
over een vuurspuwer. Maar wel over verandering,
vernieuwing, inspiratie! De jongeren hebben de
pinkstergeest zichtbaar gemaakt door hun BRIEF!

We komen er samen wel uit, mensen, het GESPREK
gaat door!” En dan breekt bij veel mensen

toch een lachje door.

Tekster: Marjet de Jorg
Tekeningen: M. Jurnigns



