Gezamenlijke Kerkdienst
Protestantse Gemeenten Drempt&Oldenkeppel en Hummelo
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Van Gogh Museum Amsterdam

Oogstdienst 9 november 2025 te Hummelo

Voorganger: Ds. Elise Wijnands, ouderling van dienst: Gert
Wiltink, organist: Frans Konincks

Voor of na de dienst kunt u in de stiltehoek achter in de
kerk een kaarsje aansteken. In het kerkportaal kunt u een
gebedsintentie opschrijven, die genoemd zal worden in de
gebeden.



* Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

* We zingen staande ons openingslied: Dank U voor

deze nieuwe morgen; LB 218

Bemoediging en groet

v Onze hulp is in de Naam van de Heer

G DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

v Die trouw blijft tot in eeuwigheid

G EN DIE NIET IN DE STEEK LAAT WAT HIJ BEGON.
Groet:

V  Genade en vrede zij u van God de Vader die ons samenbrengt
en van Jezus Christus die ons liefheeft en ons leidt. De Eeuwige

zal bij u zijn
G DE EEUWIGE ZAL U BEWAREN.AMEN

* Drempelgebed:

V: God van aarde, water, lucht en vuur U hebt deze aarde
het licht laten zien En haar beplant en bevolkt met
allerlei leven

G: U hebt de planten, de dieren en ons mensen geschapen

V: allemaal zijn we afhankelijk van uw gaven

G Daarom bidden we U: Zorg voor ons, en voor onze aarde
Geef Uw woord in ons hart

V: Geef lucht om te leven Regen en licht om te groeien

G: En help ons goed voor de aarde te zorgen

Zodat wij het goed zullen hebben
Met U en met elkaar. Amen
(allen gaan zitten)

* Wij zingen "lied van de herfst” (melodie:Lied 834)

Dit is de tijd van kleurenpracht

nu na de zomer, 't najaar wacht

Al wat er groeide in de tijd

heeft God tot nieuwe oogst bereid.

Nu komt de herfst, verstilt het al
maar vruchten zijn er zonder tal
zo geeft de Heer in overvloed
Zijn liefde die ons leven doef.

Mogen wij rijk gezegend zijn
door al Gods gaven groot en klein
leven wij zo met dankbaarheid
de weg die naar de vrede leidt.

Veelkleurig is de liefde Gods,
zo stoer en stevig als een rots.
Om op te bouwen ons bestaan
raakt hij ons met genade aan.

= Kyriégebed
* We zingen ons Glorialied: LB 105: 1
= Jeugd/kinderen: Rabbi Mendel spreekt

= We zingen: Nu wij uiteengaan; LB 423:1



(tijdens het naspel gaan jeugd/kinderen naar hun ruimte)
Gebed bij de opening van de Schrift

Eerste lezing: Genesis 8: 13-22

We zingen: Aan U behoort, o Heer der heren; LB 978
Tweede lezing: Mattheus 6: 24-34

We zingen: God, die leven hebt gegeven; LB 718
Overdenking

Orgelspel

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collecte in één rondgang voor kerk en diaconie

Slotlied (staande): 'Vertrouw de nieuwe wegen'’
(melodie Lied 864 ; tekst Klaus Peter Hertzsch)

1. Vertrouw de nieuwe wegen
waarop de Heer ons leidt,
want leven is bewegen,

is trekken door de tijd.
Sinds aan de hoge hemel
Gods regenboog verscheen,

Zijn mensen uitgetogen,
gingen op Zijn woord heen.

2. Vertrouw de nieuwe wegen
en trek voort in de tijd.

God wil dat u een zegen

op deze aarde bent.

Die ons reeds lang geleden
het ware leven bracht,

die zal ons daarheen leiden
waar Hij ons nodig acht.

3. Vertrouw de nieuwe wegen
waarop de Heer ons zond.
Steeds komt Hijzelf ons tegen:
wij gaan op vaste grond.

Wie opbreekt die mag hopen

in tijd en eeuwigheid.

De poorten staan wijd open,
het land wacht licht en wijd.

Zegen beaamd door gemeente met Amen amen amen

De eindcollecte is bestemd voor Het Passion te Hummelo.
"In onze boerderij bieden wij een tijdelijke opvangplek aan
dak- en thuisloze en verslaafde medemensen. Gestrest van
het straatleven, stukgelopen relaties en verslaving komen



onze gasten bij Het Passion op adem. Onze begeleiders en
vrijwilligers brengen structuur aan in de dag en helpen hen
de draad van het leven weer op te pakken. Gastvrij,
betrokken, ontspannen en gericht op de toekomst. Richting
een plek om te wonen. Omdat wij geloven dat iedereen
meetelt. Altijd."

De producten van de oogstuitstalling kunnen na de dienst
aangeschaft worden. De opbrengst van de oogstverkoop
gaat dit jaar naar Het Passion.

U bent van harte welkom na de dienst koffie/thee te drinken in
de Ruimte.

Volgende week 16 november om 10:00 uur gezamenlijke dienst in
Drempt, voorganger ds Karin Spelt

Visje maand november

Als je eerlijkheid plant, zul je vertrouwen oogsten.

Als je goedheid plant, zul je vrienden oogsten.

Als je nederigheid plant, zul je grootsheid oogsten.

Als je doorzettingsvermogen plant, zal je overwinning oogsten.
Als je aandacht plant, zul je harmonie oogsten.

Als je vergeving plant, zul je verzoening oogsten.

Als je geloof plant, zul je wonderen oogsten




