* Slotlied (staande): Lied 416 ZONDAGSE KERKDIENST IN HUMMELO
Ga met God en Hij zal met je zijn 24 augustus 2025

= Zegen
G: Amen, Amen, Amen

* De eindcollecte is bestemd voor Stichting SONOM
Malawi

Visje van de maanden juli en augustus:

"Het is goed de Heer te loven, Uw naam te bezingen,
Allerhoogste, in de morgen te getuigen van Uw liefde en in de
nacht van Uw trouw”. Psalm 92:2-3

Zondag 31 augustus gaat dhr. Henk Dijkman (Vorden) voor.
De dienst begint om 10.00 uur.

Gezamenlijke kerkdienst met PG Drempt/Oldenkeppel

Dienst door: leden Kerkenraad Hummelo
Organist: Atze Douma
Ouderling van dienst: Anita Nusselder

Voor of na de kerkdienst kunt u achter in de kerk in de
stilte-hoek een kaarsje aansteken.

In het kerkportaal kunt u een gebedsintentie opschrijven,
die genoemd zal worden in de gebeden.



Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Intochtslied (staande):Psalm 89: 1,2,3
Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied

Bemoediging en groet

V: De genade en liefde van God zij met ons.
6: Van wie was, en is en gaat komen.
V: Die trouw blijft tot in eeuwigheid,

G: Die trouw blijft aan het werk dat zijn hand begonnen is.

V: Want de Heer zal zijn woord op aarde gestand doen,
onvoorwaardelijk en onverkort.
6:Amen

(Iedereen gaat zitten)

Drempelgebed
We zingen: Lied 305 Alle eer en alle glorie

Als gebed voor de nood van de wereld zingen we
Lied 756 Laat komen, Heer, uw rijk

Gebed bij de opening van het woord

Lezing: Jesaja 65: 1-9

We zingen: Lied 944 O Heer, verberg u niet voor mij
Lezing: Lucas 15: 1-7

Overdenking

Orgelspel

* We zingen: Lied 150 (uit de bundel van Joh. de Heer)

Welk een vriend is onze Jezus

Welk een vriend is onze Jezus

Die in onze plaats wil staan

Welk een voorrecht dat ik door Hem
Altijd vrij tot God mag gaan

Dikwijls derven wij veel vrede
Dikwijls drukt ons zonde neer

Juist omdat wij 't al niet brengen
In't gebed fot onze Heer

Leidt de weg soms door verzoeking
Dat ons hart in't strijduur beeft
Gaan wij dan met al ons strijden
Tot Hem die verlossing geeft

Kan een vriend ooit trouwer wezen
Dan Hij, die ons lijden draagt
Jezus biedt ons aan genezing

Hij alleen is't die ons schraagt

Zijn wij zwak, belast, beladen
En terneer gedrukt door zorg
Dierb're Heiland onze toevlucht
Gij zijt onze hulp en borg

Als soms vrienden ons verlaten
Gaan wij biddend tot den Heer
In zijn armen zijn wij veilig

Hij verlaat ons nimmermeer

» Dankgebed, stil gebed, Onze Vader

= Collecte (in één rondgang voor diaconie en kerk)



